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Turgut Er, Erzurum'un Narman ilçesi Mahmut Çavuş Köyü”ndc dünyaya geldi. Gazeteciliğe, Muş”la yayınlanan Muş "ın Sesi vc Şark Telgraf gazetelerinde başladı. Daha sonra İstanbul'da Gccc Postası vc Son Telgraf gazetelerinde muhabir, Milli Gençlik dergisinde yazı işleri müdürü olarak görev yaptı. Adana'da Anadolu Ajansı ve Hürriyet gazetesinde çalıştı. 


Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile aynı üniversitenin Basın-Yayın Yüksek Okulu'nda tamamladı. 1962-1965 yıllan arasında İstanbul Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu Talebe Cemiyeti Başkanlığının yanı sıra, Milli Türk Talebe Birliği Genel Muhasipliği ve Basın-Yayın Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 


1970 yılında, Başbakanlık Basın-Yayın vc Enformasyon Genel 
Müdürlüğü'nde, yayın araştırmacısı olarak memuriyet hayatına başladı. 
1973-1984 yıllan arasında Araştırma vc Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Yayın Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı vc Basın-Yayın Dairesi Başkanlığı görevlerini yürüttü. Dört dilde yayınlanan Geleceğe Doğru Türkiye dergisi yazı işleri müdürlüğü, Ayın Tarihi genel yayın müdürlüğü yaptı. 


Turgut Er, 1993-2000 yıllan arasında, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Basın Müşavirliği hizmetini yürüttü. Bastn-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden 2005 yılında emekli oldu. 


Turgut Er'in, Atatürk, Gençliğin El Kitabı, Türk-Yunan Dostluğu (İngilizee-Türkçe vc Yunanca), Türkiye'de Basın-Yayın ve Tanıtma ile Attila'nm Atlıları (yayına hazırlayan) gibi yayınlanmış kitaplan bulunmaktadır. 
Türkiye ve Azerbaycan'da yayınlanan pek çok makale kaleme aldı. 
Gazeteciler Cemiyeti üyesidir. Basın mesleğine hizmetlerinden dolayı çeşitli ödülleri bulunmaktadır. Er, sürekli basın kartı sahibidir. 


Turgut Er, evli vc iki çocuk babasıdır. 
SÖZBAŞI 


Ben bir tarihçi değilim. Yalnızca gördüklerimi, yaşadıklarımı, tespit edebildiklerimi yazdım. Türkiye, Kafkaslar ve Azerbaycan'ın yannki tarihçilerine yardımı olacağı ümidiyle yazdım. Altı yıl görev yaptığım 


(1994-2000) yıllar, Kafkaslar ve Azerbaycan için önemli bir dönemdi. 
Otonom devletler bağımsızlığına kavuşmuştu. Türk kökenli beş devlet daha bağımsız olmuştu. Kuzey Kafkaslarda bağımsızlık mücadelesi veriliyordu. 
Rusya Federasyonu siyasi, askeri ve ekonomik bakımdan zayıf düşmüştü. 
Eskisi gibi güney Kafkaslara, Orta Asya'ya ve Batı'ya hükmü geçmiyordu. 
Ama bağımsızlığını kazanan Kafkaslarda ve Orta Asya'daki yeni devletlerin başında eski rejimin adamları vardı. Başka bir deyişle bağımsız olmuşlar, ama totaliter sistem, daha güçlü bir şekilde devam ediyor, totaliter şefler yakalarından düşmüyorlardı. Sanki bu ülkelerde Stalin ve Beria hortlamıştı. 
Üstelik komşu olanlar da 73 yıldır sakladıkları niyetlerini açığa vurmuşlar ve birbirlerinin topraklarına saldırıyorlardı. Hâlbuki bağımsızlığına kavuşan ülkelerin insanlan, ilk başlarda sevinmişler, üzerlerine kilitlenmiş çelik giysileri parçalayıp atmışlar, rahatladıklarının sevincini doyasıya yaşamak istemişlerdi. 


Azerbaycan, bir nebze olsun 1992 yılından 1993 yılına kadar hürriyetin ne olduğunun farkına varmış, bağımsızlığın, hürriyetin nimetlerinden yararlanmıştı. Ancak kısa sürede yeniden demir mengenelerin arasına sıkıştırılmıştı. Aynca Azerbaycan topraklarının % 20'si, Rusya Federasyonu'nun gücü, desteği ve silahlarıyla komşusu Ermenistan tarafından işgal edilmişti. Bunun sonucu bir milyon iki yüz bin insan, kendi vatanında göçmen (kaçkın) durumuna düşmüş, on binlerce soydaşı da öldürülmüştü. Hür dünya ise Hazar neftinin bu kokusundan sarhoş olmuş, bu vahşete seyirci kalmıştı. 


Kafkaslar ve Orta Asya'daki bu yeni bağımsız devletlerin sade insanlan işsiz kalmışlardı, kannlan açtı. Dayanacakla-n ve güvenebilecekleri bir yerleri yoktu. Ülkelerini terk edip 


bir lokma ekmek parası için başka ülkelere sepelenmişlerdi. Azerbaycan Türkleri, diğerlerine göre kendilerini daha şanslı görüyorlardı. Yanı başında, aynı soydan gelen, güçlü, gelişmiş bir Türkiye'ye arkalanmışlardı. Türkiye Cumhuriyeti ise elinden geleni yapıyordu. Fakat yaptıkları, Azerbaycan halkına yansıtılmıyordu. Türkiye, Azerbaycan'ın içişlerine karışmamaya özen gösteriyordu. Hâlbuki dönem, o dönem değildi. Korkmanın, çekinmenin zamanı hiç değildi. Azerbaycan'da halkın hâkim olabileceği bir yönetim biçimi ya da sistemin kurulmasına yardım etmek gerekiyordu. 


Türkiye'nin bu pasifliği Azerbaycan'ın bağımsız, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti eşiğinden içeri girmesine yardıma olamadı. 


1997'lerden sonra Rusya Federasyonu yeniden güçlenmeye başladı. 
Kafkaslardaki bağımsızlık hareketlerini bastırdı. Bağımsız olanlan da çeşitli yollarla yeniden kendisine bağladı. Azerbaycan'daki yer altı ve yer üstü zenginliklerini dünyanın önde gelenleri yeniden paylaştılar. Sözde ihtilal (1) teşebbüsleri sebep gösterilerek halk sindirildi. Yeni yeni filizlenen demokratik kurum ve kuruluşlar budandı. Türkiye, ilk başlardaki gerçekçi politikalarım Kafkaslarda uygulayamadı. Büyük Türk dünyasının birlik ve beraberliğini sağlayacak halklara dayalı ilişkileri, fertten ferde indirdi. 
Türkiye, her alandaki gelişmeleri, petrol ve gaz boru hattına bağlamaya razı oldu. Azerbaycan halkının, hür dünyanın tattığı hürriyetleri tatmayan, aç, baskılar altındaki halkını düşünemedi. Yeni Türk Cumhuriyetlerinin başlarındaki tiranlar, envai çeşit provokasyonlarla Türkiye'yi kendilerinden uzak tuttular. 


Elinizdeki bu kitabın içerdiği birçok olayda hataların, noksanların bulunması tabiidir. Elimden geldiği kadarıyla hata yapmamaya çalıştım. 
Kafkaslarda ve özellikle Azerbaycan'daki olaylara, "Türkçü, milliyetçi" bir görüşle yaklaştığım hissedilebilir. Elbette, ben, başında Türk adı olan bir devletin Kafkaslardaki bir görevlisiydim. Ve aynca ben de bir Türk evladıyım. Görevli olduğum ülke de Türk dilinin konuşulduğu, Türk soyluların çoğunlukta olduğu bir Türk devletiydi. Ülkemde, beğenin beğenmeyin, çağdaş, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinin kuralları hüküm sürüyordu. Halkımın da az çok kamı toktu, hürriyetin her türlüsüne sahipti. Milletim hiçbir zaman devletsiz kalmamıştı. Biz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, hiçbir zaman tiranlığı yaşamamıştık. Kafkasların da özellikle Azerbaycan'ın da Türkiye gibi olmasını istiyorduk. Onun için de diğer görevli arkadaşlarım gibi, Azerbaycan'ın bağımsızlığının pekişmesi, demokratik hayatın kurulması, işgal edilmiş topraklarının geri alınması, elinden obasından edilmiş AzerbaycanlI Türklerin yeniden evlerine dönmesini istiyor, dünyada sözü geçen itibarlı, bağımsız bir devlet olması için canla başla çalışıyorduk. Ama bu çalışmalarımız, Azerbaycan"da başta Haydar Aliyev olmak üzere, bazı üst düzey yöneticiler tarafından iyi karşılanmadı. Ayaklarına yer ettikçe bizleri çeşitli bahanelerle uzaklaştırdılar ve suçladılar. 


Bu kitapta, Aliyev aleyhtarlığı fazlasıyla görülecektir. Bu da doğaldır. 
Çünkü Azerbaycan'da her şey Aliyev ile ilgiliydi. Her şey Aliyev idi (!) 
Rahmetli Veysel Atasoy ile görüşmesinde Aliyev demişti ya "Veysel Bey, bilirsiniz, bu ülkede herkes her sözü verebilir. Ancak her şey benden asılıdır." Evet, Azerbaycan'da her şey Haydar Bey'e bağlıydı ve ondan soruluyordu. Dolayısıyla benim de değerlendirmelerimde ve adlandırmalarımda Haydar Bey sıkça görülecektir. 


Kitabın yayına hazırlanmasında, Azerbaycan'da diplomatik görev gereği birlikte çalıştığımız sevgili ve değerli arkadaşlarıma, gazeteci dostlanma, yayında büyük emeği olan tarihçi-gazeteci-yazar dostum uyanık vatansever Dr. Mustafa Görüryılmaz'a, aynca her aşamasında emeği geçen dostlanma ve yakınlanma sonsuz teşekkür ederim. 


Turgut ER 
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Azerbaycan"da Kürtçülük ve PKK Bazı 
I. BÖLÜM 

BAKÜ"YE YOLCULUK 


Türkiye"de 20 Ekim 1991 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinden sonra Doğru Yol Partisi ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti, koalisyon hükümeti kurmuştu. Süleyman Demi-rel Başbakan, Erdal İnönü de Başbakan Yardımcısı olmuştu. Bu iki zıt görüşteki partinin koalisyon hükümetinde birleşmeleri Türk halkını ve dış dünj'ayı rahatlatmıştı. İçeride milletin iradesine dayalı güçlü bir hükümet kurulurken, dışarıda özellikle Doğu Avrupa, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve Ortadoğu'da tarihi olaylar yaşanıyordu. Demirperde yıkılmış, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin (SSCB) terkibinde bulunan devletlerde bağımsızlık mitingleri sürüyordu. 


Rus faşizmine dayalı 73 yıllık komünist imparatorluğu dağılıyordu. Dünya ve Türkiye bu duruma hazırlıklı değildi. Mihail Gorbaçov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin hâkimi olarak göstermelik bir perestroyka ve glasnost ilan etmişti. 


Dünya ve Türk kamuoylan, perdenin arkasında neler olduğunun farkında olamadıkları için Gorbaçov'a methiyeler diziyorlardı. Gorbaçov dünyanın gözünde, 73 yıl ezilen milletleri hürriyetlerine kavuşturan "hürriyet kahramanı" idi. Gorbaçov'un elinin altındaki devletlerin halklan bu sefer halk cepheleri şeklinde örgütlü olarak sokaklarda hürriyet ve bağımsızlık için başkaldırmışlardı. Kendi yağlan ile kavrulmak ve Rusya'nın sömürüsünden kurtulmak istiyorlardı. Diğer taraftan Rus halkı da hareketlenmeye başlamıştı. Silah sanayine dayalı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin bütün üretim unsurları 1950'li yıllann 


teknolojisiyle üretim yapmaya çalışıyordu. Gelişmiş iletişim teknolojileri sayesinde Sovyetler Birliği halklan, dünyadaki insanlann neler yiyip içtiğini, neleri giydiğini dolayısıyla nasıl yaşadığının artık farkındaydı. 
Onlar da Batılılar gibi yaşamak istiyorlardı. Kızılor- 


du SSCB'ye bağlı milletlerin askerlerinden oluşuyordu. Onlar da bulundukları ülkelerdeki bağımsızlık yanlısı ve hürriyetçi başkaldırılara sessiz kalıyorlar, görmezlikten geliyorlardı. Öte yandan Kızılordu mensuplan artık eskisi gibi beslenemiyor ve ailelerini geçindiremiyorlardı. 


Dolayısıyla bu durumu çok iyi bilen Gorbaçov, komünist imparatorluğunun devamını "yeniden yapılanma" sloganında görüyordu. Bu yeniden yapılanmayı, Batılı ülkeleri memnun edecek, onlann seslerini çıkarmayacağı bir stratejiyi uygulayarak perçinleştirmek istiyordu. Doğu Almanya, Çekoslovakya, Bulgaristan, Polonya, Romanya, Macaristan, Estonya, Letonya ve Litvanya gibi Hıristiyan Batı dünyasına yakın, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri olmayan, kendisine büyük bir yük olan ülkelerin tam bağımsızlığına ses çıkarmayacaktı. Ama yüz yıllarca iliğine kadar sömürdüğü, yeraltı ve yerüstü zenginliklerini devamlı kullanmak için bölüp bölüp parçaladığı, birbirlerine düşman ettiği, milyonlarca aydın-lannı Sibir'e sürerek zindanlarda çürüttüğü, darağaçlannda sallandırdığı, kıtalar şeklinde kurşunlattığı milletleri elinden çıkarmayacaktı. Çünkü onlann çoğunluğu Türk ve Müslüman idi. Bu ülkelerin, dünyanın en zengin petrol, doğalgaz, altın, uranyum ve diğer yeraltı zenginlikleriyle tahıl, meyve, sebze, hayvan ve hayvan ürünleri, pamuk gibi tanm ürünleri vardı. Bu doğal kaynakları yüz yıllardır Ruslar kullanıyordu. Bu temel kaynaklar olmadan Rusya'nın yaşaması çok zordu. Dolayısıyla Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Gürcistan ile Kuzey Kafkas ülkeleri (Dağıstan, Çeçenistan, Karaçay-Çerkez, Gabardin-Balkar, Osetya, Aphazya), için "Stalin Doktrinini yenileyip uygulamaya koymak istiyordu. 
Stalin doktrininin temeli ise bu ülkelerden komşu olanlan, birbirinin topraklan üzerinde hak iddia edebilecek olanlan kavga ettirmek, sonra da "düzeni ve barışı sağlamak" için Rus ordusuyla müdahale ederek, bu ülkeleri yeniden işgal etmekti. 


Bu ülkelerden bazılan sergilenen oyunu kısa sürede fark etti ve kurulan tuzağa düşmedi. Ancak Gürcistan, Azerbaycan ve 


Ermenistan ezeli düşmanlık duygularını bastırıp oyunu boşa çıkaramadılar. 
Ama Gorbaçov"un tanklarının altında ezilmeyi göze alan Azerbaycan Türkleri gibi milletler bağımsızlıklarını elde ettiler. Gorbaçov, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden çok Kafkaslara önem veriyordu. Orta Asya cumhuriyetleri her zaman için yakınında ve elinin altındaydı. Bu ülkelerdeki nüfus terkibi dengeliydi. Ezeli düşmanı olan Türkiye ve Batı ülkelerine de yakın değillerdi. Ama Novorosiski'den Dağıstan'a kadar olan cumhuriyetler bağımsızlıklarını elde etselerdi, Karadeniz Rusya'ya kapanacak, Volga ve Don boylarındaki Türk kökenliler de bağımsızlık isteyecekti. Tataristan'daki Kazan Türkleri zaten bağımsızmış gibi hareket ediyorlardı. Sibirya'da yaşayan Türk kökenli halklarla ilişkileri pamuk ipliğine bağlı gibiydi. Dolayısıyla Rusya, 1300 yılındaki Kinyaz-lann (Batı'dan gelen yöneticilerin) idare ettiği Moskova Hanlığına dönüşecekti. 


Gorbaçov'un oyunu tutmadı. Güney Kafkaslar ve Orta Asya Cumhuriyetleri ile Ukrayna ve Belarus bağımsızlıklarını ilan ettiler. Türkiye ise bu ülkeleri tanıyan ilk devlet oldu. Gorbaçov'un gerçekleştiremediği bu strateji, kendi sonunu da getirdi ve iktidardan düşürüldü. Daha demokrat görünümlü Boris Yeltsin iktidara geldi. Türk Cumhuriyetleri Yeltsin'i destekliyordu. 


Diğer ülkelerin aksine bağımsızlığını 20 Ocak 1990 tarihindeki "Kanlı Yanvar" olaylarında kanını akıtarak elde eden Azerbaycan'da, 7 Haziran 
1992 tarihinde demokratik seçimler yapıldı. Cumhurbaşkanlığına Halk 
Cephesi lideri Ebulfez Elçibey seçildi. Elçibey'in seçilmesi Türkiye'yi rahatlatmıştı. Çünkü yeni seçilen Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, ilk yurt dışı resmi ziyaretini 24-27 Haziran 1992 tarihleri arasında Türkiye'ye yapmıştı. Elçibey, 26 Haziran 1992'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı duygulu ve ayakta alkışlanan konuşmasında, Türkiye'yi "Model ülke olarak kabul ettiklerini belirterek, Azerbaycan'ın Mustafa Kemal Paşa'nın çizgisinde olacağını" söylemişti. 


O yıllarda ben, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon 


Genel Müdürlüğü'nde müşavir olarak çalışıyordum. Dışişleri Bakanlığı kökenli rahmetli Ömer Tarkan Genel Müdür olarak Kurum'a atanmıştı. 
Benimle yaptığı bir görüşmede, Bakü Büyükelçiliği Basın Müşavirliği görevini teklif etmiş, ben de kabul etmiştim. Tayin kararnamesi hazırlandığı sırada dostum olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşar Yardımcısı 


Ertuğrul Güven, beni Müsteşar General Teoman Koman ile tanıştırdı. Daha önceden, Teoman Paşa'yı Milli Güvenlik Kurulu Toplumla İlişkiler Başkanlığı döneminden tanıyordum. Ertuğrul Bey benim Azerbaycan'a sürekli görevle gideceğimi söyledi.” Teoman Koman Paşa 1989 yılından itibaren SSCB'de cereyan eden olaylan özetledi. Azerbaycan'a dair geniş bilgiler verdi. (2004 yılında Teoman Paşa ile yapılan görüşme sonraki bölümde.) Moskova'da yaşayan Komünist Parti'den 1989 tarihinde atılmış ve kalp ameliyatı olmuş Haydar Aliyev ile kurulan ilişkiyi anlattı. Teoman Paşa'nm Haydar Aliyev ile ilgili bilgi verdiği tarihte, Aliyev, Azerbaycan'a bağlı olan Nahçıvan'ın Meclis Başkanı idi. 


3 Ocak 1994 günü İstanbul'dan Bakü'ye hareket ettim. Gideceğimi Bakü 
Büyükelçiliğine bildirmemiştim. Hiç bilmediğim Azerbaycan'ı tanımak istiyordum. Bakü havaalanı sanki harp artığı ve bombalanmış gibi kınk döküktü. İnşaatına yıllar önce başlanmış ve yanm kalmıştı. Yağmur çiseliyordu, hava karanlık ve ayazdı. Keskin bir ham petrol kokusu insanın genzini yakıyordu. Hava alanının etrafı 60-70 yıllık eski teknolojiyle çalışan binlerce petrol kuyusu ve kuyulardan çıkan ham petrol ve su gölleriyle çevriliydi. Petrol kuyularının birçoğu çalışmıyordu. 


Taksi olarak kullanılan çok eski bir Volga otomobille Bine Havaalanından Bakü'ye hareket ettik. Yollar düzgün, lâkin bakımsızdı. Yolların iki yanında çam ağaçlan vardı. Şehre girişteki meydanda kocaman bir duvar ve duvara resmedilmiş iki genç ve altında kiril alfabesiyle "Ayağa dur (kalk) vatan evladı. Vatan dardadır." ibaresi yazılıydı. Bakü'ye gidişimden sadece iki yıl sonra bu duvarın yüzündeki panoda bulunan resimler ve yazılar silindi, yerine yine kiril harfleriyle Amerikan Marlboro sigarasının kement atan atlı kovboy reklamı konuldu. 


Bakü'ye girerken şoföre hangi otelde kalabileceğimi sordum. En iyi otellerin Azerbaycan Oteli ile Abşeron Oteli olduğunu söyledi. Abşeron (Bakü'nün ve civar köy ve kasabaların Hazar'da meydana getirdiği yarımadaya verilen isim) adı hoşuma gittiği için Hazar'ın kıyısındaki bu otele götürmesini söyledim. 


O gece Bakü'ye kar yağmıştı. Sabah odanın penceresinden dünyanın en geniş meydanlanndan biri ve Moskova'daki Kızıl meydandan birkaç defa 


büyük olan Azatlık Meydanı'na, Hazar'a bakarken, yaşlı genç bütün insanların başlarında "papak" adı verilen kalpak vardı. Otelin özelliklerinden dolayı geceyi pek rahat geçilmemiştim. Çok az uyumuştum. 
Resepsiyondakilere Büyükelçiliğin yerini sordum. Beş yüz metre ileride sağda Hagani sokağındaki "26'lar Bağı" denilen bir parkın yanında olduğunu tarif ettiler. Elli metre yürüdükten sonra herkesin niye kalpak giydiğini o zaman anladım. Bakü'nün dehşetli rutubetini sarmalayan "şahta"dan (ayaz) insanlar kendilerini ancak böyle koruyabiliyorlardı. 
Hagani Sokağı 42 numaradaki Büyükelçiliğin zilini çaldım. Esmer, ince bıyıklı, orta boylu, şivesinden ya Karslı ya da İğdırlı olduğu anlaşılan sivil kıyafetli Başkomiser Ahmet Araz kapıyı açtı. Yılgın bir ses tonuyla "Ne istiyorsun" dedi. Basın Müşaviri olarak atandığımı, adımın Turgut Er olduğunu söyledim. "Yahu durmadan buraya bililerini tayin ediyorlar, anlamadım bu işi... Neyse buyur içeri bakalım." dedi. Sonradan anladım ki Ahmet Bey haklıymış. Her kuruluşumuz bir veya iki müşavir atamış Bakü Büyükelçiliğine. Benim dışımdakilerin yüzde doksanı müsteşar, müsteşar yardımcısı veya genel müdürlük yapmış, yetişmiş, bilgili ve tecrübeli insanlardı. 


Azerbaycan'da yeni bir milli devlet kuruluyordu. Devleti idare edenlerin hür dünyadan, gelişmiş dünyadan, demokrasiden, insan haklarından, çağdaş bürokrasi ve çağdaş idare etmeden, milli ordu kuruculuğundan, gelişmiş teknolojilerden, modem tanmahktan, liberal ekonominin kurallanndan yana bilgi ve tecrübeleri yok denecek kadar azdı. Ne var ki komünizm ve Sovyet idareciliği bakımından Kremlindekiler, Azerbaycan idarecilerinin eline su dökemezdi. İşte Azerbaycan'a atanmış olan yirmiye yakın bu müşavir ve bir o kadar da yardımcılann, Azerbaycan'ın çağdaş devlet olma çabalannda büyük katkılan olmuştur. Ne var ki iki yıl geçmeden Haydar Aliyev, bu değerli insanlan devlet çevrilişlerine (ihtilal teşebbüslerine) öncülük etmekle suçlayarak, bir gecede Azerbaycan dışına atacaktı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük devlet tecrübesine sahip, bu insanların Azerbaycan'da uygulanan politikalan bilmiyormuş gibi bu insanlara sahip çıkmamış ve hatta suçlayarak emekliye aynlmaya zorlamıştı. Bu insanlann attıkları her adım başta oradaki Büyükelçi olmakla koordi-neli bir şekilde Ankara'nın bilgisi dâhilinde olmuştur. Onlann Azerbaycan'daki başanlı çalışmalan Haydar Aliyev'i ve kadrosunu tedirgin ettiği gibi, Türkiye'de 


mensubu olduklan müessese ve kuruluşlann sorumlulan da "yerimi alırlar" endişesini taşıyorlardı. 


Büyükelçi Altan Karamanoğlu beni kapının önünde karşıladı. "Turgut Bey geleceğinizi bilseydik karşılardık. Neyse, gece nerede kaldınız?"diye sordu. 
Belli ki Karamanoğlu, Bakü'deki oteller konusunda deneyimliydi. Çünkü Büyükelçilik binasına geçene kadar, Büyükelçi ve elçilik görevlileri aylarca Azerbaycan'ın en iyi oteli sayılan Azerbaycan Oteli'nde hem konaklamış hem de görev yapmışlardı. "Abşeron otelinde kaldım, efendim" dedim. 
Karamanoğlu tebessüm ederek Başkâtip Vural Altay Bey'i çağırdı. "Vural Bey, hemen Turgut Bey'in valizlerini otelden alarak Azerbaycan Oteli'nde bize aynlan odalardan birine şimdilik yerleştirin" dedi. 


Azerbaycan'ı hemen tanıma hevesim bana, iki buçuk dolara olan havalimanından şehre geliş ücretinin 35 dolara, on dolarlık otel ücretinin ise 
60 dolara mal olmasına neden olmuştu. Ama karşılığında Azerbaycan 
halkının komünizm yönetimine karşı uyguladığı sessiz direnişin özü olan altın kurallardan birini ilk gün öğrenmiş oldum: Otelin müşteri kabul bölümünde kuyruğa girdik. Rusça yazan birçok matbu kağıtları doldurduk. 
Sonra peşin alınan ücreti yatırmak için kasanın olduğu yerde beklemeye başladık, ama kasadar yerinde yoktu. En önde bulunan ve İstanbul'dan benimle beraber gelen bir yolcu, çok beklediğimizi, yorgun olduğumuzu, bir an önce odalanmıza çıkmamız gerektiğini söyledi. Resepsiyonda Rusça konuşan sekiz on hanımdan hiç birisi sanki duymamıştı. Aradan yanm saat geçti, kuyruğun başındaki İstanbullu genç adam, biraz daha yüksek sesle tekrar "Parayı alacak insan nerede kardeşim? Yoksa eğer, biriniz alın da biz de odalanmıza çıkalım” dedi. Ama yine sanki işiten olmadı. Yaklaşık on beş dakika sonra bu sefer başta İstanbullu olmak üzere kuyruktakiler toptan söylenmeye başlamıştık. Erkek çalışanlardan biri nihayet sesimizi duydu ve "Ay gardaş, te-lesme, danhma, gözle. Ne gışgınrsan" (Acele etme, sıkılma, bekle, niye kızıyorsun, öfkeleniyorsun) dedi. 


Azerbaycan'da görev yaptığım altı yıl içinde bu özdeyiş her zaman rehberim olmuştur. Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam adlı eserinde "... Lastik çizmeli, işçi tulumu giymiş bir işçi hanımı, Bakü'de kaldığım odanın karyolasında uzanmış olarak bulduğumda, komünizmle karşılaştığımı o zaman anladım" demesi gibi. Ben de 73 yıl komünist 


sistemin ağır yükünden biraz olsun kurtulmak için sömürülen milletlerin bulduğu çarelerden birini Bakü'de bulunduğum o ilk gün öğrenmiştim. 


Azerbaycan Oteli'nde iki ay kaldıktan sonra ancak ev bulabildim. Çünkü kiraya verilecek ev hemen hemen yok gibiydi ve çok da pahalıydı. İki oda ve bir salondan ibaret evler 700-800 dolardan aşağı değildi. Çünkü birçok Büyükelçilik açılmıştı. Bir başka deyişle neftin kokusunu alan Bakü'ye geliyordu. Batılılann ve büyük devletlerin ajanlan, ajan provokatörleri, İran'ın rejim ihraç eden tüccar (1), diplomat (1), öğrend (!) ve gazeteci (1) kılığına bürünmüş, cepleri dolar dolu mollalan, kuzey Kafkaslann "mafyoz" gruplan, beyaz donlu Afgan savaşçılar Bakü sokaklannı doldurmuştu. Biz- 


den de büyük bir kitle olan, Fethullah Hocaya bağlı olduğu söylenen, "Çağ Şirketler Grubu"nun öğretmenleri, kırtasiyecileri, fırıncıları, eczacıları, hırdavatçıları, elektrik tesisatçıları, plastik pencerecileri, değirmencileri, parkeciler, beyaz eşya, perde, kumaş, giyim eşyası, banyo, mutfak malzemesi, mobilya satıcıları Azerbaycan'a akın etmişti. Aynca Ermenilerin önünden kaçan ve "kaçkın" adı verilen Karabağ ve işgal edilmeye başlanan diğer altı vilayetten insanların birçoğu da Bakü'nün varoşlarındaki evlere, yurtlara, hastanelere, otel ve benzeri binalara yerleştiriliyordu. 
Dışarıdan gelen bu kadar insanın bannabilmesi için yeni bina inşaatı da doğal olarak yoktu. Komünizmin ölçülerine göre 25-30 metre karelik evde bir aile ancak yaşayabiliyordu. Bürokrasinin tepesinde olanlar, komünizm döneminde çuvallarla "Nikolay altını", pırlanta ve dolar biriktirmişti. 
Komünist şefler, salhoz ve kolhoz müdürleri, fabrika, işletme yöneticileri, polis, KGB, Cumhurbaşkanlığı çalışanları, özel kuvvet mensuplan, bakanlar ve Aliyev rejimini öven aydın geçinenler; çok odalı geniş daire veya villalarda kalıyordu. Bizim gibi ev arayanlar ya yukanda adı geçen yüksek tabakanın diğer evlerini ya da işçi, memur, öğretmen gibi insanların kiraya verdikleri evleri tutuyordu. Tabii ki; 700-800, 1.000 hatta 1.500 dolara. 
Örneğin Amerika Birleşik devletleri Büyükelçiliği Basın Müşaviri 2.500 
dolara bir evde oturuyordu. 


Bakü'deki büyükelçiliklerin Rusya Büyükelçiliği dâhil olmak üzere hemen hepsi Azerbaycan Oteli'nde görev yapıyorlardı. Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği şehrin merkezindeki binasmdaydı.? Karşılığında Ankara'da öteki Türk Cumhuriyetlerine olduğu gibi Azerbaycan 


Büyükelçiliğine de devletimiz müstakil bir bina tahsis etmişti. Buna rağmen yukanda sözünü ettiğimiz gibi, Büyükelçilimizin nüfusu fazlaydı. 
Müşavirliklerin hemen hepsi (Askeri Ataşelik, Hukuk Müşavirliği ve Basın müşavirliği hariç) kirada kalıyorlardı. Diğer müşavirlikler gibi yeni açılan basın müşavirliğine geç açıldığı için mutfaktan bozma ve tuvaletin yanında bir oda ancak düşmüştü. Büyükelçi Karamanoğlu, Basın Müşavirliğinin Büyükelçilik binasının içinde olmasının yararlı olacağı kana-atindeydi. 


Göreve başladığımın birinci günü bir masanın zor sığdığı odaya güç bela yerleştim. İkinci gün Bakü'ye birer aylık geçici görevle gelmiş Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) görevlileriyle Anadolu Ajansı muhabirleri ve Bakü'de ATA Ajansı'nı kurmuş olan hürriyet Gazetesi'nin muhabiri İrfan Sapmaz, Çağ şirketler grubuna mensup Zaman Gazetesi ve Samanyolu televizyonu temsilcileri ziyaretime geldiler. Onlarla Azerbaycan'ın, kuzey-güney Kafkasların ve Türkiye'nin durumunu konuştuk. Kendileriyle beraber çalışacağımı ifade ettim. Altı yıllık görevim süresince en büyük dayanağım, Azerbaycan'daki ve Kafkasların diğer ülkelerindeki Türk gazetecilerle Türkiye'den geçici olarak bölgeye gelen gazeteciler oldu. Kafkasların, özellikle Azerbaycan'ın duyurulması gereken sorunlarım zamanında, doğru ve süratli olarak Türk gazeteciler dünyaya iletiyorlardı. 


Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının siyasi ve basın konularından sorumlu olan Devlet Müşaviri Prof. Dr. Gabil Hüseyirüi'nin dediği gibi, "Anadolu Ajansı ve TRT", Kafkasların ve özellikle Azerbaycan'ın dünyaya açılan penceresiydi.? Amerika'dan, Batidan, İran ve Rusya'dan gelen basın mensuplarının ilgilendiği konular daha ziyade petrol, doğalgaz, ticaret, 
votka, havyar ve özellikle devletlerinin verdiği istihbarat görevleriydi. 20 
Kasım 1991 tarihinde Gorbaçov'un ordusu "bağımsızlık ve hürriyet" nidalarıyla iki milyon Azerbaycan Türkü'nün çınlattığı Azatlık Meydaninda yüzlerce insanı tanklarla ezmişti. Şimdi de Rus ordusunun öncülüğünde Karabağ ve çevresindeki Hocalı'da, Şuşa'da, Laçin'de, Kelbeoer'de, Ağdam'da, Fuzuli'de, Cebrail'de, Kubatlı'da, Zengilen'da on binlerce insanı kadın, çocuk, yaşlı, genç, hasta aynmı yapmadan katlediyordu. Korumasız ve savunmasız olan bu vilayetler, Gorbaçov'un sinsi politikası uyarınca işgal edilerek, 1.200.000 insan yerlerinden yurtlarından sürülüyordu. Aynı Amerikan ordusunun Irak'ta, özellikle Kerkük, Musul, Telafer ve Türklerin 


çoğunlukta olduğu diğer şehirlerde, Türkleri temizleyip Kürtleri yerleştirdiği gibi. Azerbaycan'ın da yüzde 20 oranındaki toprakları, Azerbaycan Türklerinden temizlenerek, üç milyonluk Ermenilere teslim ediliyordu. Çeçenistan'da ve diğer kuzey otonom cumhuriyetlerdeki bağımsızlık ve "daha çok hürriyet" istekleri mücadelesini, başta Anadolu Ajansı ve TRT olmak üzere yalnızca Türk basını dünyaya duyuruyordu. 


Ermenistan'ın nüfusu 15 yıl içinde 3.300.000'den 1.300.000'e düştü. 
Azerbaycan'ın nüfusu 7.000.000'dan 8.500.000'e yükseldi. Karabağ ve etrafındaki vilayetler işgal edildiğinde 1.200.000 kaçkın (göçmen) yurtlara, hastanelere, okullara ve çoğunlukla da çadır şehirciklerine yerleştirildi. Bu bir milyon iki yüz bin nüfus 14 yıl içinde çoğalarak iki milyonu aştı. Ama bu kaçkınlar 14 yıldan bu yana dünyanın şimdiye kadar ender gördüğü bir faciayı yaşamaktadır. Şehirlerin dışındaki arazilerde kurulmuş, ibadethane, sağlık evi, hastane, su, yakacak, kanalizasyon, bakkal, fınn vs hiçbir şeyin olmadığı ve her birinde 25 ila 40 bin arasında insanın yaşadığı yüzlerce çadır kentler kurulmuştu. Etrafı tel örgülerle çevrilmiş, içi çamur balçık içindeydi. Daha sonra çadırlar çürüdüğü için kerpiç ve ağaç dallarıyla kulübe haline getirilmiş sözde evlerdi. Çoğunda ışık bile yoktu. Gençler 10- 
15 kişinin sığıştığı bu kulübelerde evleniyordu. Çocukları buralarda 
doğuyor, insanlar buralarda hastalanıyor, buralarda ölüyorlardı. 


Bu durum Filistin'e benziyordu. Fakat ondan daha beterdi. Çünkü dünya insanının bu durumdan haberi bile yoktu. Türk basınında kaçkınlara dönük haberler yayınlanıyordu, ama yeterli değildi. Azerbaycan yöneticileri de her nedense kendi televizyon ve gazetelerinde kaçkınların durumunu konu alan hiçbir görüntülü sesli ya da yazılı habere yer verdirmiyorlardı. 


Oysaki Türkiye Cumhuriyeti 1994 yılında Berde ve Ağca-bedi vilayetlerinin yanındaki boş arazilerde kırk bin kişinin barındığı iki çadır şehircik kurmuştu. Türk Kızılayı her türlü imkânı sağlayarak, bu iki çadır şehirciğinde hizmet veriyordu. Okullar yapmıştı, AzerbaycanlI ve Türkiye'den görevlendirilen öğretmenler görev yapıyordu. Sağlık ocakları açılmıştı, Kızılay'ın sağlık personeli hizmet veriyordu. Hamamlar, aşhaneler açılmıştı. içme suyu, elektrik, ısınma, tuvalet ve kanalizasyon imkânlan sağlanmıştı. Her ailenin yiyecek içecek ihtiyaçları Türkiye'den Tırlarla İran üzerinden sürekli taşmıyor ve Kızılay yetkilileri tarafından dağıtılıyordu. 


1994 yılından 1995 yılının Temmuz ayına kadar 150 milyar liralık harcama 
yapılmıştı.2 Kızılay'ın bu hizmetleri halen de devam etmektedir. Bazı ülkelerin göstermelik olarak kurduğu çadır şehirdkleri yaşamaya çalışan kaçkınların binlercesi büyükelçiliğimize müracaat ederek, "Türk çadır şehirciğine alınmaları için" talepte bulunuyorlardı. Bakü'deki üst düzey yetkililer zaman zaman devreye girerek, yakınlarının Kızılay çadır şehirciğine alınması için ricada bulunuyorlardı. 


Büyükelçilik mensuplan, başta büyükelçi olmak üzere en az ayda bir kere Bakü'ye 380 km uzaklıkta olan çadır şehir-dklerini ziyaret ediyordu. Her gittiğimizde Bakü'deki Türkiye kökenli kitle iletişim organlarının görevlileri ile Azerbaycan basın mensuplarını ve Türkiyeli işadamlarını da beraberimizde götürüyorduk. Bu durum, İran ve Rusya Büyükelçiliklerini rahatsız ettiği gibi, Azerbaycan istihbarat kuruluşları ile Cumhurbaşkanlığına yakın yetkilileri de rahatsız ediyordu. Beni arayarak bir dahaki sefere basın mensuplarını beraberimizde götürmememizi tembih ederlerdi. Hatta bizimle giden AzerbaycanlI gazeteciler, kaçkın kamplarında gördüklerini ve kaçkınların şikâyetlerini yazdıklarında ya "Milli Tehlikesizlik Nazırlığı" (KGB) ya da İçişleri Bakanlığı'na çağrılarak, günlerce sorgudan geçirilir ve bir daha yazmamaları için iyice tembihlenirlerdi. 


Azerbaycan'da uzun yıllar görev yaptığım halde Batı ya da Amerikan, Rus ve İran kökenli hiçbir basın kuruluşunca "Karabağ ve kaçkınlara" dair bilgi, belge, haber, röportaj ve benzeri yayınların yapıldığına rastlamadım. 


Azerbaycan'da Türkiye'den gelen basın mensuplarının 


1993 yılının sonundaki sayısı 25'in üzerinde değildi. 1998 yılında bu sayı 
220'ye çıkmıştı. Türkiye kökenli gazeteler, dergiler, ajanslar ve radyolar kurulmuştu. Örneğin Sapmaz kardeşlerin kurduğu Avrasya Gazetesi, Azerbaycan'ın en yüksek tirajlı gazetesi olmuştu. Çocuklara hitabeden Tomurcuk dergisi 


20 bin satıyordu. En çok dinlenen radyo TRT'den sonra Burç FM 
radyosuydu. Özel televizyonların birçoğu NTV, Show TV, STV temsilcilikler açmıştı. Bütün Kafkaslar ve Güney Azerbaycan bu televizyonları izliyordu. Ülkede dil Türkçe idi. Görüntü, program ve filmler, 


bu coğrafyanın insanlarını cezbediyordu. Kafkaslardaki ülkelerin milli televizyonları ve radyoları çağdaş teknolojiden yoksundu. Mevcut teknolojiyle yayın yapanların görüntü kalitesizliği yanında, sadece kendi ülkelerinin Cumhurbaşkanlarının haberleri ile bizim gibi dost ülkelerin verdiği konulu ya da TV filmlerini yayınlıyordu. Dolayısıyla halk daha ziyade Türkiye kökenli TV ve radyoları izliyor ve dinliyordu. Bu ülkelerde özellikle gençler arasında Türk spor kulüplerinin taraftarları hızla çoğalıyordu. Türkiye kökenli ses ve sahne sanatçılarının maketleri meydanlara konuluyor, genç kızlar ve delikanlılar resim çektiriyorlardı. 
Dolayısıyla sokak fotoğrafçıları da bu şekilde para kazanıyordu. Bunlar soy, kök, dil, tarih ve kültür birliğinin avantajlarıydı. Türkiye'yi ilk yıllarda Kafkaslarda büyük gösteren, sevgi saygı duyulan, inanılan, güvenilen ve büyük bir devlet olarak kabul ettiren özelliklerdi bunlar. 


1995 yılının Mayıs ayında Ağcabedi çadır şehirdğinde, Ağdam vilayetinden 
kampa gelmiş Mahmut Ağa ile tanıştım. 75 yaşında, uzun boylu, kır sakallı, başındaki papağıyla yüzündeki derin çizgilerle Kafkas Kartalı Şeyh Şamil'i andırıyordu. Kampa gide gele dost olmuştuk "Mahmut Emmi" ile. O, çok az konuşurdu. Konuşmalanmız hep Türkiye ve Türkler üzerine olurdu. Bir keresinde "Oğul biliyor musun, hiçbir dağ yalnız değildir. Dağ gerek birbirlerine yaslana. Aynen sizin 


Palandöken dağlan gibi. Devletler de böyledir. Bizde devlet olmuşuz şimdi. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimi büyük ulu bir dağa yaslanmışız, bilirsen." demişti. 


Mahmut Emmi, Kızılay erzak dağıttığında "pay almaya" gitmezdi. Çadınnın yanındaki taşın üstüne oturur, uzun ince parmaklanyla sakalını hırslı hırslı çekiştirirdi. 1995 yılının 10 Temmuz günü Mahmut Emmi'nin yaşadığı Ağcabedi kampına yine gitmiştim. Beraberimde basın mensuplan da vardı. 
Kızılay, erzak ve kaçkınlann diğer ihtiyaçlarını karşılayacak malzemenin dağıtımını yapacakta. Her zaman olduğu gibi kamp sakinleri erzak ambarlannın önünde kuyruğa girmiş, paylarını alıyorlardı. Mahmut Emmi çadınnın önündeki taşın üstüne oturmuş, kurşuni rengindeki papağını kaşlanna kadar indirmişti. Yine uzun ince parmaklanyla kır sakalını çekiştiriyordu. Yanına gittim ve seslendim. Dalgındı, nemliydi gözleri. 
Derin gözaltı çizgilerine yuvarlanmış gözyaşını sildi. "Buyur oğul, hoş 


gelipsen" dedi. Sesi çatallıydı. Yanındaki diğer taşa da ben oturdum. " Salam emmi, nicesen" dedim. Ne soracağımı biliyormuşçasma gözlerini gözlerime dikti: "Bala! Ben o pay almaya gidebilmirem..." dedi ve "... daha alışa-bilmedim el uzatmaya." Kocaman avuçlannı açtı bana doğru uzattı; "Bak avuçlanmda nasırlar daha durur. Ben işleyirdim, uşaklanm işleyirdi. 
Yahşi dolanırdık. Heç kime temennamız olmurdu. Uşaklar cevandır, onlar alışıp da ben alışabilmedim daha oğul..." Mahmut Emmi bir yıl daha yaşayamadı kampta. Avuçlanndaki nasırlar kaybolmadan, el açmayı "öyreşe-meden" dünyasını değişti. 


Ey goca Kafgazlı Mahmut Emmi, iyi ki tezden dünyanı deyiştin de hem el açmayı öyreşmedin hem de ulu Türkiye dağı ile ona söykenen (yaslanan) Azerbaycan münasebetlerinin, yalnız Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) neft kemerinden ibaret olacakmış halini benim kimi görüp bin defelerinen kahrolmadın. Sen benden şanslıymışsın. 


Azerbaycan'ın, bağımsızlığını kazandıktan sonra her şeye ihtiyacı vardı. En adliyse yiyecek, içecek, giyecek, ilaç vs gibi temel tüketim ve sağlık maddeleriydi. Tahıl yoktu ve bunlan işleyecek çalışır vaziyette değirmenler de. Dolayısıyla un ve ekmek de kıttı. Patates, pirinç, bulgur, fasulye gibi gıda maddeleri de bulunmuyordu. Komünist üretim sistemi bozulmuş, dağılmış ve çalışmıyordu. Ülkenin güneyindeki sebze ve meyve üreten Astara ve Lenkeran vilayetlerinin verimli tarlalarının ortasında beyaz renkli soğutuculu teren vagonları ka-lakalmışb. Bu trenler zamanında Moskova'ya sebze ve meyve taşıyormuş. Sadece hayvancılık ayakta kaldığı için et de balık da boldu. İnsanlar Kafkas yaylalanna ve Hazar Denizi'ne şükrediyorlardı. Tavuk yetiştiren bütün tesisler, tohumluk ve yem üretilememesi sebebiyle kapatılmıştı. İçecek bir şişe su bir buçuk dolardı. 
Benzinin litresi 25 sentti. Ağaçlar kesilmediği için meyve boldu. Ama bunlan Bakü pazarlanna taşımak büyük bir sorundu. Çünkü nakliye araçlan yoktu. Sebze ve meyveler ancak trenlerin çalıştığı yerlerden gelebiliyordu. 
Bu durumu daha da kötüleştiren Rusya'nın uyguladığı ambargoydu. 73 
yıldır her şeyini Rusya'dan temin etme alışkanlığında olan Azerbaycan Türkleri, sıkı Aliyev rejiminin estirdiği terör, baskı, zor kullanma, kışkırtma, rüşvet, adam kayırma ve envai türlü haksızlıklardan dolayı da çok zor durumdaydı. Halk bunalmıştı, ses çıkaramıyordu, korkuyordu. 


Bizim Büyükelçilik mensuplan ile Amerikan Büyükelçiliği çahşanlannın ihtiyaçlan aylık olarak Trabzon'dan uçakla ortaklaşa getiriliyordu. İhtiyaç maddeleri Bakü'de Büyükelçiliğin görevlendirdiği memurlarca şahıslara teslim ediliyordu. İthal edilen ya da ülkede üretilen zaruri tüketim maddelerinin dağıtımı ve satışı, üst düzey devlet görevlilerinin elindeydi. 
Dilencisi olmayan Bakü sokaklannda, ilk önce çok yaşlı Rus kadın ve erkekleri köşe başlannda ürkek ve acemice dilenmeye başladılar. Bu yaşlı insanlann yakınlan Azerbaycan'ı terk edip Rusya'ya gitmişlerdi. Dolayısıyla Bakü'de yalnızdılar, kimseleri yoktu. Daha sonralan Azerbaycan'daki diğer geçi-nemeyen, bir lokma kara ekmeğe muhtaç olmuş insanlar el açmaya başladı. Ne var ki kısa zamanda polis bu insanlann topladıktan paranın dörtte üçünü ellerinden alıyordu. 


Fabrikalann, atölyelerin, tezgâhlann yüzde 80'i durmuştu, çalışmıyordu. 
Kolhozlar ve salkhozlar (üretim ve tüketim satış yerleri), üst düzey devlet adamlarının atadığı ve hatta ortak olduğu icra başçılarının (valiler) elindeydi. Her şey devletindi, ama devletin kasasına bir kapik (kuruş) dahi girmiyordu. Devlet alt düzey çalışanlarına maaş vermiyordu. Ama herkes muntazam olarak işe gidip geliyordu. Bizim gibi dışarıdan gelenler bu duruma hayret ediyordu. Bu insanlar maaş almıyor, ama niye çalışıyorlardı? 
Bir zaman sonra öğrendik ki herkes birbirinden rüşvet alıyor. Örneğin doktor hasta polisten, polis arabası olan profesörden, profesör öğrencilerden, öğrencinin ailesi kendisine işi düşen çalışandan alıyordu. 
Komünizm dönemindeki rüşvet düzeni biraz daha şekil değiştirerek legalleştirilmişti. Çalışmaları henüz durmamış olan fabrikaların para getirecek demir, bakır, alüminyum vs gibi para eden unsurları alenen sökülüyor, yurt dışına satılıyordu. 


Türkiye kökenli gazetecilerin çoğu benim kaldığım Azerbaycan Oteli'nde kalıyorlardı. Otel genel müdürü Ağarahim Bey'den Türkiye'den gelen bu gazetecilere tenzilat uygulamasını rica ettim. Genel Müdür 50 dolar olan yatak ücretini 6 dolara indirdi. Benim gerekçem; harp halindeki Azerbaycan'ın haklı sesini dünyaya ancak Türk gazetecilerin duyurmaya çalışmasıydı. Dolayısıyla gazeteci meslektaşlarımla akşam otelde ne bulursak yiyor, sonra da benim odamda Azerbaycan-Ermenistan savaşı, Çeçenistan, Aphazya savaşı, Kuzey Kaf-kaslardaki Türk ve diğer otonom cumhuriyetlerin tam bağımsızlıkları, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, diğer 


büyük ülkelerin bu bölgeye olan yüksek! ilgisi gibi konulan uzun uzun konuşup tartışıyorduk. 


Bakü'ye gittiğimin bir ayı dolmadan, bu gazeteci arkadaş-lanmla Basın ve Enformasyon Bakanı Sabir Rüstemhanlı'yı ziyarete gittik. Sabir Bey Türkçü, değerli bir şair ve yazardı. Benim Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i ziyaret etmemi ve kendisine anlattığım; tecavüze uğrayan Azerbaycan'ın haklı davasını dünya kamuoyuna anlatılmasına dair görüşlerimi iletmemi tavsiye etti. O gün anladım ki her şeyin başı ve sonu Haydar Aliyev'dir. Bu ülkede neredeyse Aliyev'den habersiz sinek bile uçamıyordu. Rüstemhanlı, "Olur" dememle Aliyev'e telefon etti. Benim kendisini gazeteciler eşliğinde 
ziyaret etmek istediğimi söyledi. Aliyev hemen ertesi gün (3 Şubat 1994 
saat 14.00'te) beklediğini bildirmişti. Bu duruma hayret ettim! Bir cumhurbaşkanı, bir ülkenin, memleketine yeni atanmış bir basın müşavirini hemen nasıl olur da kabul eder diye. Sonradan anladım ki Aliyev'in bu hassasiyetinin sebepleri vardı: Birincisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görevlisiydim. İkincisi, beraberimdeki gazetecilere kendi propagandasını yapmaktı. Maksadı, komünizmden nasıl nefret ettiğini! demokrasinin ne denli önemli! bir rejim olduğunu anladığını ispatlamak ve Türkiye kamuoyunun kendisini böyle bilmesini sağlamaktı. 


Haydar Aliyev, 3 Şubat saat 1994 günü saat 14'te Cumhurbaşkanlığı Sarayinda, beraberimdeki Bakü'ye geçici görevle gelen TRT ekibi, Anadolu Ajansı muhabiri, Bakü'de devamlı görev yapan Hürriyet, Günaydın ve Zaman gazeteleri ile Kanal 6 ve Samanyolu TV temsilcilerini kabul etti. 
Sonradan çokça gideceğim Cumhurbaşkanlığı'nın küçücük kabul salonunda U şeklinde, ortasında yapay çiçeklerin süslediği masanın etrafında sıralanmıştık. 


Haydar Aliyev ile yüz yüze yakından ilk defa karşılaşıyordum. Uzun boylu, atletik yapılıydı, düzgün bir fiziği vardı. Buğday tenli, açık olan başının ön bölümünü yandaki saçlarıyla kapatmıştı. Lacivert elbise ve beyaz gömlek üzerine puanlı bir kravat takmıştı, şıktı. Yüzünde ve alnının yan tarafında et benleri vardı. Gözleri mavi ile yeşil renklerinin karışımında ve buğuluydu, sanki perdeli gibiydi. Uykuluymuş gibi göz kapaklan yan kapalı duruyordu. 
Konuşurken muhatabının yüzüne bakmıyor, kımıldamadan, karşıda bir yerlere ürkek ürkek bakıyordu. Sadece önünde masanın üzerinde, üst üste 


birleştirdiği ellerini bazen hareket ettiriyor, birini diğerinin üstüne koyuyordu. Konuştuğu Azerbaycan Türkçesini düzgün ve akıcı kullanıyordu. Ama vurgusu yoktu. Sanki bir teyp konuşuyor gibiydi. Siz ise teyp dinler gibi oluyordunuz. Ne sorarsanız sorun, o kendi beyin teybinde ne kararlaştırmışsa onu söylüyordu. Arada bir dilini dudaklarının arasında sivrileştirerek dışan çıkarıyordu. 


Sonraki günlerde, aylarda ve yıllarda Aliyev'i yüzlerce defa yakından dinledim ve izledim. Konuşma tavn hep aynıydı. Fakat karşısında halktan dinleyiciler olduğunda ses tonunu bazen yükseltiyor, sağ elini yumruk yaparak havaya kaldırıyor ve bir şeye vuracakmış gibi yapıyordu. Hiç kımıldamadan saatlerce ayakta irticalen konuşabiliyordu. Vurgularını yaparken alkışlanmak istediği yerlerde sesini kesiyor ve hitap ettiği kalabalığa öylece bakıyor ve alkış bittiğinde konuşmasına aksatmadan devam ediyordu. Karşısında kendisini dinleyenlerin ne zaman alkışlayacaklarını iyi biliyorlardı. Dinleyicilerin alkışlan ayakta ve el çırpmalanyla oluyordu, herhangi bir tezahüratlan yoktu. Emir komuta altındaymış gibi hep birden kalkıyor hep birden alkışlıyor hep birden oturuyorlardı. Aliyev salona girdiği andan itibaren salonun kapılan kapanır, kapının hem iç hem dış kısmında iriyan korumalan körükçülük yapardı. 


Aliyev'in yine böyle bir kapalı salon toplanbsı eski adıyla Lenin Sarayı'nda yapılacaktı. Büyükelçi Ömür Orhon, benim katılmamı istemişti. Doğrusu o toplantıya gönülsüz olarak gitmiştim. Protokol sırasındaki Türk Büyükelçiliği'ne aynlan yere oturdum. Yanımda Amerikan Büyükelçiliği Müsteşan Robert Finn vardı. Robert Finn, Aliyev'in salon toplantısına ilk defa katılıyordu. Dedim ki "Bay Finn, Aliyev daha gelmedi, tuvalet gibi ihtiyacınız varsa şimdiden görünüz. Aliyev salona girdikten sonra dışanya bırakmazlar." Robert Finn, "yok canım olur mu öyle şey" gibilerinden elini salladı. Aliyev'in beş saat kesintisiz sahnedeki konuşmasının üçüncü saatinde Robert Finn oturduğu koltukta huzursuzlanmaya başladı. Daha sonra dayanamamış olacak ki ayağa kalktı ve dinleyicilerin hayret dolu bakışlan arasında çıkış kapısına doğru acele adımlarla yürüdü. Kapıya yaklaşamadan korumalar Finn'i nazikçe! tekrar yerine getirdiler. O günden sonra Robert Finn, Bakü'de görev yaptığı sürece Aliyev'in hiçbir salon toplantısına katılmadı. 


Aliyev'in konuşma tarzı ve onu dinleyenlerin tutumu, Kremlin, yani Stalin ve Brejnev geleneğiydi. Önemli olan önceden tespit edilmiş ideolojiye dayalı mesajları mota mot, tehditkâr ve soğuk bir tavırla dinleyicilere ulaştırmaktı. Dolayısıyla Aliyev'in yaptığı konuşmalann içeriği her zaman aynı konulardı. Onun içindir ki Aliyev, irticalen, sektirmeden uzun süre konuşabiliyordu. 


Aliyev bizimle iki saatlik görüşmesinin 30 dakikalık bölümünü basma açık 
(1) yaptı. Diğer bir buçuk saati kapalı sohbet mahiyetinde oldu. Muhatapları gazeteciler olduğu için sıkıca tembihledi ki sözlerini yazmasınlar. Öyle de oldu. O bir buçuk saatlik konuşma hiçbir yerde yayınlanmadı, ne Azerbaycan basınında ve ne de Türk basınında. Kapalı olan bir buçuk saatlik görüşmenin çoğunu komünist dönemde yaptığı faydalı! işlere ayırdı. 
Brejnev ile olan dostluğunu, Andropov'a olan hayranlığını, Gorbaçov ile olan çekişmelerini sürekli vurguladı. 1989 yılında Sovyet Komünist Partisi'nden istifa ettiğini ve dolayısıyla dünya ile beraber kendisinin de değiştiğini söyledi. Demokrasinin en iyi rejim olduğunu, serbest piyasa ekonomisinin yararlarını, uzun uzun anlattı. Türkiye'de ve dünyada kendisinin artık bu özellikleriyle tanındığını vurguladı. 


Cumhurbaşkanını dinledikten sonra ben de şunları söyledim: "Sayın Cumhurbaşkanı, böyle diyorsunuz ama sizi dünyada ve Türkiye'de hala ateist komünist ve KGB'nin yetiştirdiği bir general olarak tanıyorlar. 
Dolayısıyla bu imajınızı değiştirecek bilgi ve belgeleriyle söylemeniz gerekir. Bu bilgileri çeşitli dillerde çoğaltarak, özellikle Türkiye ve dünya kamuoyuna dağıttırın. Konuşmalarınızı Azerbaycan basını ve yabana basına açık yapın. Türk basını ve yabana basının ülkenize gelmesini özendirin, çalışmalarım kolaylaştına tedbirler alın. Gazetelerin haber ve bilgiye kolayca ulaşabilmelerini sağlayın. Dolayısıyla Bakü, Kafkasların ve Türk cumhuriyetlerinin basın merkezi konumunda olsun. Biz bu konuda uzun yıllar çok büyük paralar sarf etmemize rağmen ancak daha yeni yeni yabana basını ülkemize çekebildik. Ülkemizin milli meselelerini dünya kamuoyuna ulaştırmamızın tek yolu 


yabana basının Türkiye'de sürekli kalmasıydı. O yüzden bize yabancı basının gelmesi için diğer komşu ülkelerden daha çok özendirici imkânlar 


sağladık. Bakınız Türk basını bile hala Kafkaslara ve Azerbaycan'a dair haberleri Rusya üzerinden, Rus haber ajanslanndan alarak yayınlıyor." 


Aliyev'in donuk suratında ve puslu bakışlarında hiçbir değişiklik olmadı. 
Gözlerini arkamızdaki sandalyelerde oturan Cumhurbaşkanlığının üst düzey görevlilerine dikti ve "Bu kişi düz mü deyir." (bu adam doğru mu söylüyor) diye teker teker sordu. Renkli gözlüklü, esmer, gür siyah saçlı, sakin görünümlü biri hariç sıra sıra dizilenlerin hepsi "Düz demir kişi, cenap prezident." (doğru söylemiyor bu adam, sayın cumhurbaşkanı) diye cevap verdiler. Aliyev duraksamadan "Düz deyir." (doğru söylüyor) diyen renkli gözlüklüye döndü ve "ele ise sen sabahtan itibaren Turgut Bey ile birge işlemeye goşul." (yarından itibaren Turgut Bey'le beraber çalışmaya başla) dedi. Ben daha önce hazırladığım Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak olacağı bir uluslar arası basın merkezinin projesini anlattım. Aliyev dinledikten sonra tekrar renkli gözlüklü olan kişiye "Gabil, seherden bele bir tikinti ahdann (bina arayın). Eldar ile Turgut Bey'e gösterin" dedi.” Takip eden günlerde Gabil Hüseyinli ve Eldar Namazov ile birkaç binayı gezdik. 
Nihayet Bakümün en güzel yerlerinden biri olan fuzuli meydanında Dram Tiyatrosu"nun karşısında Karabağ kaçkınlarının kaldığı üç katlı taş binayı beğendik. "Ama bu binanın içinde insanlar oturuyor" dedim. Bunun sorun teşkil etmeyeceğini ve kaçkınlan başka binalara nakledebileceklerini söylediler. Durumu Basm-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne bir proje olarak sundum. Binanın tadilatı için ön bedel olarak Bakü Basın Müşavirliği'nin o yılki bütçe teklifine elli bin dolar koydum. Elli bin dolar da Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı verecekti. Ne var ki Genel Müdürlük bu işe bir kuruş dahi tahsisat göndermedi. Gabil Hüseyinli ile Eldar Namazov, beni devamlı arayıp, tadilata ne zaman başlanacağını soruyorlardı.$ Dolayısıyla Azerbaycan'a bol keseden vaatlerde bulunan ve verdiği sözü yerine getirmeyen siyaset ve devlet adamlarımızın listesine böylelikle ben de eklenmiş oldum. 


Dünya ve Türk basın patronları, Kafkaslardaki petrolün kokusunu daha almamışlardı. Bakü'de, yukarıda bahsettiğim Türk basın organları ile Rusya ve İran, Hollanda, Amerikan yayın organlarının muhabirleri de daimi olarak görev yapıyorlardı. Büyükelçiliklerden sadece Amerika Birleşik Devletleri/, İran ve Türkiye'nin basın müşavirliği vardı. Amacım, Azerbaycan'da görev yapan yabana basın mensuplarını bir çatı al tında toplamak ve Kafkasların 


her alanda merkezi konumunda ve Orta Asya Cumhuriyetlerinin kapısı olan Bakü'ye dünya basınını çekebilmekti. Bu coğrafyanın bağımsız devlet ve otonom devletlerinin yüzde 90'ı Türk soyluydu. Onlann ve Türkiye'nin milli meselelerini, milli çıkarları doğrultusunda dünya kamuoyuna ulaştırılması bakımından önemliydi. Kurulacak demeğin üyeleri çoğunlukla Türkiye'den ve Türk kökenli gazeteciler olacaktı. Dolayısıyla yabana basın demeğinin kuruluş çalışmalarını Hürriyet Temsilcisi İrfan Sapmaz, Günaydın Temsilcisi Rıdvan Sapmaz ve Zaman Temsilcisi Nedim Yalçın ile başlattık. 
Benimle birlikte Amerika Birleşik Devletleri Basın müşaviri Türkiye'den biriyle evli Donald Coffmann'ı, İran Haber Ajansı İRNA'nın Azerbaycan kökenli temsilcisini, Rus TASS Haber Ajansı'ndan bir temsilci ile Türkiye'den olan diğer arkadaşları demek kuruculuğuna getirdik. Demeğin tüzüğünü Türkiye'deki yabana basın derneği tüzüğüne uygun olarak hazırladık. Kurucu idare heyeti başkanlığına İrfan Sapmaz, başkan yardımalıklanna Nedim yalçın ile İRNA'nın temsilcisini ve TASS Ajansinın temsilcisini getirdik. Yönetim kuruluna ise çoğunluğu Türkiye'den gelen gazeteciler olmak üzere diğer yabana gazetealeri seçtik. Ne var ki, yabana basın merkezini yapamadığımız için bu demek de bir buçuk yıl sonra kapandı. 


Olumsuzlukla neticelenen bu iki konunun dışında Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'e verdiğim sözlerin tamamını iki yıl içinde yerine getirdim. Mesela Azerbaycan'da gerçekleştirilen uluslar arası etkinliklere katılan yerli ve yabana basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştıracağı sistemlerin kurulup çalıştırılması, Dışişleri Bakanlığı enformasyon hizmetlerinin geliştirilmesi, Bakü'de devamlı görev yapan Türk basın mensuplarının Aliyev'in yabana ülkelere yaptığı ziyaretlere katılması, Azerbaycan'ın halen de çözülemeyen milli meselesi Ermenilere işgal ettirilen Karabağ ve civarındaki altı vilayet ile 1.200.000 Azerbaycan Türkü'nün kendi vatanlarında kaçkın duruma düşmesi, Hocalı soykırımı ve benzeri konuların Türkiye ve diğer yabana kamuoylarına ulaştırılmasında büyük katkılarım oldu. Çünkü güçlü bir Azerbaycan, güçlü bir Türkiye ve Türk dünyası demekti. Azerbaycan bağımsızlığını yeni kazanmış, ama halen komşulannın tehdidi altındaydı. Dileğimiz hür ve bağımsız, çağdaş demokrasiyi özümsemiş, laik bir hukuk devletinin süratle hayata geçirilmesiydi. Benim bütün çalışmalarım, mensup olduğum Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Büyükelçiliğimizin bilgisi ve politikaları paralelinde 


oluyordu. Sevgi ve saygıyla hatırladığım Türkiye'nin Azerbaycan'daki ikinci Büyükelçisi (Birinci Büyükelçi 1921 yılındaki Memduh Şevket Esendal idi.) Altan Karamanoğlu'nun, Ömür Orhun'un, Faruk Loğoğlu'nun, Ec-vet Tezcan'ın ve diğer müşavir arkadaşlarımın yardımlarını unutamam. 


Fuzuli Meydanı'nda, Dram Tiyatrosu'nun yanındaki doktorlar sitesinin A bloğunun 4. katındaki bir daireyi, 700 dolara 15 Şubat 1994 tarihinde kiraladım. Ev sahibem Doç. Dr. Solmaz Hanım'dı. Solmaz Hanım'm doktor olan kızı ve damadı İstanbul Kaynarca Kızılay Sağlık Ocağı'nda çalışıyorlardı. Solmaz Hanım'a çalıştığı devlet üniversitesi 10 dolar karşılığı aylık verebiliyormuş. Baasıyla şehrin dış mahallele- 


rinden birinde bir odalı yere taşınmışlar. Ne var ki ben evde yokken Solmaz Hanım eve gelip akşama kadar kalıyor, yeme içme ve diğer ihtiyaçlarını karşılayıp akşam gidiyormuş. Bu durumu öğrendikten sonra evin kilidini değiştirdim. Solmaz hanım kızgın bir şekilde Büyükelçiliğe geldi ve "Orası benim evim. Ben elbette istediğim zaman evime gidip gelirim" dedi. 
Solmaz hanım komünizm sisteminden sonra ev sahibi olmayı öğrenmişti, ama kiraya vermeyi ve kiracılığı daha öğrenememişti, Bakü'de evlerini 
kiraya veren diğer ev sahipleri gibi. Solmaz Hanım da bana kiraladığı evi 6 
bin dolara satıp Türkiye'ye yerleşmek istiyordu. O sıralar Bakü'de evler ucuz, kiralar pahalıydı. Çünkü fazla ev yoktu ve yeni bina da yapılmıyordu. 
İki üç akraba bir eve toplanıyor, diğer evlerini kiraya veriyorlardı. 


TÜRK DÜNYASI LİDERLER ZİRVESİ 


Sovyet Rusya dağıldıktan sonra Türkiye'nin geleceğe dönük önemli girişimleri olmuştu. Bağımsızlığını kazanan Türk ülkelerini tanıtıcı, birleştirici, güçlendirici bu girişimlerin sonucu Türk dünyası liderleri zirve toplantıları, Türk dilli ülkelerin haber ajansları birliği, Karadeniz Ekonomik İşbirliği gibi uluslar arası kuruluşlar oluştu. Aynca Türkiye, bu yeni Türk-Müslüman ülkelerin İslam Konferansı Teşkilatina üye olmalarını sağladı. 
Türkiye'nin Türk dünyasına dönük faaliyetleri, genellikle Türkiye'de yapılıyordu. Birkaç yıldan sonra uluslar arası nitelikteki toplantılar, her yıl bir ülkede yapılmaya başlandı. 1994 yılının ilkbaharında Türk Dünyası Liderler Zirve Toplantısı Bakü'de yapılacaktı. Ben Bakü'ye gideli daha üç ay olmuştu. Büyükelçiliğimizde toplantıyla ilgili hazırlık çalışmaları da benim gidişimle başlamıştı. Her müşavirliğin göreceği işler ayn ayrıydı. 


Ama Basın Müşavirliği'nin göreceği işlerin hayata geçirilmesi, o zamanki Azerbaycan'ın iletişim ve ulaşım teknolojilerinin yetersizliği yüzünden ve aynca Azerbaycan devletinde bağımsız ve hür basının işlerini kolaylaştırma kavramı olmadığı için zorluklar fazlaydı. Allah'tan basın işlerine bakan Devlet Müşaviri (Gabil Hüse-yinli), Matbuat ve Enformasyon Bakanı (Sabır Rüstemhanlı), komünist ve aşın devletçi anlayıştan uzak, hür düşünceli ve milliyetçi yapıda devlet görevlileriydi. Fakat ellerindeki teknik ve mali imkânlar ile uluslar arası organizasyonlarda çalışacak tecrübede elemanlan yoktu. Basın merkezi kurulacaktı. Yerli ve yabana basma duyurular yapılacaktı. Ülkelerden gelecek ve Bakü'de toplantıyı izleyecek basın mensuplannın akreditasyonlan yapılacak, yaka tanıtım kartlan bastınlacak-tı. Basın merkezinde telefon, faks, karanlık oda ve danışmabilgilendirme masalan kurulacaktı. Ülkelerden gelecek basın mensuplannın kalacağı otellerde yerler ayrılacaktı. Gerekli çağn ve duyurular hazırlanarak, bastınlacaktı. Ülkelerden gelen gazetecileri hava alanından otellere ve oralardan da toplantı yerine taşıyacak araçlar ayarlanacaktı. 
Toplantıyı izleyecek basın mensuplannın yiyecek ve içecek ihtiyaçlannı karşılayacak tedbirler alınacaktı. Bütün bunları Azerbaycan devleti yapacaktı. Ne var ki, Azerbaycan devletinin, bu işlerden hiç birisini tam olarak yerine getiremeyeceğini, Gabil Hüseyinli ile Sabir Rüstemhanlı, büyük mahcubiyetle bana saatlerce anlattılar. Anlaşıldı ki görülmesi gereken işleri bizim Büyükelçilik, ancak yerine getirebilecekti. Dolayısıyla zirve toplantısının basın işlerini bizim büyükelçilik üslendi. 
Müşavirliklerimizin, hatta askeri kuruluşlanmızın yardımlanyla çalışmalara başlandı. Basın merkezinde kullanılacak daktilo-lan bile Müşavirliklerden topladık. Çünkü Azerbaycan'da daktilo kıtlığı vardı. Toplantının başlamasına bir hafta kala, zirvenin tehir edildiğini, Büyükelçi Altan Karamanoğlu, bir sabah toplantısında söyledi. Görünür gerekçe, Azerbaycan devletinin böyle büyük bir organizasyonu henüz yapacak durumda olmadığı idi. Gerçekte ise Rusya, Türk Dünyası Liderler Zirvesi'nin Bakü'de olmasını istemiyordu. Haydar Aliyev, henüz bu isteğe karşı çıkacak güçte değildi. Görevli olduğum 2000 yılına kadar Azerbaycan'da gerçekleştirilen uluslar arası ve özellikle Türk dünyasına dönük toplantı, panel, konferans, sergi ve fuar gibi etkinlikler, Büyükelçiliğimizin katkılarıyla yapılırdı. Türkiye'den Azerbaycan'a gelen Cumhurbaşkanı ve Başbakanlanmız için Azerbaycan devletinin kurup çalış- 


tırması gereken basın merkezlerini ve basının çalışmalarını kolaylaştırıcı işleri Türkiye Büyükelçiliği gerçekleştirirdi. 


Bu tür toplantılara, Türkiye'nin dışındaki ülkeler, Rusya'dan korka korka katılıyorlardı. Türk Dilli Ajanslar Birliği'nin Kıbrıs'taki, Türkmenistan'daki toplantılarına, Azerbaycan Devlet Ajansı Azer-Taç Genel Müdürü Şahin Bey'i, konaklama ve diğer giderlerini Türkiye'nin karşılamasına rağmen gönderememiştim. Genel Müdür Şahin Bey, "Turgut Bey, sen Cumhurbaşkanına söylersen o izin verir. Yoksa ben gidemem." demişti. 


Daha sonraki yıllarda gerçekleştirilen İpek Yolu uluslar arası toplanbsı Bakü'de yapılacaktı. Cumhurbaşkanlığı'ndan beni davet edip, kurulacak basın merkezi ve basınla ilgili çalışmaları beraberce yürütmemizi rica ettiler. Günlerce toplantılar yaptık. Yapılacak işleri en ince noktasına kadar tespit ettik. Görevlendirilen insanlar da ne yapacaklarını artık öğrenmişlerdi. Azerbaycan'ın hem teknolojisi hem de maddi imkânlan gelişmişti. Dolayısıyla İpek Yolu toplantısının basına dönük işleri aksatılmadan sonuçlanmıştı. Rahmetli Dışişleri Bakanı İsmail Cem, basın merkezini gezerken, bizim Büyükelçiliğin amblemi ve Türk bayrağının Azerbaycan bayrağı ile enformasyon masalannda beraber olması, dikkatini çekmişti. Bana "Bu kadar ülkenin içinde niye sadece bizim bayrağımız var da diğerlerinin yok." demişti. Ben de "Sayın Bakan, basın işlerini birlikte yürütüyoruz." dedim. "Tebrik ederim, teşekkür ederim. O zaman bir bölüm basın mensubunu davet edin. Onlara aktüel konularda bilgi vereyim." 
demişti. 


Rusya'nın baskısıyla 1994 Mart ayında Bakü'de gerçekleştirilemeyen Türk 
Dünyası Liderler Toplantısı, Türkiye'nin zorlaması sonucu 14 Ekim 1994 
tarihinde İstanbul'da ancak gerçekleştirilebildi. 


Otelde kaldığım zaman zarfında, raha t bir gece geçirdiğimi söyleyemem. 

Otelin odaları bakımsız ve temiz değildi. Yatak çarşafları renk değiştirmişti. 
Acayip bir maddeden yapılmış, Rusya imalatı temizlik maddesiyle ayda bir defa yıkanıyordu. Bu durumu bilen daha önce Ankara'da Basın-Yayın Genel 


Müdürlüğü'nde beraber çalıştığımız, Büyükelçilikte idari memur olarak görev yapan Cemil Bey ve değerli eşi Hatice Hanım, iki üç günde bir, hem yemek yapıp getiriyorlar hem de evden getirdikleri süt gibi beyaz, ütülü, 


mis gibi kokan yatak çarşaflarını değiştiriyorlardı. Hatice Hanım ile Cemil Bey'in uzun yıllar evli olmalarına rağmen çocukları olmamıştı. Ama Bakü'de buldukları Kazak kökenli bir hanım doktorun tedavi ve kontrolünde iki yıl sonra bir oğullan oldu. Büyükelçilik mensuplan olarak hepimiz çok sevinmiştik. 


Azerbaycan Oteli'ndeki katlarda çoğunlukla Rus kökenli hanımlar görevliydi. Otel müşterileri ise Rus, Çeçen, Dağıstanlı, Afgan ve İranlılardı. 
Bunlann kavga ve gürültülü, samimi (!) ilişkileri çevreyi rahatsız ediyordu. 
Hiç kimse de engel olmuyordu. Otelin soğuk ve bakımsız restoranlannda yiyecek olarak çok az şey vardı. Kutab, şaşlık (şiş kebap), balık ve yanında göğerti olarak da reyhan, tarhun, kişniş, tere verilirdi. Çatallar alüminyumdan yapılmıştı, eğilip bükülüyor ve katlanıyordu. Bıçak, peçete ve servis malzemesi yoktu. Garsonlann üzerlerine dar gelen siyah, lekeli elbiselerin içindeki beyaz kirli gömleklerini, parlak siyah papyonları süslüyordu. Müşteriden çok garson vardı. Otel müşterileri yemek vakti geldiği zaman kocaman salonu olan lokantalarda palto-lanyla oturuyorlardı. 
Gaz yoktu ki otel ısıtılsın. Azerbaycan borçlannı ödeyemediği için Türkmenistan gazı kesiyordu. Garsonlar müşterilerin ne istediğini sormadan, göğerti (yeşillik ) tabağıyla birlikte kalın, çay bardağından küçük, mutfak kokan bir istekan (kadeh) ile demir kapaklı, kalın, kaba yapılı Bakü zavodu (fabrikası) imalatı Stalinski votkasını da getiriyordu. 
İçilmeyen votkalan sonradan kat görevlileri olan hanımlarla garsonlar tüketiyordu. Otelin girişinde çok geniş salonlar vardı. Bu salonlar allı, yeşilli, alız yanıp sönen ampullerle ışıklandınlmıştı. Buralar örfi idare zamanı da dâhil sabaha kadar açıktı. Azatlık hareketinden sonra Bakü'yü terk edip Moskova'ya göçen Ermeni ve Rus ailelerden kalmış olan ya da Rusya ve Ukrayna'nın çeşitli yerlerinden gelmiş azami 20-22 yaşlarındaki kızlar, buraları dolduruyordu. Allı, pullu, yan giyinik, san saçlı, süt beyaz tenli, uzun boylu bu kızlara, cepheden kaçmış Azerbaycan askerleri, Çeçen mafyası, Kafkaslarda para karşılığı dövüşen Afganlarla komünizm döneminde para yığmış ve şimdi devletin önemli yerlerinde çalı-şanlann askerlikten muaf (!) oğulları eşlik ediyordu. 


Afganlar, mahalli kıyafetleri olan belleri kuşakla sanlı, kirden grileşmiş beyaz bol potur, beyaz (!) işlik ve çeşitli renklerde başlanna doladıktan sanklan ve kara sakallanyla hemen fark ediliyordu. Cephe kaçkını 


Azerbaycan askerlerinin ise genellikle gri renkte, yapay astragan papağını, orak çekiçli kızıl yıldız süslüyordu. Bazılanrun üniformasının altı başka üstü başkaydı. Yakalan göbeğine kadar açık, geriye itilmiş, papağından taşan saçlan, çamurlu, dizlerine kadar çekilmiş çizmeleriyle Rusça konuşarak etrafa caka satıyorlardı. Kalaş-nikoflannı bazen omuzlannda, 
bazen namlunun ucu elinde sürükleyerek dolaşıyorlardı. Bu 18-23 azami 25 
yaşlarındaki bıyıklan yeni terlemiş, sakallan henüz çıkmakta olan yanık suratlı, kara kaşlı kara gözlü delikanlılann hiç biri Bakülü değildi. 
Azerbaycan'ın Bakü'ye uzak olan şehir, kasaba ve köy-lerindendiler. 
"Burada ne işiniz var, siz cephede olmalıydınız" diye sorduğumda "Dincelmeye (dinlenmeye) gelmişek" diyorlardı. 


Bu gençler sanki son günlerini yaşıyorlarmış gibiydiler. Çılgınca votka içip sızana kadar, Kafkas halk dansı oynuyorlardı. Çoğunlukla ya otelin salonlannda ya da sokaklarda sızıp kalıyorlardı. Ya Bakü istihbaratı ve KGB ya da Dâhili Koşunlara (İçişleri Bakanlığına bağlı bizdeki Jandarma gibi silahlı bir birim) mensup yetkililer bunlan toplayıp, kamyonlara dolduruyor, 450-500 km uzaktaki cephe bölgesi olan, karla kaplı Murov dağlanna götürüyorlardı. Bunlann çoğu ya soğuktan donuyor ya da Rus-Ermeni kurşunlanyla şehit oluyorlardı. Cephede şehit olanlann hiçbiri Bakülü değildi. Üç buçuk milyonluk Bakü'deki şehitliğe, yalnızca 20 Ocak (20 Yanvar) kırgınındaki Rus tanklanna karşı savaşanlar ile Karabağ'daki ilk çarpışmalarda şehit olanlar defnedilmişti. 


Bizde Güneydoğu'da çarpışıp şehit olanlarla acayip bir benzerlik vardı. 
Ülkemizdeki zengin olanlann çocukları uzun süreli askerlik yapmıyorlar, "dövizli 21 gün" askerlik yapıyorlardı. Romanya'da, Bulgaristan'da, Azerbaycan'da, Amerika'da ve daha pek çok ülkede on binlerce Türk firması temsilcilikler açıyorlardı. Açılan bu temsilciliğin temsilcisi, firma sahibinin oğlu oluyordu. Orada iki yıl kaldıktan sonra yurda dönüyor ve gerekli dövizi yatınp 21 günle askerliğini yapmış oluyordu. Sürekli askerlik görevini ise yine Anadolu çocuğu yapıyordu. Güneydoğu'da şehit olanlar da onlardı. 


SANSÜR VE MANKURTLAŞTIRMA POLİTİKALARI 


Büyükelçilikteki çalışmalarımız geç saatlere kadar devam ediyordu. 
Oteldeki odama geldiğimde Rus yapımı televizyonu açıp bakmak 


istiyordum. Ne var ki televizyonda sadece Haydar Bey'in konuşmaları veriliyordu. Cephelerde savaş devam ediyordu. Karabağ'ın etrafındaki vilayet, kaza ve köyler birer birer Ermenilerin eline geçiyordu. Murov dağlannda yüzlerce binlerce genç ya şehit oluyor ya da soğuktan ve açlıktan donuyordu. Ama bu konulara dair bir haber dahi ne televizyonda ne de gazetelerde yayınlanmıyordu. Haydar Bey'in konuşmalarında bu konulara dair bir kelime dahi yoktu. Azerbaycan Televizyonu; Aliyev'i ziyaret eden! 
Aksakallı-lar (yaşlılar), ziyalılar (aydınlar), şairler, yazarlar, ressamlar, müzisyenler ile kurum ve kuruluşların temsilcileri, Bakü'ye gelen yabancı ülkelerin ve kuruluşların temsilcilerinin kabulleri, uzun uzun saatlerce anlatılıyordu. Aliyev'in konuşmaları hep aynı şeylerdi. Haberleri de aynı cümleler süslüyordu. Cumhurbaşkanlığı'nda televizyona ve basına verilecek haberleri yazan bir ekip vardı. Bunların en başında ülkenin ikinci adamı konumunda olan Ramiz Mehdiyev, Azerbaycanllların tabiriyle "Boz Kardinal" vardı. Ramiz Mehdiyev, halka görünmez, konuşmaz, sadece Aliyev"in toplantılarında suratı asık bir şekilde sessiz öylece otururdu. Halk Haydar Bey"den ziyade Mehdiyev"den çekiniyor ve korkuyordu. 


Televizyonu seyrettiğinizde, iktidarın gazetelerini okuduğunuzda sanki bu ülkede harp yoktu. Sanki toprakları işgal edilmiyor, yüzlerce genç insan şehit olmuyordu. Bir lokma kara ekmeği, çocuğuna yedirebilmek için her çareye başvuran genç annelerin, ak saçlı nenelerin ülkesi Azerbaycan değildi. Kocalan karlı dağlarda şehit olmuş, naaşım bile göremeyen gelinlerin, gözü yaşlı feryatlar içindeki analann, babalann, saçlannı yolan bacıların ülkesi burası değildi. Sanki karda, tipide, ayazda evini barkını, elini obasını Ermeni ve Rus askerlerinin dipçikleriyle terk eden, sadece kundaktaki bebesini sırtlayan, yalın ayak başıkabak, dağlara, ormanlara sepelenen insanlann ülkesi değildi. Sanki cephede 18-25 yaş arası genç çocuklan Ermeni ve Rus birlikleriyle karşı karşıya aç susuz bırakarak, Bakü'nün batakhanelerinde ya da ailelerinin yanında keyif çatan komutanlann ülkesi değildi. Sanki rüşvetin, yolsuzluğun, haksızlığın, acımasız devlet terörünün hüküm sürdüğü ülke değildi. Ülkede elektrik ve ışık yoktu, yakacak gaz, odun, kömür yoktu. Sular akmıyordu. Sokaklan çöp ve zibil kaplamıştı. Evlerin önünde çöp dağlan yükseliyordu. Bi-nalann altından, lağımlardan fırlayan tavşan büyüklüğündeki fareler sokaklarda cirit atıyordu. 


Ülkede dehşetli bir sansür vardı.? Bütün gazeteler devlet matbaasında basılıyordu. Kâğıdı devlet veriyordu, dağıtımı da devlet yapıyordu. 
Gazeteler basılmadan önce sansürcülerin kontrolünden geçiyordu. 
Dolayısıyla yazılı basında da bu konulara, Azerbaycan'ın milli ve temel sorunlanna dair hiçbir bilgi ve haber yoktu. Genç, vatansever, idealist, hürriyetçi, kültürlü, bir lokma bir hırka karşılığını dahi almadan çalışan gençlerin çıkardığı muhalefet gazeteleri bile, ülkenin durumunu aksettiremiyordu. Yönetim bazen dehşetli sansürle tatmin olmuyor, kıyıdan köşeden gerçek haber veya bilgi yayınlayan gazeteleri hemen kapatıyor, sahibinden tutun düzeltmenine kadar hepsini KGB'nin hapishanesine atıyordu. Gerekçe ise gelmiş geçmiş bütün despotlann yaptığı gibi "her şey benim için", diyenlerin gerekçesiydi. Yöneltilen suçlamalar ise "harp halindeyiz, devletin sırlarını ifşa ettiniz, düşmanın değirmenine su taşıdınız, devlet çevrilişine cehd ettiniz (ihtilal teşebbüsünde bulundunuz)" gibi aslı esası olmayan türdendi. 


Ülkeye dair bütün haber (!) ve bilgiler! Cumhurbaşkanlığınca, devlet ajansı olan Azertaç'a bildiriliyordu. Azertaç da sadece devlet televizyonu ve radyosu ile devlete ait gazetelere veriyordu. Onlar da gelen bilgi ve haberleri olduğu gibi, virgülüne bile dokunamadan bültenlerinde veya sayfalarında yayınlıyorlardı. Halk ne televizyona bakıyor ne radyo dinliyor ne de devlet gazetelerini okuyordu. Komünist dönemin alışkanlığı olan şehrin birçok yerine asılan gazetelere bakan bir kişi dahi yoktu. Hâlbuki komünist dönemde işçi sınıfı duvarlardaki gazetelerin önünde uzun kuyruklar oluşturarak gazete okurlarmış. Ülkenin yüz vilayeti -Ermenilerin işgal ettikleri de dâhil- ve bir de otonom Nahçıvan vardı. Devlete ait kitle iletişim araçlannda bunlara dair hiçbir bilgi ve haber yayınlanamazdı. 
Muhalefet gazeteleri ülke çapında dağıtılmazdı. Sadece Bakü'nün bazı gazete kulübelerinde satışa çıkarılabilirdi. Ülke basının bürolan ve basıldığı matbaa, daha önce yayınevi olan "Komünist Redaksiyası" adı verilen yerde faaliyet gösteriyordu. Muhalefet basınına burada büro verilmemişti. Ancak, ülkede başka matbaa olmadığından, bütün baskı işleri, baskıdan önce kontrolün (sansür) kolay olması için burada basılıyordu. 


Haydar Aliyev'in kitle iletişim araçlannda yer alan konuş-malannı ve bu nutuklara dizilen methiyeleri dinlediğimde veya okuduğumda bazen Azerbaycan Türklerinin cahil olduğu zehabına kapılıyordum. Hâlbuki 


nüfusun yüzde 80'i yüksek tahsilli, yüzde yüzü okur yazardı. Kültürlü bir halkı vardı. Kitle iletişim araçlannın bu durumu karşısında halk ilginç gülmeli ve ağlamalı fıkralar üretmişti. Bunlardan biri şöyley-di: Adamın televizyonu bozulmuş ve tamirciye götürüp, "Ay gardaş, bu televizyonu tez tamir et. Çocuklar sabırsızlanıyorlar." demiş. Tamirci dükkânda bolca bulunan Aliyev posterlerinden birini müşteriye vermiş ve "Ay gağa (kardeş), apar (götür) uşaklar şimdilik buna baksınlar, nasıl olsa televizor yalnız onu gösterir, ben de tezlikle tamir ederim, gelir apanr-san." demiş. 


Aradan bir yıl geçtikten sonra ancak anlayabildim ki, Haydar Bey bu tutumu bilinçli olarak uyguluyordu. Azerbaycan Türklerini 
mankurtlaştırmak istiyordu.*! Aliyev'in bu isteğini ve uygulamasını 2003 
yılına kadar oldukça gerçekleştirdiğini söylersem, böhtan (iftira) etmemiş 


olurum.1” 


Azerbaycan halkı 1989-1990'U yıllarda bütün şehirler, kasaba ve köylerinden akın akın Bakü'ye gelerek, şehrin cadde ve meydanlarını bağımsızlık, hürriyet, demokratik laik hukuk devleti nidalarıyla çınlatmıştı. 
Bu halk; bağımsızlık için, hürriyet için, insanca yaşamak için Azatlık Meydanında Rus tanklarına karşı sopalarla karşı koymuş ve yüzlerce şehit ile yapmamıştı. Kendi beyninin gücü ve yüreğinin emri ile bir ve beraber olarak şuurlu olarak yapmıştı. Dolayısıyla Haydar Bey, mankurtlaştırmanın nasıl yapılacağını 42 yıl KGB ve politbüro dehlizlerinde çok iyi öğrenmişti. 
Şimdi ağalan için değil, kendisi ve ailesi için bıkmadan usanmadan dehşetli bir sabırla mankurtlaştırmayı Azerbaycan Türklerine uyguluyordu. Azatlık Meydanı'nı dolduran, köylerine, şehirlerine, sokaklanna, meydanlanna, dağlanna, ovalanna, ırmaklarına, göllerine kendi tarihi öz adlannı bir yıl içinde veren, "Ben Azerbaycan Türküyüm. Dilim Türkçedir. Yurdum Azerbaycan dır. Bağımsızam, azadam. Hak ve hukuk içinde bütün hür dünya insanı gibi yaşamak istiyorum. Kendi kendimin efendisi olarak kendi toprağımı işleyerek, yer altı ve yer üstü servetlerimi milletim için, halkım için kullanmak istiyorum." diyen Azerbaycan Türklerinden bir kişinin dahi olmasını istemiyordu. O, kendi kurguladığı sistem içinde "AzerbaycanlI" olmuş topluluklann yaşamasını istiyordu. Haydar Aliyev"in ideologlan (Ramiz Mehdiyev, N. Caferov, N. Hudiyev. V. Kuliyev... ) bu görüşe 


Azerbaycancılık diyerek, Mehmet Emin Resulzade ve Elçibey'in anlayışına ters düşüyordu. 


BAKÜ'NÜN DURUMU 


Azerbaycan, güzel sanaüar bakımından Sovyetler Birliği'nin göze çarpan en gelişmiş ülkelerden biriymiş. Dünya çapında edebiyat, müzik, heykel, resim adamlan yetiştirmişti. Sovyetler dağılmadan da Türkiye'de Genceli Nizami, Ahmet Cevat, Hüseyin Cavit, Cafer Cabbarlı, Zeynep Hanla-rova, Bülbül, Mayestro Niyazi, Üzeyir Hacıbeyli, Fikret Emi-rov. Şair Samet Vurgun, Bahtiyar Vahapzade, ressam Mikail Abdullayev vs gibi kültür adamlarını tanıyor ve seviyorduk. Bu insanlar ve diğer meslektaşları, komünizm zamanında ülkenin kalburüstü yaşayan varlıklarıymış. Sovyet ülkelerinin dışındaki ülkelere sık sık gönderilerek, sanatlarını sergileme fırsatı verilirmiş. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bütün gelir kaynaklan kesilmiş. Üstelik bankalarda biriktirdikleri külliyattı miktardaki rubleler, yaşanan yüksek enflasyon sebebiyle bir gecede erimiş gitmiş. Sonradan dostum olan çok sevip saydığım, Sovyetler Birliği Ressamlar Demeği eski başkanı rahmetli Büyükağa Mirzazade, bir gün atölyesinde konyağını yudumlarken demişti ki, "Ay gardaşl Sovyetler harap olmadan önce benim bankadaki pulum, 250 Volga marka araba alırdı. Ama bir gecede hiçe çıktı. 
Sabah kalktığımda, degil Volga almak, bir konyak alacak kıymeti yoktu, bankadaki paramın." Bu ressam gibi müzik adamlarının çoğu yaşlıydı. 
Beste yapma, resim yapma, yazı yazma yetenekleri artık çok gerilemişti. 
Çoğu yüksek okul ve fakültelerde ders veriyordu, ama aldıklan aylık, on-on beş dolardan fazla değildi. Atölyeleri ve evleri, aynen devam ediyordu. 
Daha önce ürettiklerini devlet, yüksek ücret vererek satın alıyordu. Şimdi ise devlet devreden çıkmıştı, özel teşebbüs de yoktu. Ancak yurt dışından gelenlerin ufak tefek alımlanyla geçinebiliyorlardı. Birikmiş eserlerini ancak atölyelerini ziyaret edenlere satabiliyorlardı. 


Ticaret Müşavirimiz Derviş Öztürk, benden önce Bakü'ye 


gitmişti. Sovyetler döneminde ressamlar, heykeltıraşlar, müzikologlar, yazarlar için Bakü'nün çeşitli semtlerinde atölyeler, konutlar yapılmış, oralarda yaşıyorlardı. Derviş Öztürk, bir hafta sonu, İzzet Dağıstanlı'yı, Engin Alan'ı ve beni, ressamların Nerimanov rayonundaki atölyelerine götürdü. Derviş Öztürk ile birlikte, ahbabı olan 80 yaşındaki ressam Gaffar 


Seyfullayev'in atölyesine girdiğimizde, üzerinde, yırtık, boyalarla deseni ve rengi değişmiş bir gömlek ve altında iple bağlı, biraz da kısa, yine boya içindeki pantolonu vardı. İşaret ve tavırlarıyla çok nazik olan, dili peltekleşmiş, uzun boylu, esmer, tıraşsız, dimdik bir adamla karşılaştık. 
Masasında içi çikolata dolu kutunun yanında bir şişe Stolinçnaya arağı (rakısı), bir şişe Şamahı konyağı, yanında beş, altı tane kalın cam küçük kadeh vardı. Atölye, binanın dördüncü katındaydı. Balkonunda doğalgazın devamlı yandığı ocak vardı. Ocağın üzerinde eski bir çaydanlıkta su kaynıyordu. Yanında da Batılı marka bir kutu neskafe duruyordu. Gaffar Bey, daha önce dilinden bir felç geçirdiği için meramını zor ifade ediyordu. 
Prof. Gaffar Seyfullayev, bizi kurduğu sofraya davet etti. İşaretle hangi içkiyi içmek istediğimizi sordu ve kadehleri doldurdu. O gün Engin Paşa ile İzzet Dağıstanlı, Gaffar Bey'in üçer suluboya tablosunu aldı. Ben de yağlı boya büyük ebatlı, Azerbaycan halkının unutamadığı, 1901 yılında ölmüş, Kara-bağ Hanı'nın şaire kızı Natavan'ın tablosunu aldım. 


Azerbaycan'ın bu değerli ressamlarıyla olan ilişkilerim, daha sonraki zamanlarda dostluğa dönüştü. Boş zamanlarımda ziyaretlerine gidiyor, bütçem elverdiğince tablolarından satın alıyordum. Türkiye'den gelen gazeteci, bürokrat, siyasetçi gibi insanlar resim almak istediklerinde bu çaresiz kalmış, yaşlı, nazik kültürlü insanlara yönlendirirdim. Son zamanlarını güç şartlar içinde yaşamaya çalışan bu gururlu insanlara ancak bu şekilde yardıma olacağımı düşünüyordum. 


Ressam dostlanmdan Prof. Mikail Abdullayev, Prof. Gaffar Seyfullayev, Prof. Büyüağa Mirzazade, Prof. Nadir Abdurrah-manov, Haşan Ağayev, şimdi hayatta değiller. Ama eserleri, dünyanın birçok ülkesindeki müzelerde özel koleksiyonlarda ilelebet yaşayacaktır. 


1994 yılının başlarında 86 bin kilometre karelik Azerbaycan'ın nüfusu yedi 
buçuk milyon kadardı. Bunun yansına yakını olan üç buçuk milyon insan Bakü'de yaşıyordu. Bakü'de yaşayan insanlann önemli bir kısmı Türklerin yanı sıra, Rus, Ukraynalı, Tatar Türkleri, Yahudi ve Ermenilerden meydana geliyordu. Haydar Aliyev bir konuşmasında "Bizim 52 bin Ermeni gelinimiz var." demişti. Bakü'de ne kadar Rus ve ne kadar Ermeni ve diğer milletlerden gelin ve damatlar var, bunlann tespiti elbette güçtü. Bakü'nün çeşitli kesimlerindeki kilise ve diğer inanç mabetlerinin her gün dolup 


taşması bir göstergeydi. Ruslann bir kısmı ve Ermenilerin çoğu bağımsızlık ilanından sonra Azerbaycan'ı terk etmişlerdi. Kalanlar yaşlı ve fakir olanlardı. Bir de bir tarafı AzerbaycanlI Türk (ana veya babası) olanlar vardı. Tabii ki devlet dairelerinde, üniversitelerde, okullarda, hastanelerde, petrol üretim ve işleme tesislerinde çalışan Rus ve diğer etnik kökenli insanlar da vardı. Bakü'nün dışındaki vilayet, kasaba ve köylerde yaşayanlann yüzde 99'u ise Türk asıllıydı. Bunlann tamamı Türkçe konuşuyorlardı. Adet ve ananeleri ile görünümleri ve inançlan bakımından Anadolu'da yaşayan Türklerden hiçbir farkı yoktu. Sadece Erzurum, Kars, İğdır, Bayburt havalisindeki gibi Türkçenin hoş ve ahenkli bir başka ağzını konuşuyorlardı. Hatta bazı kelime ve deyimler Türkiye Türkçesinden daha da Türk kökenliydi. Ne var ki Bakü'de konuşulan dil o yıllarda (1993-94) genellikle Rusça idi. Karabağ ve işgal edilen on vilayetin göçmenleri yeni yeni Bakü sokakları ve caddelerinde görülüyorlardı. Türkiye'nin radyo ve televizyonlan daha yeni izlenmeye başlamıştı. Bakü'deki dükkânların çoğu devletindi. Buralarda ve resmi yerlerde çalışanlann çoğu Rusça konuşuyordu. Ama bu durum, iki yıl içinde hızla değişti. Yerlerini yurtlannı terk edip Bakü'ye gelenlerin sayesinde Bakü sanki yeniden Türkleşiyordu. + 


Karabağ ve işgal edilen diğer vilayet, kasaba ve köylerden gelenlerden, Bakü'nün yerlileri rahatsız olmuşlardı. Sanki kaçkınlar başka ülkelerden gelmişlerdi. Bu insanları hor görüyorlardı. Giyimleri kuşamlan, konuştuklan dil, kara kaşlan, kara gözleri, siyah saçları, adet ve ananeleri, hal ve tavırlarıyla Bakülülerden ayrılıyorlardı. Sokaklarda ve caddelerde gezişleri bile suçluymuş gibi, bir kabahat işlemiş gibi, sinik, ezik ve ürkekti. 
Bu göçmenlerin çoğuna "yeraz" (Ermenistan'dan gelme) diyorlardı. (Bu ifade ünlü tarihçi rahmetli Prof. Ziya Bünyatov'a aittir.) İşin gerçeği; bu insanlar katıksız Türk'tü. Duygulu, sevecen, inançlı, adet ve ananelerine, soy köküne bağlı ve biraz da kabadayı, misafirperverlerdi. Devletine ve milletine bağlı birer "toprak adamı" idiler. Azerbaycan vilayetlerinin şehitliklerini bunların çocukları doldurmuştu. 


Azerbaycan'da 1994 yılında bine yakın Türkiye kökenli şirket faaliyetteydi. 
Bunlar eğitim-öğretim kuruluşları, küçük çapta sanayi, üretim, ulaşım, (un değirmenleri, ekmek fırınları, parke ve mobilya fabrikaları, süt ve peynir imalathaneleri, halı dokuma atölyeleri, boya, demir döküm imalathaneleri, kapı, pencere imalathaneleri, lokanta, bar, kafeterya, eğlence yerleri, spor 


salonları, kırtasiye, giyim kuşam satış yerleri, gözlükçü, eczane işletmeleri vs.) ticaret ve hizmet yerleriydi. Bu kuruluşlarda 40 bin Azerbaycan vatandaşı çalışıyordu. Türkiye'deki üniversitelere giremeyen üç bin öğrenci, Azerbaycan'daki üniversite ve yüksek okullarda okuyordu. Türkiye kökenli 15 ilk ve orta tahsil kuruluşu, bir üniversite, iki fakültede (İşletme İktisadı ve İlahiyat Fakülteleri) ise AzerbaycanlI genç eğitim ve öğretim görüyordu. 


GENERAL ENGİN ALANI KARŞILAMA 


30 Ağustos 1994 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Halil 
Kalaycıoğlu, iki yıllık görev süresi dolduğu için Edirne"deki Zırhlı Birlikler Komutanlığı'na tayin edilmişti. Yerine Güneydoğu Anadolu'da görev yapan Tuğgeneral Engin Alan atanmıştı. General Engin Alan ile ilk defa Büyükelçi Altan Karamanoğlu'nun odasından çıkarken karşılaşmıştım. Orta boylu, zayıf, güneş yanığı yüzlü, siyah kısa kesilmiş saçlarına tek tük kır düşmüş, çizgisiz yüz hatlan olan ve pırıl pırıl gözleriyle derinden, dosdoğru insana bakan bir kişiydi. 


Ben Engin Alan'ı o tarihe kadar tanımıyordum. Selâmlaştık, "Ben Engin Alan." dedi ve gitti. Büyükelçiye bir konuyu arz etmeye gitmiştim, tanımadığım genç bir iş adamı zannettim. Altan Bey'in odasına girdim. 
Altan Bey, "Yeni askeri Ataşemizle tanıştınız mı? diye sordu. "Yok." dedim. 
"Şimdi yanımdaydı. Yann sabah toplantısında tanışırsınız." dedi. Şaşırdım, "Şimdi odanızdan çıkan genç delikanlı mı, Yüzbaşı mı?" dedim. "Yok yahu, o gördüğün delikanlı General, Güneydoğu'da PKK'nın korkulu rüyasıydı." 
dedi. 


General Engin Alan ve eşi Nevin Hanım, Bakü'ye geldikleri gece, komünizme has rejimlerin hâkim olduğu zihniyetle idare edilen ülkelerde görülebilen ve hoş olmayan bir olay yaşamışlar. General'i geldiği gün hava alanında Azerbaycan Savunma Bakanı Mehmet Re fi, Genelkurmay Başkanı General Necmettin Sadıkov ve diğer üst rütbeli askeri görevliler karşılamış. Azerbaycan Oteli'ne getirmişler. Akşam da Engin Alan ve eşi onuruna bir yemek vermişler. Yemekten sonra Engin Paşa ve eşi, görevliler eşliğinde Azerbaycan Oteli'ndeki o zamana göre lüks süit (!) sayılan odalanna yerleşmişler. Paşa ve eşi, yattıktan bir saat sonra takriben gece 


01.00 sıralarında odalarının kapısı dövülmeye başlamış. Paşa, pijamalarla kapıyı açmış, karşısında sivil birkaç erkek. "Ne istiyorsunuz." demiş. 
Zebellah suratlı KGB görevlileri, "Sen hanım almışsın odana! Çıkın, suç işlediniz." demişler. Paşa, kendisini tanıtmış, "Siz ne diyorsunuz? Sizin Savunma Bakanı ve üst rütbeli görevlileriniz bu odayı ayırtmıştı. Biraz önce de birlikte yemekteydik. İsterseniz bizim Büyükelçiliğimize telefon edin, öğrenin veya ben telefon edeyim siz konuşun..." demesine rağmen kapıyı tutanlar Paşa'yı odadan çıkmaya mecbur etmişler. Engin Paşa, beş yüz metre uzaklıktaki Büyükelçiliğe gitmiş. Büyükelçi Altan Karamanoğlu uyandırılarak bilgi verilmiş. Altan Karamanoğlu, Engin Paşa ile eşini Büyükelçilikteki iki odalı misafirhaneye yerleştirdikten sonra doğru Azerbaycan Oteli'ne gitmiş. Otelin KGB görevlilerini bulmuş, sille tokat girişmiş. Gerçi Engin Paşa'nın Azerbaycan'da başına sadece bu hoş olmayan olay gelmedi. Sonraki zamanlarda Paşa'nın Cumhurbaşkanlığının arkasındaki evine birkaç defa hırsızlar! girdi. Görünen oydu ki, Paşa'yı Azerbaycan KGB'sinin Rus yanlıları iyi tanıyorlardı. Çünkü Paşa, daha önceki yıllarda Moskova'da görev yapmıştı. Rusçayı iyi biliyordu. İzinlerini Türk Cumhuriyetlerinde ve özellikle Bakü'de geçiriyordu. Akıllarınca Engin Paşa'ya gözdağı veriyorlardı. Fakat Paşa, sıcak çatışmaların ortasından geliyordu. Bunlara pabuç bırakacak biri değildi. İki yıllık görev süresince Paşa'nın özelliklerini, Azerbaycan'ın Rusya'ya bağlı subayları, KGB görevlileri çok iyi öğreneceklerdi. 


DahasonrakiyıllardaTürkSilahlı Kuvvetleri, Azerbaycan'tn bütün silahlı kuvvetlerinin yeniden kuruluşu ile eğitim ve öğretimini üslenmişti. Kara ve Deniz Harp Okulları, Harp Akademisi, Dâhili Kuvvetler ve Kizir (astsubay) okullarının eğitim ve öğretim, talim ve terbiyesini, Türkiye'den münavebeli gelen askeri personel üslenmişti. Bu personel için tarihi Salyanski Askeri Karargâhı'nda iki orduevi (Türkiye'deki or-duevlerinin imkânlarıyla aynısı) inşa edilmişti. Zaman zaman Basın Müşaviri olarak bu orduevlerinde Azerbaycan basının önde gelen çalışanlarına yemek veriyordum. Buraları gezen AzerbaycanlI gazeteciler, verilen hizmetin kalitesinin yanı sıra, çağdaş donanımları, temizliği, disiplini, her türlü ihtiyacı karşılayacak şekildeki durumu karşısında hayretlerini ve takdirlerini gizleyemiyorlardı. 
Bu konuda 1994-2000 yıllan arasında Bakü Büyükelçiliği askeri Ataşesi General Engin Alan, General Saldıray Berk, General Sadık Ercan ve Askeri Ataşelikte görevli diğer Albay, Yarbay, Binbaşı, Yüzbaşı ve Astsubaylar ile 


askeri yardım teşkilatındaki çalışanların çok büyük hizmetleri oldu. Eğer bugün Kafkaslarda güçlü bir Azerbaycan ordusu varsa titiz ilgisini esirgemeyen Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin eseridir. 


NEVRUZ, KOMŞUM VE HAZAR 


Komünist sistemin dağılması ülkenin ulaşım sektörünü ve ulaşım araçlannı da etkilemişti. Taksi, dolmuş, şehirlerarası otobüs, Türkiye-Azerbaycan arasındaki yük ve insan taşımacılığı. Türkiye'den gelen ya da Türkiye'de kurulu firmalar tarafından işletiliyordu. 1992-1998 yıllan arasında ülkenin hava yolu taşımacılığı hizmeti Türk Hava Yollan tarafından veriliyordu. 
İstanbul, Trabzon, Gaziantep, İzmir, Ankara seferleri haftada üç-dört gün yapılıyordu. Avrupa ve diğer ülkelerden gelen yolcular da Türk Hava Yollan ile Bakü'ye vanyorlardı. Türkiye'deki birçok turizm ve otobüs şirketi Bakü'de Büyükelçilik çevresinde bürolar açmışlardı. Otobüsler tıklım tıklımdı. Otobüslerin arkasında otobüs büyüklüğünde yük taşıyan römorkörleri bulunduruluyordu. Birçok AzerbaycanlI; İstanbul, Antep, Trabzon gibi şehirlerden ucuza aldığı mallan bu römorkörlerle ülkeye taşıyarak ticaret yapıyordu. Tabii Gürcistan ve Azerbaycan gümrükçüleri ve polislerine gerekli "hürmeti" (rüşvet) vererek. 


Bakü, Azerbaycan'ın her konuda olduğu gibi basının da merkeziydi. 
Hâlbuki asıl Azerbaycan Bakü dışındaki Azerbaycan'dı. 1993 yılından itibaren Azerbaycan basınının haber ve bilgi alma kaynaklannın başında Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği geliyordu. Öyle ki Azerbaycan'ın iç ve dış politikası, Kafkaslardaki olaylar, Güney Kafkas ülkeleri, Rusya, Amerika, NATO, İran gibi ülkelere dair haber ve bilgiler dahi Türkiye Büyükelçiliğine soruluyordu. 


Özellikle dil bakımından Azerbaycan gençliği büyük bir değişim geçiriyordu. Azerbaycan Türkçesi artık Bakü sokak-lannda çokça konuşuluyordu. Gazete muhabirleri ve yazar-lan, bilgi ya da haber almak için başvurduklannda, Türkiye Türkçesi ile yazılmış metinler veriyorduk. 
Mülakatlanmızı da Türkiye Türkçesi ile yapıyorduk. Sözlü cevaplanmızda pek sorun çıkmıyordu. Yazılı cevap ve bilgi aktarmalannın tercüme edilmesini istiyorlardı. Benim verdiğim cevap "Kardeşim, burası bir Türk ülkesi ve siz de Türkçe konuşuyorsunuz." şeklinde olurdu. Zaman geçtikçe sevgili meslektaşlanm olan genç gazeteciler, bizim haber ve bilgilerimizin 


tercümesine ihtiyaç duymadılar. Ben de kısa sürede onlann gazetelerini, haber bültenlerini sekretere ihtiyaç duymadan okumayı öğrendim.” 


15 Şubat 1994 tarihinde taşındığım sitede, Bakü'deki üniversitelerde görevli 
öğretim üyeleri oturuyordu. İki bloku olan siteye büyük bir hayat (avlu) kapısından giriliyordu. Hayatın kapısı gece kapatılırdı. Hayatta tek katlı ısıtma merkezi vardı. Gaz ve diğer yakacak madde olmadığı için sistem çalışmıyordu. Bir de hayatın içinde üç tane kestane ağacı bulunuyordu. 
Sitenin evleri, Bakü'nün diğer evlerine göre daha genişti. Benim kaldığım (B) bloğun asansörü 1950'li yıllardan kalmaydı, ama hiç anzalanmadan çokça ses çıkararak çalışıyordu. Benim oturduğum evin üst katında, Elçibey'den önceki Cumhurbaşkanı Rusya yanlısı ve halen de Moskova'da yaşayan Ayaz Muttalibov'un dünürleri olan kan-koca üniversite hocaları oturuyordu. Komşularım nazik, sevecen, yardımlaşmayı bilen, bilgili ve kültürlü, cana yakın insanlardı. İlk tanıştığım kişi, sitenin ısıtma merkezini işleten (!) hayat kapısını açıp kapatan, çokça arak (içki) içen, kısa boylu ufak tefek Kemal efendiydi. Evlerin ısınması zaman zaman verilen gazın mutfaktaki ocakların yakılmasıyla mümkün olabiliyordu. Aksine o yıl Bakü ağır bir kış geçiriyordu. 


Eve taşındığım günlerde Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Hukuk Müşavirliği (Milli İstihbarat Teşkilatı Temsilciliği) görevine MİT Müsteşar Yardımcısı Ertuğrul Güven atandı. Ertuğrul Bey, iki odadan ibaret, pek de iç açıcı olmayan ve Bakü'nün bakımsız semtlerinden biri olan Yahudi mahallesi tabir edilen benim evime yakın bir yerde ancak ev bulabilmişti. 
20 Mart akşamı yani Nevruz Bayramı'nm başladığı gece Ertuğrul Bey ile 
eşinin nazik akşam yemeğine davetliydim. Kapı zili çaldı ve hanımefendi açmaya gitti. Döndüğünde "hayret, kimse yok" dedi. Biraz sonra tekrar kapı çaldı, bu sefer Ertuğrul Bey gitti ve geldiğinde o da "kimse yok ama biri kaçıp gitti, çünkü kaçarken kapının önünde kalpağını düşürmüş" dedi. O akşam biraz tedirgin olmuştuk. 


21 Mart akşamını evde geçiriyordum. Benim kapının da zili çaldı. Açtım, 
iki tane papak eşiğin önüne bırakılmıştı, ama etrafta kimsecikler yoktu. Ben kapıyı kapatıp içeri girmeden, merdivenlerden çocukların kıkır kıkır gülüş sesleri geldi. Çocukları çağırdım, onlar da çekine çekine geldiler. "Bu gün Nevruz Bayramı, papaklarımıza Bayram sovgah (bayram ikramı) 


koymalısan" dediler. Benim ikram edebileceğim çerez ve diğer tatlılar olmadığı için papaklarına ikişer bin manat koydum. Çocuklar parayı bana iade ettiler ve "lüzum yok emmi, sağ ol" deyip gittiler. Meğerse fıstık, fındık, ceviz, şekerleme ve benzeri çerez ve kuruyemiş ile baklava ya da şekerbora gibi tatlıların dışında para vermek ayıpmış. Bu durumu sonradan öğrendiğimde çok utanmıştım. 


Daha sonraki yıllarda Nevruz Bayramı gelmeden ben de evdeki masanın üstüne ortasında semeni olan ve etrafına çeşitli tatlılar, kuru yemişler ve şekerlemeler yerleştirilmiş honçayı (tepsi) hazır bulundururdum. 22 Mart 
1994 günü akşam saatlerinde dışanda yemek yemeden eve gitmiştim. Evde 
kendime göre bir şeyler hazırlayıp yiyecektim. İçeri girdikten beş dakika sonra kapının zili çaldı. Açtım, tekerlekli sandalyeye oturmuş, kırlaşmış saçlarını yan yanya örten ipek, beyaz bir başörtülü bir hanımefendi ile karşılaştım. Karşı komşum olduğu halde onu hiç görmemiştim. Ten rengi çoraplan ve siyah yeni iskarpinleri vardı. Sade ve bol dökümlü, gri ipek kumaştan bir entari giymişti. Kocaman siyah sürmeli gözlerini süsleyen kirpik ve siyah kaşlan, geniş ağzı, derin çizgili olan beyaz yüzü vardı. 
Gözleri buğuluydu, ama sevecen bakıyordu. Çoğu Bakülü hanımefendilerin aksine zayıftı. Belli ki uzun boyluydu. Hanımefendi şık ve bakımlıydı, tepsiyi tutan ince ve uzun parmaklanndan anlaşılıyordu. Komşumun tekerlekli sandalyesini, kendisine "okşayan" (benzeyen) genç bir kız sürüyordu. Genç kız güzel ve şirindi (tatlıydı), yeğeniymiş. Hanımefendinin kucağında kalaylı, işlemeli bakır bir tepsi vardı. Tepsinin ortasına kırmızı kurdeleyle süslenmiş semeni konulmuştu. Semeninin etrafında Şeki tatlısı}, tereyağı ve ceviz içiyle yapılmış şekerbora gibi tatlı ve kurabiyeler, ceviz içi, fıstık, fındık, çekirdeksiz kuru siyah üzüm vardı. "Buyurun bey, lütfen götürün (alın), siz teksiniz ve menim sevimli kom-şumsunuz. Size daha hoş geldiniz diyemedim. Haiş edirem (rica ediyorum) bağışlayınız " dedi. Emekli profesör Türk hanımefendisinin elini öptükten sonra teşekkür ederek tepsiyi aldım. Bu olay o geceki yalnızlığımın ve efkârımın ortasına, çok sevdiğim Bakü'nün gonca halindeki san gülleri gibi oturmuştu. 
Azerbaycan'da olduğum için mutluydum. Bir de ço-cuklanm ve anam düşmüştü "yadıma." 


Oturduğum dördüncü kattaki evin bir bölümü Fuzuli'nin heykelinin yer aldığı büyük meydan ve meydanın üst kesiminde yer alan Azerbaycan 


Dram Tiyatrosu'na bakıyordu. Evde kaldığım bazı tatil günlerinde meydanı ve gelip geçen Bakülüleri seyretmekten hoşlanırdım. Diğer bölümü ise sitenin içinde bulunduğu hayata bakıyordu. Avlunun içinde üç tane kocaman kestane ağacı vardı. Ağaçlar göçmen kuşlann olmadığı zamanlarda kumrular ve serçeler tarafından işgal edilirdi. Şubat ayının sonuna doğru, cemrenin havaya düştüğü zamanlarda bahann habercileri olan sığırcıklar katar katar gelir bu ağaçlann hâkimi olurlardı. Kumruların iniltileri yerine sığırcıklann çığlıklannı dinlerdim. 


Nevruz'un gelmesiyle Bakü'ye de bahar gelmişti. Hagani küçesi (sokağı) içindeki eskiden Bestekârlar İttifakı'na ait olan tarihi Büyükelçiliğimizin önündeki 26'lar Bağının (26'lar Parkı)“ havuzları temizlenmiş, ağaçlar kireçle boyanmış, yeni baharlık çiçek fideleri ekilmiş ve kırmızı, beyaz ve san güller artık "gugum" (goncaya) durmuştu. Altı yıl boyunca her öğle saati yemek çıkışında, ilk önce parka çıkar, her zaman bolca gül olan, güllüklerin, iki havuzun etrafını dolaştıktan sonra yemeğe giderdim. 
Dönüşte de gökleri tırmalayan servilerle mavi çamların altındaki bankların birinde on dakika oturur, kumruların, serçelerin, bazen de göçmen kuşların seslerini dinledikten sonra Büyükelçiliğe girerdim. 


Bakü kıyısındaki Hazar, bahar aylannda hep dingin ve hafif dalgalıdır. 
Mavisi bozulmaz. Bahar dışındaki zamanlarda Nazım Hikmet'in dediği gibi olur Hazar Bakü kıyılarında. Dalgalar şahlanır, köpürür, önüne çekilmiş beyaz taş ve beton duvarlarını Osmanlı tokadı vurur gibi şaklatarak döver durur. Hazar'ın ne zaman kuduracağını, şahlanacağını, Bakü'ye gelen yabancıların bilmesi, kestirmesi zordur. Akşamüstleri dalgalann devrile devrile, köpüklene köpüklene, kıyılardaki şaklayan sesine, martıların dalgalara kanat vurarak çıkardıkları canhıraş çığlıkları kanşır. Uzun bacaklı, tay kalçalı, ince belli, uzun örüklü siyah ya da san saçlı kızlann, Hazar'ın bu hay küyüne aldırmayan kahkahalı volta abşlan, Hazar'ın Bakü Bulvan'nın "akşamüzeri davetiyesi" gibidir. Bulvarda volta atmadan, Malakan Bağına, Targovi Sokağına, Fantanlar Bağına (fıskiyeli havuzlann olduğu park) uğramadan, Natavan'ın* heykelinin bulunduğu meydandaki kafele-re, özellikle Resul'ün (Elazığ'dan 1990 yılında gelmiş ve halen orada olan) yerine gidilmeden olmazdı. 


UÇBEYLERİ 


Resul'ün Mozart adlı kafesi, Azerbaycan'a gelen öğrencilerin, şirket çalışanlannın ve diğer kamu görevlilerinin mekânıydı. Azerbaycan'a ilk gelen öğrenciler Resul, rahmetli Eyüp Barkan, Ercan Günalp, Hayati Ergin, dönerri Hüseyin, aşçı şişman Ali Usta, boya imalatçısı Yavuz, Ülker bisküvilerinin temsilcisi Mehmet Şahin, TGRT'nin temsilcisi Murat Arvas, Milliyet, Hürriyet ve Günaydın gazetelerinin temsil-çileri İrfan ve Rıdvan Sapmaz kardeşler, TİKA Temsilcisi Sinan Oğan NTV Temsilcisi Yunus Şen, Cemal Yangın, Nedim Yalçın, Baki Çeçen, İzzet Dağıstanlı, Halil Öztürk, Prof, Zafer Kiraz, Nahit Kabakçı, Fuat Baş, Selim Çelebi, Celal Uğur, Ali Evsen ve Azerbaycan'da okumaya gelmiş öğrencileri, Osman-lı Devleti'nin uç beylerine benzetirdim. Sovyetler yıkılır yıkılmaz Azerbaycan'a ilk gelen bu kafiledeki genç insanlar, gözünü budaktan sakınmayan, yürekleri vatan ve Türklük sevgisiyle dolu insanlardı. Türkiye kadar Azerbaycan'ı da düşünen gençlerdi. Bu gençler dönercilikten, poşetler içinde ikram ettikleri, küçücük pınl pınl sandviç dükkânlarından (Sandviç almak için Bakülüler kuyruğa girerdi) başlayarak, Kafkasların en meşhur kafe, restoran, bar ve müzikhollerini, iş yerlerini ve eğlence merkezlerini kurdular, işlettiler. 
Azerbaycan'da boya imalatı, demir haddehanesinde demir üretimi, ağaç, kapı, pencere imalatını gerçekleştirdiler. Eyüp Barkan ve ortakları, işlettikleri köhne (eski) değirmenin yanındaki Flarmoni Restoranı, Targovi sokağındaki Ocakbaşı, Hazar'ın kıyısındaki parkın içinde bulunan yazlık Sinema Kulüp restoranı, Fransız sefaretinin sokağındaki restoran, Bulvar'ın içinde Kız Kulesi'nin karşısına düşen Flarmoni Restoran ve Flarmoni Bar, Eğlence Merkezi, Bakü'nün hatta Kafkasların vazgeçilmez mekânlarıydı. 
Bu mekânlarda Anadolu ve İstanbul'un bütün yemek çeşitlerini bulmak mümkündü. Beyaz örtüler, ütülü beyaz peçeteler ve her sabah tazelenen Azerbaycan'ın kır çiçeklerinin süslediği yemek masalarında müzik eşliğinde, yemek yemek ya da misafir ağırlamak, o zaman için Bakü'de bir ayrıcalık ve aynı zamanda bir zevkti. Bakü'deki Büyükelçilikler, milli günlerini ve etkinliklerini genellikle 2000 yılına kadar bu mekânlarda kutlarlardı. Azerbaycan'ın meşhur ses ve müzik sanatçıları, sanatlannı bu yerlerde icra ederlerdi. Bu restoranlar, aşevleri, barlar, kulüpler ve eğlence merkezleri, Bakü'ye garson, aşçı, şef, komi yetiştiren birer okul gibiydi. 
Buralarda çalışan AzerbaycanlI gençler ya yeni açılan mekânlarda yüksek ücretle çalışıyor ya da kendi yerlerini açıyorlardı. Çünkü Türkiye'den gelen bu öncülerin yerlerinde; İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan, Urfa'dan, Antep'ten, 


Bursa veya Trabzon'dan gelen seçkin aşçı, şef garsonlar hem çalışıyor hem de genç AzerbaycanlI Türk çocuklarını yetiştiriyorlardı. Bu mekânlarda 2.500-3.000 genç insan çalışıyordu. Türkiye'den gelen misafirlerimizi veya basın mensuplarını bu yerlerde ağırlamak da gerçekten hoş ve güzeldi. 


Eyüp Barkan'in işlettiği Flarmoni Sinemakulüp ve Ocak-başı Restoranlannda bizim için belirli bir masa ayrılmış olurdu. Eşim ve çocuklarım Ankara'da oldukları için özellikle akşam yemeklerini bu yerlerde yiyordum. 1995'ten sonra çeşitli mihraklar tarafından tehdit ediliyorduk. Eyüp Bey, gece eve gidene kadar yanımızda oturur, arabasıyla bizleri evlerimize götürür, sağ salim eve girdiğimize kanaat getirdikten sonra giderdi. Her akşam böyleydi. 


Ne var ki 1997'den itibaren diğer birçok inşaat, hizmet, sanayi, eğitim, ticaret, imalat kurum ve kuruluşları gibi bu mekânlar da işletenlerin elinden alınmaya başlandı. Sahipleri ve temsilcileri beş kuruşsuz geri dönmek mecburiyetinde bırakıldılar. Azerbaycan bağımsızlığını kazandığı günden itibaren, Türkiye'den binin üzerinde kurum ve kuruluş, bu ülkede faaliyete başlamıştı. Bu müesseselerin harp halinde olan ve henüz belirgin bir yapıya kavuşturulamamış devlet için ülkenin insanlan için hayati bir rolü vardı. 
Binin üzerindeki Türkiye'den gelen bu firmalar üç milyar dolann üzerinde yatırım yapmışlardı. 40 binin üzerinde Azerbaycan vatandaşı bu kuruluşlarda çalışıyordu.”” Bu geri dönüşün sebebi ise Haydar Aliyev'in iktidara yeniden gelerek Sovyet sistemini ve geleneklerini tekrar hayata geçirmesiydi. Başta Rusya olmak üzere, Sovyet hâkimiyetindeki bütün Doğu ülkelerinin ezeli hastalığıydı: Kimin nereden, neden, ne kadar kazandığını, devletin başındakinden sokaktaki görevli polis ve en küçük rütbeli memuruna kadar biliyordu. Çeşitli "yoklamalar" (kontroller) adı altında türlü vergi hesaplamalan adıyla henüz lağvedilmemiş komünist sistemin çok aynntılı kanunlan ve yönetmelikleri ile istenilen firmalar suçlanıyordu. Karşılığı ise ya beş kuruşsuz ülkeyi terk etmek ya da daha ziyade KGB (Milli Tehlikesizlik Bakanlığı) hapishanelerinde sorgusuz sualsiz ömür tüketmekti. Tabii ki insanlar elinde avucunda NE varsa veriyor ve ancak canını kurtarıp Türkiye'ye geri dönebiliyorlardı. Büyükelçilik olarak bu duruma rağmen hiçbir şey yapamıyorduk. Çünkü muhatabımız haydar Aliyev oluyordu. Onun muhatabı da Cumhurbaşkanı Süleyman 


Demirel idi. İlişkiler genel olarak böyleydi. İki ülke arasındaki ilişkiler, kurumlar arası ya da devletlerarası değil, kişiler arasındaydı. 


HAYDAR BEY'İN HESABAT TOPLANTILARI 


1994 yılında uzun ve zorlu bir kıştan sonra Bakü'ye bahar gelmişti, ama 
cephede savaş devam ediyordu. Karabağ'ın yanı sıra, çevresindeki vilayet ve kasabalar birer birer Ermenilerin eline geçiyordu. Vilayetleri, köyleri işgal edilen insanlann birçoğunun önü kesilerek bazısı yakın kasaba ve şehirlerdeki hastane, okul, sanatoryum, spor salonu, yurtlar, boş ya da henüz inşaatı tamamlanmamış binalara yerleştiriliyorlardı. Bir kısmı da yeni yeni kurulmakta olan çadır kentlerde toplanıyordu. Bakü ve etrafındaki yerleşim birimlerine önceden yerleştirilmiş olan bu göçmenler için bahann gelmesi hayati bir meseleydi. Kaçkınlann banndığı yurtlar, okullar, sanatoryum ve hastaneler vb yerlerin yüzde 90'mda su, elektrik, gaz, ısıtma ya da kanalizasyon sistemi yoktu. Çocuk yuvalan, okullar, devlet daireleri, bakım evleri, hastaneler ve Bakü'nün kenar mahalleleri de aynı durumdaydı. 
Öğretmen ve öğrenciler, okullarda, üniversitelerde, soğuktan titreyerek ders yapıyorlardı. Hastanelerde kınk dökük karyolalann üstünde yatan hastalann üzerlerine alacaklan battaniye ve örtü yoktu. Doktor ve hemşirelerle diğer sağlık görevlileri beyaz önlüklerinin üstüne giydikleri palto veya Sovyet döneminden kalma eski şubalanyla (kürk) hastalara bakıyorlardı. 
Öğretmenlerin, öğretim üyelerinin ve doktorlann aldığı aylık (o da alabilirlerse) 5-10 dolar civarındaydı. Bu durum Başkent Bakü'de böyleydi de ülkenin diğer şehir, kasaba ve köylerinde durum niceydi? Güney Kafkaslann eteklerindeki yerleşim birimlerinde hayat nasıldı? Balaken, Zakatala, Qah, Şeki, İlisu, Qusar, Quba, İs-mailli, Gence, Tovuz, Kazak, Mingeçivir, Oğuz, Cebele, Daş-kesen, Göyçay, Şamahı vs vilayetlerde hayat şartlan kat kat daha zor ve çetindi. Ülkenin batı ve güneyindeki yerleşim birimlerinde de durum aynıydı. Lenkeran, Astara, Neftçala, Salyan, Bilesuvar, Saatli, Kürdemir, Ali Bayramlı, Celilabad, Masallı, Yardımlı, İmişli, Ağcabedi, Berde vs vilayetlerde kış mevsimi kısa sürmesine rağmen diğerlerinden farklı değildi. 


Başkent, buralann idaresini icra başçılanna (vali ve belediye reisinin görevini yürüten atanmış memur) bırakmıştı. Icra başçılan yalnızca Haydar Aliyev'e karşı sorumluydu. O da yılda bir defa "Lenin Sarayı'nda" veya 


Merkez Komitesi binasında onlan toplar, "hesabat" sorardı! Başka türlü oralardan kimsenin haberi olmazdı. İcra başçılanmn bu hesap verme toplantılan yabancılar için bir komedi gibiydi. Azerbaycan Devlet Televizyonu Az TV ve yazılı basın, "hesabat" toplantısını günlerce yayınlardı. İcra başçılan hesaplannı, çobanın ağaya sürünün hesabını verdiği gibi verirlerdi. Işık, yakacak, su ve temel ihtiyaç maddeleri tamamdı l.. Tahıl, et, ekmek, sebze, meyve, yağ, peynir boldu!.. Çalışanlann maaşlan aksatılmadan ödeniyordu!.. Yollar yapılıyor, belediye hizmetleri tastamamdı! Müesseseler tıkır tıkır işliyordu!.. Sovhoz ve kol-hozlarda üretim, satış ve dağıtım verimli, adilane yapılıyordu. Bu hesabat zamanı Haydar Bey görevden almak istediği icra başçısının (aslında raykom'un) üstüne üstüne gider, yalanını "aldığı signaller" ile ispatlardı!.. Halka ve ülkeye hizmet etmediği için hakaret ederek görevden aldığını ve yerine atanan kişinin, şehrin büyüklüğüne ve gelirine göre.....milyon dolar verdiği söylentileri hemen yayılırdı. Bütün şayialar, söylemler, polis müdürleri, savcılar, hâkimler, başhekimler, rektörler, sovhoz ve kolhoz başçılan, idare müdürleri, zavot (fabrika) müdürleri, bakanlar ve diğer kurum ve kuruluşlar "prezident" (cumhurbaşkanı) tarafından atananlar için de geçerliydi. Tabii ki bu makamlara atananlar da kendilerinin altındaki görevlere geleceklere aynısını uyguluyordu. 


1995'in Ekim ayında Anadolu Ajansı'nın Bakü Temsilcisi meslektaşımla bir akşamüstü konuşurken küçük kızı Cemre'ye bir piyano aldığını söyledi. 
Kaça ve kimden aldığını sordum. Anadolu Ajansı'nın bulunduğu iş hanının kapısında görevli polis memurundan 400 dolara aldığını söyledi ve ilave etti; adamcağız satmak mecburiyetindeymiş. Çünkü bir yıldız alabilmesi (terfi etmesi) için amirine 250 dolar vermesi gerekiyormuş. 


Bakü'ye gittiğimin ilk yıllarında mahallelerde, cadde ve sokak aralannda her ülkede olduğu gibi kavga edenlere sıkça şahit olurdum. İnsanlar birbirlerine yüksek sesle bağınr, çağırır, hatta galiz küfürler ederler, sonra da sakinleşerek herkes kendi yoluna giderdi. Bu tür tokatsız, tekmesiz, yumruksuz ve dalaşsız kavgaların niye böyle sonuçlandığını hep merak ederdim. Bu merakımı; küçük bir dükkan işleten ve sonradan dost olduğum İlham Bey adlı birine sordum. İlham Bey, tartışmaların tekmesiz tokatsız geçmesinin sebebini şöyle açıkladı: "Bey, iki kişiden biri birine tokat veya tekme atsa ya da herhangi bir şeyle vursa, ona yüz dolar vermelidir. Yoksa 


polis gelir, ona ise beş yüz dolar vermesi gerekir. Eğer polise vermez de karakola giderse orada 2.500 dolar vermelidir. Eğer karakolda vermez prokurorluğa (savcılığa) giderse on bin dolar vermelidir. Şayet prokurluğa vermez türmeye (cezaevine) düşerse sülalesini soyar, atasını yandırırlar..." 


Haydar Bey'in ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın pek hoşlanmadığı, Türk diplomasi kulislerinde fevkalade iyi bir müzakereci olduğu söylenen ve benim de çok saygı duyduğum Büyükelçi Ömür Orhun, 1995 yılında Bakü'ye atanmıştı. Ömür Bey, nazik ve sessiz, ancak ülkemizin milli politikalarını ve çıkarlarını, sakin, kararlı ve tavizsiz savunan ve bunu da başaran değerli bir diplomattı. Onun için de Azerbaycan'da fazla kalamadı. 


Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra Türkiye ile birçok konuda anlaşmalar ve protokoller imzalanmıştı. Bunlann en önemlilerinden biri vizenin "karşılıklı olarak" kaldı-nlmasına dair anlaşmaydı. Yalnız Azerbaycan tarafı bu anlaşmaya bir not koymuştu; "Azerbaycan, milli pasaportu basılana kadar Azerbaycan'a gelen Türk vatandaşlarından belirli bir 


vize ücreti alınmalıdır." Türkiye tarafı bunu makul saymış ve bu uygulama halen devam ediyordu. Ne var ki Azerbaycan'a gelen çok sayıda Türk vatandaşından 50 ila 250dolar arasında vize ücreti alınıyordu. Bu durum zaman geçtikçe Türkiye'yi rahatsız etmeye başlamıştı. Azerbaycan'ın milli pasaportu basılmış, ihtiyaç sahiplerine 500 dolar karşılığı bin bir güçlükle veriliyordu. Azerbaycan'a gelen vatandaşlarımızın çok sayıdaki şikayeti, o zamanki Büyükelçimizi bunaltmıştı. 


Bir sabah toplantısında kararlaştırıldıktan sonra Büyükelçi, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na bir teklifle gitti. Akşama doğru Hukuk Müşaviri Burhan Basgün'ün de olduğu odada konuşurken, Dışişleri Bakanı ile görüşmesini çok ciddi ve zaman zaman da mütebessim bir şekilde bize anlattı: 


"Sayın Bakan beni gayet nazik bir tavırla kapıda karşıladı. Bizim Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi TİKA tarafından tefriş edilen odasında karşılıklı oturduk. Ben, Sayın Bakan, gelin ülkemize uyguladığınız vizeyi artık kaldırın. Çünkü Azerbaycan'a çok sayıda gelen vatandaşlarımız büyük güçlüklerle karşılaşıyor ve Büyükelçiliğimize şikâyet başvurusunda 


bulunuyorlar. Ayrıca diğer komşu devletlere karşı da ayıp oluyor. İki kardeş ülke arasında vizenin olmaması lazım, dedim. Bakan Bey, "Bilirsiniz cenap sefir, ben bu Nazırlığı sizden yığdığım 750 bin dolar viza pullarıyla dolandınram" dedi. Ben de peki Sayın Bakan, biz devlet olarak Bakanlığınıza bir buçuk milyon dolar yardım edelim, siz de kaldırın bu vizeyi ve bu duruma son verelim, dedim. Bakan Bey gerilmiş ciddi bir suratla "Mene ne hayrı var, Cenap Sefir" dedi. Ben de anlamazlıktan gelerek bir şey demedim, dolayısıyla işi hal-ledemeden döndük..." 


Öyle zannediyorum ki değerli Büyükelçimizin bu tür uyuşmaz (!) kabul edişleri, Azerbaycan'daki görevini kısa kesti. Bu tür ciddi, dürüst, demokratik, laik, çağdaş ve hukuk devleti inanandan taviz vermeyen, Türkiye'nin milli çıkarlarını üstün tutan bir Türkiye Büyükelçisi, Aliyev rejimine göre değildi. 


KOMÜNİZMİ NİYE YIKTILAR? 


Azerbaycan'ın siyasi, ekonomik ve sosyal durumu problemlerle doluydu. 
Halk, bu iyi olmayan durumu biliyordu. Her şeyin farkındaydı. Halk-devlet ilişkisi, korku-rüşvet-yolsuzluk-hukuksuzluk üzerine kuruluydu. Haydar Bey, Cumhurbaşkanlığına gelirken ya da giderken üç dört saat önce bütün güzergahlarda yollar kesiliyordu. Yolun sağına ve soluna polis yetmezse Dâhili Koşunlardan askerler onar metre arayla diziliyordu, hem de yaz kış. 
Bakü'nün o meşhur rutubetli ayazında bu durumu gördükçe içim sızlıyordu. 
Ülkenin Başbakanı da Haydar Bey'e özenmişti. O da aynısını uyguluyordu. 
Sanki bu ülkede, o iki kişiden başka insan yoktu. Cumhurbaşkanı da Başbakan da geçerken, makam aracının önünde, yanlarında ve arkasında giden, son model Amerikan, Fransız, Alman arabalan son süratle yol alıyordu. Araçlann siren düdükleri devamlı çalıyor, kapılarından pencerelerinden yan bellerine kadar dışan sarkmış, kara giyim 


li "teleharinkler" (korumlalar) avazlan çıktığı kadar ahaliye bağınyorlardı. 
Hâlbuki yollar bomboştu, çünkü üç-dört saat önceden kapatılmıştı. Öyleyse niye böyleydi? Ben bu durumu hep merak ederdim. 


Haydar Bey, zaman zaman Apşeron yanmadasının doğu sahilinde Bakü'ye 25-30 km uzaklıkta, Bine Havaalanı'nı geçtikten sonra Zagulba'daki yazlık ikametgâhına giderdi. Burası yaklaşık yüz dönümlük bir araziydi ve etrafı 


yüksek duvarlarla çevriliydi. Her türlü lüksün olduğu bir yerdi. Haydar Bey bu ikametgâhtan sabahleyin çıkıp Bakü'nün merkezindeki makamına gelirken ya da Azerbaycan dışına çıkarken, geçtiği yollara sağlı sollu, elinde veya belinde silah olmayan asker ve polis dizilirdi. Apşeron'un” yazın bunaltıcı ve yapış yapış sıcağında, kışın nemli ve dondurucu ayazında bu insanlar en az 4-5 saat öylece bekletilirdi. Benim ve benim gibi bu tür görüntülere alışık olmayan yabancıların yüreği sızlardı, bu duruma. Benim bu merakımı Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesi'nde% 25 yıl görev yapmış, Haydar Bey'in bu seremonilerini çok iyi bilen, üç yıl yanımda şoför olarak çalışan, çok sevdiğim değerli insan giderdi: 


Bir kış günü Türkiye'den gelecek TRT görevlilerini karşılamak için hava alanına giderken yine yollar kapatılmıştı. Ara yollardan şehrin dışına çıkmaya çalışıyorduk. Dedim ki " T... Efendi, Haydar Bey niye böyle her gün sabah akşam gelip giderken bu insanlan böylesine dizdirip işkence çektiriyor. Yol kısa değil, 35-40 kilometre. Gayet iyi helikopterler var, hem zamandan kazanır hem de bu zavallı insanlar böyle her gün perişan olmaz/" 


T... Bey acı acı gülümsedi: "Beyim, köhne (eski) sistemde de böyleydi. 
Haydar Bey, bir taraftan bu hay küyden ruhlanı-yor, gıdalanıyor, bir taraftan da ahaliye korku salıyor. Ahali de biliyor ki Haydar Bey, aynı Haydar Bey. 
Rejim aynı rejim, Başnazır Suret Hüseyin de onu taklit ediyor, ondan öğrenmiş. Bu hayküyü görmeseler, duymasalar geceleri rahat uyuyamazlarl" 


T... Bey yüksek tahsil yapmış, eşi de eczacıydı. Evi Bakü"nün dışındaydı. 
Kendisinin de benim gibi bir Lada marka arabası vardı. Zaten araba kullanmasını hem bilmediğim hem de Türkiye"den çokça gelip giden gazetecileri karşılasın, gezdirsin diye fazla olmayan (100-125 dolar) bir 
aylıkla şoför tutmuştum. O yıllarda bir profesör 40 dolar, bir doktor 10 
dolar maaş alıyordu, o da alabilirse. T... Efendi benzin yakmasın, fazla masrafı olmasın diye benim arabayla evine gidip geliyordu. Bazen de arabayı Büyükelçiliğin önünde bırakıyor, kendi arabasıyla gidip geliyordu. 
Ama bu durum sıkça olmuyordu. Çünkü Devlet Yol polisi DYP, önünü kesiyor, cebinde ne var ne yok hepsini alıyordu. Yine böyle bir gün, sabah beni evden almaya geldiğinde, "T... Efendi, ne fikirleşirsen (ne düşünüyorsun) böyle dalgınsan" dedim. "Neyniyim Beyl Yine bu guldurlar 


(soyguncular) sabah sabah önümü kesti, evrakı istediler. Maşının (arabanın) her tarafını yokladılar (aradılar). Hiçbir noksan tapabilmediler (bulamadılar). Ben evrakımı gaytann (geri verin) dedim. Olmaz, dediler. 
Hiçbir noksanım yok, niye vermiyorsunuz evrakı, dedim. 20 bin manat (beş dolar) vermelisen, dediler. Ben de kasıp (fakir) bir işçiyem. Ne arar bu kadar pul (para) bende, dedim. Ama senin maşının var, nihayet bir şey vermelisen, dediler. Benim heç (hiç) pulum yoktu, dolayısıyla bana çok gışgırdılar (bağırdılar, kızdılar), hakaret ettiler. 


T... Efendinin anlattığına göre, Devlet Yol Polisleri (trafik polisleri) sabah göreve çıkarken trafik aracını kurumun garajından almak için o kurumun başındaki adama 200-250 dolar para vermek mecburiyetindeymişler. 
Dolayısıyla o parayı veren trafik polisleri akşama kadar verdikleri paranın fazlasını toplamak zorundaymış. 


T... Efendi ile bazen Cuma günü akşamdan Bakü'nün dışındaki köylere veya şehirlere gider, Pazar gecesi dönerdik. Bazen de Gürcistan basını ile ilişki kurmak için Tiflis'e gider gelirdik. Bu seyahatler bizim dostluğumuzu geliştirmişti. Her konuda konuşur dertleşirdik. Komünist rejimin ve özellikle Haydar Aliyev döneminin bütün özelliklerini uzun uzun anlatırdı bana. O konularda çok şey öğrendim T... Efendi'den. 


Yine böyle bir Bakü dışı seyahatte "komünizm niye yıkıldı" diye sordum. 
T... Efendi, derin bir iç geçirdi ve başladı anlatmaya: 


"Bey, elbette bizim dünyamız yeni dünj'aya her sahada paralel gelişmedi, ayak uyduramadı. Çünkü kapalıydı. Ama bence en önemlisi komünizmin idarecileri kolhoz, savhoz, fabrikalarla kurum ve kuruluş sorumluları, icra başçıları, müdürler, nazırlar ve komünist partisinin ileri gelenleri, bilerek komünizmi yıktılar. Çünkü pırlanta, elmas ve altını çokça biriktirdiler. Lüks ev ya da ikinci ev, araba, pahalı giyecek alamıyorlar, yurt dışına çıkıp harcayamıyorlardı. Bak şimdi komünizm yıkılalı üç-dört yıl oldu. Yüzlerce dolar milyarderi birden bire türedi. Hazar Denizi'nin kıyısında görkemli 30- 
40 odalı evler, geniş arazisi olan ve etrafı yüksek taş duvarlarla çevrili, 
yüzme havuzlu ve saunalı binlerce villa dikiliyor. Kendilerinin, hanımlarının ve uşaklarının her birinin altında lüks Amerikan ve Alman arabalan var. Artık Türkiye'den gelen ayakkabı, paltar (elbise), dahi giymiyorlar. Paris, Roma, Milano'dan zakas (ısmarlama-ısmanç) veriyorlar. 


Bu kadar para birden bire olur mu? O biriktirdiklerini şimdi rahatça ülkenin dışına çıkarıyorlar ve arzu ettikleri gibi de harcıyorlar. Çoğunun uşakları Türkiye'de, Amerika'da ve Avrupa'daki pahalı üniversitelerde okuyorlar. Bu adamlar şimdi de aynı görevdeler. Sadece rejimin adını değiştirdiler. Yoksa rejim aynı rejim, adamlar aynı adamlar. Sabah akşam televizyonda, gazete ve radyolarda "Biz demokrasi yolundan gideceğiz, serbest piyasa ekonomisini benimsemişiz. Süratle kalkınacağız." deyip duruyorlar. Ama "adi" (sade) vatandaşın elinde ne bir avuç toprak var ne de kendisine ait bir yer. Toprak paylandı; hısım akrabaya, dairenin başında olanlara, toprakların en verimlisini, sulu olanı, yakın olanını verdiler. Adi (sade) vatandaşa ise köy ve kasabaya en uzak, dağlık, taşlık, kıraç toprak payladılar. Vatandaşın parası pulu yok ki o toprağın yanına gitsin işlesin, ürün yetiştirsin. Parası olsa da verilen az miktardaki toprak dağda bayırda, işlemeye değmez. 
Kolhoz çiftlikleri, malkara (büyük baş hayvan) ve davar yani küçükbaş hayvanlan icra başçısı, Bakü'deki idarenin başında olanlar ve bunlann akrabalan paylaştılar. Vatandaşa yine çobanlık düştü. Bakü ve diğer vilayetler ve kazalardaki evler ve binalar yine aynı usulle pay edildi. 
Savhoz, büyük devlet mağazalan, diğer alış veriş yapılan yerleri yine kendi aralannda bölüştüler. Bunun adı da özelleştirme oldu. Özeti, komünizm döneminde azami on bin nefer (kişi-insan) ülkenin bütün potansiyelini Moskova ile kendileri için kullanıyordu. Şimdi aynı adamlar Moskovasız her şeyimizin sahibi oldular. Komünizm döneminde bazen Moskova'ya şikâyet edebiliyor, hakkımızı arayabiliyorduk. Şimdi bu imkânımız da yok. 
Kimi kime şikâyet edelim. O yıllarda siyaseten sesi yükseleni Sibir'e sürerlerdi. Şimdi ise rejimden şikâyeti olan, haksızlığa, adaletsizliğe, baskıya birazcık itiraz eden ya cezaevlerine atılıyor ya da faili meçhul dnayete kurban gidiyor. Daha da ağın vatanı- 


nı terk edip başka ülkelerde kaçkın durumuna düşüyor. Küçük çocuklar babasız büyüyor. Şehirlerimizde köylerimizde yüz binlerce genç kızımız "evde kalmış" durumunda. Çünkü evlenebilecekleri, aile kurabilecekleri gençler, uygulanan baskı, terör, işkence, uydurma suçlarla hapishanelere atma veya iş vermeme yüzünden ülkeden kaçmak mecburiyetinde kaldılar. 
Benim oğlum bile Moskova'ya kaçtı. Geçim sıkıntısı yüzünden de boşanmalar her geçen gün artıyor." 


AZERBAYCAN'IN DİPLOMASİSİ YOKTU 


Azerbaycan'ın çevresinde büyük kavgalar başlamıştı. Kuzey Kafkaslarda tam bağımsız olmak isteyen özerk devletlerle Rusya arasında büyük mücadele başlamıştı. Öncülüğü Cevher Dudayev'in liderliğinde Çeçenler yapıyordu. Gürcülerle Aphazlar birbirine girmişlerdi. Kanlı çarpışmalar oluyordu. Fakat dünyanın gıkı çıkmıyordu. Ruslann Kuzey Kafkaslarda uyguladığı vahşete karşı, sadece Türkiye'de Kafkas kökenli olanlar ve biraz uzağı görenler, çeşitli yollardan yardımlarını esirgemiyorlardı. 


Ermenistan-Azerbaycan savaşı sürerken, Rusya, Azerbaycan'a ambargo uyguladı. İran ise bir yandan Azerbaycan'ın içini karıştırmak ve rejim ihraç etmek için büyük gayret sarf ediyor bir yandan Hazar'ın Azerbaycan'a âit petrol yataklarının olduğu bölgelerde hak iddia ediyordu. Diğer yandan da Rusya ile aynı politikaları uyguluyordu. Rusya, Türkmenistan ve İran, Hazar'ın statüsü konusunda aynı görüşteydiler. Gorbaçov'un ortaya koyduğu politikaların uzantısı olan Bağımsız Devletler Topluluğu'na (BDT) Elçibey döneminde Azerbaycan girmemişti ve böyle bir oluşuma da şiddetle karşıydı. Haydar Aliyev, yönetime el koyar koymaz ilk işi, BDT'ye "dostu, fikirdaşı ve kardeşi" olan Sovyetler Birliği'nin eski Dışişleri Bakanı ve o dönemdeki Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze ile birlikte girmek oldu. Aliyev Rusya'ya olan diyetini yavaş yavaş ödemeye başlıyordu. Şöyle de söylenebilir; büyüdüğü, geliştiği, ikinci adamlığa kadar yükseldiği komünist imparatorluğun kalıntısı olan Rusyasız yaşayamayacağına sarsılmaz şekilde iman etmişti. Bazen Az TV'ye göz attığımda, Rusya'dan gelmiş bir opera sanatçısı, şarkıa, ressam, besteci ya da devlet adamını kabulünde, mest olmuş bir şekilde saatlerce sohbet ediyor, özel anılarını kahkahalar atarak ve el şakaları eşliğinde anlatıyordu. 
Türkiye'den gelenlere karşı ise soğuk, mesafeli, bazen tehditkar tavrı ile mukayese ettiğimde, Türkiye'deki bir özdeyişi hatırlıyordum; "kırk yıllık Yani, olur mu Kani." 


Azerbaycan'ın Rusya'ya bağlılıktan başka bir dış politikası yoktu. Birkaç ülkede temsilcilikleri vardı, onların da çoğu Türkiye Büyükelçiliklerinin himaye ve yardımları ile geçiniyorlardı. Diplomatik kadroları yoktu. 
Aliyev eskiden kendisine bağlı veya yönetime el koyar koymaz soyadlarını bile "Aliyev" olarak değiştirenlerle (Türkiye'de uzun yıllar kalan ve Türk devletinin yüksek himayesinde uzun yıllar yaşayan Mehmet Nehruzoğlu gibiler) dış politika ya da diplomasi oyunu oynuyordu. Şimdi Azerbaycan'ın 


üye olduğu ne kadar uluslar arası kurum ve kuruluş varsa Türk 
diplomasisinin gayret ve girişimleri neticesi üye olunmuştur. Örneğin 1998 
yılında Lizbon'da Ermenistan- Azerbaycan sorununun tartışıldığı toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, Türk diplomasisi sayesinde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü (Ermenistan hariç) bütün iştirakçilerin oy birliği ile kabul edilmişti. Ne var ki Aliyev bu başarıyı kendisinin büyük bir diplomasi dehası olarak göstermiş ve bu olayı nasıl başardığını yıllarca gözümüzün içine baka baka, ballandıra ballandıra anlatmıştır. 
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Değerli okuyucular ve uyanık vatansever dostlarımdan bazıları, bu kitabın 
50 yıl sonra yayınlanmasının daha uygun olacağını belki düşünebilirler. Bu 
görüşlerinde haklı da olabilirler. Ne var ki, zamanında tanıklarınca tespit edilmeyen olaylardaki gerçeklik payı % 50”dir. Aynca bu kitaptaki olayların geçtiği yıllara ilişkin olarak "Aliyev Dönemi Türkiye-Azeıbaycan İlişkileri” adı altında, Azerbaycan'da para karşılığı bazı tarihçilere “Tarih” (1) yazdınlmaya başlandığını da unutmamak gerekir. 


2 
Yurt dışı sürekli görevlere atanan personele devletin temel kuruluşları 


tarafından kurslar verilir ve eidecefii ülke ve bolce hakkında detavlı bilgilendirilir. 
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Bu bina Azerbaycan Bestekârları Demeği 'ninmiş. 2007 yılında Türkiye Büyükelçiliği yeni binasına taşındı. Bina eski sahiplerine geri verildi. 


4 
Crabil Hüseyinli”nin 20 Nisan 1994 târihinde Anadolu Ajansı'nın kuruluş 


yıldönümünde, AA'nın Bakü Temsilcisi İzzet Dağıstanlı”ya verdiği kutlama mesajı. 
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Anadolu Afansı”mn 10.07.1998 tarihli Bakü Temsilciliği tarafından gönderdiği haberin faksı. 


Prof. Ciabil Hüseyinli, basın ve siyasetten sonımlu Devlet Müşaviri idi. 
tfldar Namazov, (1abil Hüseyinli”den sonra o göreve atandi. Ama Aliyev, sonradan ikisini de görevden aldı. 


6 
Fuzuli Meydanında Uluslar arası Basın Merkezi için tahsis edilen binanın şimdiki değeri 2S-30 milyon dolar civarındadır. Proje gerçekleşseydi -bütün 


basın mensuplan- kiracı olarak, Türkiye Büyükelçiliği Basın müşavirliği, Anadolu Ajansı, TRT gibi kuruluşlar mal sahibi olacaktı. 


7 
Amerikalı gazeteci, Türkiyeli biriyle evli, Nevv York Times gazetesinde 


çalışan, Kafkasları adım adım dolaşan, özellikle Çeçenistan”la ilgilenen Amerikan Merkezi Haberalma Örgürü ClA’e de çalışan Thomas Cioliz. 


8 
Kutab, çeşitli sebzeler karıştırılarak börek türünde, bizdeki gözleme veya müc-ver benzeri bir yiyecek. 
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Azatlık, Yeni Müsavat, Muhalefet, Millet gibi gazetelerin 6.1.1994 ila 1997 
yılı sonuna kadar bürün sütunlarında boşluklar, yani sansür bantlarıyla yayınlanıyordu. 


10 
Çok sevdiğim Azerbaycan Türkleri lütfen beni bağışlasın. Bu cümleyi yüreğim ağrıya ağrıya yazıyorum. 
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Bu tabirimi Bakülü Türkter lütfen mazur görsün. 
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Azerbaycan; Türkiye Büyükelçiliği Yayını, Göyrürk Matbaası, Bakü, 1997. 


. 


itibaren Lâtin alfabesine geçildi. 
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Bir tabak içine önceden ekilip çillendirilmiş ve 15-20 cm büyümüş buğdayın kırmızı bir kurdeleyle bağlanmış şekli. 
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Şair Bahtiyar Vahapzade”nin memleketi olan Şeki”ye has bir baklava türüdür. Ceviz, kadayıf, şeker, tereyağı vs ile yapılır ve uzun süre tazeliğini korur. Kafkasların her tarafında tanınır ve sevilerek yenir. 


16 


** 26”lar: 1917 yılında Lenin Rusya'da iktidarı ele geçirince Krmeni asıllı Kafkaslar Komiseri Şaumyan'ın başkanlığındaki çeşitli milletlere mensup komünist "Bakü Komiserleri” teşkil edilmişti. Şaumyan'ın emriyle Bakü'de 
31 Mart'ta Türklere yönelik büyük bir soykırım yapılmıştı. 26”lar Bağı”nda, 


bu komiserler adına mermerden iki metre boyunda, daire şeklindeki duvarında 26'lara dair yekpare kırmızı taştan yapılmış Şaumyan”ın heykelinin halen bulunduğu park. Azerbaycan'ın vatansever Türkleri ve aydınları zaman zaman bu parkın Ekim 191K'de Bakü'yü Şaumyan ve Bolşevik Rus-Hrmeni, İngiliz, İran işgalcilerinden kurtaran Türk Kafkas İslam Ordusu komutanı Nuri Paşa ve arkadaşlarının heykellerinin bu parka dikilmesini teklif etmelerine rağmen bu arzu halen gerçekleşmemiştir. 


17 
Natavan; 1901 yılına kadar Karabağ bölgesinde yaşamış, genç ve güzelliği dillere destan bir şaire vc Karabağ Haru'nın kızı. Azerbaycan'daki her 


ressamın Natavan hakkında bir tablosu vc her şairin de Natavan'a dair bir şiiri vardır.) 


Azerbaycan; TC Bakü Büyükelçiliği Yayını, (iöytürk Neşriyatı, Bakü 1997, s. 10,11,12. 
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Biliyorsunuz Sayın Büyükelçi, ben bu Bakanlığı sizden alınan vize parasıyla geçindiriyorum, idare ediyorum. 
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Apşeron, Bakü ve çevresindeki yerleşim yerlerinin olduğu, Hazar Denizi”ne bir yay gibi giren ve bir kartal başına benzeyen, çorak topraklardan oluşan yarımadanın adıdır. Adını da Oğuzların Avşar boyundan almıştır. Avşar kelimesi Farsça aidiyet-yer takısı olan -an hecesini almıştır, Avşarlar yurdu 


demektir. Dünyanın bir zamanlar (1X90-1920) en çok petrolünün üretildiği yerdir. 
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığında 


21 


Türkiye'nin yeni inşa ettiği ve 1 Mart 2007 tarihinde hizmete giren Bakü Büyükelçiliği binasının açılışında, Cumhurbaşkanı İlhan) Aliyev şöyle demişti: “Bizim bağımsızlığımızı İlk Türkiye tanıdı. Yurt dışındaki Büyükelçiliklerimiz, temsilciliklerimiz, binalarımız, kadrolarımız olmadığı için Türkiye'nin Büyükelçiliklerinde çalışıyorduk. Bu durum dünyada misali olmayan bir olaydır.”İlham Aliyev böylece babasının aksine, bir gerçeği dile getiriyordu. 


Aliyev o yıllarda (1993-2000) Rusya'ya göbek bağı ile bağlı olmasına rağmen Türkiye'yi çok iyi kullanmıştır. Bu durum özellikle Rusya, İran ve Ermenistan'a karşı olmuştur. Türkiye ise karşılıksız ve seve seve kendisini kullandırmıştır. 


Türkiye, Amerika, Almanya, Fransa, Rusya, Irak, İran, İngiltere gibi devletler kendi binalannda çalışıyorlardı. Batılı bazı ülkelerin kendi binalan olmadığı için otellerde görev yapıyorlardı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, şehrin merkezinde gösterişli bir binaydı. Bu bina Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey tarafından 1992 yılında tahsis edilmişti. Ben altı yıl boyunca Hagani Sokağı'ndaki bestecilerin binası olan bu yerde görev yaptım. 


Azerbaycan'ın dış politikasını belirleyecek ne diplomasi teknisyenleri ne de yetişmiş üst düzey devlet adamları vardı. Haydar Aliyev de dış politikayı komünist dönemdeki KGB ile Komünist Partisi Politbürosu'nun ürettiği ve motamot yerine getirilmesi istenen stratejilerin uygulanmasını biliyordu. 
KGB usulleriyle diplomasiyi birbirine karıştırıyordu. Hala arkasında politbüronun gücünün olduğunu zannediyordu. Hâlbuki Azerbaycan artık bağımsız olmuştu. Milli politikalarının ve dış politikalarının olması gerekiyordu. 


Aliyev, 1969 yılının Ağustos ayından sonra Bakü'de 1. Sekreter, yani yönetimin başı olduğu zamandaki gibi ya da Moskova'da 1980'lerde Başbakan 1. Yardımcısı olduğu zamanlardaki gibi Azerbaycan'ı yönetiyordu. Başında olduğu devletin bağımsızlığını kanla elde etmiş ve normal demokratik yoldan ilk kez Cumhurbaşkanlığı seçimini yapmış bir milli devlet olduğunu ve varlığını görmezden geliyordu. Po-litbüro tarafından Türkiye ve Ortadoğu ülkelerindeki operasyonlardan sorumlu tutulan ve yardımcılığını (daha sonraki yıllarda Rusya'da Başbakan olan) Yahudi asıllı Primakov'un yaptığı yıllardaki alışkanlıklarından vazgeçemiyordu. Çünkü 75 yaşındaydı. Politbüro, KGB ve Komünizm, Haydar Bey'in genlerini esir almıştı. Değişmesi mümkün değildi. Ülkemizi idare edenler de bu gerçeği bilerek ya da bilmeyerek görmüyorlardı, anlamıyorlardı. 


ASALA'YI KİM YÖNETİYORDU PKK'YI KİM KURDURDU? 


Türkiye'de 1970'li ve 80'li yıllarda iki askeri darbe olmuştu, 12 Mart 1971 
ve 12 Eylül 1980. Her ikisinin gerekçesi de anarşi ve terörün ülkemizi kan gölüne çevirmesiydi. Binlerce insanımızı kaybetmiştik. Ülkemiz parçalanmak üzereydi. Sağ-sol kavgası, mezhep kavgası ve Kürtçülüğün yeniden hortlatıl-ması gibi. Bölücü faaliyetler vatanı içten içe kemirmeye başlamıştı. Şehirlerde girilmez bölgeler, köylerde ve dağlarda "kır gerillası (D" yaratma gayretleri vardı. Dolayısıyla 1966'dan sonra kurulan Fikir Kulüpleri Federasyonu ve dönüştüğü Devrimci Gençlik Demeği (Dev-Genç), Devrimci Doğu Kültür Ocakları ve dönüştüğü PKK. Bunlann yan kollan kendi aralarında faaliyet göstermeye başlamışlardı. Bu örgütler ile Türkiye dışında kurulan, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türklüğe musallat olan ASALA terör teşkilatını, kimler, kimlere kur-durmuşlardı? Bu konu üzerinde binlerce kitap, on binlerce haber ve makaleler, kırk yılı aşkın bir zaman yazıldı ve halen de yazılmaktadır. Her türlü görüşe mensup araştırmacı ve ya-zarlann hemen hepsinin mutabık olduğu tek görüş; bu işlerin dış odaklarca tezgâhlandığıdır. Kimlerdi bu dış odaklar; tespit ve iddialara göre komünizm dünyası ve onun ağababası Rus faşizmi ile Batılı emperyalistlerdi. 


Bir gerçek vardı; Batılı emperyalistler Lozan'ı hazmedemi-yordu. Komünist dünyası ise tutsak ettiği iki yüz milyonluk Türk dünyasının, bağımsız, demokratik, güçlü, birlik ve beraberlik içinde olmasından, Atatürk Türkiyesi ile birleşmesinden korkuyordu. Onun için her iki taraf da Türkiye'yi hedef tahtası haline getirmişti. 12 Mart müdahalesiyle aşın sol hareketlerin hızı biraz kesilmişti, ancak PKK'nın kurulması ve yurt dışına çıkması, "komünist-faşist" Kürtçülük, yurt içinde ve yurt dışında güçlendi, dal budak saldı. Dev-Genç ve PKK militanlannı eğiten, teşkilatlandıran Filistinli Marksist George Habbaş ve Yaser Arafat'ın liderliğini yaptığı Filistin kurtuluş Teşkilatı ve El Fetih oldu. George Habbaş, Dev-Genç ve Kürtçü PKK'lılar yanında bir de Ermeni terör teşkilatı ASALA'yı 


eğitiyordu. Bunlann eğitildiği ülke ise Suriye ve Lübnan idi. Komünist olan Hafız Esat, Bekaa Vaadisi'ni bunlara tahsis etmişti. Burada teröristlerin her türlü ihtiyacı Hafız Esat tarafından rahatlıkla ve bolca karşılanıyordu. 
Eğitilen PKK ve Dev-Genç militanlan, ilk zamanlar hazırlanmış programlanna uygun olarak Türkiye'ye çeşitli yollardan gönderiliyor, şehirlerde ve kırsal alanlarda saldırılarım yapıyorlardı. Bir kısmı ülke içinde 


kalıyor, diğer lider kesimi tekrar Bekaa Vadisi'ne dönüyordu. Bir başka deyişle bu örgütlerin eylemleri başka ülkelerde planlanıyor, ülkemizde gerçekleştiriliyordu. ASALA ise ayn bir yol izliyordu. Lübnan'da, Filistin'de ve Suriye'de eğitiliyor, Türkiye'nin hedef seçtikleri dış temsilciliklerinin bulunduğu ülkelere gönderiliyordu. 1980'lerde ASALA, bir taraftan Ankara Esenboğa ve İstanbul Kapalıçarşı baskmlan, Orly Havalimanı olayı, Türkiye'nin Turizm, Çalışma, Türk Hava Yollan Temsilcilikleri ve Büyükelçiliklere yapılan kanlı baskınlar yapıyordu. Diğer taraftan da Türkiye'nin yurt dışında görevli diplomat ve Temsilcilerini şehit ediyordu.” 
ASALA'nm bu eylemleri 1984 yılma kadar devam etti. 1984 yılında Lübnan'ın Sidon kentinde, PKK ve ASALA liderlerinin ortaklaşa yaptıkları toplantıda, ortak bir karar aldılar: ASALA terör olaylanndan çekilecek, bu görevi PKK üslenecekti. Yani Türkiye ve Türk milletine karşı uluslar arası terör olaylannı Türkiye dışında ve Türkiye içinde PKK düzenleyecekti. Bu karann arkasında da yine kuzeydeki komşulanmız vardı. Bu toplantı sonunda PKK terör örgütü, üstlendiği yeni görevle birlikte, artık lokal düşünmediğini, eylemlerini küresel ölçekte gerçekleştireceğini ilan etmiş oldu. 


Öte yandan, PKK'nın da ASALA'nm da kurulmasını ve büyümesini gerçekleştirenlerin nerelerin ve kimlerin liderliğinde olduğunu ülkemizdeki araştırmacılar ve devletimiz hiçbir zaman gerektiği gibi araştınp, halkımıza ve dünyaya duyurmadı. Ama 1998 yılında Azerbaycan'ın ve Türk dünyasının gerçek liderlerinden Ebulfez Elçibey'in konuşma ve açıklamalan ile "Daşnaksütyun Partisi'nin liderleri Kegam 


Manukyan, Edvard kazaryan, Armen Rostomyan" ile yapılan mülakat, gizlenen ve saklanan tarihi gerçeklerin üzerini açmıştır. Eylül 1998'in ilk günlerinde, Azerbaycan'dan bir grup gazeteci Ermenistan'ın başkenti Erivan"a gitmişti. Gazeteciler Daşnaksütyun Partisi'nin yukanda adı geçen liderleriyle parti merkezinde görüşmüşlerdi. Partinin lider kadrosu ile 
AzerbaycanlI gazeteciler arasında gerçekleşen mülakat, 19 Eylül 1998 
tarihinde Azerbaycan'da Zerkalo (Ayna) haftalık gazetesinde yayınlandı. 
Ülkemizi hedef alan uluslar arası kanlı terör örgütünün kanlı eylemlerini yapmak için kimler tarafından kurulduğunu, eylemlerini kimlerin ve nerelerin desteği ile gerçekleştiğini bilmek için bu mülakatın tamamını bilmek gerekir. 


"Daşnaksütyiin Partisi, tarihinde ilk kez AzerbaycanlI gazetecilere kapışım açh. Erivan'daki parti genel merkezinde parti liderleriyle yapılan söyleşinin, ilginç bölümlerini aktarıyoruz 


Ermeni Devrimci Federasyonu "Daşrıaksütyün "ün basın sözcüsü Gegam MANUKYAN'ın açılış konuşmasını, hem de Türkçe yaptığı söyleşide, partinin siyasi işlerden sorumlu üyesi Eduard KAZARYAN ve yürütme kurutu üyesi Armen ROSTOMYAN da haztr bulundu. 


Daşnakların toprak iddialarına ilişkin sorularttnizı, G. MA-NU KYAN şöyle cevaplandırdı: 


Bu mesele ile ilgili tutumumuz 108 yıldır bellidir. Başkalarmtn topraklarında hak talep etmedik, etmeyeceğiz de. Hak iddia ettiğimiz topraklar, Sevr Anlaşmasında Ermenilere verilmesi öngörülen, Kars, Ardahan ve Van gölünün güneyi ile Erzurum"u kapsayan bölgedeki topraklardır. Ermeni nüfusun yoğun olarak yaşamış olduğu yerlere Nahçıvan da dühildir. Toprak sorunu "Ermeni meselesi" çerçevesinde çözümlenmelidir. 


* Soru: Gürcistan'da Ermenilerin yaşadığı bölgelerde meydana gelen olaylar hakktndaki görüşleriniz nelerdir? 


* Gürcistan ile Ermenistan ilişkilerini olumsuz etkilemek anmayla Cavahetya'da kışkırtıcı eylemler yapıldı. Bu sorun, sadece hukuk ve Anayasa çerçevesinde çözümlenmelidir. Gürcistan'da hazırlanmakta olan yeni Anayasa'da esasen bir federasyon modeli öngörülmektedir. 
Beklenildiği şekilde Anayasa 'da bu yönde bir değişiklik yapılırsa, Cavahetya'daki (Ahtska-Ahtlkelek"i kastediyor. TE.) Ermeni azınlık, Gürcistan Federasyonunun bir üyesi olmayı talep edebilir. Tekrar ediyorum, Ermenilerin yaşadıkları topraklar tarihi vatanlarıdır. 


* Soru: Neden Dağlık Karabağ için de federatif bir çözüm teklifinde bulunmuyorsunuz? 


* Osetya ve Karabağ ihtilafları farklı şekilde gelişti. Eğer, Azerbaycan Hükümeti, Sumgayıt faciasından çok önce zamanında ve akıllıca hareket etseydi, olaylar başka türlü gelişebilirdi. Fakat vahim bir hata kan 


dökülmesine sebep oldu. Karabağ halkına sorunu yasal yoldan çözme imkânı tanınmadı. Bu yüzden silahlı olaylar çıktı. Birçok ülke, milletlere bağımsızlıklarını kazanma hakkı tanı-mışttr. Buna, Karabağ meselesi de dâhil edilmeli ve sorun hukuki yollarla çözülmelidir. 


* Som: Sevr Anlaşmasının uygulanmasını istemekle, toprak bütünlüğü ilkesine karşı çıkmış olmuyor musunuz? 


* Ulusların kendi kaderlerini tayin etme hakkı ile toprak bütünlüğü ilkesi arastnda bir çelişki var. Hangisinin daha önemli olduğu hakkında tartışmalar sürüyor. Uluslar arası hukuk uzmanlarınca, uluslar arası hukuk kurallarında değişiklikler yapılacaktır. 


* Soru: Ermeni Devrimci Federasyonu 'nun Kürt örgütleriyle işbirliği yaptığı doğru mu? 


* Diplomasi tarihinde adaleti yansıtan anlaşmalardan biri Sevr'dir. Bu anlaşmada Kürt devleti kurulması kabul edilmiştir. Her millet bağımsızlık hakkttıa sahiptir ve biz her milletin devlet kurmasını destekleriz. Fakat herhangi bir Kürt örgütü bize resmett başvuruda bulunmadı. Şuşa ve Lâçin'itı 1992 yılında kurtarılmasını takiben, Laçin, Moskova ve diğer bölgelerde yaşayan Kürtler, Laçin'de bir Kürt devleti kurma talebinde bulundular. Bildiğiniz gibi, Laçin 'de bir Kürt devleti mevcut değildir. Eğer Kürtler yardım talebinde bulunurlarsa bunu reddetmeyiz. Çünkü biz, 2920'li ytl-larda bu topraklarda yarım milyonluk nüfusuyla "Kızıl Kürdistan" isimli bir devlet yaşadığını unutmayız. 


* Sorw: Ama Ermenistan'da yaşayan Kiirtler de var? 


* Hayır. Ermenistan ile Almanya'daki veya Irak'taki Kiirtler farkltdtr. 
Örneğin, Batman 'daki Kiirtler binlerce yıldır o bölgede yaşıyor. 
Ermenistan'ın Görus bölgesindeki Kiirtler ise 1915'teki soykırımdan sonra yerleştiler. 


* Soru: Ermeni Devrimci Federasyonu ”nun PKK ve Ermeni terör örgütü ASALA ile stkt ilişkileri olduğu söyleniyor? 


* Bizim ASALA ile hiçbir ilişkimiz yoktur. ASALA tamamen farklt güçlerin talimatıyla hareket ediyor. KGB ile ilişkisi vardır. Sovyetler birliği döneminde KGB'nin en büyük teşkilatı Bakü'de bulunuyordu. Şimdi düşünün ve ASALA'nm kimler tarafından yönetildiğini görün. Türkiye, Ermeni Devrimci Federasyonu 'nun PKK ile ilişkili olduğu yönünde propaganda yaptyor. Hatta PKK liderinin de Ermeni astllı olduğunu iddia ediyor. Defalarca söyledik ve tekrar ediyoruz, Daşnaksütyiin'ün PKK ile hiçbir anlaşması, askeri veya siyasi ilişkisi yoktur. Bu farklı bir meseledir. 
Bazen, Ermeni kolonilerinde Kürtlerle ve diğer milletlerin temsilcileriyle ortak eylemler düzenleniyor. Fakat Daşnaksiityün üyeleri PKK ile Türkiye arasındaki silahlı çatışmaya kanşmtyor. Partimiz, Türk milletine karşı değil, başta soykırım olmak üzere bazı gerçeklen reddeden Türkiye hükümetine karşı propaganda yapıyor. 


” Soru: Sizce, Ermeniler soykırım yapmadı mı? 


* Azerbaycan, Hocah'da soykırım yapıldığını iddia ediyor. Fakat Hocalı'da sivil halka karşı girişilen bazı faaliyetler, askeri ve stratejik açıdan değerlendirilmelidir. Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Ayaz MUTTALİBOV, Hocalı katliamının muhalefet partilerinin çıkarlarını savunan AzerbaycanlI bazı komutanlar tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Evet, biz hiçbir zaman Hocalı'da soykırım yapıldığını kabul etmedik, etmeyeceğiz de. Sumgayıt, Gence, Bakü ve diğer yerlerde de Ermenilerin soykırım yaptığı iddialarını aynı şekilde değerlendiriyoruz. 


Son yıllarda Türkiye basını, bu yüzyılın başında Rusların Türkiye'yi işgali sırasında, Batı Ermenistan'da Tiirkleritı soykırıma uğradığı konusunu sık sık gündeme getiriyor. Fakat bugüne kadar, ne Türk araşhrmactlart, ne Türkiye ne de Avrupahlar, böyle bir soykırım yaşandığım kanıtlayamamişlardır. Türkiye'nin bu iddiasının gerekçeleri tamamen siyasidir. Evet, Türk ordusuyla Ermeni birlikleri arasında çarpışmalar olmuştur. Ama bu soykırım değildir. 


* Soru: Ermenistan 'in bugünkü iktidarı hakkında görüşlerinizi açıklar mtstnız? Halk sizi nasıl değerlendiriyor? 


* (E. KAZARYAN) R. KOÇARYAN'm Cumhurbaşkanı seçilmesinde en büyük desteği biz verdik. Programı, partimizin hedefleri ile çakışıyordu. 


Dolayısıyla, bölgesel ve siyasal konularda aramızda görüş birliği var. 


KOÇARYAN'm seçilmesinde Karabağ meselesi önemli bir rol oynadı. L. 
TEREPETROSYAN ise bazı siyasi nedenlerden dolayı istifa etti. Ancak, ülkenin tüm siyasi yaşamı Daşnakların kontrolünde değildir. 


* Soru: Haydar ALİYEV'in izlediği politika hakkında ne söyleyebilirsiniz? 


* Haydar ALİYEV'itı Karabağ sorununu barış yoluyla masada çözümlemek niyetini takdir ediyoruz. Bu bakımdan görüşlerimiz birbirine uygundur. 


* Soru: Ermeni Devrimci Federasyonu olarak, Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında Ermenistan'ı galip taraf olarak mı değerlendiriyorsunuz? 


* Bu ihtilafta taraflar herhangi birinin zaferi söz konusu değildir. Karabağ sorununun adil yollarla çözümlenmesi herkesin yararınadır. Çözüm, iki tarafın mutabakata varması demektir, Savaşın yeniden başlaması olasılığı ise hala gündemdedir. 


* Soru: Partinizin, halkı yoksulluğa ve sorunlara mahküm ettiğini düşünüyor musunuz? Neden halkı sosyalizme ve sosyal adalete davet ediyorsunuz? 


* Cevap: (A. ROSTOMYAN) Mesele başkadır. Daşnaksütyün, Ermenileri her zaman haklarını ve yuvalarını korumaya, topraklarında laytktyla yaşamaya çağtrmıştır. Bu çağrıyı yaparak milletimize zarar verdiğimiz kesinlikle düşünülemez. En zor anlarında, milletimizin imdadına daima Daşnaklar yetişmiştir. Zor durumda dahi örgütlenebilelim diye, teşkilatımızı bizzat milletimiz kurmuştur. 


Kegan Manukyan'ın "Bizim ASALA ile hiçbir ilişkimiz yoktur. ASALA farklı güçlerin talimatıyla hareket ediyor. KGB ile ilişkisi vardır. Sovyetler Birliği döneminde KGB'nin en büyük teşkilatı Bakü'de bulunuyordu. Şimdi düşünün ve ASALA'nın kimler tarafından yönetildiğini görün..." Bu açıklamanın işaret ettiği dönemde Bakü'deki muktedir lider, yani KGB lideri ve aynı zamanda Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreteri General HAYDAR ALİYEV idi. 


Ebulfez Elçibey, dünyada hatırı sayılan önemli bir tarihçiydi. Türkçüydü. 
Azerbaycan'ın bağımsızlığı için Komünist sistemin zindanlarında yatmıştı. 
1988 yılında başlattığı Azerbaycan'ın bağımsızlık harekâtını Bakü'deki 
Azatlık Meydanı'nda topladığı en az iki milyon Azerbaycan Türkü ile bir ve beraber elde etmişti. 1992 yılında birçok adayın iştirak ettiği Azerbaycan'ın şimdi hayal bile edemeyeceği gerçekten demokratik yapılan seçimde Cumhurbaşkanlığını kazanmıştı. Tam bir yıl iktidarda kalan Ebülfez Elçibey, inançlarından ve ideolojisinden zerre kadar taviz vermemişti. 
Birçok tarih kitaplan, makaleleri olan Elçibey, aynı zamanda değerli bir araştırmacıydı. Cumhurbaşkanlığı zamanında ASALA ve PKK konusunda Azerbaycan'ın KGB ve diğer arşivlerinde araştırmalar yapmıştı. 


PKK konusu (daha sonraki bölümlerde görüleceği gibi) Azerbaycan'da kamuoyunun, siyasetçilerin, yazılı, sözlü ve görüntülü basının sürekli ve yoğun şekilde gündemindeydi. Ebulfez Elçibey Keleki'den dönmüştü. 
Elçibey ile sık sık görüşüyordum. (Bu görüşmelerimden Büyükelçiliğimizin bilgisi vardı.) Ebulfez Elçibey, bu görüşmelerimizde PKK'mn kurulmasında ve eğitilmesinde Haydar Aliyev'in büyük katkılarının olduğunu söylüyordu. 
Elçibey, bir görüşmemizde şunlan anlatmıştı: 


"Aliyev, 7970'lerde Azerbaycan Komünist Partisi Birinci Sekreteri ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Politbürosu'nun aday üyesiydi. Moskova kendisine çok güveniyordu. Türkiye ve Ortadoğu 'dan sorumluydu. KGB'nin en güçlü teşkilatı Bakii'deydi. Yurt dışında özellikle Türkiye ve Ortadoğu'da büyük faaliyetleri vardı. Şimdiki Rusya Başbakanı olan Yahudi kökenli Primakov, o zamanlar Haydar 


Aliyev'in yardımcısıydı. Sık sık Irak, Suriye, Lübnan, Mısır gibi ülkelere gizlice gider gelirdi. Özellikle Primakov Aliyev'in emirleri ve yönlendirmeleri doğrultusunda bu ülkelerde faaliyet halindeydi. PKK'nm eğitimini Filistin Kurtuluş örgütü 'nün liderlerinden Habbaş ve Hafız Fsat"tn adamları üslenmişti. Hafız Esat ile Aliyev çok iyi dosttular. Baas Partisi'nin idaresindeki Irak'a, Suriye'ye, Filistin Kurtuluş örgütü'ne maddi ve silah yardtmı, Aliyev'in aract-ltğt ile oluyordu. Ben Cumhurbaşkanı olduğum zaman bu konulara dair birçok belgenin, bizim arşivlerimizde olduğunu tespit etmiştim/" 


Elçi bey, 1998 yılında bir demeç vererek, PKK'nın Haydar Aliyev tarafından kurulup desteklendiğini açıkladı. Ebulfez Elçibey'in açıklaması Azerbaycan'da ve Türkiye'de geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'i mahkemeye verdi. Ne var ki; benim de her gün adliyeye giderek takip ettiğim mahkeme de aylarca hiç açılmadı. Şikâyet edilen Eiçibey ve taraftarları, yerli ve yabana basın mensuplan sürekli mahkeme kapılannda bekledi. Elçibey'in yurt dışına çıkışı yasaklandı.2 Aylar sonra ve hiçbir duruşma yapılmadan. Birden bire mahkemeye son verildi ve olay kapatıldı. Benim mahkemeyi sürekli takip etmem, Azerbaycan yönetimini rahatsız ediyordu. Çeşitli yollardan ikaz ediliyordum. Ama benim görevim ülkemin büyük bir milli sorununun Kafkaslardaki uzantılannı takip etmek ve Büyükelçiliğe, ilgili birimlere ve bağlı olduğum Kurum'a bilgi iletmekti. 


ALİYEV SIKIŞIYOR DOĞAN GÜREŞ BAKÜ'DE 


1994 yılında, Bakü'ye bahann gelmesiyle beraber Haydar Bey'e yurt içi ve 
yurt dışı baskılar da artmaya başlamıştı. Ne yapacağını bilemez durumdaydı. Göbek bağıyla Rusya'ya bağlı olmasına rağmen Moskova kendisine güvenmiyordu. Rusya Savunma Bakanı Kozirev, 60 civannda üst düzey general ile Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gitmişti. Haydar BeyA 


Tiflis'ten tehdit ediyordu. Aliyev çaresizlik içindeydi ve ne yapacağını şaşırmıştı. Ülkeden kaçmak üzereydi ki o günlerde İstanbul'da 1994 NATO Dışişleri Bakanlan Toplantısı yapılıyordu. Haydar Aliyev bir sabah erkenden Türkiye Büyükelçisi Altan Karamanoğlu'nu "Devlet telefonundan" doğrudan aradı ve şöyle dedi: 


"Altan Bey, bu sabah İstanbul'a gitmek istiyorum. Beni Amerikan Dışişleri Bakanı ile lütfen görüştürün." 


Altan Karamanoğlu da Türkiye'ye direk bağlı olan telefondan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i arayarak, Aliyev'in bu beklenilmez adi isteğini iletti. Demirel ise şöyle dedi: 


" O bir cumhurbaşkanı, böyle alelacele otel koridorlannda veya lobilerinde bir Dışişleri Bakanı ile görüşmesi uygun düşmez ve yakışık da almaz. Daha sonra planlı ve programlı bir görüşme hazırlanır." 


Karamanoğlu, Demirel'in bu görüşünü direk telefonda Aliyev'e ilettiğinde aldığı cevap şöyleydi: 


"Cenap Sefir, tayyare airportta meni gözleyir. Men saat ll'de İstambol'a gideceyem. Meni bu makama nasıl getirdise gardaşım dostum Süleyman Bey, öyle de meni tutmalıdır." 


Aliyev telefonu kapattıktan sonra Altan Bey söylenenleri Cumhurbaşkanı Demirel'e olduğu gibi nakletti. Odada ayakta bekleyen Birinci Kâtip Vural Altay'a döndü ve "Şoföre söyle arabayı çıkarsın, beraberce hava alanına gidelim. Bu adam kaçamasına gidiyor, yolcu edelim." dedi. 


Aliyev, Bakü saatiyle ll'de İstanbul'a hareket etti. Türk diplomatlan tarafından ABD Dışişleri Bakanı Y Varren Chris-topher ile alelacele bir görüşme ayarlandı. Aliyev görüşmede, Cristofer'ın önüne ABD'nin hayal bile demeyeceği iki imkân koydu. Bunlardan birincisi "Hazar petrollerini sizin patronluğunuzda birlikte işletelim. İkincisi de Gebele Üssü'nü size kiraya verelim."? Bu iki öneri de ABD için cazipti. 


Hazar'ın petrol ve doğalgazı Amerika ile İngiltere'nin tarihi hedefiydi. 
Christopher, bu teklife dört elle sanldı. Zaten Bakü'de "neft kokusunu" bir yıldır soluyarak, sabırsızlıkla bekleyen Amerikan ve İngiliz dev petrol şirketlerinin temsilcileri bu haberi duyar duymaz "neft sarhoşu" oldular. 


Aliyev, İstanbul'da fazla kalmadı ve hemen Ankara'ya geçerek, dostu ve "Gardaşı" Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile görüştü ve yine yardım talebinde bulundu. Aynca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş'in Bakü'ye bir ziyarette bulunmasını istedi. Demirel ise Başbakan Tansu Çiller ile görüşmesini tavsiye etti. Çünkü Rusya Savunma Bakam'mn tehditlerini başka türlü karşılayamayacaktı. 


Aliyev, Demirel'in önerisi doğrultusunda Başbakan Tansu Çiller'i ziyaret ederek isteklerini sıraladı. Bir milyon iki yüz bin kaçkına yardım, yiyecek buğday ve unla yüklü bir kredi talep etti. Tansu Hanım, kaçkınlara yardım sözü verdi, ancak kredi talebini reddetti. Çünkü daha önce aldığı iki yüz elli milyon dolar Eximbank kredisinin faizlerini dahi ödememişti Aliyev. "Biz harp halindeyiz, cephede askerleri beslemek ve kaçkınlan geçindirmek 


zorundayız. Dolayısıyla borcumuz borç, gün gelir öderiz. Ama siz bizi boş geri göndermeyin" demişti. 


Aliyev Bakü'ye döner dönmez, hemen Büyükelçi Altan Karamanoğlu'nu arayarak, acele görüşmeleri gerektiğini rica etmişti. Karamanoğlu, Birinci Kâtip Vural Altay'ı yanına alarak Cumhurbaşkanlığına gitti. Aliyev, Altan Bey'i kapıda karşıladı. V Varren Christopher ile yaptığı görüşme hariç, Ankara'daki görüşmelerini noksansız anlattı. Hatta "Altan Bey, Tansu Hanım'ı Bakü'ye nasıl getirebiliriz. Çünkü Ankara'da ziyaretine gittim. 
Vardım talep ettim. Beni bir şagirt (öğrenci) gibi parmağını sallayarak azarladı ki, "Siz bizden aldığınız bu paralan nereye veriyorsunuz. Hala aldığınız paralann taksitlerini bile vermediniz. Biz de bu paralan borçla alıp size veriyoruz. Lütfen bu borçlannızın hiç değilse faizlerini ödeyin, sonrasını düşünürüz", diyerek beni 45 dakika azarladı. Şimdi Bakü'de misafir edebilirsem Tansu Hanım'ı, belki yumuşar da bizi bu darlıktan çıkanr." 


Aliyev içten ve dıştan çok sıkışmıştı. Rusya yollan kesmiş, açık olarak gözüken İran da kapalı ambargo uyguluyordu. Türkiye'den Azerbaycan'a mali yardımla ilaç ve yiyecek gelmese Aliyev tekrar Ruslann kucağına düşecekti. Buna da ramak kalmıştı ki Orgeneral Doğan Güreş'in üç gün sonra Bakü'yü ziyaret edeceği, Tansu Hanım'ın da daha sonra Bakü'ye resmi bir ziyarette bulunacağını, Bakü Büyükelçisi Altan Karamanoğlu Aliyev'e müjdeledi. Haydar Aliyev rahatlamıştı. 


Rusya Savunma Bakanı Kozirev, bir uçak dolusu generalle Tiflis'ten Bakü'ye geldi. Haydar Bey Ruslara, Amerikan Dışişleri Bakanı Cristofer, Cumhurbaşkanı Demirel, Başbakan Tansu Çiller ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş ile yaptığı görüşmeleri, imalı bir şekilde ve tehdit gibi anlattı. Rus Savunma Bakanı karşısında ezilmiş büzülmüş bir Aliyev göreceğine, kükreyen ve neredeyse hakaretler yağdıran bir Aliyev bulmuştu. 


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş, yanında üst düzey askeri yetkililerle 7 Temmuz 1994'te Bakü Bine Havaalanı'na indiğinde bir devlet başkanı gibi karşılandı. Ne var ki hava alanından daha sonra gittiğimiz Savunma Bakanlığı'nda askeri disiplin ve kurallarla bağdaşmayacak ve aynı zamanda komik olaylar cereyan etti. Genelkurmay Başkanı'nı getiren uçak, 


hava alanının özel salonuna yakın bir yerde durdu. Uçağın merdivenlerinden VİP Salonu'nun kapısına kadar kırmızı halı yolluk serilmişti. Geniş halı yolluğun sağında fahri karakol (tören kıtası) dizilmişti. 
Merasim kıtasındaki askerlerin siyah üniformalan vardı. Başlarındaki gri renkli astragan kalpaklann alnına iliştirilmiş yuvarlak kırmızı orak-çekiç arma parlıyordu. Askerler dimdik ve başlan göğe bakar gibi yukanda, selam duruşundaydılar. Halının sol tarafında uçağın merdivenine yakın bir yerde Azerbaycan Silahlı 


Kuvvetlerinin üst düzey görevlileri komünizm dönemindeki altın yaldızlı apoletlerin süslediği elbiselerinin içinde, badem bıyıklı, oldukça göbekli halleriyle Tümgeneral Mehmet Refi ile birlikte saf tutmuşlardı.* Bunlann bu görünüm ve tavırla-nna bakan da harp halindeki bir ordunun komutanlan değil de yıllardır sulh ve refah içinde yaşayan bir devlet ve milletin temsilcileri zannederdi. Göğüslerini bolca süsleyen Sovyet döneminin madalya ve nişanlanyla gururlanır gibi halleri vardı. Büyükelçi Altan Karamanoğlu ve Büyükelçilik görevlileri, Azerbaycan yetkililerinden sonra sıralanmıştık. Uçağın kapısı açıldı. Orgeneral Doğan Güreş uzun ince boyu, sade üniforması içinde dimdikti. Heybetli bir görüntüsü vardı. Alandaki resmi sivil karşılayanların hayranlıkla biraz da sahiplenerek izledikleri fark ediliyordu. Birlikte yürüdüğümüz Haydar Aliyev'in yardımalanndan Devlet Müşaviri (sonradan görevden alındı) G...Bey "İşte Türkün esgeri bele olar. 
Allah'a şükür ki varsınız" demekten kendisini alamamıştı. Doğan Paşa merdivenleri hızlı hızlı indi. Mehmet Refi ile selâmlaştı. Heyet mensuplanyla tanıştınldı. Merasim kıtasına komuta eden subay (askerlerle aynı kıyafetteydi) denetime hazır olduklannı belirten yüksek sesle tekmil verdi. Azerbaycan Savunma Bakanı'nın boyu, Doğan Paşa'nın omuzlanna bile gelmiyordu. Komik bir görünüm ortaya çıkmıştı. Doğan Paşa ile Mehmet Refi, merasim kıtasının karşısında durdular. Doğan Paşa bir adım öne çıkarak yüksek sesle "merhaba asker" dedi. Bekledi. Merasim kıtasından çıt yok. Paşa'nın bir adım arkasındaki Savunma Bakanı kollarını yukan kaldırdı, ellerini açıp kapatarak, ağzım oynatarak "sağ ol" demelerini sağlamaya çalışıyordu. Yanımda hazırol vaziyetinde duran Türkiye Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Halil Kalayaoğlu'na ( Daha önce Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Başkanı) göz ucuyla baktım, suratı kıpkırmızı ve şaşkındı. Çünkü Doğan Paşa gelmeden önce yaptığımız toplantıda, merasim kıtasını çok iyi hazırladığını 


anlatmıştı. Doğan Paşa, sağma soluna bakmadan kaşlan çatık salona girdi. 
Geride kalan subaylardan birinin hatırlatmasıyla olacak merasim kıtasının askerleri çok yüksek sesle "sağ 000-0001..." diye bağırdılar. 


Hava alanındaki bu komik durum, Savunma Bakanlığı binasının önünde de tekrarlandı. Türk ve Azerbaycan heyetleri, Savunma Bakanlığı'nın toplantı salonuna girdi. İzleyicilerin karşısında salonun duvarına bir kara tahta yerleştirilmişti. Tahtanın üzerine Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin askeri teşkilatını gösteren şema çizilmişti. Kara tahtanın sağında ve solunda Azerbaycan'ın büyük boy çeşitli haritaları asılmıştı. Haritaların üzerindeki yazılar Rus dilindeydi. Tahtanın önünde sivil bir erkek duruyordu. Her kuvvetin temsilcisi sırasıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri hakkındaki bilgileri Rusça veriyor, bu kişi de güya Azerbaycan Türkçesine tercüme ediyordu. Adamın söyledikleri anlaşılmıyordu. Bizim Askeri Ataşe Halil Kalaycıoğlu, sık sık müdahale ederek, anlaşılır hale getirmeye çalışıyordu. 
Adam sarhoştu. Öne arkaya sallanıyordu. Kelimeleri telaffuz edemiyordu. 
Doğan Paşa, savaş halinde olan ordu birliklerinin nerelerde konuşlandığını, bunların miktarını, silah ve mühimmatını, teknolojisini vs özelliklerini soruyor, karşılığında doğru dürüst bir cevap alamıyordu. Sinirlendi, yerinden kalktı ve kapıya doğru yöneldi. Hep beraber Büyükelçiliğe gittik. 


Büyükelçilikte Askeri Ataşelik odasında biraz sakinleşen Doğan Paşa, Ataşe Halil Paşa'dan Azerbaycan'daki mevcut askeri durum hakkında teferruatlı bilgi aldı. Daha sonra şöyle dedi: "Bizim Azerbaycan'a verdiklerimizin faturasını, kaydını kuydunu yapıyor muyuz? Eğer yapmıyorsak derhal yapın ve 


kasanıza koyun. Şimdi bunlar ödeyecek durumda değil. Kasalarınızda dursun. İnsanlık hali, ne olur ne olmaz.. 


Sonraki yıllarda Aliyev'in ve Azerbaycan'ın Rusya'ya bağlı yetkililerinin inkâra "kor pişik" söz, tutum ve davranışlarını gördükçe ve duydukça hep Doğan Paşa'nın bu tembihini acı acı hatırlarım. 


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş'in Bakü'ye yaptığı bu iki günlük ziyaretin görüşmelerine, benimle birlikte basından yalnızca TRT kameramanı ve Anadolu Ajansı'nın Bakü Temsilcisi İzzet Dağıstanlı 


katılıyordu. Dağıstanlı'nın sorumluluk duygusu, bu hiç de hoş olmayan kapalı görüşmelerin yayılmasını önlemişti. 


Doğan Paşa'nın Bakü'ye yaptığı bu ziyaret, Azerbaycan'ın kaderini değiştiren olaylann başlangıcı olmuştur. Batı ülkeleri ve ABD, Azerbaycan ile ilişkileri geliştirmekte tereddüt gösteriyorlardı. Çeçenistan, Aphazya, Gürcistan ve Dağıstan'da yerel savaşlar, çatışmalar bütün şiddetiyle sürüyordu. Azerbaycan Ermenistan ile savaş halindeydi. Rusya'nın en zayıf dönemi olmasına rağmen Kafkaslardan el çekmiyordu. Eğer Kafkaslardaki muhtar bölgeler bağımsızlıklarını kazanabilmiş olsaydı, Karadeniz, neredeyse Rusya'ya kapanacaktı. Rusya Hazar'ın gaz ve petrolünü serbest bırakacak gibi değildi. 


12 Mayıs 1994 tarihinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan ile 
Ermenistan arasındaki ateşkesi Milli Meclis Başkanı Resul Guliyev imzalamıştı. Sonradan suçlanmamak için Aliyev bu anlaşmayı imzalamaya Resul Guliyev'i göndermişti. Türkiye, Doğan Paşa'nın Azerbaycan'a yaptığı ziyaretle hem kendisinin ve hem de NATO'nun Azerbaycan'a olan desteğini açıkça yoğun olarak göstermiş oluyordu. Dolayısıyla Batılı ülkeler de Azerbaycan ile olan ilişkilerini sıklaştırmaya başladılar. Rusya Azerbaycan'a karşı koyduğu ambargoyu gevşetiyordu. İran ise Azerbaycan'a karşı sinsice yürüttüğü tehdit politikasını devam ettiriyordu. 
Azerbaycan; Hazar Denizi'ndeki petrol yataklarının işletilmesi için Elçibey döneminde başlatılmış şirketler birliğini yeniden canlandırmak amacıyla çalışmalarını hızlandırmaya başladı. Amerika ve Batılı ülkelerin heyetleri de Bakü'yü yoğun şekilde ziyaret ediyorlar ve Haydar Aliyev ile görüşüyorlardı. 


II. BÖLÜM 
MİLLİYETÇİ VATANSEVERLERİN İKTİDARI VE 
TÜRKİYE'NİN TUTUMU 


Azerbaycan Türkleri, yüz yıllar boyunca bir millet olarak o coğrafyada yaşamışlar, fakat kendilerine ait bir devlet kuramamışlardır. Dillerini, dinlerini, kültürlerini, adet ve ananelerini, her türlü baskı, zulüm ve korkuya rağmen titizlikle korumuşlardır. Öyle ki uzun yıllar boyunca Azerbaycan'da 


doğup büyüyen, yaşayan Rus, Ukrayna, Gürcü, Ermeni ve diğer Kafkaslılar bile Azerbaycan Türklerinin gelenek ve göreneklerini benimsemişler ve günlük hayatlarında uygulamışlardır. Anadili başka olanlar, Azerbaycan Türkçesinin birçok kelimesini kendi dillerine kattıkları gibi, günlük hayatlannda da Azerbaycan Türkçesini hiçbir etki olmadan konuşabiliyorlardı. Ne var ki, bu durum sadece halk düzeyinde böyleydi. 
Bürokraside, yönetimin her kademesinde çalışanlar, anası ya da babası Türk olmayanlar, Azerbaycan Türkçesini konuşamıyorlardı. (Azerbaycan'daki dil konusunu aynca anlatmaya çalışacağım. TE.) 


Azerbaycan Türklerinin devlet olma fırsatı geçmiş asırlarda birçok kez ortaya çıkmıştır. Fakat kuzeydeki ceberrut komşusu Rusya tarafından Kuzey Kafkaslarda ve Orta Asya'daki diğer Türklere yapıldığı gibi boğulmuş ve Ruslaştınlmak istenmiştir. AzerbaycanlI Türkler, dünyaya ve biz Anadolu Türklerine, bazı konularda örnek bile olmuştur. İlk bağımsız devletleri, 1918 yılında Mehmet Emin Resulzade tarafından kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'dir. İki yıl yaşayabilen bağımsız Azerbaycan Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan'daki bazı hainlerin Kızılordu'yu davet etmeleri sonucu yıkılmıştır. O tarihten 1988 yılına kadar, birçok başkaldın denemeleri olmuşsa da öncüleriyle birlikte komünist Rusya tarafından boğulmuştur. 1988 yılma gelene kadar Azerbaycan'da uyanık vatansever, milliyetçi insanlar, 1918 yılında kurulan devletin 


ideolojisini esas alarak yetişmişlerdi. Bu insanlar daha ziyade edebiyat, güzel sanatlar, basın ve üniversite çevrelerinde ancak hayat bulabilmişlerdi. 


AZADLIK YOLUNDA 


Mehmet Emin Resulzade'nin kurduğu "Bakü Devlet Üniversitesi", "Bilimler Akademisi", "Elyazmalan Enstitüsü", "Yazarlar Birliği" gibi ilim irfan yuvalan, milliyetçi ve vatanseverlerin himaye gördüğü kuruluşlardı. 
1950 ve 1960'h yallarda bu kuruluşlardaki genç insanlar, Gaspıralı İsmail, 
Ağaoğlu Ahmet, Resulzade Mehmet Emin, Hüseyinzade Ali Bey, Ziya Gökalp, Ali Merdan Topçubaşı, Hüseyin Cavid, Haşan Bey Zerdabi, Ahmet Cevat ve Mustafa Kemal Atatürk gibi Türkçü bilim, fikir ve eylem adamlannın görüşleri ve ideolojileriyle yetişmişlerdi. 1960 yılında Bakü Devlet Üniversitesinde okuyan Ebulfez Kadir Guluoğlu Aliyev (Elçibey), Alim Hasayev, Malik Mahmudov, Rüstem Eminov, Mehdi Ağalarov, Refik İsmailov, Abbas Musayev ve Zakir Memmedov gibi vatanseverler gizlice buluşup, milli ve siyasi konulan tartışıyorlardı. Onlar Azerbaycanl1 Türklerin "köle", vatanlannın "sömürge" durumunda olduğuna ilişkin gerçeği kabul ederek, bundan kurtulmak, yani "Azadlık" uğrunda mücadele etmeye söz vermişlerdi.” Amatörce başlattıktan bu mücadeleyi, profesyonelce devam ettirmenin yollarını aramaya başlamışlardı. Ebulfez Elçibey, görevli olarak gittiği Mısır'dan 1964 yılında Azerbaycan'a döndükten sonra bu uğurdaki çalışmalara daha inançlı bir şekilde devam etmeye başlamıştı. "Köle" olan AzerbaycanlI Türklerin, "sömürge" durumundaki Azerbaycan'ın kurtanlmasırun temelini teşkil eden "Azadlık" hareketinin nasıl kurulduğunu ve geliştiğini, Ebulfez Elçibey, şöyle anlatıyor: 


"... Mısır'dan döndükten sonra ben. Malik Mahmudov, Alim Hasayev ve Refik İsmailov, bir araya gelerek dörtlü bir grup oluşturduk. Her birimiz üç kişi seçmeli, bu üçlü gruplardan her biri üç kişiyi bu gruba celbetmeliydi. 
Bir süre geçtiyse de gizli teşkilâtı istediğimiz gibi kuramıyorduk. 
Tecrübesizliğimizin yanı sıra KGB bizi sürekli izliyordu. İstediğimiz teşkilatı oluşturamadığımızı anlayınca her birimiz ferdi çalışmaya, daha çok ferdi propaganda faaliyetine başladık. 


Ben bütün gücümle üniversite ve doktora öğrencileri arasında milli şuurun canlanması yönünde propaganda yapıyordum. Hiç kimseye hesap vermediğim gibi bazı konuları yakın dostlanmdan da gizliyordum. Üçlü, 


beşli, yedili ve dokuzlu olmak üzere gruplar oluşturuyordum. Bu çalışmalar uzun bir süre ve güç istiyordu. 1974-1975 yıllarında üniversitede artık öğrenci hareketleri görülmeye başlamıştı. Amacım, gençliği geleceğe hazırlamaktı. KGB, bir teşkilatın faaliyet gösterdiğini biliyor, ancak bütün çabalarına rağmen ortaya çıkaramıyordu. KGB, beni dikkatle izliyordu. 
Ocak 1975'de beni tutukladılar. KGB, cezaevinde benim yanıma birkaç hoca ve öğrenci yerleştirmişti. Ben onlann niyetini biliyordum, ancak onlan aldatıyordum. Ben, bu hoca ve öğrencilerden nefret etmiyor, onlara acıyordum. Hatta KGB çalışanlannı bile günahkar görmüyordum. Bir tek düşmanım vardı, o da Sovyetler imparatorluğu. Diğerleri onun zavallı hizmetlileriydi. Bu zavallı generallere ve polislere de acıyordum. Benim işim zalim imparatorluğa karşı mücadele etmekti. Hainlere ve satılmışlara, tarihin kendisi ceza verecekti. Nitekim verdi de." 


ELÇİBEY'İN CUMHURBAŞKANLIĞI 


Elçibey, 1977 yılında hapisten çıktıktan sonra da teşkilatlanma faaliyetlerine aralıksız devam etti. Gorbaçov'un desteği ile Ermenilerin Ermenistan, Karabağ ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerinde başlattığı "Türksüzleştirme ve katliam" hareketlerine karşı, 1988 yılının Kasım ayında açık hava top-lantılannı başlattı. 16 Haziran 1989 tarihinde de Azerbaycan Halk Cephesi adıyla bir direniş hareketi kurdu ve bu teşkilatın başkanlığına getirildi. Halk Cephesi'nin etkili direnişi ve gösterileri sonucu Sovyetler Birliği'nin Azerbaycan'daki gücü ciddi biçimde çatırdamaya başlamıştı. Elçibey'in lideri olduğu Halk Cephesi, Bakü'nün geniş meydanlannda artık bağımsızlık isteklerini açıkça dile getirmeye başlamıştı. 
Halk Cephesi mensuplan, 1918 yılında kurulan bağımsız Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin üç renkli bayrağını, Azerbaycan parlamentosuna zorla asmışlardı. Halk Cephesi'nin uyanık vatanseverleri, ısrarla sürdürdükleri etkili faaliyetler ve gösterilerin sonucu Azerbaycan Cumhuriyeti, 18 Ekim 


1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etti. Bağımsız Azerbaycan 
Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı, Moskova'ya ve özellikle Gorbaçov'a bağlı olan Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreteri Ayaz Muttalibov idi. ne var ki Halk Cephesi, Ayaz Muttalibov'u kabullenemedi. Mart 1992'de, Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Halk Cephesi'nde Ebulfez Elçibey'in Birinci Yardımcısı, Halk Cephesi Başkan Vekili, genç 


milliyetçi, uyanık vatansever İsa Gamber, Meclis Başkanı seçildi. Halk Cephesi'nin baskılanyla Cumhurbaşkanlığı görevinden düşürülen Ayaz Muttalibov'un yerine geçen Yakup Memmedov da üç ay sonra görevinden uzaklaştınldı. Dolayısıyla Azerbaycan'da başlatılan halk harekâtının ikinci adamı İsa Gamber, Meclis Başkanı olarak demokratik seçimlere kadar üç ay 
bağımsız Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı Vekili oldu. 7 Haziran 1992 
tarihinde ilk ve son defa yapılan demokratik seçimler sonucu Ebulfez Elçibey Cumhurbaşkanı seçildi. Elçibey'in, sevdiği ve saygı duyduğu Penah Hüseyin Başbakan, sonradan Elçibey'in dostlan ve dava arkadaşlan olan Prof. Kamil Veli Nerimanoğlu Başbakan Yardımcısı ve Prof. Cemil Hesenli de Devlet Müşaviri olarak görev yaptılar. 


Ebulfez Elçibey'in Cumhurbaşkanlığı bir yıl sürdü. Savaş haline rağmen bu bir yıl zarfında Rus ordulan Azerbaycan'dan çıkanldı. Devletin resmi dilinin Türkçe, halkının Türk olduğu ve eğitim öğretimin Lâtin alfabesi ile yapılacağı kabul edildi. Para birimi olarak Manat'a dönüldü ve bastırıldı. 
Milli ordunun temelleri (1918 yılında Nuri Paşa'nın yaptığı gibi) Türkiye'den giden subaylann yardımlanyla atılmaya başlan-di. Ermenilerin işgal ettiği birçok yer geri alındı. Azerbaycan anayasası kabul edildi. 
Ülkedeki Rus ve komünist liderlerin adlarını taşıyan, Rusça olan şehir, kasaba, köy, sokak ve caddelerle binaların, semtlerin isimleri tamamen değiştirildi. Bunların yerine AzerbaycanlI Türklerin, Türkçü sanatçı, yazar ve şairlerinin isimleri verildi. Marks'ın, Lenin'in, Stalin'in, Şaumyan'ın, Kirov'un heykelleri kaldırıldı. Komünizmi sergileyen bütün levha, tabela, remiz vs.ler temizlendi. (Bakü'nün cadde ve sokaklarına dolaştıkça, Azerbaycan'm öteki şehir ve kasabalarını ziyaret ettikçe, bu kadar metal levhaların bir yıl kadar kısa bir sürede nasıl hazırlanıp yerlerine, sokak ve cadde başlarına, şehir, kasaba ve köylerin giriş çıkışlarına asıldığına hayret ederdim. TE.) 


Ebulfez Elçibey'in iktidara gelmesiyle başta ülkenin dış politikası olmak üzere ekonomik durumu da süratle iyiye doğru değişmişti. Betonlaşmış komünist sistem dağıtılarak, çağın ve ekonominin kurallarıyla uyumlu bir iktisadi kuralların temelleri olan yasalar çıkarılmaya başlandı. Üç yıllık bir plan yapıldı. Plan gereği yeni kurum ve kuruluşların çalışma esas ve usulleri belirlendi. Rüşvet, adam kayırma, suiistimal ve yolsuzlukla mücadele başlatıldı. Dolayısıyla devletin ekonomik varlığı, gelir ve gideri 


kontrol altına alındı. Milli bankadaki 1,5 milyon dolar, yapılan olumlu çalışmalar sonucu bir yıl içinde 150 milyon dolara yükseltildi. 
Azerbaycan"daki ekonomik, siyasi ve sosyal alanlardaki degişikliklere paralel olarak ülkenin yeni milli politikaları tespit edildi. Böylece dış politikadaki stratejik değişiklikler süratle yaşanmaya başladı. Bu yeni dış politikada Türkiye "özel" bir konuma oturtuldu. Türkiye ile Azerbaycan arasında stratejik ortaklık politikası uygulanmaya başladı. 


Türkiye ile köklü ilişkilerin temelleri, Elçibey'in 24-27 Haziran 1992 
tarihleri arasında Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyaretle atıldı. 
Cumhurbaşkanı Elçibey, 26 Haziran 1992 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na hitap etti. Yıllarca özlediği, her yerde iftiharla söylediği "Bizim Kabe'miz Ankara'dır. Çünkü dünyadaki bütün Türklerin hür, bağımsız, Türk adını taşıyan, büyük ve tek devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir." ifadelerini bir kere daha Mustafa Kemal'in kurduğu Medis'te dile getirdi. Milletvekilleri, Elçibey'in bu sözlerini Medis Genel Kurulu'nda büyük bir coşkuyla ayakta alkışladılar. 


Bağımsız Azerbaycan'ın her alandaki politikalarının bir göstergesi olan bu konuşmada Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, şöyle diyordu: 


"... Siyasi mücadelede yoğrulmuş, siyasi mücadelede yetişmiş olan parlamenterler karşısında konuşmak benim için çok zor bir iştir, eğer kusurlarım olursa o kusurlarımı bağışlayınız. 


Memleket o kadar güzel, Türkiye o kadar görkemli, onun insanları o kadar yücedir ki bu memlekete girerken de bu memleketten çıkarken de her şey tazim talep eder. Her şey, baş eğmek, kös basmak talep eder... Büyük Mustafa Kemal'in önderliğinde kurulan bu cumhuriyet, bugün yükselmekte, bugün Türk'ün sesini, kendi sesini, Türkiye'nin sesini, tarihin sesini dünyaya duyurmaktadır. Bu mutluluk içerisinde yaşıyoruz. Bu mutluluk içerisinde gururlanıyoruz. Türkiye, dünyaya sesini duyuran güçlü büyük bir ülkedir. Koskocaman Rus imparatorluğu, kızıl Rus komünizmi çöktü ve dağılmaktadır... Tabii olarak, hele dünyada Türk bayrakları arasında yerini alamamış, bu gün doğulmak-ta olan bayraklar, sancaklar doğulacaktır. O Sihirden, o Çin'den, o Hindistan'dan. Bu ağır, bu zor, ancak bu şerefli tarih devrinde Türk dünyası ve Müslüman kardeşlerimiz, imparatorluklardan 


özgürlüklerini kazanacak ve kendi hayatlarını kuracaklardır... Biz mücadeleye başlarken benden "ne yapacaksınız" diye sorduklarında, demiştim ki, öncelikli yolumuz Mustafa Kemal'in yoludur. Sonra da devletimizi kuracağız... 


Çağdaş bir cumhuriyet kurmak, insanları insan gibi yaşatmak, öz hakkım almak demektir." diyen büyük Mustafa 


Kemal, bugünleri görmüş, gelecekte Türklerin kendi ananelerine kendi geleneklerine, kendi duygularına uygun, kendi benliklerine uygun devletler kuracaklarına işaret etmiştir. Bizim kuracağımız devlet, demokratik devletidir. Demokrasi, Türk'ün ruhunun içindedir. Bütün dünya devletlerinin demokrasiyi ordu üstüne kurmalarına rağmen Türkler orduyu da demokrasi esasında kurmuşlardır. Biz, bu demokrasiden gelen, bu geleneklerden gelen bir milletiz. İmparatorluklar dağıldıktan sonra bütün Türk halkları bu demokrasiye yürüyecektir. Avrupa ve Asya'yı birleştiren Türkiye Türklüğü, bu meselede bir örnek olacaktır. Bunu görmemek olamaz. 


... Sayın beyler, sayın siyaset insanlan, sayın büyükler, huzurunuzda cesaretle konuştuğuma göre, özür dilerim. Bu bir mücadeledir. Biz bu yolda yürüyeceğiz ve öğreneceğiz. Parlamento sistemini de Türkiye'den örnek alacağız. İnşallah sizlerle geniş görüşeceğiz, kucaklaşacağız ve bir sıra meselelerde sizden görüşler alacağız ve geleceğe dair fikirlerimiz vardır. 
Özgürlüğümüzle yetinmeyip, özgür olmak uğrunda mücadele veren bütün Türk halklarına, Müslüman dünyasına elimizden gelen yardımı sağlayacağız. Bir askeri gibi onlara koşacağız." 


Cumhurbaşkanı seçildikten 16 gün sonra Azerbaycan dışına ilk seyahatini Türkiye'ye yapan Elçibey, hayranı olduğu, rehberi ve komutanı kabul ettiği Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'i de ziyaret etti. 
Ebulfez Elçibey, Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunduktan sonra Anıt Özel Defteri'ne yalnızca bir cümle yazdı: 


"EY BÜYÜK TÜRK'ÜN BÜYÜK KOMUTANI, SİZİ ZİYARET ETMEKLE KENDİM ve BÜTÜN MİLLETİM ADINA ŞEREF DUYDUM. 


SENİN ASKERİN EBULFEZ ELÇİBEY" 


TÜRKİYE'NİN BASİRETSİZ VE YANLIŞ TUTUMU 


Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'in TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma, Türkiye'de ve dünyada, özellikle İran ve Rusya'da büyük yankı uyandırdı. Rusya ve İran, Azerbaycan'da yaşanan gelişmelerin, bağımsızlıklarını yeni kazanmış olan Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine, Kuzey Kafkaslarda ve bazı bölgelerdeki özerk Türk devlet ve topluluklarına, İran'daki 35 milyon Türk'e sirayet edeceği endişesine kapıldılar. Bunu önleyebilmek için süratle tedbir almaya başladılar. Rusya ve İran, Azerbaycan'a ambargo uygulamaya başladı. Başlattıkları Ermeni ve Azerbaycan arasmdaki çatışmaları, her bakımdan yoğun bir şekilde desteklemeye başladılar. Azerbaycan'ın içindeki kendilerine bağlı Rusperest ve komünistlerle, Fars kökenli, anası, kansı ya da bir başka yoldan Rus ve Ermeni kanı kanşık Azerbaycanllları yönlendirmeye başladılar. 
Azerbaycan topraklarında yaşayan Ta-lış, Lezgi ve diğer topluluklara mensup olanları kışkırttılar. Karabağlı, Bakülü, Nahçıvanlı, Ermenistanlı (Yeraz), Güney Azerbaycanlı, yerli gibi birtakım farklılıkları körükleyerek, ülkedeki birlik ve beraberliği parçalamak istediler. Rusya ve İran'ın düşmanca olan bu tutumları; Ermenistan'ın Ruslann öncülüğünde, Azerbaycan topraklarına yaptığı silahlı saldırıların artırmasına yol açtı. 


Azerbaycan devleti ve halkı, bu tecavüzler karşısında Türkiye'nin aktif yardımlarını bekliyordu. Türkiye ise "Azerbaycan'da dünya ile birlikte hareket edeceğiz. Türkiye'nin tek taraflı müdahalesi söz konusu değildir" şeklinde açıklamalar yaptı. Türkiye'nin bu tutumu, hem Erme-nileri daha da cesaretlendirmiş ve hem de Azerbaycan'da büyük hayal kınklığına sebep olmuştur. Türkiye, o günlerde (1992), Ermenistan'daki özellikle enerji ve temel gıda maddeleri alanındaki kıtlığı karşıladı. Bazı Bablı ülkelerin işgalci 


Tek başına bırakılmış genç ve bağımsız Azerbaycan devletinin ve halkının tepkisine yol açtı. Bu durumu, Dışişleri Bakanı ve Azadlık harekâtının önde gelen liderlerinden dünya çapında bir fizikçi olan Prof. Dr. Tevfik Kasımov "Azerbaycan arkadan hançerlenmiştir." şeklinde değerlendirmişti. 
Türkiye'nin Azerbaycan'a karşı yürüttüğü bu politikalar, Rusya ve İran'ı göz önünde bulundurarak, hep ihtiyatlı götürüldü. Dolayısıyla Azerbaycan 


kamuoyu, Ebulfez Elçibey'in Rusya ve İran'ın desteği ile iktidardan düşürülmesine Türkiye'nin "seyirci kalması" şeklinde değerlendirdi. 


TEMİZ VATANSEVER AMA TECRÜBESİZ 


Azadlık harekâtının liderleri, Komünist Partisi'nin üyeleri değillerdi. Devlet işlerinde (okul, üniversite, yayıncılık hariç) görevleri olmamıştı. 
Bürokrasiye yabancıydılar. Dış politika, iç siyaset, halkın devletten beklentileri, devlet çarkının döndürülmesi, komünist sistemin halkı etkilemesi ve yönlendirmesi gibi alanlarda pratik ve derin bilgilere sahip değillerdi. Onlar, vatansever, milliyetçi, bağımsızlıktan yana, komünist sistemin aleyhtarı, sömürgeciliğe ve köleliğe şiddetle karşı, tarihlerine, törelerine, kültürlerine bağlı, inançlarını yaşamak ve yaşatmak isteyen, çağdaş, demokrat ve dünyevi bir devlet içinde eşit ve hür Azerbaycanll Türklerdi. Rusya ve İran'ın etki alanından sıyrılıp çağdaş dünya, Türkiye ve Türk dünyası ile birlikte yaşamak istiyorlardı. Onlar bu emellerini açık açık söylüyorlardı. Bir yıllık iktidarları döneminde de bu emellerini süratle hayata geçirmeye çalışıyorlardı. Çağdaş devletlerin olmazsa olmaz şartı olan yasama, yürütme ve yargı sistemini geliştirerek uygulamaya başlamışlardı. Devleti halka açık hale getirmişlerdi. Rüşvet, yolsuzluk, adam kayırmanın önünü almaya çalışıyorlardı. Ne var ki komünist sistem 
70 yıl boyunca öyle bir temel atmıştı ki devletin çok derinlerinden 
başlayarak en üst noktalarına kadar çürümüştü. Bu sistemin yıkılarak, yerine şeffaf, açık, halkın istek ve arzulan doğrultusunda, çağa uygun, bağımsız, hürriyetlerin hâkim olduğu bir sistemi kurmak kolay değildi. 
Ülke dışında Ruslar, bölgeye örnek olur, diğer otonom cumhuriyetlere, bağımsızlıklarını yeni kazanmış devletlere ve Rusya Federasyonu'na bağlı topluluklara misal olur, hâkimiyet altından çıkar diye, genç, milliyetçi ve hürriyetçilerin önlerini kesen tedbirler aldılar. Eski komünistler, devlete hâkim bakanlıklardaki, kurum ve kuruluşlardaki adamlarını harekete geçirdiler. Komünist sistemin çok iyi becerdiği propagandalarla halk içinde tereddüt ve çekimserlikler yarattılar. İran ise halkın dini duygularını istismar ederek, yeni rejimin ve genç milliyetçilerin, İsrail yanlısı, dinsiz ve mason olduklarına dair propagandalar yapb. Genç hürriyetçi ve milliyetçiler dış güçlerin bu faaliyetlerinin önünü alabilecek tecrübe ve yeteneğe sahip değillerdi. Bakanlıkların ve idarenin başında bulunuyorlardı, ancak kendilerinin altındakiler kendilerinden değildi. Ellerinde devletin 


kademelerine getirecek sayıda yetişmiş, tecrübeli ve kendileri gibi adamlan yoktu. Önlerine kurulan tuzakları göremiyorlardı. Halkın içinden gelmişlerdi. Halk onları kendilerinden biliyordu. Onun için de halk, beklentilerinin kısa zamanda yerine getirileceğini umuyordu. Bu beklentilerin karşılanması zaman gerektiriyordu. Halkın zamanı ve sabrı yoktu. Bürokrasiye hâkim olan köhne komünist kadro, halkı kışkırtıyor, yeni kadrolardan umudu kesecek faaliyetler yapıyordu. 


Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, bu safhayı Adalet Tahirzade'ye verdiği mülakatta şöyle izah ediyor: 


"... Ancak unutmayalım ki oralarda, Milli Tehlikesizlik Nazırlığı-KGB, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'nda bizim hazır kadrolarımız yoktu. 
Bakan ya da Başsavcıyı değiştirmekle köklü kadro değişikliği olmuyor. 
Müessesenin içinde işleri yürüten orta dereceli kadrolar yerinde kalıyor. 
Onlan tecrübeli kadrolarla değiştirmek kolay değil. Buna belli bir zaman gerekir. Bu yüzden biz o orta dereceli kadroyu dağıtamadık. Onlar da bizi üç-dört ay dinledikten sonra aleyhimize çalışmaya başladılar... Askerler tam anlamıyla hıyanet ettiler... Bizim askerlerin başında bulunanların hepsi 


(bir-iki kişi hariç) Rusya Baş Keşfiyat İdaresinin (KGB) el altında tuttuğu adamlarmış... Bizde iktidarı ne tarzda korumak gerektiğinin tecrübesi olmadığından, iktidarı koruyamadık. 4 Haziran İsyanı bastınlsaydı, mesele kökten halledilecekti. Çok üzülerek söylüyorum ki bize karşı duran Rus imparatorluğunun ve İran'ın gizli servisleri, bizden daha güçlü ve tecrübeliydiler../? 


Ebulfez Elçibey'in söylediklerinden; yalnız olduklarını, tecrübeli dostlara ihtiyaçları olduğunu, devletin nasıl kurulup nasıl yönetileceğine dair yardıma ihtiyaçlarının olduğunu anlıyoruz. Bu yardımı da ancak Türkiye'nin yapabileceğini zaman zaman Elçibey, ikili konuşmalarımızda dile getiriyordu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise maalesef ve nedense bu duruma karşı bigâneydi. Türkiye'yi yönetenlerin korkaklığı, çekingenliği, ufuksuzluğu, Rusya'nın ve İran'ın en güçsüz zamanında Kafkasları ve özellikle Azerbaycan'ı değerlendirememiştir. Bürokraside kızakta olan binlerce vatansever memuru ve idarecisi olan, komutanlık yapmış binlerce emekli askerleri, devlet çarkını kurup işletecek yüz binlerce uzman ve 


idarecisi olan Türkiye, bunlan Azerbaycan'a gönderebilirdi. Azerbaycan'da çağdaş, demokratik, hür, dünyevi bir hukuk devleti kurularak işler hale getirilebilirdi. Azerbaycan'ın genç vatansever milliyetçilerine rehber olmaları sağlanabilirdi. Ne yazık ki bunların hiç birisi yapılamadı. 


BİR MİLLET İKİ DEVLET 


Azerbaycan bağımsızlığını, 18 Ekim 1991 tarihinde ilan etti. Türkiye ise 
Azerbaycan'ın bağımsızlığını 11 Kasım 1991 tarihinde de resmen tanıdı. 25 
Mayıs 1991'de Konsolosluk açıldı. Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Altan Karamanoğlu, Kasım 1991'de Bakü Başkonsolosluğuna atandı. İki ülke arasında 14 Ocak 1992 tarihinde diplomatik ilişkileri düzenleyen bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmayla Başkonsolosluk da 


Büyükelçilik düzeyine yükseltildi. Altan Karamanoğlu da 10 Şubat 1992 
tarihinden itibaren Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi olarak görev yapmaya başladı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler, 2.11.1992 tarihinde yapılan iki anlaşmayla daha da güçlendirildi. 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi alanlanndaki anlaşmalarla iki ülke arasındaki ilişkiler daha da ileri düzeye çıkarıldı. Türkiye, dost ve kardeş Azerbaycan vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı. Azerbaycan tarafı ise Azerbaycan vatandaşlarının pasaportlan basıldıktan sonra Türk vatandaşlarına uygulanan vizeyi kaldıracağını taahhüt etti. (Ne var ki Azerbaycan Türk vatandaşlarına getirdiği vize uygulamasına hala devam ediyor.) 


Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları akın akın Azerbaycan'a gidiyorlardı. 
Kimi öğrenci kimi işadamı kimi esnaf kimi yıllardır orada kalan akrabalarını arayıp bulmak ve kimi de Sovyetlerin dağılmasıyla ortaya çıkan yeni Türk devletini daha yakından tanımak ve gönül bağını güçlendirmek için Azerbaycan'a koşuyorlardı. Aynı insan akışı Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğru oluyordu. Her iki tarafın gümrük kapılarında uzun kuyruklar meydana geliyordu. 


Azerbaycan Türkleri, Türkiye'den gelenleri büyük bir coşku, heyecan ve sevgiyle karşılıyorlardı. Komünist sistemin gereği olan daracık evlerinde, Türkiye'den gelenleri misafir ediyor, kıt bütçelerine aldırmadan konu komşu birleşip ziyafet veriyorlardı. Taksiciler ya da aşhaneler gibi hizmet verilen yerlerde Türkiye'den gidenlerden para alınmıyor ve "Ay gar-daş, şükür Allah'a ki kavuştuk. Burada pulun sohbeti olabil-mez. Böyle bir şey olar mı?" diyorlardı. 


Türkiye'de de Azerbaycan'dan gelenlere karşı büyük sevgi ve muhabbet vardı. Sanki sınırlar kaldırılmış, bir babanın evlatlan kucaklaşmış, iki ülke ve halklan tek bir devlet olacakmış gibi, olaylar hızla gelişiyordu. İki ülkede yaşanan bu karşılıklı coşku, gün geçtikçe çoğalıyordu. Bu durum, 7 Haziran 
1992 tarihinde Cumhurbaşkanı seçilen Ebulfez Elçibey'e sorulduğunda, 
şöyle demişti: 


"Ay gardaş, niye teeccüblenirsiz, bunda şaşılacak ne var.? Biz BİR MİLLET İKİ DEVLETİZ. Bu yüzden Türkiye, Avrupa'ya çıkmamız için bir yol gösterici ve örnek, Avrupa'ya yakınlaşma yolu ve köprü olmalıdır/'t? 


Azerbaycan'da Elçibey'in Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmesi, Türkiye ve Türk dünyası için büyük bir şanstı. Azerbaycan ile kurulacak güçlü bir beraberlik, Türkiye'nin Kuzey Kafkaslar, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Afganistan, Kırgızistan, Tacikistan gibi Orta Asya ülkeleri ile de kurulabilecekti. Ablan nutuklardaki "Adriyatik'ten Çin Denizi'ne kadar Türkçe konuşarak gidilebilecek/ ve dolayısıyla 21. Asır Türk asn olacaktı. 
Türk dünyasındaki gelişmeler, Arap dünyasındaki gibi yaşanmayacaktı. 
Uluslar arası alanda yapılacak her türlü faaliyette ve yapılacak çalışmalarda, Türk dünyası birlik ve beraberlik içinde hareket edecek ve büyük bir güç birliği ortaya çıkacaktı. Ona göre de dünya ülkeleri bundan etkilenecekti. 
Özede dünyada her alanda Türkler söz sahibi olacaktı. Güney Kafkaslarda Ermenistan, şimdiki gibi, Rusya ile başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Batılı ülkelere ve İran'a arkasını dayayarak, o bölgede çıbanbaşı olamayacaktı. Azerbaycan'ın topraklarını haksız yere işgal edemeyecekti. 
Gürcistan ve Türkiye'den toprak talepleriyle "Büyük Ermenistan" hayalleri içinde olamayacaktı. Sağa sola sataşarak, bölgedeki insanların banş ve refah içinde yaşamasını engelleyemeyecekti. Kuzey Kafkaslardaki çoğu Türk soylu çeşitli topluluklar ve muhtar cumhuriyetler, bağımsız birer devlet olarak dünya milletleri arasındaki şerefli yerlerini alacaklardı. Karadeniz Rusya'ya, neredeyse kapanacaktı. Rusya, yeniden emperyalist emeller taşıyan girişimlerden, açık ve gizli müdahale gücünden yoksun kalacaktı. 
Dolayısıyla Hazar'ın, Kuzey Kafkasların ve Orta Asya'nın petrol, doğalgaz, altın, gümüş, bakır, uranyum gibi değerli maddeler üzerinde zoraki ortaklıkları bulunamayacaktı. Petrol ve doğalgaz boru hatlan, Türkiye üzerinden dünyaya taşınacaktı. Türkiye ve Azerbaycan, 


dünyanın enerji ve petrol işleme merkezi olacaktı. Türkiye'nin İran üzerinde daha çok etkisi olabilecekti. Belki de (Tarihte üç kez görüldüğü gibi.) 20-30 yıl içinde Türkiye'nin kuzeydoğusunda, Türkiye'den sonra dünyada ikinci büyük bir Türk devleti oluşacaktı. Ebulfez Elçibey'in "Bir millet iki devlet" özdeyişi öylesine yaygınlaştı ki, Haydar Aliyev bile bu söyleyişi kabul ederek, bu sözleri ilk defa kendisi dile getirmiş gibi gittiği her yerde tekrarlamıştı. 


İki ülkenin sade vatandaştan arasındaki sevgi seli, bağlılık, Rusya ve İran'ı tedirgin ediyordu. Bu ülkelerin Azerbaycan'daki işbirlikçileri, kamuoyunu oluşturacak, etkileyecek ve yönlendirecek ajanlan, Türkiye'nin, Azerbaycan'a sömürülecek bir ülke, yolunacak bir kaz olarak baktığını, Azerbaycan'ın "Neft ve gazında" gözü olduğunu, halk arasında sürekli yaymaya çalışıyorlardı. İran'ın Azerbaycan'da 1993-2000 yılları arasında 
485 akredite olmuş diplomatı vardı. Rusya'nın Azerbaycan'daki 
Büyükelçisi, Türkiye'nin Kafkaslarda ve özellikle Azerbaycan'daki etkisini ve halk tarafından sevgiyle karşılanmasına tahammül edemiyordu. Bu büyükelçi, Gürcü asıllıydı ve daha önce Türkiye'de de görev yapmış ve iyi derecede Türkçe konuşabilen Valter Şonya idi. Büyükelçi Şonya, içindeki duygulan Mehmet Ali Birand'a verdiği bir mülakatta şöyle küsmüştü: 


"Türkiye ne yaparsa yapsın, bizim buralardaki etkinliğimizi yüz yıl geçse de yok edemez. Buna gücü de yetmez." 


Valter Şonya'nın bu dolaylı tehdidini cevaplandırma fırsatı, Başbakan Mesut Yılmaz'ın Bakü ziyaretinde doğdu. Başbakan Yılmaz, 1996 yılında Koç Holding'e ait büyük bir mağazanın açılışını yaptı. Açılışa binlerce Bakülü katıldı. ABD Bakü Büyükelçisi Richard Khozlarich ve eşi ile birlikte mağazayı geziyorduk. V Valter Şonya, iri yan gövdesiyle tıka basa insan dolu mağazada güçlükle ilerliyordu. Kan ter içinde kıpkırmızı kesilmişti. 
"Gospodin Şonya, sizin yüzlerce yıllık saltanatınız demek ki bir mağazayla yıkılabiliyormuş." dedim. Amerikan Büyükelçisi Türkçe biliyordu, kıs kıs gülmeye başladı. 


Hâlbuki Çarlık ve komünist Rusya, o bölgeyi kemiğine ve iliğine kadar sömürdüğü gibi, sadece kan ve gözyaşı vermişti. Azerbaycan'da hangi eve gitseniz, duvarlarında çerçevelenmiş, soluk, siyah-beyaz, genç-yaşlı 


erkeklere ait fotoğrafların asılı olduğunu görürsünüz. Ev sahiplerine bunların kim olduğu sorduğunuzda, alacağınız cevap şudur: 


"Babam (Büyük babam) ya da atam (Babam) veya emmim, dayım. 
1937"deki represiya kurbanıdır. Sibir"de ölüptür. Gabri harada, bilinmir. 
1941-1945'deki Böyük Veten Muharibesinde (İkinci Dünya Harbi) şehit olupdur..." 


Kafkaslarda yaşayan Türklerden alacağınız bu cevaplar, tıpkı birinci Dünya Savaşı yıllarında, her evden en az bir insanın Ermeniier tarafından şehit edilmiş olması gibi değil mi? Bugün sömürgecilerden geriye ne kalmıştır? 
Rusların özellikle Kafkaslar ve Orta Asya'daki Türklere; yüz yıllarca uyguladıkları soykırımın acı hatıralarının yanı sıra Hazar kıyılarının ve Hazar Denizi'nin derinliklerindeki petrol damarlanm vampirin kan emmesi gibi boşalttıklarını sergileyen, metruk petrol kuyularının üzerindeki deveboynu demir yığınları kalmıştır. Sovyet Rus imparatorluğu döneminde, "Halkın milli duygularını uyandırıyorlar." diyerek, Türk asıllı aydınlan bir gece yansı evlerinden toplamışlardı. Gözaltına alınan Türk aydınlar, ya Hazar Denizi'ndeki Nar-gin Adası'na kapatılıyor ya da Sibirya çöllerinde kurşuna diziliyorlardı. Ahıska Türkleri, niye geride bir tek insan bile bırakılmadan, karda kışta hayvan vagonlanna doldurularak, Orta Asya ve Sibirya'nın çeşitli bölgelerine serpiştirilmişlerdi? Ahıskalılar bugün bile vatanlanna dönemediler. Çünkü Ahıska Türkleri dillerine, dinlerine, kültürlerine, törelerine en bağlı olan Türk topluluklarından biridir. 


Ruslann, Kuzey Kafkaslarda bölüp parçalayıp, başka adlarla yaşamaya mecbur ettikleri Türk asıllılara uyguladıklan vahşet, insanlık tarihinin utanç sayfalandır. Aslen Avar Türklerinden olan İmam Şamil (Şeyh Şamil) esir edildikten sonra Kuzey Kafkaslardaki Türklerden katledebildiklerini katledip, geri kalanlannı da Osmanlı topraklanna ve Rusya'nın bozkır-lanna dağıttıkları gibi. 


"İran ile yüzyıllardır savaşmıyoruz" diyen büyüklerimizin kulakları çınlasın. Bir kere İran denilen coğrafyada bin yıldır Türk devletleri hüküm sürmüştür. Fars asıllılar ise 1924 yılında Türk hanedanını yıkarak, idareyi ancak ele geçirmişlerdir. 1924 yılından bu yana ise İran devletine hâkim olan Fars asıllılar, ellerine fırsat geçtikçe, güçlendikçe bu coğrafyada yaşayan Türkleri yok etmeyi, asimile etmeyi, milli bir görev, milli bir 


ideoloji haline getirmiştir. Bu yönleriyle Farslann da Ruslardan geri kalan yanı yoktur. İranlılar, şah döneminde olsun, şimdiki rejimde olsun, hiç bir zaman Türkiye ile samimi ve güvenilir bir ilişki içinde olmamışlardır. 
Katıksız bir Türk hakanı olan Safevi hanedanından Şah İsmail'den, 1924 
yılına kadar İran'ı yöneten Kaçar sülalesine kadar İran coğrafyasını Türk soylular yönetmiştir. İran'daki yönetim Fars asıllıların eline geçtikten sonra azınlıkta oldukları ülkenin çoğunlukta olan Türklere karşı amansız uygulamaları olmuştur. Fars kökenli franlılann ezeli ve ebedi korkusu şudur: " Ya Güney Azerbaycan'daki Türkler, Kuzey Azerbaycan ile bütünleşirse ya da bu birleşik Azerbaycan Türkiye ile birleşirse." 


İran'da yaşayan Türkler, Tebriz'de ya da Tahran'da zaman zaman düzenlenen açık hava toplantılarında veya gösterilerde "Türkiye, Atatürk, Kuzey Azerbaycan" şeklinde sloganlar atarlar. Yüzlerce yaşalı genç Türk soylu insanlar, cezaevlerine atılır ya da uydurma suçlarla ve çeşitli bahanelerle idam edilirler. Fars yönetimin tek korkusu, Birleşik Azerbaycan'dır, büyük bir Türk devletidir. Bunun gerçekleşmemesi için Erme-niler, Ruslar, Kıbrıs Rum kesimi ve hatta Yunanistan ile sıkı işbirliği yaparlar. Ama Kuzey AzerbaycanlI Türkler, Tahran yönetiminin gerçek niyetini bilirler ve İran'a karşı her zaman temkinli davranırlar. 


DAĞILAN KOMÜNİZM, PERİŞAN KIZILORDU VE 
KAÇIRILAN TARİHİ FIRSAT 


"Kızılordu dimdik ayakta, İran ile yüzyıllardır savaşmadık." (İran'ın bir zamanlar PKK'yı silahlandınp, besleyip, Türkiye'ye karşı kullandığı gerçeğini unutarak) şeklinde politikalar geliştiren yöneticilerimizin korkaklığı, çekingenliği, uzağı görememeleri sayesinde, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla tarihin önümüze altın tepsiyle sunduğu fırsatları ne yazık ki değerlendiremedik. 


Komünist imparatorluk çökmüştü. Kızıl imparatorluğun hâkimiyetindeki Doğu Avrupa'da bulunan devletler bağımsızlıklarını teker teker ilan ederek, esaret zincirlerini kırıyorlardı. Yıllarca Rus emperyalistlerine uşaklık eden yöneticilerinin cesetlerini caddelerde sürüklüyorlar ya da cezaevlerine tıkıyorlardı. Kızıl Çarların hâkimiyetinde yaşayan doğu bölgelerindeki Türk asıllı ve akraba topluluklar, bağımsızlıklarını ya kanlarını akıtarak 


(Azerbaycan ve Çeçenistan'da olduğu gibi) ya da "takiyye" yaparak (Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Gürcistan gibi ülkeler.) değişimi gerçekleştiriyorlardı. Bağımsızlığını elde eden ülke ya da topluluk, ilk önce Kızılordu'daki askerlerini geri çağırarak, (Ermenistan hariç) Kızılordu'nun dağılmasını sağlıyorlardı. Uçaklar, gemiler, tanklar, toplar, ağır silahlar ve mühimmat, askeri üsler, bu ülkeler tarafından paylaşılıyordu. Nitekim Ebulfez Elçibey, Hazar Denizi'nde Sovyetler Birliği'ne ait 100 savaş gemisini Azerbaycan, Rusya, Kazakistan ve Türkmenistan arasında "Ortağız" diye paylaştırmıştı. Komünist idare çöktüğü gibi, sistemin koruyucusu, acımasız keskin Rus kılıcı da dağılmıştı. 
Kızılordu askeri birlikleri bulundukları ülkelerde aç, susuz ve çırılçıplak, sokaklarda ne yapacaklarını bilemeden, dolaşır olmuşlardı. Bunlara Rusya sahip çıka-mıyordu. Çünkü onlar artık; Kazak, Kırgız, Türkmen, Gürcü, AzerbaycanlI, Çeçen, Bulgar, Alman, Polonyalı, Çek, Macar, Tadk, Romen, Eston, Ukraynalı ya da Özbek idiler. Rusya Federasyonu'nun ekonomisi de aynı fırtınaya tutulmuştu. İlaç üreten fabrikanın hammaddesi başka bir ülkeden geliyor, kutusu başka bir ülkede imal ediliyordu. Bir otomobilin lastiği bir ülkede, motoru bir başka ülkede, kaportası, camı, aynası vs başka başka ülkede üretiliyor, bunlann montajı ise bir başka Sovyet ülkesinde tamamlanıyordu. Üretilen bu ürünler ise Moskova'nın emriyle dağıtılıyordu. 
Bakü'den, kuzeyde 30 km mesafedeki Sumgait şehrinde bulunan bir telefon abonesiyle görüşmenin, Moskova'daki ana santral üzerinden yapılması gerekiyordu. Üretim, işletme, dağıtım, tüketim koordinasyonu ve yetkisi, sistemin merkezi Moskova idi. bağımsızlıkların dağıttığı bu sistem artık çökmüştü. 


Çöken sistem hem bağımsızlığım kazananlan hem de baş koordinatörü yokluğa, çaresizliğe, fukaralığa ve şaşkınlığa sürüklemişti. Bu şaşkınlık, Doğu Almanya, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Letonya, Estonya, Litvanya, Romanya, Bulgaristan gibi Avrupalı komünist ülkelerde kısa sürmüştü. Bu devletler, Batılı ülkelerin de yardımlarıyla süratle gerçek demokratik hayata geçmişler ve kısa sürede toparlanmışlardı. Kızıl imparatorluğun işgalinden kurtulan doğudaki ülkelerden Azerbaycan'da demokratik sisteme geçiliyordu. Fakat Rusların Kafkaslarda tarih boyunca bir melanet merkezi ve piyon olarak kullandıkları Ermenistan'ın tecavüzleri, yeni kurulacak sisteme nefes aldırmıyordu. Kazakistan, Türkmenistan, Gürcistan, Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan, Rusya'nın gözünün içine 


bakıyorlardı. Çünkü bağımsızlıklarını ilan ettikten sonra seçimle! işbaşına yeniden getirdikleri mahalli Komünist Partisi Genel Sekreterleri, KGB'nin de başkanlanydı. Bu sistem haydar Aliyev'in gelişiyle Azerbaycan'da da kurulmuş oldu. 


Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Türkiye, "Aktif siyaset" yerine, hala açlık ve yoksullukla cebelleşen Hindistan'da Gandi'nin İngilizlere karşı yaptığı "Pasif mukavemet" politikasını, Kafkaslar ve Orta Asya'da uyguladı. 
"Kızılordu hala ayakta", "İran ile yüzyıllardır savaşmadık", "Ermenistan'a yazıktır, un, buğday ve elektrik verelim, bu bizim insani görevimizdir..." 
şeklindeki siyaset ve uygulama- 


lar; başta Ruslara, İngiltere ve ABD ile öteki Batılı ülkelere; Azerbaycan'a ve Kafkaslara, Orta Asya'ya tekrar girerek, ipleri ellerine alma imkânı verdi. 


Türkiye, Azerbaycan'ı ve diğer Türk cumhuriyetlerini ilk tanıyan ülke olarak temsilciliklerini açtığı zaman o devletlerde, özellikle Kafkaslarda hiçbir Batılı ülke henüz bulunmuyordu. Türkiye'den Kafkas ülkelerine yoğun şekilde bizim vatandaşlarımız akın akın ziyarete gidiyorlardı. O ülkeler girişte, sorup sual etmeyi bırakın, çok büyük bir sevgiyle bağırlarına basıyorlardı. Ebulfez Elçibey ve milliyetçi vatansever arkadaşlarının yıllar önce başlattıkları "Azadlık" mücadelesi sonucu yüzlerce AzerbaycanlI Türkün, kanı pahasına elde ettikleri tam bağımsızlık, korunup saklanabilirdi. Çünkü hilesiz ve hurdasız demokratik seçimler yapılmıştı. 
Halk da yeni dönemi benimsemişti. Eğer Türkiye, Batılı ülkelerin, Doğu Avrupa'daki eski komünist ülkelere sahip çıktığı gibi, Azerbaycan'a da arka çıkmış olsaydı yanlış adamlara yönel-meşeydi, şimdi elimizde yalnızca "Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı" kalmazdı. 


Haydar Aliyev'in Nahçıvan'a getirilmesi, orada Meclis Başkanı yapılması, sonra Azerbaycan'ın geleceğini, toprak bütünlüğünü, Türkiye'nin Azerbaycan ve Türk dünyasıyla olması gereken beraberliğine büyük darbe vurmuştur. Aliyev'in biyografisine ve kişilik yapısına yine baktığımızda, bu etkilenmeyi olağan karşılamak gerekir. Aliyev, elli yıl komünist sistemin bütün çarklanndan pişerek geçmişti. Bu sistemle iliği, kemiği, inançlan, psikolojisi, uygulamaları iç içe girmiş ve aynlmaz bir kişilik oluşturmuştu. 
Komünizmin teşkilatçılığı, gaddarlığı, acımasızlığı, sistemin kapalılığı, 


korkaklığı, sahteciliği, kandırmacılığı, ihanetçi özelliği, bencilliği ve propaganda usulleri, Aliyev yönetiminin temel ilkeleriydi. 


Nahçıvan havaalanına neredeyse insanların kollarında adeta sürüklenerek inen, yaşlı, zayıflamış, öldü ölecek durumda olan Aliyev'in, birkaç ayda dirilip, kendisini, kollarına girerek yeğeninin evine götürenleri, parlamento başkanı olduktan ve daha sonraki yıllarda iktidara taşıyanları teker teker ortadan kaldırması, Haydar Aliyev'in değiştiremeyeceği özellikleriydi. 
Politbüronun geleneğiydi, ilk önce kendisini oraya getirenleri yok etmek. 


Aliyev, Nahçıvan Meclis Başkanı olduktan sonra Türkiye'de seçimler yapılmış, Doğru Yol Partisi ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti koalisyon hükümeti kurulmuştu. Süleyman Demirel Başbakan, Erdal İnönü de Başbakan yardımcısı olmuştu. Türkiye, bir taraftan Azerbaycan'a gıda ve zaruri ihtiyaç maddeleriyle askeri malzeme yardımında bulunuyor bir taraftan da ambargo uygulanan Ermenistan'ın silahlı tecavüzüyle karşı karşıya olan Nahçıvan'ı, başta işlenmiş petrol ürünleri olmak üzere her türlü ihtiyacını karşılıyordu. 


Nahçıvan ile Türkiye'nin sınır uzunluğu 13 km.dir. Bu sınır bölgesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ileri görüşlülüğü sayesinde para karşılığında İran'dan satın almıştı. Türkiye ile Nahçıvan" ayıran sının, Bingöl dağlanndan çıkan ve Hazar Denizi'ne dökülen Aras Irmağı belirler. Türkiye ile Nahçıvan arasında kullanılmayan ve yeni ortaya çıkmış olan yoğun gidiş gelişlere cevap veremeyen "Hasret Köprüsü" vardı. Türkiye, eski köprünün yerine yeni bir köprüyü hızla inşa ederek hizmete açmıştı. Bu köprüye de Ümit Köprüsü adı verilmiştir. Türk Kızılayı, Nahçıvan'm bütün insani ihtiyaçlannı, karşılıksız olarak yıllarca bu köprü üzerinden karşılamıştı. 


1995 yılında, Türk dünyası Kızılay ve Kızılhaç teşkilatlan-nın toplantısı 
Bakü'de düzenlenmişti. İsmet Paşa kabinesinde Sağlık Bakanı olarak görev almış olan rahmetli Kemal Demir, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Kızılayı Başkanı ile Bakü'ye gelmişti. Kemal Demir'i Bakü Havalimanı'nda ben karşılamış ve kalacağı Azerbaycan Oteli'ne götürmüştüm. Kemal Bey'in Bakü'ye geldiğini Haydar Aliyev televizyondan duymuş ve acele görüşmek istediğini söylemiş. Aliyev'in Özel Kalem Müdürü Tariyel Bey, beni arayarak, "Prezident, Kemal Bey'i tedli (acele) kabul etmek isteyir." dedi. 
Ben de otele giderek Kemal Bey ile birlikte Kıbns Kızılayı Başkanı'nı aldım 


ve Cumhurbaşkanlığı'na götürdüm. Haydar Aliyev, koridorun başına çıkmış bizi bekliyordu. Kemal Bey'i görür görmez 


kollarını açarak geldi, sarıldı ve " Bağışla Bey, senin geldiğini bilmirdim. 
Teze haberim oldu." dedi. Daha sonra hazırda bekleyen yerli ve yabana basın mensuplarına dönerek; "Bilirsiz mi, bu kişi kimdir? Bu kişi Nahçıvan'ın, Azerbaycan'ın kamını doyuran ve paltanm köhne (elbisem eski) olduğu için bana iki kat paltar gönderen kişidir." dedi. 


DEMİREL-ALİYEV DOSTLUĞU VE 
ALAGÖZ OPERASYONU 


Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in tanışıklığı 1967 yılına dayanmaktadır. O yıllarda Başbakan olan Demirel'in 
1967 yılında Sovyetler Birliği'ne yaptığı resmi ziyarette. Haydar Aliyev ile 
tanışmıştı. Süleyman Demirel Sovyetler Birliği ile büyük bir ekonomik paket anlaşması yapmak için refakatinde kabinenin birçok üyesiyle birlikte Moskova'ya gitmişti. Demirel, bu uzun süren ziyarette, diğer Türk Cumhuriyetlerine olduğu gibi Azerbaycan'a da gitmişti. O zaman Azerbaycan'ın başında Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreteri ve aynı zamanda KGB'nin de başı olan General Haydar Aliyev bulunuyordu. 
Demirel ve heyetine gösterilen yakın ilgiyi, geziye katılan-lardan o zamanki Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, yayınladığı kitapta genişçe anlatmıştı. 
Haydar Aliyev'in Demirel'e bu ziyarette gösterdiği yakınlık, sonraki yıllarda, 1991'de Aliyev Moskova'dan Nahçıvan'a geldikten sonra çeşitli iddialara, mizahi deyişlere, şayialara ve sohbetlere de konu olmuştu. 


Bunlardan en ilgi çekici olanlardan birisi; 1999 yılında Abdullah Öcalan'ın yargılandığı mahkemede verdiği ifadedeki sözleridir. Terörist başı Öcalan'ın "Azerbaycan'da üst düzey temsilcilerden yardım gördüğüne" dair ifadesi, Bakü'deki iki yayın organında yer alışı. Diğeri de görevim süresince Azerbaycan basının yazılı ya da sözlü, basın mensuplan tarafından sık sık sorulan ve hiçbir zaman cevaplayamadığımız; Nahçı-van Bankası'nın kuruluşunda, Süleyman Demirel tarafından verilen yüz milyon dolarlık kredi konusuydu.”“ Nahçıvan Bankası vesilesiyle verilen bu kredi, Türk basını tarafından da zaman zaman konu edilmişti. Fakat bu konu, şimdiye 


kadar açıklığa kavuşturulamadığı gibi, hiçbir yetkili tarafından da Azerbaycan ve Türk kamuoyuna inandırıcı bilgi verilmedi. 1993 yılında Nahçıvan" ziyaret eden Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. 
Cihan Okuyucu, Geçit Dergisi'nin 15. Sayısının 29. sayfasında, bu konuya ilişkin şunlan yazmıştı: 


"... Caddesi'nin sonunda Nahçıvan-Türk Bankası var. Demirci'm gönderdiği yüz milyon dolarlık yardımla kurulmuş. Aliyev de bu parayı adam satın almak ve Elçibey'i düşürmekte kullanmış..." Sonraki yıllarda bu bankanın Suat... adlı müdürü, Nahçıvan'da aracının içinde ölü bulundu ve olayla ilgili hiçbir tahkikat açılmadı. 


Bakü'de iki günde bir yayınlanan Günaydın Gazetesi, 8-9 Haziran 1999 
tarihli sayılarında, Hatice İsmail kızı imzasıyla yayınlanan yazı, "Süleyman Demirel, vaktiyle KGB'den aldığı yardıma göre mi susuyor?" başlığı ile yayınlandı. Yazının ara başlığında ise "Temsilcilerinin, PKK'ya yardım ettiği iddia edilen Azerbaycan hükümetine, hususi sevgisi ve dostluğu da bununla mı ilgilidir? Türkiye Cumhurbaşkanı birçok suskunluklarına açıklık getirmek zorundadır." ifadesi yer alıyordu. Yazının dokuzuncu sayfadaki devamında ise şöyle deniliyordu: 


"Abdullah Öcalan ağzını açtı. Zaten biz de bunu bekliyorduk. Özellikle de terör teşkilatının başçısı, bizimkiler hakkında ne diyecekti? O, Azerbaycan resmi şahsiyetleri arasında PKK'ya yardımda bulunanlann olduğunu söyledi. PKK'nın güçlü teşkilatlarından biri Azerbaycan'da imiş. 
Azerbaycan'dan para ve silah yardımı alırlarmış. Şaka değil, herkes bu açıklamadan sonra Türkiye devletinin bu yönde dddi araştırmalar yapılmasını isteyeceğini bekliyordu... Bu açıklama olurken, Türkiye'de olan devletimizin Başçısı (Cumhurbaşkanı) çok garip bir reaksiyon verdi. 
Şimdiye kadar ik-tidardakilerin, PKK ile bağlılığı, beraberliği hakkındaki sözlerin mahkemelerce neticelendiğine dair Azerbaycan devlet başkanının konuya bigâne kaldığına dair tavn, teeccüb (hayret) doğurmadı. Teeccüp doğuran, Türk resmi dairelerinin münasebetiydi... Azerbaycan ile ilgili meselelerde maksimum temkin gösterdiler. Aynen "İmperyal" şirketi, "Avrupa Oteli" ile ilgili Ömer Lütfü topal olaylarında gösterilen temkine benzeyen bir temkin gibi. Bu temkinin sebebini araştıranlar, onu Süleyman Demirel ile Haydar Aliyev'in dostluğunda gördüler... Önce Ebulfez 


Elçibey'in ithamları2,sonra ise Öcalanm açıklamaları, bu dostluğu sarsmak için yeterince ciddi sebeplerdi. Türkiye bu olaylarda 30 bini aşkın evladını kaybetti. 30 bin şehit kanına mal olan çatışmalarda, dost ülkeden düşman cephesine yardım ettiğini öğrenirken sarsılmadı mı Süleyman bey? Billahi şaşırtıcı bir temkindir bu. 


O kadar teeccüplenecek bir durumdur ki, vaktiyle tebessümle karşıladığımız bu şayialara inanmaya başlıyorsunuz. ... Son hadiseler, tez tez hallanan "ALAGÖZ" adlı bir operasyonu yeniden hatırlattı.... Sözü edilen operasyon, Süleyman Demirerin politikacı olarak yetişmesinde ve gelişmesinde, zaman zaman katıldığı seçimlerdeki kampanyalara, KGB'den para verilmesini kapsamaktadır. Bunlann sadece şayia olduğunu bir daha tekrar etmemiz lazım geliyor. Ama Baba Demirel'in eski KGB Generali Haydar Aliyev ile ilişkilerini de adı geçen şayianın doğruluğuna bağlamak gerekir. Elçi Bey'in Haydar Aliyev tarafından devrilmesine temkinle yaklaşan Demirel, Türkiye'nin 1995 yılı Mart ayındaki ihtilal teşebbüsünü önlemesi, muammalı bir canı-yananlık göstermişti. Bu ayaklanma planının gerçekleşmesine Demirel, "demir eli" ile mani oldu. Sadece Azerbaycan için mi? Demirel, aynı jesti 1993'de Elçibey için de yapamaz mıydı?"13 


Günaydın Gazetesi'ndeki yazıdan bir gün sonra da "ME-RİDİAN", yayının 10/11 günkü sayısının 8. sayfasında, Ezimli imzalı ve yine Alagöz operasyonunu konu alan bir yazıyı.” yayınladı: "Süleyman Demirel'i avlamak için Alagöz operasyonu gerçekleştirildi." başlıklı yazının alt başlığında "Her halde Türkiye Cumhurbaşkanı ile Haydar Aliyev'in dostluğunun 25 yıllık tarihi var" ifadesi yer almıştı. 


Haydar Aliyev ile Süleyman Demirel arasındaki ilişkiyi, Ebulfez Elçibey döneminin Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Tevfik Kasımov, şöyle anlatmıştı: 


"Ermenilerin ülkemize olan tecavüzlerinin karşısını almak üzereydik. 
Birliklerimiz Görenboy ve Ağdere'yi almıştı. Kelbecer konusu ise halledilmek üzereydi. Ne var ki daha önce Ermenistan ile savaşın kızgın gittiği günlerde, 14 Mart 1992 tarihinde Nahçıvan Meclis Başkanı Haydar Ali-yev, Ermenistan meclisinin başkanı ile "saldırmazlık" anlaşması imzaladı. Böylece Ermenilerin Nahçıvan sınırındaki kuvvetlerini Karabağ bölgesine kaydırmasına sebep oldu. Nahçıvan Meclis Başkanı Haydar 


Aliyev, Türkiye'ye "Nah-çıvan Cumhurbaşkanı (1)" olarak, özel uçaklar gönderilerek davet ediliyor ve ağırlanıyordu. Merkezi hükümete bilgi verilmeden bağımsız bir devletmiş gibi para ve diğer yardımlar yapılıyordu. 
Harp halindeydik. İktidara demokratik seçimler yoluyla yeni gelmiştik. 
Hâzinede paramız yoktu. Çeşitli tedbirler alarak savaş giderlerini ve halkın acil ihtiyaçlarını karşılayacak parayı ancak biriktiriyorduk. Elçibey ile karar almıştık; Nahçıvan'ın ve Türkiye'nin bu tür davranışlarını önlemek için. 
Ankara'ya gittim. Başbakan Demirci'den randevu talip ettim. Otelde bir iki gün bekledim. Demirel özel bir uçak göndermiş, Haydar Aliyev'i Nahçıvan'dan Ankara'ya getirip "Nahçıvan Cumhurbaşkanı" diye ağırlıyor, yardım vaatlerinde bulunuyordu. Ben otelde hem beklemekten bunalmış ve hem de randevu talebimize cevap verilmeyip oyalanmamız ağınma gitmişti. 
Otelden aynlıp Azerbaycan'a döneceğimin haberini almış olacaklar ki, alelacele Başbakan Demirel'in makamında görüşmek için beklediğini bildirdiler. Kızgınlığıma ve kırgınlığıma rağmen Başbakanlık binasına gittim. Demirel beni güler yüzle karşıladı. "Kusura bakmayın, sizi beklettik. 
İşlerimiz yoğundu" dedi. 


Ben de şunlan söyledim: 


" Sayın Başbakan, biz bağımsızlığımızı hiç kimsenin yardımı olmadan halkımızın kanı pahasına kazandık. Şimdi de topraklarımıza Rus ve Ermeni tecavüzü var. Savaş içindeyiz. Her şeye ihtiyacımız var. Siz, Nahçıvan Bankası diye Haydar Aliyev'e, yüz milyon dolan nerdeyse peşkeş çekiyorsunuz. Krediler devletten devlete verilir. Verdiğiniz krediyi, sonra kimden alacaksınız? Yardım etmek için kredi vermek istiyorsanız, Azerbaycan devletine verirsiniz. Hem biz acil ihtiyaç-lanmızı karşılanz hem de Nahçıvan vilayetinin ihtiyaçlan-nı karşılanz. Siz sonradan faiziyle birlikte geri alırsınız. Siz Aliyev'e özel uçak gönderiyorsunuz. O sizin bileceğiniz iştir. Ama Aliyev'i nasıl olur da Nahçıvan Cumhurbaşkanı olarak dünyaya duyurursunuz? Ermeniler de sizin bu yaptığınızı emsal göstererek, Karabağ'ı müstakil bir devlet gibi gösteriyorlar. Biz Kars ve İğdır valilerini Kars Cumhurbaşkanı ya da İğdır cumhurbaşkanı olarak adlandırsak uygun düşer mi? Buna razı olur musunuz? Bu tutumunuz bizi incitmektedir. 
Lütfen bizi indtici durumlan tekrarlamayın." Süleyman Demirel, ellerini göğsüne vurarak "Ben sizi indtecek bir şey yapmam. Yapılanlar sizi 


indtmek için yapılmamıştır.dedi. Ben de programdaki diğer önemli taleplerimizi dile getirmeden Azerbaycan'a döndüm." 


II. BÖLÜM 


DOĞUM GÜNÜM Devlet Müşaviri Prof. Dr. Gabil Hüseyinli (Gabil Bey, aynı zamanda Azerbaycan Demokratik İstiklâl Partisi'nin genel başkanıydı.), 2 Nisan 1994 günü telefon etti ve yemeğe davet etti. 3 Nisan günü öğleden sonraki yemeğe, Başbakan Yardımcısı ve yazar Elçin Efendiyev, partinin genel başkan yardımcılarından Prof. Dr. Mübariz Gurbanlı (halen milletvekili), Erzurum Atatürk Üniversitesinde okumuş olan Prof. Dr. Vilayet Guliyev (Halen Azerbaycan'ın Macaristan'daki Büyükelçisi ve eski Dışişleri Bakanı), Hatayi rayonunun Valisi Gündüz Celilov'un katılacaklarını söyledi. Ben de Bakü'ye yeni tayin olmuş Ertuğrul Güven ile (MİT Bakü Temsilcisi) katılacağımı söyledim. Ertuğrul Bey, üst düzey yetkililerle bir an önce tanışmak istiyordu. Gabil Bey, 3 Nisan günü, randevulaştığımız Fuzuli meydanından bizi aldı. Hatayi rayonuna ait bir restoranın özel salonuna götürdü. 


Biz gittiğimizde davetliler gelmişlerdi. Gabil Bey, Ertuğrul Bey'i arkadaşlarıyla tanıştırdı. Yuvarlak ve geniş yemek masasının üstü tıka basa yiyecek ve içeceklerle doluydu. Azerbaycan'daki tabirle parmak değecek yer kalmamıştı. Çeşit çeşit Rus votkaları, ithal viskiler, Türkiye'nin rakı çeşitleri, Azerbaycan'da üretilen şarap, konyak ve votkalar, en az 100 kişiyi ağırlardı. 


Gabil Hüseyinli, davet sahibi olarak ilk sözü aldı ve masanın tamadası (masanın beyi, masa sözcüsü) olacağını söyledi ve şöyle devam etti: 


"- Bugün 3 Nisan. Turgut Bey'in anadan olma günü. Onun için bu stolun (masanın) etrafında yığıştık (toplandık). Turgut Bey, hamımızın (hepimizin) ve Azerbaycan"n dostudur. Hamınızı Turgut Bey"in şerefine bade kaldırmaya davet edi-rem. Aziz kardeşim, dostum Turgut Bey, sana can sağlığı ve 


hoştbehtlik (mutluluk) arzulayıram! Cenap Ertuğrul Bey, siz de sağ olun! 
Azerbaycan'ımıza hoş gelmişsiniz. Bu güzel günde bizimle birlikte olduğunuz için hamınıza teşekkür edirem. Sağ olun” 


Gabil Bey, masa beyi olarak "yürek sözünü" söylemem için ilk sözü bana verdi. Azerbaycan ile Türkiye'nin, bölge için dünya için Türk dünyası için önemini, iki ülke arasında kurulacak olan bağların içten, doğru, yalansız, karşılıklı fedakarlıklara dayalı olarak gelişmesi için büyük gayretler sarf edilmesi gerekeceğini söyledim. Benim dahi hatırlamadığım böylesine özel bir günde benimle beraber oldukları için teşekkür ettim. 


Masa beyi, benden sonra sırasıyla herkese söz verdi. Söz alan ayağa kalktı ve benimle ilgili övgü dolu güzel sözler söylediler. Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğinin, birlik ve beraberliğinin, bir daha sekteye uğramadan ilelebet devam etmesini dilediler. Ne var ki ayağa kalkıp "yürek sözünü" dile getiren herkes, sözlerini "haiş edirem badelerinizi Turgut Bey'in şerefine kaldırasız." diyor ve küçük, kalın cam kadehi bir yudumda boşaltıyordu. Bu kadeh kaldırma işi vakit geçtikçe sıklaştı. Cabil Bey'e içki dokunduğu için içmiyordu. Ertuğrul Bey ise pek alışık değildi, ama ortama uyum sağlamak mecburiyetinde olduğunu hissediyordu. Diğerleri ise sanki içki içmiyormuş gibiydiler. O kadar içmelerine rağmen zerre kadar sarhoşluk alameti göstermiyorlardı. 


Yıllar geçtikçe geçmiş rejimin AzerbaycanlI Türkleri bu konuda da eğittiğini öğrenmiştim. Bir de dostum Cabil Bey'in benim doğum günümü nereden bildiğini... Çünkü ben bile doğum günümü çoğu kez hatırlamazken. Ertuğrul Bey, o günkü yemekten çok memnun kalmıştı. 


6 VİLAYET ALİYEV DÖNEMİNDE VERİLDİ (TEMMUZ 1993 - MAYIS 
1994) 


1993-2000 arası Azerbaycan tarihinin belki de en utanç verici, anlaşılması güç, halen bir açıklık getirilmemiş bir dönemidir. 1993 yılının Ağustos ayından itibaren Karabağ ve etrafındaki köyler, kasabalar ve vilayetler teker teker Ermenilerin eline geçiyordu. Şehir, kasaba ve köylerin mezarlıkları şehitlerin kabirleriyle sessiz sedasız doluyordu. Bakü'de ise Prezident Aparab'nda (Cumhurbaşkanlığı Sarayı) üstü açılmamış entrikalarla devlet başkanlığını ve devleti ele geçirmiş Haydar Aliyev, çevresine aldığı "eski talebeleri" olanlarla eski komünist sisteme yeni don giydirmek için ağlar örüyorlardı. Aliyev yedi ay gibi kısa bir sürede "azadlık harekâtım" yapan 


genç, vatanperver, dürüst, milliyetçi, demokrat kadroları temizlemişti. 
Birçoğu ya hapse atılmış ya da yurt dışına gitmek mecburiyetinde kalmıştı. 


Başta devlet televizyonu ve radyosu olmak üzere, bütün gazeteler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan idare ediliyordu. Azerbaycan Televizyonu'nun ekranı, gazetelerin sayfalan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından verilen her aynı haber, film, fotoğraf, uydurma şeylerle dolduruluyordu. Sanki dağlarda başıboş ve kumandasız kalmış Azerbaycan'ın genç Türk çocuklan, karlar altında kalmamıştı. Deste deste gençler şehit düşmemiş, esir olarak götürülmemişti. Sanki Karabağ, Şuşa, Lâçin ve Kelbecer'e ilaveten dört ay içinde Kubatlı, Ağdam, Ağdere, Zengilan, Cebrail ve Fuzuli vilayetleri ile bağlı kasaba ve köyler bağımsız Azerbaycan devletinin haritasından silinmemişti. Sanki bir milyondan fazla AzerbaycanlI Türk, kendi yurdunda, kış kıyamette, yalın ayak, üstte başta yok, çoluk çocuk, kadın, ihtiyar, dağlara, ormanlara, aç susuz serpilmemişti. Kıyametten kaçar gibiydiler... Binlerce AzerbaycanlI genç Murov Dağlannda sahipsizlikten karlara gömülmemişti. 


Azerbaycan'ın ekonomik durumu da ülkeyi yönetenlerin umurunda değildi. 
İdarenin herhangi bir yerinde bulunanlar, kendilerinin ve yakınlanmn dışında hiçbir şeyi düşünmüyorlardı. Ülkenin kendi imkânlanyla ürettiği hiçbir şey yoktu. Üst düzey devlet memurları, Cumhurbaşkanlığında çalışanlar ve hatta Bakanlar ve Bakan Yardımcıları, alt kademedekiler, kalın lastikli suni deriden Rus imalatı ayakkabı giyiyorlardı. Elbiseleri sentetik ve naylon karışımı Rus kumaşmdandı. Halktan çalıp çırptıkları ya da komünist idare zamanında yığdıkları varlıklarını korkularından henüz harcayamıyorlardı. Dahası cadde ve sokaklarda genç kızlar ve hanımlar sentetik, allı pullu bol giysiler içinde, bol ve abartılı makyaj yapmış şekilde geziniyorlardı. 


Bakü'de elektrik dönüşümlü olarak verilebiliyordu. (O da Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve etrafındaki binalarla şehrin merkezine.) Bayıl, Ahmetli, Zığ, Gençlik, mikrorayonlar, Karaçu-kur, Binegedi gibi kenar semtlere ise üç günde bir elektrik verilebiliyordu. Elektrik olmadığı için su da akmıyordu. Halkın tek ısınma kaynağı olan doğalgaz ise yok gibiydi. 
Başkentin dışındaki şehir, kasaba ve köylerdeki durum daha da kötüydü. 
Sanki 16. Yüzyıl yaşanıyordu. Sovyetler döneminden kalan her türlü üretim 


merkezi faaliyetini durdurmuş ve adeta talan edilmişti. Ekilir biçilir araziler, kalhoz ve solhozlar, mal-davar kalhozlan, İcra Başçıları ve onlann yakınlarının ellerindeydi. Halkın elinde ise üretip tüketeceği hiçbir varlığı yoktu. Birçok kasaba ve köylerde açlık baş göstermişti. Ahali elinde avucunda ne varsa kurulan pazarlarda satmaya çalışıyordu. Bakü'de bulunan devlete ait dükkan ve mağazalar Bakanlar ve Cumhurbaşkanlığına yakın adamlar tarafından işletiliyordu. (O dükkân ve mağazalar, sonradan özelleştirme adı altında, müdürler ve onları oralara getiren yöneticilerin eline geçti. TE.) 


Enflasyon üç ayda yüzde 2.500'e fırladı. Azerbaycan'da banka ve sigorta kavramı henüz yoktu. Bakü'de "banka" diye her cadde ve sokaklarda onlarcası açılmış, iki-üç kişinin çalıştığı, tabelalarında "Bank" yazan toplam 
480 dükkân vardı. Bunlann bazısı döviz bozdurma bürolan olarak 
çalışıyordu. Bazılan da halktan faizle para topluyordu. Bu dükkânlann topladığı yüksek faizli paralar, aradan beş-altı ay geçtikten sonra battı gitti. 
Durum, bizdeki 1980'li yıllarda görülen batık 


bankerler olaylarının aynısıydı. Benim de ilk verdiğim demeç bu konu üzerine oldu. Sonradan bu olayın araştırılıp, halktan toplanan paralan iade etmek için Milli Meclis Başkanı Resul Guliyev'in (kendisinin de banksıı vardı) başkanlığında bir komite kuruldu. Ne var ki aradan yıllar geçmesine rağmen hiçbir insana paralan geri verilmedi. 


ALİYEV KİMDİR? 


Ülkede olan bitenden halkın haberi olsa bile hiç kimse korkusundan sesini çıkaramıyordu. Doğrulan yazanlar veya söyleyenler ise susturuluyordu. 
Haydar Aliyev, kendisinin dışında hiçbir görevlinin konuşmasına izin vermiyordu. Komünizmin "Beyin yıkama" sistemini bütün unsurlanyla uyguluyordu. 


Haydar Aliyev, 10 Ekim 1993 tarihindeki "And içme" merasiminde yaptığı konuşmayı, her gün ve görüştüğü her yabana ziyaretçiye söylüyordu: 


" Bizim yolumuz açıktır, defelerle beyan etmişik. Yolumuz demokratya yoludur. Müstakil Azerbaycan'da demokratik ve hukuki devlet gurulmalıdır. 
Azerbaycan devleti demokratik prinsipler esasında faaliyet göstermelidir... 


Uluslar arası değerlerden semereli istifade ederek demokratik devlet gurucu-luğu yolu ile getmeliyik. Bizim yolumuz bu yoldur. Men size bu yolla gedeceğime söz verirem. Azerbaycan'da insan azaldığı, söz azaldığı, din azaldığı, dil azaldığı, vicdan azaldığı olacaktır. Azerbaycan'da çok partiyalı cemiyet olacaktır."SAliyev, yaptığı konuşmalara, yeni yeni öğrendiği "sivilizasya, serbest pazar ekonomisi, dünyaya açılan toplum, liberal ekonomi" gibi birtakım deyimleri de ilave etmeyi ihmal etmiyordu. 
Yıllar geçtikçe görülecekti ki "Eski hamam eski tas" devam ediyor ve kırk yıllık Kani, Yani olmuyor. Komünizmden kalma alışkanlığına başka don giydirilemiyordu. 


Haydar Aliyev yönetimi, Ermenilerle süren savaşta ateşkese kavuşabilmek için çeşitli girişimlerde bulunuyordu. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) heyeti 26 Nisan-2 Mayıs 1994 tarihlerinde bölgeye geldi. 4-5 Mayıs tarihlerinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Azerbaycan ve Ermenistan parlamento başkanlan ile Dağlık Karabağ özerk bölgesinin Türk ve Ermeni nüfusun temsilcileri bir araya geldi. Katılımcılar 5 Mayıs 1994 tarihinde de "Bişkek Protokolü" adı verilen bir belge imzaladı. 9 Mayıs 1994 tarihinde Azerbaycan ve Ermenistan Savunma Bakanlan ve Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi Ermeni temsilcileri arasında ateşkes anlaşması imzalandı. 12 Mayıs 
1994 tarihinde de ateşkes rejimi uygulamaya konuldu. 7 


Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaklaşık beş yıldır devam eden sıcak savaş sona ermişti. Fakat Azerbaycan toprak-lannın yaklaşık yüzde 20'sini kaybetmiş, bir milyondan fazla insan "kaçkın" vaziyetine düşmüş, binlerce insan ya şehit olmuş ya kaybolmuştu. Azerbaycan nüfusunun üçte biri (Güney Azerbaycan'ı da sayarsak 15'de biri) kadar olan Ermenistan, 
Azerbaycan coğrafyasında yaşayan Türkleri dize getirmişti. İşte, 1994 
yılının bahar aylannı böyle karşılıyorduk. Yıllar boyunca sürecek, ama yüz kızartıcı ve aşağılık bu durumdan Azerbaycan kurtulamayacaktı. Çünkü Haydar Aliyev rejimi daha uzun süre devam edecekti. 


Azadlık harekâtında, 20 Ocak 1991 tarihinde, yüzlerce insanın Rus tanklannın altında ezilerek şehit olma pahasına bağımsızlığını elde eden kahraman ve vatansever AzerbaycanlI Türklere ne olmuştu da bu duruma düşmüştü ya da düşürülmüştü? Bunun bir bölümünü biz açıklamaya çalışacağız. Ümit ederim diğerlerini de Azerbaycan tarihçileri gelecekte 


kayda geçirince yeni yetişen genç Azerbaycan Türkleri atala-nnın nerede suç işlediğini öğrenirler. 


Bu kitapta en çok adı geçen kişi, doğal olarak Haydar Aliyev'dir. 
Azerbaycan'daki bütün olaylar, Aliyev merkezlidir. Onun için Haydar Aliyev'in kim olduğuna biraz daha yakından bakalım. Çünkü Aliyev, Azerbaycan için Kafkaslar için ve Azerbaycan'a ilgi duyan diğer ülkeler için müspet ya da menfi önemli bir aktördür. Özellikle de Türk toplumu (Türkiye) Haydar Aliyev'i tam olarak hala tanımamaktadır. Türkiye'nin gelmiş geçmiş yöneticileri, resmi ve özel kurum ve kuruluşları, Aliyev'in özgeçmişi, gerçek emelleri ve uygulamalarına dair bilgi sahibi değildir. 
Dolayısıyla Azerbaycan'a, Kafkas-lara ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine dönük politika tespitlerinde ve uygulamalarında tamir edilmez yanlışlıklar yapılmış ve hala da yapılmaktadır. Burada Haydar Aliyev'in birtakım özelliklerini, geçmişini ve uygulamalarını sergileyecek bilgi ve belgelere yer vermeye çalışacağız. 


Bilindiği gibi, kısa zamanda dağılması kaçınılmaz olan Rus komünist imparatorluğunun başına Mihail Gorbaçov getirilmişti. Gorbaçov'un Komünist Partisi Genel Sekreteri olmasında, o dönemin Politbüro Üyesi ve Başbakan Birinci Yardımcısı Haydar Aliyev'in büyük rolü vardı. Gorbaçov, Genel Sekreter seçilmesinden sonra 1987 yılında Haydar Aliyev'i görevinden uzaklaştırmıştı. Komünist rejimle yönetilen ülkelerde görevden alınan idareciler yalmzlaşbnlırlar, bir nevi ölümü beklemeye mahküm edilirlerdi. Böyle bir gelenek vardı. Haydar Aliyev de bu geleneğin gerekleriyle yüzyüze gelmişti. Geniş malikâneler elinden alınmış, Moskovalı normal bir Sovyet vatandaşının barındığı küçük bir eve taşınmıştı. Hizmetçileri, şoförleri, korumaları ve diğer yardımcıları artık yoktu. Dağıstan Komünist Partisi Genel Sekreteri Aziz Aliyev'in kızı olan eşi Dr. Zarife Aliyeva, 1985 yılında Moskova'da ölmüştü. Ebulfez Elçibey'in de öğrencisi olmuş kızı Sevil ve oğlu İlham ile yalnız başına kalmıştı. Evin her türlü ihtiyacını Sevil'in sonradan ayrıldığı eşi Mahmut Mehmet Guliyev (Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra Londra Büyükelçiliğine atanmış ve halen Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı.) 
karşılıyordu. Haydar Aliyev kalp hastasıydı. Etrafındaki debdebeden, riyakârlıklardan, pohpohlanmalardan, lüks hayattan, çok önemli insan (!) 
muamelesi görmekten, özel uçaklarla Ortadoğu ya da Asya'nın sosyalist, 


komünist ülkelerine yaptığı ani ziyaretlerinde âlâ yı vala ile karşılanıp ağırlanmalardan, bir anda yoksun kalmıştı. Koskoca imparatorluğun ceberrut, göğsü kızıl yıldızlarla bezeli üçüncü adamı, artık yapayalnızdı. 
Cadde ve sokaklarda selam vereni bile yoktu. Gün boyu susmayan telefonlarından sonra evinde bulunan bir tek telefonu, günde bir kere bile çalmıyordu. Ne yapacağını ne edeceğini bilemiyordu. Hasta olan yüreği gün geçtikçe daha da sıkılıyor ve teklemeler daha da artıyordu. Nihayet ameliyat oldu. Evinde nekahet dönemini geçiriyordu. 


Aliyev'in Moskova'daki sıkışmış, sinmiş, bu zavallı durumunun imdadına Azerbaycan'daki bağımsızlık harekâtı yetişti. Gorbaçov'un sinsi ve despotizmde yeniden yapılanmasına karşı başlatılan "Azadlık" harekatı, Aliyev'e adeta yeniden hayat verdi. AzerbaycanlI milyonlarca Türk, Bakü'deki Azadlık meydanında bağımsızlık için hürriyet için Sovyet tanklarının önünde ölmeyi göze almıştı. Haydar Aliyev, yeniden dirilişinin yolunun Azerbaycan'da olduğunu kısa sürede anlamıştı. Gecesini gündüzüne katarak, o hasta haliyle Azerbaycan'a gitmenin yolunu araştırıyordu. 


ALİYEV'İ AZERBAYCAN'A KİM GETİRDİ? 


Sovyetler Birliği 1990 yılında dağılmaya başladığında, bağlı birçok cumhuriyet bağımsızlıklarını peşpeşe ilan ediyordu. Türkiye'de ise Turgut Özal'm iç ve dış politikadaki etkisi sürüyordu. Turgut Özal, bağımsızlığını kazanmaya çalışan ülkelerle ilişkilere önem veriyordu. Özellikle Türk soylu ülkelerle kurulacak ilişkilerin güçlü olmasının yollannı arıyordu. 
Azerbaycan en yakınımızda sınır komşumuz ve ortaya çıkacak olan bağımsız Türk cumhuriyetlerinin her alanda bize en yakın olanıydı. Öte yandan Azerbaycan Kafkasların en önemli ülkesiydi ve aynı zamanda Orta Asya'daki diğer Türk cumhuriyetlerinin kapılarını açacak kilit konumundaydı. 


Turgut Özal'ın, bağımsızlığını kazanmaya çalışan Türk cumhuriyetlerine ve öteki Türk soylu topluluklara karşı yürüttüğü politikalar, Alparslan Türkeş tarafından yakından izleniyordu. Türkeş, bu politikaları yeri geldikçe aktif şekilde destekliyor ve gereken katkılarda bulunuyordu. (Ermenistan Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan ile Paris'te buluşması ve Türk dünyasını bir araya getiren Türk Dünyası Kurultayları vs gibi.) 


1990 yılında Azerbaycan'ın başında Moskova'ya bağlı zayıf bir karaktere 
sahip olan Ayaz Muttalibov vardı. Türkiye daha sonraları Muttalibov'u Türkiye'ye davet etmiş, gereken her türlü yardımı yapmışb. Fakat Muttalibov, Ankara'nın güvenini kazanamamıştı. Çünkü o Moskova'ya bağlıydı. 1988 yılından itibaren başlayan bağımsızlık hareketini Moskova'ya rağmen başarıya ulaştıran bir lider daha vardı. Bakü merkezli harekâtın başında, Türkiye'de daha yeni yeni tanınmaya başlayan Ebulfez Aliyev (Elçibey) bulunuyordu. Elçibey'in yanında ve çevresinde eski Sovyet bürokrasisinin fırıldaklarını bilmeyen, temiz, vatanperver ve yürekli üniversite mensuplan, şair ve yazarlar, gazeteciler, genç milliyetçiler, Türkçü ve Turancılar vardı. 


Haydar Aliyev'in Moskova'dan Azerbaycan'a dönüşü, 


1992 yılında Ankara'daki bir görüşmede beynime yerleşmişti. Türkiye'nin 
Azerbaycan'daki Bakü Büyükelçiliği Basın Müşavirliği'ne atanmama ilişkin kararname çıkmak üzereydi. 


Dana önce belirttiğim gibi, Ertuğrul Bey bir gün beni yemeğe davet etmişti. 
Yenimahalle'deki merkezde gerçekleşen yemekten sonra Teoman Paşa'yı makamında ziyaret etmiştik. Paşa, sohbet esnasında, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Kafkaslar ve Azerbaycan hakkında bilgiler vermiş, bölgedeki durum ve gelişmeler hakkında görüşlerini dile getirmişti. 
Azerbaycan'a gittiğimde neler yapmam gerektiğine dair nazikçe tavsiyelerde bulunmuştu. Bir ara Nahçıvan Meclis Başkanı Haydar Aliyev'in geçmişi hakkında bilgi verdikten sonra, Aliyev'in Moskova'dan Azerbaycan'a getirilmesi hususunda düşüncelerini söylemişti. 


TEOMAN KOMAN-ERTUĞRUL GÜVEN 


Azerbaycan'daki altı yıllık görevim süresince bu konuya açıklık getirecek birçok kaynaktan bilgiler edinmiştim. Ancak önemli olan, konuyu ilk kez dile getirmiş olan eski MİT Müsteşan Teoman Koman Paşa'ya 1992 yılında Ertuğrul Güven'in yanında söylediğini doğrulatmaktı. 2000 yılında Azerbaycan'dan döndükten sonra 2005 yılında Başbakanlık Basın-Yaym ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden emekli oldum ve elinizdeki kitap üzerinde çalışmaya başladım. 2006 yılının yaz aylannda 1992'deki MİT Müsteşar Yardımcısı ve Bakü'deki görevinden sonra emekli olan dostum 


Ertuğrul Güven ile Teoman Paşa'yı Bodrum'daki yazlığında ziyarete gittik. 
Paşa'ya 1992 yılında söylediklerini hatırlattım ve "Paşam, siz o sohbette, Haydar Aliyev'i biz o zaman Moskova'da bulduk demiştiniz." dedim. Bunun üzerine Paşa "Bu benim sözüm değil. Ben böyle bir ifade kullanmadım." 
dedi. Daha sonra konuşmamız üçlü olarak aşağıdaki gibi devam etti. 


Teoman Koman: 


"- Elbette Azerbaycan'a bizim yardımlarımız oldu, ama onları söyleyemem ki. Azerbaycan ile bizim çok yakın alakamız oldu, ama bunlann hepsi devletin milli faaliyeti. Söyleyemeyiz de yazamayız da. Niye söyleyemeyiz. 
Çünkü ilişkileri zedeleyebilir. Bu işle ilgilenmeye başladığımızda Elçibey vardı. Haydar Aliyev yoktu ortada. Aliyev Nahçıvan'da oturuyordu." 


Ertuğrul Güven, "Paşam, oranın Meclis başkanı idi" dedi. Teoman Paşa, şöyle devam etti: 


Öyle mi? Yani pasifti demek istiyorum. Aliyev orada oturuyordu. Elçibey vardı ama pek de razı değildi Cumhurbaşkanı olmaya. Sonra bizim bazı çevreler öyle algılıyordu. Bir halk kahramanı gibi ortaya çıktığı için onu desteklediler. Cumhurbaşkanı oldu. Biz de o zaman Aliyev faktörünü unutmayın dedik herkese, öyle demedik mi?" 


Ertuğrul Güven; "Evet Paşam." 


Teoman Paşa; "Biraz bu durumu kavrayamadılar ve koru-yamadılar Elçibey'i. Sonuçta Aliyev geldi. Olay budur." 


Turgut Er; "Emekli askerlerden bir grup gitmişti oraya, mesela Yaşar Paşa gibi. Bunlar münferit miydi yoksa devlet tarafından mı gönderilmişti?" 


Teoman Paşa; "Yo yo! Oralı olduğu için özel alakası dolayısıyla gitti. 
Tamamen münferitti." 


Turgut Er; "Sayın Paşam, Aliyev, Moskova'da Komünist Partisi'nden atılmış birisi, 1989-1990'larda ve kalbinden rahatsız, ameliyat olmuş. O haliyle Nahçıvan'a uçakla geliyor ya da getiriliyor. O dönemde iktidarda Gorbaçov var ve Aliyev'i tanıdığı için böyle bir şey yapacak biri değil. Çünkü o 


zamanki Gorbaçov siyaseti; ikinci bir Sovyetler Birliği'ni yeniden inşa etmekti. Aliyev biliyor ki Gorbaçov fevkalade güçlü bir adam. Kendisini Nahçıvan'a bırakması mümkün değil. Aliyev Nahçıvan'a nasıl geliyor? 
Aliyev 1990'da Nahçıvan'a getirildi. Gelir gelmez de Nahçıvan Meclis Başkanı oldu. Aliyev çok rahatsızdı ve hatta uçaktan inişi bile sürünerek oldu. Bu adamı Gorbaçov'un elinden kim alabilir? Ebulfez Bey'den dinledim, onun Dışişleri Bakanı Tevfik Kasımov'dan da dinledim. Kaldı ki bu iki kişi, Azerbaycan'ı hürriyete kavuşturan ve azadlık mücadelesini verenlerdi. Onlar Aliyev'in Azerbaycan'a gelmesini istemiyorlardı. 
Dolayısıyla ikisinin de ifadesi "Türkiye'nin duhulü var burada" şeklinde olmuştur. Bazı kaynaklara göre Turgut Özal ile Alparslan Türkeş'in de ilgisi var. 


Teoman Koman: 


"- Şimdi şöyle bir şey var: Biz Azerbaycan ile yüzyüze geldiğimiz zaman hala Ayaz Muttalibov vardı. O kadar değildi münasebetler. Yani o zaman Elçibey bir devlet adamıydı sadece. O zaman Azerbaycan'a yardım isteyenlerin başında Ayaz Muttalibov da vardı. Onunla alakalıydı bu işler. 
Hatta ben onu gördüm. Tabii daha sonra o görevden aynldı ve Elçibey'in adı çıktı ortaya. Meşhur oldu tabii. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu, seçildi. Zaten o dönemde ben ayrıldım. Ondan sonraki olaylan ben bilemem, ama o zamana kadarki olaylarda başta Ayaz Muttalibov vardı tabii. O zaman Halk Cephesi'nin bir kanadı yani İtibar Memmov idi. İşte olaylar bunlar." 


Ertuğrul Güven: "92 yılında oldu bunlar." 


Teoman Koman: "İşte ben de 92 yılında Milli İstihbarattaki görevden ayrıldım." 


Turgut Er: "Haydar Bey'in gelişi 90'da yani ondan önce. Ama bir özel uçakla geliyor ve hasta geliyor. Diyorlar ki Türkiye Gorbaçov'a ne verdi?" 


Teoman Koman: "Hiçbir şey vermemiştir. Aliyev biliyorsunuz pek ilgi odağı değildi, daha anlaşılmamıştı. Biz zaten teşkilat olarak aman Aliyev faktörünü göz ardı etmeyin diyorduk, devlet yetkililerine. Ama devlet onu göz ardı ediyordu. Benim 92'de ayrıldığım zaman Elçibey 


Cumhurbaşkanlığı ile ilgiliydi ve bütün Türklerin desteği de ondan yanaydı. 
Bizim teşkilat olarak ikazımız, bu faktörü, yani Aliyev'i de unutmayın şeklindeydi. Ama onun seçilmesi için gayret ettiler, sonra da koruyamadılar. 
O yüzden o kesimin Aliyev'i desteklediğini sanmam. Tam aksine öbür taraftaydılar." 


Turgut Er: "Peki efendim, şöyle bir durum daha var, Ertuğrul bey de biliyor. 
Haydar Aliyev bir konuşmasında beni Demirel nasıl getirdiyse öyle de korumak mecburiyetindedir demişti." 


Ertuğrul Güven: "Onu ben de biliyorum. Beni buraya Demirel nasıl getirdiyse öyle de koruyacak, demişti." 


Teoman Koman: "Mümkünü yok. Nasıl getirmiş onu oraya Demirel yahu. 
Bunlar yuvarlak laflar." 


Ertuğrul Güven: "Haydar Aliyev'in bir konuşmasını ben de dinlemiştim. 
Orada hakikaten "Sizin prezidentiniz beni buraya getirdi. Ben kendiliğimden gelmedim ki." gibi laflar etmişti." 


Teoman Koman: "Nasıl getirmiş peki?" 


Ertuğrul Güven: "Detayları bilmiyorum, ama şimdi diyorlar ki Demirel, Elçibey'in 40 milyonluk Azerbaycan'ın bütünlüğü şeklindeki lafından müthiş rahatsız oldu. İran ve Ruslar, 40 milyonluk Azerbaycan kurulunca İran da dağılmış olacak. İran'ın nüfus bakımından çoğunluğunu AzerbaycanlI Türkler teşkil ediyor. Aynca Türkmenistan'daki Türklerle birleşme sürecine girecekler. Bu durum Ruslann da işine gelmiyor. Böy-lece Ermeniler de kışkırtılmış oluyor. Bu görüşler de ortalığı kanşbnyor. 
Demirel, böyle bir hengâmenin içine Türkiye'nin girmesini istemiyor. 
Azerbaycan'a sahip çıksa bir türlü, çıkmasa bir türlü. İşte bu yüzden Haydar Aliyev'i getirerek, nasıl olsa bu adam Ruslan çok iyi tanıyor, KGB'de de görev yaptı, Rus politikalannı iyi bildiği gibi İran ile ilişkileri de düzeltir diye düşünmüştü. 


Teoman Koman: "Ama bütün bunlar ben ayrıldıktan sonra oldu. Zaten aynldıktan hemen sonra Gelibolu'ya, bir yıl sonra da Erzincan'a gittim. 


Terörün içine gittik ve her gün silahlı faaliyetle karşılaştık. Yani kendi memleketimizi kurtarmaya çalışıyorduk..." 


Turgut Er: "Bakü mafyası ne idi? Bakü mafyası vardı, o zamanlar iktidar bunlardaydı." 


Teoman Koman: "Kargaşa dönemlerinde devletin içindeydi mafya. Öyle bir yapılan vardı ki, İçişleri Bakanlığı var, silahlı gücü var, Savunma Bakanlığı var, silahlı gücü var ve-yahutta KGB. Ertuğrul Bey daha iyi bilir. İşte onlann da askerleri vardı. Eski KGB'ye bağlı kıtalan, jandarmalan, bilmem ne desteleri vardı. Yani herkesin bir askeri gücü var, herkes de bu silahlı güce sahip olmak istiyor. Hatta yardım etmeye niyet ettiğimiz zaman "Aman herkese dağıtın, yalnızca bir tarafa vermeyin" dediler. Yani Azerbaycan'a da verin, Halk Cephesine de verin, Nahçıvan'a da verin. Niye korkuyorlar, bir tarafa gider de onlar çok güçlenir diye. Yani tehlike eşit dağılsın gibi anlayış vardı. Sonra ben diyorum ki bunlar her ne kadar bağımsızlıklannı kazanmış olsalar bile kafalanndaki tek model Sovyet modelidir. Aynldılar ama aynı modeli devam ettiriyorlar. Bunlara bizim modelimizi, yani demokrasiyi öğretelim dedim, ama inşallah kötü olmazlar. 
Yani bizim kötü yarılarımızı almazlar, dedim. Sonra garip şeyler oldu. 
Hepsi asker görünümlü ya, geliyorlar Genelkurmay'dan yardım istiyorlar. 
Hâlbuki bakıyoruz bunlar KGB. Askerleri de bizden yardım istiyorlar, bize ders verin, eğitim malzemesi verin falan diye. Sonra biz de dedik ki, "Herkes karşısındakiler-le konuşsun. İstihbaratçı istihbaratçı ile hariciyeci hariciyeci ile irtibata geçsin dedik. Zaman içinde her şey oturdu, ama çok sıkıntılar yaşandı. Özellikle politikacılarımız, vatandaşlarımız, işadamlanmız vs gittiler oraya, ama politikacılarımız onlara çok büyük vaatlerde bulundular. Yapmayın etmeyin uyanlarına aldırmadılar. Nihayet bu noktaya geldik." 


Ertuğrul Güven: "Bakü-Tiflis-Ceyhan'dan sonra biraz daha düzeldi." 
Teoman Koman: "Daha iyi değil mi durum?" 
Ertuğrul Güven: "İlham Aliyev bütün yatınmlannı Türkiye'ye yaptı. Yani 


başına bir iş gelecek olsa döneceği yeri Türkiye olarak görüyor diye düşünüyorum." 


Turgut Er: "Aliyev'in Azerbaycan'a gelmesini Muttalibov da istemiyordu." 


Teoman Koman: "Şu olabilir, aralannda danışıklı dövüş gibi bir olay meydana gelmiş olabilir. Ayaz Muttalibov gideceğini anlayınca bunlar otururlar, bunu getirelim derler. Bu durum daha kendilerine yarayabilir." 


Ertuğrul Güven: "Aynı görüşü paylaşıyorum Paşamla. Bir defa güçlü bir adam, kendini kabul ettirmiş bir adam. Yani eğer Elçibey'i istemiyorlarsa ona muhalif olanlar, oraya getirilebilecek tek adamın Haydar Aliyev olduğunu düşünebilirler. Neticede Ruslarla da karşı karşıya olabilirler, ama Rus devletine karşı değildir." 


Teoman Koman: "Tabii, tabii." 


Ertuğrul Güven: "Politbüronun ikinci adamı ve iktidan döneminde hiçbir zaman Ruslan da ikinci plana atmadı." 


Teoman Koman: "Atmadı hiçbir zaman." 


Turgut Er: "Mesela önce resmi dil Türkçedir diye Anayasaya koymuşlardı. 
Aliyev geldi ve resmi dil Azerbaycanca'dır diye değiştirdi. Türkçe ifadesini hiçbir zaman kabul etmek istemedi. Ayrıntılara dikkat edersek elbette nasıl ki bazı çevreler gelmesini istediyse Ruslar da aynı şekilde istemiş olabilirler." 


Teoman Koman: "İstemişler olabilir veya danışıklı dövüş de olabilir. Çünkü Türkiye'ye geldi Ayaz Muttalibov. Yani bu dönem bu yardımlarda dağıtım işinde Ayaz Muttalibov Nahçıvan'a verilmesini istedi. O dönemde Elçibey Cumhurbaşkanlığına niyetli değildi. O diyordu ki ben bu işlerden anlamam. 
Ben bir gönül adamıyım. Bir meşale yaktım, bir ışık yaktım, benden sonrakiler devam ettirsin, diyordu. Bizim politikacılarımız böyle kahramanlan anlamıyorlar, aldanıyorlar, hayran oluyorlar. Herkes hayranlık duyuyordu Elçibey'e. Mesela Türk Ortadokslan kilisesinin başı olan bir adam vardı, Erenerol. Öldü sonradan. Bir gün bana geldi, görüşmek istedi. 
Elçibey çok hastaymış, ona bakmaya gidiyorum, dedi. Adamcağız 50 yaşın üzerindeydi ve tam bir Elçibey hayranıydı. Alakanız nedir dedim. Müthiş milliyetçi bir adamdı. Kendisi Türk"ü ama dini farklıydı. Bilmem kaçına defa gitmiş ve hala da gidip geliyordu. Hastaymış, bakacağım diyor. Yani 


bırakın Azerbaycan'daki hayranlannı, Azerbaycan'dan fazla hayranı Türkiye'de vardı. Tabii Elçibey milli kahramandı. O da ben bu işten anlamam, başkalan yapsın diyordu. Fakat zannediyorum alkışlar, aslanım, koçum falan gibi laflar insanı şey yapabilir. Bir de Halk Cephesi'ne güvenemedi. Bunlar tehlikeli işlere kalkışmasınlar diye kabul etti. Her halde bu yüzdendir. Ben zaten kendisiyle hiç karşılaşmadım, görüşmedim ve hatta Azerbaycan'a hiç gitmedim. Bir kere gitmeye talip oldum, pardon iki kere, o da kısmet olmadı zaten. Hep bana oraya buraya sen git derlerdi. MGK'da konuşuluyordu bu tür konular. Fakat ben de inanmamakla birlikte ben gideyim dedim. Özal, olmaz sen gitme, seni tanırlar, dedi. Ben de benim oraya gitmem münasip olmaz dedim. Bir tarihte, ben Jandarma Genel Komutanı iken, onlarla bir tarihte yapılmış anlaşmaya göre askerlerini eğitecektik. Onlar gelmek istediler. Ben de 


gelsinler dedim. İlla ısrar ettiler o gelsin dediler. Ben de artık olmaz emekliliğime az kaldı. Yine de 1-2 gün kalabilirim dedim. O arada Genelkurmay ile bir problem vardı, ona da gidemedim. Gidemedik, emekli olduk, ondan sonra da zaten gidemedik. Evvela onlar bozulmuşlar, o gelmezse biz de gitmeyiz demişler. Sonra yok siz gelin demişler. Onlar da dönerken benim bir resmimi almışlar halı yaptırmışlar. Getirdiler tabii bana. 
Benim resmimi koca bir halıya resmetmişler. Çok da güzel yapmışlar." 


Turgut Er: "Onu yapan meşhurdur, Mustafa Kemal Paşa'mn resmini de yapan adamdır. Adı Kamil Aliyev.” 


Teoman Koman: Geldikleri zaman Atatürk'ün resmini getirdiler, halı olarak. 
Ben onu çerçevelettirdim, güzel olmuştu gerçekten. 


Gazeteci İrfan Ülkü, 1992'de Haydar Aliyev daha Nahçıvan'da iken yazdığı "Kızılyıldızdan Hilale" adlı kitabında Haydar Aliyev'in Moskova'dan Azerbaycan'a dönüşüne şöyle yer vermişti. 2; 


Aliyev, Gorbaçov'un emriyle sıkı şekilde izlenmeye başlanmıştı. Telefonları dinleniyor, evi uzaktan gözetim altında tutuluyor, kimlerle görüşüp ne yaptığına dair bilgiler KGB Başkanı Kuruçkov'a, ondan da Genel Sekreter Mihail Gorbaçov'un önüne geliyordu..." 30 yıl, içinde görev yaptığım KGB, şimdi beni bir rejim suçlusu gibi takibe başladı... Aradan zaman geçti, şimdi 


de Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreteri Ayaz Muttalibov olmuştu. 
Azerbaycan'a gitmek istiyordum. Maddi sıkıntı çekiyordum. Muttalibov bana haber göndererek "Gelirsen Azerbaycan'da büyük karışıklıklar çıkar" yolunda ince tehditler savuruyordu." Bir gün Azerbaycan Devlet Yayınevi Müdürü, Türkiye'de de tanınan (!) Ejder Hanbabayev, yakın ilişkisi olmamasına rağmen eski politbüro üyesini telefonla arayarak konuştu, arkasından da evinde ziyaret etti. Bir süre sonra, bir gece, Aliyev'in telefonu çaldı, İstanbul'dan arıyorlardı... 


"... İstanbul'dan arandığımı santraldeki görevli söyleyince KGB'nin bir muhbiridir diye düşündüm. Ama gerçekten İstanbul'dan arıyorlardı. Ejder Hanbabayev idi telefondaki ses! 


"- Senin ne işin var İstanbul'da?" 


Benim bir özel işim vardı burada! Türkiye'deki gardaş-lanmız, sizin hayatınızdan endişe ederler. Sesinizi duymak istiyorlar." 


Sonra o arkadaşlarla konuştuk. İstanbul'da yayınlanan Azer gazetesinin yazarları ve Azerbaycan Kültür Demeği'nin yöneticileriydi. Benimle bir de röportaj yaptılar. Fakat KGB telefonlarımı dinlediği için konuşmayı banda aldı. Ejder İstanbul'dan Bakü'ye döndü. O ve diğer arkadaşlar benim için çok büyük bir fedakârlık içinde çalışıyorlardı. Ben de artık Azerbaycan'a dönmeye karar vermiştim. 1990 Mayıs'ıydı. Uçak biletimi aldım... 


Bakü'deki kardeşime haber gönderip havaalanında beni karşılamasını istedim. Ama Ejder de duymuş, telefon etti, gene beni Bakü havaalanında karşılayacaklarını söyledi. İstemedim, ama ısrarlıydılar. Benimle görüştüğünün gecesi, Ejder'i Bakü'de otomobilinin içinde ensesine tek kurşun sıkarak öldürdüler. Bakü KGB'sinin işiydi..." 


ALİYEV'İN AKRABALARI KİMLER? 


Gorbaçov Haydar Aliyev'i 1987 yılında görevlerinden uzaklaştırdıktan sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Savcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Azerbaycan Savcılığından oluşan bir araştırma grubu kurdurmuştu. 
Kurulan bu komisyonun Moskova bölümü, 1988 yılında Azerbaycan'a gitmiş ve iki yıla yakın bir süre çalıştıktan sonra "çok gizli" bir rapor 


hazırlamıştı. Bunun bir nüshasını Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreterliğine vermişti. 27.01.1990 tarih ve 13/8186 sayı ile de Genel Sekreter Mihail Gorbaçov'a sunulmuştu. Hazırlanan rapor özetle şöyleydi: 


"... Araştırma grubunun görevi; Azerbaycan Cumhuriyetinde yolsuzluklar ve işlenen her türlü suçla mücadele amacıyla devletin genel programını hazırlama ve böylece sosyalist nizamım ve kanunlarını güçlendirmekti. 
Dolayısıyla kanunsuzlukları önlemek, örgütlü suçlara karşı etkili bir mücadele yürüterek, Sovyet vatandaşlarının yasal haklarını korumaktı... 


Komünist Partisi Merkez Komitesinin emirleri doğrultusunda Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesinin eski Birind Kâtibi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Bakanlar Kurulu'nun Birinci Muavini (Başbakan Birinci Yardımcısı) ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Haydar Aliyev'in, vazifesinden istifade ederek işlediği suçlar araştırılarak toplandı, analiz edildi ve öğrenilmiş oldu. 


... Tahkikat heyetinin gergin (titiz) çalışmaları neticesinde Haydar Aliyev'in 1970-1980 ve daha sonraki yıllarda Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'na aday olduğu zamanda görevlerinden istifade ederek, 116 suç işlediği tespit edilmiştir... Ancak 20 Yanvar (20 Ocak 1990) fa-dasından dolayı tahkikat derinleştirilememiştir. 


Bunun sebeplerinden birincisi: 1970-1980 yıllarında Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri olarak işlediği suçlann üstünü örtmek için Halk Cephesi içindeki yandaşlarının yardımlarıyla Bakü'de kanlı çarpışmalarla 20 Yanvar hadiselerini törederek, devlette içtimai ve siyasi durumu gerginleştirmek suretiyle kendi suçluluğunun üstünü örtmek... Aynca Haydar Aliyev, önce Dağlık Karabağ Muhtar Cumhuriyeti'nin Komünist Partisi Genel Sekreteri Gevorkov ile anlaşarak, önce Dağlık Karabağ'da sonra da Sumgait şehrinde uluslar arası tartışmalar meydana getirerek, kendisinin hâkimiyete gelişini hazırladı. Gevorkov ve Haydar Aliyev arasındaki işbirliğinin sebebini, SSCB Cumhuriyet Savcılığı ve İçişleri Bakanlığı Tahkikat Komisyonu tespit etmişti. Buna göre, Gevorkov ve Haydar Aliyev ana tarafından yakın akraba idiler. Haydar Aliyev'in köleleri olan Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Adliye Nazın A. Orucov, Birinci Yardımcısı Sudeba Hasanova, Gevorkov'un Dağlık Karabağ Muhtar Cumhuriyeti Komünist Partisi Genel 


Sekreterliğinden alındıktan sonra onu Adalet Bakanlığında görevlendirdiler. 
Bunlar Tahkikat Komitesinin ülkeden çıkarılmasını istiyorlardı. Bunun sebebi de Haydar Aliyev'in eskiden aldığı, muhtemelen gayri kanuni kararların ve emir verdiği kurşunlama kararlannın üstünün açılacağı korkusudur. Bölge savcılan Stepanyats, Mirzoyan, Aliyev ile akrabadırlar. 


20 Yanvar faciasının Haydar Aliyev'in cellâtları tarafından hazırlandığı, 
hadiseden önce hapsedilen vatandaş Ohanov'un soruşturmasında öğrenilmiştir. 


... Haydar Aliyev'i göreve getirmek için akrabası olan Ab-şeron otelinin müdürü A, Paşayev ve menşe itibariyle İran demokratı ve ajanı olan Siruz, oteli ekstremistlerin merkezi haline getirmişler. Amaçlan Haydar Aliyev'i göreve getirmekti. Bu maksatla Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesi eski Genel Sekreteri Ramiz Mehdiyev (Azerbaycan'da Boz Kardinal olarak adlandırılır), Azerbaycan İlimler Akademisinde Nahçıvan klanının üyelerinden bir "beyin merkezi" kurmuştur. Kaydetmek gerekir ki Mehdiyev'in arvadı (karısı) milliyetçe Ermeni olup, Haydar Aliyev'in ana tarafından bacısı gizidir (plemyanitsa). İkinci "beyin merkezi" ise Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin İşler Müdürü Ahundov”? 
tarafından kurulmuştu. Bu her iki gizli cemiyet, Aliyev'i yeniden göreve getirmek için faaliyet yürütüyordu. Ahundov'un kız kardeşi Olga Ahundova, Haydar Aliyev'in ana tarafından akrabası olan Zori Balayan'ın kardeşiyle evliydi. Bu durumlan nazara alırsak Dağlık Karabağ'da kimin hangi maksatlarla milletler arası tartışma ve sorun yarattığı daha iyi anlaşılacaktır. 


... Dağlık Karabağ ve onun etrafındaki hadiseleri ve 20 

1 

Aynen geçmişte Talât Paşa, Cemâl Paşa ve diğerlerini hunharca şehit enikleri gibi. 

2 


Elçibey"in yurt dışına çıkışının yasaklanmasının perde arkasını ve Elçibey”in ölüme bile bile götürülmesi, ilerleyen bölümlerde değineceğiz. 


Gebele Üssü, Güney Kafkas dağlarının eteklerinde kurulmuş ve dünyanın en 


büyük dinleme, gözetleme ve haberleşme üslerinden biridir. Etki alanı, Asya'nın 


doğu ucundan, Avustralya, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Batı Avrupa'ya kadar 


olan coğrafyayı kapsar. ABD 1. Körfez Harekâtı'nda büyük meblağlar vere 


3 


rek bu üsten istifade etmişti. Gebele üssü, ürettiği yüksek radyasyonu, halen Azerbaycan'ın başta Ciebele, Oğuz, İsmailli ve civardaki şehirler, kasaba ve köylerine ve çevreye boşaltmaktadır. Üssün çevreye verdiği zarar, doğan bebeklerde ve üreyen evcil hayvanlarda açıkça görülmektedir. İnsanlara ve çevreye verdiği zarara ve Azerbaycan ile Güney Kafkaslardaki halkların feryatlarına rağmen Aliyev bu üssü, Ruslara sözde kiralamıştır. Ciebele üssü halen çalışmaktadır. 
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Mehmet Refi, 1.60 cm boyunda, dört köşe gibi şişman, sanki boyun kısmı yokmuş gibi gerdanı göğsüne kat kat dökülen kırmızı suratlı, kısa kolhı, kısa bacaklı, gözleri fıldır fıldır dönen, komik suratlı bir kişiydi. 
Azerbaycan Türkçesini diğer üst düzey komutanlar gibi çok az biliyordu. 
Halkın arasında, arada sırada muhalefet basınında bu Bakanın askere 
ayrılan bütçedeki paraları çaldığı, askeri birliklerde kullanılması gereken 30 
milyon dolarlık keresteyi ve askerlerin elbiselik kumaşını sattığı iddia ediliyordu. Bu söylentilerin olduğu dönemde bir cinayete kurban giden tarihçi ve milletvekili Prof. Dr. Ziya Bünyatov, Milli Meclis'te teferruatlı bir konuşma yapmıştı. Mehmet Refi”nin bu konuşmaların yoğunlaştığı günlerde Moskova'ya kaçtığı duyurulmuştu. Ülkede uçan sinekten haberi olan Haydar Aliyev'e rağmen Mehmet Kefi'nin Moskova'ya kaçmasına Azerbaycan halkı pek inanmadı. Savunma Bakanlığfndaki Mehmet Refi ile su yüzüne çıkan yolsuzlukların takipçisi olan Prof. Dr. Ziya Bünyatov'un 


öldürülmesi olayı, halen ne aydınlandı ne de katiller bulundu. Ziya Bünyatov, dünyaca tanınan bir tarihçi, korkusuz, mert, değerli bir aydındı. 
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Belge No: 3,4,5. 
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7 Nahçıvan”dan 1997 yılı sonunda Bakü”ye dönen Elçibey, bazı 
açıklamalarında, PKK”yı Primakov ile Haydar Aliyev'in kurdurduğunu açıklamıştı. Azerbaycan mahkemeleri de Elçibey hakkında dava açmış, ama 
6 ay boyunca davanın oturumu bir türlü açılmamıştı. 
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Alagöz Operasyonu; Azerbaycan KGB”sinin müzesindeki Haydar Aliyev'in 
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yaptığı operasyonlar listesinde yer almıştır. " Belge: 6 
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görevli yardımcısıydı. Sık sık Cumhurbaşkanlığına giderdim. Bir gidişimde basın kartımı, Cumhurbaşkanlığına girişteki yerde unutmuştum, (iabil Bey, 


özel kalem müdürüyle kartımı Büyükelçiliğe göndermişti. Doğum günümü de oradan öğrenmişti. 
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Ülkü, İrfan, Kızıylıdızdan Hilale, Otopsi Yayınları, İstanbul 1996, s.74-75. 


Yanvar faciasını alış-veriş vasıtasına çevirdiler. Moskova'da, Azerbaycan Temsilciliğinde Haydar Aliyev'e basın toplantısı düzenlettiler. Dolayısıyla Haydar Aliyev ve Gevorkov, insanlığa karşı suç işledi. İnsanları milli mensubiyetlerine, dini ve demokratik inançlarına göre birbirleriyle karşı karşıya getirerek, iki halkı düşman ettiler, savaşır hale getirdiler. "46 Görüldüğü gibi, 27.01.1990 tarihli 13/8186 sayılı Tahkikat Komisyonu'nun raporunda; Haydar Aliyev, Ramiz Mehdiyev ve Vahit Ahundov'un ana tarafından Ermeni asıllı olduğu ve dönemin birçok önde gelen Ermenilerle de akraba oldukları tespit edilmiştir. Aynca Aliyev döneminde Milli Meclis Başkanı olan ve halen Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan Resul Guliyev'in, Azerbaycan petrollerinin başında olduğu ve Aliyev'in yeniden göreve getirilmesi için büyük paralar sarf edildiği de tespit edilmiştir. Bu bilgiler ve rapordaki diğer tespitlerin önemi ise o günlerde cereyan eden kanlı olaylar ile Karabağ ve çevresindeki dokuz vilayetin, Ermeni-lere nasıl verildiğidir. 


ESKİ DOSTLARIN DÜŞMANLIĞI YADA 
RESUL GULİYEV'İN SUÇ DUYURUSU 


Yukanda adı geçen raporda tespit edildiği gibi, Aliyev'in yeniden göreve getirilmesinde büyük payı olan kendi döneminin Meclis Başkanı Resul Guliyev, 1998 yılında Azerbaycan Başsavcılığina müracaat ederek, Aliyev hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Otuz adet ayn ayn suçun duyurusunu kapsayan dava dilekçesinin bazı önemli ana başlıkları şunlardır: 


- İki buçuk milyon Azerbaycan vatandaşının ülkeyi terk etmesi. 


-iktidanelde etmek için Ermenistan liderliği ile anlaşarak altı vilayetin daha Ermeni işgalcilere teslim edilmesi ve bunun sonucu bir milyondan fazla vatandaşımızın doğma yurtlann-dan kovularak "kaçkın" vaziyetine düşmesine sebep olmak. 


- İktidara gelmek için Rusya'nın bazı daireleri ile ilişki kurarak, ülkeyi iç savaş derecesine getirip ihtilali gerçekleştirmek, 


- İktidan kanunsuz yollarla ele geçirdikten sonra 1970 ve 1980'nd yıllarda olduğu gibi siyasi rakiplerini, onlann akra-balannı ve yakınlannı topluca sürgün etmek, ayn düşüncelerde olan muhalefete mensup on binden fazla Azerbaycan vatandaşını baskı ve şantaj yoluyla başka ülkelere göç etmeye mecbur etmek. 


- Binlerce günahsız Azerbaycan vatandaşını siyasi düşüncelerine göre cezaevlerine atarak, manevi ve psikolojik etkilerle işkenceler yapmak, bunlardan bir çoğunun ölümüne ve sakat kalmasına sebep olmak. 


- Ermenistan'a ve Azerbaycan'ın başka düşmanlanna verdiği vaat ve sözlere uygun olarak, yeni yeni kurulmakta olan ve gelişen Azerbaycan ordusunu dağıtmak, kalan kısımla-nnın da cephe bölgelerinden çekilmesi için emirler vermek suretiyle Azerbaycan topraklannın düşman eline geçmesini bilerek sağlamak. Aynca işgal altında kalan bölgelerde değeri 15 milyar dolar olan 
70 binden fazla inşa edilmiş bina ve işyerlerinin düşman eline geçmesine 
imkan hazırlamak. 


- Beş yıl içinde milli ordunun yeniden kurulmasına ve gelişmesine bilerek engel olmak, rüşvet ve yolsuzluğu orduda da yayarak, ülkeye teslimiyetçiliği aşılamak ve böylece işgal altındaki topraklann kurtarılmasına olan inana öldürmek. 


- İktidara geldikten sonra 1970'li yıllardaki gibi toplu yolsuzluk, toplu rüşvet, milli servetlerin ve halkın malına toplu olarak el konulmasını devlet siyaseti haline getirmek, halkı dilenci durumuna düşürmek. 


- Talim, terbiye, tahsil, kültür, sağlık sahalannı kasten dağıtmak. 


- Azerbaycan'a gönderilen insani yardımların yüzde 70'ine kendisi, ailesi ve yandaşlan tarafından el konulmasını sağlamak. 


- Petrol anlaşmalarını şahsi menfaatlerine uygun olarak talan etmek. 
- Adalet sistemini devlet kavramından ve devletteki işler şeklinden 


çıkararak, kendi şahsi ceza verme sistemi haline getirmek ve bunu halka karşı kullanmak. 


- Ülkenin ve halkın ekonomik zorluklarından istifade ederek, korku ve tehdit altında olan halkı meddahlığa sürükleyerek, maneviyatsızlık aşılamak. 


- Halkın parasıyla işleyen devlet televizyonunu sadece kendisi ve ailesinin şahsi kanalına çevirmek. 


- Beş yıl içinde işgal edilmiş toprakların kurtarılması için pratik adım atmayarak, manasız nutuklarla ve yalanlarla halkın galip gelme ümidini kırmak. 


- Anayasa'da tespit edilen demokratik hukuk devleti kurma yerine, Azerbaycan'da köylerden başkente kadar amansız totaliter bir rejim kurmak. 


- Dilenci durumuna düşürülmüş ülkede temtaraklı jübileler ve merasimler düzenleyerek, halkı asıl hedeflerden uzaklaştırmak ve bunun sonucu çok büyük maddi ve manevi zarar vermek. 


- Evlatları, kardeşleri ve diğer hısım akrabaları için her vatandaşı ve başbakandan en küçük memura kadar herkesi tehdit ve tahkir ederek, onlann geniş şekilde rüşvet ve yolsuzluk yapmalan için ortam hazırlamak. 


- Nahçıvan Muhtar Cumhuriyetine rehberlik ederken, Ermenistan ile gizli görüşmeler yapmak suretiyle Azerbaycan'ın durumunu zayıflatmak, Kelbecer, Şuşa, Lâçin vilayetlerinin Ermenilere teslim edilmesine imkân yaratmak. 


- Bunlann ve daha da üstünün açılması göreviniz olan diğer suçlarına göre Haydar Alinza Oğlu Aliyev hakkında davanın açılmasını sizden talep ederim. 


Resul Guliyev, bu başlıklar altındaki suç duyurusunun açıklamalarını on beş sayfa olarak sıralamıştır. Biz ancak bunlardan bazılarına yer verebileceğiz: 


" Haydar Aliyev, Nahçıvan Meclis Başkanı iken, Nahçıvan'ın Azerbaycan'dan ayn bağımsız bir devlet olduğu görünümü vererek, Ermenilerin Karabağ'daki iddialanna zemin hazırlamış ve örnek teşkil etmiştir. Sözde Talış-Mugan devletinin kurulması olayında da Haydar 


Aliyev'in merkezi hâkimiyete tabi olmama hareketlerinin büyük rolü olmuştur. Karabağ savaşlarının kızgın zamanlarında Ermenistan Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan ile gizlice görüşüp konuşmaları, savaşın gidişine olan zararları da araştırılmalıdır. Mesela şöyle bir soru cevaplandınlmalıdır: Haydar Aliyev hangi yetkiyle 


1992 yılının 14 Mayıs günü Ermenistan Yüksek Meclisi Başkanı Arahcıyan 
ile "Nahçıvan ile Ermenistan arasında ateşkes ilan edilmesi" hakkında niyet protokolü imzalamıştır? Şüphe yoktur ki Haydar Aliyev'in, Ermenistan'ın o zamanki liderleriyle yaptığı gizli görüşmelerin önemli konusu, gelecekte iktidara gelme planlarına Ermenilerin desteği ve bu destek karşılığında, Haydar Aliyev'in, Azerbaycan topraklarının ne kadarını peşkeş çekeceği teşkil ediyordu. 


İktidara geldikten sonra 1993 yılında, Karabağ ile hudut olan altı ili yıldırım hızıyla Ermenilere teslim etmesi, hıyanetkâr sövdeleşmesinin neticesidir. 


... 1992 yılının 12 Ağustos günü Başkent Bakü'nün izni olmadan kendi başına İran Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin gönderdiği özel uçakla Tahran'a 


gitmesi, Anayasa'ya aykırıdır ve salahiyet haddini aşmadır.1 


Haydar Aliyev, 9 Şubat 1993 tarihinde Moskova'ya gittiği zaman Rusya'nın iktidardaki makam ve devlet daireleriyle gelecekteki iktidar değişikliğini müzakere etmişti. Nitekim 4 Temmuz 1993 tarihinde Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey iktidarına karşı yapılan silahlı ihtilal konusunda mutabakat sağlanması hakkında belge ve deliller vardır. (Resul Gu-liyev, hayattayken, Azerbaycan tarihinin gerçek yüzünün ne olduğuna hizmet edecek bu belgeleri kamuoyuna açıklaması şarttır. TE) Rus askeri birlikleri Nahçıvan'ı terk ederken, bütün askeri teknik araç ve gereçleri, ağır silahlan Nahçıvan'da bıraktı. Aliyev bunlan devlete vermedi. O silahlann büyük bir kısmını uçaklarla Gence'de ihtilale hazırlanan Suret Hüseyinov'a gönderdi (Suret Hüseyinov, bu silahlan 4 Temmuz 1993 tarihinde, demokratik seçim yoluyla iktidara gelmiş olan Ebulfez Elçibey'i devirmek için kullandı. TE) Haydar Aliyev'in özel emirleri ve talimatlanyla Suret Hüseyinov'un yanma gidip gelen özel adamlan olduğunu ve aynca kendisinin devamlı telefon konuşmalan yaptığını tasdik edecek canlı şahitler vardır ve bunlar henüz hayattadırlar. Ruslann bıraktığı ve bir kısmının Nahçıvan'daki bazı 


ambarlarda depolanan silah ve mühimmat, 1993 yılının 18-25 Mayıs 
günlerinde büyük bir patlamayla yanmıştır. Bunlar 4 Temmuz 1993 
tarihinde yapılan ihtilal arifesinde olmuştur. 


.. Haydar Aliyev'in, Azerbaycan devletini tanımayan davranışlanna ilişkin önemli bir misal de 4 Mart 1992 tarihinde müstakil bir devletin başkanı gibi Bakü'den izin almadan Türkiye'ye gitmesidir. Aliyev, Türkiye'de "Türk-Nahçıvan Bankasi'nın açılması hakkında anlaşma imzalamıştır. İmzalanan bu anlaşma metnini, Nahçıvan meclisindeki Halk Cephesi'nin 35 kişilik parlamento grubunun ciddi taleplerine rağmen gündeme getirmedi ve müzakereye açmadı. Böylece o anlaşmayı halktan gizledi. Anlaşmaya göre; kardeş Türkiye Cumhuriyeti, izolasyon altında yaşayan Nahçıvan halkına yardım maksadıyla 100 milyon dolarlık faizsiz kredi vereceğini taahhüt ediyor. Kredinin 25 milyon dolannı yiyecek alımla-rında, diğer 75 milyon dolannın da kredi olarak kullanılmasını öngörüyordu. Lâkin Haydar Aliyev, 
25 milyon dolann cüzi bir kısmını Nahçıvan halkının gözüne kül serpmek 
(gözünü boyamak) için erzak alımlannda kullandı. Diğer büyük bir kısmını da ilk kez milli demokratik yolla kurulan iktidara karşı yapılan ihtilalin giderlerini karşılamak için sarf etti. Sonralan Türk-Nahçıvan Bankasina yatırılan bir milyon dolar ile bin kişinin bankaya yatırdıklan emanet paralar yok oldu. Bu paralara Haydar Aliyev tarafından el konulduğuna dair dddi şahit ifadeleri bulunmaktadır. Paralannı bankaya yatıran hak sahipleri, paralarım istedikleri zaman, Türkiye'den getirilen ve Nahçıvan vatandaşı yapılan Osman Bey, muammalı şekilde öldürüldü. Şayia yayıldı ki güya kendine ait garajda arabasının içinde motordan çıkan gazdan zehirlenerek ölmüştür... 


... Haydar Aliyev'in 1993 yılının ortalannda Bakü'de Milli Meclis Başkanı ve sonradan Devlet Başkanlığina gelmesiyle Ermeni hücumları sihirli bir 
çubukla vurulmuş gibi durduruldu. O da borçlu kalmadı. 19 Temmuz 1993 
tarihinde cephelerdeki 30 gönüllü birliklerinin lağvedilmesine dair hususi emir yayınladı. Kuvvetlerin cephelerden çekilerek, Ermeni askeri birliklerinin önü açıldı. Aynca savaşan birliklerin bir bölümü de Gence'ye çekilerek savaş alanı boşaltıldı. Aliyev'in iktidara gelmesinden bir süre sonra Ermeni askeri kuvvetleri önlerinde hiçbir engel olmadan Ağdam, Fuzuli ve Cebrail vilayetlerini işgal ettiler. Muhasaraya alınan Kubatlı ve Zengilan bölgeleri de kısa sürede elden çıktı. O, bütün hareketleriyle 


Ermenilerin hain niyetlerini gerçekleştirmek için hizmet etti. Karabağ'a bitişik altı vilayetin Ermenilere teslim edilmesi, O'nun için gerekliydi. 
Çünkü sonradan bu topraklann, Ermenilerle müzakerelerde alış veriş gibi karşılığında Dağlık Karabağ/ın Ermenilere kolaylıkla verilmesini sağlamak içindi. 


... Haydar Aliyev'in Siyasi Büro Üyeliğine seçilmesi, ilk defa Sosyalist Emek Kahramanı adını alması, Azerbaycan halkının Komünist Umumi İttifak bütçesine 15-20 milyar dolar karşılığı Ruble vermesiyle gerçekleşmiştir. 1970-1980 yıllan arası Azerbaycan tarihinde aydınlara, bilim adamlanna, güzel sanatlann çeşitli dallannda temayüz etmiş sanatçılara, yazar ve şairlere karşı terör uygulamalannın doruğa çıktığı ve topluca cezaevlerine doldurulduklan bir dönemdir. 


.. Haydar Aliyev'in KGB'deki faaliyetleri, Azerbaycan halkına, onun milli uyanışına karşıdır. Güney Azerbaycan Demokratik Devletine, bu devletin başkanı Seyyid Cafer Peşaverdi'ye yönelik tahribatlan ile Türkiye'de sol ve sosyalist hareketin teşkilinde ajan gibi yararlanılmasına dair 


elimizde tekzib edilemeyecek deliller var... (Resul Guliyev, en kısa sürede bunları açıklamalıdır. TE.) 


..Haydar Aliyev, suni ihtilal teşebbüsleri, Cumhurbaşkanının hayatına suikastlar gibi kondurma terör hareketleri uydurmasının amacı, ülkenin içinde kıvrandığı ciddi problemleri halkın dikkatinden kaçırmak, milletin nazarında kendisini mazlum, azapkeş gibi göstermektedir. Haydar Aliyev'in bu davranışları, Azerbaycan halkının binlerce evladının hayatına mal olmuştur. Mesela hem 4 Ekim 


1994 tarihindeki olaylar hem de 17 Mart 1995 hadiseleri ilim adamı tarihçi 
merhum Ziya Bünyadov'un, Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesi üzerinde Milli Meclis'te açıkça konuştuğu için öldürülmesi. Haydar Aliyev'in istihzayla tenkit ettiği Halk Cephesi (Ebulfez Elçibey'in bir yıllık dönemi) 
döneminde ülkenin bir kapik (kuruş) borcu yoktu. Devletin hâzinesinde 100 
milyon dolardan fazla para vardı. Sanayi müesseseleri-nin yaklaşık yüzde 70'i çalışıyor, mal üretiyordu. Halkın aylık kazana ortalama 100 dolardan fazlaydı. İşsizlik neredeyse yoktu. Şimdiyse ülkenin dış borcu bir milyar doları aşmış, ortalama aylık gelir 20 dolar, işsiz nüfus bir milyondan fazla, 


hayat standardı en az on kat aşağı düşmüş, müesseselerin ancak yüzde 10- 12'si çalışıyor, Azerbaycan bir sosyal felaket girdabında çalkalanıyor. 


... İktidardan istifade ederek kendisinin aile-klan mafyası ciddi bir durumdur. Oğlu İlham Aliyev'in adının karıştığı gazino fırıldakları dikkati çekmektedir. İlham Aliyev'in 6,5 milyon dolarlık borcu mukabilinde Dışişleri Bakanlığı'nın konuk evi olarak yapılması düşünülmüş Avrupa Oteli'nin ve ona bitişik kumarhanenin, bölücü terör örgütü PKK ile ilişkisi açık olan kumarhaneler kralı Ömer Topal'a kiraya verilmesi, çok ilginç olayları içeriyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Teftiş Kurulu'nca yapılan özel incelemede tespit edilen deliller, Haydar Aliyev tarafından Dışişleri Bakanı Haşan Hasanov'un üzerine yıkılarak, konunun üstü kapatıldı. Topal Örneğin ve İlham Aliyev'in ortak oldukları kumarhaneler zincirinin bulunduğu Hyatt Regency, Abşeron ve diğer oteller bu gün de çalışmaktadır."” 


AZERBAYCAN TÜRKLERİNİ 


SOYKIRIMA TABİ TUTAN ŞAUMYAN"A METHİYE Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin yukarıdaki raporda yer alan Haydar Aliyev'in annesinin Ermeni asıllı olduğuna dair tartışmalar, Azerbaycan'da uzun yıllar devam etmiş ve basında da yer almıştır. Muhalefet partilerinden birinin lideri olan Eşref Mehdiyev, Haydar Aliyev'in annesinin Ermeni olduğunu iddia etmişti. Buna rağmen bu iddiaya karşı hiçbir açıklama yapılmamıştır. 


Rahmetli Eşref Mehdiyev, iddialarını, Haydar Aliyev'in bir konuşmasına dayandırmaktadır. Haydar Aliyev, S. G. Şaumyan"ın? doğumunun 100. yılı dolayısıyla 1975 yılında bir heykel inşa ettirmiş ve bu heykelin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende bir konuşma yapmıştır. Aliyev'in törende yaptığı konuşmanın metnini arşivlerde ve kütüphanelerde çok aramama rağmen bulamadım. Ancak Azerbaycan 


KGB'sinde çok üst düzeyde görev yapmış vatansever, Türk milliyetçisi bir dostumdan temin edebildim. Bu konuşma metni, kırmızı kaplı 48 sayfalık Azerbaycan Türkçesinde, kril alfabesiyle basılmıştı. Bu dostum, "LENİN İŞİ UĞRUNDA KOMÜNİZM UĞRUNDA MERT MÜCADELECİ" adlı ve Haydar Aliyev imzalı kitapçığı, Rusya'daki arşivlerden binbir zahmetle 


temin ederek bana vermişti. Dostuma "Bu kitapçık Azerbaycan'da niçin yok" diye sordum. Cevabı çok ilgi çekiciydi: "Haydar Aliyev, geçmişine dair tartışmalı ve AzerbaycanlI Türklerin kabullenemeyeceği bilgi ve belgeleri, eskiden yaptığı konuşmaların tamamını, 1993 yılında iktidara el koyduktan sonra imha ettirdi." cevabını verdi. Haydar Aliyev'in 4 Ağustos 
1975 ve 11 Ekim 1978 tarihlerinde Şaumyan hakkında yaptığı 
konuşmalardan bazı bölümleri aşağıdadır: 


"Aziz yoldaşlar, 


Nesiller proleterya davası uğrunda mücadele verenleri, kalplerinde seve seve yaşatıyorlar ve ebediyete kadar yaşatacaklardır. Stephan Georgiyeviç Şaumyan, Leninci Bolşevik teşkilatı içerisinde ebedi yer tutmaktadır. 


Bugün Azerbaycan Komünist Partisi'nin ve içtimai teşkilatlarının temsilcileri olarak komünist partisinin ve Sovyetler devletinin görkemli hadimi büyük Lenin'in en sadık yardımcısı ve silah arkadaşı Stephan Şaumyan'ın doğumunun yüzüncü yılını büyük bir merasimle O'na yakışır şekilde kutlamak için, bu muhteşem sarayda bulunmaktayız. 


Bugün Azerbaycan halkı büyük ve şerefli bayramın mutluluğunu yaşamaktadır. Çünkü merkezi komitenin başkâtibi, S.S.C.B. Âli Sovyet Riyaset Heyetinin Başkanı L. Brejnev yoldaş, şanlı komünist devriminin geleneklerini ve ananelerini yaşatan Bakü'ye, büyük Lenin'in adını taşıyan bayrağı ve nişanı hediye etmiştir. 


Bu, Azerbaycan'da Bolşevik ihtilalini, sınıf mücadelesini ateşler içerisinde canlan pahasına yaratanlara verilen mükâfattır. 


Kafkasya'nın Bolşevik kalesi olan Bakü halkına, komünist komitesine, bütün Azerbaycan komünistlerine verilen değerin çok önemli bir ifadesidir. 
Bizler de bütün kalbimizle büyük Lenin'in bu nişanına layık olmaya çalışacağız. 


Azerbaycan halkı, nesiller, Ekim inkılâbını, Lenin'in felsefesini layıkıyla devam ettirmektedirler. Bakü komünistleri olarak, parti teşkilatı olarak, inkılabın ananelerini göz bebeğimiz gibi koruyup devam ettirmekteyiz. 


Sovyet Azerbaycan'ın başketine Lenin nişanının verilmesi hepimizin bayramı oldu. 


Aynca Brejnev yoldaşın muhteşem nutku, Komünist Partisi Merkez Komitesi'nde yaptığı konuşma ve tavsiyeler, bizim takip edeceğimiz faaliyet programı olacaktır. Bu program Komünist Partisi'nin ve Sovyet hükümetinin babalık kaygısının parlak tezahürleridir. 


Aziz dostlar, 


Büyük devlet hadimi Stepan Şaumyan'ın yüzüncü yıl jübilesi, bize vasiyet ettiği halklann dostluluğunun, idealinin parlak tecessümüdür. Stepan Şaumyan'ı bir daha saygı ile anıyor, toplantımıza iştirak eden akrabalanm samimi duy-gulanmla selamlıyorum. Şaumyan kanlı on sekizinci yılda Kafkasya üzerine Lenin bayrağını dalgalandıran, Bakü komünistlerinin ve Bolşevik nesillerin ilham kaynağıdır. Bugün, kalbinin durmasının üzerinden 
60 yıl geçmiştir. Sizlerden rica ediyorum, aziz hatırasını yâd etmek için hep 
beraber ayağa kalkalım. Bakü Komiserleri her zaman bizimle beraberdir. 
Onlann ideali "yaşasın komünizmdir." Bu idealleri taşıyan ve yaşatan milyonlarca insan, dünya komünizmini zafer bayrağına çevirmişlerdir. İdeal yenilmezliği, Bolşevik prensipleri, inkılâp düşmanlanna karşı banşmazlık Şaumyan'ın vazgeçilmez hususiyetleriydi. O, bütün ömrünü komünizm uğruna, Lenin'in prensiplerinin hayata geçirilmesi yoluna hasretmiştir. 


Lenin'le tanışması onun hayatında çok mühim merhale olmuş Lenin'in derin ve aydın tefekkürü, 25 yaşındaki Şaumyan'ın üzerinde büyük etki yaratmıştır. Lenin, Şaumyan'ı Kafkaslarda ve Bakü'de görevlendirmişti. 
Çünkü içtimai ve siyasi hayatın en büyük merkezi Bakü idi. Çünkü kapitalistlerin zulmüne karşı, işçilerin sınıf mücadelesi burada yapılıyordu. 


Şaumyan'ın faaliyetleri 1907 yılında Bakü'de başlamıştır. Bundan dolayı, 
1911 yılında Rusya'nın parti komitelerinin en büyük toplantısı Bakü'de 
yapılmıştır. Bu toplantıların en faali Şaumyan'dı. Daha sürgüne gönderilen Şaumyan, sürgün yerinde Dr. Neriman Nerimanov'la münasebet kurmuştur. 
Her ikisi de gazetelerde ve halk üniversitelerinde beraber çalışıp işbirliği yapmışlardır. 1914 yılında sürgünden Bakü'ye dönmüş ve Bolşevik teşkilatının başına geçmiştir. 1917 ihtilalinin başladığı zaman Bakü Sovyetinin Başkanı seçilmiştir. 


Şaumyan, M.E. Azizbeyov, P.A. Çaparidze, N. Nerima-nov, C.M. 
Efendiyev ve diğer Bolşeviklerle birlikte ölümsüz Lenin'in görüşlerini hayata geçirmek için büyük gayret sarf etmişlerdir. Çalışmalarının daha etkili olması için Himmet gazetesinin neşrine başlamışlardır. Gazetenin ilk sayısı Neriman Nerimanov'un redaktörlüğünde çıkarılmıştır. 


Merkezi komitenin üyesi seçilen Şaumyan sayesinde Bakü'de Sovyet hâkimiyeti kurulabilmiştir. Böylece Bakü, Azerbaycan ve Kafkasya'da Ekim ihtilalinin yıkılmaz kalesi olmuştur. Aynı zamanda Bolşevik ihtilalinin yolunu da ışıklandırmıştır. Bu büyük faaliyetlerinden dolap Lenin, Şaumyan'ı Kafkasya Fevkalade Komiserliği'ne getirmiştir. 


1918 yılının Mart'ında Müsavatçılar, Sovyet hâkimiyetini boğmak için 
Bakü'de Anti Sovyet kıyımı başlattılar. Bolşe-viklerin kararlı tutumu sayesinde Müsavatçılann kıyımı bastırıldı. 


Aziz yoldaşlar, 


Komünist Partisi Merkezi Komitesinin Üyesi Şaumyan'ın başkanlığı ile 25 
Nisan 1918 tarihinde Bakü Halk Komiserleri Sovyetinin kurulması için büyük bir zirve toplantısı yapılmıştır. Bütün Kafkasya'nın ilk selahiyetli Sovyet hükümeti olan bu hükümette çok değerli insanlarımız görev almışlardır. 


Bakü Halk Komiserleri Sovyeti, 1 Mayıs'm dünya işçilerinin birlik günü ve bayramı olduğuna dair öz beyannamesini neşrederek, Halk Komiserleri Sovyeti'nin, merkezi hâkimiyet ile devamlı işbirliği içinde olacağı, Bakü işçilerinin, yoksulların, Rusya işçi ve köylüleri ile birleşeceklerini karar albna almıştır. 


Bununla, Bakü işçilerinin ve Azerbaycan halkının, Sovyet Rusya'sı ile dostluk ve kardeşlik içerisinde olacağı arzusu karar albna alınmıştır. 


Aziz yoldaşlar, 


Lenin ve Sovyet Hükümeti, Azerbaycan'daki komünist faaliyetleri devamlı yönlendirmişler, bize ışıklı yollan göstermişlerdir. 


Vatandaş muharebesi ve harici müdahaleler, yüzük kaşı gibi Bakü'yü araya alsa da Lenin ideallerini rehber bilen Azerbaycan Bolşevikleri, Rusya'nın sosyalizm tecrübesinden istifade ederek, proleter diktatoryanm vazifelerini azimle yerine getirmiştir. Böylece işçi-köylü hâkimiyeti gerçekleşmiş, Bakü Halk Komiserleri Sovyeti/ petrol sanayini ve Hazar Ticaret Donanmasını kamulaştırmış, bütün topraklara el koyarak, topraklan köylülere dağıtmak için karar kabul etmişlerdir. 


Aziz yoldaşlar, 


Gerçek Bolşevikler, milliyetçilerin fitne-fesatlarına inanmadan, ölümden korkmadan, madenlerde ve fabrikalarda, köylerde ve kazalarda Lenin hakikatlerini kitlelere ulaştırdılar. 


Harid müdahaleler ve Müsavatçılann tazyiki ile Bakü'deki Sovyet hâkimiyeti geçid olarak süküt etti. (Aliyev, Türk ordusunun Bakü'yü Rus 
Bolşevik ve Ermeni Taş-naklardan kurtarmasını ima ediyor. TE.) 1918 
yılında ingiliz-ler ve onlann uşaklan, Bakü komitesinin rehberlerini vahşice öldürdüler, Şaumyan ve dava arkadaşlan kahramanca ölüme gittiler. 


27 Nisan 1920'de, Komünist Partisi'nin idaresi altında Rus işçileri, Sovyet 
Rusya'nın kardeş yardımı ile isyan eden işçi ve köylüler çürük ve halka zıt olan Müsavat rejimini devirdiler. Böylece, Bakü'nün ve Azerbaycan'ın üzerinde Sovyet hâkimiyetinin kızıl bayrağı ebedi olarak dalgalanmaya başladı. 


Yoldaşlar, 


Aziz Şaumyan, ancak 40 yıl yaşayabilmişti. O, partimizin görkemli nazariyetçilerinden birisi idi. Şaumyan, milliyetçilik ve oportünizmin, Marksizmin en büyük düşmanı olduğunu söylüyordu. Bu sözler günümüzde de geçerlidir. Emperyalist irticanm bayrak yaptığı milliyetçilik, ideolojik cihetten davayı saptırmak için vasıta olarak kullanılmaktadır. Biz her zaman gurur duyuyoruz ki; Ekim Bolşevik İhtilalinin büyük önderi Lenin'in gösterdiği istikamette mücadelemiz devam edecek, bu ideal bizim bayrağımız olacaktır. 


Aziz yoldaşlar, 


Sovyet Azerbaycan'ı beynelmilel komünist birliğinin canlı örneğidir. 
Azerbaycan ve Rus halklarının dostluk ve kardeşliğinin birliği ve beraberliği ile Lenincilerin kanı ile komünizm daha kökleşecek ve güçlenecektir. 


Azerbaycan halkının yüreği, komünist ihtilalinin ilk yolcusu beynelmilelci büyük Rus halkına derin muhabbet ve minnettarlık hisleri ile coşmaktadır. 
Brejnev yoldaşın Bakü'de yaptığı konuşmada dediği gibi, komünizm ananelerine her zaman sadık kalacağız ve Lenin'in milli siyasetinin takipçisi olacağız. Lenin'in sadık yardımcısı Şaumyan da Azerbaycan nesilleri için yol gösterici bir rehber olmuştur. 


O, Gürcistan'da doğmuş, burada ihtilal faaliyetinin içinde olmuş, Ermenistan'da Bolşevik teşkilatının beşiği başında durmuş, Bakü komünistlerinin sınıf mücadelesine yetişmiş, Azerbaycan'da umum Rusya ihtilalinin görkemli rehberi olmuştur. 


Bugün biz iftihar ve muhabbet hissi ile diyoruz ki, Ermeni halkının büyük oğlu Şaumyan, hem Azerbaycan halkının, büyük Kafkasya halklarının ve çok milletli ve vahit Sovyet halklarının oğludur. 


Azerbaycan halkı, Şaumyan'ın hatırasını her şeyden aziz tutmaktadır. 
Dağlık Karabağ Muhtar Vilayetinin merkezi, iki vilayet, onlarca müessese, kolhoz, okul, medeniyet sarayı ve medeniyet evi, Bakü metrosunun en güzel istasyonlarından birisi onun adını taşımaktadır. (Bunlar ve dikilen heykeller, Aliyev zamanında yapılmıştır. TE.) 


Şaumyan'ın Bakü'deki abidesi her zaman çiçeklerle bezenmektedir. Bir müddet evvel de bu sadakat timsali Lenindnin abidesi Stepanakert'te muhteşem bir tören ile açıldı. 26'lann kardeş mezarlan Azerbaycan'ın her emekçisi için mukaddestir. Mezann üzerinde devamlı yanan meşale ile ölmezliğin, şöhretin işaretidir. 


Aziz yoldaşlar, 


Şaumyan yoldaşın doğumunun yüzüncü yılını, komünist inkılâbın 61. 
yıldönümünde kutlamaktayız. Halkımızın ve partimizin kahramanlık tarihi 


Şaumyan'ın mensup olduğu Lenind komünistler guvardiyasmın hayatı ve mücadelesi ile daha da şereflenmektedir. 


Marksizm-Leninizm bayrağı Sovyet halkını nurlu komünizm idealinin galebesine doğru götürmektedir. Yaşasın en büyük ilham kaynağımız. 
Sovyet İttifakı, yaşasın komünist partisi, yaşasın komünizm. 


Aziz yoldaşlar, 


Her yeni nesil, büyük Lenin'in yarattığı komünist partisinin kahramanlık programını heyecan ve iftiharla okumaktadır. Büyük devlet adamı Stepan Şaumyan'ın hepimizce aziz olan adı ışıklı semalarda bir yıldız gibi parlamaktadır. Müsaade edin, Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitesinin, Azerbaycan Bakanlar Kurulunun, Ali Meclisin aldığı kararla adı dillere destan olan Bakü Komiserlerinin Başkanı, Lenind Bolşevikler neslinin şanlı temsildsi Stepan Şaumyan'ın heykelinin açılış merasimini yapalım. 


Azerbaycan'ın başkentinde Şaumyan için anıt dikilmesi onun hatırasına derin hürmetin, saygının ifadesidir. İnkılâba, komünizme, halkların dostluğuna, Lenin'in ideallerine sadık olmanın sembolüdür. Şaumyan, bu ideal için kahramanca vuruşmuş ve canını feda etmiştir. 


Ermeni halkının bu büyük oğlu, Kafkasyalılann, Azerbaycan Sovyet İttifakinın ve Azerbaycan halkının ve Sovyet cumhuriyetinin bütün halklarının oğludur. Bu kahraman insan cellâtların ve dış şer güçlerinin silahlanndan çıkan kurşunların kurbanı oldu. Ama Bakü komünistleri, Kafkasya halkları, o ölmeden evvel "Biz komünizm için ölüyoruz. Yaşasın komünizm." diyen o yiğit insanın sesini duydular. Yüksek derecede medeni bir insan olan Şaumyan'ın çok az insanda bulunan özellikleri vardı. 
Hayırsever, temkinli, alçak gönüllü, yumuşak huylu bir insan idi. Özellikle Bakü işçileri ve tanıdıkları, onu yürekten seviyorlardı. Azerbaycan Bolşevikleri bütün manevi ve fiziki güçleriyle Sovyet hâkimiyetinin yerleşmesi için ne lazımsa yaptılar. Burjuva milliyetçilerini ve onlarla işbirliği yapan Bolşevik düşmanlannı susturdular. Zaten Şaumyan da bütün milliyetçilere, Müsavatçılara karşı barışmaz ve amansız mücadele vermişti. 


Harici müdahaleler ve dâhili komünist düşmanlarının birleşmesi sonucunda bu büyük hareket geçici bir süre için süküt etti ve o büyük devlet adamı Şaumyan fed şekilde helak oldu. 


İsyan eden Azerbaycan zahmetkeşleri, 1920 yılının Nisan'ında Sovyet hâkimiyetinin kızıl bayrağını yükselttiler. Böylece Lenin milli siyaseti, başta büyük Rus halkı olmak üzere, Sovyet halklarının kardeşlik yardımı ile Azerbaycan'da dalgalanan kızıl bayrakla zirveye ulaşmıştır. (Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra AzerbaycanlI bazı hasta ruhlar, Nisan 1920'de, Azerbaycan'ı komünist Rusya'ya, Türkiye'nin teslim ettiğini iddia ediyorlardı. TE.) 


Bizler, bütün Azerbaycan halkı bu mücadelede büyük yeri olan Şaumyan'ın hatırasını her şeyden aziz saymaktayız. Ona derin hürmet ve muhabbet alameti olarak, Azerbaycan zah-metkeşleri Dağlık Karabağ Muhtar Vilayetinin merkezine Stepanakert (Hankendi) adını vermişlerdir. Bizler de bugün, Sovyet Azerbaycanı'nın başkenti Bakü'de Lenind Bolşevik'in bu azametli abidesini açıyoruz. 


Bu abide başında komünizm dünyasının temeline ilk taşı koyanların aziz adlannı hususi bir minnettarlık hissiyle anıyoruz. Onların arasında Şaumyan'ın adının ayn bir yeri vardır. Çünkü zaman ne kadar geçerse geçsin parti namına gösterdiği yiğitlikler asla unutulmayacaktır. 


Yaşasın beşeriyetin parlak geleceği uğrunda, Marksizm-Leninizm uğrunda, Marksizm-Leninizm namına sadakatle hizmet, mücadele etmiş Sovyet Komünist Partisi. Yaşasın Sovyet halkını komünizm zirvesine taşıyan Lenind merkezi komite." 


Stephan Şaumyan'ın 100. doğum yıldönümü ve heykelinin açılışında Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreteri Haydar Aliyev'in yaptığı konuşmalann bir başka tanığı da Azerbaycanil yazar Süleymanov Famil Cebi Oğlu Garacallı idi. Famil Garacallı Süleymanov, 1999 yılında Bakü'de yayınlanan "Ağnlı Ağnm Menim" adlı eserinin 136-138. sayfalannda o günleri şöyle anlatmıştır: 


"... Şaumyan'a ise Bakü'de inkılâpçı ve demokratik kuvvetlerin liderlerini ve taraftarlannın hepsini bir gecede katletmesi emredilir. Görüyor musunuz, 


bu tür planlarla Bakü Komiserlerini Karakum çöllerinde kurşuna dizdirerek, kendisini de ölmüş gibi gösteren Şaumyan, kaçtı ve Hindistan'da yaşadı. Bu bir gerçektir. Biz onun heykellerini Azerbaycan'ın her yerine, özellikle dikip, mezan önüne gül desteleri sıralamışız. Bu bizim unutkanlığımız değil mi? Yâdıma bir hatıra geldi; Şaumyan'ın heykeli önünde nutuk söyleyen Genel Sekreterdin sözleri. Halen de kulaklarımdan gitmiyor. O dedi: 


" ... İftihar ediyorum ki ben de Şaumyan'ın emdiği sütten emmişem..." 
Genel Sekreter gürledi, biz de alkışladık."? 


Yazar ve idared Süleymanov Famil Cebioğlu Garacallimn anlattığı bu konuşma, 1918 yılında Bakü'de 30 bin AzerbaycanlI Türk'ü katleden Ermeni Şaumyan'ın 100. doğum yıldönümü ve heykelinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törenlerde yapılmıştı. O tarihlerde (1975-1978) Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreteri Haydar Aliyev idi. Yazar Garacallı, o konuşmayı, ad vermeden, o tarihlerde hayatta olan Haydar Aliyev'in yaptığını ima etmişti. 


Azadlık hareketinin lideri ve ilk demokratik seçimleri kazanarak Cumhurbaşkanı olmuş Ebulfez Elçibey ve yönetimini, Haydar Aliyev ile birlikte deviren Suret Hüseyinov da 


1995 yılının Mart ayında Moskova'da soru cevaplı bir mülakatta Aliyev'i 
şöyle değerlendiriyordu: 


"... Onun ve benim görevde olduğum bir yıl içinde, Haydar Aliyev beni yalan yoluyla bu vazifeden uzaklaştırdı. Ben bu insan şeklindeki şeytan sayesinde çok şeyler öğrendim... Haydar Aliyev, bizim halkımızı on yıllarca geri bıraktı. O, rüşvetçilik sisteminin temelini daha 1960-80 yıllan arasında Milli Tehlikesizlik Komitesimin (KGB) başkanı olarak ve sonra Azerbaycan Komünist Partisimin Birind Katibi iken atmıştır. Şimdiyse onun iktidara ikinci kez gelmesinde rüşvetçilik fantastik bir genişlik ve ilerleme kaydetmiştir. Bütün vazifeler açık aşikar alınıp satılır oldu. Bakü ise şimdi yüzlerce Türk işadamının kızlarımızla yattığı büyük bir genelev haline gelmiştir. Ben biliyorum ki Haydar Aliyev, Azerbaycan halkından intikam alıyor. Zamanı gelince söyleyeceğim ve dokümanlan da yayınlayacağım..."© 


Bunlan söyleyen ihtilald Suret Hüseyinov, şimdi Bakü'de-dir. Serbesttir ve ticaretle uğraşmaktadır. Söyleyeceklerinin ve açıklayacaklannın zamanı gelmiştir. Sözünü yerine getirmelidir. Hiç değilse "ülkem" dediği Azerbaycan'ın geleceği için elindeki belgeleri açıklamalıdır. 


IV. BÖLÜM 


İHANETİN BAŞLANGICI VE GERÇEK İSYAN 4 Haziran 1993 yılında gizemli şehir Gence'de başlatılan Rusya-Aliyev destekli silahlı isyan, Kafkasların ve Türk dünyasının kaderini belirlemiştir. Azerbaycan'ın, Gürcistan'ın ve Ermenistan'ın, Batı dünyası ile beraberliğini ve gerçek demokratik sistem içinde gelişmelerini engellemiştir. Kafkas ülkeleriyle Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin, Türkiye ile birlikte "Büyük Türk Dünyası" ülküsünün yolunu kesmiştir. Bu da yeniden "böl-yönet", "olay çıkar-el koy-sömür" uygulamalarından vaz geçmeyen Rus şovenizminin işine yaramıştır. 


Azerbaycan'daki hayat tarzı ve gerçek bir demokratik yapı, Gürcistan'ı, Ermenistan'ı, Osetya'yı, İnguşistan'ı, Kabardin-Balkar'ı, Karaçay-Çerkez'i, Çeçenistan'ı, Dağıstan'ı ve hatta Kırım Türkleriyle Kazan, Don ve Volga boylarındaki Türk topluluklarını da etkileyecekti. Rusya'nın etki alanından çıkan bu topluluklar ve otonom cumhuriyetler tam bağımsız olacaklardı. 
Orta Asya'nın çeşitli ülkelerine dağıtılmış Ahıs-ka Türkleri, Türkiye ile Gürcistan arasındaki yurtlarına döneceklerdi. Güney Azerbaycan'da yaşayan otuz beş milyonun üzerindeki AzerbaycanlI Türkler, ya Kuzey Azerbaycan ile birileşecekler ya da bağımsız bir Türk devleti kuracaklardı. Dolayısıyla Rusya'nın, Orta Asya cumhuriyetleri üzerindeki baskısı olmayacağı gibi, sömürü sistemini de yeniden kuramayacaktı. 


"... Büyük Türk milletinin kurduğu ve Türk milletini temsil eden devlet sadece Anadolu'da kaldı ve yaşadı. Onun kalması ve yaşaması, gelecekte Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan ve öteki Orta Asya Türk cumhuriyetleri ve halklan için yol gösterici, hayat kaynağı ve bir örnek oldu. Ona bakarak, bağımsızlıklan uğrunda mücadele ettiler. Bu, Atatürk'ün, Türk milletine yaptığı en büyük hizmettir... Rus- 


ya, Azerbaycan tam bağımsız devlet olursa bütün Kafkasların elinden çıkacağını biliyor. Ermenistan da Azerbaycan bağımsız olursa SSCB 


(Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği) zamanında at oynatan Ermenilerin Kafkaslarda bir nüfuzunun kalmayacağını düşünüyor. İran da Azerbaycan bağımsız olursa güneyde Azerbaycan halkı bağımsızlığı için mücadeleye başlar diye düşünüyor. Bu da İran'ın tehdididir. Bak, bu yüzden onlann hepsi bu meseleye kudurmuşçasına girişiyorlar. Biz ise bu mücadelede tek kaldık. Bize çok yakın olan Türkiye ise bir kardeş gibi yürekten istese de Ermeni-Rus-Fars üçlüsünün içine girerse kendisine zarar verileceğini 

gördü. Türkiye meseleye oldukça ihtiyatlı bir şekilde yanaşmaya mecbur oldu ve ordusu, askeri kuvvetleri olmayan Azerbaycan, tek başına kaldı, topraklan işgal edildi.. Z'Z 


Ebulfez Elçibey, Keleki'den Bakü'ye döndükten sonra bağımsız, gerçek demokrasi ile idare edilecek bir Azerbaycan'ın, Türk dünyasına ve Kafkaslara örnek teşkil edeceğinin analizini böyle yapıyordu. Rusya, idari, ekonomik, sosyal, siyasi çıkmazlar ve düşkünlükler içindeydi. Ama "yeniden sömürme-emperyal" ideoloji dürtülerini canlı tutuyordu. Bu ideolojisini engelleyecek, yolunu kesecek coğrafyanın her bakımdan zengin, bölünüp parçalanmış, toparlanmaya, dirilmeye çalışan Kafkaslann ve özellikle Azerbaycan'ın olduğunu iyi biliyordu. Onun için ilk önce Azerbaycan'da, Kafkaslara ve Türk dünyasına örnek olacak gelişmeleri durdurmanın yollanm aradı ve buldu. Bunlardan biri; yıllarca hizmetinde olan iliği ve kemiğiyle kendisinden olan Haydar Aliyev ve ona yardım edecek olan Albay Suret Hüseyinov idi. Diğeri de İran ve Ermenistan'dı. 
Haydar Aliyev, Rusya'nın Azerbaycan'dan, Kafkaslardan ve kendisinden el çekmeyeceğini iyi biliyordu. Bu durumu, "İkinci hâkimiyetine" kolaylıkla dönüştürebilecekti. Bir taraftan Rusya, Ermenistan'ı öne sürerek Azerbaycan topraklanna saldınyordu. Bir taraftan İran, Azerbaycan'ı boğmak için her türlü entrikalan çeviriyordu (Rusya ve Ermenistan ile birlikte.) Türkiye ise çekingen, korkak, sudan bahaneler uydurarak, olaylara seyird kalmak ve beklemekle vakit geçiriyordu. Haydar Aliyev'in en çok güvendiği yerlerden biri de Türkiye'de Süleyman Demirel'in Başbakanlığı idi. Demirel ve Demirel'in müşavirleri, Elçibey ve iktidarını zayıf buluyorlardı. Onlann gönüllerinde yatan, Azerbaycan'a bağlı olan Nahçıvan Meclis Başkanı "Nahçıvan Cumhurbaşkanı" olarak takdim ettikleri Haydar Aliyev idi. Aliyev, "dikkat edilmesi" gereken bir figürdü, ama bağımsızlığını Rusya'ya ve komünizme karşı kanla kazanmış, demokratik 


hayata yeni geçmiş, Türk milliyetçilerinin zafer kazandığı genç Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başına getirilecek birisi değildi. 


Haydar Aliyev, Nahçıvan Meclis Başkanı olur olmaz 1950'li yıllardan itibaren bilip tanıdığı ve yetiştirdiği bürokrasideki (Özellikle KGB, Dâhili İşler Bakanlığı, Enerji ve Petrol İşleri, Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Başsavcılık, Dışişleri Bakanlığı, kolhoz ve salhoz başkanlan, Başbakanlık ve nihayet Cumhurbaşkanlığı) komünistler, ailelerinde ırki karışıklık olanlar ve soyu karışık akrabalarıyla ilişkilerini süratlendirdi. 
Zaman zaman onları ve önem verdiği kişileri Nahçıvan'a çağırıyordu. 
Bunlarla toplantılar yapıyor, kısa sürede iktidara yeniden geleceğinin garantisini veriyordu. Bazen de kendisine bağlı adamlarını, yüksek mevkilerde olanlara gizlice gönderiyor ve onlarla amaçlarına uygun görüşmelerin yapılmasını sağlıyordu. (Mesela; Suret Hüseyinov'a, petrollerin başında olan Resul Guliyev'e, Şeyhülislam Allahşükür Paşazade'ye vs.). Aliyev'in süratle teşkilatlandırdığı kadrosu, hem çalıştıktan kurumlarda ve halk arasında iktidar aleyhinde propaganda yapıyor hem de çalıştıklan yerlerde işleri yavaşlatıyorlar, yönetim aleyhinde propaganda yapıyorlardı. Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, bu gelişmeleri ve niçin devrildiğini, Adalet Tahirzade ile 1997 yılında yaptığı röportajda şunlan anlatıyordu: 


"Milli TehlikesizlikNazırlığı'nda (Milli GüvenlikBakanlığı-KGB), Savunma Bakanlığı'nda bizim hazır kadromuz yoktu. Bakanı yahut Başsavcıyı değiştirmekle köklü kadro değişikliği olmuyor. Müessesenin içinde işleri yürüten orta dereceli 


kadrolar yerlerinde kalıyor. Onları tecrübeli kadrolarla değiştirmek kolay değil. Bunun için belli bir zaman gerekir ki üç ila beş yıla yetişsinler. İşi iyi öğrensinler. Bu yüzden biz orta dereceli kadroyu dağıtamadık. Onlar da üçdört ay bizi dinledikten sonra aleyhimize çalışmaya başladılar. Böylece 

KGB de, Savunma Bakanlığında, İçişleri Bakanlığımda kendi kadrolarımızı yetiştiremediğimiz için o nazırlıklar bizim aleyhimize çalışmaya başladılar. 


... İktidarlarını halk hareketine göre kaybetmek istemeyen oldukça güçlü tabakalar vardı. Bakanlıklarda uzun yıllar boyunca orta derecede, alt derecede çalışanları kendilerine uygun görmüyorlardı. "Çoluk-çocuk, yetim-yesir, kasıp (fakir), hiç parasız görev almış insanlar gelecek, onlara 


başkanlık yapacaklar." Bunu kabul edemediler. Onlar, Sovyet bürokratik teşkilatında yağlanmış, güçlenmiş tabakaydı ve tabii ki bizi kabul etmeyeceklerdi. Ancak biz de bu durumu birden kırıp atarak, yerine yeni uzmanlarla doldurabilmedik. Bu iki belanın arasında kaldık. Onlar üç-dört ay sonra kendilerine geldiler ve hıyanet ettiler. Çünkü halk hareketinden korkmuşlardı. Yerlerinde tir tir esirdiler. Halk hareketinden memnun değildiler. Buna göre fırsattan istifade edip "Görün bakın, sizin başınıza ne oyun getireceğiz." dediler ve getirdiler de. Buna karşı koyduk, ancak zayıftık. Rus istihbarat teşkilatı da onlara yardım etti. O kuvvetler de iktidarı devirdi. 


... Gence'de olay olmuş, ben üç gün içinde ne KGB'den ne de İçişleri Bakanlığı'ndan sağlıklı bilgi alamadım... Askerler tam manasıyla hıyanet ettiler. Ben sonradan öğrendim ki bizim askerlerin başında bulunanların hepsi (Bir iki kişi hariç) Rusya'da Baş Keşfiyyat İdaresi'nin (KGB) elinin altında tuttuğu adamlarmış. 


... Halkımız yeni iktidarın özelliğini doğru olarak değerlendiremedi. Yeni iktidarın özelliğini Sovyet komünist psikolojisiyle değerlendirmek imkanı yoktu. Yetmiş yıldan fazla komünist tefekkürle terbiye edilmiş insanlar, pazar ekonomisi kurallarının cemiyete uygulanışını gördükçe vehme kapıldılar, dehşete düştüler... Halkın iyi tanıdığı suçluları zama-runda ve prensipli olarak cezalandıramadık. Bağımsız devlet kuracağımızı, devletin, halkın ekonomik durumunu kökten değiştireceğimizi vaat ettiğimizde, insanlar bunu yıldırım hızıyla birkaç ay içinde olacağını bekliyormuş. Bizi kendinden saydığına göre haddinden çok şey uman halk, arzulannın yerine getirilmesinin çok geciktiğini gördüğü zaman bize küstü. Moskova, İran gizli servisleri, içimizde olan mafya, hıyanet grupları her taraflı propaganda yaparak, halkı yolundan çıkardılar, aldattılar, şaşırttılar. Halk inandı ki "Ağzı yumuşaklar" gitse, "Demir elliler gelse" iyi olacak. Nihayet "Demircililer" geldiler ve halk onlann ne olduğunu açık olarak gördü. 


... Bizde iktidarı ne tarzda korumak gerektiğinin tecrübesi olmadığından, iktidarı koruyamadık. 4 Haziran isyanı bas-tınlsaydı mesele kökten halledilecekti. Bize karşı duran Rus imparatorluğunun ve İran'ın gizli servisleri bizden daha güçlü ve daha tecrübeliydi. İsyanın başkanlannı koruyan gruplar da burada faal iştirak ettiler. 


... İktidarı korumak için diktatörlerin, totaliter rejimlerin kullandığı prensiplerden istifade etmemiz gerekirdi, ama biz hiçbir zaman bunu uygulamadık... Gence'deki isyanı bastırma imkânı vardı, ama bu zaman ellialtmış kişi öldürülecekti... Ben öz vatandaşımı öldürmeyi beceremem. Ben emir veremezdimki vatandaşlanm birbirini öldürsün diye. Savaş içindeki bir ülkede buna imkân tanımak olmaz. Cumhurbaşkanı kimdir ki emir versin, git filankesi öldür... Biz iktidardan askeri isyanla uzaklaştırıldık. Bu askeri isyan, parlamentoda siyasi isyanla tamamlandı ve Haydar Aliyev iktidarı kanunsuz olarak gasp etti. 


... Gence'de silah bıraktınlması gereken 500 insan vardı. Onlan topla oldukları yerde öylece yok etmek mümkündü. Peki, bırnu hangi hakla yapacaktık? Halka nasıl anlatacaktık? Bu 500 adamın içinde diyelim ki otuzu günahkârdı (suçluydu), kalanları emre uydular. Onlan öldürdükten sonra kendimize nasıl, hangi adla hak kazandırabilirdik? Ben doğrusu buna cevap bulamadım. Kendi askerini öldürmek, kendi vatandaşım, kendi vatanında vurdurmak, üstelik vuran vatandaşa "Milli kahraman" adı da vermek, hasta insan psikolojisidir. (Haydar Aliyev, 1995 yılında Rövşen Cevadov olaylannda (!) kahramanlık gösteren kendi silah arkadaşları bayrak kaldırdığı halde Albay Rövşen Cevadov'u da öldürenlere, törenler düzenleyerek, "Milli kahraman" madalyası vermişti. TE.) 


Her iki taraftan da ölenler Azerbaycan halkının evlatları değilmiş. Ben iktidardan kendi irademle gittim. Bile bile gittim. Bana hiçbir şey lazım değildi. Bir tek isteğim vardı ki iç savaş olmasın. Soydaşlarımız, kandaşlarımız birbirini öldürmesin. Benim için orada şöhretten söz bile edilemezdi. Benim için her şeyden önce VATAN ve MİLLET vardı." 


Bir taraftan Nahçıvan Meclis Başkanı Haydar Aliyev bürokrasideki adamlarını örgütlüyor bir taraftan da Nahçıvan'a çağırdığı adamlarıyla bir siyasi partinin kuruluşunu gerçekleştirmeye çalışıyordu. (Rafael Allahverdiyev, Ali İnsanov, Ali Hasanov, Murtuz Aleskerov, Siruz Tebrizli, kardeşi Celal Aliyev vs.) En önemlisi yeni kurulmakta olan silahlı kuvvetlerle ilişkisini geliştirip harekete geçirmekti. Bunun için de en uygun adamlar, Suret Hüseyinov (Gence isyanını başlatan Albay), Rahim Gaziyev (Savunma Bakanı), Necmettin Sadıkov (Ağdere'deki askeri birliğin komutanı ve şimdiki Genelkurmay Başkanı), Rövşen Cevadov (1995 


yılındaki sözde ayaklanmayla öldürülüp devre dışı bırakılmıştı) gibi askeri yetkililerdi. Bu komutanlarla Haydar Aliyev'in irtibatını, başta Rusya ile yakın ilişkileri olan Savunma Bakanı Rahim Gaziyev, Resul Guliyev, Rusya'daki bir bölgenin KGB Başkanı Neriman İmranov, KGB Albayı Şemsi Rehimov, Nahçıvan Meclis Başkanı Afyettin Celilov sağlıyordu. Bu son üç kişi, Aliyev"in karanlık işlerini çok iyi bilen sırdaşlarıydı. 


Aliyev iktidara geldikten sonra Şemsi Rehimov"u Cumhurbaşkanlığı Özel Kuvveden Başkanı, Afyettin Celilov"u Milli Meclis Başkanı 1. Yardımcısı, Neriman İmranov"u KGB (Milli Tehlikesizlik Nazırlığı) Başkanı ve Resul Guliyev"i de Meclis Başkanı yaptı. Ne var ki bir süre sonra Neriman İmranov"u 


ömür boyu hapse mahküm ettirdi. Afyettin Celilov ile Şemsi Rehimov da Aliyev bir yurt dışı seyahatine gittiği bir sırada aynı gece öldürüldü. Daha sonra yine öldürülen milletvekili ve tarihçi, Elçibey"in çok saygı duyduğu Prof. Ziya Bünyatov ile bu ikisinin ardından yalnızca timsah gözyaşlan döktü. Ayfyettin Celilov ile Şemsi Rehimov'u öldürdükleri iddiasıyla İçişleri Bakan Yardımcısı Rövşen Cevadov"a bağlı omoncular-dan bazılarını tutuklattı. Ama Şemsi Rehimov"un çocukları ve eşi "Bizim babamızın, kocamın katili bunlar değil. Biz biliyoruz, babamızı kimin öldürdüğünü." 
demişlerdi. (Bu ifadeler Azerbaycan yazılı basınında yer almışh. TE.) 
Haydar Aliyev, Neriman İmranov'u, mahkemesinden bir gün önce gece yansı gizlice Cumhurbaşkanlığı sarayına getirterek, üç saat baş başa görüşmüştü. Bu görüşmeden sonra (İmranov'un mahkemede Aliyev'in sırlannı açığa vuracak ifşaatlarda bulunmaması için) Neriman İmranov'un cezası indirildi ve daha sonra affedilerek, Moskova'ya gitmesi sağlandı. 
Neriman İmranov, Rusya'dan gizlice sık sık Gence'ye, Ağdere'ye geliyor ve cahil, megaloman, uyuşturucu müptelası, para, mevkii ve makam düşkünü Albay Suret Hüseyinov ile görüşüyordu. 


Ağdere ve çevresinde bolca üretilen şaraplar, Kafkaslarda olduğu kadar Rusya'da da meşhurdu. Bölgede bulunan birçok şarap fabrikalannın depolannı dolduran şaraplan, bölgenin komutanı olan Albay Necmettin Sadıkov ile Terter Valisi Serdar Hamidov birlikte kendi hesaplanna satmak istiyorlardı. Fakat milli kahraman ilan edilmiş olan Albay Suret Hüseyinov da bu şaraplann kendisine ait olmasını istiyordu. Dolayısıyla bu iki ekip 


arasında menfaat kavgası başlamıştı. Birbirlerini tasfiye etmek için aleyhte çeşitli şayialar yayıyorlardı. Bu durumu değerlendiren Nahçıvan'daki Haydar Aliyev, Neriman İmranov'u devreye sokarak, Suret Hüseyinov'u, Elçibey yönetiminin aleyhine yönlendirdi. Aliyev, Suret Hüseyinov'un zaaflarını çok iyi biliyordu. Serdar Hamidov ile ağabeyi İçişleri Bakanı İskender Hamidov ise Ebulfez Elçibey'i yanlış bilgilendiriyorlardı.”* 


Haydar Aliyev, Azerbaycan halkının düşünce yapısını, zaaflarını ve özelliklerini çok iyi biliyordu. Çünkü KGB'nin karanlık dehlizlerinde 50 yıl (1942 yılından itibaren) çok iyi yetiştirilmişti. İhanet nasıl edilir, halk nasıl avlanır, yönetimler nasıl zaafa uğratılır, nasıl idarelere, cemiyetler ve topluluklara nifak sokularak köle edilir ve bunlar kimlerle yapılır, çok iyi biliyordu. İkinci defa hayatının son safhasında diktatoryasını yeniden kurmak için bir taraftan 50 yıldır Azerbaycan'da ve Moskova'da biriktirdiği paralan ve Türkiye'den verilen 100 milyon dolan adamlarına dağıtıyor, diğer taraftan da idarenin aleyhinde propaganda çarkını işletiyordu. Aliyev ve şürekâsı, bu konularda yalnız değildi. Rusya, İran ve Ermenistan'ın propaganda çarklan ile uluslar arası petrol şirketleri de (İngiliz, Amerikan, Norveç, İtalyan şirketleri) devreye girmişti. 


14 Mayıs 1997 tarihli İngiltere'de yayınlanan Daily Mail gazetesinde, 1994 
yılma kadar Azerbaycan'daki BP şirketinde çalışan Londra'daki Avrupa Birliği'nin müşaviri olan Les Abrahams'ın bir makalesi yayınlandı. Les Abrahams, makalede, "İngiltere'nin Dış İstihbarat Kuruluşu (Mİ6) ile birlikte BP şirketi, Elçibey iktidannın devrilmesini desteklediğini" açıkladı. 


Elçibey döneminin Devlet Müşaviri Arif Haah 16 Mayıs 2006 tarihinde Bakü'de yayınlanan Müsavat gazetesine şu açıklamayı yapmıştı: 


" 1993 pimin Mayıs-Haziran aylan çok önemliydi. Milli hâkimiyet için tehlikeli ay temmuz ayı idi. Ermeni birliklerinin Kelbecer'den çıkarılmasına dair grafik tespit edilmişti. Temmuz ayının 15'inden başlayarak, Ermeniler 
Kelbecer'den çıkmayı kabul etmişti. Birleşmiş Milletler teşkilatının 822 
sayılı protokolünün yerine getirilmesi müzakere ediliyordu... 
Kelbecer'inboşaltılarak kaçkınların yerlerine dönmesi, Elçibey hükümetini güçlendirecekti. Aynı zamanda petrol anlaşmasının imzalanması için merasim yapılması kararlaştınlmıştı. Elçibey Temmuz ayında Londra'ya 


gidecekti ki ilk anlaşmalar imzalansın. Tabii ki bir sıra ülkeleri ve özellikle Rusya'yı bu durum rahatsız ediyordu. Onun için Azerbaycan'daki bütün 


unsurları faaliyete geçirdiler. Neyin pahasına olursa olsun iktidara gelme "arzusuyla yaşayan" Yeni Azerbaycan Partisi YAP (Aliyev'in Nahçıvan'da kurduğu parti) bundan istifade ettiler. Onlar, Azerbaycan'a düşman olan bütün güçlerle birle-şip Elçibey hükümetine, bağımsız Azerbaycan ideolojisine ve Azerbaycan devletine karşı suç işlediler." 


Aynı dönemin Başbakanı Penah Hüseyinov da (halen milletvekili) 4 
Haziran 2009 tarihinde Müsavat gazetesine şu açıklamayı yaptı: 


" Ebulfez Elçibey'in iktidarının gördüğü işler ve ıslahatlar, tuttuğu doğru yol, dâhili ve harici güçleri rahatsız ediyordu. Bu güçler iktidarı devirmek için ciddi çalışıyorlardı. Petrol anlaşmaları için son hazırlıklar yapılıyordu. 
Karabağ münakaşasının düzenlenmesi ve Kelbecer'in bir ay içinde azad olunması ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda iki belge hazırlanmıştı. Bu belgeleri Ermenistan imzalamıştı. 6 Temmuz 1993 tarihinde gerçekleşecekti. Dolayısıyla bu tarihten sonra Elçibey yönetimini, seçimler yoluyla iktidardan düşürmelerinin imkânı yoktu. Onun için de iç güçler dış desteklerle askeri isyan yolunu tuttular... 


.. Milli Tehlikesizlik Nazırlığı, Gence'deki askeri isyancılar ile Nahçıvan, Bakü ve Moskova'da bulunan siyasi güçler arasında yapılan telefon konuşmalannda sürekli emirler verildiğini tespit etmişti... Suret Hüseyinov'un tevkif edilerek hapsedilmesi iktidarın lehine olabilirdi. Ancak 
4 Temmuz ayaklanmasında Hüseyinov, zincirin yalnızca bir halkasıydı. 
İsyanın derin kökleri vardı..." 


Doğruydu, "isyanın" derin köklerinin olduğuna dair kanaatler doğruydu. 
İsyancılarla işbirliği içinde olan Rahim Gaziyev'in dediği gibi, (9 Haziran 
2009 tarihli Müsavat gazetesi.) "Suret Hüseyinov kimdir? O, isyan edebilir 
miydi? Suret bir hiçti. Suret mahalle uşağıydı. Suret'in seviyesi nedir? 
Suretin eline kalemi verin, tercüme-i halini yazabilirse gelin kulaklarımı kesin. O, başkaldırıda adi icracılardan biriydi. Başta Haydar Aliyev oturmuştu. O, mukavemet gösteren adamlan başkalarının vasıtasıyla rahatça ortadan kaldırdı. Haydar Aliyev ile birlikte Gence'ye gittim. Ben ne bileyim 


daha önceden planlaştınldığmı. Gence'ye aynı arabada Resul Guliyev önde (Aliyev döneminin Meclis Başkanı), ben ve Aliyev arkada oturarak gittik. 
Gence"de Suret'in etrafındaki adamların bazıları Haydar Aliyev'in hâkimiyete gelmesini kabul etmiyorlardı. Aliyev ile Suret'in o konuşmalarının kaseti var. Haydar Aliyev diyordu ki "... A bala, gocalmışam, mene prezidentlik lazım değil. Ölkemin veziy-yetini düzeltip sonra çıhıp gideceğem..." (Ülkenin vaziyeti kötüdür, düzeltip sonra da gideceğim...) dedi. 


O derin kökler; Moskova, Moskova'ya kaçan eski Cumhurbaşkanı Ayaz Muttalibov ve Azerbaycan'daki adamlan, İran'ın Azerbaycan'da mollalarla ve bazı sosyal demokrat görüşlü adamlarla örgütlediği güçler, Aliyev'in kurduğu Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), Aliyev'in emirleriyle hareket eden bürokrasi. Bazı gazeted ve yazarlar. Türkiye'deki Aliyev'i iktidara getirmek isteyenler, Ermenistan yetkilileri, Taşnaksüt-yun liderleri. Daha da önemlisi Azaldık harekâtının içinde olan satkmlardı. Azerbaycan Milli Meclisi'nde, Gence'deki olaylar sert tartışmalara sebep oluyordu. Aliyev, bir taraftan yandaşlannı harekete geçirmiş saldırtıyor, bir taraftan Azaldık harekâtının liderlerinden (bağımsızlık harekâtındaki söylev ve hareketlerinden dolayı Moskova'da hapis yatmış) Cumhurbaşkanlığı ihtirasıyla yanıp tutuşan İtibar Memmedov ile Şaduman Hüseynov, eski silah arkadaşlanna bühtanlar atarak, sert hücumlarda bulunuyorlardı. İtibar Memmedov, "Bu iktidann eli kana bulanmış, istifa etmelidir..." diyordu. Memmedov, Cumhurbaşkanı olmak istiyordu. Aliyev taraf-tarlan, Haydar Aliyev'in Nahçıvan'dan getirilerek Başbakan olmasını öneriyorlardı. Onlar için önemli olan Aliyev'in birinci merhalede Başbakan olmasıydı. İkina merhale kolaydı. 
Elçibey'in etrafını boşaltıp, taraftan olan siyasi figürleri satın alarak, bezdirerek istifa ettirip Aliyev'i Cumhurbaşkanı yapmaktı. Ne var ki Aliyev'in o kadar beklemeye yaşı ve sabn elvermiyordu. Dediği gibi, artık gocalmıştı, hesteydi..O, üç yıla yakın bir zamandır, Nahçıvan'da kurguladığı oyunun son kertesine gelmişti. Türkiye'de de Elçibey aleyhine propagandalar etkisini göstermişti: "Elçibey hümanist, şair, duygusal, bilim adamı, içki düşkünü, iyi bir insan, ama Cumhurbaşkanı olmamalı... 
Yapamaz. Aynca Turana, İran'a ve Rusya'ya karşı, hayalci bir adam..." 
diyorlardı. Elçibey, Batı ile henüz ilişki kuramamıştı. Ama Türkiye'deki yakın dostlanndan, ilişki kurulacağı sözünü almıştı. 


Aliyev, bir taraftan Moskova'daki eski politbüro, KGB ve halen hâkimiyette olan, kendisinin Azerbaycan'a gitmesini isteyen ve bunun için yardıma olan dostlannı devreye sokmuştu. Moskova'ya diyordu ki "Elçibey iktidan devam ederse Kuzey Kafkaslardaki, Volga boylanndaki otonom devletler ve Türk kökenli topluluklar, bağımsız olurlar. İran, Ermenistan ve Gürcistan ile ilişkiniz kesilir. Karadeniz ve Hazar Denizi size kapanır. Büyük bir Türk dünyası doğar. Sizin yerinizi güçlenen büyük Türkiye alır. Bakın Türkler de Adriyatik'ten Çin Denizi'ne kadar Türk dünyası diyorlar... Dolayısıyla Kafkas petrolleri, Hazar'ın gaz ve petrolleri, Orta Asya'da Türk Cumhuriyetlerindeki gaz, petrol, uranyum, altın, pamuk ve tahıldan elinizi çekersiniz. Hatta yeniden Moskova Hanlığı yıllarına dönersiniz. Diğer taraftan da İran'da Şah'ın devrilmesi için Moskova'nın emriyle kurulan Tudeh-li, gizli teşkilattaki molla dostlanna ve Fars şovenistlerine de (Aliyev, Nahçıvan'dayken Tahran'ı sık sık ziyaret ediyordu.) "Elçibey, "Bötüv Azerbaycan-Büyük-Birlik Azerbaycan" istiyor. Kısa zamanda Güney Azerbaycan'daki 35 milyon Türkü harekete geçirecek ve birleştirecektir. "Ben sakalımı, Tebriz, Azerbaycan'ın başkenti olduğunda keserim" diyor..." şeklinde konuşuyordu. 


Haydar Aliyev, fazla sabretmedi, beklemedi. Elinin altındakileri ve taraftarlannı harekete geçirdi. Gence"de Ruslann verdiği silahlarla teçhiz edilmiş Suret Hüseyinov vasıtasıyla gerekli ültimatomlan (1) vermeye başladı. Suret Hüseyinov, kendisiyle Aliyev arasında gidip gelen aracıların önemli kişiler olduğunu gördükten sonra daha da yüreklendi, cesaretlendi. 
Suret Hüseyinov ile Aliyev"in irtibatını sağlayan kişiler, başta Nimet Penahlı (Azaldık harekatının ateşli nutuklar atan gençlerinden), Nisan 1993"ten itibaren Gence ile Nahçıvan arasında neredeyse postacılık yapıyordu. O zaman Bakü'de Penahlı'ya "Poçtalyon." Lakabını takmışlardı. Moskova'ya sık sık gidip gelen Savunma Bakanı Rahim Gaztyev, petrollerin başında olan Resul Guliyev ve Neriman İmranov idi. Aliyev ilk önce o bölgedeki ismi halk tarafından iyi bilinen, kahramanlık nişanı almış, sağlam iki güçlü genç askeri ya kendi tarafına geçirmeliydi ya da tarafsızlaştırmalıydı. 
Bunlardan biri Ağdere'deki birliklerin komutanı olan General Necmettin Sadıkov, diğeri de efsaneleşmiş Omon kuvvetlerinin komutanı Rövşen Cevadov idi. Bu iki genç askeri çeşitli vaatlerle tarafsızlaştırmak, Aliyev için zor olmadı. Onların tarafsızlaştırtması Suret Hüseyinov'un da harekete geçmek için bir ön şartıydı. 


Azadlık harekâtını boğup, demokrasiye adım atmış Azerbaycan'ı yeniden Rusya'ya bağımlı hale getirmek için, Moskova'daki generaller harekete geçmişlerdi. Dolayısıyla Rusya Savunma Bakanı Graçev'in başkanlığında bir toplantı düzenlenmişti. Elçibey'in nasıl devrileceğine dair aşağıdaki planı hazırlamışlardı. 


Şimdi de sizlere Rus generallerinin iştiraki ile Moskova'da Azerbaycan'da yapılacak darbe harekâtının nasıl planlandığını gösteren bir vesikayı sunacağım. Bu darbe hareketi içinde 3 Rus generali, Rahim Gaziyev, Ayaz Muttalibov, Suret Hüseyinov, Kurban Halilov, Haydar Aliyev, Natık Aliyev, Yakup Mamedov, İtibar Memmedov gibi kişilerin yer aldıklarını ve tatbik edecekleri planı, bu belge açıkça göstermektedir. Haydar Alivev'in başkanı olduğu Yeni Azerbaycan Partisi ile İtibar Memmedov'un başkanı bulunduğu Milli İstiklal Partisi de bu hareketin içinde yer almışlardır. Moskova'daki bir Rus bankası tarafından da finanse edilmişlerdir. 


RUSÇA BELGENİN TÜRKÇE METNİ ŞÖYLEDİR: 
Haziran ayının 7'si 1993,16.59, sahife 1/1 
Çok gizlidir. 


1-4 Haziran 1993 tariflinde ulaşan haberlere göre Moskova'da, P. S. 
Gracev, P. N. Barannikov ile ismi açıklanmayan kontr istihbaratçı ve R. 
Gaziyev buluşmuşlardır. Burada Azerbaycan'daki vaziyet görüşülmüştür. 


Aynı Zamanda R. Gaziyev burada Muttalibov'la buluşmuştur. Bu görüşmede Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ali Meclisi'nin Pre-zidyum eski Başkanlarıtıdan Kurban Halilov'un akrabast Kahra-manoğlu Abilov ve Haydar Aliyev'in temsilcisi Natık Aliyev de bulunmuşlardır. Misafirler, Muattlibov'u Haydar Aliyev'le birleşmeye veya hiç değilse kendi adamlarıyla birlikte tarafsız kalmaya ikna etmişlerdir. (Toplantıda şu konularda görüş birliğine vartlmışttr,) 


1. Azerbaycan Ali Meclisi'nin toplantıya çağnlmast. 


2. Haydar Aliyev'in Başkan seçilmesi-YakupMetnmedov'un da muavin seçilmesi 


3. Ali Meclis'in toplantısında Anayasa ntn değiştirilmesi-Hükümetin Ali Meclis'e bağlanması. 


4. Cumhurbaşkanı fermanlarının Hükümet tarafından onaylandığı takdirde uygulanması. 


Bunların dışında, Suret Hüseyinov'un ayrtlan Rus silahlı kuvvetlerinden külliyetli miktarda silah aldtğı belirtilmiştir. Bununla beraber birkaç havadan indirtne ve denizden çıkarma birlikleri eğiticilerinin de orada kaldığı, 


Ermeni meselesine gelince, muhalefetin katıldığı Ali Meclis toplantısının devamı süresince Azerbaycan sınırlarında saldırı olmayacağı, 


İki Azerbaycan Partisi'nin (İtibar Memmedov'un Milli İstiklal Partisi, Haydar Aliyev'in Yeni Azerbaycan Partisi) de Moskova'daki bir banka tarafından finanse edilmesi kararlaştırılmıştı. 


Suret Hüseyinov'un harekete geçmesinin işareti, 4 Haziran 


1993 gününün sabahı verildi. Hükümet kuvvetleriyle Suret Hüseyinov'un 
birlikleri karşı karşıya geldiğinde, Gence Halk Cephesi üyesi Mehman Bey'in, kan dökülmemesi için aracılık yaparken, bilinmeyen kişilerce arkadan vurulmasıyla verildi. Mehman Bey'i, Gence'de konuşlanmış ve Rusya'dan getirilmiş olan Rus omonculan vurmuştu. İsyanın fitili ateşlenmişti. Çarpışmalarda 19 kişi ölmüştü. Ama Aliyev'in Bakü'deki el altıları ve Moskova'daki yayın organları kanlı çarpışmaların başladığını ve yüzlerce insanın, hükümet güçlerince öldürüldüğünü yazıyordu. Bu haberlerle Azerbaycan halkının telaşlanarak, hükümete karşı ayaklanması amaçlanıyordu. Bu tür yalan haberler ve kara propagandalar, çeşitli söylentiler ve şayialar, Milli Meclis'te sert tartışmalara yol açıyordu. Aliyev taraftan olan milletvekilleri ile İtibar Memmedov ve adamlan, Başbakan Penah Hüseyinov ve Meclis Başkanı İsa Gamber'in hemen istifa etmesini istiyorlardı. Bu gruplar, Nahçıvan'da davet bekleyen Haydar Aliyev ile ilişki kurarak, Bakü'ye gelip Meclis Başkanı olmasını istiyorlardı. 


Aliyev, Cumhurbaşkanı Elçibey ile konuştuktan sonra ancak Meclis Başkanlığı'nı kabul edeceğini söylüyordu. Millet-vekillerinde ve halkta öyle 


bir kanaat oluşturulmuştu ki ülkedeki bu kardeş kavgasını, başkaldınyı ancak Haydar Aliyev önleyebilirdi. Başbakan Penah Hüseyinov dahi bu propagandaya inanmışb. Onun için Aliyev'i Bakü'ye davet etmeyi kendisi üslenmişti. Meclis Başkanı İsa Gamber ile kendisi görevlerinden istifa edecekler, Haydar Aliyev Meclis Başkanı, İtibar Memmedov da Başbakan olacaktı. (Sonradan Haydar Aliyev, İtibar Memmedov'un başbakan olmasına karşı çıkacakb.) İsa Gamber ile Penah Hüseyinov, ülkenin yeniden işgal edilmemesi, kardeş kanının dökülmesini önlemek ve Elçibey'in Cumhurbaşkanı olarak kalmasını sağlamak için Meclis Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerinden istifa ettiler. 


Haydar Aliyev'e uçak gönderildi. Uçakta Aliyev'e, Omon kuvvetlerinin başında olan Albay Rövşen Cevadov refakat ediyordu. Bunu Aliyev istemişti. Çünkü halk ve taraftarlan ile kendisine karşı olanlar bilsin ki o vazgeçilmez güçlü bir liderdir. Silahlı güçlere hâkimdir. 


Aliyev, Bakü Bine Havalimanında uçaktan iner inmez, Cumhurbaşkanlığına, Ebulfez Elçibey'in yanına gitti. Ebulfez Elçibey, ülkesini, bu durumdan kurtarmak için her türlü çareye başvuruyordu. 
Türkiye onun için ilk "meslehet" (tavsiye) alacağı ve onun inandığı ve güvendiği tek ülkeydi. İlk önce fikirdaşı olduğuna inandığı, sevip saydığı Türkçü Alparslan Türkeş'i aradı. Durumu olduğu gibi anlatıp ne tavsiye edebileceğini sordu. Türkeş, Başbakan Demirel ile görüşmesini tavsiye etti. 
(Elçibey'in 1998 yılında Bakü'de yaptığımız bir görüşmede bana anlattıklarından. TE.) Bunun üzerine Elçibey, Demirel'e telefon açarak tavsiyelerini öğrenmek istedi. Demirel de "Sen hemen Haydar Aliyev'i Nahçıvan'dan Bakü'ye getir. Onunla anlaş." dedi. Elçibey de Demirel'e "Haydar Bey zaten yanımda" cevabını verdi. 


Sonraki yıllarda Kanal-D televizyonu tarafından Ankara'daki Başkent Üniversitesi'nde 28.12.2005 tarihinde düzenlenen "Genç Bakış" adlı programda, bu konu da gündeme gelmişti. Bir öğrenci, Demirel'e; "Karabağ'ı Ermeniler işgal ettiği zaman niye müdahale etmediniz?" 
sorusunu yöneltti. Demirel, şu cevabı verdi: "Türkiye süper güç değil. 
Senden başka büyükler var. Kıbns müdahalesinde Birleşmiş Milletler yarım saatte müdahale etti, harekâtı durdurdu. Yardım silahlı müdahale ile değil, banş yoluyla olmalıdır." Aynı öğrenci, "Demokratik yolla seçilmiş 


Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'e darbe yapılarak iktidardan düşürüldü. Siz niye yardım etmediniz? Komünist Aliyev'i niçin desteklediniz?" şeklinde bir soru daha yöneltti. Demirel, "Elçibey'e darbe yapılmadı. Kendi kaçtı ve köyüne gitti. Dört yıl oturdu orada. Elçibey'i severim, ama o yönetemedi, idare edemedi. Bana telefon etti ve "Ne yapayım" dedi. "Aliyev'e git" dedim. O da "yanımda" dedi." 


Elçibey, Türkiye'den aldığı telkinler ve dürtüklemeler sonucu Aliyev ile istemeye istemeye birlikte çalışıp, ülkeyi bu çıkmazdan kurtarmak, kan dökülmesini önlemek için anlaştı. 


Ebulfez Bey'in Meclis Başkanlığı teklifini Aliyev, "Gence'ye gidip Suret Hüseyinov ile konuştuktan sonra ancak kabul edeceği" şartını ileri sürmüştü. 


Haydar Aliyev, olayların körükleyin ve aracı aktörleri Resul Guliyev ve Rahim Gaziyev ile Gence'ye giderek, Suret Hüseyinov ile görüştü. Haydar Aliyev ile görüşene kadar Suret Hüseyinov, "Meclis Başkanı ve Başbakan'ın istifası" şartım ileri sürüyordu. Aliyev ile görüştükten sonra "Cumhurbaşkanı istifa etmelidir" demeye başlamıştı. Söyleşiyi Suret Hüseyinov sonraki yıllarda şöyle anlatıyordu: "... Aliyev bana gelerek; "Ben Meclis Başkanı seçildikten sonra Elçibey'in istifasını talep et. Eğer istifa etmezse Cumhurbaşkanlığı sarayına saldın düzenle" dedi. Ben "O güzelim binaya yazık değil mi?" dediğimde, Aliyev; "Merak etme, daha iyisini inşa ederiz" dedi. Birkaç defa görüştük. Bu görüşmelerde, ben ona iktidarın başında olmasını, eski maskesini çıkartmasını ve tamamen başka bir şekilde halkın gözleri önünde ortaya çıkmasını rica ettim. "Entrika çevirmeyiniz, açık ve doğru konuşunuz ve hareket edin dedim..." Ben büyük sef (hatayanlış) ettim. Benim politik tecrübem yoktu, o bunu anlamıştı. Az ömrü kaldığını, yegâne hedefinin bana ülke yönetimini öğretmek, sonra da hâkimiyeti benim ellerime vermek istediğini söyledi. O zaman çok samimi görünüyordu. Ben onun bu teklifine razı oldum. O, Yüksek Şuranın başkanı, ben Başbakan olacaktım. Sonraki zamanda "Ben hayatımın son sayfalarını yazıyorum. Bana saygı göster. Ben birinci olacağım, sen ikinci" dedi. 


Karabağ muharebelerinin cereyan ettiği tarihlerde, 1992 Ekim ayında Azerbaycan'a Türkiye'den gençler yardım için gitmişti. Türk dünyasından 


gönüllü gençleri toplayarak, bir kampta eğitecek ve Ermenilere karşı savaşacaklardı. (1918 yılında da aynı bölgeye giderek, Gence'de askeri okul kurarak, Türk Kafkas İslam Ordusu'nda Ermeni ve Bolşevik kuvvetlere karşı savaşan gençlerin yetiştirilmesi gibi. TE.) Bu gençlerin başında Ülkü Ocakları teşkilatından Attila Kaya vardı. (Attila Kaya, halen MHP İstanbul milletvekili olarak TBMM'de görev 


yapmaktadır. TE.) Attila Kaya, 2007 yılında yaptığımız görüşmede, o günleri bana şöyle anlattı: 


"Ekim 1992'de Türk dünyasından gençlerin yetiştirilmesi için ihtiyaç olduğunda, ülkeleri içinde görev yapabilmeleri amacıyla Azerbaycan'da bir kamp kurmak için gitmiştik. Kurduğumuz kampta, Türkmenistan, Özbekistan ve Gürcistan gibi ülkelerden gençler vardı... Şubat 1993'de Gence'de olaylar başlayınca Bakü'de de mitingler başladı. Nisan ayında arkadaşlarımızla Gence'ye gittik. Olaylara müdahale edemedik. Bir arkadaşımız daha önce uçakla Bakü'ye gelirken yanında oturan bir Fransız, "Nisan-Haziran aylarında Elçibey iktidan gidecek/" demişti. Türkiye, Haydar Aliyev'in Nahçıvan'dan Bakü'ye gelmesi ve iktidarın ortağı olması için çok baskı yapıyordu. Elçibey de bu baskılara dayanamadı, Aliyev'in Meclis Başkanı olmasına razı oldu. Haydar Aliyev, Gence'ye gidip Suret Hüseyinov ile görüşüp döndükten sonra Milli Meclis'te Aliyev'in Başkanlığı tartışılmaya başlandı. Aliyev, rest çekerek "Bu nedir, burası tiyatro mu? 
Beni buraya getirdiniz, işi bitirin yoksa çekip giderim" dedi. Aliyev, Meclis Başkanı seçilir seçilmez, Suret Hüseyinov'un emrindekilerle Bakü'ye doğru ilerlemeye başlamıştı. Elçibey'in Bakü'yü terk edeceği gece arkadaşlarla savunma Bakanı Dadaş Rızayev'in odasındaydık. Bakan, "Hiç kimse yerinden kıpırdamıyor, halkın tepkisi yok. Hiçbir askeri birlik dinlemiyor... 
Ne yapayım ben..." dedi. Biz de dedik ki "Türkiye'den Nasos'da (Türk kurmay subayları uzun yıllar, Bakü yakınlarındaki bu üste Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensuplannın yetişmesi için görev yaptılar. Bu üs, 
Ruslann Kafkaslardaki çok önem verdikleri bir yerdi. 'TE.) eğitim veren 100 
kurmay subayı devreye sokalım. Elçibey Büyükelçi'ye söylerse bu iş olur... 


Bu durumu, Halk Cephesi Başkan Yardımcısı Ferec Guli-yev, Cumhurbaşkanı Elçibey'e söyledi. Elçibey, Büyükelçi'yi telefonla anyor, 


ancak Büyükelçi telefonlara çıkmıyordu. (O dönemde Büyükelçi Altan Karamanoğlu idi.) 


Kâşif Kozinoğlu,? Ebulfez Elçibey'in Muhafız Alayı'nı eğitiyordu. Bizi Savunma Bakam'nın odasından telefonla aradı ve "Kardeşim orada ne işiniz var, orayı derhal terk edin, otelinize gidin." dedi. 


Demek Türkiye, Ebulfez Elçibey'i gözden çıkarmıştı... Biz arkadaşlarla kararlaştırdık ki "Türkeş Bey'e haber vermeden Suret Hüseyinov'u engelleyip aradan çıkaralım." Ama önce Elçibey'in kanaatini alalım. Fakat Elçibey'e bir türlü ulaşamadık. Meğer Elçibey'e bizim aradığımızı dahi iletmemişler. Sonraki yıllarda bu durumu Elçibey söyledi. Türkiye büyük hata etmiştir, Elçibey'in düşürülmesinde. Türk dünyasının birliğini geliştirecek bir liderin, Azerbaycan gibi önemli bir ülkenin başından ayrılmasında, Türk dünyasına karşı, Azerbaycan'a karşı büyük suç işlenmiştir." 


Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra Kafkaslara (Gürcistan, Çeçenistan ve Azerbaycan) özellikle Azerbaycan'a akın akın her memleketten insanlar, Türkiye'den de gitmişlerdi. Bunlar arasında emekli generaller, askerler, gazeteciler, işadamları da vardı. Bunlardan Rıdvan ve İrfan Sapmaz kardeşler, Günaydın ve Hürriyet gazetelerinin Azerbaycan temsilcileri olarak 1990 tarihinden itibaren Bakü'deydiler. İrfan Sapmaz, Hocalı'da yapılan katliamı TRT ve Hürriyet gazetesi vasıtasıyla dünyaya duyurulmasında büyük işler görmüştü. 


İrfan Sapmaz, Gence'de başkaldırıyı izlerken şahit olduğu bir olayı bana 
1996 yılında şöyle anlatmıştı: "Suret Hüseyinov emrindeki tanklarla 
Gence'den çıkmış, Bakü'ye doğru ilerliyordu. Bakü'den gelen bir grubun başında Kurmay Albay Levent Ersöz vardı. Bu heyet, Suret'in önünü kesti. 
Levent Albay, Suret Hüseyinov'a "Bu işten vazgeç, yoksa seni her nerede olursa olsun engelleyeceğimizi iyi biliyorsun..diye bağırdı. Suret Hüseyinov ise "Levent, çekil önümüzden. Yoksa Demirel'e bizzat ben telefon ederim, sen çekilme mecburiyetinde kalırsın..." dedi. Bunun üzerine Levent Albay, arkadaşlarıyla sessizce yoldan çekildi." 


Elçibey, Nahçıvan'a gitmeden önce 17 Haziran günü, Günaydın Gazetesi'nin Bakü Temsilcisi Rıdvan Sapmaz (Hürriyet Gazetesi'nin Bakü 


temsilcisi İrfan Sapmaz'ın ağabeyi) Türkeş'e tutkuyla bağlıydı. Rıdvan Sapmaz, arkadaşı olan TRT Muhabiri Mustafa Görüryılmaz'a gece Ol'e doğru telefon ediyor ve "Elçibey birazdan Bakü'den Nahçıvan'a ve oradan da sabaha karşı Türkiye'ye geçecek. Şayet Elçibey, Azerbaycan'ı terk ederse bir daha geri dönemez ve Halk Cephesi mensuplarını burada Hazar'a dökerler. Buna engel olunması gerekir." diyordu. O genç gazeteci de bu haberi alır almaz, gecenin o saatinde Türkeş'in evine telefon ediyor ve 


konuyu arz ediyordu. Türkeş de "Ülkeyi terk etmeye kalkışması yanlıştır. 
Otursun evinde... Ben gerekeni yapacağım." diyordu. 


Bağımsızlık harekâtının efsanevi lideri, bir işaretiyle iki milyon kişiyle Azadlık meydanını dolduran, büyük uyanık vatansever, Türkçü, filozof, Atatürk'ün askeri, halkın oylarıyla ilk defa seçilmiş bir cumhurbaşkanı olan Ebulfez Elçibey'in etrafı sarılmıştı. Güvendiği, inandığı, bağlı olduğu kesimler ve insanlarca yalnız bırakılmıştı. Etrafında bir avuç vatansever Türkçü kalmıştı. (Cumhurbaşkanı Elçibey'in yanında sadece Azatlık harekâtında birlikte çarpıştığı liderlerden İsa Gamber, Penah Hüseyinov, Tevfik Kasımlı, Arif Haalı, İbrahim İbrahimli, Necef Necefov, Sulheddin Ekber, Vurgun Ey-yüp, Haşan Kerimov, İbrahim Veliyev, Prof. Kamil Veli Neri-manoğlu, Rauf Arifoğlu, Ali Kerimli, Mir Mahmut Fettahoğ-lu, Mehman Aliyev, Ganimet Zahid gibileri ile bir de Azadlık harekâtının bayraktan Elman Bey ve özgürlük mücahidi Yaşar Türkazer vardı. TE.) 
İnandığı, güvendiği ve yürekten bağlı olduğu Türkiye'nin yetkilileri ise Haydar Aliyev'in yanında yer almışlardı. Azaldık harekâtının içinde olanlann bazılan ve Elçibey iktidannın önemli yerlerini işgal etmiş olanlann ekseriyeti ihanet içindeydiler. O çok sevdiği, uğruna Moskova zindanlannda yattığı Rus tanklanna karşı beraber yürüdüğü Azerbaycan halkı da yüz çevirmeye başlamıştı. Elçibey"in tabiriyle "küsmüştü." Kurmaya çalıştığı milli silahlı kuvvetlerini, artık Haydar Aliyev elde etmişti. Aliyev, askeri birlikleri Ermeni cephelerinden geri çektirerek, Elçibey iktidannın üstüne yürütüyordu. "Tecrübeli" Rus ve İran gizli servisleri, ülkedeki mafya, hıyanet gruplanyla birleşmiş, ellerinden geleni etmişlerdi. Bürokrasiye hâkim olan çoğunun soyu sopu karışık (Rus, Ermeni, Fars vs.) olanlar, var güçleriyle ülkeyi tekrar "eski düzene" dönüştürecek liderlerin, kadrolann işbaşına gelmesi için çalışmışlardı. Elçibey, bu duruma engel olunabileceğini biliyordu, ancak inandığı devlet-millet kavramına sığdıramıyordu. "İktidarı korumak için diktatörlerin ve totaliter rejimlerin 


uyguladığı prensiplerin kullanılması" şeklindeki teklifleri elinin tersiyle itmiş ve "Ben öz vatandaşımı öldürtmeyi beceremem. Ben emrimdeki askere ve polise emir verip, vatandaşların birbirlerini öldürsünler diye. 
Cumhurbaşkanı kimdir ki emir versin ve git filenkesi öldür. Biz savaş içindeyiz. Onun için Haydar Aliyev'i getirttim ki isyanı bertaraf ettikten sonra Azerbaycan'ın problemlerini beraber çözelim diye kendisiyle konuşmuştuk. Beni aldatıp Cumhurbaşkanlığını ele geçireceğini beklemiyordum. Onun tecrübesine güvendik. Onun için onunla birleşmeye öncelik verdik ki isyanı bastıralım..."12 


Elçibey, 1997 yılında Nahçıvan'ın Keleki köyünden Bakü'ye döndükten sonra görüştüğü özellikle Türkiye'den giden gazetecilerin bu konudaki sorularına hep "Ben vatandaşlarımı birbirine kırdıramazdım. Vatandaş muharebesinin olduğu bir ülkenin Cumhurbaşkanı olamazdım. İşte Afganistan, işte İrak, işte İran, işte Rusya, işte Yugoslavya gibi ülkelerin durumu ortadadır. Benim için Cumhurbaşkanlığı ve hatta parti başkanlığı lazım değil. Benim ülkem bağımsız olsun, bütün olsun. İnsanlarımın kamı tok, hür ve beraber olsun... Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakan kim olursa olsun..." cevabını veriyordu. 


Sabah gazetesinin yazan değerli dostum Füsun Mutlu, Eylül 1998 yılında Bakü'ye gelmişti. Füsun Hanım'ı Elçibey ile görüşmeye götürdüm. Füsun Hanım da aynı soruyu sordu: "Niye Gence'deki olaylara engel olamadınız?" 
O da herkese verdiği cevabı Füsun'a da verdi. Konuşma bittikten sonra Halk Cephesi'ndeki odasının kapısında bizi yolcu ederken; 


"Füsun Hanım, bağışlayın, Turgut Bey ile bir dakika danışacağım (konuşacağım)" dedi. İkimiz de ayaktaydık. Elini omuzuma koydu ve "Bey, bunu sene demeliyem... Bu dediklerime ilaveten ben gideceğim dediğimde, dalıma (arkama) döndüm baktım, bir-iki silahdaşım hariç hiç kimse "gitme" demedi." dedi. 


Elçibey"in gözlerine baktım, nemlenmişti. Gözlerini benden kaçırmaya çalışıyordu. "Bey, peki, Türkiye"dekilerin desteği..." Daha cümlemi tamamlayamadım, kesti ve şöyle dedi: "Onlan tarih yazar elbette... Füsun Hanım" bekletmeyelim..." dedi. 


Türkiye'dekilerin tarihi hatasını sanki ben işlemiştim. Sanki ben bu bir avuç Türkçü, hürrij'etler aşığı, Türkiye'ye ölesiye bağlı olan Türkiye sevdalısı insanlan yalnız bırakmış, bir tiranın, bir Rus sevdalısını, genç, çaresiz Azerbaycan'ın başına bela etmiştim. Mahçup, omuzlanm düşmüş, gözlerimde nem, kendimi dışanya attım. Füsun Hanım ile 50 metre uzaklıkta bulunan Hagani sokağındaki Türkiye Büyükelçiliğine doğru sessizce, düşünceli, başım önüme düşmüş, yürüdük. 


ALİYEV CUMHURBAŞKANLIĞINI GASP EDİYOR 


Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, 1993 yılının 17 Haziran'ı 18 Haziran'a bağlayan gece Cumhurbaşkanlığı uçağına binip, Nahçıvan'a, oradan da karayoluyla doğduğu köy olan Keleki'ye gitmişti. Yukandaki dipnotta adlannı sıraladığım silah arkadaşlan ve bir avuç vatansever Türkçüler için artık her şey bitmişti. Kaybetmişlerdi. Onlar, Azerbaycan'ın geleceği kaybetmişti. Ama Rusçular, İrancılar, Ermeni perestler, tiranlar, hainler, işbirlikçiler, rüşvethorlar, hırsızlar, yağmacılar, talancılar, riyakarlar, namertler, mankurtlar kazanmışlardı. Bakü dışındaki bağ evlerinde, Hazar'ın kıyılannda saklanmış işret restoranlannda, Moskova'nın lüks otellerinde kadeh kal-dınp: "Kişinin sağlığına..." (Aliyev'e bu lakabı takmışlardı.) diyerek, hıyanetle elde ettikleri iktidarlannı kutluyorlardı. 


Haydar Aliyev, Meclis Başkanı olarak Cumhurbaşkanlığı yetkilerini kullanmaya başladı. Elçibey'in Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmasını pekiştirmek için yollar aradı. İmdadına, Türkiye'nin yüksek mevkilerindeki destekleyicileri yetişti. (Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Büyükelçi Özdem Sanberk, Azerbaycan'daki karışıklıkları yoluna koymak için o günlerde Bakü'de idi. TE.) "Halk oylaması yap" tavsiyesinde bulundular. Aliyev, demokrasinin kurallarından biri olan "referandum-halk oylaması" kavramım doğal olarak bilmiyordu. Bu iş nasıl olacaktı, neye yarardı, bihaberdi. O, diktatörlüğün yetiştirdiği bir tiran idi. Türkiye'den gönderilen uzmanlar (1), onahalk oylamasını niye yapması gerektiğini, nasıl yapılacağını uzun uzun anlattılar. O da süratle Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidilip gidilmemesi konusunda halk oylamasına başvurdu. Karşısında aleyhte olacak hiç kimse yoktu. Tek taraflı, göstermelik bir halk oylaması yapıldı. Sonuçta Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılmasına karar verildi. Uydurma adaylar 


eşliğinde seçimlere gitti ve yüzde 100 oranla Cumhurbaşkanı olduğunu ilan etti. 


Haydar Aliyev, Elçibey iktidarından kalanları süratle devlet teşkilatından uzaklaştırdı ve kendi takımını kurmaya başladı. Para babası, ayaklanmanın finansörlerinden Resul Guliyev'i Meclis Başkanı, isyanın sözde lideri narkoman Albay Suret Hüseyinov'u Başbakan olarak atadı. Devlet müşavirliklerine, bakanlıklara, devlet teşkilatındaki kurum ve kuruluşların başkanlıklarına, illerin valiliklerine hıyanet zincirinin halkalarını atamaya başladı. Tarafsız kalacağının teminatını aldığı General Necmettin Sadıkov'u Genelkurmay Başkanlığı'na, ülkenin en vurucu tam teşekküllü gücü olan Omon kuvvetlerinin (bağımsız iç kuvvetler, polis birlikleri) Genç Milli Kahraman unvanlı Rövşen Cevadov'u birliklerinin komutanlığını da muhafaza etmek kaydıyla İçişleri Bakan Yardımcısı olarak tayin etti. 
Ülkenin ikinci adamlığı sayılan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevine de hakkında Rusya'da ve Azerbaycan'da çeşitli dedikodular ve şayialar olan Dr. Lale Şevket Haayeva'yı (şimdiki Liberal Parti Başkanı) getirdi. Fakat asıl adamı, Boz Kardinal diye adlandırılan ve eşinin Ermeni asıllı olduğu bilinen Azerbaycan Komünist Partisi 1. 


Sekreteri Rainiz Mehdiyev'i, sonradan bu göreve atayacaktı. Çünkü daha önceden Ramiz Mehdiyev ile öyle anlaşmıştı. Dr. Lale Şevket göstermelikti. Onu kolayca harcayacağını biliyordu. Dışişleri Bakanlığına da eski Başbakanlardan ve Birleşmiş Milletlerdeki Azerbaycan Daimi Temsilcisi olan Haşan Hasanov'u getirdi. Moskova'daki Elçibey iktidarım devirme toplantısına katılan Natık Aliyev'i de petrollerin başına oturttu. 
Aliyev'in atadığı bu adamların hepsinin sidli, elinin altındaydı. Bunların hepsi komünistti. Hepsinin zayıf taraflarım çok iyi biliyordu. Kimdir, kimin nesidir, kiminle evlidir? Hırlı mıdır hırsız mıdır? Bunlar Aliyev'in bilgisi dâhilindeydi. 


V. BÖLÜM 


AZERBAYCAN PETROLLERİ VE ASRIN KONTRATI 


Başkent Bakü'nün de yer aldığı Apşeron yarımadası, yapay yeşillikler dışında adeta bir çöl gibidir. Yanmada, Kafkas dağlannın eteklerinden süzülerek Hazar Denizi'nin batı sahillerinden denize doğru uzanmış bir kartal başını andırmaktadır. Başkent Bakü, kartalın gözünün bulunduğu yerdedir. Bibi Heybet köyü ise Bakü'nün güney batısında deniz kıyısındadır. © 


Dünyadaki ilk mekanik petrol kuyusu 1848 yılında işte bu Bibi Heybet 
köyünde kazılmıştır. Apşeron yanmadasmda elle kazılan ilk kuyularsa 1594 
yılına rastlamaktadır. 1870 yılından sonra da Azerbaycan'ın bütün bölgelerinde petrol araştırma-lan yapılarak, çok sayıda kuyu kazılmış ve modem tesisler kurulmaya başlanmıştır. Bölgedeki ilk petrol işletmeleri Rus, Ermeni ve diğer kökenli milletler tarafından kurulmuştur. 19. asnn sonlanna doğru Azerbaycan tüccarlanndan Hacı Zeynel Abidin Tağızade, bölgede petrol kuyulan açmış ve üretime geçmiştir. 1896-1906 yıllan arasında Batum-Bakü arasında 833 km uzunluğundaki petrol boru hattı inşa 
edilerek hizmete sokulmuştur. 1 


1880'li yıllardan itibaren Nobel Ödülü'nün temelini Bakü'de atan Nobel kardeşler, silah tacirliği yapıyorlardı. Daha ziyade dinamit gibi patlayıcıları imal edip satıyorlardı. Bakü'ye de bu işlerini devam ettirmek için gitmişlerdi. Bakü'deki pet- 


rolün sahipsizliği dikkatlerini çekmişti. Yaptı klan işi bırakıp Novhanı ve Bibi Heybet köylerinde araziler kiralayarak, petrol çıkarma hakkı aldılar. 
1879 yılında "Nobel Kardeşler Birliği" adlı bir şirket kurdular. Ürettikleri 
petrolü dünya pi-yasalanna çıkarabilmek için dünyanın ilk petrol tankını inşa ettiler. "Zerdüşt" adlı tankeri yaptırarak, 1888 yılında Bakü petrollerini daha yoğun olarak ihraç etmeye başladılar. 


Nobel kardeşlerden sonra 1880-1890'h yıllarda Fransız ve İngiliz şirketleri Bakü'ye girdiler. Kurduklan üretim, taşımacılık ve pazarlama şirketleriyle Hazar'ın petrollerini dünya piyasalanna çıkardılar. 1901 yılında Azerbaycan dünya petrol ihtiyacının 96 51'ini (10 milyon ton), Rusya'nın ise % 97'sini 


karşılıyordu. 1910-1914 yıllan arasında Azerbaycan'da 38 milyon ton petrol üretiliyordu. 


1917yılındaki komünist idare zamanında, Azerbaycan'daki 165 petrol işletmesi devletleştirildi. 1918 yılında, Türk Kafkas İslam Ordusu'nun çabalanyla Azerbaycan, Rus Bolşe-vikler ve Ermenilerden tamamen temizlendi. Mehmet Emin Resulzade'nin liderliğindeki Türklerin kurmuş olduğu Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, komünistlerin devletleştirme 
işlemini iptal etti ve işletmeleri eski sahiplerine geri verdi. Daha sonra 1920 
yılında Sovyet Kızılordu askeri birlikleri Azerbaycan'ı işgal ederek, Başkent Bakü'ye girdiler. İktidan ele geçiren komünistler, Azerbaycan petrollerini yeniden devletleştirdiler. Azerbaycan petrolleri, Nisan 1920'den itibaren Rusya'ya taşınmaya başlandı. 1922 yılından itibaren de kıyı kesiminden uzakta ve Hazar Denizi'nin ortalannda bulunan petrol yataklarının bulunduğu sahalarda yeni kuyular kazıldı. Bu yataklardaki son derece kaliteli ve bolca bulunan petrol de Rusya'nın hizmetine sunuldu. 


1941 yılında Sovyetler Birliği'nin petrol üretiminin 96 71'i Azerbaycan'da 
üretildi. İkinci Dünya Harbi boyunca Azerbaycan, Sovyet Rus cephelerine yılda 20 milyon ton petrol gönderiyordu. 


Harpten sonra Hazar Denizi'nde zengin petrol yataklan tesnit edildi. 
Kıvıdan 110 km uzaklıktaki bu sahalarda bulunan petrolü çıkarabilmek için 
1949 yılında bir petrol şehri olan "Neft Daşlan" inşa edildi. Dünyada henüz 
bir örneği olmayan Neft Daşlan şehri, kurşun direkler üzerinde kuruldu. 
Şehrin iskeleleri 360 km uzunluğundadır. Halen burada 7.000 kişi yaşamakta ve petrol üretmektedir. 1950-1980 yıllan arasında Azerbaycan petrollerinin 96 80'i Neft Daşlan bölgesinden üretilmiştir. 


1821 yılından 1991 yılma kadar (1918-1920 yıllan arası hariç) Azerbaycan 
topraklanndan üretilen ve petrolün üzerinde yaşayan Türklere, bu petrol hiçbir fayda getirmemiştir. Bu durum bütün Kafkaslarda ve Orta Asya'da yaşayan Türklerin de kaderi olmuştur. Aksine, bu topraklar istila edilmiş, üzerinde yaşayanlann hürriyetleri yok edilerek, Türk halklan asimile edilmeye çalışılmıştır. Türklerin aşma ve ekmeğine el konulmuş, aç ve açıkta bırakılmış, kendi vatanlannda köle olarak prangalar vurularak çalıştınlmıştır. Dili, dini ve adı değiştirilmiş, okuryazarlar, aydınlar, 


sömürüye itiraz edenler, benliklerini korumak isteyenler, milliyetperverler, vatanseverler zindanlara atılmışlar ya da Sibirya çöllerine sürülerek, kahpece kurşunlanmışlardır. Petrol kuyularında çalışan on binlerce insan "verem afişi" gibi bir deri bir kemik kalmışlardır. İlkel şartlarda çalıştınlan bu insanlann kanı ve canı pahasına çıkardığı milyarlarca ton petrol, ülkelerinin dışına çıkanlmıştır. Karşılığında ise sefalet, gözyaşı, zulüm ve ölüm verilmiştir. Azerbaycan petrolleri; Çarlık Rusyası'nın, Batılı sömürgeci devletlerin, Komünist Rusya'nın Türk asıllı olmayan ülkelerini kalkındırmış, geliştirmiş, vatandaşlannı semirterek refah içinde yaşatmıştır. 
Bütün Türk dünyasmda olduğu gibi, Azerbaycan'da da (kendi yaşadıklan malikâneler hariç) taş üstüne taş konulmadan iki yüz yıl her sahada geri bırakılmıştır. Azerbaycan topraklannın derinliklerinden milyonlarca borularla çekilen "Neft", sanki AzerbaycanlI Türklerin damarlarından deveboynu pompalarla iki yüz yıl boyunca alınıp, sömürgecilerin damarlanna nakledilen kan gibi olmuştur. 


Azerbaycan bağımsızlığını kazandığı zaman, tıpkı o topraklarda yaşayan Türkler gibi, Türkiye'deki Türkler de sevinmişti. Bağımsız ve hür bir devletleri daha doğuyordu. Büyük Türk dünyası oluşacaktı. Soydaşlarımız nihayet hürriyetlerine kavuşacaklardı. Kendi topraklarını kendileri işleyecek, ürettikleri kendilerine bolluk ve bereket getirecekti. Refah içinde, hiç kimseye muhtaç olmadan, hürriyetlerin bol olduğu demokratik bir hayata başlayacaklardı. Türkiye de dünyaya yeni gelen kardeş cumhuriyetlerin ilk önce bağımsızlıklarının pekişmesi için elinden gelen yardımı yapacaktı. Sonra da yüz yıllar boyunca ellerinden alınan servetlerini kendileri için değerlendirmelerinde yardıma olacaktı. Ne var ki, bu tahmin ve temenniler pek yerine oturmadı. Bağımsızlıkları tam olarak sağlanamadı. Çağdaş devletlerdeki gibi, hak ve hürriyetleri tam olarak yaşayamıyorlardı. Öz mallan olan servetlerinden faydalanamıyorlardı. Bu nimetlerden yararlanma imkânlannı, Azerbaycan, 1992 yılında yakalamıştı. 
Fakat ne yazık ki, bu tarihi fırsat, bir yıl sonra tekrar 1920 yılındaki gibi elden kaçınlmıştı. 


1992 yılında yapılan ilk demokratik seçimlerle iktidara gelen Azaldık 
Harekâtının kadrolanndan oluşan Elçibey ikd-dannın ilk göreceği işlerden biri de ülkenin tabii servetlerini kendi vatandaşlannın yararına işletebilmek için gerekli tedbirleri süratle almaktı. Elçibey, uyanık vatansever, milliyetçi, 


genç, uzman arkadaşlannın tespit ettiği raporlan uygulamaya koydu. 
Azerbaycan'daki petrolleri işletmek için Bakü'ye doluşan uluslar arası dev petrol şirketleriyle görüşmelere başladılar. Bir konsorsiyum çatısı altında birleşen petrol şirketleriyle yapılan görüşmeler sonucu kurulacak uluslar arası petrol şirketinin 96 30"unun Azerbaycan'a ait olmasını sağlayacak bir anlaşma imzalandı. Yapılan bu anlaşma uyarınca 


1993 yılının Haziran ayının sonuna doğru Londra'da nihai anlaşmanın imza 
töreni yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, imza törenine katılmak amacıyla Londra'ya gitmek için hazırlanıyordu ki Gence'de Albay Suret Hüseyinov bir ayaklanma başlattı. 


Azerbaycan Milli Meclisi Başkam olan Haydar Aliyev, 18 Haziran 1993 
tarihinde Cumhurbaşkanının da görevlerini yürütüyordu. Üç yıldır Nahçıvan'da kurduğu oyun gerçekleşmeye yüz tutmuştu. Ördüğü entrika ağlanna Azad-lık Harekâtının bazı liderlerini de düşürmüştü. Elçibey'in Nahçıvan'a gitmesine engel olmadıkları gibi, Aliyev'in devletin başına gelmesi için de ellerinden gelen yardımı yapmışlardı. "General kış"ın Rusya'da Napolyon'a karşı uyguladığı gibi, Aliyev de "Sabır, zaman ve entrika" sonucu artık "Pre-zident" olmuştu. Demir kollarıyla yeniden (1960'lı yıllardan 1986 yılına kadar olduğu gibi) Azerbaycan" sarıp sarmalayacaktı. Kendisinin ve daha sonra yine kendi soyundan geleceklerin iktidarını hem sağlayacak hem de perçinleyecekti. Bunun da "Neft" ile sağlanacağını çok iyi biliyordu. Kirk yıllık iktidarını, "Azerbaycan Neftini" ağababalan olan komünist liderlere peşkeş çekerek sağlamıştı. Şimdi ise ağababalan çoğalmıştı. Son derece bağlı olduğu Ruslara, Batının sömürgeci petrol baronlan da eklenmişti. Petrol şirketleri ve onlann bağlı olduklan ülkeler, Aliyev'in biyografisini çok iyi biliyorlardı. Aliyev'in bürokratlannın ve Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nin İkinci Başkanı olan oğlu İlham Aliyev'in huyunu suyunu çok iyi tespit etmişlerdi. Ama bizim Dışişleri Bakanlığı, ilgili kuruluşlar ve TPAO, bu tür bilgilerden bihaberdi. Türkiye Aliyev'i, "Sovyetler Birliği Komünist Partisi Politbü-rosu Generalliğine ve Başbakan Birinci Yardımcılığına yükselmiş tek Türk (1)... Eğer Türk asıllı olmasaydı Gorbaçov değil Haydar Aliyev Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri olacaktı ve devletin başına geçecekti..." şeklindeki palavralarla tanıyordu Batılılar. Aliyev ile anlaşmanın, Elçibey ile anlaşmaktan daha kolay olacağını biliyorlardı. Elçibey Türkçü, Turana ve 


Atatürk'ün askeri idi. Uluslar arası her konuda Türkiye'yi işin içine sokuyordu. Türkiyesiz hiçbir şeye imza atmıyordu (kol çekmiyordu). 
Birlikte olduğu arkadaşlan da kendisi gibi dürüst, namuslu, bir kuruşa tenezzül ve tamah edecek adamlar değillerdi. Onlar idealist, vatansever, özgürlükçü ve bir o kadar da alçak gönüllü ve mütevazı insanlardı. O dönemde Başbakan Yardıması bile (Ali Mesimov) hala bir öğrend yurdunda kalıyordu. Petrol Bakanı Sabit Bagırov, hem bilgisi ve hem de dürüstlüğü ile tanınıyordu. Onun için Ruslar, Haydar Aliyev ve Batılı petrol şirketleri elbirliği ile Elçibey iktidarını devirdiler. 


Haydar Aliyev, ilk iş olarak devam eden petrol görüşmelerini 25 Haziran 
1993 tarihinde dondurdu. O tarihe kadar yapılan bütün anlaşmaları iptal etti. 
1994 yılının Şubat ayında ise yeniden başlattı. Toplantılara Türkiye 
Petrollerinden Genel Müdür Sıtkı Sancar ile Genel Müdür Yardımcıları merhum Mustafa Murathanoğlu ve Dr. Nejdet Pamir katılıyordu. Bakü'deki toplantılara Bakü Büyükelçiliği Birinci Katibi Vural Atalay (Türkiye'nin petrol diplomasisini başarıyla yürüten ve şimdiki Dubai Büyükelçisi) iştirak ediyordu. Bu toplantılar, Bakü'de, Londra'da, Huston'da ve ara sıra göstermelik de olsa İstanbul'da yapılıyordu. 


Batılı petrol şirketlerinin liderliğini ve Kafkaslardaki politikayı İngiltere üslenmişti. Çünkü iki yüz yıla yakın bir zamandan beri petrol sömürüsünün kaidelerini en iyi bilen İn-gilizlerdi. İngiliz petrol şirketleri, Kızılordu'nun 
1920 yılında Bakü'yü işgal ettiği zaman Rus komünistleriyle anlaşarak, Surahanı ve Novhanı bölgelerindeki petrol kuyularını dört yıl boyunca işletebilmişlerdi. İngilizler ve Amerikalılar, her türlü açığını, zayıf taraflarını ve zaaflarını iyi bildikleri Aliyev'i, oğlu İlham'ı ve Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın başına getirilen Nabk Aliyev'i razı etmek hiç de zor olmadı. Toplantılar, Elçibey döneminde tespit edilen ana esaslar üzerinden cereyan ediyordu. Fakat ayrıntılara geçildiğinde pek de Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin haynna olan işler görülmüyordu. 


Elçibey döneminde petrol alanlarının geliştirilmesi amacıyla Azerbaycan projenin % 30'unu alacaktı. Nisan 1994 tarihinde ise Azerbaycan petrol şirketi kendi payının % 10'unu Rus şirketi Lukoil'e vereceğini resmen açıkladı. Türkiye'nin payı ise 96 1,75 olarak kabul edildi. Elçibey 


döneminde Azerbaycan petrollerinin Ceyhan'dan dünyaya pazarlanması şartı ise anlaşma taslağından çıkarıldı. Dolayısıyla 1991 yılından 


itibaren sürdürülen görüşmeler sonucu 20 Eylül 1994 tarihinde Bakü'de Gülistan Sarayı'nda Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi ile konsorsiyum üyeleri arasında "Asnn Anlaşması" imzalandı. Anlaşma; Hazar Denizi'ndeki kıyıya 94 km uzaklıktaki Çırak, 82 km mesafedeki Güneşli ve 113 km uzaklıktaki Azeri yataklarını kapsıyordu. Anlaşmanın resmi adı ise "Hazar Denizi'nin Azerbaycan sektöründeki Azeri, Çırak, Güneşli yataklarındaki petrolün ortak işletilmesi ve pay bölüşümü hakkında anlaşma" idi. 


Anlaşmanın imza töreninde Devlet Bakanı Necmettin Cevheri de bulundu. 
Cevheri, Afganistan'dan Mezarı Şerif'e olan "meşakkatli ziyaret" dönüşünde katıldı. Necmettin Cevheri, Mezan Şerif'e eşi ile birlikte gitmiş, General Raşit Dostum'u ziyaret etmişti. Anlaşmayı Türkiye adına Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Sıtkı Sancar imzaladı. İmza törenini Bakü'deki yabana ülkelerin büyükelçileri ve temsilcileri ile çok sayıda yerli ve yabana basın mensubu izledi. Üç-dört bin kişinin oturabileceği sütunsuz inşa edilmiş olan Gülistan Sarayı'mn orta kısmına anlaşmayı imzalayacak petrol şirketlerinin yetkilileri ile şirketlerin ait olduğu ülkelerin temsilcileri olan büyükelçilerin oturması için masalar yerleştirilmişti. Masaların arkasında ise tavandan ülkelerin ve petrol şirketlerinin bayrakları şarkıtılmıştı. 


Haydar Aliyev, iştirakçileri selamladıktan sonra Azerbaycan petrollerinin tarihi serüveni ve ülke için önemini uzun uzun anlattı. Petrol şirketlerinin temsilcilerinden önce Aliyev, ilk konuşmayı sağ tarafında oturan Necmettin Cevheri'ye verdi. 


Necmettin Cevheri, salondaki Azerbaycanllların yoğun alkışlan arasında şu konuşmayı yaptı: 


"Ben bu merasime ülkemin halkı ve hükümetimi tem-silen geldim. 
Mukavelenin imzalanmasına sadece iktisadi bir konu olarak bakmıyorum. 
Mukavele yalnız denizden petrol çıkanlması demek değildir. Aynı zamanda kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Batı dünyası tarafından alkışlanması demektir. Ben halkımı temsilen bu hadisenin, 


Batı'nın Azerbaycan ve onun bayrağı karşısında baş eğmesi olarak değerlendiriyorum. Halkın serveti, halkın refahı için kullanılmalıdır. 
İnsanlık, petrolü savaş için değil, insanlann mutluluğu, refahı ve ülkelerin kalkınması için kullanmalıdır. San Francisko Beyannamesine göre, istiklâl, her insanın, her milletin tabii hukukudur. Hür ve bağımsız Azerbaycan'ın bu anlaşmayı imzalaması sebebiyle Türk halkının gururunu ifade etmekten şeref duyuyorum..." 


Cevheri'nin konuşması, başta Aliyev olmak üzere salonda bulunanlar tarafından uzunca bir süre alkışlandı. 


Aynı gün akşama doğru Necmettin Cevheri, Büyükelçi Altan Karamanoğlu ve diğer yetkililerle Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı binasında ziyaret etti. 
Aliyev'in görüştüğü bütün heyetlere yaptığı klasik hitabından sonra Necmettin Cevheri, "...Eğer bağımsızlığınız elinizde olmasaydı bu imza bugün Bakü'de atılamazdı..." dedi. 


Necmettin Cevheri bu sözünü Bakü'deki görüşmelerinde sürekli tekrarladı. 
Milli Meclis Başkanı Resul Guliyev ile görüşürken de "Bağımsızlığınız olmasaydı petrol anlaşması başka yerde imzalanacaktı. Azerbaycan'ın bağımsızlığına kavuşmasında, Azerbaycan Milli Meclisi'nin de büyük hizmeti olmuştur. Petrol anlaşmasına attığız bu günkü imza, aslında üç renkli bayrağınızın tasdikine atılmış imzadır." görüşünü dile getirdi. 


"Asnn anlaşması" denilen imzalanan belgeye göre, petrol şirketlerinin paylan şöyle oldu: 


* Azerbaycan (COCAN): 96 10, 

* ABD (AMACO Caspian Sea Limited): 96 17,01, 
* İngiltere (BP): 96 17,1, 

* Suudi Arabistan (Delta Nimir Khazar): 96 1,68, 
* Norveç (Den Norske Statds Oileselscp): % 8,5, 


* Rusya (Lukoil): 96 10, 


* ABD (Penzoil): % 4,8, 

* İngiltere (Ramoco): 96 2,08, 
* Türkiye (TPAO): 1,75, 

* ABD (Unicol): % 10,04, 

* ABD (Exxon): % 8,06, 

* Japonya (İtochu): 96 3,9. 


Gülistan Sarayı'ndaki asnn anlaşmasının imza töreninden sonra akşamüzeri 
(20 Eylül 1994) Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın üst katındaki salonda bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Azerbaycan üst düzey yetkilileri, Türkiye'den gelen TPAO temsilcileri ve Altan Karamanoğlu, Büyükelçilik Birinci Katibi Vural Altay ile ben katıldık. Türkiye'den gelen birçok TV ve gazete temsilcileri salondaki yerlerini almışlardı. Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, toplantı masasına Devlet Bakanı Necmettin Cevheri, ABD Enerji Bakan Yardımcısı VVil-liam Vyatt, İngiltere Enerji Bakanı Timothy Edgar, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Osman Cafer Fakih'i oturttu. Aliyev, toplantıya katılanlan selamladıktan sonra gazetecilerin sual sormalarını istedi. 


Azerbaycan'dan bir gazeteci (Bu gazeteci, devletin sahibi olduğu bir gazetenin muhabiriydi.) "Anlaşma artık imzalandı. İstihsal edilecek petrolün dış pazarlara çıkarılması öncelikle gerekmektedir. Dolayısıyla teklif edilen hangi güzergâhı tercih edeceksiniz?" şeklinde bir soru sordu. 
Aliyev, "48 ayda petrolün çıkarılması temin edilmiş olacaktır. Yabana şirketler tarafından ihraç edilmesi için boru hattı, 54 aydan geç olmayacak şekilde inşa edilecektir. Bu konuda görüşmeler, konuşmalar olacaktır. 
Şüphesiz ki mevcut seçenekler tahlil edilecek ve hangisi daha elverişli ise biz de onu kabul edeceğiz. Necmettin Bey, siz ne diyebilirsiniz?" dedi. 


Aliyev bu soruyu cevaplarken "Konu arbk benden çıktı, şimdi yetki anlaşmayı yapan şirketlerindir. Ama Türkiye'nin kanaatleri ve istekleri bizim için önemlidir" demek istiyordu. Dolayısıyla boru hattına dair ilk 


sözü Türkiye'nin söylemesini tercih ederek, Necmettin Cevheri'ye söz verdi. 
Necmettin Cevheri, şöyle dedi: 


" Ben şunu ilave edebilirim ki, Anadolu'dan geçecek boru hattı yalnız Azerbaycan petrolü için değildir. Bu boru hattından Kazakistan petrolünün de Akdeniz sahillerinden Batı pazarlarına nakledilmesi düşünülmüştür. 
Çünkü 1936 Montreux Anlaşması'na göre Boğazlardan geçme hukukuna sahip gemiler, Boğazlara sahip ülkenin güvenliğine gümrük kurallarına riayet etmek mecburiyetindedirler. Montre-ux Anlaşmasının imzalandığı devirde, dünyanın en büyük tankeri 20-30 bin ton kapasitesindeydi. Şimdi bu gün 200-300 bin tonluk tankerlerin İstanbul'dan geçmesi mümkün değildir. Çünkü Boğazların sahillerinde 12 milyon insanın yaşadığı bir şehir var. Onun için Anadolu'dan Akdeniz kıyılarına geçecek boru hattına ihtiyaç var. İster Azerbaycan'dan olsun ister Kazakistan'dan olsun farkı yoktur/ 


Petrolün aranması, çıkarılması ve dünya pazarlarına arz edilmesi için yapılacak işleri yürütecek olan Azerbaycan Petrolleri Uluslar Arası Operasyon Şirketi ATOC de Aralık 1994 tarihinde kuruldu. Başına da İngiliz Terry D. Adams getirildi. 


"Asnn anlaşması" imzalanmıştı, ancak Türkiye'nin bu anlaşmadaki payı 961,75 olmuştu. Aynca üretilecek petrolün dünya pazarlanna çıkarılabilmesi için çeşitli seçenekler ortaya atılmaya başlanmıştı. Kuzey varyantı Bakü-Dağıstan-Çeçenistan-Novorosisk; Güney varyantı Bakü-İran-Basra Körfezi; Batı varyantı da Bakü-Gürcistan-Bulgaristan ile Bakü-Poti-Boğazlardan tankerlerle taşınması gibi birtakım seçenekler tartışmaya açıldı. Türkiye, Elçibey döneminde kavuştuğu Bakü-Ceyhan boru hattı garantisini elinden kaçırmıştı. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve TPAO yöneticileri bu yeni durumdan oldukça şaşkındı. Tek çareleri, Demirel-Aliyev (!) dostluğundan yararlanmaktı. Ne var ki, Aliyev artık atı alıp Üsküdar'ı geçmişti bile, Hem Batılı ülkeler ve hem de Rusya, bundan sonra Aliyev iktidan aleyhinde bulunmayacaklardı. 


"CIRILAN" ANLAŞMA ve YAYINLANMAYAN SÖYLEŞİ 


Haydar Bey, Azerbaycan dışına her gittiğinde Türkiye'ye uğruyor, basın mensuplarına bol bol demeçler veriyordu. Türkiye'deki basının patronları da "Neftin kokusunu" almışlardı. Aliyev'i her gittiği yerde takip ediyorlar, 


onun konuşmalarına basın yayın organlannda bolca yer veriyorlardı. Çünkü Türkiye'nin önde gelen basın kuruluşlarının patronları yayıncılığın yanı sıra, petrol ve gaz işlerine de girmişlerdi. Aliyev ise bunun farkındaydı ve bu durumu çok iyi kullanmaya başlamıştı. Bazen özel uçak gönderiyor, televizyon ve gazetelerin genel yayın yönetmenlerini, köşe yazarlarını Bakü'ye getirerek ağırlıyordu. Türk kamuoyunun kendisine destek vermesini sağlayacak söylemleri onlara bol bol veriyordu. 


Buna bir örnek vermek gerekirse tamamen düzmece olan "ihtilaller" ve "darbe" teşebbüslerinde, Türk Büyükelçiliğinin kendisine karşı harekete geçen güçlere nasıl destek verdiğini, bunun üzerine Türk Büyükelçisini, Türk Generalini, Milli İstihbarat Teşkilatı yetkililerini nasıl kovduğunu, ballandıra ballandıra anlatmasıydı. Bir taraftan Türkiye'nin kendisini nasıl devirmek istediğini iddia ediyor, diğer taraftan da "Ben Cumhurbaşkanı olduğumda, önüme bir kâğıt getirdiler. Bu kâğıtta, üç beş nefer (insan, adam) eğleşmiş (oturmuş), o kâğıda kol çekmişler (imza atmışlar). O kağıtta neftin paylaşımı vardı. Türkiye'ye % 1,75 pay vermişler. Ben bu kağızı (kâğıdı) cırdım (yırttım) attım. Türkiye'nin hissesini 96 6,75'e çıkardım. "Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, 1997 yılında Türkiye'ye resmi bir ziyaret yapacaktı. Mensup olduğum kuruluş da bu ziyarete çok önem veriyordu. Beni üç gün önceden görevle Ankara'ya çağırdı. Büyükelçi Faruk Loğoğlu ile Ankara'ya geldik. Ama Esenboğa Havalimanfndaki görevliler Alparslan Türkeş'in öldüğünü söylediler. Faruk Bey, Aliyev'in ziyaretinin ertelenebileceğini söyledi. Ertesi gün Faruk Bey ile buluştuk. Seyahatin bir ay sonraya alındığını söyledi. İkimiz de ertesi gün tekrar Bakü'ye döndük. 
Bir ay sonra tekrar Faruk Bey ile birlikte Aliyev'den bir gün önce Ankara'ya geldik. 


Aliyev'i, her zaman her ülkeye beraberinde götürdüğü bir uçak dolusu gözde adamlan ve devletin basın yayın organlarında çalışır gözüken KGB mensubu gazetecileri! Ankara Esenboğa Havalimanında karşıladık. Ziyaret programının en önemli bölümü, Aliyev'in Türkiye Büyük Millet Medisi'nde yapacağı konuşmaydı. Misafir heyet ile Azerbaycan basın mensuplarını, Dışişleri Bakanlığımızın ve Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğümüzün diğer mensuplarıyla birlikte TBMM'ye götürdük. Basın locasından izledik. Aliyev, her zamanki belagati ile yazılı olmadan konuşmasına başladı. Mustafa Kemal Paşa'nın, İstiklal Harbi'nin, 


TBMM'nin değerini bol bol vurguladı. Ve asıl vermek istediği mesajı yukarıdaki konuşmayla verdi. Milletvekilleri de ayakta alkışladılar. 
Yanımda oturan Devlet Müşaviri'ne "Görüyor musun bizim halimizi, o kâğıdın ne olduğunu ve kimlerin imzaladığını bilmeden nasıl da Haydar Bey'i alkışlıyorlar." Haydar Bey, birçok konuda olduğu gibi, yaptığı kötülüğü bizim milletvekillerine hem yutturmuş ve hem de kendisini ayakta alkışlatmışb. Haydar Aliyev, bu konuşmayı Türk basın mensuplannın karşısına her çıktığında dile getiriyordu. "Muhterem ve necip" Türk basını da konunun arkasını önünü araştırmadan, televizyonlarında, gazete sayfalannda ve radyolannda bihakkın değerlendiriyorlardı! 


Türkiye'nin Kafkaslara ve Orta Asya Cumhuriyetlerine dönük dış politikasını Dışişleri Bakanlığımız değil, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel yönlendiriyordu. Büyükelçiliklerimiz bir nevi Haydar Aliyev, Nursultan Nazarbayev, Askar Akayev, İslam Kerimov, Saparmurat Türkmenbaşı ile Cumhurbaşkanı Demirel arasında mesaj, not ya da mektup götürüp getiren postacı durumuna düşürülmüşlerdi. Biz onlan bize benzetmeye değil, biz onlann istekleri doğrultusunda hareket eder olmuştuk. TRT ve Anadolu Ajansı'nda Kafkaslara ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine dönük bir haberin yayınlanıp yayınlanmayacağını bile ilgili kişiler Çankaya'ya soruyorlardı) Onun için haydar Aliyev'in "ardım attım" dediği belge, iki ülke arasında 1992 yılında imzalanan bir "anlaşma" idi. Bu anlaşmanın ne olduğunu ve kimlerin imzaladığını en iyi bilenlerden biri de o belgenin altında imzası bulunan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey idi. Anadolu Ajansı'nın 1994-1997 yıllarında Bakü Temsilciliğini yapan İzzet Dağıstanlı, 1999 yılında Cumhurbaşkanı Demirel'in ziyareti sebebiyle geldiği Bakü'de, Elçibey ile bu konuyu aydınlatmak için bir görüşme yapmıştı. İzzet Dağıstanlı, mülakatın bir örneğini bana da vermişti. Ne var ki, Anadolu Ajansı, bu tarihi belgeyi yayınla-yamamıştı. İşte Elçibey'in, İzzet Dağıstanh'ya söyledikleri: 


"Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bugünkü seviyesi beni tatmin etmiyor. 
Mesela niye iki ülke arasında vize var. Hem de bir aylık veriliyor. İran'a gidiyorsun üç aylık veriyor. Türkiye'de bir aylık, sonra yine uzatılıyor. Buna gerek var mı? Hatta pasaporta gerek var mı? Türk kimliği Azerbaycan'da, Azerbaycan kimliği de Türkiye'de geçmeli, insanlar rahatça gidip gelmeliler. Avrupa bunu yapıyor. Biz kardeşiz, bizde niye olmuyor. 


Aliyev'in cırdım attım dediği belgeye, Süleyman Demirel ve Türkiye'nin 7- 
8 Bakanı imza atmışlardı. Buradan da ben ve 5-6 adam ile Petrolün Başkanı 
Sabit Bagırov imzalamıştık. Demirel demişti ki; "Bakanlar gelin imza atın. 
Tarihi bir senede imza atıyorsunuz. Çok önemli bir tarihi senettir bu." Petrol Bakü'den çıkacak, Azerbaycan'ın hudutları içinde ilerleyecek, gidecek Nahçıvan'a. Nahçıvan'dan Türkiye'ye ve Ceyhan'a varacak. Boru hattı için o belge imzalanmışb. Şimdi de o boru hattı olacaktır. İnşallah olacaktır. 
Dünyanın gidişatı bunu gösteriyor. Biz görevdeyken kuzeyden petrol göndermiyorduk. Niye, diye soruyorlardı. Bizim petrolümüz değil mi, nereden istersek oradan göndeririz. Onu geçireceksiniz Kafkaslardan, Kafkas halkı özgürlüğünü elde etmemiş. Onun mücadelesini yapacaklar. 
Kafkaslarda durum sabit değil. Bu durum 10-15 yıl devam edecek. Petrol Karadeniz'e geldi, nereden çıkacak, İstanbul'dan mı? İstanbul'dan çıkamaz. 
Bu kadar petrol İstanbul'dan çıkamaz. İstanbul tehlike altında kalabilir. Ama buradan inerse Ceyhan'a, büyük tankerler nereye isterlerse götürsünler. 
Türkiye'nin de başı belaya girmez. Türkiye de Azerbaycan da bunda kârlı olur. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri 100 yıl bozulmaz, bozulmayacaktır da. 
Yürüyüp gidecektir. 


Sonra bu boruya Kazakistan'dan gelecek boru bağlanacaktır. Biz o zaman konuşmuştuk, Türkmenistan'dan çıkarılan gaz borusu da Bakü'ye ve oradan Ceyhan'a, üç boru da aynı güzergâhtan gidecekti. Bu üç borunun başında duracak güç de Azerbaycan ve Türkiye'dir. Bu bir yıllık değil, yüz yıllık bir iştir. Ama Haydar Aliyev bunlan bilmez. 


Süleyman Demirci'm benimle niye görüşmediğini ona sorun. Daha önce geldiğinde biz iktidarda değildik, ama görüştük. O geldi, daha sonra ben onu ziyarete gittim. Sonra Türkiye'nin Büyükelçiliği açıldı, bir yerde konuşma yaptık. Çok iyi ilişkilerimiz vardı. Şimdi bana öyle geliyor ki, Türkiye'nin bazı siyasi parti liderleri, diyelim biraz da Süleyman Demirel, Haydar Aliyev'in kalbini kırmak istemiyorlar, o istemiyor diye. Biz isterdik ki Sayın Süleyman Demirel ile görüşelim. Ben çok sevinirdim. Ben Türkiye'den gelen her insanla görüşmeyi isterim. Ama ortada bir durum var. 
Çekiniyorlar Haydar Aliyev kaşını gözünü oynatır diye. Ama biz de istemiyoruz ortada rencide olunacak bir durum doğmasını. 


Rusya iki krizin içine düştü, hem ekonomik krizin hem de siyasi krizin. 
Yeltsin artık güçlü değil. Yani bu Rusya için bir faciadır. Cumhurbaşkanı var, ama Cumhurbaşkanı yok. Yani adı var ama kendisi yok, çalışamıyor. 
Bir hasta adam. Bu adamın Rusya gibi bir memlekette günde en az 12 saat çalışması gerekir. Çalışamıyor, bu durum da Tann'nın ezilen halklara bir yardımıdır. Bu durumdan istifade ederek, bu halklar yavaş yavaş kendi hürriyetlerine doğru ilerleyebilsinler. 


Rusya'da yeniliğe, bilimselliğe karşı olan kuvvetler var. Yenilikçiler, ekonomiyi bilimselliğe oturtmaya çalışanlar hep indirilmiştir. İstiyorlar ki hem o çürük rejim gidebildiği kadar gitsin hem de mafya ile ilişki kurabilsinler. Gene Çemomırdin'i getirdiler. Çemomırdin mafyanın kendisidir. Milyarlarca dolar parası vardır. Bu para nereden gelmiş, niye başka ülkelerin başkanlan böyle milyarder olamıyorlar. 


Ama onu bırakmayacaklar. Komünistler de buna imkân vermezler, sosyalistler de çok parası olmayan bir kitledir. Memleketin küçük bir bölümü yiyor, hırsızlık var. Diğerleri bakıyor. Elbette böyle gitmez. Tıpkı bugün Azerbaycan'da da böyle, Ermenistan'da da böyledir. Ermenistan'a Amerika'nın verdiği yardımı Erivan'dakiler yiyorlar. Azerbaycan'dakiler de böyle. Yahu kardeşim senin kaçkınına para göndermişler, ilaç göndermişler, ver onlar yesin. 


Biz bugün iki cephede mücadele veriyoruz; biri demokrasi biri iktidar mücadelesi. Zaman zaman öyle durumlar oluyor ki biz iktidar mücadelemizi demokrasi mücadelesine kurban veriyoruz. Ülkede demokrasi yok, sistem yürümüyor. Biz dedik ki önce bir koalisyon hükümeti kuralım, demokratik kuralları oluşturalım. Ondan sonra seçimlere gidelim. Dediler ki yok önce Cumhurbaşkanı seçelim, demokrasiyi o yerleştirsin. Neyi yapsın? Ordu yok, para yok, döviz yok, ne yapacak? 
Bunlan yaratacak bir yol vardır, o da demokrasidir. Haydar Aliyev bunun önüne bir set koymuştur. Azerbaycan bir devlet olarak yaşıyor, ben onu koruyorum, diyor. Senin koruduğun, senin yönettiğin memlekette, 7 milyon insanın 2 milyonu yurt dışındadır. Bunlar Rusya'da çalışıyor, Türkiye'de çalışıyor. Nahçıvan eski milletvekili olan birisi restoranda garsonluk yapıyor. Memleketi bu hale getirdin. Neyi koruyorsun, kimi koruyorsun? 
Paralar cebe gidiyor. Petrol nereye gidiyor? Askeriyenin paralarını bile 


yemişler. Soruyorsun, diyorlar ki bu askeri sırdır. Askeri sır cephede taktikte olur. Para hesabında sır olmaz. Hırsızlık, askeri sır oldu. Böyle memleket mi olur? Sansür var. 


Ben her şeyim, her şeyi ben yapanm, diyemezsin. Devletin de ülkenin de efendisi millettir, o yapacaktır. Biz demokrasi mücadelesi veriyoruz. Haydar Aliyev diyor ki burada bir seçim yapacağız. Sahte bir seçim, hileli bir seçim. Kazanacak. Herkes "Aliyev babamızdır, Aliyev kazandı." diyecekler. 
Ama Aliyev bugünün adamıdır. Bunu bir yıl için yapabilir. Yannın adamı değildir. Azerbaycan'da yarının adamları, demokrasi uğrunda mücadele verenler olacaktır. Türkiye'de diyorlar ki Haydar Aliyev bize petrol verecek. 
Size Haydar Aliyev ne petrolü veriyor? Azerbaycan devleti değil de niye Haydar Aliyev? Aliyev, bugünün adamıdır, yannın değil. Türkiye'den beklerdim ki yannın adamlanna dikkatini artırsın. Azerbaycan'daki yannın insanlan bugünün Türkiye'sinden rahatsızdır. Türkiye'nin münasebetlerinden hoşlanmıyorlar. Diyorlar ki Türkiye, Azerbaycan'da bir demokrasi vakfı açamaz mı? Amerika'dan gelip burada açıyorlar. Yann ne diyecekler, Azerbaycan Türklerine demokrasiyi Amerikalılar öğretti, diyecekler. Demezler mi, senin kardeşin ne yapıyordu, niye sana demokrasi yolunu göstermedi? Şimdi sadece kültür entegrasyonumuz var, gerisi yok. 
O kültür de kökümüzden geliyor. Yunus Emre'yi burada da okumuşlar, orada da. Fuzuli'yi burada da okuyorlar orada da. Onun dışında ekonomik ve ticari ilişkiler çok zayıftır. 


Rusya sivil ve çağdaş bir devlet olamamıştır. Sovyetler Birliği emperyasından kökünü kurtaramamıştır. Kendisini demokratik bir ülke olarak göstermeye çalışıyor, ama demokrasi yok. Çünkü aynı olan bir rejim devam ediyor. Yani çürüyen bir imparatorluğun pisliği üç-beş günde temizlenemez. Buna en az 50 yıl lazım. Rusya'da şimdi yapılacak bir takım değişikliklerle nisbi olarak siyasi hava değiştirilebilir. Ama beyinlerin, kafalann değişmesi lazımdır. Hep düşünülür ki "Niye Azerbaycan bağımsız olsun, Ukrayna, Ermenistan, Gürcistan bağımsız olsun?" diye. Çünkü yıllarca onlann idaresinde yaşayan ülkeler şimdi bağımsız olmuşlar. 
Moskova'nın sözüne "yok" diyebilir duruma gelmişler. 


Rusya, Sovyetler Birliği konumundan 10 yıldır uzak kaldı. Bir anda bu kadar kısa bir sürede yüzlerce milyarder ortaya çıktı. Bunlara para nereden 


geldi? Bunlann hepsi hırsızlardır. Bunlar Sovyet imparatorluğundan kalmış hâzineleri, paralan ceplerine koydular. Petrolü sattılar, ceplerine koydular, özelleştirme yapıp parasını aldılar. Bunlar çağdaş bir devlet gibi işyerleri açmayı başaramadılar. Rusya'da çağdaş bir devlet mekanizması çalışmıyor. 
Askerler bir yere çekiyor, ekonomistler bir yere çekiyor, siyasetçiler bir yere çekiyor. Ekonomistler diyorlar ki "Bize Kaikaslar lazım değil. Bizim ne işimiz oralarda da ordu bulunduruyoruz. Ne işimiz var da Karabağ'a girdik, Aphaz işine girdik. Çıkalım oralardan, bizim ekonomimize büyük darbe vuruyor. Çeçen ile çatışma ile ne işimiz var. Bizim ekonomimiz çöküyor." Ama siyasilerle askerler bunu bırakmıyorlar. Çünkü orada, büyük bir silah mafyası vardır devlette. Silahını satmak istiyor. Ermeni ile Türk'ü kırdırıyor birbirine. Gürcü ile Aphaz'ı kışkırtıyor. Hepsine yüz milyonlarca dolarlık silah satıyor. Bu silahların parasının nereye gittiğini de hiç kimse bilmez. Mafyalar işliyor. 


Türkiye ile Rusya tabii ki ekonomik ilişkilerde olmalıdır. Ancak çok ihtiyatlı davranmalıdır. Rusya bir bataklıktır. Her şeyi düşünüp öyle adım atmalıdır. Rusya'nın önünde tek bir seçenek vardır; çağdaş, demokratik bir sistem kuracak. Bu demokrasiye dayalı devlet kurumlan oluşturulacak. 
Bundan sonra her şey düzelebilir. O olmazsa Rusya büyük rahatsızlıklar yaşayacaktır. Rusya'nın içinden birtakım devletler çıkacaktır. Öncelikle Kazan Türkleri çıkacak. 10 milyon Kazan Türkü, çalışan ekonomilerini kurmuşlar, kendi kendilerini yönetmeye başlamışlar. Moskova ile ilişkilerini ekonomik yönden zayıflatmış. Tataristan'da çalışan uzman bir Kazanlı Türk, buradan daha fazla maaş alıyor. Onun için kaçıyorlar Moskova'dan. Ekonomisini kurmuş, istihdam yaratmış. Kazan Türklerinin bir de köklü devlet gelenekleri vardır. Rusya bugün yaşayamaz. Bu bir imparatorluktur. Ben bu bakımdan demiştim ki Yugoslavya dağılacak. Evet dağıldı. Bu noktada İran da dağılacak diyorum. Çünkü o da çağdaş devlet değil. 


Rusya'da Sovyetler Birliği emperyalizminin dağılmasının ikinci aşaması başlıyor. Burada artık Rusya'nın içlerine doğru gidecek. Kafkaslar, bağımsızlıklarım daha da güçlendirecekler. Çünkü merkezi hâkimiyet Rusya'da zayıflıyor. Merkezi idare mücadelesi başlıyor ve bu merkezden kaçan kuvvetlerin sesleri yükseliyor. Bu aşamada bu halklann yardıma ihtiyacı vardır. Bu yardımı kim yapacak? Türkiye, Amerika, Almanya gibi 


ülkeler el uzatmalı. Çünkü bu halklann daha da özgür olması, bağımsızlıklanna kavuşmalan için bir imkân ortaya çıkmıştır." 


HAZAR PETROLÜNDEN ALINAN PAY VE 
AZERBAYCAN'DAKİ TÜRKİYE 


Hazar Denizi'nde, Azerbaycan topraklarının hissesine düşen denizin altında 
4 trilyon dolar değerinden fazla, 200 milyar varil petrol ve 110 milyar m3 
gaz bulunuyor. Denizde henüz keşfedilmemiş ve işletmeye hazır 15 petrol ve gaz sahası ile karada el değmemiş 7 petrol sahası daha var. 2001 yılına kadar bu yatakların işletilmesi için dünyanın önde gelen petrol ve doğalgaz firmalarıyla anlaşmalar imzalandı. Yapılan bu 22 anlaşmanın dördünde TPAO'nun ortaklığı bulunmaktadır. Buna göre, TPAO'nun hisseleri de yataklara göre şu şekildedir: 


Asnn anlaşması denilen Azeri-Çırak-Güneşli yataklannda % 6,75, Şahdenizi'nde % 9, Kürdaşı-Kirgana-Arazdaşı'nda % 5, Alov-Şark-Araz'da % 10. Bu dört anlaşmada Türkiye'nin toplam payı % 30,75'dir. Azeri-Çırak-Güneşli sahasındaki petrol rezervi yaklaşık 540 milyon tondur. Anlaşama yapılan diğer sahalardaki petrol rezervi ise 500 milyon tondur. Rusya, Hazar Denizi'nin mevcut statüsünü tanımayarak, Azerbaycan'dan koparabileceği kadar taviz kopardığı gibi, aynca tehdit etmeye de devam ediyordu. Bu konuda İran'ı ve Türkmenistan'ı da yanına almıştı. Rusya ile Azerbaycan arasında altı petrol anlaşması imzalanmıştı, ama detaylan hakkında açık bilgi yoktur. Açık anlaşmalardaki Rusya'nın payı % 92,5 idi.22 Bu rakam da Rusya'nın Kafkaslar ve Hazar havzasında önemli bir güç ve üstünlük sağladığının göstergesiydi. Rusya şimdi Kafkaslar ve Hazar kıyılanndan çıkanlacak gaz ve petrolün kendi hâkimiyetindeki topraklardan dünyaya pazarlanmasını istiyordu. Bütün gücünü Azerbaycan petrol ve gazının Bakü-Novorosisk güzergâhından Karadeniz'e ve oradan da Boğazlardan geçirilmesine hasrediyordu. 


Rusya, petrol ve gazın nakliyesinden eskisi gibi para kazanacak, dünyanın ve özellikle Batılı ülkelerin enerjisini sağlayıp vanaları elinde tutarak, siyasi hâkimiyetini ve tehdidini bu yolla devam ettirecekti. Rusya eski alışkanlıklarını, çökmüş olduğu böyle bir dönemde bile elinden bırakmak istemiyordu. Kendisini hala dünyanın ikinci bir süper gücü olarak 


görüyordu. Bir taraftan Montreux Anlaşması'm gündeme getirip Boğazlar rejiminin değiştirilmesini istiyor bir taraftan da Azerbaycan'ı ve Kafkasları ekonomik ambargolarla tehdit ediyordu. Rusya diğer taraftan da Ermenistan'a silah yardımı yapıyor, PKK gibi terör örgütüne topraklarında köyler tahsis ediyor, eğitiyor, büyütüyor ve silahlandırıyordu. PKK'yı daha da güçlendirip, Türkiye'den geçmesi ihtimal dâhilinde olan petrol ve gaz boru hatlarının çalıştırılmasını engellemek istiyordu. Böylece Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi baskı altına almaya çalışıyordu. Rusya'nın unuttuğu bir şey vardı; Azerbaycan'ı yola getirebilirdi, ancak Türkiye onun küçümsediği Türkiye değildi. Türkiye'nin altı yüze yakın üst düzey subayı Azerbaycan'ın hem milli ordusunun kuruluşunu sağlıyor ve hem de Kuzey Kafkaslardaki hududu olan Küba'da, Ağcabedi"de, Berde ve Bakü'de Azerbaycan ordusuna eğitim veriyordu. Bakü'deki bazı eski komünist ve Rus hayranlarının karşı olmalarına ve engellemelerine rağmen sokaklarda Türkiye'den getirilen fırınlarda üretilen "Türk ekmeği" satılıyor, her cadde başında yanm ekmek arası "Türk döneri" kapışılıyordu. Gençler, delikanlılar, Antep'te, Denizli'de ya da İstanbul'da üretilen kot pantolon ve tişörtleri giyerek, Targovi'nin cadde ve sokaklarında caka satıyorlardı. Türklerin açtığı restoran ve barlan tıklım tıklım doluyordu. Türkiye'den gelenlerin açtığı iş yerleri, AzerbaycanlI binlerce Türk gencinin işi ve aşı oluyordu. Metruk duruma gelmiş eski binaların tamiratı yapılıyor ve "Türk çarşısı" adı altında yüzlerce mağaza, Türkiye'den getirilen ürünleri satıyordu. Bakü'nün ana caddelerinde volta atan gençler, Anadolu şivesiyle konuşarak fiyaka yapıyorlardı. Rusperestlerin bütün fırıldaklarına rağmen okullarda dersler "Azerbaycan"ca (1)" yani Azerbaycan Türkçesi ile yapılıyordu. Kurulan Türk liseleri, Türk kolejleri, Türk fakülte ve yüksek okullarında binlerce AzerbaycanlI Türk çocuklarına Türkiye'den gelen öğretim elemanlan bilim 


ve sanat öğreterek, onlan gelecek için yetiştiriyorlardı. Azerbaycanll binlerce Türk genci, Türkiye'deki üniversite, yüksek okullar ve akademilerde parasız okuyabilmek için Bakü'deki test imtihanlannda yanşıyordu. Binlerce Azerbaycan genci Türkiye'deki askeri lise ve harp okulları ile harp akademilerinde, polis okullan ve polis kolejlerinde Azerbaycan'ın bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini düşmana karşı nasıl koruyacağının ilmini öğreniyordu. Binlerce AzerbaycanlI Türk genci, Z1ğ'da, Gala"da bulunan askeri okullarda, Türkiye'deki Kara, Hava ve Deniz Harp Okullannda bağımsız Azerbaycan Türk Cumhuriyeti'nin koruyuculan 


olarak yetişiyorlardı. Azerbaycan'ın komşulan ile olan milli problemlerini uluslar arası toplantılarda Türk diplomadan savunuyorlardı. Azerbaycan radyo-TV ve gazete mensuplan Türkiye'deki yayın kuruluşlannda kurslar alarak, yeni teknoloji ve haberleşmenin ince aynntılannı öğreniyorlardı. 
Sahil metrosunun etrafında açılmış onlarca Türkiye kökenli otobüs şirketleri on binlerce Azerbaycan vatandaşını Türkiye'ye, Türk vatandaşını da Azerbaycan'a taşıyorlardı. Türkiye kökenli her tür ürün, Azerbaycan'ın en ücra köşesine kadar götürülüyordu. AzerbaycanlI Türkler Rus televizyonlannı ya da İran televizyonlarını değil, Türk televizyonlannı izliyorlardı. Bakü'nün, Gence'nin, Şamahı'nın, Astara'nın, Küba'nın, Kazak'ın, Taşkesen'in, Lerik'in, Alibayramlı'nın, Gedebey'in sokaklarında, caddelerinde Sibel Çan'ın, Emrah'ın, Emel Sayın'ın, İbrahim Tatlıses'in, Songül Karlı'nın, Tarkan'ın şarkılan, etrafı inleterek çalınıyordu. Time dergisinin açtığı uluslar arası "yüz yılın devlet adamı" yanşmasına on binlerce AzerbaycanlI Türk, Lenin ya da Stalin'in adını değil, kampanyalar başlatarak Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın adını yazıyorlardı. 


Batılılarda, Çarlık döneminde olsun komünizm döneminde olsun, Rusya'nın hangi usullerle ülkeleri sömürdüğünü iyi biliyorlardı. Ruslar sömürüde hiçbir zaman başka bir devletle ortaklık kurmamışlardı. Kafkaslardaki ve Hazar'daki kaynaklan da yine eskisi gibi, tek başlanna sömürmek istiyorlardı. Batılılar ise birlikte sömürü sistemi kurup, birlikte sömürmeyi çok iyi becerebiliyorlardı. İlk defa ekonomik bir ortaklığın içinde Türkiye'nin de (çok az bir payı bulunmasına rağmen) olmasını zoraki kabul ediyorlardı. Onun da sebebi, Kafkaslara ve Orta Asya'ya "şimdilik" Türkiye'nin yanında görüntüsü vererek girebilmek içindi. Aynı zamanda Türkiye'nin jeopolitik yapısı, coğrafi konumuna da elleri mahkümdu. 
Türkiye'nin bu büyük petrol anlaşmasının içinde olmadığı takdirde, petrolün ve gazın vanası yine Rusya'nın eline geçecekti. Elçibey iktidarının düşürülmesinin altında bu büyük anlaşmada Azerbaycan'ın Türkiye'yi devamlı devrede tutarak kendileriyle konuşması yatıyordu. 


1 
Haydar Aliyev'in bu kendi başına hareket etmesi, devleti hiçe sayma gibi 


hareketlerinden en önemlisini, Azerbaycan eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. 
Tevfik Kasımov, yukarıdaki bölümlerde anlatmıştı. 
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StephanG. Şaumyan: Ermeni asıllıdır. 1917 yılındaki Rus Bolşevik ihtilalinden sonra Lenin tarafından Kafkaslar Fevkalade Komiseri olarak Bakü'ye gönderilmiştir. Şaumyan 19 Mart 1918 tarihinde bir darbeyle Bakü Sovyeti”nde idareyi ele geçirmiş ve kızıl cumhuriyet kurduğunu ilan etmiştir. Şaumyan 18 Mart-1 Nisan 1918 tarihleri arasında Bakü'de yaklaşık 
30 bin Türkü katletmiştir. Şaumyan'ın asıl amacı Bakü ile Erivan’ı 
birleştirerek, Büyük Ermenistan'ı kurmaktı. Onun için Bakü'den başlattığı 
katliamı, çevre kasaba ve köylerde sürdürmüştür. Daha sonra Bakü'ye 180 
km uzaklıktaki Şamahı, kuzeydeki Kuha gibi şehirlerde de katliamı devam ettirmiştir. Çaresizlik içindeki milliyetçi liderler, başta Mehmet Emin Resulzade (Azerbaycan'ın ilk Cumhurbaşkanı) olmak üzere ileri gelenler, Osmanlı Devleti'nden yardım talep etmişlerdi. Başkomutan Vekili Enver Paşa'nm emriyle Türk Kafkas İslam Ordusu kuruldu ve Türk askeri, Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa'nın komutasında Katkaslara gönderildi. Türk Kafkas İslam Ordusu, AzerbaycanlI Türklerin de katılımıyla Cience*den başlayarak, Bakü”ye kadar ilerlemiştir. Türk Kafkas İslam Ordusu IS Eylül 
1918 tarihinde Bakü”de sıkışan Şaumyan, Ermeni Taşnak ve Rus 
Bolşevikler ile İngiliz askeri birliklerinden meydana gelen kuvvetleri bozguna uğratmıştır. Bakü”yü ait olduğu yere, yani Türk milletine yeniden armağan etmiştir. Kahraman Mehmetçik Kafkas harekatında 1.142 şehit vermiştir. Osmanlı Devleti”nin yıkılmaya başladığı bir dönemde kahraman Türk askeri, biri Kut'ül Amara”da ve biri de Bakü'de iki önemli zafer kazanmıştır. Bu önemli iki zafere tarihimizde şimdiye kadar çok az yer verilmiştir. Değerli tarih araştırmacısı ve uzun yıllar TRT Bakü Temsilciliği görevinde bulunmuş gazeteci Dr. Mustafa (iörüryılmaz”ın Türk Kafkas İslam Ordusu ve Ermeniler -1918- konulu araştırması, 2007 yılında İstanbul”da, 2008 yılında da Bakü'de yayınlanmış ve bu alandaki önemli bir boşluğu doldurmuştur. 
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191K yılında Şaumyan, 31 Mart'ta, Bakü ve çevresinde yaşayan Türidere karşı soykırım uyguladığında, Azerbaycan”ın Türk halkı, Türk Kafkas İslam 


Ordusu'na hitaben bir mektup yazarak. "Kafkasların yüzük kaşı olan Bakü'yü 


gelin alın” demişlerdi. Aliyev onu hatırlatmaktadır. TE. 
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09.06.2009 tarihli Müsavat gazetesine Penah Hüseyinov”un verdiği 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Adalet Tahinzade; Hlçibey’le 13 Saat, Turan Kültür Vakfı Yayınları, 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Aras, Osman Nuri; Azerbaycan'ın Hazar Ekonomisi ve Stratejisi, Der Yayınları, İstanbul 2001. 


Haydar Aliyev'in İstanbul'da Amerikan Dışişleri Bakanı Chiristopher ile yaptığı görüşme ve Bablılarla kurduğu ilişkiyi, asnn kontratının imzalanması pekiştirmişti. Amerika ve İngiltere, peşlerine takılan İtalya, Fransa gibi ülkeler de Haydar Aliyev de bu durumdan memnundu. Rusya ise pek sesini çıkaramıyordu, çünkü ekonomik bakımdan perişandı. ABD ve Batılı ülkelere eli mahkümdu. Buna rağmen yine de karşılıksız büyük bir pay almıştı. Türkiye ise 96 1,75 pay karşısında umudunu Haydar Aliyev'in gizli olarak söz verdiği % 5 ilave pay ile petrolün Ceyhan'dan dünya pazarlarına çıkarılmasına bağlamıştı. 


ALİYEV HAMLELERİNE BAŞLIYOR: 
SANKİ STALİN-BERİA HORTLAMIŞTI 


Aliyev, kurduğu satranç oyununun önemli hamlelerinden birini yapmış, pamuk ipliğiyle bağlı sandığı iktidarını pekiştirecek ilk hamleyi kazasız belasız büyük alkışlar arasında kazanmıştı. Hem kendisinin mutlak iktidarını ve hem de beyninin bir yerlerinde sakladığı oğlunun geleceğini sağlayacağı hamleleri yapmaya hazırdı. Yurt dışındaki muhatapları, bundan böyle onun yurt içi oyunlarında da yanında olacaklardı. Çünkü Hazar petrol ve gaz anlaşma belgelerini ceplerine koyan Batılılar, ne işgal edilmiş Azerbaycan'ın 96 20 topraklan ne de bu topraklar üzerinde dünyaya tanıtılmak istenen ikinci bir Ermeni devleti ilgilendiriyordu. Büyük bir bağımsızlık mücadelesi uğruna binlerce şehit vererek ve ilk defa demokratik yollarla iktidar oluşturmuş olan AzerbaycanlI Türklerin "demokratik sistem içinde yaşama" isteği onlan ilgilendirmiyordu. Onlar Hazar'ın kıyılarından, denizinden daha çok pay alabileceklerdi. Onlan bu ilgilendiriyordu. 


Haydar Aliyev'i kimler Moskova'dan Nahçıvan'a getirmişti ve iktidara taşımıştı? Kimler onu şimdiki "muktedir" adam konumuna el birliği ile getirmişti? Bunlara satır aralannda değinmiştik. Bir daha tekrarlamakta fayda var: Moskova'dan hasta hasta alıp Nahçıvan'a, Rusya derin devleti ve Azerbaycan'daki eski takım (köhne gvardiya) ile Türkiye getirdi. 
Nahçıvan'da iki yıl iktidara hazırladılar. Nahçıvan'dan Bakü'ye getirip Devlet Başkanı olmasını sağlayan Türkiye ve Rusya derin devleti. Azdlık harekatının kandınlmış bazı genç liderleri (Nimet Penahlı, Etibar 


Memmedov, Resul Guliyev, Şadman Hüseyinov gibi) etrafa büyük paralar döken petrollerin başındaki Resul Guliyev, Omon kuvvetlerinin genç komutanı Albay Rövşen Cevadov (Aliyev" Nahçıvan"dan uçakla getiren), Ruslann yönlendirmesiyle Gence"de isyan eden Albay Suret Hüseyinov, Aliyev'in Nahçıvan"da kurduğu eski komünistlerden oluşan Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) ve Türkiye'nin özellikle Süleyman Demirel ve Alparslan Türkeş'in ikna ettikleri Ebulfez Elçibey, Aliyev'i ikinci defa hakimiyete getirmişlerdi. 


Aliyev, kendisini iktidara getirenlerin özelliklerini, huyunu, suyunu iyi biliyordu. Artık ikinci hamleyi başlatabilirdi. Büyük bir güç elde etmişti. 
Asnn kontratı imzalanmıştı. Sırada daha on dört yatağın anlaşması vardı. 
Bu yataklardan üretilecek petrol ve gazın taşınması işlemi vardı. Neredeyse dünyanın yansını gözetleyen "Gebele" atom istasyonu vardı. Ve artık o devlet başkam idi. 


ilk önce iktidardan uzaklaştırdığı Ebulfez Elçibey ve onun başında bulunduğu Halk Cephesi teşkilatını dağıtarak, men-suplannı çeşitli bahanelerle hapse attırdı. Azadlık harekâtının diğer liderlerini cezaevlerine doldurarak, teşkilatlannı etkisiz hale getirdi. Sonra 1918 yılında Azerbaycan bağımsız Halk Cumhuriyeti'ni kuran tarihi Müsavat Partisi'nin genç, Türkçü, Azadlık harekâtının ikinci adamı, Ebulfez Elçibey'in davasını sürdüren lider olan İsa Gamber'i ve Ali Kerimli'yi hapse atmanın yollannı aradı. Nahçıvan'da, Bakü'de, Şamahı'da, Gence'de, Sumgayıt'ta bu iki siyasi oluşumun (Azadlık Partisi ve Müsavat Partisi) teşkilatlarını, "Genel Merkezlerinde silah bulunduruyorlar" diye bastırdı. Mensuplarını teker teker toplayarak çeşitli bahanelerle hapse koydu. Eski Milli Meclis Başkanı ve Müsavat Partisi lideri İsa Gamber'i, eski Başbakan Penah Hüseyinov'u, eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Tevfik Kasımov'u ve diğer milliyetçi liderleri çeşitli bahaneler uydurarak, sorgusuz, sualsiz ve mahkemesiz hapsetti. 


Bu genç idealist liderler, komünist imparatorluğu ile gırtlak gırtlağa mücadele etmişlerdi. Azerbaycan'ın bağımsızlığı, özgürlüğü, insanca yaşama hakkını, yüzlerce arkadaşlarının, yakınlarının, Sovyet tanklarının altında ezilerek şehit olmalarıyla kazanmışlardı. Halkla iç içeydiler. 
Korkusuz ve ataklardı. Bağımsız, özgür, çağdaş, demokrat büyük bir Azerbaycan'da insan gibi yaşamak istiyorlardı. Mücadelelerini silahla, 


terörle, yakıp yıkmakla yürütmemişlerdi. Günlerce, aylarca, 1988 yılından 
1991 yılına kadar Azadlık meydanında, gece gündüz milyonlarca 
vatandaşlarıyla Sovyet tanklarının ve silahlarının muhasarasında, yüzlerce azadlık savaşçısını şehit vererek, sükünet içinde, istek ve arzularını uygarca haykırarak elde etmişlerdi. Bu liderlerin hemen hepsini yakından tanıyordum. Hiç birisinin ne evinde ne de üzerlerinde hiçbir zaman bir çakı bıçağı bile bulunmazdı. Hatta silah kullanmasını dahi bilmiyorlardı. 
Komünist imparatorluğu ile üç yıl boyunca yürüttükleri keskin, çağdaş ve uygarca mücadelede hiçbir askerin burnunu bile kanatmamışlardı. Ama Bakü'deki "Şehitler Hıyabam" şimdi onlann kabirleriyle dolu. Rus tanklan, çoluk çocuk, kadın, yaşlı genç demeden onlan ezip geçmişti. 


İşte Haydar Aliyev'in teker teker toplayıp içeri attığı, yurt dışına sürgün ettiği, bu kadronun, bu öncülerin akıbetini gören Azerbaycan halkı, ürkmüştü, korkmuş ve sinmişti. Halkı yeniden bir Stalin döneminin kurşuna dizmeleri, sürgünleri, cezaevleri günlerinin başlayacağı korkusu sarmıştı. 


Bir yıldır caddelerde ve sokaklarda görmedikleri, eli sopalı resmi giyimli polisler, yeniden ortalıkta kol gezmeye başlamışlardı. Hiçbir sebep yokken, gece yanlannda suçsuz, günahsız sade insanlann evleri basılıyor, aramalar yapılıyor, gözlerine kestirdiklerini alıp götürüyorlar ve KGB'nin zindanlanna atıyorlardı. Sanki Stalin ya da Beria hortlamış, Azerbaycan'a gelmişti. Ülke, tekrar oğulun babasını, babanın oğlunu ihbar ettiği günlere doğru süratle yol alıyordu. Aliyev, halkın üzerindeki korku dolu etkisini de arbk sağlamıştı. Süleyman Demirel'in 1982 yılında dediği gibi "Tırnağına artık yer etmişti.. Z'+ Üçüncü ve en girift, en hay küylü, en kanlı ve en kapalı hamlesini başlattı. Azerbaycan"a ilgi duyan dünyanın önde gelen ülkelerinin yanı sıra, komşulannı da işin içine çekerek... 


Cumhurbaşkanlığının resmi sarayını, Gençlik"teki ve Bilgeh"teki Cumhurbaşkanlığı konutlarını, Azerbaycan Komünist Parti Genel Sekreteri olduğu dönemdeki sarayında döndürülen kirli ve karanlık düzenlemelerin oluşturduğu ortama dönüştürmüştü. Birlikte çalıştığı eski KGB mütehassislan, Rusya'dan getirdiği uzmanlar, Cumhurbaşkanlığında görevlendirdiği usta (!) yetkililerle sabahlara kadar yoğun şekilde çalışıyordu. Bu çalışmalar neticesinde hapishaneler doluyor, işkence hanelerden cesetler, tarihi işkence mezarlığı olan Hazar Denizi'nin 


ortasındaki Nargin adasına gönderiliyordu. Bir olay duyulduğunda da KGB'ye girdiği 1940"U yıllardan beri ilke edindiği "... Haa, öyle mi! Benim haberim yok. Bir bakalım..." diyordu. Ama halk bu ifadenin ne anlama geldiğini gayet iyi biliyordu. 


BİRİNCİ HAMLE: 


SURET HÜSEYİNOV'UN TASFİYESİ Bu saraylann loş, KGB'nin karanlık odalannda hazırlanan hamle projelerinin başında, Başbakanlığa getirdiği Suret Hü-seyinov ile Omon kuvvetlerinin komutanı ve İçişleri Bakan Yardımcısı Albay Rövşen CevadoVun devre dışı bırakılması vardır. Bu iki genç asker de Azerbaycan'da halkın karşı koyamayacağı silahlı birliklere komuta ediyorlardı. Neredeyse Azerbaycan'da onlarla başa çıkacak bir 
askeri birlik yoktu. Hatta bu iki askerin komutasındaki birlikler 1992 
yılında Rus ve Ermeni birliklerine karşı önemli başarılar elde etmişlerdi. 
İkisine de "halk kahramanı" nişanı verilmişti. İkisi de örgütlü silahlı güce sahiplerdi. İhtiraslı ve gözleri karaydı. Aliyev'i Cumhurbaşkanlığına taşıyan kişilerdi. Aliyev, bu iki deli fişek askerin bir gün kendi başına bela olacaklannı çok iyi biliyordu. Bunları ortadan kaldırabilmek için çareler arıyordu. Nihayet onu da buldu. 


İlk hadise, Bakü'nün 60 km güneyindeki Gobustan cezaevinde olmuştu. 
Siyasi mahkümların da tutulduğu cezaevinde eski Savunma Bakanı Rahim Gaziyev, yardımcısı Baba Ne-zerli ile İran sınırındaki Lenkeran ve Astara şehirlerinde (Bu bölgede Talış kökenliler çoğunluktadır.) sözde Talış Mugan Devleti'ni kuran Albay Ali İkram Hümbetov®? ve Albay Arif Paşayev'in kaçırıldığı duyuruldu. 


Haydar Aliyev'in 29 Eylül 1994 tarihinde ABD'de bulunduğu günün akşamı, saat 21.30 sıralarında, "Yüksek Sovyet'in (Meclis'in) Başkan Yardımcısı olan ve Aliyev'in Nahçıvan'dan getirdiği manevi oğlu Afyettin Celilov ile saat 12'de Cumhurbaşkanlığı "Hususi İdare" Başkanı Albay Şemsi Rahimov silahlı saldırı neticesinde öldürüldü. Bu iki yüksek seviyedeki yönetici, Haydar Aliyev'in bütün karanlık işlerini en iyi bilen sırdaşlarıydı. ABD Başkanı ve diğer yetkililerle bazı devletlerin yetkilileri olayı kınadılar. Türkiye'den Cumhurbaşkanı Demirel, TBMM Başkanı 


Hüsamettin Cindoruk, Başbakan Tansu Çiller, Bülent Ecevit, Azerbaycan asıllı olan ve Pakistan'daki 


Türkiye'nin Büyükelçisi Candan Azer, birer mesaj göndererek bu olayı tel'in ettiler. 


Haydar Aliyev, 30 Eylül 1994 tarihinde önce Türkiye'ye, oradan da Azerbaycan'a geldi. İki gün sonra yani 2 Ekim 1994 günü akşam saat 20.00 
sıralannda İçişleri Bakan Yardımcısı Albay Rövşen Cevadov'a bağlı Omon birliklerinden 25 kişilik bir grup, Azerbaycan Devlet Başsavcılığını bastı. 
Başsavcı Ali ömerov'u dövdüler ve binayı işgal ettiler. İşgal gerekçeleri, Eylül'ün 29"unda katledilen Alyettin Celilov ve Şemsi Rahi-mov cinayetleri ile suçlanan üç Omon askerinin haksız yere tutuklanmasıydı. Aslında 25-30 kişinin arkadaşlarına karşı yapılan haksız bir tutuklamadan dolayı başlayan hadisenin, nasıl bir ihtilal başlangıcı olarak gösterilmesi ve olayın büyütülerek on binlerce Azerbaycan vatandaşının gece yataklarından kaldırılarak Cumhurbaşkanlığı sarayının çevresine toplanması, halkın sabaha kadar provoke edilerek, Aliyev lehine gösteriler yaptırılması, Bakü'de bulunan bütün yabana ülkelerin temsilcileri ve gazetecilerin dikkatinden kaçmamıştı. 


Kaldığım ev Başsavalığa yaklaşık 300 metre mesafedeydi. Fuzuli meydanındaki doktorlar sitesinin 4. katında oturuyordum. 2 Eylül akşamı Türkiye'den geçici görevle gelen TRT Muhabiri Kemal Aslan ile Anadolu Ajansı'nın Bakü Temsilcisi İzzet Dağıstanlı ve Büyükelçilikten iki arkadaşla yemek yemiştik. Saat 23.00 sulannda eve giderken herhangi bir fevkaladelik görmemiştim. Fakat 3 Eylül 1994 günü sabah erken saatlerde Fuzuli meydanından gelen silah sesleriyle uyandım. Pencereden baktığımda İçişleri Bakanlığı'na mensup olan polislerin, Bakanlık ve yanındaki Başsavalığa giden Fuzuli caddesi ile üstteki sokağı tuttuklarını ve havaya ateş açtıklarını gördüm. Polislerin ateşi 5-10 dakika kadar sürdü. Sanki bir hırsızı takip eder gibi halleri vardı. Ara sokakları ve Fuzuli meydanını boşaltmışlardı. Bu durum saat 11.00 sıralarına kadar sürdü. Polisler tuttukları iki yerden de çekilip gittiler, ama akşam saatlerinde tekrar geldiler. 


Büyükelçiliğe gittiğimde kimsenin henüz hiçbir şeyden haberi yoktu. Olayı arkadaşlara anlatırken İzzet Dağıstanlı ile yerel muhabiri Yalçın Tahiroğlu 


Aliyev, telaşla içeriye girdiler. Rövşen Cevadov'un kardeşi ve Bakü merkezdeki Hatai ra-yonunun (Hatai kazası) Savası Mahir Cevadov'un adamlan Başsavcılığı basarak, Başsavcı Ali Ömerov'u dövdüklerini ve rehin aldıklarını söylediler. Bu baskının sebebi olarak da üç arkadaşlarının serbest bırakılmasını istediklerini belirttiler. 


Yaptığımız araştırmalara göre, Hatai Rayonu Başsavası Mahir Cevadov, kardeşi Omon birliklerinin komutanı Rövşen Cevadov, işgal ettikleri Cumhuriyet Başsavalığı binasını boşaltmaları için tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılmasını, Milli Meclis Başkanı Resul Guliyev ile Başsavcı Ali Ömer ov'un görevden alınmalarını istemişler. Bu konular için Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile konuşmaya hazır olduklarını, Aliyev'e telefonla bildirmişler. 


Rövşen Cevadov, öğleden sonra Başsavalığa gitmiş, Haydar Bey ile telefonla konuştuktan sonra, işgal ettikleri binayı boşaltarak, adamlarıyla 8. 
km kasabasındaki Omon karargâhına dönmüşlerdi. Haydar Aliyev, buna rağmen ağır silahlı ordu birliklerini, tankların eşliğinde 8. km kasabasına sevk ederek, Omon birliklerini muhasaraya aldırmıştı. Öte yandan, Aliyev, gün boyunca Azerbaycan Televizyonu'nda halka hitap etmişti. Harici ve dâhili düşmanların Azerbaycan'ı bölüp parçalamak istediğini, halkın sokaklara dökülerek, 8. km.deki Omon birliklerinin binasının etrafını çevirmesini ve gösteriler yapmaya çağırdı. Düne kadar hayat hakkı tanımadığı siyasi parti temsilcilerine de seslenerek, kendisini ve Azerbaycan devletini korumalarını istedi. Aliyev, siyasi parti temsilcilerini bir toplantıya da davet etti. Akşama doğru da 60 gün sürecek sıkıyönetim ilan ettiğini açıkladı. 


Bakü'deki bu durum, ilk bakışta ağır polisiye bir olay gibi görünüyordu. 
Azerbaycan'da bu tür mafya hesaplaşmasına benzeyen olaylar zaten sık sık yaşanıyordu. Bu sefer de devletin içindeki bir grup görevli, devletin diğer bir kurumu-nu basmışlar ve isteklerinin yerine getirilmesini istiyorlardı. 
Ama zaten bir sürü rahatsızlığı olan Cevadov kardeşleri, Başbakan Suret Hüseyinov'u kışkırtarak, provoke ederek hareketlendirmek, Haydar Aliyev için o kadar da zor değildi. Hayab, propaganda, kışkırtma ve komplolar kurarak ülkeyi idare etmekle geçmişti. Bu konudaki Batılı ve Sovyet uzmanlara göre, Haydar Aliyev, bu alanlarda dünyada rakipsizdi. 


Azerbaycan'da görevli ABD'li, İngiliz, Rus ve Alman Büyükelçilik görevlileriyle yaptığımız sohbetlerde, Aliyev'in bu özelliğini daima dile getirirlerdi. Anadolu tabirinde olduğu gibi, Haydar Bey, bir bardak suda fırtınalar koparmayı iyi becermişti. 


Özellikle yabana ve yerli basın, Haydar Aliyev'in ustaca yönlendirmesiyle Omon olayını bir isyan başlangıç olarak duyurmaya başladı. Türkiye'nin Bakü'deki yayın organlarının temsilcileri, işin derinliğine girmeden, bire bin katarak haberlerini Türkiye'ye iletiyorlardı. Azerbaycan basınının ise % 90'ı zaten iktidarın elindeydi. KGB'nin emrinde bulunan ancak özel gibi gözüken bir TV kanalı ve onun haber ajansının elemanları, isyana! avına çıkmışlar gibi Rövşen Cevadov ile kardeşi Mahir Cevadov'u takip ediyorlardı. Yaphklan görüşmelerde onlan, daha da kışkırtacak türden sorular soruyorlar ve yayınlıyorlardı. 


DÜZMECE İSYANIN KOMİK OLAYLARI 


Türk Büyükelçiliği olarak biz de işin aslını öğrenmek istiyorduk. TRT'den görevli olarak Bakü'ye gelmiş olan Kemal Aslan, bir yolunu bulup 8. 
km.deki Omon karargâhında Rövşen Cevadov ile bir mülakat yapmış. 
Kemal Aslan, akşama doğru büyük bir heyecanla Büyükelçiliğe geldi. O yıllarda Türkiye ile telefon bağlantısında büyük sıkıntılar olduğu için TRT'ye göndereceği haberi Büyükelçilikten geçmek istiyordu. Kemal Aslan teybi açtı, Rövşen Cevadov sakin bir sesle "Hoş gelmişsiniz, bey" dedi. 
Kemal ise büyük bir heyecanla ve yüksek bir sesle soru sorma değil de nutuk atmaya başladı. Arada bir Cevadov'un "Bey, bir dakika..." diyen sesi duyuluyordu. Fakat Kemal aldırmıyor, tiradına devam ediyordu. 


Bu durum yaklaşık 15 dakika kadar sürmüştü ki herhalde 


Rövşen Cevadov dayanamadı ve yüksek bir ses tonuyla "Ay, gardaş! Biraz sakit ol da men de danışam... (Ey kardeşim, biraz sakin ol, dur da ben de konuşayım)" dedi ve teyp durdu. 


- Kemal, ne oldu, dedim. 


- Vallahi ağabey aceleden dolu kaseti götürmüşüm. Teybin kaseti bitti, dedi. 


Bu olaydan sonra Anadolu Ajansından İzzet Dağıstanlı ile Yalçın Tahiroğlu 
8. km. kasabasındaki Omon birliklerinin bulunduğu yere gittiler ve bir süre sonra olan biten hakkında doğru bilgilerle döndüler. 


Omon birliklerinin çevresini saran ordu birliklerine mensup askerlerle Omon elemanları, tankların gölgesinde birlikte oturmuşlar ve pazardan aldıkları domates, soğan, peynir, tütsülenmiş balık gibi bazı şeyleri yiyorlarmış. Hiç de Haydar Aliyev'in televizyonlarda "Orada kanlı dövüşler gidiyor..." şeklindeki açıklamalarıyla alakası olmayan bir durum varmış. 
Sanki öğle yemeğine birlikte çıkmış aynı yerde çalışanlar gibi, ya da pikniğe çıkmış arkadaşlar gibi karınlarını doyuruyorlar-mış. Ne var ki, Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, 4 Ekim günü televizyon kameralarının karşısından hiç kalkmadı. Devletin nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya bulunduğunu, iç ve dış düşmanların nasıl birleşerek Azerbaycan devletini yıkmaya çalıştığını, ülkenin bütün kesimlerine ve bölgelerine müracaat ederek anlatıp durdu. Hâlbuki o güne kadar ülkenin, değil bir vilayetinde, başkent Bakü'nün hiçbir sokağında polislik bir olay yoktu. İhtilalle suçlanan birliklerin kışlasından bir asker bile dışanda değildi. İhtilal teşebbüsü sadece Aliyev'in televizyondan yaptığı konuşmalarda vardı. 


Biz de TV'nin başında Aliyev'i izliyorduk. Müsteşar Vural Atalay, bir ara bana döndü ve "Görüyor musun Turgut Bey, timsahın gözyaşlarını." dedi. 
Aliyev, amacına ulaşmak üzereydi. Konuyu iki gün içinde, Başsavcılığa 20- 
25 kişinin yaptığı baskından almış, ülke çapında bir ayaklanmanın 
olduğunu, hem Azerbaycan halkına ve hem de yurt dışına duyurmayı başarmıştı. Aliyev, olayların Gence'ye, Yevlak'a ve 


başka şehirlere sirayet ettiğini, kan döküldüğünü, Bakü'deki halkın onun için gece yataklarından kalkıp Cumhurbaşkanlığı sarayının etrafına gelmesini, şehirlerde ve kasabalardaki halkın da cadde ve sokaklara çıkarak, kendisini ve devletçiliği müdafaa etmelerini sık sık tekrarlıyordu.2 Saat 22.00'den itibaren ülke nüfusunun neredeyse yarısının yaşadığı Bakü ahalisinden yüz bine yakın insan sokaklara dökülmüş ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürümeye başlamıştı. İçişleri Bakanlığı polisleri, KGB elemanlan, Cumhurbaşkanlığı Özel Birlikleri, evleri tek tek ziyaret (!) 
ederek, halktan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın çevresine gitmelerini rica 


ediyorlardı. İzzet Dağıstanlı, Kemal Aslan, Yalçın Tahiroğlu ile birlikte halkın toplandığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önüne gittik. 


Kemal Aslan, Cumhurbaşkanlığı binasının önündeki bir direğe tırmanmış TRT kamerasına yüksek sesle bağırarak olayı anlatmaya başladı. Direğin etrafındaki halktan bazıları da aşağıdan Kemal'e "Ay kişi, sakit ol, biz prezidenti işidemi-rik..." diye seslenip, Kemal'i direkten indirmeye çalışıyorlardı. 


Olayların başladığı 2 Ekim 1994 tarihinden, 4 Ekim günü saat 18.00'e kadar Büyükelçi Altan Karamanoğlu'nun odasında, olayların tahlili yapılıyordu. 
Büyükelçilik bünyesinde diplomatik statüye sahip olan bütün müşavirler, devamlı Büyükelçilik binasında bulunuyorlardı. Bazı arkadaşlarımız sık sık dışanda yakın ilişkide olduklan devlet yetkilileriyle görüşüyorlar, doğru bilgilerin elde edilmesine çalışıyorlardı. Büyükelçi Altan Karamanoğlu'nun başkanlığında bir değerlendirme grubu oluşturulmuştu. Askeri Ataşe General Engin Alan, Ertuğrul Güven, Vural Altay'dan oluşan grup, bütün bilgileri değerlendirerek, olayların başka mecralara dökülmesini önlemek için gerekli tedbirleri almayı kararlaştırdı. Görünen oydu ki, küçük bir olay büyütülmüştü. Gerçekten de olaylar, Haydar Aliyev'in de farkında olmadığı bir yöne doğru gidiyordu. Aliyev'in de başını yiyecek bir durumla karşılaşacaktık. Çünkü Haydar Bey, ilk önce Rövşen Cevadov'u devre dışı bırakıp ondan kurtulmak istiyordu. Suret Hüseyinov'u daha sonraya bırakmıştı. Çünkü Suret'e bağlı birlikler dağıtılmıştı. Yalnızca Gence'de mafya işleriyle uğraşan adamları kalmıştı. Aynca Suret Bakü'de yalnızdı. 
Rahatlıkla onu saf dışı edebilirdi. Meclis Başkanı Resul Guliyev'in Nahçıvan'dan getirdiği hazırda bekleyen adamlannın da yardımlanyla Suret Hüseyinov'u devre dışı bırakmak kolay bir meseleydi. Rövşen Cevadov öyle değildi. Bir defa ülkede geniş bir Cevadovlar sülalesi vardı. Rövşen'in komutanı olduğu 2000'e yakın Omon birliği, çok iyi eğitilmiş ve her türlü silaha sahiplerdi. Komutanları Rövşen Cevadov'a ölesiye bağlıydılar. Aynca bu Omon birlikleri Kafkaslarda önemsenen bir kuvvet haline gelmişti. 
Rövşen Cevadov, Elçibey iktidannın düşürülmesinde ve Aliyev'in Bakü'ye gelmesinde de önemli rol oynamıştı. Ama ne zaman ve nerede Aliyev'in karşısına çıkacağını da tahmin etmek zordu. Rövşen, ele avuca sığan, zaptu rapt altına alınacak birisi değildi. Korkusuz ve deli fişek bir yapısı vardı. 
Pimi çekilmiş bir el bombasıydı ve her an patlayabilirdi. 


RUSLAR SURET HÜSEYİNOV'U DEVREYE SOKUYOR 


Aliyev, Rövşen Cevadov'un üzerine giderken, küçümsediği ve bir tehlike olarak görmediği Suret Hüseyinov'u Ruslar harekete geçirmişlerdi. Ruslar bu olaylardan yararlanmak istiyorlardı. Asnn kontratını Batılı ülkelerle imzalayan, Batılı ülkelerin Kafkaslara girmesine göz yuman Rus Büyükelçisi Valter Şonya'nm tabiriyle "kaypak Aliyev"i devre dışı bırakıp, bir neferleri gibi kullandıkları Suret Hüseyinov'u şimdilik başa geçirme fırsatını yakalamışlardı. Suret Hüseyinov da olaylann ikinci günü harekete geçmiş ve Ebulfez Elçibey'i devirdikleri usulleri uygulamaya başlamıştı. 
Yine Gence ve çevresindeki illerde bulunan adamlarına bazı devlet kuruluşlarını ele geçirmeleri için emirler vermişti. Aliyev'in aramalarına rağmen ortaya çıkmıyordu. Suret onunla karşılaşmak istemiyor, kuzeyden takviye gelmesi için zaman kazanmaya çalışıyordu. Suret Hüseyinov, Rövşen Cevadov'un olayı pişirmesini, biraz yol almasını ve daha sonra her ikisi de güçlerini birleştirerek, iktidara gelmeyi planlıyordu. O da Rövşen'i kullanma yolunu seçmişti. 


Bu yönde değerlendirmeler yapan Büyükelçilik, Rövşen Cevadov'dan ziyade Suret Hüseyinov'un hareketlerini izlemeye çalışıyordu. Çünkü Hüseyinov'un iktidara gelmesi, Azerbaycan'ın yeniden ve tamamen Rusya'nın hâkimiyetine girmesi anlamına geliyordu. Büyükelçilikteki değerlendirme heyeti, Rövşen Cevadov ile ilişki kurulmasını kararlaştırdı. 
Yapılan temas sonucu Rövşen Cevadov, çok gizli şekilde gece saat 23.00 
sularında Büyükelçilik binasına getirildi. Yukarıdaki heyet, yapılan toplantıdan sonra Cevadov'u Haydar Aliyev ile görüşmeye ikna etti. Fakat Rövşen Cevadov, Aliyev'in yanma haklı olarak yalnız gitmek istemiyordu. 
Çünkü Aliyev'in kendisini vurduracağını söylüyordu. Hayatından endişe ediyor ve öldürülmekten korkuyordu. 


Büyükelçi Altan Karamanoğlu, Haydar Aliyev ile telefonda konuşarak, Rövşen'e dokunmayacağına dair söz aldı. Bunun üzerine Rövşen Cevadov'u, Büyükelçilik mensuplarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı sarayına gönderdi. 


Haydar Aliyev, gece saat 24.00 sularında Cumhurbaşkanlığı sarayının önünde kurulan platforma Rövşen Cevadov ile birlikte çıkarak halkı selamladı. Aliyev, burada yaptığı konuşmada, şöyle dedi: 


"Rövşen Cevadov benim televizyonlardaki konuşmalarımdan sonra kendisi buraya gelerek bizimle birlikte olduğunu gösterdi ve beyan etti ki Azerbaycan"n bağımsızlığı yolunda çalışmışım, vuruşmuşum. Bundan sonra da Azerbaycan devletinin uğrunda çalışmalanmı ve gayretlerimi esirgemeyeceğim. Bugün bizimledir. Azerbaycan Cumhurbaşkanıyla beraberdir/" 


Sarayın çevresinde toplanmış on binlerce insan, Aliyev"in yanında askeri tatbikat elbisesi içindeki Rövşen Cevadov'u çılgınca alkışladı. 


Haydar Aliyev, halk ve siyasi partilerden sonra ülkenin en güçlü askeri birliğine komuta eden, genç, korkusuz, gözünü budaktan sakınmayan ve "halk kahramanı" Albay Rövşen Cevadov'u da yanına almıştı. Aliyev, böylece rahatlamıştı. Artık hedefinde cahil, bir çırpıda silkeleyip atmak istediği ve başının belası olarak gördüğü Başbakan Suret Hüseyinov vardı. 
Halkın tezahüratını dindirdikten sonra hedef tahtasına hemen onu koydu ve şöyle devam etti: 


"Ben dün de bu gün de televizyondan bildirdim ki, Azerbaycan'ın haricinde ve dâhilindeki kara kuvvetler, meydana gelen bu gergin durumdan derhal istifade etmeye başlamışlardır. Ne yazık ki aramızda böyle gruplar ve güçler vardır. Durumu daha da kızıştırarak, istifade etmek istiyorlar. Dolayısıyla insanlan ve gruplan birbirine tokuşturup, Azerbaycan'ın huzur ve güvenliğini bozarak, devletimizi gerçek bir tehlikenin içine soktular. Onun için size müracaat ediyorum. Ben halka inanıyorum, halka güveniyorum. 
Sağ olun ki sizler bugün buradasınız. Ben dün Azerbaycan halkına bildirdim ki, bu hadise bize çok belalar getirecektir. Dediğim sözler bugün doğrulandı. Gence'de ayn ayn şahıslar tarafından idare edilen silahlı güçler, devleti devirme teşebbüsüne başladılar. Gence'deki resmi daireleri, hava ve demir yollan-nı ve istasyonlan, KGB idaresini, kazalardaki resmi daireleri zapt ettiler. Onlan koruyanlar, çok büyük bir suç işlemişlerdir, günah işlemişlerdir. O anlamalıdır ki, Azerbaycan'ın bu ağır gününde böyle bir yola girilmemesi gerekirdi. O, şimdiye kadar kendisine gösterilen hürmeti anlamadı ve bu kötü yolu tuttu. Sizleri uyanık olmaya, şer kuvvetlerin karşısını vaktinde almaya, Azerbaycan'ın dâhilinde siyasi ve içtimai birlik ve beraberliğini temin etmek için sürdürülen çabalara katılmaya çağınyorum." 


Rövşen Cevadov'u da yanına alan Haydar Aliyev, Gence ve etrafındaki vilayetlerde "O" dediği Suret Hüseyinov ve "harici kuvveler" ifadesiyle kastettiği Rusya'yı devre dışı bırakmak için halkı 5 Ekim 1994 günü hürriyetleri, bağımsızlığı uğrunda savaş verdiği Azadlık meydanında toplanmaya ça- 


gırdı. 4 Ekim gecesi KGB, Cumhurbaşkanlığı özel kuvvetleri, İçişleri Bakanlığına bağlı polis kuvvetleri, askeri birlikler, Haydar Aliyev'in etrafında bulunan gruplar, sabaha kadar sokak sokak, ev ev dolaşarak, milletin Azadlık meydanına gitmesini sağladılar. Bu arada gece saat 02.20 
sulannda beni de evimde uyandırarak, nazikçe davet ettiler. 


Azerbaycan'daki olaylar, dünya basınında ve özellikle Türkiye'deki kitle iletişim araçlannda geniş şekilde yer alıyordu. Mehmet Ali Birand, 3 Ekim günü beni aradı. Bakü'ye geleceğini ve 32. Gün programı için yardıma olmamı rica etti. Birand ve ekibi için Azerbaycan Oteli'nde yer ayırttım. 
Sıkıyönetim şartlan ve her an nerede kime ne olacağının endişesiyle diplomatik plakalı bir araa, Mehmet Ali Birand'ı karşılaması için Bakü Bine Havaalanına gönderdim. 32. Gün ekibini otelde beklemeye başladım. 


Azerbaycan Oteli, Azadlık meydanının batı ucunda bulunuyordu. Meydanın güney kenarında Sahil Parkı, kuzeyinde ise 1950'li yıllarda Almanlara yaptınlmış olan katedrale benzeyen hükümet binası vardı. Bu binanın kuzey bölümünden bir ana yol ve bu yolun iki kenannda da Bakü'nün önemli binalan sıralanıyordu. Denilenlere göre, eski adı Lenin meydanı olan Azaldık meydanı, iki buçuk milyon insanın toplanabileceği bir alandı. 


4 Ekim gecesi, Türkiye Büyükelçiliği mensuplan, ülkedeki bütün siyasi 
partilerin ve özellikle muhalefet partilerinin önde gelenlerine ve taraftarlannı, Azadlık meydanına getirmeleri tavsiyesinde bulundu. Bakü'de Türkiye'den gelen 3.000'den fazla öğrenci ve 20 bin civannda da çalışan ya da iş yapan va-tandaşlanmız vardı. Bunlara da 5 Ekim sabahı Azadlık meydanına gitmeleri yönünde duyurular yapıldı. Bakü'deki Anadolu Ajansı ve TRT ile birçok gazete ve TV temsilcileri olaylan zaten dakika dakika takip ediyorlardı. 


Azadlık meydanı, 5 Ekim 1994 günü sabah saadetinden itibaren hareketlenmişti. Saat 11.00'e doğru Hükümet binasının önündeki kurulu 


platformun etrafı, mitinge iştirak eden halk tarafından doldurulmaya başlandı. Mehmet Ali Birand ve arkadaşları geldi. Onlan hemen, alanı en iyi gören nokta olan Azerbaycan Oteli'nin çatı katına çıkardım. Gerçekten de Azerbaycan'a göre, Azadlık meydanında büyük bir kalabalık vardı. 
Aramızda, meydanda kaç kişinin olduğuna dair tahminler yapıldı. Kimimiz 
750 bin, kimimiz 300 bin kişi tahmininde bulunduk. Birand, bir metre kare 
başına insan hesabıyla 400 bin ila 500 bin kişinin alanda olabileceğini söyledi. 


Haydar Aliyev, nihayet alana girdi, geceden kurulmuş olan platforma çıktı. 
Aliyev'in sağ yanında, her zaman onu koruyan ve kollayan ve en önemli destekçisi olan Meclis Başkanı Resul Guliyev vardı. Sol yanında ise halka "bakın şimdi yanımda" dediği ihtilalci Başbakan Suret Hüseyinov, mitinglerde Aliyev'den önce konuşan ve kendisine her zaman methiyeler dizen Siruz Tebrizli (Aliyev, bu mitingden sonra Tebrizli'yi Matbuat ve Enformasyon Bakanı yaptı.), özel korumaları General Vagıf Ahundov ve General Beyler Eyübov ile Azadlık harekâtının "meydan" nutukçulanndan Nimet Penahlı bulunuyordu. 


Haydar Aliyev'in yanındakilerin kimler olduğunu Birand'a anlattığım zaman, gözlerini adeta fal taşı gibi açarak, hayretler içinde kaldı ve "Yahu nasıl olur. İhtilal yapmak isteyen adam yanındaki Suret Hüseyinov dediğiniz kişi değil mi?" daha sonra bir kahkaha patlattı ve "Demek ki buralarda ihtilaller böyle." dedi. 


Aliyev'in, üç gün boyunca gece gündüz televizyonda, önceki gece de Cumhurbaşkanlığı sarayının önünde saatlerce halka nutuk attığı için sesi kısılmıştı. Buna rağmen nutkuna coşkuyla devam ediyordu. Ahalinin çokluğu ve attıkları sloganlar Aliyev'i ve takımını rahatlatmıştı. Haydar Aliyev, insanların, iki gündür Azerbaycan'ın köy, kasaba ve şehirlerinden Bakü'ye geldiğini, diğer şehirlerde de Azerbaycan devletçiliğini ve Cumhurbaşkanını müdafaa eden vatandaşlann, bu çirkin teşebbüsleri kınayan mitingler düzenlediğini ve bugün ise Azadlık meydanını doldurulduğunu söyledi. Son zamanlarda Azerbaycan'dan kaçıp Moskova'da yaşayan eski Cumhurbaşkanı Ayaz Muttalibov, KGB eski şefi Vagıf Hüse- 


yinov gibilerin ülkede ihtilal planladıklarını söyledi. Ardından da "Bana, Azerbaycan Cumhurbaşkanına ve Azerbaycan devletine karşı bazı güçler siyasi terör gruplan kurdular. Halk Cephesi'nin bazı adamlan, Türkiye vatandaşı Haşan Toku adlı? birisini aldatarak, getirip beni öldürmek istediler. Haşan Toku ile birlikte benim hayatıma kast etmek isteyen iki-üç kişi Keleki'de (Elçibey'in köyü) eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'in başına toplandılar." dedi. Üç gündür cereyan eden olaylan tekrar anlattı. 
Rövşen Cevadov'un ve onun arkadaş-lannın kandırıldığım, ancak onlann iyi olmayan yoldan dönerek, kendi yanına geçtiklerini bildirdi. 


Aliyev, şöyle devam etti: 


" Şimdi de Başbakan Suret Hüseyinov'a bağlı birlikler ile onun akrabaları, Moskova yanlısı bir ihtilale kalkıştılar. Bu işin liderliğini de Suret Hüseyinov yürüttü. Bakın, buna rağmen şimdi burada." 


Azaldık meydanının bir kısmını dolduran insanlar, Aliyev'in sol yanında tir tir titreyen ünlü ihtilalci (1) Başbakan Suret Hüsyeniov'u lanetlemeye başladı. Aliyev, halkın Suret Hüsyinov aleyhindeki yüksek sesle söylenen küfürlerin, ba-ğınşların biraz daha devam etmesi için konuşmasına ara verdikten sonra ellerini açarak kollannı halkın üzerine uzattı ve bastırır gibi "Biraz sakit olun... Sakit olun..." dedi. Haydar Aliyev, o anda, Azerbaycan"n Başbakanı, kendisini Cumhurbaşkanlığına taşıyan, anlı şanlı ihtilalci (1) ve milli kahraman (1) Suret Hüseyinov"un ipini çekmiş oldu. 


Rahmetli Ebulfez Elçibey ve arkadaşlannın yapmalan gerekeni, Haydar Aliyev, büyük bir maharet ve ustalıkla yerine getirmişti. Politbüronun, KGB'nin yetiştirmesi, Kafkasların kurnaz tilkisi Haydar Aliyev, işte buydu. 


Haydar Aliyev, 4 Ekim gecesi, yani 12 saat önce Rövşen 


Cevadov"un elinden kurtarılması için sağa sola telefon açarak, başta Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi olmak üzere ABD, İran, İngiltere gibi ülkelerin büyükelçilerine neredeyse yalvarıyordu. Odasında Milli Meclis Başkanı Resul Guliyev ve Devlet Müşaviri Prof. Dr. Gabil Hüseyinli kendisini yüreklendirmek için envai tür dil dökerek, ülkeden kaçıp gitmesini zoraki engelleyebilmişlerdi. Ama şimdi 12 saat sonra, "Tırnağına duvarda yer etmişti." Türkiye Büyükelçiliğinin gayretleri ile muhalefet 


partilerinin ve Sovyet zulmünden bıkmış usanmış, saf, temiz Azerbaycan Türklerinin toplandığı Azaldık meydanındaydı. Tekrar ipleri eline geçirmişti, korkmuyordu, titremiyordu, kendine gelmişti. İpini çektiği Suret Hüseyinov'u meydanda biriken halkın içine atarak, korkularından sıyrılıp çıkmıştı. Beyninin bir taraflarında gizlediği gelecekte aradan çıkaracağı hedefleri, şimdiden nişan tahtasına oturtmaya başlamıştı bile. 


Aliyev, yaptığı coşkulu konuşmada, Haşan Toku olayı sebebiyle Türkiye'yi, Halk Cephesi'ni, Müsavat Partisi'ni, Ebulfez Elçibey'i suçladı. Muhalefet partilerinin silahlandıklarını ve terör teşkilatlan kurduklannı, dolayısıyla hem kendisini öldürmeye ve hem de Azerbaycan'ın bağımsızlığını kaybetmesi için gayret sarf ettiklerini söyledi. Hâlbuki o üç gün içinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, olaylara müdahale etmeseydi şimdi o kürsüde Aliyev bulunmayacaktı. Belki de Ayaz Muttalibov yeniden Moskova'daki ve Bakü'deki ekibiyle Cumhurbaşkanlığı sarayında olacaktı. 
Azerbaycan belki de bir kere daha bağımsızlığını kaybedecekti. Belki de Çeçenistan'ın durumuna düşecekti. 


Haydar Aliyev'in Azadlık meydanındaki bu suçlamalan, Büyükelçilikte başta Altan Karamanoğlu olmak üzere bizleri son derece rahatsız etti ve üzdü. Aliyev'in bu ikiyüzlülüğü Ankara'ya bildirilmesine rağmen yükseklerde oturanlann kılı bile kıpırdamadı, duymazlıktan geldiler. 


İHTİLALCİYLE AYNI MASADA 


6 Ekim 1994 günü Haydar Aliyev"in başkanlığında bir toplantı düzenlendi. 
Toplantıya Meclis Başkam Resul Guliyev, Başbakan Suret Hüseyinov, Meclis Başkan Yardımcısı Arif Rahimzade, İçişleri Bakam Ramil Usubov, KGB Başkanı Namık Abbasov, Savunma Bakanı Memmed Revi Memmedov, Başsavcı Vekili Eldar Hasanov, Başbakan Yardımcısı Abbas Abbasov, Cumhurbaşkanlığı Özel Kuvvetler Komutanı Va-gıf Ahundov, Aliyev'in sırdaşı ve KGB eski başkanı Neriman İmranov katıldı. 


Haydar Aliyev, toplantıyı, birkaç gündür cereyan eden olayları özetleyerek açtı: "Bu olayların hepsi doğrudan Başbakan Suret Hüseyinov ile ilgili olduğuna göre, ben istiyorum ki Suret, sen bu konuda bilgi veresin. Konu nedir?" dedi. Aliyev, yanında oturan Başbakan Suret Hüseyinov'a soru soruyor, cevabını tam almadan masanın etrafındaki diğer yetkililere söz vererek, Suret Hüseyinov"u bunaltarak sığaya çekiyordu. Aliyev, Elçibey'i iktidardan birlikte işbirliği yaparak nasıl uzaklaştırdıklarını da içeren sorular soruyordu. Suret Hüseyinov, sanki ceberrut bir mahkeme heyeti karşısında, şaşkın, çaresiz, ne yapacağını bilemeyen bir idamlık mahküm gibiydi. Masanın etrafındakiler, Resul Guliyev"in bir gün önce kendilerine öğrettiği suçlamalan teker teker Suret Hüseyinov"a yönelttikten sonra Haydar Aliyev "Ben artık hesap ediyorum ki senin Başbakan olarak çalışmaya manevi olarak hakkın yoktur. Ben seni bu vazifeden alıyorum." 
dedi ve konuyu kapattı. Sonraki günlerde Suret Hüseyinov"un, Başbakanlıkta birlikte çalıştığı Başbakan Yardımcılarını ve ekibi ile Gence"deki adamalarını görevden alan, büyük suç işlediklerini içeren Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yayınlandı. 30 Ekim 1994 günü de Başbakan Suret Hüseyinov"un hapse atılmasını sağlayan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi televizyondan duyuruldu. 


Azerbaycan'daki olayları dünyanın önde gelen ülkeleri günü gününe takip ediyorlardı. Türkiye'de Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mehmet Nehruzoğlu'nu davet ederek bilgi almıştı. 
Soysal, 


Azerbaycan'ın seçilmiş hükümetini Türkiye'nin desteklediğini ve ülkenin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğü konularında her türlü yardım ve 


desteğin süreceğini bildirmişti. Dışişleri Bakanlığı da Haydar Aliyev'i dolaylı yollardan uyaran bir açıklama yapmıştı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyleydi: 


"Türkiye, Azerbaycan'ın birlik ve beraberlik içinde, ülkenin iç ve dış problemlerini halledeceğine, demokratik sistemini kuracağına ve ekonomik kalkınmasını sağlayacağına inanmaktadır. Dolayısıyla içteki istikrarın bozulmasını isteyen bazı iç ve dış güçlerin amaçlan boşa çıkacaktır. 
Hükümetimiz, kardeşlik bağlanyla bağlı olduğu Azerbaycan halkını ve onun demokratik yollarla seçilmiş liderliğini şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da destekleyecektir." 


Azerbaycan'daki olaylan, Türkiye'nin yanı sıra, ABD, İngiltere, İran, Mısır, Rusya, Almanya gibi ülkeler de kınadılar. 2-6 Ekim 1994 günleri arasında Azerbaycan'da cereyan eden olaylan dünyanın diğer ülkeleri de dikkatle takip edip, gerekli tepkileri gösterdiler. 


Birkaç ay sonra Rusya'nın baskısıyla Suret Hüseyinov'un cezaevinden kaçırtılarak, Moskova'ya gitmesi sağlandı. Rusya, Moskova'da yaşayan eski Cumhurbaşkanı Ayaz Muttalibov, eski KGB Başkanı Vagıf Hüseyinov, cezaevinden kaçırttıklan eski Savunma Bakanı Rahim Gaziyev, Talış-Mugan Cumhuriyetini kuran eski Albay Ali İkram Hümbetov, eski Savunma Bakan Yardımcısı Baba Nezirli gibi insanlan gelecekte kullanmak için böylelikle koruması (!) altına almış oldu. 


Argüment ve Fakatlar (Deliller ve Gerçekler) adlı yayının Mart 1995 tarihli 
10. sayısında Suret Hüseyinov ile yapılan bir mülakat yayınlandı. Bu mülakat, yukanda söylediğimiz "Azerbaycan'daki ihtilal teşebbüsleri, Haydar Aliyev'in kendisine tehlike olarak gördüğü, ayak bağı olabileceklerini düşündüğü, kendisini iktidara taşıyanlan ortadan kaldırma operasyonlandır." gerçeğini güçlendirmektedir. Suret Hüseyinov, "O (Haydar Aliyev) sizin darbeyi yaptırdığınıza mı karar verdi?" sorusuna şu karşılığı vermişti: 


"Evet, darbe gerçekten çok iyi bir şekilde organize edilmiştir. Ama benim tarafımdan değil, Haydar Aliyev'in kendisi tarafından. Ben Aliyev'in darbe planının, Türkiye'nin özel teşkilatlan tarafından hazırlandığını kesin olarak biliyorum. Zira darbeden bir hafta önce onun dolaylı düzenleyici olan 


Rövşen Cevadov, Türkiye'ye gitmişti. 3-4 Ekim gecesi Gence'de hükümet kuvvetlerine ait iki grubun çarpışması oldu. Fakat onlann isyancılarla çarpıştıkları iddia edildi. Bu çatışmada üç kişi öldü, yedi kişi yaralandı. 
Aliyev ölenleri halk kahramanı ilan etti. Benim taraftarlanmm, akrabalanmın ve arkadaşlanmın 200 civannda evleri ve işyerleri tahrip edildi, birçoğunu cezaevine attılar. Aliyev ise sonra bana istifa etmemi ve Pakistan'a sefir olarak gitmemi teklif etti. Ama ben bu teklifi reddettim ve istifa etmeyeceğimi söyledim... Moskova'dan başka gideceğim yer yoktu... 
Ayaz Muttalibov ile ben Vatandaş Birliği hareketini kurduk. Üyelerinin sayısı bir milyon yüz bin. Azerbaycan'daki yasal birçok partiler bizi destekliyor. Bizim cumhuriyetimizde her gün patlama beklemek mümkündür. Bu durumda ben Moskova'da uzun süre kalmayacağımdan eminim." 


Doğru, Aliyev bir süre için Azerbaycan'dan uzaklaştınp Moskova'ya "kaçan" kendisine destek olmuş diğerleri gibi (Muttalibov hariç) Suret Hüseyinov'un da daha sonra elini kolunu sallayarak Bakü'ye dönmesini ve ticaretle uğraşmasını sağladı. 


CİNDORUK BAKÜ'DE 


Türkiye Azerbaycan'daki bu kanşıklıkların tekerrür etmemesi için üst düzey yetkililerin Azerbaycan'ı ziyaret etmelerini kararlaştırmıştı. Bunun ilki de demokrasinin temeli olan parlamentonun Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un Bakü'yü ziyaretiydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Resul Guliyev'in resmi davetlisi olarak 26 Aralık 1994 tarihinde Bakü'ye geldi. Hüsamettin Cindoruk, Şehitler Hıyabanı'ru ziyaret etti ve ardından Milli Medis'te bir konuşma yaptı. Bakü 


Devlet Üniversitesinde düzenlenen törenle Cindoruk'a fahri doktora unvanı verildi. Ermeni işgalinden kaçkın duruma düşen göçmenlerin kaldığı spor salonlan ve yurtlan gezdi. Azerbaycan'da yaşayan yüz bine yakın Ahıskah Türklerin temsilcileriyle görüştü. Azerbaycan'daki Türk işadamlanmn düzenlediği toplantıda, başta vize olmak üzere karşılaştıktan sorunlan dinledi. 


Cindoruk, göçmenlere hitap ederken şöyle dedi: 


"Sizin topraklanruzı işgal edenlerin hiçbir hakkı yoktur. Günümüzde zorla, silah yoluyla işgal ederek bir toprak elde etmek, insanlan yurtsuz bırakmak mümkün değildir. Budapeşte'de, Türkiye'nin ısrarlı tutumu sonucu alınan karar tatbik edilecektir. Ve sorun 1995 yılında çözülecektir. Gün gelmiştir. 
Bu meseleyi çözeceğiz. Ankara'ya döndüğümüz zaman bu meseleyi Parlamentomuza götüreceğiz. Meseleyi iktidar ile muhalefet ile ele alarak, çözümü konusunda ağırlığımızı artıracağız." 


TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 28 Aralık 1994 tarihinde Türkiye'ye hareket etmeden önce Bakü Bine Havalimanında da ziyaretiyle ilgili bir değerlendirme yaptı: 


"Azerbaycan yakında genel seçimlere gidecektir. Bu seçimler, demokrasinin yerleşmesi bakımında büyük önem taşımaktadır. Azerbaycan'ın özellikle Türk askerinin bir banş gücü niteliğinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT kararlan doğrultusunda bölgeye gelmesini istiyoruz. Bu konuda hükümet de Parlamento da kesin kararlıdır. Ermenistan da korkmasın, gücenmesin. Nasıl Bosna-Hersek'te Türk askeri tarafsızca ve gayet insani duygularla hizmet ediyorsa burada da aynı görevi yapacaktır. 
Azerbaycan, Türkiye'nin petrol konsorsiyumundaki gayet az olan payını artıracaktır. Petrol boru hattı Türkiye üzerinden dünya pazarlanna çıkacaktır. Bu konulan en ince detaylanna kadar Meclis Başkanı ile de Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile de görüştük. Türkiye'nin Azerbaycan'daki bütün emeli şudur: Bölge banşıdır. Yoksa bir istilacı devlet ortaya çıkartmak değildir. Ermeni istilasına son vermek, Ermenilerin işgal ettikleri topraklardan çıkarılmala-nnı sağlamak gerekiyor. Azerbaycan'ın askeri gücü artarsa bu caydırıcılık unsuruyla bu sonuç elde edilebilecektir." 


TBMM Başkam Hüsamettin Cindoruk'un konuşmalarındaki vaatler ve teminatlar, Azerbaycan'ı ziyaret eden bütün devlet adamlarımız tarafından da veriliyordu. Ama bir işe yaramıyordu. Yalnızca Haydar Aliyev'in tiranlığını, Azerbaycan halkı nezdinde pekiştiriyordu. Çünkü o vaatler, Azerbaycan gerçeği ile örtüşmüyordu. 


NAMIK KEMAL ZEYBEK'İN ACELECİLİĞİ 


Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Başbakanlık'a bağlı bir kuruluştur. Kuruluş yasasına göre, görevlerini, Başbakan'ın 


görevlendirdiği bir Devlet Bakanı ile yürütür. 


Bakü'de görevli olduğum sürede, en çok, bağlı olduğum Devlet Bakanı Namık Kemal Zeybek, Bakü'ye gelmişti. Namık Kemal Zeybek, Azerbaycan'a, Kafkaslara ve Orta Asya Cumhuriyetlerine çok önem veriyordu. İstiyordu ki bağımsız Türk Cumhuriyetleri ve otonom Türk yönetimleri ve topluluklarıyla Türkiye arasında her alanda işbirliği kurulsun ve geliştirilsin. Bunun için de sabırsızlanıyor, her şeyin hemen yapılmasını istiyordu. Ne var ki bizim bürokrasimiz ile bu Cumhuriyetleri idare edenlerin tutumu buna elvermiyordu. Zeybek, Azerbaycan"n birçok konuda merkez olmasını istiyordu. Haydar Aliyev"e çok güveniyor, ona inanıyordu. 
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, TRT, Anadolu Ajansı, Namık Kemal Zeybek'e bağlıydı. Azerbaycan'a her geldiğinde, Bakü'deki Türkiye'den olan basın yayın temsilciliklerini, Azerbaycan basın kuruluşlarım, Azerbaycan radyo televizyon kuruluşlarını, Büyükelçiliğin diğer müşavirleriyle birlikte ziyaret ederdi. Bu ziyaretlerimizin birinde Azerbaycan Radyo Televizyonu'ndan randevu aldım ve birlikte gittik. 
Namık Kemal Bey, Türk dünyasına yayın yapacak bir televizyon kanalının TRT ya da Anadolu Ajansı tarafından kurulacağını, ilk çalışmaların başlatılması için Azerbaycan'ı tanıtan programların Müşavirliğimiz kanalıyla Türkiye'ye gönderilmesini rica etti. Ben konuşmanın arasına girdim ve "Sayın Bakan, müsaade ederseniz Sayın Genel Müdür ile bir altyapı oluşturarak, bir protokol metni hazırlayıp zatı âlinize ve Azerbaycan'ın ilgili bakanının imzasına sunalım/" dedim. Namık Kemal Bey, benim bu müdahalemden rahatsız oldu ki, dışarıya çıktığımızda "Ben Bakanım, niçin sözümü kesiyorsun/" dedi. Namık Kemal Bey, Azerbaycan'ın diğer basın yayın kuruluşlarını ziyaretlerimizde de bunun gibi birçok vaatlerde bulundu ve Türkiye'ye döndü. Zeybek'in Türkiye'ye gidişinden bir hafta geçmeden, Azerbaycan radyo Televizyon Genel Müdürü beni aradı. Avrasya Radyo Televizyonu için hazırladıkları ses ve görüntü materyalini göndereceğini söyledi. Basm kuruluşları da Türkiye'ye göndermemiz için hazırladıkları gazetecilerin listesini bana verdiler. Tabii ki bunların hiç birisi yerine getirilemedi. Ne Anadolu ajansı bünyesinde çalışacak radyo televizyon kuruldu ne de yüzlerce gazeteciyi Türkiye'de ağırlama imkânımız oldu. 


Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de Azerbaycan'a yaptığı her ziyarette, kaçkınlan Aliyev ile birlikte ziyaret eder, onlan motive eden konuşmalar yapar, yalnız olmadıklannı ve Türkiye'nin arkalannda olduğunu söylerdi. 
"Size söz veriyorum, en kısa zamanda, hatta önümüzdeki yıl kendi elinize obanıza geri gideceksiniz. Endişeniz olmasın." derdi. Bizim bazı devlet ve hükümet adamlanmız, yalnızca Aliyev'i memnun etmeye çalışıyor, Azerbaycan halkının durumu ve ülkedeki sıkı rejimle ilgilenmiyorlardı. 


Hâlihazırda Azerbaycan'ın ve Kafkaslann, Rusya ile ilişkileri, problemleri, öyle kolayca ne anlaşılabilecek ne de çözüme kavuşturulabilecek durumdadır. Rusya olmadan oralarda hiçbir şey yapılamaz. Hâlbuki Türkiye'nin önüne bir fırsat çıkmıştı, fakat bu da Elçibey iktidannın devrilmesi ile kaçırılmıştı. Bizim devlet ve hükümet adamalarımız bunun farkına bir türlü varamadılar. Aradan 17 yıl geçmesine, birçok hükümetin ve üç cumhurbaşkanının gelip gitmesine rağmen hala da Azerbaycan, Kafkaslar, Türk Cumhuriyetlerindeki gerçekleri anlayamadılar. Gerçek bir demokrasinin olduğu bir Azerbaycan ile Türkiye'nin, Türk dünyasının her konuda birlik ve beraberliği sağlanabilirdi. Azerbaycan'da yönetimlerin, halkın oylan ile değişmesi, Kafkasları değiştirir, bölgeye banş ve huzuru getirirdi. 


VI. BÖLÜM 
TÜRKİYE"NİN PETROL KONSORSİYUMUNDAKİ PAYI 


Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, yurt içinde ve yurt dışında gittikçe güçleniyordu. Hazar petrollerini çıkaracak büyük anlaşma imzalanmıştı. 
ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkeler bu durumdan çok 
memnundular. Toplantılarda Aliyev"e methiyeler diziyorlardı. Ruslar % 10 
gibi büyük bir pay almalarına rağmen memnun değillerdi. İran, bu büyük ortaklıkta yer alamadığı için (Azerbaycan İran'a 96 5 pay vermeyi kararlaştırmıştı, ancak ABD buna izin vermedi.) homurdanıyordu. İran, Türkmenistan'ı da ayartıp Hazar'ın statüsünü ileri sürerek, Azerbaycan'a aba altında sopa gösteriyordu. Türkiye ise Hazar petrollerinden % 1,75 gibi küçük bir ortaklık payı verilmesine rağmen sesini çıkarmıyordu. Bizim gibi Bakü'de görev yapanlar ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) mensuplan sükütu hayale uğramıştık. 


Aliyev için önemli olan Amerika, İngiltere ve diğer batılı ülkeleri razı etmekti. Nasıl olsa Rusya'yı, Türkiye'yi ve İran'ı razı ederdi. Çünkü onları iyi tanıyordu. Hazar'da elbette daha çook yatak vardı. Parayı veren ülke, yeni kurulacak diğer şirketlere ortak olabilirdi. 


2-5 Ekim olaylan Aliyev'in istediği gibi cereyan etmişti. Silahlı gücü elinde bulunduran, ne zaman ne yapacağı belli olmayan Albay Rövşen Cevadov'u, Türkiye Büyükelçiliği'nin sayesinde yanına çekmişti. Hedefinde bulunan Rusya'nın oyuncağı Suret Hüseyinov'u ve adamlannı saf dışı bırakıp, Rusya'ya kaçmalannı sağlamıştı. Türkiye'den Azerbaycan'a giden devlet adamlarına, Haşan Toku olayını sık sık hatırlatıyordu. Bu gibi tehditleriyle de Türkiye'ye, "Fazla üzerime gelmeyin... Biraz uzak durun..." demeye getiriyordu. 


Ermenistan ile ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Bağımsız Devletler Topluluğu'na katılarak Rusya'yı da bir ölçüde mem- 


nun etmişti. Muhalefet partilerini ise çeşitli tehdit ve şantajlarla hapse atamalarla etkisiz hale getirmişti. Azerbaycan'daki kanunları ve savaş halini gerekçe göstererek, ülkede daha yeni yeni filizlenen basma da baskısından önce sansürü yoğun şekilde uyguluyordu. Azatlık ve Yeni Müsavat gazeteleri çoğu zaman boş beyaz sütunlarla ancak yayınlanabiliyordu. 
Çeşme gazetesi kapatılmış, yöneticileri toptan cezaevine atılmışlardı. 


Ermenilerin, yerlerinden yurtlarından ettiği bir milyon iki yüz bin kaçkin, büyük bir sorun olarak ortadaydı. Enflasyon yüzde 1.200'lere tırmanmıştı. 
Yiyecek kıtlığı had safhadaydı. Yakacak kıtlığı sürüyordu. İnsanlar işsizlikten, parasızlıktan Rusya'ya ve Türkiye'ye akın akın gidiyorlardı. 
Rüşvet ve yolsuzluk kol geziyordu. Aliyev idaresi bütün bunlan dile getirenleri, sayısını artırdığı KGB ve Polis teşkilatlarının gücüyle baskı altına almıştı. 


Günlerce süren televizyon konuşmalarıyla halkı hem tehdit ediyor hem de umut veriyordu. "Ermeniler işgal ettikleri topraklardan çekilecek. 
Bacılarımız, gardaşlanmız yuvalarına ve yurtlarına dönecekler. Azerbaycan halkının malı olan varlıklar işletilecek. Ahali rahata kavuşacak..." diyordu. 
Fakat henüz ufak tefek petrol satışından ve ortaklık bonuslanndan başka ülkenin hiçbir geliri yoktu. 


Azerbaycan, petrol konsorsiyumu şirketine olan ortaklığındaki finans yükümlülüğünü dahi yerine getiremiyordu. Onun için konsorsiyumdaki % 
20 olan payından 96 10'unu satacağını duyurdu. Türkiye, İran ve Batılı 
petrol şirketleri bu paya talip oldu. İran'ın ortaklığını Amerika kabul etmedi. 
Türkiye'nin taleplerini ise Azerbaycan yetkilileri yokuşa sürmeye başladılar. 
Başbakan Tansu Çiller, Aliyev'e telefon ederek söz aldı. TPAO Genel Müdürü Sıtkı Sancar'ın başkanlığında büyük bir heyet Bakü'ye geldi. 
Görüşmelerin günlerce sürmesine rağmen heyet bir sonuç alamadan Türkiye'ye döndü. Azerbaycan yetkilileri işi yine yokuşa sürmüştü. Bahane olarak da kurulan büyük konsorsiyum komisyonunun razı olmadığını söylemişlerdi. Hâlbuki komisyonun Londra'da yaptığı toplantıda, Türkiye'ye % 5 hisse devrine, ortaklığın komisyon üyeleri evet diyorlardı. 
Türkiye için 96 5'lik bir pay satın alma konusu, artık mali durumdan çok, bir saygınlık meselesi haline gelmişti. Devreye tekrar Başbakan Tansu Çiller girdi. Haydar Aliyev ile tekrar tekrar konuştu, 96 5 payın tekrar verileceğine ilişkin sözü aldı. Türkiye"de yetkililer, Aliyev"in bu sözünü oldubittiye getirmek için kitle iletişim organlarına, Hazar petrollerinden büyük bir pay alınacağını, Azerbaycan ve Kazakistan petrollerinin Akdeniz"den dünyaya pazarlana-cağına dair haberler verdiler. Türkiye"de televizyonlar, gazeteler ve radyolar, verilen bu haberleri; "Türkiye, ham petrolün ve doğalgazın merkezi oluyor! Türkiye bir Rotterdam haline gelecek!... Türkiye'nin milyarlarca dolarlık kazana olacak..." şeklinde abartılı ve hayalci başlıklar atarak yorumladılar. Konuya dair protokollerin imzalanması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un Bakü'ye gideceğini duyurmayı da ihmal etmediler. Aliyev, Türkiye'deki kitle iletişim araçlarını her zaman dikkatle takip ediyordu. Bu abartılı haberleri okuduğu ya da dinlediği zaman eminim ki kıs kıs gülmüş ve içinden "Eeeh heh heee, durun bakalım, büyük kardeşlik, ağabeylik nasıl olurmuş!" görün demiştir. 


Veysel Atasoy, Bakü'ye geldi. İlk önce Milli Meclis Başkanı Resul Guliyev'i ziyarete gittik. Resul Guliyev, basın mensuplarını dışarıya çıkardıktan sonra şöyle dedi: 


".... Sayın Bakan, benim kanaatim Türkiye'nin payının artırılması, Şahdeniz yataklarının ortaklaşa işletilmesi, ham petrol boru hattının Nahçıvan'dan Ceyhan'a indirilmesidir. Nahçıvan ile sizin Doğu Anadolu ve Ceyhan'da rafineriler kurarak, çıkarılan petrolü birlikte işletelim. Bu, hem Nahçıvan'ı 


hem de sizin Doğu Anadolu'yu abat eder. Şimdi Haydar Bey'i ziyaret edeceksiniz, bunu ona söyleyiniz." 


Resul Guliyev'in odasından çıkarken Büyükelçi Altan Karamanoğlu'na "Altan Bey, Bakan bey az konuşan bir adamdır. Eğer Resul Bey'in bu teklifini söylemezse siz Haydar Aliyev'e söyleyiniz." dedim. Altan Bey de "Bakan Bey varken ben nasıl söyleyeyim." cevabını verdi. 


Milli Medis'ten Cumhurbaşkanlığı binasına gittik. Haydar 


Aliyev her zamanki gibi, güler yüzüyle hoş sözler söyleyerek karşıladı. 
Türkiye'nin payının artırılacağını, konunun üzerinde biraz daha çalışılması gerektiğini vurguladı. Ben Altan Karamanoğlu'nun yanında oturuyordum. 
Baktım Veysel Bey, Resul Guliyev'in önerisini söylemiyor, Altan Bey'e tekrar hatırlattım. Altan Bey bunun üzerine Guliyev'in teklifini Aliyev'e söyledi. Haydar Aliyev, yan kapalı gözlerini baktığı noktadan ayırmadan, dudaklarının ucundan yayılan hafif, is-tihzah bir gülümsemeyle ve sol elini göğsüne iki üç defa değdirerek, şöyle dedi: 


" Bilirsiniz mi, her insan her şeyi deme hukukuna sahiptir, diyebiler... Zereri yok... Amma bu ölkede menim dediklerim geçerlidir..." 


Veysel Atasoy, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan Tansu Çiller ile diğer ülkelerin devlet başkanları-ran ve başbakanlarının konuk edildiği Ağ Ev'de kalıyordu. (Türkiye'den Bakü'ye giden Bakanlar da her zaman orada misafir edilmişlerdir.) Altan Karamanoğlu, Haydar Aliyev'i ve Azerbaycan'daki işlerin nasıl yürütüldüğünü çok iyi biliyordu. Bir gün önce Büyükelçilik binasında her sabah yapılan toplantıda, Altan Karamanoğlu, Türkiye'deki basının konuyu abartılı veriş tarzından huzursuzdu. Çünkü Bakan'm bu gelişiyle bir sonuç alınamayacağını biliyordu. Ağ Ev'e döndükten sonra Altan Bey, bu kanaatini, Veysel Atasoy'a da söyledi. Bakan rahmetli Atasoy, bir derviş tevekkülü ile şöyle dedi: 


" Olan oldu bir kere. Böyle olmasını ben de istemezdim. Şimdi olumsuz gibi görünen bu durumu kurtarmamız gerekiyor. Sayın Başbakan'ı arayıp devreye girmesini sağlamalıyız..." 


Büyükelçi Altan Karamanoğlu, Büyükelçiliğe döndükten sonra Azerbaycan Dışişleri Bakanı Haşan Hasanov, Enerji Bakanı Müslim İmanov ile Azerbaycan petrolleri Başkanı Natık Aliyev'i arayarak, Bakan Veysel Atasoy'u ziyaret etmelerini sağladı. Karamanoğlu, zevahiri kurtarmak istiyordu. Anadolu Ajansı ile TRT de bu ziyaretleri hemen merkezlerine bildirdiler. Bakan Atasoy da Büyükelçi Karamanoğlu da Başbakan 


Tansu Çiller'i defalarca aramalanna rağmen irtibat kuramadılar. Bu durum, iki üç gün böyle devam etti. Bakan Atasoy, Ağ Ev'deki odasından çıkamıyordu. Altan Karamanoğlu zaman zaman Bakan'a bilgi vermek için ziyaretine gidiyordu. Ne Haydar Aliyev'den ne de Tansu Çiller'den üç gün boyunca bir haber çıktı. Altan Karamanoğlu'nun artık sabn taşmak üzereydi. 
Tansu Çiller ve Haydar Aliyev ile hiçbir irtibat kurulamıyordu. Aliyev ile Bakan'ın tekrar görüşmesini sağlamak istiyordu. 


Üçüncü günün sonuna doğru, akşam saatlerinde birlikte Ağ Ev'e gittik. 
Yanımda Anadolu Ajansı Bakü Temsilcisi İzzet Dağıstanlı ile geçici görevli olarak bir aylığına gelmiş TRT'den Kemal Güngördü ve kameraman Ziya Ergun vardı. Altan Bey bizim oturduğumuz odadan tekrar Dışişleri Bakanı Haşan Hasanov'u aradı ve şöyle dedi: 


" Haşan Bey, bu akşam ya Cumhurbaşkanı ile bizi görüştürürsün ya da olacakları artık sen düşün. Yanm saate kadar haber bekliyorum” 


Bana döndü, "Turgut Bey, sen buradan lütfen aynlma. Haşan Hasanov ararsa bize haber ver/" dedi. Bakanın oturduğu odaya gitti. On beş dakika geçmeden Haşan Hasanov aradı ve yanm saat sonra Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Bakan Veysel Atasoy"u Ağ EVde ziyaret edeceğini söyledi. 


Gerçekten de yanm saat sonra Haydar Aliyev başta olmak üzere Dışişleri Bakanı Haşan Hasanov, Enerji Bakanı Müslim İmanov, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR"n Başkanı Natık Aliyev Ağ Ev'e geldi. Bakan Atasoy ile Büyükelçi Karamanoğlu, heyeti kapıda karşıladı. Aliyev ile Atasoy, baş başa görüşmek için Ağ Ev'in alt katındaki odalardan birine geçtiler. Bizler de geniş bir salonda hep beraber bekliyorduk. 


İzzet Dağıstanlı ve Kemal Güngördü ile birlikte Türkiye'deki kamuoyunu rahatlatacak bir haberi daha önceden hazırlamıştık. Görüşme sürerken, 


TRT'nin akşam 22.00 haber bültenine Kemal'in canlı olarak telefonla bağlanmasını ve önceden hazırladığımız haberi sunmasını kararlaştırmıştık. 
Türkiye ile telefon irtibatı o yıllarda çok zor sağlanıyordu. Ankara'daki haberleri sunan spiker, haberin girişinde, Aliyev'in, Bakan Veysel Atasoy'u kaldığı misafirhanede ziyarete gittiğini söyledi. Spiker, habere devam ederek, şöyle dedi: 


" Şimdi Bakü'deki TRT Muhabiri Kemal Güngördü'ye bağlanıyoruz. 
Kemal, Aliyev, Bakan'ı ziyarete gitmiş, orada neler oldu?" 


Kemal de daha önceden hazırladığı haberi okumaya başladı. Spiker araya girerek, "Kemal, petrol payının artırılması konusundaki protokol ne durumda, imzalanıyor mu? diye sordu. Kemal Güngördü, heyecandan Aliyev'in Ağ Ev'e gelişiyle ilgili protokolü zannederek, "Protokol fevkalade gidiyor." der demez, İzzet Dağıstanlı telefonu kapattı. Oturduğumuz yerdeki televizyondan TRT'nin verdiği haberleri Haşan Hasanov, Altan Karamanoğlu ve diğerleri de izliyorlardı. Kemal yüksek sesle haberi okuduğu için hem televizyondan hem de salonda yankılanan sesi işitiliyordu. Bakan Haşan Hasanov, büyük bir hayretle Kemal'i işaret ederek, "Görür-süz, kişi hemi burada danışır hemi orada (görüyor musunuz, adam hem burada konuşuyor hem de orada)..." dedi. Çünkü komünist sistemin bıraktığı iletişim harabesinden canlı bağlantının çıkabileceğine Dışişleri Bakanı bir türlü akıl erdire-memişd. Azerbaycan'da olan ilk canlı bağlantıydı herhalde. 


Veysel Atasoy ile Haydar Aliyev'in baş başa görüşmesi yaklaşık 40 dakika sürdükten sonra dışarıya çıktılar. Bakan Veysel Atasoy, yaptıkları görüşmenin mutabakatla sonuçlandığını ve üç dört gün içinde Türkiye'nin payının artırılacağına dair bir kararın verilebileceğini söyledi. Zira Türkiye'nin talip olduğu % 5 hisse devrine birçok uluslar arası petrol şirketinin de talip olduğunu ve bunun için Bakü'de bulunduklarını bildirdi. 


Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ise şöyle dedi: 
"Ben hep söylüyorum, Türkiye bize en yakın dost ve kardeş ülkedir. Batılı 


ülkelerin şirketleriyle Azerbaycan görüşmelere başladığından bu yana Türkiye de bunun içindedir. 


Boru hattının geçmesinde de Türkiye'nin önemli bir rolü var ve boru hattının Türkiye'den geçmesi meselesi de müzakere oluyor. Sanıyorum bu konu da olumlu sonuçlanacaktır. Ben talimat verdim, iki gün içinde Devlet Petrol Şirketi bu sorunları çözecek. Yann Londra'da yapılacak görüşmelerden sonra bir daha bakılacak ve Türkiye'nin teklifinin gerçekleşmesi için çalışılacak." 


Haydar Aliyev'in bu konuşması, başta Bakan Veysel Atasoy, Büyükelçi Altan Karamanoğlu ile TPAO yetkililerini sevindirdi. Çünkü Aliyev, Türkiye'yi şah damarından yakalayacağı petrol boru hattının Türkiye'den geçmesinin de müzakere edildiğini ve olumlu sonuçlanacağını zannettiğini de açıklamıştı. Görünen oydu ki henüz netleşmeyen % 5 pay için Türkiye büyük bir meblağ ödeyecekti. Petrol boru hattının Ceyhan'a indirilmesi için de Haydar Aliyev'in bütün kaprislerine, işi yokuşa sürmelerine, Türkiye ile ilişkilerdeki hoyratça eylem ve dayatmalarına, Türkiye boyun eğerek katlanacaktı. Çünkü Aliyev, artık Batılı ülkelerin ve şirketlerin sık sık Ziyaret ettiği, davet edip ağırladıktan bir "prezident" olmuştu. Kızılay Başkanı Kemal Demir'in, Erzurum Valisi Mehmet Ağar'ın giyinmesi için gönderdiği Nahçıvan'daki her şeye muhtaç olan adam değildi. Bundan sonra ülkede ve Türkiye'ye karşı astığı astık kestiği kestik birisi olacaktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin tayin ettiği Büyükelçilerin Azerbaycan'da kalma süreleri neredeyse Aliyev'e bağlı olacaktı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde görevli diplomatlan istediği zaman uydurma gerekçelerle ve kendi tabiriyle "aldığı signaller (1)"e dayanarak, "derhal, hemen" Türkiye'ye postalayacaktı. Nasıl olsa petrol boru hattının güzergâhı henüz tespit edilmemişti. Türkiye'de hiç kimsenin sesi çıkamayacaktı. Aliyev, Türkiye'nin uzakta durmasını da sağlamıştı. Artık ilişkiler kendi inisiyatifiyle yürütülecekti. 


Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve oğlu Devlet Petrol Şirketi Başkan Yardımcısı İlham Aliyev'in İran ve İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani ile çok sıkı ilişkileri vardı. O zamanlarda Bakü'deki söylentilere göre, Rafsancani'nin oğlu ile Haydar Aliyev'in oğlu, ülkelerinin dışındaki büyük otellerde sık sık buluşuyorlarmış. Rafsancani'nin oğlu Bakü'ye geldiğinde akşam yemeklerini bir Türk restorandı olan Hazar'ın kıyısındaki Sahil Parkı'nın içinde bulunan yazlık "Sinema Clup" denilen mekanda yiyorlardı. Yine söylentilere göre, bu ikili, Hyatt Regency Oteli'nin 


kumarhanesinde ya da "Privovski (Sahil) kasabasındaki özel kumarhanede 
vakit geçiriyorlarmış. Onun içindir ki İlham Aliyev, "Türkiye'ye satılacak 96 
5 Azerbaycan payı ile beraber 96 5 payın da İran'a verileceğini, petrol boru 
hattı güzergâhlarından Ermenistan seçeneğine karşı olduğunu, Gürcistan ve İran alternatiflerinden ise İran yolunun daha cazip göründüğünü" açıkladı. 
Ne var ki, İlham Aliyev daha Amerika'nın ne anlama geldiğinin farkında olmadığı için, ABD'lilerle daha sıkı fıkı ilişkilere girmediği için İran seçeneğini rahatça dile getiriyordu. 


Konsorsiyumun İcra Komitesi'nin Londra'da yapılan toplantısında, İran'a verilmek istenen 96 5 pay reddedildi. İran'ın Bakü Maslahatgüzarı Mehmet Tahiri ise alınan bu karan "Amerika Birleşik Devletlerinin bizim pay almamıza karşı çıkması bir eşkıyalıktır." şeklinde değerlendirdi. ABD'nin Bakü Büyükelçisi Richard Kouzlarich de "Azerbaycan petrolünü dünya pazarlanna taşıyacak boru hattının Türkiye üzerinden geçmesinden yana olduklannı, güzergâh konusundaki nihai karan ise petrol şirketlerinin vereceğini" açıkladı. Azerbaycan Halk Cephesi ile Müsavat Partisi, Azerbaycan'ın hissesinden verilecek payın, dost ve kardeş Türkiye'ye verilmesini, petrol boru hattının da dünya pazarlanna Türkiye üzerinden çıkanl-masını istediklerini açıkladılar. 


VII. BÖLÜM 
İKİNCİ HAMLE: 
CEVADOV'UN TASFİYESİ VE TÜRKİYE'NİN UZAKLAŞTIRILMASI 


Mart ayının ortalarına doğruydu, Bakü'ye bahar gelmişti. Hagani sokağındaki tarihi Büyükelçilik binasının karşısındaki 26İar Bağı'ndaki (Park) havuzlarda bulunan fıskiyeler sularını çil çil etrafa serpiştiriyorlardı.* 
Parktaki asırlık çınarların altındaki banklarda yaşlılar güneşleniyor, genç anneler oraya buraya kaçışan çocuklarının arkasından koşuşturuyorlardı. 
Havuzların etrafındaki kırmızı, beyaz, san güllerin kimi gu-guma (Açmak üzere olan tomurcuk.) durmuş, kimi ise daha goncaydı. Kelebekler ve anlar daha ballanmamış goncalara konup konup kalkıyorlardı. 


Teze Bazar ve Fuzuli'deki Köhne Bazar'da alış verişler yoğunlaşmıştı. 
Insanlar daha çok ceviz, fındık, kuru üzüm, kuru dut, gibi kuruyemişlerle 


yapacaklan şimiyatlar (tatlılar) için malzeme alıyorlardı. Sahalar tezgâhın en görünür yerine, belinden kırmızı kurdele ile bağıl semeni (çillenmiş buğday) yerleştirmişlerdi. 


Devamlı alış veriş yaptığım Köhne Bazar, diğer Teze Bazar'a göre daha derli topluydu. Bu pazarda fakir zengin fark edilmiyordu. Daha sınırlar ayrılmamıştı. Sadece bürokrasinin üst tabakalannda çalışanlar hemen belli oluyordu. Çünkü onla- 


nn giyim kuşamları diğer vatandaşlardan farklıydı. Bunların hanımları daha üstlerindeki şubalannı (kürk) çıkarmamışlardı. Beyler ise devletin tahsis ettiği resmi plakalı Volga marka arabalarıyla gelmişler ve aldıkları öteberiyi şoförlerine taşıtıyorlardı. Giysilerinin ithal olduğu belli oluyordu. Onlar da astragan (antik) papaklannı (kalpak) henüz başlarından çıkarmamışlardı. 


Eski Pazar, bölüm bölümdü. Göyerti (yeşillik), meyve, et, bakliyat, yağ, yoğurt ve süt, balık ve havyar satılan bölümler ayrı ayrıydı. O günlerde Azerbaycan'da enflasyon 96 1.400'lere fırlamıştı. Hiçbir işyeri çalışmıyordu. 
İşsizlik had safhadaydı. Neredeyse yalnızca devlet daireleri işliyordu. 
Küçük memurlara maaş verilmiyordu. Gümrük, tanm, salhoz, kolhoz, balıkçılık vs gibi üretim ve tüketim merkezlerinde çalışanlar az da olsa (en çok 10-15 dolar) maaş alabiliyorlardı. Onun için halkın 96 99'u perişan durumdaydı. Bazı dağ köylerinde ve Bakü'nün kenar mahallelerinde yaşayan insanlar açlıkla mücadele ediyordu. Hırsızlık, soygunculuk, dilencilik, fuhuş (bu suçlar o zamana kadar Azerbaycan'da ender görülürdü) başlamıştı. Bütün bu olumsuzluklara rağmen insanlar elinde avucunda ne varsa yaklaşan 20-21 Mart Nevruz günlerini kutlamak için sarf ediyordu. 


"DOLARIN SABİRABAD'DAKİ SOĞANLA NE İLGİSİ VAR?" 


Ben de akşam alış verişi için evime yakm olan Köhne Pazar'daki göyerti satılan bölümden reyhan, soğan, aş otu domates gibi yeşillikler ile balık alacaktım. Orta yaşlarda bir hanım, Karabağ halı ve kilimlerinin motifleri olan siyah zemine güllerin işlendiği büyükçe bir leçeyi başına dolamıştı. 
Entarisi de başındaki leçeye benziyordu. Ayakkabıları komünist dönemden kalma, altlan kalın lastikli, sayası suni deriden yapılmış, yıpranmış ve soluktu. Yüzü güneş yanığı ve hafifçe kat kat, gözleri ve kaşlan simsiyahb. 
Elleri kemikli ve parmakları uzundu. Zayıfça geniş omuzluydu. Saçlan 


hafifçe kırlaşmış, güllü leçeğin altından taşmıştı. Kulaklann-da belli ki anasından kalma küçük yakut taşlı küpeleri vardı. Ancak yan yanya doldurabildiği bez erzak torbasını sıkı sıkıya tutuyordu. Göyerti satılan tezgâhın önünde tezgahtarla yüksek sesle tartışmaya başladı. Elinde tuttuğu bir deste taze soğanı tezgâhtann yüzüne doğru hırsla uzattı ve "Danış görüm bu neçeyedir? (Söyle bakalım bu kaçadır?)" diye sordu. Tezgâhtar biraz mahçup biraz da kurnazca alttan alarak "Ay hala, niye gışgınrsan, 25 manat, (Ey hala, niye kızıyorsun, 25 manata)." dedi. Hanım daha da öfkelendi ve daha yüksek bir sesle "Ay oğul, geçen hafta bu soğan 11 manattı. İmdi noldu da 25 manata kalktı." Satıcı biraz daha aşağıdan alarak yavaş bir tonda "Hala men neylim, dolar gahdı neçeye de, (Hala ben ne yapayım, dolar bak kaça yükseldi)." Hanım bu sefer iyice sinirlendi. Elindeki soğan bağını hırsla tezgâhın üzerine koydu. Boşta olan elini başının üzerinde birkaç defa salladı. Yüksek sesle "Ay oğul, doların Sabirabat'taki, Saatlı'daki soğana ne dahli vardır. Amerikan puluyla mı Sabirabadlı ekip biçir? Bele şey olar? Kül başıma camaat. (Ay oğul, dolann Sabirabat'taki Saatlı'daki soğanla ne alakası var? Amerikan parasıyla mı Sabirabatlı ekip biçiyor? Böyle şey olur mu? Toprak başıma, görüyor musunuz ey ahali.)" 


20-21 Mart Teze Gün-Yeni Gün, tabiatın canlanmaya başladığı gün, yani Nevruz günüdür. Orta Asya, Sibirya stepleri ve Kafkaslardaki Türklerin, bahann gelişini kutladıkları kutsal bir bayram günü. Bu coğrafyalarda yaşayan Türkler, yüzlerce yıl esaret altında kalmışlar. Asimile edilmek istenmişler. Adet ve ananelerinden, inançlanndan, dillerinden, soy köklerinden kopanlmak istenmişler. Zorlanmışlar, sövülüp sayılmışılar, ama Nevruz Bayramı'nı gizli gizli de olsa hep kutlamışlar. Nevruz sanki onlann inancı, ırkı olmuş. Onun için Azerbaycan'da Nevruz'u, bağımsızlık gününden sonra daha bir rahat, daha büyük hazırlıklar yaparak, daha sevinçle ve coşkuyla Nevruz'un kurallanna ve geleneklerine daha çok uyarak kutlanıyor. 


Haydar Aliyev'in en büyük özelliklerinden biri, olaylan tezgâhlar, uygulatır ve sonra da "Haa, öyle mi, ben bilmiyor- 


dum, benim haberim yok. Bir bakayım, göreyim nedir, nasıl olmuştur..." 
gibi sözlerle kendisini olaylann ve olacakların dışında tutma maharetine sahip olmasıdır. Yapmak isteği ya da erişmek istediği şeyi, hiç kimseye 


söylemez, ilk önce tek başına kendisi analizini ve sentezini yapar, kabaca stratejisini tespit eder, ayrıntılar için güvendiği, kendisine körü körüne bağlı, her türlü açığını bildiği, halkı iyi tanıyan ekibiyle tespit ederdi. 
Uygulama ekibi ise aynydı. Bunlar Milli Tehlikesizlik Nazın yani KGB'nin Başkanı Namık Abbasov, İçişleri Bakanı Ramil Usubov, Başsavcı Eldar Hasanov ve vilayetlerdeki KGB reisleri, icra başçılan ve emniyet müdürleriydi. Planlama ve icra safhalannm koordinatörlüğünü de halkın "Boz Kardinal" adını verdiği Cumhurbaşkanlığı İşler İdaresi'nin başında bulunan Ramiz Mehdiyev yürütürdü. Haydar Aliyev, hiçbir işinde ve hiçbir davranışında acele etmezdi. Dehşetli bir sabrı vardı. Zamanlamayı iyi ayarlardı. Neyi ne zaman, nerede, nasıl ve kiminle yapacağını çok iyi tespit ederek yapardı. Yapılan bir işin kötü neticesine asla sahip çıkmazdı. Suçu derhal başkalannın üstüne atar ve hatta o üstüne attığı veya atması gerektiği insanı ya şiddetle cezalandınr ya da yok ederdi. Maşa kullanmasını çok iyi beceren bir KGB yetiştirmesiydi. Yapılan iş iyi netice verdiğinde kimseyi ortak etmez, o işin büyüklüğünü, yüceliğini, çetinliğini, halka nasıl faydalar sağlayacağını, halkı düşünerek nasıl büyük emek verdiğini, nasıl gece gündüz gayret sarf ederek başardığını uzun uzun Devlet televizyonu Az-TV'nin naklen yayınladığı, "umum halk nümayendelerinin (temsilcilerinin)" doldurduğu Lenin Sarayinda saatlerce anlatırdı. Bu halk temsilcileri ise Bakanlar, üst düzey bürokratlar, vilayet valileri, şirketlerin ve müesseselerin direktörleri, bindirilmiş besleme yazarlar, sanatçılar, yağa "rüzgâr gülü" şairler ve profesörlerdi. 


Bu yapıdaki Haydar Aliyev, önünde engel gördüğü, korkulu rüyası olan, bir gün gelir beni gerçekten yerimden indirir diye düşündüğü, ülkenin en güçlü silahlı kuvvetlerinin başındaki Albay Rövşen Cevadov'u ve ekibini yok etmek için ikind hamlesini uygulamaya koydu. Bu seferki işi biraz hem çetin ve hem de çetrefilliydi. Çetindi, çünkü hedefte sadece Cevadov değil, kendisini Moskova'dan Nahçıvan Meclis Başkanlığı'na, oradan Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına getiren Türkiye ile her işine burnunu sokan, gerektiğinde tehdit eden, Azerbaycan topraklarını gasp edip Ermenilere peşkeş çeken, Azerbaycan'da görülen kârlı işlerden karşılıksız pay alan Moskova'yı biraz uzaklaştırmak vardı. Keleki'de Türkiye ve hür dünya ile irtibatta olan, günden güne güçlenen Cumhurbaşkanlığını zorla gasp ettiği 
Ebulfez Elçibey ve onun Bakü'deki korkusuz silah arkadaşlan vardı. 1918 
yılında bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'ni kuran Müsavat Partisi ve 


Azadlık harekâtının ikinci adamı ve eski Milli Meclis Başkanı olan, genç, milliyetçi, korkusuz, sabırlı ve uyanık vatansever lideri İsa Gamber vardı. 
Dahası Azerbaycan'ın yılmamış, korkmayan, Azadlık meydanını dolduran Türk halkı karşısına dikilebilirdi. Onun için sabırla ve inceden inceye bütün bu hedeftekilerin analizini ve sentezini yaparak uygulamaya koydu. 


Önce provokasyonlarla Rövşen Cevadov'u, emrindeki Omon birliklerini ve yandaşlarını kışkırttı. Onları harekete geçirdi ve daha sonra üstlerine gitti. 


Azerbaycan halkının Nevruz kutlamalarına hazırlandığı 1995 yılının Mart ayının ortalarına doğru, halkın farkına varmadığı olaylar cereyan etmeye başladı. Esasen 3-5 Ekim 1994 tarihlerindeki Suret Hüseyinov'un tasfiyesi ile sonuçlanan olaylardan hemen sonra bir polisiye vakası gibi görünen bazı tutuklamalar başlamıştı bile. İçişleri Bakanlığı bu tutuklamaların müsebbipleri olarak Omon birliğine mensup askerleri gösteriyordu. Omon birliğine mensup askerlerin Gence, Bakü, Sumgayıt, Vevlak, Gah, Tovuz, Kazak gibi bölgelerde yasalara aykırı olarak hadiseler çıkardıkları, vatandaşların canına ve malına kastettikleri, devletin malını yağmaladıkları, kaçakçılık yaptıkları, ülke dışına külli miktarda bakır ve benzeri kıymetli metallerin çıkarılmasında rolleri olduğu, evlerinde, ofislerinde çeşitli ve çok miktarda ateşli silah ve mermi bulun- 


durdukları iddiasıyla sıkıca takip edilerek yakalanıyorlar ve hapse atılıyorlardı.” Omon kuvvetlerinin komutanı Rövşen Cevadov'un kardeşi olan Bakü merkezdeki Hatai kazasının Savası Mahir Cevadov da görevinden alınmıştı. 


İBRAHİM ŞAHİN BAKÜ'DE 


1995 yılının ilk aylannda Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi 
Başkan Vekili İbrahim Şahin, Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'nın davetlisi olarak Bakü'ye gelmişti. İbrahim Şahin'e, Azerbaycan İçişleri Bakanı Birinci Yardıması Zahit Dünyamalıyev ile Omon kuvvetleri komutanı ve İçişleri Bakan Yardıması Albay Rövşen Cevadov mihmandarlık ediyorlardı. 
İbrahim Şahin'e, Bakan Ramil Usubov dâhil birçok üst düzey yetkilinin katıldığı yemekler verildi. Şahin Büyükelçiliğe geldi ve Büyükelçi Altan Karamanoğlu ile görüştü. Temasları hakkında geniş bilgiler verdi. Zaten İbrahim Şahin, Bakü Havaalaninda Azerbaycan yetkilileri, Büyükelçilik 


Emniyet Müşaviri, Büyükelçilik Birinci Kâtibi tarafından karşılanmışlar ve her gittiği ve görüştüğü yerlerde de kendisine eşlik etmişlerdi. Bunlan şunun için anlatıyorum; sonraki zamanlarda Türkiye'deki gazetelerde, Haydar Aliyev'in provokasyonuna alet olarak İbrahim Şahin'in, Bakü'ye, Abdullah Çatlı ile beraber bazı özel birlikleri ihtilal yapmak için götürdüğü ve orada eğitim verdiği, dolayısıyla 12-18 Mart 1995 tarihlerindeki uydurma olayda, Türkiye'nin eli olduğu, yıllarca yazıldı. İbrahim Şahin'in Bakü'ye götürdüğü iddia edilen kuvvet 16 kişilikti. Bunlar, Haydar Aliyev'i hem bir süreliğine koruyacak ve hem de Aliyev'in korumalarını eğiteceklerdi. Bir ay gibi kısa bir müddet Aliyev'in korumalarına eğitim verdikten sonra bu Özel Harekât görevlileri Türkiye'ye döndüler. Abdullah Çatlinın ise ben 1993 yılı sonundan 2000 yılana kadar Bakü Büyükelçiliğindeki çalışma sürem içinde Azerbaycan'a gelmediğini çok iyi biliyorum. 


Görünen oydu ki, Omon komutanı Rövşen Cevadov'un 


1994 yılında Türkiye'ye resmi davetle gelişi, İbrahim Şahin'in Azerbaycan'a 
yine resmi davetle gidişi, Azerbaycan istihbarat kuruluşlarınca not ediliyor, gelecekte Türkiye aleyhinde kullanmak için Haydar Aliyev'e iletiliyordu. 


HALK CEPHESİ BASKINI VE 


GAZETECİLERİMİZİN TUTUKLANMASI 


Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal, 10 Eylül 1994 tarihinde resmi ziyaret için Azerbaycan'a geldi. Rahmetli Örsan Oymen'in Milliyet Gazetesi'nde çalışan oğlu Örsan Kunter Oymen'in de içinde olduğu bir grup gazeteci Bakan'a refakat ediyordu. Halk Cephesi henüz partileşmemişti, ama ülkenin en güçlü muhalefet hareketi görünümündeydi. Ülkenin bütün vilayetlerinde teşkilatlıydı. Üniversite gençliği arasında aktifti. Sık sık toplantılar, mitingler düzenliyordu. Kafkasların en eski ve köklü partisi olan Müsavat Partisi (1917'de Mehmet Emin Resulzade ve arkadaşları tarafından kurulmuştu. TE.) ise daha çok eski bürokrat, üniversite öğretim üyeleri ve aydınların üye olduğu bir muhalefet partisiydi. Genellikle bilim, kültür, teknoloji ve siyaset gibi güncel konulann tartışıldığı ve işlendiği salon toplantıları vasıtasıyla halkı etkilemeye ve yönlendirmeye çalışıyordu. 


Haydar Aliyev, bu iki güçlü demokrat ve siyasi kuruluşun varlığından korkuyordu. Kendisi ve çevresinin sürekli uyguladığı baskı ve provokasyonlarla bu iki önemli muhalefet hareketini, Azerbaycan'ın hayatından silmek istiyordu. Müsavat Partisi'nin idealist, akıla başkanı İsa Gamber'i tutuklatmış, hapse atmıştı. Halk Cephesi'nin binalanna polis tarafından silahlar yerleştirilmiş, silah bulundurmakla suçlanmış ve bunun üzerine binalanndan çıkarttırarak, eşyalannı sokağa attırmış, bazı önemli üyelerini hapsettirmişti. Bu tür uygulamalar sadece Bakü'de değil, özellikle Azerbaycan'ın siyasi hayatını etkileyen Gencebasar (Gence havalisi) ve Nahçıvan olmak üzere bütün bölgelerde hayata geçiriliyordu. 1994-1995 yıllarında hemen her gün, gazeteler, bu iki siyasi kuruluşun üyelerinin tutuklandığına ve binalarına polis baskınları yapıldığına ilişkin haberler veriyorlardı. 


Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'ın geldiği gün de Halk Cephesi'nin, Büyükelçiliğimizin karşısındaki genel merkezine baskın yapılmış, eşyalan sokağa atılmış, ileri gelen yetkililerden bazıları tutuklanmıştı. Onun için protesto gösterisi yapılacağı söyleniyordu. Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal, Meclis Başkanı ile yaptığı görüşmeyi tamamlamış, Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile de görüşmeye gidiyordu. Büyükelçi Altan Karamanoğlu ve Bakan Soysal, Büyükelçiliğin makam aracıyla önde, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürü Gabil Göçerli ile kınk dökük bir 


minibüse doluşan Türkiye'den gelen gazetecilerle birlikte biz de onları takip ediyorduk. Türkiye'den gelen meslektaşlarımız bir süre sonra minibüsü durdurdular ve "Biz ineceğiz, miting varmış, oraya gideceğiz." dediler. 
Çoğunluğu televizyon muhabiri ve kameramanlarıydı. İçlerinden yalnızca Hürriyet gazetesinin hanım muhabiri arabadan inmedi. Diğerleri ricalarıma rağmen aracı terk ettiler. Sıkıyönetim vardı, tutuklanabilirlerdi. İkazlarıma rağmen gittiler. Minibüste, Milliyet'in Azerbaycan muhabiri Rehber Beşiroğlu, Azerbaycan Gazetesi muhabiri Asya Hacı-zade, AA Temsilcisi, Genel Müdür Gabil Göçerli ve ben kalmıştık. Cumhurbaşkanlığımdaki basına açık görüşmelerde, sadece Azerbaycan Televizyonu ile TRT Muhabiri ve kameramanı vardı. Basın mensuplan, görüşme odasından çıkanldı, kapılar kapandı. Aliyev'in kapı gibi korumalan olan Rus asıllı Sacha ile İlham, kapının önünde durdular. Aradan bir buçuk saatlik bir Zaman geçmişti ki, bulunduğumuz salona canhıraş, kan ter içinde kalmış, yolda aracı terk edip mitinge giden gruptan bir kameraman salona girdi. 
"Bizim Bakan nerede, arkadaşlanmizı tutuklayıp karakola götürdüler. 
Serbest bı-rakmalan için Bakan'a söylemem lazım." dedi. Kendisi nasıl olmuşsa polislerin ellerinden kaçmıştı. İki korumanın önünde durduğu kapıyı gösterdim, "Orada." dedim, kızmıştım zaten. Kameraman arkadaşımız o hızla salona girmek için kapıya hamle etti. İri yan koruma Sacha, bir eliyle yakasından tuttuğu gibi havaya kaldırdı ve salonun ortasına getirip bırakh. Bu arada, Cumhurbaşkanlığı Özel Kaleminden Tariyel Bey'd en, karakola telefon ederek, arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını rica ettiysem de bir netice alamadım. Biliyordum ki Haydar Bey'in emri olmadan onlan bırakmazlardı. Bir not yazıp, önceden tanıştığımız kapıdaki koruma İlham'a, içerideki bizim Bakan'a ulaştırması için verdim. Görüşme bitti, Bakan ile Büyükelçi dışanya çıktılar. Olup biteni anlattım. Bakan Soysal, her zamanki süküneti içinde sadece gülümsedi. Belli ki beraberinde getirdiği gazetecilerin, yapılan görüşmeleri takip etmeyip bir olaya sebep olduklan için gülmüştü. Bakan Ağ Ev denilen misafirhaneye giderken, Örsan Kunter Oymen'i sabah saat 08.00'de kaldığı yere getirmemi istedi. 


Gazetecilerin kaldığı Azerbaycan Oteli'ne gittim. Polisler, arabadan inme konusunda en çok ısrar eden, bana "Siz bize kanşmayın, biz gazeteciyiz. 
Haberin ne olduğunu biliriz." diyen daha yeni televizyon muhabiri olmuş, Banu isimli meslektaşımın kafasına vurup şişirmişler. Kameraman delikanlının kafasını yarmışlar. Tabii çok üzüldük, ama iş işten geçmişti. 


Sabah saat 08.00'de Orsan Kunter, Bakan'm yanma gitti ve bir saat sonra geri geldi. Bakan Örsan'a, Azerbaycan'daki izlenimlerini anlatmıştı. Ertesi gün Milliyet gazetesinde, Örsan'm Bakü'den bildirdiği özel haberin başlığı şöyleydi: "Dışişleri Bakanı Prof. Mümtaz Soysal: Kafkaslar hala Rusya'nın arka bahçesi." 


Mümtaz Hoca haklıydı. Çünkü Aliyev iktidara el koyduktan sonra Azerbaycan'ı da Kafkaslan da tekrar Rusya'nın arka bahçesine çevirmişti. 
Hala da Azerbaycan ve Kafkaslar, Rusya'nın arka bahçesidir. Bu gidişle de değişmeyecek gibi. 


PROVOKASYONLAR BAŞLIYOR 


1995 yılının Şubat ayının sonuna doğru ülkenin kuzeyindeki Gürcistan ve 
Ermenistan ile komşu olan Kazak, Tovuz, Ağstafa ve Gence'de polisiye süsü verilmiş olaylann başladığını bizler Bakü'de duyuyorduk. Ağstafa İcra Başçısı'nm evine roketatar ile ateş edildiği, Ağstafa Halk Cephesi Başkanı Ayvaz Ali Hasanov ve 7 üyesinin çok sayıda ateşli silah bulundurdukları bahanesiyle tevkif edildikleri, Cephedleri kurtarmak için Gence bölgesi Omon kuvvetleri komutanı Elçin Emiraslanov'un harekete geçtiği gibi, provokatif olayların haberleri Bakü'ye ulaşıyordu. 12 Mart 1995 günü "Kazak ve Ağstafa bölgelerinde huzursuzluk var" bahanesiyle bölgeye, çoğunluğunu Rusların teşkil ettiği askeri birlik sevk edildi. İçişleri Bakanı, ANS Haber Ajansı muhabirine olaylar hakkında yaptığı açıklamada, "Olaylar yurt dışına kaçak metal çıkaran bir grubun tutuklanması üzerine başladı. Omon birlikleri bu gruba yardım ediyordu. Bu tespit edildi. 
Kaçakçı grubun tutuklanmasına da engel olmak istediler. Biz de gerekli tedbirleri aldık." dedi. 


Rövşen Cevadov'un kardeşi Hatai eski savası Özgür İşadamları Bağımsız Sendikası Başkanı Mahir Cevadov, ANS Haber Ajansina yaptığı açıklamada, "Kazak'ta özel polis birlikleri Omon ile ilgili provokasyon eylemlerinin, Azerbaycan Milli Güvenlik Bakanı (KGB) Namık Abbasov tarafından düzenlendiğini" söyledi. Mahir Cevadov, şöyle devam etti: 


"Olaylara sebep olarak gösterilen metal kaçakçılığı hakkında Ağstafa gümrüğünden metal çıkarılması bir suç değildir. Özgür İşadamları Bağımsız Sendikası üyesi olan Sevinç şirketince 120 ton hurda bakırın alınması ve 


ülke dışına çıkarılması yasaldır. Bu işlem yasak değildir. Hurda bakıra el konulması için emir veren Milli Güvenlik Bakanı (KGB) Namık Abbasov'dur. Dolayısıyla bu hareketleri bir provokasyondur. Bunun için bu yola başvurmaları büyük bir sorumsuzluktur. Cumhurbaşkanı Aliyev, özel polis birliklerini iyi tanır. Onlann üzerinde büyük etkinliği vardır. Bundan dolayı iktidar aleyhinde olacak bir eyleme katılma-yacaklannı iyi bilir." 


Rus Omonlannın çoğunlukta olduğu bölgeye ayın 12"sinde gönderilen birlik, Mart ayının 18'ine kadar Gence, Ağstafa, Tovuz ve Kazak bölgelerinde hem muhalefetteki siyasi partilerin teşkilatlarını dağıtmış hem de asıl hedefte olan Rövşen 


Cevadov'a bağlı güçleri dağıtmış, öldürmüş ve hapsetmişti. Çıkan çatışmalarda iki kişinin öldüğü ve birçok insanın yaralandığı bildiriliyordu. 


Gence, Tovuz, Kazak ve Ağstafa bölgelerinde meydana gelen olaylan incelemek üzere İçişleri Bakanlığından bir ekip, 12 Mart 1995 günü bölgeye gitti. Bu araştırma ekibinde olayların sorumlusu olarak görülen Omon birliklerinin komutanı ve İçişleri Bakan Yardımcısı Albay Rövşen Cevadov ile İçişleri Bakan Birinci Yardımcısı Zahit Dünyamalıyev de bulunuyordu. Rövşen Cevadov, 14 Mart 1995 günü bölgeden dönerken ekipten ayrılmış ve bir tren istasyonundan gizlice Bakü"ye dönmüştü. 
Çünkü KGB ve Rus Omonculan tarafından öldürüleceğini anlamıştı. 


Cevadov, Bakü'ye varınca doğruca 8. km kasabasındaki Omon birliklerinin karargâhına gitmişti. Rövşen Cevadov, bölgede cereyan eden olaylarda suçlu olarak tespit edilenlerin yasalar uyarınca ciddi şekilde cezalandırılacağını açıkladı. Aynı gün, Milli Meclis Başkanı Resul Guliyev'e de Meclis'e girerken suikast teşebbüsünde bulunulduğu duyuruldu. Ancak suikastçıların kimler olduğu o günlerde de açıklanmadı, sonraki günlerde de. Muhalefet partileri Halk Cephesi, Müsavat Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Demokratik Kongre ise "Kazak ve Ağstafa'daki olaylar iktidar güçlerinin kendi aralarındaki bir sorundur" şeklinde açıklama yaptılar. 


OMON DAĞITILIYOR, CEVADOV GÖREVDEN ALINIYOR 


Bu gelişmeler yaşanırken, aynı gün İçişleri Bakanlığı, Omon birliklerinin dağıtıldığını ve ellerindeki silahlan üç gün içinde teslim etmeleri gerektiğini açıkladı. 15 Mart 1995 günü İçişleri Bakanı Ramil Usubov, Başsavcı Vekili Eldar Hasanov, Milli Güvenlik Bakanı Vekili (KGB) Namık Abbasov, ortak bir basın toplantısı düzenlediler. Bakan Usubov, Omon birliklerinden bir bölümünün silahlarıyla birlikte İçişleri Bakanlığı emrinde çalışmak istediklerini, diğer 400 kişinin halen 8. km kasabasındaki karargâhlannda bulunduklannı söyledi. Namık Abbasov ise Rövşen Cevadov ile yandaşlarının, ülkenin her tarafında olaylar çıkartarak, devlet darbesi planladıklarını zannettiklerini, bu konuda kendilerine bilgiler ulaştığını kaydetti. Abbasov, bu eylemlerin arkasında yabana devletlerin istihbarat organlarının desteğinin olabileceğini hissettiklerini de ifade etti. 


Aynı gün Cumhurbaşkanlığı bir kararname yayınlayarak, Rövşen Cevadov'un İçişleri Bakan Yardımalığı görevinden alındığını açıkladı. 
Görevinden alınan Rövşen Cevadov ise Omon karargâhında yaptığı açıklamada, Azerbaycan düşmanlarının Omon birliğinin devlet eliyle dağıtılmasını istediklerini belirterek, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen dağıtılma emrine uymayacaklarını bildirdi. Cevadov, şöyle devam etti: 


"Milli ordu bilinçli olarak kurulmadı. Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile Milli Meclis Başkanı Resul Guliyev derhal istifa etmelidir. Milli Meclis yenilenmeli ve yeni seçilecek Başkan, Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmelidir." 


Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, 15 Mart 1995 günü akşam saatlerinde halka hitaben Azerbaycan Televizyonu'nda canlı yayınlanan bir konuşma yaptı. 
Aliyev, televizyonda, Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasını, topraklarının işgal edilmesini, ateşkes imzalanmasını, Hazar petrollerinin işletilmesi için yapılan büyük anlaşmayı ve 1994 yılında meydana gelen Suret Hüseyinov olayını anlattı. Cumhurbaşkanı Aliyev'in yaptığı konuşmayı, Büyükelçilikteki müşavirler ve diğer personel ile birlikte izliyorduk. Arkadaşlarımızın hepsi kaç gündür cereyan eden olaylan saati saatine takip etmişlerdi. Diğer bölümlerde de söylediğimiz gibi, müşavirlerin, ataşelerin ve meslek memurlannın hepsi de çok tecrübeliydiler. Azerbaycan'ı çok iyi tanıyorlardı. Türkiye'de üst düzey görevlerden gelmişlerdi. Azerbaycan'da yeni bir devlet kuruluyordu ve 


yardım etmek için Bakü'deydiler. Onun için olayla-nn cereyan tarzından, Aliyev ve çevresindekilerin ne yapmak istediklerini, Azerbaycan devletinin tekrar bağımsızlığını yitirip yitirmeyeceğini, Rusya'nın işin içinde ne dereceye kadar olduğunu, Aliyev'in kardeş kanı dökmeyi göze alıp alamayacağı hakkındaki kanaatlerini seslice dile getiriyorlardı. Aramızda Aliyev'in tehlike olarak gördüğü ve çekindiği Rövşen Cevadov'u devre dışı bırakacağı, muhalefeti ve bağımsız kalabilen basını susturacağı konusunda görüş birliği içindeydik. Türkiye'yi ve Büyükelçilik mensuplarını işin içinde göstereceğini ve suçlayacağını hiçbirimiz, aklımıza bile getiremiyor-duk. 


Aliyev, TV'de yaptığı konuşmada, her zamanki gibi sakindi. Elini diğer elinin üstüne koyup koyup kaldırıyordu. Gözleri yine yan kapalı gibi ve buğuluydu. Yüz hatlarında hiçbir hareket yoktu. Donmuş gibi ya da yüzünde bir maske varmış gibi yalnızca dudaklannı oynatıyordu. Arada sırada her zaman yaptığı gibi dilini yuvarlatarak, dudaklannın ortasından hafifçe dışanya çıkanyordu. Seyirciye değil, gözlerini öylesine bir yere kenetlemiş gibi kameraya bakıyordu. Sesi tek perdeden ve heyecansız çıkıyordu. 1994 yılındaki olaylarda gösterdiği heyecan yoktu. Kendisinden emindi. 


Aliyev, önümüzdeki iki gün içinde uygulayacağı işlerin sonucundan emindi. 
İkinci hamlesindeki oyununda "Şah" demeye iki gün kalmıştı. Aliyev, hikâye anlatır gibi anlatıyordu: 


"... Bilirsiniz ki ben son Danimarka'nın Kopenhagın şehrinde oldum. Martın 12"sinden 13"üne geçen gece oradan geri döndüm ve 13"ünde Pakistan"a yola çıkacaktım. İslamabat'ta önemli bir toplantı vardı. Orada diyeceğim önemli sözler, yapacağım işler vardı. Teessüf ki devletimizde meydana gelen vaziyet beni bu seyahatten mahrum etti... Şimdi Rövşen Cevadov yeniden ayağa kalktı. Orada burada beyanatlar veriyor. Haddinden fazla yaramaz işler yapıyor. Rövşen Cevadov kimdir?... Mart ayının 12"sinden 13"üne olan gecede saat 01.00 sıralannda Bakü'ye geldim. Gece saat 04.00'de bana telefon geldi ki özel polis kuvvetleri Kazak'ta, Ağstagfa"da resmi daireleri zapt etmişler. Ben sabaha kadar bu işle meşgul oldum... Onlar Tovuz"u, Gence'yi almak istiyorlar. Buraya gelmek istiyorlar. Burada da Rövşen Cevadov, Cumhurbaşkanının, Milli Meclis Başkanı'nın istifasını istiyor... 
Gelin her şeyi bir kenara koyalım, devletçiliğimizi, bağımsızlığımızı 


müdafa için el ele verelim. Ben bütün Azerbaycan halkını milli birliğe davet ediyorum... Ben eminem ki Azerbaycan halkı, Azerbaycan devletçiliği, Azerbaycan Cumhurbaşkanını müdafa edecektir..." 


Aliyev, Ekim 1994'te Suret Hüseyinov'u tasfiye ettiği zaman yaptığı konuşmaları tekrar ediyordu. 


16 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı bir ferman yayınlayarak, 8. km'deki özel polis 
kuvvetlerinin geciktirmeden silahlannı teslim etmelerini, silahlannı gönüllü teslim edip karargâhı terk edenlerin sorumlu kabul edilmeyeceklerini ve suçlu sa-yılmayacaklannı ilan etti. Aliyev'in yayınladığı bu taktik ferman tutmuştu. 8. kilometredeki kuvvetlerin önemli bir bölümü silahlanyla birlikte, İçişleri Bakanlığı ve 8. kilometredeki karargâhın etrafını saran silahlı kuvvetlere teslim oldular. 


Aynı gün 8. kilometredeki özel polis kuvvetleri birliğinin önünde Rövşen Cevadov lehinde bir miting düzenlendi. Rövşen Cevadov, mitingde bir konuşma yaparak, Cumhurbaşkanı ile Milli Meclis Başkaninın istifa etmelerini ve Milli Meclis'in seçimler yoluyla yenilenmesine dair daha önceki talebini tekrarladı. Cevadov, konuşmasında, kendisinin dış güçler ve eski Başbakan Suret Hüseyinov ile ilişkisi olduğuna dair iddialan da reddetti. 


KAÇAKÇILIK SUÇUNU İHTİLALE DÖNÜŞTÜRME BECERİSİ 


"Gümrükten kaçak metal madde geçirmek" gibi sıradan bir polisiye suç isnadıyla başlatılan olaylar, bir anda "Devlet çevrilişi" yani ihtilal teşebbüsüne dönüştürülmüştü. Azerbaycan halkı da artık alıştınlmıştı bu "devlet çevrilişine kalkışıldı yaftasına..." İktidara dönük, Aliyev aleyhine olan ne tür bir hareket veya konuşma olsa, iktidar yetkililerince ve iktidar yayın organlannca hemen "Devlet çevrilişine cehd" yani ihtilal teşebbüsü diye suçlanıyor ve suçladıklan siyasi figür ise hapse atılıyordu. Basın yayın organları kapatılıyor, yazarları veya genel yayın müdürleri ya hapse atılıyor ya da mahkemelerde süründürülüyordu. O günlerin Azerbaycan'daki gazeteleri araştırıldığında çoğu sütunların ve sayfaların "Ön sansür" marifetiyle beyaz yayınlandığı görülür. Bu olaylar bile bağımsız basının sayfalarında yer almıyordu. 


Cevadov kardeşlerin ilgisi olan 120 ton hurda bakınn yurt dışına satılması bahanesiyle başlatılan olaylar, Halk Cephesi Ağstafa, Gence, Tovuz ve Kazak teşkilatlan üyelerinin tutuklanması, ülkeyi "ihtilal oluyor" durumuna getirip çıkarmıştı. Haydar Aliyev ve emrindekiler, bu tür provokasyonlan ilişkilendirmeleri, abartmalan ve suçlamalan yaparak, ülke çapında olay, vatan ve millet için hayat memat meselesi haline getirmekte mahirdiler. 
Çünkü 50-60 yıldır onlan Sovyet KGB'si ve politbürosu böyle yetiştirmişti. 
Şef emir verirse o emri gözü kapalı yerine getirirlerdi. Ülkenin ve milletin menfaatine olsun olmasın, şef istedi diye baba oğlunu, oğul babayı ihbar ederdi. Azerbaycan'da olanlar da buydu. Taa 1993 yılının sonundan itibaren provokasyonlar başlamıştı. Devlet gazeteleri ve televizyonlar ile haber ajanslannın, özellikle de özelmiş gibi gösterilen ANS haber ajansının kadrolan KGB (MTN) mensuplanyla doldurulmuştu. Aliyev bununla da yetinmemiş, ülkede açılan her Büyükelçiliğin istihdam ettiği mahalli çalışanlardan birkaçını, KGB elemanı olarak ya yerleştirir ya da baskı, tehdit, şantaj veya zorla muhbir olarak çalıştırırdı. Kurulan her siyasi partinin, ülke dışından gelen her kuruluşun ya da kurulan her cemiyet ve benzeri teşkilatın içinde muhakkak birden fazla KGB (MTN) elemanı vardı. 
Devlet kuruluşlannda ise eski komünist dönemdeki KGB teşkilatlanması sürüyordu ve henüz dağıtılmamıştı. Zaten 1993 yılında Ebulfez Elçibey 
iktidannın düşürülmesinde de bu sistem büyük etken olmuştu. Ekim 1994 
yılındaki Suret Hüseyinov ve Rövşen Cevadov olaylannın akabinde özellikle ANS Haber Ajansı ile Azertaç Haber Ajansı ve KGB'ye bağlı diğer haber ajanslannın muhabirleri, Rövşen Cevadov ve kardeşi Mahir Cevadov'u gece gündüz takip edip, önceden hazırlanmış provokatif sorularla günlerce ve aylarca sıkıştırdılar. Denilebilir ki kışkırttılar. Rövşen Cevadov da kardeşi de genç, heyecanlı, bu tür provokasyonlan fark edemeyecek kadar tecrübesiz ve biraz de megaloman denilecek kadar "ben merkezli" gençlerdi. Ellerinde örgütlenmiş spor teşkilatlan, cemiyet, vakıf, demek gibi kuruluşlar ile ülkenin en güçlü ve tecrübeli tek silahlı gücü olan ve Kafkaslarda ünlenmiş bulunan özel polis kuvvetleri Omon vardı. Bu imkânlar olduğu müddetçe kendilerini sanki hiçbir güç yıkamaz ve dağıtamazdı. Farkında değillerdi ki KGB gibi, Haydar Aliyev gibi, entrikada, provokasyonlarda, gaddarlıkta eşsiz örgütlü bir güç vardı. Bu güçle ters düşmek, bu gücün bilgisi ve müsaadesi dışında değil iş görmek, adım atmak bile mümkün değildi. 


8-18 Mart 1995 tarihleri arasındaki olaylara bakıldığı zaman görülecektir ki; cereyan edenler de Haydar Aliyev'in ve onun bu olaylarda başrolü oynattığı yardımcılan Resul Guliyev ile Ramiz Mehdiyev'in, politbüro ve KGB usullerinin büyük rolü vardır. Ramiz Mehdiyev, ortalıkta hiç görünmez, konuşmaz, verilen emri harfiyen yerine getiren, etliye sütlüye fazla karışmaz bir görüntü vererek, Azerbaycan'ın bu güne kadar olan idaresinde ve meydana gelen olaylann içindeki birinci adam olmuştur. 
Resul Guliyev ise parasına ve emrindeki bürokratik kadroya, Nahçıvan'da hazırda tuttuğu yasal olmayan silahlı güce güvenmiştir. İhtiraslıdır, ataktır, müteşebbis ruhludur, konuşkandır, hür dünyayı Azerbaycan'da en iyi takip eden çevrelerin başında gelen Amerikalılarla ve dünya petrol baronlanyla iyi ilişkileri olan, çevresine liberal ve demokrat imajı veren bir kişiliktir. O da sırası geldiğinde, emrinde olduğu Haydar Aliyev gibi gaddarlaşabilmektedir. 


17 Mart 1995 gecesi karargahlannda sıkıştınlmış Omoncu polisleri, yani öz 
vatandaşlannı, Aliyev ile birlikte onun katlettirdiği bir sır değildir. 


Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 11 Mart 1995 tarihinde Kopenhag'da Haydar Aliyev'i oteline çağırmıştı. Aliyev'e acele ülkesine dönmesini ve kendisine karşı bir darbe yapılacağına ilişkin haberi vermişti. Süratle Bakü'ye gitmesini ve ayrıca Pakistan'da 14 Mart'taki İslam ülkeleri liderleri toplantısına gelmemesini tembih etmişti. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e bu bilgi, Bakü Büyükelçiliği Milli İstihbarat Teşkilatı Temsilcisi Ertuğrul Güven'in merkezine gönderdiği bilgilere dayanarak verilmişti. 
Haydar Aliyev de sanki hiç haberi yokmuş gibi, 12 Mart'ı 13 Mart'a bağlayan gece ülkesine dönmüştü. Bakü havaalanından doğruca Cumhurbaşkanlığı sarayına gitmiş, kendisini sabırsızlıkla bekleyen Milli Meclis Başkam Resul Guliyev, Cumhurbaşkanlığı İşler İdaresi Reisi Ramiz Mehdiyev ve KGB (MTN) Başkan Vekili Namık Abbasov ile bir araya gelmişti. Aliyev, buradaki toplantıda, ülkenin içinde bulunduğu son durumu konuşmuş ve yapılacak işleri planlamıştı. Aliyev, 13 Mart'ta gideceği Pakistan seyahatini de iptal ettiğini bildirmişti. 


ÖZ VATANDAŞLARINI ÖLDÜREN RUS GENERALLERE 
AZERBAYCAN'IN MİLLİ KAHRAMAN NİŞANI VEREN 
CUMHURBAŞKANI 


Haydar Aliyev, 13-14 Mart günlerini, aylardır üzerinde çalıştığı ve tasfiye etmek istediği korkulu rüyası haline gelen Albay Rövşen Cevadov ve Omon birliğini nihayet bir binada kıstırmışb. Ama yine de korkuyordu. Onun için yukanda sıralandığı gibi, günbegün saat be saat, Omonculan, ayn ayn yerlerde ve ayn ayn güçlerle kıstırmış, kimini vurdurmuş kimini hapsettirmiş, kiminin yurt dışına kaçması için tedbirler almıştı. 8. km.de kalan 400 kişinin de bazısı ile görüşmüş ve kendi tarafına çekmiş, bazılannı da silahlannı teslim etmeye razı etmişti. Ama yine de korkuyordu. Onun için 17 Mart akşamına kadar Resul Guliyev'in Nahçıvan'daki silahlı birliği ile Rusya'daki eski dostlarının vasıtasıyla gelecek Omon birliğinin Bakü'ye yetişmesini bekledi. Rusya'dan gelecek Omon birliği, o günlerde bir şayia gibi duyulmuştu. Ne var ki sonradan 4 Nisan 1995 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı fermanı ile milli kahraman unvanı verilenlerin listesi yayınlandığında bu şayianın doğru olduğu anlaşılmıştı. Bu listedeki isimlerden iki general ile bazı subaylar Rus asıllıydılar. 


Bunlar arasında General Kovalyov İvan Mitrofanoviç ile General Vasyak Aleksandr Petroviç ve Yüzbaşı Lobacsov, Vadim Gennadyeviç ile Roman Vladimimoviç gibi askerler bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, hem bu Rus soylulara ve hem de vatandaşlarına acımasızca kurşun sıkarak katledenlere, nüfus cüzdanlarında AzerbaycanlI Türk olduğu yazılı general, subay ve askerlere, milli kahraman madalyalannı utanmadan ve sıkılmadan büyük bir törenlerle taktı.” 


O gün Büyükelçiliğimizde bu sahneyi televizyondan rahmetli Fatin Eren, Başkatip Vural Altay, Ertuğrul Güven, Adil Şener, Tanyel Gedizlik ve ben, içimiz sızlayarak ve utanarak izledik. Dünyada belki de ilk defa kendi vatandaşlannı katledenlere o ülkenin Cumhurbaşkanı "Milli Kahraman" madalyası takıyordu. Devlet Başkanı, Ruslann da içinde olan bu insanlara kendi vatandaşlarına, soydaşlanna karşı "Şucaat ve kahramanlık" gösterdikleri için madalya takıyordu. Murov dağlarında, Ağdere"de Ermenilere ve Ruslara karşı kahramanca dövüşüp şehit olanlarla Hocalı"da Ermeniler ve Ruslar tarafından soykırıma tabi tutulan aziz şehitlerin ruhlan, elbette Aliyev ve onun emrindekileri asla bağışlamayacaklar. Yaşayan AzerbaycanlI Türklerin, bir gün muhakkak bunun kısasını alacağı ümidimi daha yitirmedim. 


16 Mart 1995 günü Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcülüğü bir 
bildiri yayınladı. Bildiride, Pakistan'da olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demircl'in Haydar Aliyev'e telefon ettiği ve ülkedeki olaylar hakkında bilgi aldığı; Aliyev'in ise olaylan bastırmak için alınan tedbirler hakkında bilgi verdiği, Demirel'in de Türkiye Cumhuriyeti adına Azerbaycan'ın bağımsızlığını desteklediğini, Azerbaycan devletinin halk tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanını desteklediğini açıklandı. 


Mart'm İl"nden itibaren Büyükelçilik binası dışında hizmet veren Müşavirler de dâhil TRT'nin geçici görevle gelen temsilcileri, Anadolu Ajansı Bakü Temsilcisi İzzet Dağıstanlı ve bütün elçilik mensuplan gece gündüz Büyükelçilikteydik. Olaylar, Büyükelçi Altan Karamanoğlu'nun başkanlığında sürekli değerlendirmeye tabi tutuluyordu. Büyükelçilik olarak yapacaklarımızı Ankara ile mutabık kalarak yürütüyorduk. Müşavir arkadaşlar da evlerine gitmeden olayları Büyükelçilikte takip ediyor, herkes üzerine aldığı görevi süratle yerine getiriyordu. Çünkü Mart ayının 8'inde polisiye olarak başlatılan olaylar, provoke edilmesi sonucu ihtilal teşebbüsü olarak gösterilmeye başlanmıştı. Biz de gelişen olaylara yavaş yavaş ihtilal teşebbüsü olarak bakmaya başlamıştık. Korkumuz Rusya yine işin içine girer de Azerbaycan bağımsızlığını bir kere daha kaybeder mi? Ne var ki bu düşüncemizin 17 Mart sabahı saat 09.00'da yanlış olduğunu anlayacaktık. 
Aliyev'in satranç oyunu, başta Süleyman Demirel olmak üzere bizleri de aldatmıştı, yanıltmıştı. Sonraki zamanlarda Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel diyordu ki; "İhtilal teşebbüsünün haberini ben Aliyev'e, Kopenhag'da verdim." İhtilalde eli olmakla suçlanan Milli İstihbarat Teşkilatı eski Müsteşar Yardımcısı ve Bakü'deki MİT Temsilcisi Ertuğrul Güven, "Biz ihtilale teşebbüs edileceği bilgilerini Teşkilat'a bildirdik. 
Teşkilat Cumhurbaşkanı Demirel'i bilgilendirdi." diyordu. Hâlbuki Haydar 
Aliyev, daha önceki söylediklerini de unutarak, 23-24 Haziran 1995 
tarihinde iki gün üst üste devam eden Cumhurbaşkanlığı sarayında yapılan halk temsilcileri (!) toplantısında şunlan söylüyordu: 


" Türkiye'deki resmi organlardan bana bilgi vermişlerdi ki, bir ihtilal teşebbüsü hazırlanıyor. Kendimizin de bilgileri vardı... Sonra ben Türkiye'nin bazı resmi kuruluşlarının temsilcileri ile görüşürken bana dediler ki, bu bilgileri burada olan temsilcilerine vermişler. Ama ben bunlan biliyordum. Ne var ki onlar bana bildirmediler. Teessüfler olsun ki buradaki 


resmi kuruluşları, bu bilgileri bana vermediler. Çünkü onlar iki başlı suç işliyorlardı. Ancak ben bunlan biliyordum, müsaade ediyordum. Onun için ben bu bilgileri soğukkanlılıkla karşılıyordum..." 


ÖLDÜRME HAREKÂTI BAŞLIYOR 


Görüldüğü gibi hiçbir şey Haydar Aliyev'in bilgisi dışında cereyan etmiyordu. Çünkü oyunu o kurmuştu. Herkesi de o oynatıyordu. Oyunun sonuna gelmişti. 17 Mart 1995 gece saat 20.00 sulan idi. Bir iki arkadaşla birlikte 8. km.deki Omon birliklerinin olduğu bölgeye gittik. Omon karargâhının etrafı, çeşitli giysileri olan silahlı kişilerle Azerbaycan askeri birlikleri ve polis kuvvetlerince sarılmıştı. Tanklann ve toplann namlulan Omon binasına çevrilmişti. Silah sesleri gelmeye başladı. Yolu kesmişlerdi, bizi fazla yaklaştırmadılar. Biz de Büyükelçiliğe döndük. Anadolu Ajansı muhabiri Azerbaycan vatandaşı (A.Y.) sabaha doğru geldi ve çarpışmalann saat 04.00 sulannda şiddetlendiğini söyledi. Büyükelçilikten olayları yerinde takip eden görevli diğer arkadaşlanmız da saat 06.00"da Büyükelçiliğe gelerek, çatışmalann daha da şiddetlendiğini bildirdiler. Ama Omon karargahının dışında hiçbir Omoncu silahlının olmadığını, sadece neredeyse pencerelerden ateş ederek kendilerini savunduklannı söylediler. 
Zaten dört gündür onlann karargahının telefonları, elektriği, suyu ve gazı kesilmişti. Dışarısıyla hiçbir irtibatlan yoktu. Tahminimize göre içecek sulan ve yiyecekleri de bitmişti. Sonradan anlaşıldı ki içeride az miktardaki silahlann mermileri de tükenmek üzereydi. Muhasaraya alınmıştı Omon karargahı. Arada sırada teslim olmak için dışanya çıkmak isteyenleri de vuruyorlardı. Harekatı Meclis Başkanı Resul Guliyev ile irtibatlı olan Genelkurmay Başkanı General Necmettin Sadıkov idare ediyordu. 


Büyükelçi Altan Karamanoğlu, gece boyunca Haydar Aliyev ile telefonda konuşmak istedi, ama bir türlü irtibatı kurulamadı. Büyükelçi Karamanoğlu, Ekim 1994 tarihindeki gibi yine aracı olup kan dökülmeden olayın sona ermesini istiyordu. Bunun için yaptığı teşebbüsü üç gündür sürdürmüştü, ama Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir türlü konuşamamışh. Anlaşılan Aliyev, başta Rövşen Cevadov olmak üzere Omon birliğini yok etmeye karar vermişti. Nitekim öyle de oldu. 


BEYAZ BAYRAĞA RAĞMEN KATLİAM 


Nihayet nasıl olduysa sabah saat 08.00'de Altan Karamanoğlu, Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile konuşmaya muvaffak oldu. 
Karamanoğlu, gece boyunca Rövşen Cevadov ile konuşmuş, ateşi kesip silahlan teslim etmeye razı etmişti. Rövşen Cevadov askerlerinin ve kendisinin öldürüleceğinden korkuyordu. Altan Karamanoğlu'nun devreye girmesini, hayatlan için bir garanti gibi görüyordu. Rövşen Cevadov, Büyükelçi Altan Karamanoğlu'nu defalarca arayarak, "Ateş etmesinler, biz silahlan bırakıp teslim olacağız” diyordu. Karamanoğlu, bu durumu irtibatta olduğu Aliyev'e anlattı. Sonra diğer hattaki Rövşen Cevadov'a "Siz bir yatak çarşafım beyaz bayrak olarak bir ağaç dalına bağlayın ve dışan-ya çıkın, ateş etmeyecekler..." dedi. Altan Bey rahatlamıştı. Daha fazla kardeş kanı dökülmeden olayın bitmesini sağlayacağı için memnundu. Ne var ki Rövşen Cevadov ve adamlan, yatak çarşaflannı ellerindeki ağaç dallanna bağlayıp dışanya çıkmalanna rağmen ateş kesilmemişti. Teslim olmak için ellerini kaldınp dışanya çıkanlar da mevzilenmiş keskin nişancılar tarafından kurşunlanıyordu. Rövşen Cevadov da bacağından yaralı bir vaziyette elindeki silahı havaya kaldırarak, KGB'nin keskin silahşörlerine teslim oldu. Onu bir an önce oradan, yani silah arkadaşlannm yanından uzaklaştırmak için bir araca acele bindirip hastaneye doğru yola çıktılar. 


Rövşen Cevadov'u teslim alanlar bir taraftan da onun yaralı olarak teslim olduğunu Cumhurbaşkanlığındaki harekatı yöneten Haydar Aliyev ile Resul Guliyev"e bildirmişlerdi. Fakat Rövşen"i hastaneye götürdüklerinde o ölmüştü. Daha sonra kan kaybından öldüğü açıklandı. Halbuki ayağındaki yaradan başka bir yarası olmayan Albay Cevadov, kan kaybetmemek için bantla bacağını kendisi bağlamıştı. Albay aynı zamanda tıp tahsili yapmış bir insandı. Bu tür yaralanmalarda ilk yardım müdahalesinin nasıl olacağını çok iyi biliyordu. Anlaşılan Cumhurbaşkanlığından verilen emir doğrultusunda ya Rövşen Cevadov"un kan kaybını önlemek için sanlan bandaj çıkanlmış ve böylece çok kan kaybetmiş ya da hasta- 


neye taşınırken yolda tekrar kurşunlanarak öldürülmüştü. Sonraki zamanlarda muhalefet partilerinin olsun yabana gazetecilerin olsun Azerbaycan'daki Batılı Büyükelçiliklerin olsun, sorularına rağmen Rövşen Cevadov'un ayrıntılı ölüm raporu hiçbir zaman açıklanmadı. Aliyev ve Resul Guliyev; Büyükelçi Altan Karamanoğlu'nu da Rövşen Cevadov'u da bir defa daha aldatmışlardı. 


Rövşen Cevadov'un cenazesi 18 Mart 1995 gecesi hastaneden alınarak Bakü yakınlarındaki Sumgayıt karayolu üzerindeki Hırdalan kasabası mezarlığına binlerce insanın iştirak ettiği sessiz bir törenle defnedildi. Bakü dışına her çıktığımda iki metre yüksekliğinde mermere, üniformasıyla resmedilmiş anıt mezarına bakar ve Fatiha okurdum ve içim sızlardı. Bu katliamda 350-400 kişilik Azerbaycan'ın çok iyi yetiştirilmiş savaşçıları katledilmişti. Gelecek zamanlarda Azerbaycan tarihini yazacaklar bu katliama sebep olanlan iyi tespit etmeliler ki bir daha bu tür ülkelerin halkı bu sebepsiz, nafile katliamı yapacak eğilimde olan tiranlara, iktidar hırsıyla gözü dönmüş hıyanet çetelerine yol vermesinler, içlerinde banndırmasınlar. 
Azerbaycan Türkleri konusunda ümit vanm. Yeter ki Azerbaycan Türkleri üzerlerine sindirilmiş, kapkara bir yama gibi yapışıp kalmış korkudan silkinip kurtulabilsinler. Gözlerini açıp, kendilerini idare edenlerin, kendilerinden olup olmadığını "başa düşsünler" (anlasınlar, düşünsünler). 
Bunu yap-madıklan takdirde ne 1,5 milyon Ermeni'den işgal altındaki topraklannı geri alabilirler ne de bütün haşmetiyle hala sürüp giden "Rus hegemonyasından" kurtulup tam bağımsız bir Türk devleti olabilirler. 


SIRA TÜRKİYE'Yİ UZAKLAŞTIRMAYA GELMİŞTİ 


Haydar Aliyev ve ekibi, Rövşen Cevadov'dan kurtulduktan sonra hemen hedeflerinde bulunan Azerbaycan'dan Türkiye'yi uzaklaştırmak, demokrasi isteyen muhalefet partilerini saf dışı bırakmak, Azerbaycan Türklerine korku salarak sindirmek için işe başladı. Rövşen Cevadov öldürülüp ekibi dağıtılana kadar "devlet çevrilişine cehd" işi içinde 


Türkiye'nin, Türk Büyükelçiliğinin olduğunu hiç dile getirmediler. 
Türkiye'yi idare edenler de "Aman, Azerbaycan bir daha bağımsızlığını kaybedebilir" endişesiyle daha katledilenlerin cenazeleri defnedilmeden, neyin nasıl olduğunu iyice araştırıp soruşturmadan, Mart ayının 16'sında ve 17'sinde telefonla Büyükelçiliğin araçlığıyla gönderdikleri mesajlarla Türkiye'de basına yaptıkları açıklamalarla Aliyev'e destek verdiler, arka çıktılar. 


Başta Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Başbakan Tansu Çiller, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, 16-17 Mart günlerinde Aliyev'i yalnız bırakmadılar! Cumhurbaşkanı Süleyman 


Demirel, en son gönderdiği mesajda, ihtiyatı da elden bırakmamıştı. 
Demirel, şöyle demişti: 


"... Bu buhranın, kardeş kanı dökülmeden önünün alınması en büyük dileğündir... 1994 yılının Ekim ayındaki hadiseler kısa zaman sonra böyle bir ihtilal teşebbüsü ile tekrar yüzleşmeniz, gösteriyor ki bunlann bir daha olmaması için demokrasi, kararlılıkla ve onun gerekleri olan cemiyetin bütün unsurlan tarafından kayıtsız şartsız benimsenmelidir... Hadiseler zamanı ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." 


Haydar Aliyev'in katlettiklerine Süleyman Demirel rahmet diliyor. Aliyev de vatandaşlannı katleden Rus Generallere kahramanlık madalyası veriyor. 
Bu da dünyadaki ender çelişkilerden birisidir. 


Türkiye'deki yetkililerin destek mesajları ve açıklamalan-na rağmen sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin Bakü'deki Büyükelçiliği ve Rusya Duması'ndan dört temsilci ile İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreteri Hamit El Gabit, Aliyev'e mesaj göndermişlerdi. Amerikan Büyükelçiliğinin 
17 Mart günü mesajı, bir basın açıklamasıydı ve şöyle diyordu: 


"Azerbaycan halkına teessürlerimizi bildiririz ki; bu hafta içinde ve özellikle bu gün Bakü'de olan çatışmalar neticesinde insan ölümleri ve yaralanmalan olmuştur. Biz zarar gören ailelerin dertlerine ortak olduğumuzu bildiririz. Sefirlik, bütün Azerbaycanlılan milletin yaralarını sarmaya, Azerbaycan'da demokrasi ve istikrara doğru ilerlemek için birleşmeye çağırır." 


ABD Büyükelçiliğinin Aliyev'i muhatap almayan bu soğuk basın açıklaması doğaldı. Çünkü Büyükelçilik, olaylan en başından itibaren Bakü'deki çok sayıda adamlan (CIA) ile adım adım takip ediyordu. Mart ayının 16'sından 17'si saat 12.00'ye kadar ABD temsilcileri ve CLA'in elemanlan, Büyükelçilik Müsteşan Robert Finn başkanlığında 8. km.'deki ça-tışmalan izlemişlerdi. 18 Mart 1995 tarihinde ABD'nin Bakü Büyükelçisi Richard Kozlarich, Haydar Aliyev'i, acele olarak, olaylann başından sonuna kadar şahidi olan Büyükelçilik Müsteşan Robert Finn ile birlikte ziyaret edip hesap sormuştu. 


Aliyev, 19 Mart'ta halk temsilcileriyle yaptığı toplantıda, bu görüşmesini şöyle açıkladı: 


"Dün ABD'nin sefirini kabul ettim. Bana, "Beyaz bayrak kaldırdıktan sonra siz ateşe devam ettiniz." dedi. Orada, olay yerinde temsilcileri müşahededler varmış. Onlar saat 10.30'da beyaz bayrak kaldınlmasına rağmen ateşe devam edildiğinin şahidi olduklannı ve bu durumu kamerayla tespit ettiklerini söylediler. Ben de dedim ki "Niye 10.30'da beyaz bayrak kaldınldı. Türkiye Büyükelçisi Altan Karamanoğlu ile yaptığımız konuşmada demiştim ki saat 08.00'de beyaz bayrak kaldırsınlar." 


İşte kurt-kuzu hikâyesi; "İlle de seni yiyeceğim." 
ALİYEV, HERKESE VE HER KESİME TÜRKİYE'Yİ SUÇLATIYORDU 


Aliyev, Mart ayının 19"undaki bir toplantıda da Türkiye Büyükelçisi Altan Karamanoğlu ile yaptığı telefon konuşmasını dile getirerek, Türkiye'yi işin içine sokmaya başladı. Aliyev, diyordu ki "Altan Karamanoğlu, hem benimle konuşuyor hem de aynı anda Rövşen Cevadov ile. Hâlbuki biz üç gün önce Rövşen Cevadov'un karargâhının telefonlarını kesmiş-tik..." Aynı toplanbdaki konuşmasının sonunda Haydar Aliyev, .. Rövşen Cevadov çeşit çeşit güçlerin elinde bir alettir. Dış istihbarat organlan da onu kullanıyorlardı. Cevadov'un akrabalarından biri, "Rövşen Cevadov ihtilal teşebbüsünde tereddüt ediyordu, ancak onu bu işe Ferman Demirkol tahrik ediyordu. Şimdi anlaşıldı ki Ferman, Milli Meclis'te çalışıyor. Türk vatandaşıdır veya Türk'tür. Bu adam daima Rövşen'in yanında olmuş, ona talimatlar vermiş. Onların etrafında dış ülkelerin vatandaşı olanlar da var. 
Ben birçok başka şeyler de biliyorum... Tevfik Kasımov hakkında da biliyorum.”9 Aliyev her zaman yaptığı gibi, aynı toplantıda, 17 Mart gecesi yapılan harekata kablanlar ile kurulan oyunu birlikte yönettiği aşağıda adlan bulunanlara söz vererek, konuşturdu: Savunma Bakanı Sefer Abiyev, Savunma Bakan Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı General Necmettin Sadıkov (17 Mart gecesi 8. km.deki harekata idare eden General), Albay Rövşen Elekberov (17 Mart gecesi harekatındaki bir alayın komutanı), Albay Eldar Ağayev (17 Mart gecesinin sorumlulanndan), General İvan Kovalyov (17 Mart gecesinin sorumlulanndan Rus kökenli, Rövşen Cevadov"un öldürülmesinden sorumlu General), Albay Sair Ramaldanov, 


Başsavcı Eldar Hasanov. Bu kişiler 17 Mart 1995 tarihindeki harekâbn cereyan tarzını, Haydar Aliyev'in toplanhyı açış konuşmasındaki stratejiye uygun olarak, önceden tespit edilen ve insanlan suçlu gösteren konuşmalar 
yaphlar. İki gün süren benzeri bir toplanb-yı da 23-24 Haziran 1995 
tarihinde yine Lenin sarayı denilen yerde yaptı. Bu toplanhda, Cumhurbaşkanlığı İşler İdaresi Başkanı Ramiz Mehdiyev, Başsavcı Eldar Hasanov, KGB Başkanı Namık Abbasov, İçişleri Bakanı Ramil Usubov, Savunma Bakanı Sefer Ebiyev, Yüksek Mahkeme Başkanı Hanlar Hacı-yev, zaman zaman milletin dikkatini çekmek ve acındırmak, idareye övgüler söyletmek için siyah giysilere bürünmüş "Şehit anası" olarak tanıtılan Kamer Aliyeva, Halk Artisti ve ünlü methiyeci Melik Dadaşov, Bakü Devlet Üniversitesi Profesörü Esedulla Gurbanov, Cumhurbaşkanlığı Şube Müdürü Fatma Abdullayeva ve 10-12 Mart 1995 hadiselerindeki stratejinin hazırlanmasında ve icrasında, Aliyev'e hem yardım eden ve hem de Aliyev'in 17 Ekim gecesindeki müdahalede daha acımasız ve daha aktif olması için zorlayan Meclis Başkanı Resul Guliyev bulunuyordu. 10-17 Mart 1995 tarihindeki olayların ayrıntılarını yine Aliyev, Resul Guliyev'in Ramiz Mehdiyev'in hazırladıkları oyunun stratejisine uygun olarak konuştular. Dolaylı da olsa Türkiye'yi, Türk Büyükelçiliğini, muhalefet partilerini ve onlann lider kadrolannı suçladılar. 


Haydar Aliyev, halk temsilcileriyle yaptığı günlerce süren toplantılarda, önceden hazırlanmış konuşmalarla yetinmiyordu. Azerbaycan Başsavcılığı, Milli Tehlikesizlik Nazırlığı (MTN-KGB), İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Savunma Bakanlığı ve bunların basın bölümlerine bildiriler yayınlatıyordu. Bu bildiriler ve yapılan konuşmalar, Azerbaycan televizyonu AZ-TV olmak üzere bütün TV, radyo ve yazılı basında günlerce yayınlanıyordu. 1 Nisan 1995 tarihinde KGB'ye bağlı ve Haydar Aliyev'in 
emrinde olan komünist dönemde Ankara'da TASS Ajansı Temsilciliğinde 4 
yıl çalışmış bir eski KGB ajanının başında olduğu Şark Haber Ajansı'nın Rusça bülteninde basın müşaviri olarak benim ve Büyükelçi Altan Karamanoğlu'nun darbecileri yönlendirdiğimize dair uydurma haberler yayınlandı. Haber başlığı şöyleydi: "Büyükelçi Karamanoğlu ile Basın Müşaviri Turgut Er ihtilalcileri yönlendirdi." Cumhurbaşkanlığı, Milli Meclis Başkanlığı, Başsavcı Eldar Hasanov, Milli Tehlikesizlik Bakanı Namık Abbasov, İçişleri Bakanı Ramil Usubov, ayn ayn açıklamalar yapıyorlar, 10-17 Mart 1995 tarihindeki ihtilal teşebbüsünün Türkiye 


Büyükelçiliği, Türkiye ve muhalefet partilerinin planlaması ve teşvikiyle yapıldığını, uydurma ve tahrif edilmiş sözde birtakım delillerle açıklamaya çalışıyorlardı. Cumhurbaşkanlığı Basm Merkezi de bu çerçevede şöyle bir açıklama yayınladı: 


"12-17 Mart darbe girişiminin tohumlan, Basın Yayın Merkezi'ndeki toplantılarda atıldı.”! 


Rövşen Cevadov, Tevfik Kasımov ve Ferman Demirkol ile muhalefet partilerinin toplantı merkezine dönüştürüldü. Bütün ihtilal planlannı bu binada yaptılar. Bu toplantılarda Rusya Federasyonu Büyükelçisi Valter Şonya'yı da alet etmeye çalıştılar. Rusya'yı da bu çirkin oyunlann içine çekmeye çalıştılar. Valter Şonya, yapılan teklifleri erkekçe bir davranışla reddetmiştir. Bir devlet içinde başka bir devlete ait matbaanın faaliyetini olağan olarak değerlendirmek mümkün değildir. Türkiye'nin Güneş ve Göytürk (Göktürk) matbaalanmn Azerbaycan'daki faaliyetlerine ne demek lazımdır?" 


Azerbaycan yetkilileri, başta Haydar Aliyev olmak üzere, ağız birliği yapmışlar gibi, açıklamalanyla ve konuşmalanyla Büyükelçiliğimiz ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini suçluyorlardı. Türkiye'nin toprağı olan Büyükelçiliğimize ait bir Müşavirliğimizi basıyorlardı. Bunlarla da yetinmediler. Fuzuli meydanındaki evimin kapısını gece yanlannda çalıp uyan-dınyorlar ve "Turgut Bey, necesiniz, eyi misiniz? Size bir güllüğümüz (hizmetimiz) olar mı? diye soruyorlardı. Aynca evin hayatındaki diplomatik plakalı arabamı da tahrip etmişlerdi. Maslahatgüzar Vural Altay, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na resmi bildiri yazdı, ama bir cevap dahi vermediler. Öte yandan, her gün nereye gitsem arkamdan KGB'nin Volga markalı aracı takip ediyordu. Beni de korkutup, yıldırıp, Bakü'den kaçırtmak istiyorlardı. 


Azerbaycan'ın milli meseleleri etrafında birtakım fikirlerin geliştirilmesi, bunların üretilerek, Azerbaycan yetkililerine, siyasi partilerine ve kitle iletişim organlarına sunulması için 1994 yılında Azerbaycan Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) kurulmuştu. Büyükelçiliğimizin ve Azerbaycan devletinin bilgisi dâhilinde kurulan fikir üretim merkezinin kurucuları arasında Azerbaycan Milli Meclisi'nin Danışmanı TİKA'nın 


sözleşmeli görevlisi Azerbaycan Milli Meclisi'nin Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardıması, öğretim üyeleri, Azerbaycan'ın bazı eski büyükelçileri, eski dışişleri bakanlan da vardı. Azerbaycan'daki yabana ülkelerin büyükelçileri, fikir adamlarım, siyaset adamlarını, gazetecileri davet ediyorlar ve önceden tespit edilen bir konuyu tartışıyorlardı. Büyükelçi Altan Karamanoğlu ve Rusya Büyükelçisi Valter Şonya da bu toplantılara katılmışlardı. 


10-17 Mart olaylannın planlamasının Azerbaycan Stratejik Araştırmalar Merkezi ASAM tarafından yapıldığı iddia edilmeye başlandı. Azerbaycan Milli Güvenlik Bakanı (KGB) Namık Abbasov, devlete bağlı olan KGB'nin yönettiği kitle iletişim kuruluşlan temsilcilerine, olaylarla ilgili bir brifing verdi. Namık Abbasov, bu toplantıda, Türk Büyükelçiliği'ni ve Türkiye'yi, daha çok suçlamaya başladı. Abbasov, Elçibey döneminde göreve getirildiğini unutarak, o toplantıda şunlan söyledi: 


"Türkiye'nin Azerbaycan'daki Büyükelçiliğinin kadrosu, Halk Cephesi döneminde oluşturuldu. Yeni iktidara karşı tavır almalannı anlamıyorum. 
Bu tutum, Türkiye Cumhuriyeti halkının menfaaderine uygun değildir. 
Darbe girişimine katılan Türk vatandaşlan, 'Türk halkının da düşmanlandır. 
Darbe girişiminde Türkiye Büyükelçiliğinin adı geçen Türk vatan-daşlanmn (Ferman Demirkol, Kenan Gürel vs) Türk istihbarat örgütüyle ilişkileri vardır." 


Milli Meclis Başkanı, 10-17 Mart olaylarının kasabığ Resul Guliyev, 24 
Mart 1995 tarihinde yapılan Meclis oturumunda, 10-17 Mart olaylan konuşulurken, Türkiye"yi ve Türk Büyükelçiliğini suçladı. Milletvekili Sultan Memmedova da yaptığı konuşmada, "ABD Büyükelçisi Richard Kozlarich ile Türkiye Büyükelçisi Altan Karamanoğlu, bir tarafından olaylann yabştınlması için çalışıyor diğer taraftan da isyancıları destekliyorlardı..." dedi. Ayru toplantıda Milli Tehlikesizlik Nazın (KGB Başkanı) Namık Abbasov, Başsavcı Eldar Hasanov da birer konuşma yaparak, Türkiye"yi ve Türk Büyükelçiliği mensuplannı tekrar tekrar suçlamaya devam ettiler. 


ALİYEV, BÜYÜKELÇİ KARAMANOĞLU'NU VE ERTUĞRUL 
GÜVEN'İ İSTEMİYOR 


Nevruz Bayramı'nm ikinci günü 23 Mart 1995 tarihinde Büyükelçi Altan Karamanoğlu ile Milli İstihbarat Teşkilatı Temsilcisi Ertuğrul Güven, Türkiye'ye çağrıldı. Anlaşılan Haydar Aliyev, Türkiye'ye, "Bunları buradan alın" demişti. Yani üstü örtülü olarak "istenmeyen adam" uygulaması başlatmıştı. Haydar Aliyev bunlan hep yapacaktı. Türkiye ise sesini çıkarmadan "başüstüne" diyecekti. Bir hafta sonra Din İşleri Müşaviri Abdülkadir Sezgin dışlandı. Bu değerli ve tecrübeli insanlar Azerbaycan'ın devlet olması, bağımsızlığının pekişmesi, dünyada tanınması, uluslar arası kuruluşlara üye yapılması, Rusya'nın etkisinden kurtulması için çalışmışlardı. Komünizm yaşantısından koparılarak, hür bir devlet, adet ve ananeleriyle inancıyla diliyle kültürüyle bütünleşmiş bir "AzerbaycanlI Türk milleti" olarak gelişmesi için büyük fedakârlıklarla çok büyük gayretler sarf etmişlerdi. Belki de tek suçlan bunlardı. 


Türkiye'de "Niye?" diyen olmadı. Bir Allah'ın kulu, devletimizin bir yetkilisi, Aliyev'e sormadı ki. "Niye?" Türkiye"dekiler, kendi Büyükelçilerine, kendi diplomatlarına (ki bu insanlar yıllarca müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, daire başkanlığı yaparak, ülkemize hizmet etmişlerdi.) değil, Haydar Aliyev'e, onun tezgâhtarlan Resul Guliyev'e, Namık Abbasov'a, Eldar Hasanov'a, Ramiz Mehdiyev'e, Ramil Usubov'a inandılar. Komünizmin, komünist imparatorluğun yoğurduğu ve büyüttüğü, vatan, millet, soy, inanç, kültür kavramlarından uzak, mankurt yapılı ve ellerine Türk kanı bulaşmış olanlara inandılar. Onlar iktidarlarını devam ettirsinler diye, Aliyev'in bu hoyratça tiranlığını devam ettirmesi için bir Allah'ın kulu sesini çıkarmadı. Seslerini çıkarmadıkları gibi, bu değerli devlet adamları Türkiye'de uçaktan indikleri andan itibaren cüzzamlı gibi devlet hayatından uzak tutuldular. Onlar neredeyse açığa alınacaklardı. 
Fakat onlar şerefleriyle emekli olup köşelerine çekildiler. 


1 
Süleyman Demirel, Çanakkale'den döndükten sonra Cıazeteci rahmetli 


Nimet Arzık'a <?üniz Sokak'taki evinde yaptığı söyleşide, "Bak Nimet Hanım, şu dön duvar arasında tırnağıma bir yer edeyim...” demişti. 


Eski Savunma Bakanı Rahim Gaziyev ve Yardımcısı Baba Nezirli, (rence”de isyan eden Albay Suret Hüseyinov, Moskova-Aliyev arasındaki 


birlikteliği sağlayan adamlardır. Ali İkram Hümbetov ise Lenkeran'daki başkaldırıyı, Elçibey devrildikten sonra Aliyev başa geçer geçmez isyana son veren Albay idi. bu dört kişi, Haydar Aiiyev iktidarını pekiştirdikten sonra atfedildiler. Ali İkram Hüm-betov Hollanda'da, diğerleri de Azerbaycan'da yaşamaktadır. 


z 


Azerbaycan Oktyabır 94, Mart 94: Qesd, AS, Azerbaycan Devlet Neşriyatı, Bakü 1995, s.140. 


3 


Haşan Toku, Erzurum”un Tortum ilçesinden genç, saf, tertemiz bir delikanlıdır. Gezmek için 1993 yılı yazında Azerbaycan”a gitmiş ve bir komplonun kurbanı olmuştu. Yıllarca sorgusuz sualsiz cezaevinde tuttular. 
Anası babası Erzurum”dan Bakü”ye gelmişlerdi. Büyükelçilik olarak ziyaret etmeleri ve zaruri ihtiyaçlarını görmeleri için zar zor izin alabiliyorduk. 


4 


26”lar Bağı: 1918 yılında Nuri Paşa komutasındaki Türk Kafkas İslam Ordusu”nun Bakü”yü Ermenilerden kurtardıktan sonra öldürülen ve içlerinde Ermeni, Crürcü, Rus ve AzerbaycanlI komünist Bakü Komiserlerinin gömülü olduğu parktır. Parkın ortasında daire şeklinde, üzeri ve çevresi açık, mermer sütunlara oturtulmuş çember şeklindeki anıt mezar vardır. Çemberin ortasında 31 Mart 1918 tarihinde Bakü"de gerçekleştirilen Türklere yönelik soykırımı başlatan Ermeni asıllı Bakü Komiserlerinin reisi Şaumyan”ın, belden yukarı granitten yapılmış mermer heykeli yer alıyordu. Nedense 2009 yılına kadar bu anıt mezara ve Şaumyan”ın heykeline hiç dokunulmadı. Ancak 2009 yılında bu park sökülüp yeniden düzenlenmiş, komünist 26”lar Bakü Komiserleri”nin kemikleri de başka bir yere gömülmüştü. 


5 


Ramiz Mehdiyev-Hidayet Orucov; Azerbaycan, Oktyabr 94, Mart 95, Azemeşir, Bakü 1995, s. 404-409. 
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614 Ramiz Mehdiyev-Hidayet Orucov, Azerbaycan Oktyabr 94-Mart 95, 


Azer Neşriyat, Bakü 1995, s. 422-444.) 


Z 


Azerbaycan; Oktyabr 94-Mart 95; QESD Kitabı, Bakü 1995, s. 546. 


Prof. Dr. Tevfik Kasımov, Ebulfez Elçibey döneminde Dışişleri Bakanı, 
milletvekili idi. Dünyanın .sayılı fizik bilgini erindendi r. Mart 1995 
hadiselerinde suçlanarak hapsedildi. Milletvekilliği düşürüldü. Cezaevinde işkence gördü ve sağlığı bozuldu. Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal İnönü'nün tavassutu ile Türkiye'ye geldi. Bir süre Ortadoğu Teknik Üniversitesinde misafir öğretim üyeliği yaptı. Haydar Aliyev'in baskıları 
sonucu ODTÜ'deki sözleşmesi yenilenmedi. Bir süre işsiz kaldı. 2002 
yılında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nda bir müddet çalıştı. Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliği vasıtasıyla ailesi ile birlikte İsveç'e birçok AzerbaycanlI Türk ve bilim, sanat ve fikir adamı gibi, sığınmacı olarak gitti. Halen bu ülkede yaşamaktadır. 


Basın Yayın Merkezi, Bakü'de İçerişehir olarak bilinen surlarla çevrili eski Bakü'de, önceden Azerbaycan Ansiklopedisinin olduğu binadır. Türkiye, Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra ülkede bulunmayan yeni teknolojileri içeren yardım ve destekler yapmaya başlamıştı. Bunlar arasında ekmek fırınları, fotokopi ve teksir makineleri, matbaa baskı makineleri vs bulunmaktadır. Türkiye Diyanet Vakfı da her şeyiyle yeni bir matbaayı, Azerbaycan Ansiklopedisinin bu binasında kurmuştu. Matbaa, Azerbaycan Ansiklopedisi elemanları ile Türkiye'den gönderilen beş kişilik bir teknik heyetle çalıştırılıyordu. Azerbaycan devletinin ve üniversitelerin baskı işleri, bu ileri teknoloji ürünü olan matbaa ile yapılıyordu. Zaman zaman Büyükelçiliğimizin ihtiyaç duyduğu baskı işlerinde de yardımcı oluyorlardı, (ienel olarak Büyükelçilik Din Hizmetleri Müşavirliğinin 


kontrolündeydi. 17 Mart olayından sonra Azerbaycan devleti bu matbaaya da el koydu. Türkiye'den gelen görevlileri de tevkif ederek ceza evine attılar. Bizim de sesimiz çıkmadı. Merhametten maraz doğmuştu. 


8 


Sonradan Azerbaycan'da şayia olarak konuşuldu ki 8. km.deki Omoncuların tamamının katledilmesi için Resul (hılivev emir vermiştir. 


TÜRK BASINI YALNIZCA ALİYEV'İ DİNLİYOR, DEVLETİMİZİ SUÇLUYORDU 


Türk devletinin bu tutumu, aportta bekleyen ve uzun yıllar sokaklarında benim de görev yaptığım Babı Ali'nin bazı yayın organları, olayın üstüne atladılar. Haber çıkaracağız, iktidara muhalefet edeceğiz diye araştırmadan, soruşturmadan, Aliyev'in çamurlarını, iftiralarını ve provokasyonlarını haberleştirerek, konu ederek, günlerce ve aylarca sütunlarına, köşelerine, ekranlarına getirdiler ve halen de devam ediyorlar. Haydar Aliyev, Türkiye'deki bazı basının, yazar ve çizerlerin, TV programcılarının özelliklerini çok iyi bildiği için onlan Bakü'ye davet ediyor (Bazılanna özel uçak dahi gönderiyordu.), misafir ediyor ve yanlannda Türkiye'ye veryansın ediyordu. Bu insanlar da kendi ülkelerinin bu değerli devlet ve millet hizmetkârlannın nasıl suçlu olduğunu, nasıl kovulduğunu ballandıra ballandıra yazıp çiziyorlar, programlanna konu ediyorlardı. O günlerde Azerbaycan'a gelen bu basın mensuplan sadece Aliyev'i dinliyorlardı. 
Aliyev'in oynadığı oyunun ve yaptığı provokasyonun farkına ya hiçbir zaman varamadılar veya patronlannın işine öyle geldi. 


Haydar Aliyev'in girişimleri sonucu Türkiye'ye dönen ar-kadaşlanmızdan sonra Bakü'de Maslahatgüzar olarak Vural 


Al tay, Basın Müşaviri olarak ben. Askeri Ataşe General Engin Alan, Tarım Müşaviri Metin Kumal, Kültür Müşaviri Mevlüt Koçak, Eğitim Müşavirleri Abdülkadir Bey ile Mehmet İyigün ve bir de eski Kars Emniyet Müdürü 
olan Emniyet Müşaviri Osman Gezeker kalmıştık. 1 


Bakü'deki olaylan öğrenip yazmak ya da program yapmak için gelen kitle iletişim araçlan mensuplan yalnızca Haydar Aliyev'i dinliyorlardı. Hiçbirisi olayiann içinde yaşamış ve halen hayatta olan bir Askeri Ataşe Tuğgeneral Engin Alan'a, odönemde Maslahatgüzar olarak görev yapan Vural Altay'a, Tanm Müşaviri Metin Kumal'a, Kültür Müşaviri Mevlüt Koçak'a Maliye Müşaviri Fikri Şahin'e, Milli Eğitim müşaviri Mehmet İyigün'e, Tanyel Gedizlik'e, Adil Şener'e ve bana hiçbir şey sormadılar. Azerbaycan'da yaşayan Türk iş adamlannı ve öğrencileri konuşturmadılar. Hiçbirisi eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'e ve Milli Meclis Başkanı İsa Gamber'e, Elçibey'in yardıması Ali Kerimli'ye, eski Başbakan Penah Hüseyin'e, 


olayiann planlayıcısı olarak suçlanıp hapsedilen Dışişleri Bakanı Tevfik Kasımov'a, Devlet Kâtibi Arif Haah'ya, Başbakan Yardıması Prof. Dr. 
Kamil Veli Nerimanoğlu'na, eski KGB Bakan 1. Yardıması Sülhed-din Ekber'e, Milli İstiklal Partisi Başkanı İtibar Memmedov'a, olayiann olduğu zamanlarda Aliyev'in yardıması olan ve sonradan yıllarca Türkiye'de yaşamak mecburiyetinde kalan Prof. Dr. Gabil Hüseyinli'ye, Başsava İhtiyar Şirinov'a sorup, işin aslını esasını bir de onlardan dinlemeyi akıllanna getirmediler. Bakü'de Aliyev'in söylediklerini allayıp pullayıp Türk devletini ve bu devlete hizmet edenleri suçlayıp durdular. Hiç alakası olmayan insanları gündeme getirip, ihtilalcilik ve mafyacılık ile suçladılar. 
Yurt dışında başka bir devletin iç işlerine karışmakla suçladılar. Başbakan Tansu Çiller'i, rahmetli Ayvaz Gökdemir'i ve devlet bürokrasisinin tepe noktalarındaki görevlileri, Azerbaycan'a adım dahi atmamış insanlan ihtilalcilikle suçladılar. Bakü Büyükelçiliğinde diplomatik statüde Azerbaycan'ın bağımsızlığının pekişmesi için Türk dünyasının büyümesi ve gelişmesi, bir daha esaret altına girmemesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk dünyasının lideri olması için çalışan mensuplarını suçladılar. 
Ülkelerinin bağımsızlığı uğrunda savaşmış, şehitler vermiş, Türkçü, milliyetçi, inançlı AzerbaycanlI Türklere sormadan yazıp çizdiler. 
Ülkelerinin geleceğini, hür Türk dünyasının içinde demokrasinin ilkeleri doğrultusunda gören köhne komünist, antidemokratik uygulamalarla mücadele eden siyasi partilerle görüşüp konuşmadan yazıp çizdiler. 


Demokrasiye inanmış, bu uğurda Haydar Aliyev ve onun tirana tutumuyla mücadele eden siyasi partilerin oluşturduğu (Müsavat Partisi, Azerbaycan Halk Cephesi, Milli İstiklal Partisi, Demokrat Parti, Liberal Parti vs) Azerbaycan Demokratik Kongresi, durmadan işin iç yüzünü açıklayan bildiriler yayınlıyor, basın toplantıları düzenliyorlardı. Bütün baskı ve zorlamalara rağmen. Azadlık harekatını gerçekleştirmiş ve ülkenin ilk serbest demokratik seçimlerini komünist dünyasında bir örnek olarak 
hayata geçirmiş siyasi partiler ve liderleri, Ekim 1994 ve Mart 1995 
olaylarının Haydar Aliyev'in bir provokasyonu olduğunu açıklıyorlardı. 
Ülkenin gerçek aydınlan, demokrasiyi artık bir hayat tarzı olarak kabul eden yeni kurulmuş demek, vakıf, cemiyet, federasyon gibi kurum ve kuruluşlar, 
zorluklara rağmen ülkelerinde oynanan oyunun içyüzünü açıklıyorlardı. 25 
Mart 1995 günü Azerbaycan Demokratik Kongresi şu açıklamayı yapmıştı: 


" İnsanlarımız, iktidarın önceden hazırladığı planların hayata geçirilmesi için kurban ediliyor. Bu kanlı faciayı 


yaratarak, siyasi çıkarları için kullanıyor. Muhalefete karşı baskı ve iftira kampanyasına dönüştürüyor. Bu provokasyonlara son verilmelidir. Milli Meclis olaylara seyirci kalıyor... Dünya bu gerçekleri görmelidir." 


Azadlık harekâtının lideri, hayatını komünist rejimle mücadeleye hasretmiş, bu uğurda hapis yatmış, bağımsız Azerbaycan'ın ilk demokratik yolla seçilmiş Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, kendi devlet yetkililerimizin söyleyemediği şeyleri söylüyordu: 


"Türkiye, Azerbaycan için en yakın ve kardeş devlettir. Bunu görmemek büyük haksızlıktır. Bu olaylar, devlet darbesine teşebbüs değildir. Devlet makamları arasında sürüp giden çekişmelerin ortaya çıkmasıdır. Bu aynı zamanda Haydar Aliyev'in muhalefeti yok etme ve Türkiye'yi bizden uzaklaştırma operasyonudur. Milli Meclis halkın güvenini tamamen kaybetmiştir. Meclis seçimlerine gidilmelidir. Millet bu komünist parlamentodan kurtulmalıdır. Petrol boru hattı, Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye geçmelidir. Bu en yakın ve en istikrarlı güzergâh olacaktır. 
Petrol boru hattının Rusya'dan geçmesi söz konusu dahi edilemez. Bugün Çeçenistan'da birtakım sorunlar vardır. Vann İnguş, Ukrayna, Dağıstan veya bir başka yerde de sorun çıkabilir. Nahçıvan'dan Türkiye'ye ulaşması durumunda ise 45 kilometrelik bir bölümü Ermenistan arazisinden geçecektir. Bu da büyük bir mesafe değildir. Bunun Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki banş görüşmelerine büyük katkısı olacaktır. İleride aynı güzergâhtan tren yolu da açılabilir. Böylece dünyanın bölgeye dikkati artar ve huzur sağlanır. Şu anda Azerbaycan'da demokrasi tehlike altındadır. 
İnsan haklan ihlal edilmektedir."” 


Haydar Aliyev'in, olaylann içine Türkiye'yi sokmasının sebebi Azerbaycan kökenli Türk vatandaşı Ferman Demirkol ile Avusturya ve Türk vatandaşı olan Kenan Gürel'in Rövşen Cevadov ile olan ilişkileriydi. Aynca Ferman Demirkol ile Kenan Gürel'in, Ertuğrul Güven'i, Rövşen Cevadov ile tanıştırmış olmaları da sebeplerden birisiydi. Ertuğrul Bey'in her kesimle ilişki kurup görüşmesi ve bilgilenmesi, görevinin bir gereği idi. Bunlarla suçlanması yanlıştı. Çünkü Azerbaycan'a akredi-te olurken MİT Temsilcisi 


olarak "evet" denilmişti. Yani gizli kapaklı çalışan birisi değildi. Ertuğrul Bey'in eşi de çok sosyal, eşini tamamlayan, aktif, Türkiye'yi bihakkın temsil eden bir hanımefendidir. Azerbaycan'ın birçok üst düzey devlet ve siyaset adamları ile olduğu gibi, İçişleri Bakan Yardıması Albay Rövşen Cevadov ile de ailece zaman zaman görüşüyorlardı. Ortada gizli saklı bir durum yoktu. Ama komünist anlayışı böyle düşünmüyordu ya da işlerine öyle geliyordu. 


Ertuğrul Güven, Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Asım Mollazade ile Azadlık caddesindeki "Dokuz Katlı " binanın A bloğunda altlı üstlü oturuyorlardı. Asım Mollazade ile ailece görüşüyorlardı. O binada KGB'nin ve Azerbaycan iktidannın üst düzey birçok yetkilisi de ikamet ediyordu. (Ertuğrul Bey Türkiye'ye döndükten sonra o eve ben taşındım. 
Çünkü Ertuğrul Bey, bir yıllık kirayı peşin vermişti.) Benim inanama ve daha sonra edindiğim bilgilere göre, Asım Mollazade, Haydar Aliyev'in Halk Cephesi Partisi'ne yerleştirdiği ve hatta KGB'nin bir elemanıydı. Bu kişi daha sonra bir parti kurdu ve Aliyevlerin oluruyla milletvekili oldu. 


FERMAN DEMİRKOL 


Kenan Gürel'in, Bakü'de bir ticaret şirketi vardı. O şirketin merkezine Emniyet Müşaviri Osman Gezeker ile Ferman Demirkol'un sık sık gittiklerini duyardık. Ferman Demirkol, Büyükelçiliğe Osman Gezeker'in ve Ertuğrul Bey'in odasına sık sık gelirdi. Diğer müşavir arkadaşlar (General Engin Alan, Metin Kumal, Mevlüt Koçak, Fikri Şahin, Birinci Katip Vural Altay ve ben) boş zamanlanmızda aynı odada toplanır, konuşur sohbet ederdik. Bu gibi zamanlarda bazen Ferman Demirkol da olurdu. 


Ferman Demirkol, söze başladığı zaman susturmak imkânsızdı. Hareketli, atak, tez canlı, sabırsız, eliyle ayağıy- 


la gözlerini fırlata fırla ta yüksek sesle nutuk atar gibi konuşurdu. Karşıdaki konuşanı dinlemeden söze başlar ve uzun uzun konuşurdu. Konuştuğunun arkasını önünü düşünmediği için bazen kına da olurdu ya da bıkbrırdı. Hatta böyle bir konuşmasından dolayı Büyükelçi Karamanoğlu, Büyükelçiliğe girmesini yasaklamıştı. Demirkol, ihtiraslı bir insandı. Televizyonlarda görünmek, gazete sayfalarında yer almak isterdi. Biraz megaloman yapısı vardı. Saklamayı ve tedbiri beceremiyordu. Yoksa Türkiye'ye, Azerbaycan'a ve Türk dünyasına bilerek zarar verecek bir insan değildi. Dostluk kavramı güçlüydü. Hile hurda bilmeyen dürüst bir insandı. Üstüne vazife olmayan her şeye kanşma huyu, Mart 95 olaylannın içinde olduğu görünümünü verdi. Aliyev'in KGB rejimi, Ferman Demirkol'un bu özelliklerini çok iyi tahlil ederek, bunu kullandı. Ferman'dan dolayı Türk Büyükelçiliğini ve Türkiye'yi işin içindeymiş gibi gösterdi. Yoksa Ferman Demirkol, Azerbaycan'a ilk olarak Haydar Aliyev'in Başbakan Yardımcısı Elçin Efendiyev vasıtasıyla davet edilmişti.? Azerbaycan Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde çalışmaya başlamıştı. Daha sonra da Meclis Başkan Yardımcısı Tamerlan Garayev? tarafından Milli Medis'in danışmanı olarak istihdam edilmişti. Demirkol'un bu görevi, Türkiye'ye dönene kadar sürmüştü. 


17 Mart 1995 tarihinde Rövşen Cevadov ile birlikte yüzlerce yetişmiş 
çeşitli rütbelerde asker de katledilmişti. Kenan Gürel tevkif edilmiş, Ferman Demirkol ise tutuklanmamıştı. Demirkol, yakın dostu Din İşleri Müşaviri 


Abdülkadir Sezginin Azadlık caddesindeki makamı olan Azerbaycan Stratejik Araştırmalar Merkezi ASAM'ın toplantılannın zaman zaman yapıldığı binada kalıyordu. Bizim bildiğimiz gibi, Azerbaycan yetkilileri de Ferman Demirkol'un Din İşleri Müşavirliği binasında kaldığını biliyorlardı. 
Ama Müşavirliği basıp Ferman Demirkol'u niye almadıklannı anlayamıyorduk. Uluslar arası anlaşmalara uyduklarını zannetmiyorduk. Çünkü sonraki günlerde yaptıkları uygulamalar, bunun böyle olmadığını, hep komünizm mantığı ve KGB usulleriyle davrandıklarını bir kere daha ispatlamışlardı. Haydar Aliyev, Ferman Demir kol'u, Büyükelçi Altan Karamanoğlu'ndan, ifadesi alınmak üzere geçici bir süre için kendilerine teslim edilmesini istemişti. Karamanoğlu da merkezden aldığı talimat uyannca, Aliyev'in isteğini reddetmişti. Aliyev'in maksadı, Ferman Demirkol vasıtasıyla Türkiye'yi ve Azerbaycan'daki muhalefet partilerini, muhalif teşkilatlan ve özellikle gün geçtikçe güçlenen Ebulfez Elçibey ile İsa Gamber'i suçlu sandalyesine oturtmaktı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Milli İstihbarat'ın ve Dışişleri Bakanlığının devreye girmesiyle Haydar Aliyev'i, Ferman Demirkol'u Türkiye'ye vermeye razı etmişti.26 
Mart 1995 tarihinde Başbakanlık Müsteşan Ali Naci Tuncer (Halen Azerbaycan'da iş Fapmaktadır.), Milli İstihbarat Teşkilatı İstihbarat Dairesi Başkanı Yalçın Ertan, bir uçakla Bakü'ye geldiler. Aliyev'i ziyaret ettiler. 
Cumhurbaşkanı Demirel'e söz vermesine rağmen Aliyev, kırk dereden su getiriyor ve Ferman Demirkol'un ifadesini almadan Türkiye'ye gitmesine razı olmuyordu. İki gün süren sıkı pazarlık sonucu Aliyev, Ferman Demirkol'un Türkiye'ye gitmesine onay verdi. 27 Mart 1995 tarihinde saat 19.30'da Ferman Demirkol, Bakü Büyükelçiliğinde görevli Ataşelerden Tanyel Gedizlik ve Adil Şener ile Azerbaycan Milli Tehlikesizlik Bakanlığı KGB ele-manlannca Türkiye'ye gönderilmek üzere Bakü Bine hava limanına götürüldü. 


Bu olaydan bir gün sonra ANS Haber Ajansı Genel Müdürü Seyfullah Mustafayev, 10-17 Mart olaylarıyla ilgili olarak bana telefon etti ve "Bey, bir muhabir arkadaşımız sizi ziyaret etmek istiyor, kabul eder misiniz?" 
dedi. Ben de "Buyursunlar" dedim. Sonradan dost olduğum, işini çok iyi yapan, ilişkilerinde düzeyli ve kültürlü Gülşen Aliyeva adlı genç bir muhabir ile elinde kamerası bulunan bir delikanlı Büyükelçiliğe geldiler. 
Mülakatın sözlü olacağını söylediğimi, dolayısıyla kamerayı çalıştırmamalannı rica ettim. Ferman Demirkol'un olaylarla ilgisi ve 


Türkiye'ye gidişi ile alakadar sorulan cevaplandırdım. Ertesi günün akşamı ANS televizyonunun ana haber bülteninde birinci haber olarak siyah ekranın tam ortasında Turgut Er yazısıyla benim sözlerimi sesimden yaklaşık 10 dakika verdikten sonra Ferman Demirkol'un Bakü hava alanında iki görevli arkadaşımızla olan görüntülerini, doğru olmayan bilgilerle 20 dakika yayınladılar. Ben sanki onlan Büyükelçilik binasına sokmamışım, haber almalannı engellemişim gibi, hem benim sözlerimi ve hem de Ferman Demirkol'un hava alanındaki olaylı görüntülerini yayınladılar. ANS televizyonunun o zamanlar Resul Guliyev'in himayesinde KGB'nin etkisi altında olduğu söylenirdi. Ferman Demirkol'un gidişine ilişkin haberi de sadece ANS televizyonu vermişti. Anlaşılan KGB olayı belgelemek istemişti. 


ALİYEV, TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ BASTIRDI 


Ferman Demirkol'un gidişinden beş gün sonra 1 Nisan 1995 günü Haydar Aliyev'in emriyle Büyükelçilik Milli Eğitim Müşavirliği, güvenlik güçleri tarafından basıldı. Müşavirlik, Türkiye'nin milyonlarca dolara restore ettirip çağdaş bir eğitim öğretim kurumu haline getirdiği, çağdaş araç gereçle donattığı Atatürk Anadolu Lisesi'nin bahçesindeydi. Müşavirliğin etrafı demir parmaklıkla çevriliydi. Müşavirliğin bitişiğinde Türkiye'den geçici görevle Bakü'ye gelen öğretmenlerin kaldığı bir bölüm de vardı. 


Milli Eğitim Müşavirliği, Bakü Olağanüstü Hal Komutanı Muharrem Aliyev (Sonradan bir ülkeye Büyükelçi olarak gönderildi.) komutasında çoğunluğu KGB mensubu kuvvetler tarafından saat 20.00 sıralarında kuşatıldı. Biz Büyükelçilik binasından henüz aynİmamışbk. O sırada Maslahatgüzar Vural Altay'ın odasmdaydım. Milli Eğitim Müşaviri Abdülkadir Bey telefon etti ve binanın silahlı güçler tarafından basıldığını söyledi. Vural Bey, hemen Dışişleri Bakanı Haşan Hasanov'u, arkasından da İçişleri Bakanı Ramil Usubov'u direk devlet telefon hattından aradı.”” 
"Birliklerinizi derhal Müşavirlik binamızdan çekin, boşaltın orayı. Siz farkında değil misiniz, orası Türkiye Cumhuriyeti'nin toprağıdır." dedi. Her iki Bakan da "Bizim haberimiz yok, bir araştınp bakalım, bizden haber bekle." demişlerdi. Vural Altay, genç olmasına rağmen Türk Dışişleri bürokrasisinde çok iyi yetişmiş, dünyadaki diplomatik literatürü ve gelenekleri iyi biliyordu. Bu baskının ne anlama geldiğini anında kavradığı 


için oldukça öfkelenmişti. Beş dakika bekledi. Onlardan bir haber çıkmayacağını biliyordu. Çünkü olayın, Haydar Aliyev'in bilgisi dâhilinde ve doğrudan kendisine bağlı olan KGB ve Bakü Olağanüstü Haller Komutanlığı tarafından uygulandığını anlamıştı. Vural Bey, beş dakika sonra Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i aradı. Olayı yüksek sesle kısaca anlattı. Aliyev de iki bakanın verdiği cevabı vermiş ve "Menim haberim yoktur. Dur, araştırayım, görelim nece meseledir." demişti. Vural Altay, telefondaki Aliyev'i dinlerken yüzünün rengi değişmişti. Daha yüksek bir sesle "Cenap Prezident, sizin haberiniz olmadan bu ülkede kuş bile uçamaz, nasıl haberiniz olmaz? Farkında mısınız, bu hareketiniz çok su kaldırır. 
Talimat verin, müşavirliğimizi boşaltın." dedi. Aliyev, bir taraftan Vural Bey ile konuşurken bir taraftan da Olağanüstü Haller Komutanı Muharrem Aliyev'e de "Tez işinizi gurtann, Türk pasol gış-gınr (Acele edin, işinizi bitirin, Türk maslahatgüzar kızıyor)" talimatını veriyordu. Vural Altay daha fazla beklemeden koşarak aracına bindi ve Müşavirlik binasına gitti. 


Vural Altay, bir süre sonra kızgın bir şekilde Büyükelçilik binasına döndü. 
Olayı duyan diğer müşavir arkadaşlarımız da Büyükelçiliğe geldiler. 
Hepimiz kırgın ve kızgındık. On beş-yirmi gündür, yardımına geldiğimiz, bağımsız Azerbaycan devletinin güçlenmesi için canla başla çalıştığımız, kardeş bildiğimiz devlet tarafından haksız ve mesnetsiz yere suçlanıyor, provokasyonlarına alet ediliyorduk. Ankara'nın sessizliğinden ve boyun eğmesinden cesaretlenen Aliyev ve yönetimi, daha da ileri giderek, Türkiye Büyükelçisini, Türkiye'nin diplomatik statüsü olan iki müşavirini bir gece- 


ral vasıtasıyla yapıldığı için devlet adamlarının birbirleriyle daha çabuk irtibat kurabilmeleri amacıyla tahsis edilmiş özel bir haberleşme sistemi kurulmuştu. 


de haksız yere (sanki o müşavirler 6-7 ay önce onu ölümün pençesinden çekip almamışlar gibi) istenmeyen adam olarak Türkiye'ye göndermişti. 
Şimdi ise "dost, kardeş, beni buraya siz nasıl getirdiyseniz öyle de koruyun, bir millet iki devlet, aman gardaşlannız açlıktan kınlıyor yardım edin, Rus generaller Azerbaycan'a hücum ediyor, Doğan Güreş Paşa'yı tezden Bakü'ye gönderin" diye yalvaran Aliyev gitmiş, yerine celallenerek önünü arkasını düşünmeden Türkiye'yi dünyanın gözünün önünde aşağılayan, kobutça ve dünyadaki diplomatik kurallan hiçe sayan, eski politbüro kurallan ve KGB 


usullerini gözünü kırpmadan uygulayan, daha 13 gün önce kardeşlerimiz dediği 400 genç Azerbaycan insanını acımasızca katledilmesine göz yuman eli kanlı Kafkaslann komünist şefi Aliyev gelmişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyükelçiliğini tanımıyordu ve basıyordu. Çünkü on gündür yaptıklanna ve 
iftiralanna Ankara'dakiler ses çıkarmamıştı. Nasıl olsa Konsorsiyumda 96 5 
hisse daha almıştık. Varsın Aliyev Türkiye'ye sövsün, aşağılasın, fark etmezdi. 


O günlerde bizleri dehşete düşüren Aliyev'den ziyade devletimizin bazı yetkililerinin bizi korumaz, görmez, aldırmaz, yüreği kapalı, ileriyi göremeyen, çadır devleti zihniyetli tutumuydu. Kahroluyorduk, çünkü Türk dünyasına önder olan, mazlum milletlerin öncülüğünü yapmış, dünyanın en büyük dhan devletinin varisi olan koskocaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kökü, aslı, astan belli olan eski bir komünist şef tarafından aşağılanıyordu, tehdit ediliyordu. 


Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi, iki gün sonra Müşavirliğe yapılan baskınla ilgili bir bildiri yayınladı. Bildiride şu görüşlere yer verildi: 


"... Yayın organlannda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlan-nın Azerbaycan'da güya hukuklan bozuluyor. Bunlan tekzip ediyoruz. İhtilal teşebbüsüne kalkış tıklan için aranan Hususi Polis Kuvvetlerine (Omon) mensup bazılannın, Bakü'deki 174 Sayılı mektebin binasında (Atatürk Anadolu Lisesi) gizlendiğine dair bilgi alındı. Savcılığın müsaadesiyle bu adreste arama yapıldı. Arama neticesinde okulun bahçesinin içindeki 


Türkiye Cumhuriyetinin Eğitim Müşavirliğinin de aranması ihtiyacı doğmuştur. Ev sahiplerinin iştiraki ve rızasıyla arama yapılmıştır. Aramayla ilgili Türkiye Büyükelçiliği tarafından hiçbir şikayet olmamıştır..." 


Yalanın, vurdumduymazlığın, ben yaptım oldu küstahlığının, devlet kavramından yoksunluğun bildirişiydi bu. 


Bir devletin Büyükelçiliğinin basılmasından, o ülkenin Cumhurbaşkanı "Menim haberim yok.", Dışişleri ve İçişleri Bakanlan "Menim haberim yok." diyerek yalan söylerse o devletin bu tür yalanlarla dolu açıklamasına kim inanır. Olay açık seçik bir şekilde Türkiye'yi işin içinde daha çok göstererek, Azerbaycan'dan uzak tutmak ve daha çok bir şeyler koparmaktı. 


Aliyev'in bu uygulamalan ve taktiği ölene kadar ve hatta öldükten sonra geride bıraktığı takımı tarafından, biraz acemice de olsa hala devam etmektedir.? 


VIIL BÖLÜM 
TANSU ÇİLLER VE ERDAL İNÖNÜ BAKÜ'DE 


Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkilileri ile Dışişleri Bakanlığının Enerji İşleri Dairesi yetkilileri, 1995 yılı Nisan ayının başına kadar neredeyse Bakü'yü mesken tuttular. Bir heyet geliyor bir heyet gidiyordu. 
Azerbaycan petrollerinin yetkilileri bazen randevu veriyorlar, randevulanna sadık kalmıyorlardı! Öyle durumlar oluyordu ki Ankara'dan Bakü'ye gelen görüşmeciler, aynen Bakan Veysel Atasoy gibi günlerce otellerinden dışanya çıkamıyorlardı. Ankara'dan gelenler beraberlerinde "bindirimli" gazeteciler de getiriyorlardı ki bunlar "Türkiye'yi Rotterdam yapacak (!) 
anlaşmanın haberini" anında Türkiye'ye duyursunlar. Hâlbuki Anadolu Ajansı'nın Bakü Temsilcisi İzzet Dağıstanlı neredeyse petrol uzmanı olmuştu. Darbe girişimleri (!), Çeçen-Rus savaşı, Gürcistan ve Aphazya olaylan, Karabağ ve Ermeni meselesi, Hazar'ın statüsü, Türk işadamlan ile Azerbaycan'daki okullarda öğrenim gören binlerce Türk öğrencinin sorunlan azmış gibi. TRT'den birer aylık süreyle geçici görevli gelen gazeteci meslektaşlar, Anadolu Ajansı Temsildliği'nden ya da Büyükelçilik Basın Müşavirliğinden haberleri takip ediyorlardı. Çoğunlukla da İzzet Dağıstanlı'nın yanında bulunuyorlardı. Çünkü İzzet Dağıstanlı, TPAO Bakü Temsilcisi Doğan Şirikci ile iletişim köprüsü kurmuştu. Pay artırmaya dönük söylenen bir kelime Türkiye'deki yetkilileri mutlu ediyordu. Bu haberler, görüşmelere katılan yetkilileri ise sanki Hazar'ın dibindeki petrollerin tamamının kullanma hakkını elde etmiş gibi sevindiriyordu. 
Hâlbuki Batılılar özellikle beş kuruş vermeden, her ortaklıktan en az 96 10 
pay alan Ruslar, Azerbaycan yetkilileriyle görüşmüyorlardı bile. Üstelik Hazar'ın statüsü, ambargo, Ermenistan'ı silahla donatma, Azerbaycan hudutlarında haddinden fazla silahlı güç bulundurma, tren yollannı, metrolan bombalama olaylannı gerçekleştiriyorlardı. Böylece Azerbaycan'ı tehdit ediyorlardı. Sanki komünist sistem dağıl- 


mamış ve üretilen her şeyden Moskova'nın payı, emredilmeden veriliyordu. 


İzzet Dağıstanlı ile TRT baş kameramanlarından Halil Ko-manova, işte bu pay görüşmelerinden çıkan haberi görüntülemek için Bakü dışına çıkmışlardı. Bakü'nün batı çıkışındaki "Bibi Heybet" köyü ile "Şıhov" plajlan arasında denize uzanan bumun açıklarındaki petrol platformlarını görüntülemek istemişlerdi. 1995 yılının Şubat ayının sonu ya da Mart ayının başıydı. Bakü'ye bahar gelmiş, Hazar Denizi'ndeki pırıl pırıl, yakamozlar sanki insanı denize çağırıyordu. Öğleden sonra olduğu için İzzet ile Halil, güneşi arkalarına alıp platformları uzaktan çekmek istemişler. Onun için en uygun yerin deniz kenarına yapılmış şato gibi etrafı duvarlarla çevrili bir binanın duvarına çıkmaları gerekiyormuş. Daha duvara tırmanmadan ellerinde silahlarla iki çam yarması gibi adam, İzzet Dağıstanlı ile Halil Komanova'yı alaşağı edip, silahlann kabzasıyla darp etmişler. Epey dil döktükten sonra adamlar "Bir daha sizi buralarda görürsek beyninizi dağıtırız." tembih ve tehdidiyle serbest bırakmışlar. 
Daha sonraki günlerde o şato gibi evin sahibini araştırdık. Haydar Aliyev'in kardeşi olan profesör ve milletvekili Celal Aliyev"in evi olduğunu söylediler. İzzet Dağıstanlı, dört yıl boyunca Şıhov burnundan her geçişinde yolun altındaki Celal Aliyev"in şatosuna gayri ihtiyari bakıp heyecanlanırdı. 


3 Nisan 1995 günü, Mart 19985 ihtilal (1) teşebbüsünden 16 gün sonra pay 
artırma görüşmelerini sürdüren TPAO Genel Müdür Yardıması rahmetli Mustafa Murathanoğlu (sonradan BOTAŞ Genel Müdürü), Genel Müdür Yardıması Nej-det Pamir, Bakü Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Birinci Kâtip Vural Altay ve diğer yetkilileri Haydar Aliyev kabul etti. Aliyev, kabulde, Türkiye'nin konsorsiyumdaki 96 1,75 olan payının, Azerbaycan'ın % 20 olan payından 96 5 daha verileceği kararının alındığını bildirdi. 
Haydar Aliyev, bu 96 5 pay için başta Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Tansu Çiller olmak üzere herkesi neredeyse uzun zaman hem yalvartmış (1) hem de Türkiye'yi çeşitli bahaneler uydurarak suçlamıştı. 
Aliyev, pay heyetini kabulde, şöyle konuştu: 


"Bu karar aşamasına gelene kadar Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan Tansu Çiller ile birçok kez görüştük. Açık söyleyeyim, bu hissenin verilmesi kolay değildi. Çünkü ekonomik yönünün yanı sıra, siyasi anlamda da büyük önem taşıyordu. Birçok büyük devletin güçlü petrol şirketleri, bu hisseler için başvuruda bulunmuşlardı. Ancak biz, özel 


ilişkilerimizden dolayı bu payı Türkiye'ye veriyoruz. Bunu Türkiye kamuoyu çok iyi bilmelidir. " 


Haydar Aliyev sanki bu payı parasız veriyormuş, sanki büyük şirketlerin teklifinden daha az parayla TPAO'ya veriyormuş gibi, Türkiye yetkililerine hitap ediyordu. Hâlbuki Türk heyetini kabulden 15 dakika önce Amerika'nın Exxon petrol şirketinin yöneticileri ile görüşmüş ve Azerbaycan hissesinden 96 5 oranında bir payı da onlara, Türkiye'nin verdiğinin yan değerine vermişti. Böylece Azerbaycan'ın konsorsiyumdaki (Asnn Kontratı!) payı % 10'a düşmüştü. 


Türkiye'nin % 5 pay almasına dair resmi anlaşmayı imzalamak üzere Başbakan Tansu Çiller, Başbakan yardımcısı Erdal İnönü, Enerji Bakanı Veysel Atasoy, 12 Nisan 1995 tarihinde Azerbaycan'a geldiler. Haydar Aliyev, Bakü Bine hava alanından Cumhurbaşkanlığı sarayına kadar olan yollardaki direklere Türk bayrakları ve Tansu Çiller'in posterlerini astırmıştı. 


Aliyev, hava alanında Başbakan Çiller'i, Milli Meclis Başkanı Resul Guliyev, Başbakan Fuat Guliyev ve Bakanlar Kurulu üyeleriyle birlikte bizzat karşıladı. Başbakan Çiller, hava alanında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin konsorsiyumdaki payının artırılmasına dair anlaşmayı imzalayacağını, aynca Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile petrol boru hattı konusunda görüşeceğini, boru hattının Türkiye'den geçmesine ilişkin ABD'nin bir açıklama yaptığını ve dolayısıyla Azerbaycan'ın bu konudaki görüşlerini de öğrenmiş olacağını." söyledi. 


Bakü'deki Gülistan Sarayı'nda 96 5 payın imza töreni yapıldı. Daha sonra Tansu Çiller ile Haydar Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bulunan büyük salonda Azerbaycan'daki Türk işadamlan ve Azerbaycan yetkilileriyle bir toplantı yaptılar. Alivev, Ermenistan ile olan sorunun çözümü ve 


Azerbaycan'da üç yılda üç ihtilal girişiminin işadamlarını ürküttüğünü, ancak bunların birlikte üstesinden geleceklerini bildirdi. Dışişleri Bakanı Erdal İnönü de "İlişkilerimizin daha da gelişmesi aşamasındayız. Siyasi ve ekonomik bakımlardan ilişkilerimizin gelişmesinden mutluluk duyuyorum. 
Bizim dış politikamızda, Azerbaycan önemli bire yere sahiptir." dedi. 


Başta Haydar Aliyev ve Milli Meclis Başkanı Resul Guliyev olmak üzere bütün Azerbaycan yetkilileri, ağız birliği yapmış gibi, Türkiye ile olan dostluktan, kardeşlikten, birlik ve beraberlikten bol bol söz ettiler. Sanki on gün ya da bir ay önce Türk Büyükelçiliğini, polislerine basma emri verenler onlar değilmiş, Türkiye Büyükelçisi'ni, Büyükelçilik Müşavirlerini bir gecede hudut dışı edenler onlar değilmiş gibi, Türkiye Başbakanının geldiği bir sırada, Türkiye'ye methiyeler yağdırıyorlardı. Emirlerindeki gazeteler, Başbakan'ın ziyaretini "Dostluğumuz ve işbirliğimiz güçleniyor, gelişiyor." 
şeklinde manşet olarak verdiler. Azerbaycan televizyonu Tansu Çiller ve Erdal İnönü'nün gelişini halkın sokaklara dökülüşünü, büyük gösterilerle karşılanışını, kaçkınlarla görüşmelerini, Şehitler Hıyabanı'na yaptıkları ziyaretlerini ve toplantıları, abarta abarta ve sabah akşam günlerce yayınladılar. Bu yayınlarla Azerbaycan'ın komşusu olan ülkelere (tehdit eden İran'a, Rusya ve Ermenistan'a) mesaj vermek istiyorlardı. "Bakın, güçlü ve büyük Türkiye bizimle beraberdir." diyorlardı. İç kamuoyuna ve özellikle muhalefet partilerine de "Türkiye ve üst düzey yetkilileri, Haydar Aliyev'in yanındadır, onu destekliyorlar." imajını veriyorlardı. Çünkü birkaç ay sonra Azerbaycan seçimlere gidecekti. 


Haydar Aliyev'in bu abartılı "yüze olan" söylemleri pek fazla sürmedi. 
Birkaç gün sonra Türkiye İktisadi Araştırmalar Vakfı tarafından Bakü'de düzenlenen Azerbaycan-Türkiye Ekonomik İşbirliği konulu konferansta, Aliyev, yine Türkiye'yi hedef alan bir açılış konuşması yaptı. Aliyev, konuşmasında, şöyle dedi: 


"İstikrarımızı bozmak isteyen bazı kişiler hala Türkiye'de sempatiyle karşılanıyor. Bunlar hakkında yayın organlarında yazılar yayınlanıyor. 
Bunlar bizim dostluğumuza halel getiriyor. Ben 1993 yılında buraya 
geldim. Bana bir kâğıt getirdiler... Bir mukavele hazırlamışlar. Altında 15 
kişinin imzası var. Liderler de imzalamışlar. Boru hattı Türkiye'den geçecek diye... Bu aslı esası olmayan bir iştir. O zaman buradaki basın da bağırıyordu, "Boru hattı Türkiye'den geçecek." diye. Bu kâğıda dayanarak insanlar kendi kendilerine konuşuyorlardı. Bunlann hepsi boş şeylerdir." 


Başbakan Tansu Çiller, kısa süre sonra 10 Temmuz 1995 tarihinde Taşkent'ten Bakü'ye tekrar geldi. Beraberinde çok sayıda gazeteci ve iş adamı vardı. Yeni Büyükelçi Ömür Orhun da Bakü'deydi. İki ay önceki gibi 


yine Aliyev, hava alanında, başta Meclis Başkanı ve Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleriyle birlikte karşıladı. Hyatt Regency Oteli'nde basın merkezi kuruldu. Gazetecilerin çalışmalarını önceki yıllara göre daha rahat gerçekleştirmelerini sağladık. Başbakan Çiller, Ahıska Türklerinin temsilcileriyle görüştü. Bakü Devlet Üniversitesinde fahri doktora diploması verildi. Kaçkınların kaldıkları yurtlarda incelemelerde bulundu. 
Muhalefet partisi liderleri, Başbakan Tansu Çiller ile görüştüler. Çiller, Azerbaycan'daki Türk iş adamlarıyla görüştükten sonra Ziraat Bankasinın Bakü Temsilciliğinin açılışına katıldı. 


İki günlük programı boyunca Aliyev, Başbakan Çiller'i bir an olsun yalnız bırakmadı. Aliyev'i tanımayanlar düşünebilirlerdi ki, sanki "üç ay önce bana karşı ihtilal yapmaya kalkıştılar" şeklinde suçladığı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden ve Türk devletinden özür diliyordu. Hâlbuki Haydar Aliyev'i komünizm böyle yetiştirmişti. Güçlü olanla karşılaştığı zaman hiçbir değeri düşünmeden boyun eğer, el ovuştururdu. 


MİLLİ MAÇ VE TÜRKİYE KARŞITLIĞI 


27 Nisan 1995 tarihinde Bakü'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Parlamenterler Asamblesi KEİPA toplantısı, Azerbaycan Milli Meclisinde çalışmalara başladı. Dönem başkanlığı için seçim yapılacaktı. Türkiye'nin ağırlık koyması sonucu 


Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardıması (BM Azerbaycan Temsilcisi) 
Yaşar Aliyev seçildi. Büyükelçi Altan Karamanoğlu, veda etmek için 22 
Nisan 1995 tarihinde Bakü'ye dönmüş ve bir veda resepsiyonu vermişti. 
Azerbaycan yetkililerinden hiçbir şahıs, verilen resepsiyona katılmamıştı. 


Büyükelçilik görevlerini Birinci Kâtip Vural Altay yürütüyordu. KEİPA toplantısı için Bakü'ye gelen milletvekilleri, Aliyev ve Meclis Başkaninı ziyaret etmişlerdi. Milli Meclis Başkanı Resul Guliyev ile görüşürken, Türkiye-İsviçre milli maçı yeni başlamıştı. Milletvekilleri maçı izlemek istiyorlardı, ama Azerbaycan Televizyonu maçı vermiyordu. Resul Guliyev, Az-TV yetkililerini arayarak, maçı naklen yayınlayan Show TV'ye bağlanmaları için emr verdi. Milletvekilleri Guliyev'in odasında maçı izleyebildiler. Türkiye maçı kazanmıştı. Maçı, Azerbaycan TV'den ve Show TV'den izleyen Bakü halkı, özellikle gençler, ellerinde Türkiye ve 


Azerbaycan bayrakları birbirine bağlanmış halde sokaklara döküldüler. 
Türkiye lehine sloganlar atıyor, sevinç gösterilerinde bulunuyorlardı. 
Büyükelçiliğin önündeki 26'lar Bağı'nı dolduran gençler, gece yansına kadar ellerindeki bayraklarla meşaleler yakarak, Türkiye lehinde coşkulu tezahüratlara devam ettiler. Aynı sevinçli ve anlamlı gösteriler, 9 Nisan 
1996 tarihinde Bakü'de oynanan Türkiye-Azerbaycan milli maçında da 
tekrarlandı. 


Halkın Türkiye'ye karşı bu sevgisine rağmen Azerbaycan'ın resmi yetkililerinin tutumu aksi yöndeydi. 1993 yılının sonundan itibaren Türk Kızılayinm kurup çalıştırdığı Berde ve Ağcabedi'deki kamplarda yaşayan 
40 bine yakın kaçkın (O günlerde bu iki kampa Türk Kızılayı 15 milyon 
dolar sarf etmişti.), 5 Mayıs 1996 günü Türkiye aleyhine ayaklandml-dı. 
Erzak depolan yağmalandı. Kızılay"a ait araç-gereç tahrip edildi. Kaçkınlara hizmet veren doktor, hemşire, öğretmen ve idareciler tartaklandı. "Türkiye defol" sloganlan atıldı. Büyükelçiliğin konuyu ısrarla araştırma taleplerine rağmen Azerbaycan yetkilileri kıllannı dahi kıpırdatmadılar. 


Gün geçmiyordu ki Türkiye aleyhine resmi kuruluşlann tezgâhladığı olay cereyan etmesin. Aynı ayın içinde Türk vatandaşları İrfan ve Rıdvan Sapmaz kardeşlerin günlük olarak yayınladığı Avrasya Gazetesi kapatıldı. 
1995 yılının yaz aylarında Azerbaycan'daki Form adlı kamuoyu araştırma 
şirketi, "En güvenilir ülke hangisidir." konulu bir anket yapmıştı. Türkiye 90 
40, Rusya % 22,5, Ukrayna 96 19, ABD 96 19 ile sonuçlanmıştı. Biz de Büyükelçilik olarak Azerbaycan yazılı basınının 1998 yılı içinde Türkiye ile ilgili yayınlanan haber ve yazıların istatistiğini tutmuştuk. Bu neticeye göre, Azerbaycan daki yazılı basında yer alan haberlerin 96 55,5" Türkiye ile ilgiliydi. Lehteki yayınlar % 85, tarafsız yayınlar % 18, aleyhte yayınlar ise 
96 2 idi. Azerbaycan halkının ve Rusya ile İran'a bağlı olmayan aydınların, 
Türkiye'ye karşı bağlılığı, sevgisi, tutumu, 2000 yılına kadar değişmedi. 


Muhalefet partilerinin toplantı ve kongrelerinde özellikle Halk Cephesi ve Müsavat Partisi'nin, KGB ve polis baskısı altında gerçekleştirilen kurultaylarında, Türkiye'den gönderilen telgraflar ayakta alkışlanıyor, sevgi tezahüratları yapılıyordu. 


24 Haziran 1995 tarihinde Elçibey'siz yapılan Halk Cephesi kurultayına, 
Başbakan Tansu Çiller ve KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 


gönderdiği telgraflar, sevinç gösterileriyle ayakta alkışlandı. Bu kurultayda, Halk Cephesi, "Halk Cephesi Partisi" adını aldı. Keleki'deki eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey de genel başkanlığa seçildi. 


Üç yıldan bu yana inşaab devam eden Azerbaycan Mil 


li Meclisi'nin karşısındaki Şehitlik Camii'nin açılışını, Azerbaycan'a gelen Diyanet İşleri Başkanı Dr. Mehmet Nuri Yılmaz yapb. Açılışa binlerce AzerbaycanlI Türk kabldı. 


AMERİKANIN TUTUMU 


Azerbaycan'da yayınlanan Zaman, Avrasya, Hergün, Ata Ajansı, Tomurcuk dergisi, Burç FM radyosu, ülkemizin sözcüleri gibiydiler. O coğrafyada duyurmak istediğimiz her türlü bilgi, belge ve dokümana büyük bir dikkat ve titizlikle yer veriyorlardı. Türkiye'nin milli politikalarının duyurulması, yayılması, ülkemizin tamblmasıyla görevli Basın Müşavirliği 


için bu kuruluşlar bulunmaz bir nimetti. Gerçi Rusya'nın Kaf-kaslardaki basılı yayın etkinliğini kıracak güçte ve yaygınlıkta değillerdi, ama ikinci sıradaydılar. Görüntülü yayınlarda Türk televizyonları daha çok izleniyordu. 


Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece "Amerika'nın Sesi" radyosu, Azerbaycan Türkçesinde yayın yapıyordu. O da hep Türkiye'nin milli meselelerinin aleyhine olan haber ve mülakatlara yer veriyordu. O dönemdeki bölücü partilerden birinin başkanı olan Murat Bozlak'ın konuşmalarını günlerce yayınlıyorlardı. Ben, o zamanki ABD Büyükelçiliği Basın Müşavirine; "Neden böyle bir yayın yapıyorsunuz? Siz bu coğrafyada bizim aleyhimize olan yayınlan yapacağınıza düşmanınız olan ve sizi buralarda istemeyen Ruslara, İran'a bakın. Hem müttefikiz diyor ve burada eteğimize yapışıyorsunuz hem de gözümüzün içine baka baka aleyhimize olacak yayınlar yapıyorsunuz. Eğer bu yayınlan kesmezseniz karşılığını alırsınız." dedim. CIA'in de elemanı olan Basın Müşaviri, "Vallahi benim yetkimde değil, biz basına müdahale edemeyiz." dedi. Biliyordum ki Amerika'nın Sesi, ABD Başkanina bağlı kuruluşun yayın organıydı. 
Amerikalının anlayacağı dil, onlann aleyhine olacak haberleri ve yazılan, Kafkas kamuoyuna duyurmaktı. 


Zaman ve Avrasya gazeteleri, iki gün üst üste dokümanlara dayalı haberler yayınladı. Basın müşaviri beni aradı ve "Sizin bu gazeteler bizden ne istiyorlar, niçin bunu yapbnyor-sun?" dedi. Ben de bunun üzerine şöyle dedim: "Bu gazeteler niye bizim olsun? Bunlar Azerbaycan'da bu ülkenin yasalan-na göre kurulmuşlar ve ona göre yayın yapıyorlar. Hem sen demiyor muydun, basın hürdür, ben müdahale edemem? Ben nasıl müdahale edeyim? Eğer o adamın konuşmalannı yayınlamayı kesmezseniz yann ve takip eden günlerde Başkanım-zın ve Dışişleri Bakanınızın özel hayatlanna ilişkin yayınlan da görürsen şaşırma." 


O günden sonra Amerika'nın Sesi Radyosu, Kürtçü-lük propagandası yapan yayınlan bir daha yayınlamadı. Çok uğraşmama rağmen Azerbaycan'da sürekli yayın yapacak dergi, gazete, radyo ve televizyon kurulmasını sağlayama-dım. Hatta benim Türkiye'ye dönmemden sonra Aliyev rejimi, Azerbaycan'ın en çok satan gazeteleri Avrasya, Hergün ve ATA Haber Ajansı'nın yaşamalanna da müsaade etmedi. 


RUSYA'NIN KAFKASLARA BAKIŞI VE 
ASKAR AKAYEV'İN İHANETİ 


3 Haziran 1996 tarihinde Rusya'nın Kıslovodsk şehrinde Büyük Kafkas 
Zirvesi toplandı. Toplantıya, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan liderleri katıldı. Dağılmış ve güçsüz hale düşmüş Sovyet Rusya, ikinci bir dağılma ihtimalini (Kafkaslarda, Don ve Volga boylannda, Sibirya'da, içten içe gelişen bağımsızlık yönlü olaylar sıkça oluyordu.) göz önünde bulundurarak, bağımsız ülkeleri de içine alan kuruluşlar oluşturmuştu. 
Bağımsız Devletler Topluluğu, Büyük Kafkas Zirvesi vs gibi kuruluşların toplantılarını sık sık düzenliyor, homurdanan topluluk ve özerk cumhuriyetlere gözdağı veriyordu. (Çeçenistan, Dağıstan, Aphazya, İnguş, Oset, Gabardin-Balkar, Karaçay-Çerkez...) Bağımsızlığını kazanan Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Ukrayna, Ermenistan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri gibi ülkelerin de kendisinden habersiz bir işe kalkışmalarını önlemek istiyordu. Çünkü bunlann sömürülecek madeni, petrolü, gazı daha pek çoktu. Bu toplantılann gündemini de göstermelik olarak Güröstan-Aphazya sorunu, Çeçenistan sorunu, Ermenistan-Azerbaycan sorunu, Hazar'ın statüsü sorunu, Dağıstan sorunu gibi yine kendisi belirliyordu. Böylece kendi yarattığı anlaşmazlıklann, yine 


kendisinin başkanlığında ancak çözülebilir görüntüsünü veriyordu. 
Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan liderleri de bu toplantılara giderken, ülkelerinin yüz yüze kaldığı milli ve hayati meselelerin bu toplantılarda ele alınıp çözüleceğine "ümit var" olduklannı söyleyerek, milletlerini oyalıyorlardı. 


Haydar Aliyev, Kıslovodsk toplantısına giderken, Karabağ meselesi ile Hazar'ın statüsü meselesinin çözümünden ümitvar olduğun söylüyordu. 
Toplantıda, Rusya'nın alkolik 


lideri BorLs Yeltsin, "Kafkaslar, Rusya'nın etki alanı içindedir. 
Kafkaslardaki problemler, Rusya'nın katılımı olmadan hiçbir şekilde çözülemez. Kafkaslar bir bütündür. Bölgeye beraber nezaret edeceğiz. 
Bölgeyi beraber koruyacağız. Bunun dışında başka bir şey düşünülemez..." 
diyordu. Bundan birkaç ay önce, Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi ve daha sonra Dışişleri Bakan Yardıması Albert Çemişev ile Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi Başkanı Sergey Ste-paşin, Bakü'ye gelmişlerdi. Rusya'dan her geleni karşıladığı gibi, Haydar Aliyev, onlan da âlâyı vâlâ ile karşıladı. 
Devletin yayın organları, sanki ülkede hiçbir problem yokmuş gibi, sanki Karabağ'ı, Ermenileri kullanarak Ruslar işgal etmemiş gibi, Hazar'daki statü ihtilafını onlar yaratmamış gibi, sevgi ve minnettarlık içeren ifadelerle ekranlarında ve sayfalarında yayınladılar. 


Çemişev, Haydar Aliyev'in değil, Amerika'nın ve Türkiye'nin Bakü'deki temsilcilerinin gözlerinin içine bakarak, şöyle diyordu: 


"Kafkasları Rusya'nın etki alanı dışına çıkarmak istiyorlar. Bu girişimler boşunadır, sonuçsuz kalacaktır. Bazı devletler, Hazar'da stratejik menfaatleri olduğunu ileri sürüyorlar. Eğer burada binlerinin menfaati varsa o da biziz. 
Petrol yataklarına da biz sahibiz..." 


Federal Güvenlik Semsi Başkanı Sergey Stepaşin ile iki ülkenin istihbarat kuruluştan arasında işbirliği anlaşmasını imzaladıktan sonra (sanki Azerbaycan KGB'si Rusya istihbaratından aynymış gibi) Haydar Aliyev, Albert Çemişev'i tasdikler gibi "Dost ülke Rusya ile ilişkileri engellemek isteyen güçler var, ancak onlar amaçlanna ulaşamayacaktır..." dedi. Stepaşin de "Düşman lafını kullanmak istemiyorum, ama rakiplerimiz ortaktır. 
Beraberliğimizi kimse bozamayacaktır/" diyerek, Aliyev'i destekliyordu. 


Haydar Aliyev'in Rusya'ya bağlılığı, Ermenistan'a karşı gizli muhabbeti böyleydi de diğer bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin başında olan eski komünist şefleri daha mı bağımsız, daha mı mensubu oldukları Türk milletinin, milli sorunlarından yana, Türk dünyasının birlik ve beraberliğinden yanaydılar? Onlar, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinin merkezi Moskova'da büyümüş, boy atmış, yetiştirilmiş, komünizmin beyin ve yürek yıkama sistemlerinin mankurtlaştırdığı sözde liderlerdi."" 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar Akayev, 21 Nisan 1997 tarihinde Erivan'a gitmişti. Bu tarih rastlantı değildi. Ermeniler, Akayev'in, sözde soykırım iddialannın olduğu günlerde, bir Türk soylu devlet başkanınm Erivan'daki anıtı Ziyaret etmesini çok önemsiyorlardı. Akayev, Ermenilerin umut ettiklerinden de fazlasını gerçekleştirdi. Kınamakla yetinmedi, beraberindeki eşi? ve refakat eden Kırgız yetkililerle birlikte soykırım! 
anıtına gitti, çelenk koydu ve "Almanya Başbakanı VVilli Brand da Varşova'da soykınm kurbanlarının ruhu karşısında diz çökmüştü. Ben de bir Türk soylu olarak özür diliyorum..." dedi. 


Askar Akayev, Erivan ziyaretini tamamladıktan sonra 23 Nisan 1997 
tarihinde Bakü'ye geldi. Bakü'de Haydar Aliyev'in gözlerinin içine baka baka, "1915 yılında Ermeni soykırımı oldu. Bu gerçektir, kınanmalıdır." 
dedi. Aliyev, hiç sesini çıkarmadı. Ama Azerbaycan'daki muhalefet partilerinin liderleri, yayın organları, Akayev aleyhinde demeçler verdiler. 
Birçok kuruluş da Akayev'i kınayan bildiriler yayınladılar. 


DEMİREL'İN ZİYARETİ TÜRKÇE Mİ? AZERBAYCANCA Mİ? 


1995 yılında yeni anayasanın hazırlanması için çeşitli komisyonlar 
kurulmuştu. En çok üyeli komisyon da Haydar Aliyev'in başkanı olduğu Dil Komisyonu idi. Ülkenin en önde gelen ve Aliyev'e muhalif olmayan dil ve tarih uzmanlan ile edebiyatçılar ve şairler, bu komisyonun üyeleriydi. 
Anayasada devletin resmi dilinin ne olacağı günlerce tartışıldı. Görünen oydu ki, Komisyon, Azerbaycan'ın resmi dilinin "Türk Dili" ya da "Azerbaycan Türkçesi" olmasına karar verecekti. Azerbaycan Türkçesi seçeneğini ileri sürenlerin sayısı oldukça azdı. Prof. Dr. Tevfik Haayev, Prof. Dr. Kamil Veli Nerima-noğlu, Prof. Dr. Nizami Hudiyev, Prof. Dr. 
Nizami Caferov, J. Seyidov, R. Kamberkızı, Sabir Rüstemhanlı, Ekrem Eylısil, E. Şükürlü, İ. İsmailzade gibi Türkçü bilim adamı ve şairler, 


Azerbaycan Türkçesi ya da Türk dili tezlerini savunuyorlardı. Haydar Aliyev, son hafta komisyon toplantısına katılarak, Komisyon Başkanlığı yaptı ve "Azerbaycan devletinin dili, Azerbaycan dilidir." karan çıktı. Konu günlerce ülkenin gerçek aydınlan ve vatanperver milliyetçileri tarafından tenkit edildi. 


Güney Azerbaycan Dergisi'nin Başyazan Ersen Erel, "Ben, 


25 milyonluk Güney Azerbaycan Türkleri adına soruyorum; peki, bizim 
dilimizin adı ne olacak? Biz Güney Azerbaycanlllar olarak binlerce yıldır iftiharla taşıdığımız "Türk" adını hiçbir şeyle değiştirenleyiz ki, Bazı adamlann kasıtlı fikirleri ile dünyayı kendimize güldürenleyiz." şeklinde bir yazı kaleme aldı. 


Günlük Avrasya Gazetesi'nin köşe yazan Gaffar Çakmaklı, günlerdir yazılanyla savunduğu görüşünü, son yazısına "Benim konuştuğum dil, Türk dilidir. Ben de Türk'üm. Bununla iftihar ediyorum..." paragrafıyla başlamıştı. 


Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Milli Meclis seçimleri ve anayasanın kabul edilmesinin hemen arkasından 6 Aralık 1995 tarihinde Azerbaycan'a geldi. Bine Havaalanindan itibaren Bakü sokaklan Demirel'in posterleri eşliğinde Türk bayraklanyla donatılmıştı. Hava alanından itibaren Bakü'nün çevresindeki kasaba ve köylerden gelen insanlar, sağanak yağmura rağmen Cumhurbaşkanina tezahüratlarda bulunuyor "Baba Demirel" (Dede Demirel) diye sesleniyorlar, kurbanlar kesiyorlardı. Demirel, aracının önüne çıkan insan toplulu klannı arabadan inerek, yağan sağanak yağmura rağmen 


kucaklıyor, teşekkür ediyordu. Konvoy, yanm saatlik hava alanı-Cumhurbaşkanlığı Sarayı arasındaki mesafeyi, ancak üç saatte kat edebilmişti. 


Demirel gelmeden bir hafta önce Büyükelçi Ömür Orhun, Cumhurbaşkanının Azerbaycan Milli Meclisi'nde yapacağı konuşma metnini, sabah toplantısında bizlere dağıttı. Metnin bir paragrafı, Azerbaycan Türkçesi ile yazılmıştı. Aliyev'e "Bak, ikisi de aynı dil." 
denilmek isteniyordu. Demirel, Milli Meclis'te, hazırlanan bu konuşmayı yaparken, milletvekilleri ayakta alkışladılar. 


Büyükelçi Ömür Orhun, Demirel'in Bakü'deki programına, diğer liderlerin ziyaretlerinde olduğu gibi, (Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Erdal İnönü), muhalefet partileri liderlerinin Cumhurbaşkantnı ziyaretlerini de aldırmıştı. 
Ağ Ev'de kalan Cumhurbaşkanı Demirel'i Azerbaycan Müsavat Partisi Genel Başkanı İsa Gamber, Azadlık Partisi Genel Başkanı Ali Kerimli, Azerbaycan Milli İstiklal Partisi Genel Başkanı Etibar Memmedov, ziyaret ettiler. Basın mensuplannın çıkışta, "Demirel ile ne konuştunuz?" şeklindeki sorularıyla karşılaştılar. Ali Kerimli, "Sayın Demirel, bize nasihat etti. 
Sabırlı olun, dedi." 1995 seçimlerine sokulmayan Müsavat Partisi Genel Başkanı'na, "Partinizin seçimlere sokulmamasını Demirel nasıl değerlendirdi?" şeklinde bir soruya, İsa Gamber; "Bir parlamento seçimine katılmamak, 75 yaşın zirvesinden çok küçük bir problem olarak görünür. 
Ben de böyle küçük bir problem olarak görüyorum, bizim seçimlere sokulmama-mızı. İnşallah zaman gelecek, bizim de yaşımız 75 olacak." 
cevabını verdi. İsa Bey, bu cevapla demokrasi mücadelesi vermiş, partisi kapatılmış, sürgüne yollanmış Cumhurbaşkanı Demirel'in yanından kırgın aynldıklarım anlatmaya çalışıyordu. Muhalefet partisi liderleri, Demirel'den, "Sizler gençsiniz, demokrasi sabır işidir." şeklindeki nasihatten ziyade, Aliyev'in tutumunu az da olsa kınamasını bekliyorlardı. 


12 Kasım 1995 seçimleri için Türkiye Büyük Millet Meclisinden gözlemci 
olarak gelen milletvekillerinin, gözleri önündeki demokratik seçimle ilgisi olmayan olayiann cereyan etmesini görmezden gelmeleri, zaten Azerbaycan muhalefet partilerince bir hayli tenkit edilmişti. Milletvekilleri, seçimleri, "Demokrasiye giden yolda tarihi bir adım." olarak değerlendirmişlerdi. 
Hâlbuki seçimler, Stalin'in dediği gibi cereyan etmişti: "Oyu veren değil, oyu sayan önemlidir." Aliyev'in seçimlerdeki görevli adamlan da bu vedz 
(1) sözü gerçekleştiren önemli (1) insanlardı. Demokrasi tarihi onlan hayırla yâd edebilecek midir? 


MUSTAFA EKMEKÇİ'NİN HEDİYESİ 


Ermenilerin Karabağ'i işgal etmeleri üzerine, Türkiye, Ermenistan ile olan ilişkilerini kesmişti. Türkiye, Ermenistan'a açık olan Alican sınır kapısını ve bu ülkeye giden H-50 hava koridorunu da uçuşlara kapatmıştı. Buna rağmen Türkiye'den, özellikle un, tahıl ve benzeri tüketim maddeleri, Gürcistan ve İran üzerinden Ermenistan'a taşınıyordu. Azerbaycan istihbarat 


organı KGB, Türkiye damgalı mallann Ermenistan'da fotoğraflarını çekerek, Azerbaycan basınına servis ediyordu. Dolayısıyla AzerbaycanlI basın mensuplan, bizden bu durumun izahını istiyorlardı. Hâlbuki Azerbaycan üst düzey yetkililerinin kurduğu şirketler, Azerbaycan'ın ekonomik ağırlıklı müesseselerinin başında olanlar, Ermenistan'a sürekli temel tüketim mallannı dolaylı yollardan hem satıyor hem de Türkiye kökenli mallann satışına aracılık ediyorlardı. Ermenistan, özellikle benzin, mazot gibi petrol ürünlerini Azerbaycan'dan karşılıyordu. 


Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Erdal İnönü, Başbakan Tansu Çiller'den sonra Mayıs 1995'de resmi ziyaret için bir grup gazeteci ile birlikte Bakü'ye geldi. Gazetecilerin içinde duayen olarak rahmetli Mustafa Ekmekçi de vardı. Ekmekçi'nin, yüksek tempodaki oradan oraya koşuşturmala-nmızda, basın mensuplannı taşımak için görevlendirdiğimiz minibüse binmekte güçlük çekeceğini hesap ederek, diplomatik plakalı Jiguli marka aracımı kendisine tahsis ettim. Şoföre de "Gece gündüz Mustafa Ağabey'in emrinde olacaksın. Dikkat et, önemli görüşmelere giderken geride kalma. Sonra Azerbaycan korumalarına söz anlatamazsınız” dedim. Bu tembihime rağmen Ekmekçi, çoğu kez görüşmelere katılamazdı. Erdal İnönü'nün üç günlük Bakü'deki temasları sonuçlandı. Heyeti hava limanında Türkiye'ye yolcu ettik. Şehre dönerken, Anadolu Ajansı Bakü Temsilcisi İzzet Dağıstanlı, "Turgut Bey, sen resmi uğurlama sırasındayken, Mustafa Ekmekçi, uçağa binmeden önce, sana teşekkür edemediği için üzgün olduğunu söyledi. Bu hediyeyi de sana vermemi istedi." Dağıstanlı, çantasından çıkardığı Nazım Hikmet'in kartpostal haline getirilmiş bir resmiyle gazete kâğıdına sarılmış, ıslak, küçük bir paketi bana verdi. Islak paketi açtığımda, içinden kullanılmış Puro markalı bir el sabunu çıktı. İnönü ile gelen gazeteciler, şimdi yıkılmış olan Azerbaycan Oteii'nde kalıyorlardı. Otel odalarına sabun ve şampuan gibi temizlik maddeleri konulmuyordu. Çünkü Azerbaycan'da yoktu. 
Türkiye'den gelenler, beraberlerinde diş macunu, sabun, şampuan vs getirirlerdi. Ekmekçi de benim ihtiyacımı karşılar düşüncesiyle iki gün kullandığı sabunu zayi olmasın diye bana hediye olarak bırakmıştı. 


MESUT YILMAZ BAKÜ'DE 


14 Nisan 1996 tarihinde Başbakan Mesut Yılmaz, Bakü'ye gelecekti. Asnn 
anlaşmasının birinci yılı münasebetiyle düzenlenen petrol ve gaz fuarının açılışına, birçok ülkenin devlet ve hükümet başkanlan davet edilmişti. 
Başbakanlar gelmeden, usulden olduğu gibi, yapacağı konuşmanın ana hatlan hazırlanır, Ankara'ya gönderilirdi. Büyükelçi Faruk Loğoğlu da öyle yapmıştı. Faruk Bey, çalıştığı insanlarla sıkı işbirliği yapardı. Önemli bir konuyu kaleme alırken ya da bir konuda girişimde bulunmadan önce çalışma arkadaşlarıyla görüş alış verişinde bulunur, onlann fikirlerine önem verirdi. Akşam saat 19.00'a geliyordu. Loğoğlu ile koridorda karşılaştık: "Turgut Bey, arkadaşlar sana Başbakan'm konuşma metninin taslağını gösterdiler mi?" dedi. "Hayır", dedim. "O zaman çıkmayın, ben size göndereyim. Lütfen bir bakın." dedi. Bunun üzerine odama döndüm, ikinci Kâtip arkadaşımız konuşma metnini getirdi. Okuduğumda; bir nüshası Ankara'ya gönderilmiş olan bu konuşma metni, Azerbaycan'ın içinde bulunduğu durumu, Türkiye'nin Azerbaycan ile olan ilişkilerini çok güzel anlatıyordu. Ne var ki petrol ve doğal gaz fuarının açılacağı gün, bir yıl önce hem Azerbaycan anayasasının halkoyuna sunulduğu ve hem de Milli Meclis seçimlerinin birinci yıldönümüydü. Başbakan'ın hazırlanan konuşma metninde, Azerbaycan'ın gerçek bağımsızlığının temeli olan Milli Meclis'in ve anayasanın birinci yılını kutlama unutulmuştu. Konuşma taslağının girişine, bu konuda bir sayfalık ilave yaptım. Mesut Yılmaz, bir gün sonra Bakü'ye geldi. Birçok ülkeden devlet ve hükümet başkanlan da vardı. Açılış töreni, eski Lenin Sarayı'nda başladı. 


Haydar Aliyev, toplanbnın açılış konuşmasını yaptı. Konuşmanın yaklaşık üçte iki ağırlığını, Milli Meclis üyelikleri için yapılan seçimlerle anayasanın halkoyuna sunularak kabul edilmesine ayırdı. İkinci konuşmayı, ülkemiz adına, Aliyev'in sağında oturan Başbakan Mesut Yılmaz yapmaya başladı. 
Salonda Büyükelçi Faruk Loğoğlu ile yan yana oturuyorduk. Başbakan'ın konuşmasını, salondaki Azerbaycan Türkleri ayakta alkışlıyorlardı. Faruk Bey'in yüz hatlarına, mutluluk çizgileri oturmuştu. Gülümsüyordu. Mesut Yılmaz'dan sonra yapılan konuşmaların tamamını, AzerbaycanlI Türkler sessizce dinlediler. Onlar gaz ve petrolün önemini dünyadaki insanlardan çok daha iyi biliyorlardı. Çünkü ilk petrol kuyularını onlann büyük babalan, bu coğrafyada açmışlar ve işletmişlerdi. Ama şimdi, ilk bağımsız anayasa ve Milli Meclis seçiminin birind yılıydı. Onun kutlanması her şeyin üstündeydi. Arka sıralarda oturan Başbakan Yardıması yazar Elçin 


Efendiyev, yanındaki Bakan'a "İşte Türkiye'nin farkı, neftle gazla değil, milli devlet olmamızla alakadar oluyorlar..." dedi. Ne var ki Azerbaycan yetkililerinin zaman zaman Türkiye'yi öven ve Türkiye yanlısı söylemleri çoğu kez inandına değildi. 


Başbakan ile birlikte Bakü'ye gelen gazeteciler arasında Azerbaycan Kültür Demeği yöneticilerinden Azerbaycan kökenli gazeteci ve TRT Ankara Radyosu Müdür Yardımcısı İsa Yaşar Tezel de vardı. İsa Yaşar, dostu olan eski Başbakan Penah Hüseyinli ile beraberken, Gence'deki olaylarda birçok insanın ölümüne sebep olduğu bahanesiyle tutuklandı ve günlerce işkence gördü. Aliyev'in şerrinden ne Başbakan Mesut Yılmaz'ın sesi çıktı ne de Büyükelçiliğin teşebbüsleri bir sonuç verdi. İsa Yaşar, ancak 22 Haziran 
1996 tarihinde serbest bırakıldı. Hâlbuki Başbakan Mesut Yılmaz, 
Azerbaycan'a, Rusya, Ermenistan ve İran'dan gelen baskı ve tehditleri bertaraf edecek açıklamaları, bu seyahatinde yapıyordu. Kars-Tiflis-Bakü demiryolu yapımının öngörüldüğünü, Azerbaycan milli ordusunun kurulması ve geliştirilmesi için Türkiye'nin yardım edeceğini, Türkiye'nin Ermenistan'a olan sınır kapısı Alican'ın açılmasının, Karabağ sorunu çözülmeden söz konusu olamayacağını söylüyor ve şunları ilave ediyordu: 


" Türkiye bir adım atarken, kardeş Azerbaycan'ın çıkarlarını kendi çıkarları gibi koruyacaktır." 


Büyükelçi Faruk Loğoğlu'nun etrafına önem vermesi, çalışma arkadaşlarının kanaatlerini önemseyerek işleri yürütmesinin diğer bir örneği de 1998 yılında merkeze tayini zamanında oldu. Eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, Nahçıvan'dan Bakü'ye dönmüştü. Azerbaycan Azadlık Partisi'ni fiilen yönetiyordu. Türkiye'yi ilgilendiren birçok faaliyetin içinde oluyor, sık sık demeçler veriyor ve toplantılara katılıyordu. Faruk Bey, Elçibey ile hiç görüşmemişti. Elçibey, benimle görüşmelerinde bir iki defa Büyükelçi'nin kendisiyle görüşmediği için üzgün olduğunu, ama onu da hoş gördüğünü, çünkü Aliyev'in büyük bir baskısının bulunduğunu söylemişti. 
Bu durumu MİT Bakü Temsilcisi Burhan Basgün ile konuştuk. Faruk Bey'e, Elçibey ile görüşmesinin iyi olacağını, en azından kendisinden sonra gelecek Büyükelçiye de yol açabileceğini söyledik. Faruk Bey, "Haklısınız, ama nasıl görüşeceğiz. Bir sebep bulunması lazım." dedi. 


O günlerde Elçibev'in kurduğu Kafkasların en etkili ve 


Haydar Aliyev'in görmek istemediği Azadlık Gazetesi'nin kuruluş yıldönümüydü. Bana davetiye gelmişti. 8. km. kasabasındaki bir restoranda kutlama toplantısı yapılacaktı. Gazetenin genel yayın müdürü meşhur taşlama üstadı Mirza Sabir Elekber'in torunu olan Gündüz Tahirli'ye telefon ettim. Faruk Loğoğlu ve Burhan Basgün adına acele iki davetiye göndermesini söyledim. Gündüz, "Turgut Bey, tahmin ediyorum Sefir Bey gelebilmez, ama her halde göndereceğim." dedi. Ertesi gün öğlede Faruk Bey ve Burhan Bey ile birlikte törenin yapıldığı restorana gittik. Ebulfez Elçibey, yardımcıları ile restoranın kapısında bekliyordu. Her zamanki gibi koyu renk elbisesinin yakasına metal Atatürk rozetini takmıştı. Uzun kollarım iki yana açmış bize doğru geliyordu. Faruk Bey'e sarıldı, bizlere de merhaba dedi. Faruk Bey'in koluna girdi, salondan içeriye geçtik. Yüzlerce ziyalı (Aydın) insanın toplandığı yerde herkes ayaktaydı. Bir alkış tufanı patladı, dinmek bilmiyordu. Faruk Bey'in de Elçibey'in de gözlerinden yaşlar akıyordu. Böyle bir duygu ve anlam dolu anı yaşadım. 


Cumhuriyet Bayramı'nın 75. yıldönümüydü. 28 Ekim 1998 günü Elçibey'in Halk Cephesi Partisi, "Cumhuriyet'in 75. yıldönümünü kutlama toplantısı" düzenlemişti. Beni de davet etmişlerdi. Tarihçiler, siyasetçiler, Cumhuriyetimizin önemini, Kurtuluş Savaşımızın safhalarını uzun uzun anlattılar. Bana da söz verdiler. Cumhuriyetimizin kuruluşunun, bağımsızlığını kazanmış olan Azerbaycan'a örnek olacak mahiyette bir konuşma yapbm. Son konuşmayı eski Cumhurbaşkanı Elçibey yapmak için kürsüye çıktı. Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinde, Türk devletinin kudretinin yüzlerce yıl devam etmesini sağlayan sebepleri ve İstiklal Savaşımızın yapılışını uzun uzun anlattı. Konuşmasının sonunu da şöyle bağladı: 


"Hanımlar beyler, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar, Os-manlı Generalleriydi. Ülkelerini istiladan kurtardılar ve bağımsız bir devlet kurdular. Adını da "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" koydular. Sömürülen milletlere örnek olarak kurulan bu devletin adı Türk idi. Tarihte üçüncü defa Türk adıyla bir devlet kuruldu. Ve dünyadaki bütün Türkler, onun için 


Ankara'yı Kabe gibi gördüler. Çünkü esaret altındaki bizlerin tek temsilcisiydi. O yaşadıkça, büyüdükçe biz de Türk olarak yaşayacaktık. 


Öyle de oldu... Ben onun için Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya senin askerinim diye hitap ediyorum..." 


Kürsüden indi ve benim yanıma geldi. Sarıldık, kutladı beni. Salon küçük ve dardı. Sandalyeler salonun ortasından sağlı sollu sık dizilmişti. Kapıya gidecek yoldan ancak bir insan geçebiliyordu. İki kişi yan yana rahatça yürüyebilmekte zorluk çekebilirdi. Elçibey, "Buyur, bey." dedi ve benim önden gitmemi istedi. "Sayın Cumhurbaşkanım, bizim devlet anlayışımızda Cumhurbaşkanının önünden gidilmez." dedim. "Benim anlayışımda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti Temsildsi'nin önünden gidilmez." dedi ve koluma girdi. On-on beş metrelik yolu kol kola yürüdük. Salon alkıştan çınlıyordu. Koca rahmetli ulu Bey... O her şeyiyle bir bey idi, bir Türk beyi. 
O yıldan itibaren diğer muhalefet partileri ve bazı demekler de Türkiye'nin milli bayramlarında törenler düzenlemeye başladılar. 


IX. BÖLÜM ÇEÇENİSTAN'IN BAĞIMSIZLIK SAVAŞI, ONLAR 
RUSLARIN KORKULACAK KADAR OLMADIĞINI GÖSTERDİLER Azerbaycan'ın komşularında da savaşlar vardı. Gürdstan-Osetya, Çeçenistan-Rusya ve Dağıstan'daki çeşitli toplulukların birbirine karşı uyguladıktan kınmlar sürüyordu. Özellikle Rusya'nın, önce bağımsızlığını tanıyıp sonra da vazgeçtiği Çeçenistan'a karşı uyguladığı toplu katliamlar devam ediyordu. Rusya büyük askeri birliklerini karadan ve havadan Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye doğru harekete geçirmişti. Seçilmiş Cumhurbaşkanı Cahar (Cevher) Duda-yev (Eski bir Sovyet Generali ve Karabulak Türklerindendir.), Gürcistan, Azerbaycan ve bütün Kafkaslarda, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde, Volga-Don boylanndaki Türk kökenli halklar tarafından ikinci bir Şeyh Şamil olarak görülüyordu. Türkiye'de ise Dudayev'e olan hayranlık en üst düzeydeydi. Dudayev, İslam dünyasındaki sade Müslümanlarca Kafkaslarda İslam'ın kılıcı, özgürlüğün Kafkas kartalı idi. Ne var ki, Vehhabiler Çeçenistan'a da el atmışlardı. Batılı ülkeler Dudayev'i kerhen destekliyorlardı. Amerikalılar görünürde Çeçenlerden yana gibi gözüküyorlardı. Fakat Kafkaslarda cirit atan CIA ajanlarının topladıklan bilgileri de Ruslara aktarmaktan geri kalmıyorlardı. İskandinav ülkelerinden birkaç insan hakları savunucusu, arada sırada Kafkaslarda boy gösteriyor, anasız babasız kalmış şehit Çeçen çocuklar ve dul kalmış Çeçen kadınlarla çektirdikleri fotoğraflan ve filmleri Batılı yayın organlanna iletmekten başka yaptıklan bir şey yoktu. 


Sarhoş Boris Veltsin uyanmıştı. Çeçenistan'ın bağımsızlığını tanımıyordu. 8 
Kasım 1994 tarihinde Çeçenistan'a askeri birlikler sevk etti. Çeçenlerin direnişi karşısında geri çekilmek mecburiyetinde kaldı. Ruslar sıkıştıklannda her zaman başvurduklan Stalin taktiğine müracaat ettiler; "böl, parçala, 


yönet." Cevher Dudayev'e karşı olanlan el altından desteklediler. Rusya yanlısı bu grup, 24 Temmuz 1994 tarihinde "ulusal yeniden doğuş hükümeti" kurduklannı ilan etti. Muhalif gruplardan oluşturulan askeri birlikler ile Kızılordu kalınb-lan, 1994 yılının son günlerine doğru başkent Grozni'ye devamlı saldırmaya başladı. Ama her saldınlan Çeçen savaşçılar tarafından büyük kayıplar verdirilerek püskürtülüyordu. 1994 yılının Aralık ayında Rus birlikleri tekrar Çeçenistan'a girdi. Başkent Grozni'nin çevresindeki kasaba ve köylerin sokaklan ve caddeleri parçalanmış cesetlerle doluydu. Çe-çenler her türlü yardıma muhtaçb. Dünyadan gönderilen yiyecek, giyecek, ilaç gibi zaruri ihtiyaç maddelerini Ruslar, Çeçenistan'a sokmuyorlardı. Moskova yönetimi, Rusya'daki insan haklan savunuculan ve aydınlann yaptığı gösterilere de aldırmıyordu. Veltsin'in çipil gözlü generalleri, Savunma Bakanı General Graçev ile sürü halinde Kafkas dağlanna geliyorlar ve son model Rus tanklannın Çeçen köylerine ve şehirlerine yaptıklan saldınlan yönetiyorlardı. Şamil Basayev, Aslan Maşadov, Salman Raduyev, Kara Kuvvetleri Komutanı Ruslan Gılayev"in (Hamzat) komutasındaki Çeçen mücahitleri, Rus generallere kan kusturuyorlardı. İnançlı ve özgürlük aşığı General Dudayev'in kararlılığı, savaşçılann ve silah ar-kadaşlannın direncini arhnyor ve güçlendiriyordu. 


Türkiye'deki Çeçen hayranlığı had safhaya ulaşmıştı. Halk kampanyalar başlatmıştı. Türkiye'deki Çeçen kökenliler soydaşlan için ellerinde avuçlarında ne varsa açılan bu yardım kampanyalanna veriyorlardı. Yolunu bulan, fırsatını yakalayan Çeçen kökenli gençler, daha ziyade Sakarya, İzmit, Düzce gibi bölgelerden hareket ederek Çeçen mücahitlere katılıyorlardı. Bu gençlerin çoğu Kafkaslardaki o kanlı çabşmalarda şehit olmuş, geri dönememişlerdi. 


Ruslar, Çeçenistan'a gönderilen yardımlann kuzeyden geçmesine izin vermiyorlardı. Ancak, ülkenin güneyinden ve Hazar Denizi'ne kıyısı olan 


Dağıstan, aynca Gürcistan ve Azerbaycan sınırlanndan Çeçenistan'a ulaşbnlıyordu. Azerbaycan üzerinden giden yardımları Çeçenistan'ın Bakü 


Temsilcisi ile İsmail koordine ediyordu. Bozkurt Partisi'nin lideri eski İçişleri Bakanı İskender Hamidov'un silahlı ekibi ile Omon kuvvetlerinin komutanı Azerbaycan İçişleri Bakan Yardımcısı Albay Rövşen Cevadov'un kurdukları ekipler, bu yardımların Çeçenistan'a ulaşmasına gayret ediyordu. 


Haydar Aliyev, ilk başlarda Çeçenistan'a gönderilen yardımların koordinesine ve ülkesinden geçirilmesine ses çıkarmıyor, hatta gizliden hem destekliyor ve hem de kendisi yardım ediyordu. Çünkü Çeçenistan'ın Rusya'yı sıkıştırması Azerbaycan'ı hem rahatlatıyor hem de Çeçenistan'ı Rusla-ra karşı bir koz olarak elinde bulundurmak istiyordu. Zaman zaman Çeçenistan Başbakanı Aslan Maşadov, gizlice Azerbaycan'a geceleri geliyor, Bakü'de Aliyev ve kendilerine destek verenlerle görüşüyordu. 


Azerbaycan halkı, bir avuç Çeçen savaşçının Ruslara karşı göstermiş olduğu kahramanlıkları hayranlıkla ve hatta kıskançlıkla izliyordu. Çünkü kendileri, Çeçenlerin gösterdiği bu direnişi ve mücadeleyi Karabağ'da gösterememişlerdi. Azerbaycan televizyonu, akşam ana haber bülteninde Çeçenistan"daki kanlı olayları verirken, yaşlı bir AzerbaycanlI Türk anasının hayıflanmasını ekrana taşımıştı. Yaşlı Türk anası, "Ay oğul, görürsün mü bizim bedbahtlığımızı. Karabağ elimizden getti de bizim kişiler heç ne edemediler. Bak bu Çeçen milletine, nece gehramanca döyüşüp Ruslan vetenlerine goymurlar." demişti. 


Azerbaycan'ın sade vatandaşları, Çeçenlerin kahramanca savaşlarını övünçle sahipleniyorlardı. Hatta AzerbaycanlI ressamlar, Şeyh Şamil'in direnişiyle Cevher Dudayev'in savaşını tuvallerine taşıyorlardı. Bunlan, Bakü'nün en önemli sergi salonlannda ve yaya bölgesi olan Targovi'deki Ressamlar Sokağı'nda satışa çıkanyorlardı. 


Çeçenistan'ın içinde bulunduğu durumu dost ülkelere anlatmak ve destek sağlamak için Ulaştırma Bakanı Seyit İb-rahimov başkanlığında oluşturulan bir insan haklan heyeti, 19 Aralık 1994 tarihinde Bakü'ye gelmişti. Bakü temsilcileri İsmail beni telefonla aradı. Bakan İbrahim Sevitov'un 
başkanlığındaki heyetin görüşmek istediğini söyledi. 20 Aralık 1994 
tarihinde Büyükelçilik binasına geldiler. Beraberlerinde çantalar dolusu Rus 


askeri birliklerinin Aralık ayında Çeçenistan'da gerçekleştirdikleri katliamlan gösteren film ve videokasetleri vardı. Rusların bu insanlık dışı katliamlarını dünya henüz duymamıştı. Çünkü Ruslar hiçbir televizyonu ve gazeteciyi Çeçenistan'a sokmuyordu. Çeçenler de Rusların bu insanlık dışı uygulamalarını dünyaya anlatmak için sergilenen vahşeti video kameralarla tespit etmişler, dünyadaki kitle iletişim organlarında yayınlatmak istiyorlardı. 


Bakü'de birer ay geçici görevle bulunan TRT mensuplan ve Anadolu Ajansı Temsilcisi İzzet Dağıstanlı ile Bakü'deki Türk medya organlannın temsilcilerini Büyükelçilik binasına davet ettim. Seyit İbrahimov, Büyükelçiliğin birinci katındaki salonda Türk basın mensuplanna hitap etti. 
Bakan İbrahimov'un üç çocuğunu ve kansını Ruslar katletmişlerdi. Bunlan söylemedi bile, ama bitkin de görünmüyordu. Üzerindeki giysiler, bizle-rin alıştığı şekilde bir bakanın değil, sanki aylardır dağlarda yaşamış bir çobanın elbisesine benziyordu. Fakat o bir savaşçıydı. Üzerindeki bol gelen deri ceketi dahi yırtıktı. Ayakla-nndaki asker postalına benzeyen ayakkabılan yıpranmıştı. Siyah gömleği kravatsız ve boyun kısmı da kirliydi. Ama o bu görünümünün farkında bile değildi. Vaaz eder gibi tane tane konuşuyor, karşılaştıktan insanlık dışı durumu, Ruslann acımasızlıklannı, kendilerinin bu hunharca sürdürülen savaşta Ruslara karşı nasıl galip geldiklerini anlatıyordu. Bakan İbrahimov, şöyle diyordu: 


" Biz dünyaya Ruslann korkulacak kadar büyük olmadığını gösterdik. 
Bizim için artık başkent Grozni değil, bizim için bütün Kafkaslar savunulacaktır. Bizim ordumuz, yediden yetmişe kadar bütün Çeçen halkıdır. Son Çeçen kalana kadar bu bağımsızlık savaşı sürecektir. Biz aç da yaşanz. Dünyadan insani yardım da istemiyoruz. Tek isteğimiz, dünya milletlerinin bu haklı davamızı desteklemeleridir. Rusya'ya yaptırım uygulamalarını istiyoruz. Ruslar ekonomik ve stratejik çıkarlan için Çeçen halkını katlediyor. Ruslar Çeçenistan'da 


başarırsa ve biraz güçlenirlerse diğer ülkelerin başlarına bela olurlar. Ruslar 
7 tümen ve 60 bin asker, 800 zırhlı araçla üzerimize geldiler. Okullarımızı, 
hastanelerimizi bombaladılar. Buna rağmen Grozni sokaklan onlann da cesetleriyle doldu. Tek isteğimiz dünyanın, Ruslann bu vahşetinden haberdar olması ve bu durumu kınamasıdır. Çeçen halkı, savaşın ilk 


gününden itibaren Türk halkının, bütün Türkiye'nin kendilerini desteklediğini biliyor ve bundan dolayı minnet duyuyor." 


Bakan Seyit ibrahimov, beraberlerinde getirdikleri onlarca kasetleri bize bıraktı. Anadolu Ajansı, Çeçen savaşını ilk defa o haliyle dünyaya duyuran bir yayın kuruluşu oldu. Türk televizyonları, İbrahimov'un verdiği görüntüleri günlerce yayınladılar. 


Bakan Seyidov, yemekte, Azerbaycan'dan İran'a ve oradan da Türkiye'ye gideceklerini söyledi. Müslüman bir ülke olarak İran'ın Çeçen davasma destek vereceğinden emin olduklarını söyledi. Hâlbuki bilmiyordu ki İran, Ruslann siyasetine ters düşecek ne bir söz söyleyebilir ne de elini oynatabilirdi. İran'ın Kafkaslarda ve Ortadoğu'daki politikasını Ruslara rağmen yürütmesinin mümkün olmadığını zavallı ibrahimov henüz bilmiyordu. O, "İran Müslüman bir ülkedir ya bu bizim için yeterlidir." 
diyordu. 


Bakü'deki Çeçen heyeti ertesi gün İran Büyükelçiliği'ne başvurdu. Çeçen İnsan Haklan Komitesi, heyetin önce İran'a ve oradan da Türkiye ve Avrupa ülkelerine gitmek için geçiş vizesi vermeyeceğini öğrendiler. İşte o zaman Bakan Seyit ibrahimov ve beraberindekiler, İran'ın ne kadar Müslüman bir devlet olduğunu ancak anlayabildiler. İran'ın İbrahimov başkanlığındaki heyete vize vermemesi üzerine, Çeçenler Türkiye'ye hava yolu ile gitmek istediler. Fakat bu sefer de uçak bileti alacak paralan yoktu. Heyet beş kişiydi. Ellerindeki paralan ancak bir kişinin uçak biletine yetiyordu. Biz arkadaşlarla aramızda para toplayarak heyetten üç kişinin İstanbul'a gitmesini sağladık. 


Anadolu Ajansı ve TRT'nin ve diğer özel kanallann Çeçenistan'daki olaylan yayınlaması, Çeçenistan'a olan ilgi ve sempatiyi daha da artırdı. Bazı yayın organlarının muhabirleri Çeçenistan olaylarını yerinde izlemek için Bakü'ye gelmeye başladılar. Çünkü Moskova üzerinden Çeçenistan'a gidemiyorlardı. 
Bakü'den Dağıstan'a, oradan da Grozni'ye, resmi olmayan yollardan ancak geçebiliyorlardı. O da çok risk taşıyordu. Bazı uyanık (!) gazete muhabirleri Bakü'ye geliyorlar, otellerin kumarhanelerinde sabahlara kadar eğleniyorlardı. Daha sonra da gazetelerinde hayali Grozni haberleri yayınlatıyorlardı. 


Türkiye'nin en büyük tirajlı gazetesinin o zamanki muhabirlerinden biri, şimdiki bir gazetenin Genel Yayın Müdürü ve köşe yazan meslektaşımızın "Ben Çeçenistan'da iken ..." diye yazılan yayınlanıyordu. Halbuki o değerli 
(1) gazeteci Bakü'den dışanya bile çıkmamıştı. 


TRT, muhabirlerinden Ali Oruç ve Yıldıray Aslan ile kameramanlardan Haşan Palaşoğlu'nu Çeçenistan'a gitmek üzere Bakü'ye göndermişti. 
Çeçenistan'daki savaş bütün şiddetiyle devam ediyordu. TRT ekibi, ancak gayri resmi yollardan gidebilecekti. Meslektaşlanmızın Çeçenistan'a gidişlerini de ancak ya Omon kuvvetleri komutanı Rövşen Cevadov ya da eski İçişleri Bakanı İskender Hamidov gerçekleştirebilirdi. İkisiyle de temas kurduk ve her ikisinden de söz aldık. Fakat arkadaş-lanmızın gidişleri bir türlü gerçekleşmiyordu. 


O günlerde İçişleri Bakanlığı Müsteşan şimdiki Çorum milletvekili Bekir Aksoy, Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov'un resmi davetlisi olarak Bakü'de bulunuyordu. Müsteşar Bekir Aksoy ve Büyükelçilikten bir heyet, Ramil Usubov ile görüşmelerde bulunmak üzere Bakanlığa gittik. 
Yanımızda TRT'den geçici görevli gelen muhabir Kemal Güngördü ve kameraman Ziya Ergun ile Anadolu Ajansı'ndan İzzet Dağıstanlı ve aynca Bakü'de bulunan Türk basın mensuplan da vardı. 


Ramil Usubov, yanında iki Bakan Yardıması ile bizim Müsteşan ve heyeti kapıda karşıladı. Görüşmelerin basına açık bölümü sürerken, geçici görevle gelen TRT muhabiri Kemal Güngördü, bizim gizlice temas kurduğumuz Bakan Yardım-ası Rövşen Cevadov'a herkesin duyabileceği bir ses tonunda "Sayın komutan, bizim bu arkadaşları hala Çeçenistan'a niye göndermiyorsunuz. Günlerdir burada bekliyorlar..." dedi. Rövşen Cevadov, bu sözleri önce duymazlıktan geldi. Fakat bizim Kemal Güngördü, üsteleyip duruyordu. Neyse ki Büyükelçilik Birinci Kâtibi Vural Altay, uygun bir lisanla araya girdi de Kemal bir daha üstelemedi. 


Bir süre sonra Ali Oruç ve beraberindeki TRT ekibi, rahmetli Alparslan Türkeş'in Dudayev'e kannca kararınca gönderdiği 10 bin ABD dolarını da beraberinde götürmek için Kafkasların eteğindeki Kuba üzerinden Nalçik'e ve oradan da Çeçenistan'a gittiler. Fakat gidişlerinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen Bakü'ye bir türlü dönmediler. Ankara'daki TRT yetkilileri beni her gün arayarak, TRT ekibini soruyorlardı. Ali'den ancak 


Nalçik üzerinden haber alabiliyordum. Ali, Yıldıray ve kameraman çok endişeliydiler. Bir an önce Bakü'ye dönmek istiyorlardı, ama şiddetli çarpışmaların sürdüğü bölgeden bir türlü çıkamıyorlardı. Üstelik kameraları da bir bombardıman esnasında kırılmış, paralan da tükenmişti. Neyse ki bir yolunu bulup Azerbaycan'ın Dağıstan sının ya-kınlanndaki Kazmalar köyüne varabilmişlerdi. İki gün sonra da Bakü'ye geldiler. O günlerde Çeçenistan'a Türkiye'den giden ilk ve tek haber ekibi bu meslektaşlanm olmuştu. 


Çeçenistan'daki kanlı savaşlar gün geçtikçe şiddetleniyordu. Çeçen savaşçılar ekipler halinde Moskova'nın varoşlanna kadar sızıyorlar, Kafkaslarda okulları ve hastaneleri basıyorlardı. Bu baskınlan ve rehin alma olaylannı Dudayev'in damadı Salman Raduyev ve Şamil Basayev gibi komutanlarla Ruslann korkulu rüyası haline gelen savaşçılar gerçekleştiriyorlardı. 21 Nisan 1996 yılında Çeçenistan Devlet Başkanı Cevher Dudayev, Ruslann düzenlediği bir bombalı saldında hayatını kaybetti. Dudayev'in öldürülmesi, Amerikan uydu sistemleriyle yapılan hedef tespiti neticesinde nokta atışlı bombayla gerçekleştirildiği, Rus ve Kafkaslardaki basın or-ganlannda yazıldı. 


Dudayev'in katledilmesinden sonra Başbakan Aslan Ma-şadov, 27 Ocak 
1997 tarihinde yapılan seçimler sonucu Çe-çenistan Devlet Başkam oldu. 2 
Ekim 1999 tarihinde Ruslar Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye girerek, Çeçenistan Müftüsü Ahmet Kadirov'u devlet başkanlığına getirdiler. Daha sonraki yıllarda, kukla devlet başkanı Kadirov, Çeçen savaşçılar tarafından öldürüldü. Yerine yine Ruslar tarafından oğlu getirildi. 


Böylelikle Rus kaba gücü Azerbaycan sınınna kadar gelmiş oldu. Rus hükümet yetkilileri, Hazar petrollerinin Bakü-Çeçenistan-Novorosisk güzergâhından dünyaya çıkarılmasında bir sakınca olmadığını dile getirmeye başladılar. Ruslann yumuşak kamı olan tehlike şimdilik geçiştirilmişti. Çeçenistan bağımsız olamamıştı. Eğer Çeçenistan bağımsız olsaydı Dağıstan, Gabardin-Balkar, Karaçay-Çerkez, İnguşis-tan, Osetya ve hatta kuzey Kafkaslarda bulunan Stavropol ve Volga boylanndaki diğer Türk kökenli topluluklar, bağımsızlık isteyeceklerdi. Zaten Tataristan'daki Türkler bağımsız bir devlet gibi hareket etmeye başlamışlardı. Tataristan'ın ekonomisi güçlüydü. Milli gelirleri Rusya'nın 4-5 katıydı. Dünyanın birçok 


ülkesinde temsilcilikler açmışlardı. Yani Karadeniz, Rusya'ya kapanacak, Kafkaslann ve Hazar'ın zengin petrol kaynaklanndan, mümbit topraklannda yetişen mahsullerinden mahrum kalacaktı. Dahası dünyada artık eskisi gibi hesaba katılır bir ülke değil, sıradan bir devlet konumuna düşecekti. Orta 
Asya ülkeleri, daha da bağımsız olacaklardı. Belki de Rusya, 1300 
yıllanndaki gibi Moskova Knezliği'ne dönecekti. Batılı ülkeler, Türkiye, Çeçenistan'dan yüz çevirerek, Ruslann bir daha parçalanarak içinden en az 20-25 bağımsız ülkenin daha çıkmasını engellediler. Tabii ki şimdilik... 
Tarih bu, belli mi olur, 20-25 yıl sonra daha neler olacağını. 1989 yılına kadar, komünist kızıl imparatorluğun parçalanarak onlarca devletin bağımsız olacağına ve birçoğunun Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya katılacağına kim inanırdı? 


Çeçenistan Ulaştırma Bakanı Seyit İbrahimov ne diyordu; "Biz Ruslann korkulacak kadar büyük olmadığını gösterdik... Son Çeçen kalana kadar bu savaş devam edecektir." Çeçenler hem inançlı hem inatçı ve hem de yürekli ve dirençli insanlardır. Yurtlarına, ailelerine, soylarına ölesiye bağlı insanlar. 
1996'lardaki o kızgın savaşlar olurken, bir taraftan Ruslan topraklarına sokmamak için savaşıp ölüyorlar, bir taraftan da okul çağındaki çoğu yetim ve kimsesiz kalmış çocuklarım başta Türkiye olmak üzere kendilerine kucak açan ülkelere, başlarında öğretmenleriyle birlikte topluca gönderiyorlardı ki hem tahsillerine devam etsinler ve hem de yetişip tekrar Çeçenistan'a geri dönsünler. Bu konuda büyük tecrübeleri vardı. 


1997'de Çeçenistan Kara Kuvvetleri Komutanı Başbakan Birinci Yardımcısı ve "Kara Melek" namıyla tanınan General Ruslan Gılayev Bakü'ye gelmişti. 
İslam Konferansı Teşkilatı'nın toplantısından dönüyorlardı. Büyükelçilikte beni ziyarete geldiler. Bu bir teşekkür ziyaretiydi. Akşam yemekte buluştuk. 
General Ruslan Gılayev, Çeçen çocukların Türkiye'deki bazı vakıflar tarafından kabul edilmesine minnettarlığını bildirdi ve dedi ki; "Biz bu konuda şerbetliyiz. İkinci Dünya Harbi'nde S talin Çeçenistan'da bir tek Çeçen dahi bırakmadı. 800 bin Çeçeni Orta Asya ve Sibirya'ya sürgün etti. 
Ben ve savaşan silah arkadaşlarım oralarda doğduk. Çeçenistan'a tekrar dönmek için ailelerimiz tarafından yetiştirildik. 800 bin gittik, Stalin öldükten sonra ancak 400 bin olarak topraklarımıza döndük. Çeçen-İnguş özerk devletimizi kurduk. Ruslar aynı şeyi şimdi bize yine uygulamaya çalışıyorlar. Ama artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz eninde sonunda 


bağımsız devletimizi kuracağız. Biz başaramazsak Türkiye'ye ve diğer ülkelere giden bu küçük çocuklar tekrar Çeçenistan'a dönecekler ve Çeçenistan'ı bağımsız bir ülke yapacaklardır. Tekrar size ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Çeçen halkının minnettarlığını bildiririm." 


General Ruslan Gılayev, iki metre boyunda, kollan dizlerine kadar uzanan, babayiğit bir insandı ve ayaklarındaki postadan da özel yapılmıştı. Kızıl sakalı göğsüne kadar uzanmıştı. Saçı usturayla kazınmıştı. Gri renkli astragan kalpağı 


boyunu daha da uzun gösteriyordu. Kendisiyle tokalaştığımızda elim parmaklarının arasında kaybolmuştu. Sakin, tane tane, az ve öz konuşan birisiydi. General Ruslan Gılayev ile yaptığımız görüşmenin ertesi günü, Ruslann günlük olarak yayınlanan Nova Simya'nın Bakü Temsilcisi hanım gazeteci, adeti üzere olduğu gibi telefon etti. Bu hanım gazeteci, boru hattı konusunda benimle görüşmek istediğini söyledi. Buyur dedim. Neyi öğrenmek istediği belliydi. 


Kafkas topluluklanndan veya Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden ziyaretime kim gelirse ertesi gün bu hanım muhabir (1), bir bahane bularak görüşmek isterdi. O gün de geldi. Bakü-Supsa, Bakü-Ceyhan, Bakü-Novorosisk boru hatlanna dair sorular sormaya başladı. Ben de her zamanki gibi "Hanım, sen şimdi bunlan bırak, öğrenmek istediğin şeyi sor bakalım," dedim. Güldü ve kızardı. "Siz dün General Ruslan Gılayev ile görüştünüz...", demişti ki, sözünü kestim; "Evet, Çeçenistan Başbakan Yardıması Ruslan Gılayev ile görüştüm, yemek yedik. Uzun uzun sohbet ettik. Bizim Çeçenlerle tarihi, kültürel ve inanç birliğimiz var. Bizim oturup yemek yememiz, sohbet etmemiz, dertleşmemizin kime ne zaran var ve Sizi neden ilgilendiriyor? Sizi Azerbaycan'da kötü alıştırmışlar. Kim kiminle görüşüyor, konuşuyorsa size hesap mı vermeli? Eski alışkanlıklannızı, görüyorum ki hala terk etmemişsiniz. Gidin şeflerinize deyiniz, buralarda soydaşlanmız-la dildaşlanmızla inaçdaşlarımızla âdet ve ananelerimiz bir olanlarla her zaman hem oturup konuşacağız, dertleşeceğiz, yemek yiyeceğiz ve hem de bu dostluğumuzu ve kardeşliğimizi güçlendireceğiz." 


İkinci Çeçen-Rus savaşında Grozni'ye giren Rus birliklerinden başkenti geri alan, Rusların korkulu rüyası olan ve defalarca öldürüldüğü de yine Ruslar tarafından ilan edilen Ruslan Gılayev'i, bir daha görmedim. 2004 yılının 


Nisan ayının sonuna doğru, Dağıstan'ın Hunzanaski bölgesinde Rus sınır muhafızlarıyla tek başına girdiği bir çatışmada şehit olduğunu gazetelerden öğrendim.? 


GÜRCİSTAN 


Gürcistan, Türkiye'yi, Kafkaslara, Orta Asya'ya, Volga-Don boylarına ulaştıran bir komşumuzudur. 6 milyona yakın bir nüfusu vardır. Nüfusunun yaklaşık 750 bini AzerbaycanlI Türklerdir. Stalin döneminde Ahıska-Ahılkelek bölgesinde yaşayan Türklerin Orta Asya'ya sürülmesi ile Gürcistan, Türklerden temizlenmek istenmiştir. Sovyet sisteminin dağılmasından sonra Türkiye ile Gürcistan yapılan anlaşma sonucu vatanlanndan sürülen Ahıska Türklerinin peyder pey ana yurtlarına dönmeleri öngörülmüşse de halen bu sağlanamamıştır. 


Ülkemizle Gürcistan arasında pek çok konudaki ilişkilerin güçlendirilmesi, hem Türkiye ve hem de bu ülke yararına olacaktır. Gürcistan, ekonomik bakımdan ülkemize bağımlıdır. Batum'un statüsü de Gürcistan ile olan ilişkilerimizde önemli bir unsurdur. Azerbaycan ile Gürcistan'ın ilişkileri de görünürde iyidir. Temelde ise tarihi Azerbaycan topraklarının önemli bir bölümü, halen Gürcistan hudutları içindedir. Gürcistan'da, 750 binin üzerindeki Azerbaycan Türküne ikinci sınıf insan muamelesi yapılmaktadır. 
Azerbaycan da bundan rahatsızdır. Ülkenin içinde Ermenilerin olması (Daha çok vatanlanndan sürülen Ahıska Türklerinin yerlerine iskan edilmişlerdir.) ve Büyük Ermenistan hayali arzusundaki Ermenilerin, ülkeden toprak taleplerine sebep olmaktadır. 


Azerbaycan'da göreve başladığım 1993 yılının sonundan 2000 yılma kadar, Gürcistan'a sürekli gidiyordum. Genel müdürlüğün onayı ve Dışişleri Bakanlığımızın Azerbaycan ve Gürcistan'daki Büyükelçiliklerimizin bilgisi ve koordinasyonu içinde orada da görev yapmaya çalıştım. Gürcistan kamuoyunu ülkemiz hakkında bilgilendirmek, ülkemizin her alandaki tanıtımını yapma amaçlı çalışmalanm, 1995 yılından sonra daha da yoğunlaştı. Türkiye'nin Gürcistan ile olan askeri, ekonomik ve siyasi ilişkileri de bu tarihten sonra artmaya başladı. PKK'nın Kafkaslarda aktifleşmesi, NATO'nun ve ABD'nin bölgeye olan ilgisi, petrol ve doğal gaz boru hatlan-nın Gürcistan'dan geçirilme arzusu, ilk başlarda petrol boru 


hattının Poti limanına götürülmek istenmesi, Kars-Tiflis-Bakü demir yolu yapımının planlanması, Karadeniz Ekonomik İşbirliği teşkilatının faaliyetleri de Bakü Büyükelçiliği Basın Müşavirliğinin Tiflis'te de çalışma yapmasını gerektiriyordu. 


Tiflis büyükelçiliğimizde Basın Müşavirliği yoktu. TRT ve Anadolu Ajansı ile diğer özel kitle iletişim araçlarından temsild ve muhabir de bulunmuyordu. Gürcistan'daki olaylara dair haberleri ülkemiz, diğer Kafkas ülkelerinde olduğu gibi, Rusya'daki haber kaynaklarından alıyordu. 
Anadolu Ajansinın Bakü'de temsildlik açmasından sonra 1995 yılında Gürristan'da bir muhabir istihdam etti. AA Bakü Temsildsi İzzet Dağıstanlı ile sık sık Tiflis'e gidiyor, Tiflis büyükelçiliğimizin yardımlarıyla çalışmalarımızı yürütüyorduk. Gürastan'ın önde gelen basın yayın TV kuruluşlarının temsildleriyle görüşüyor, ülkemiz hakkında doğru bilgileri veriyor, onların Türkiye'ye davet edilmelerini sağlıyorduk. Cumhuriyet Bayraminın kutlanması vesilesiyle ülkemize davet ettiğimiz Gürdstanlı basın mensuplan, Azerbaycan'da olduğu gibi, yayın organlarında Türkiye hakkmdaki izlenimlerini günlerce yayınlıyorlardı. Bazen de Bakü Büyükelçiliğindeki görevli müşavir arkadaşlarla birlikte Tiflis'e gidiyorduk. 
Türkiye'nin Tiflis ve Bakü Büyükelçiliklerinin bu koordineli çalışmalan neticesi birçok problem çözüldüğü gibi, ülkemizin Kafkaslar-daki ağırlığının artmasına da yardım ediyordu. 


1998 yılının Eylül ayında Bakü Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri Mustafa 
Adıgüzel, Türk Standartlan Enstitüsü Bakü Temsildsi Selim Çelebi ile Tiflis'e gittik. Türkiye'den getirdiğimiz ülkemizi tanıtıcı basılı yayın, film ve diğer materyali, Tiflis Büyükelçiliğinde düzenlediğimiz basın toplantısında dağıttık. Gelen gazetedlerin, Türkiye'ye ve Kafkaslara dair sorulannı cevaplandırdık. Tiflis Büyükelçiliği mensubu ar-kadaşlanmız bu faaliyetlerimizden memnundular. Aslında Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Kafkaslarda koordinatör bir temsildlik gibi çalışıyordu. Zannediyorum, Bakü Büyükelçiliğimiz kurulurken, kadrosunun büyük tutulmasının bir sebebi de buydu. 


KKTC VE AZERBAYCAN 


Türkiye'nin milli meselelerinin içinde Kıbns, her zaman, yurt dışı temsilciliklerimizin üzerinde dikkatle çalıştığı ve gayret sarf ettiği bir konu olmuştur. Azerbaycan'daki Büyükelçiliğimiz de Kıbns sorununun, Kafkaslarda ve Azerbaycan'da olumlu yolda gelişmesi için daima büyük gayret sarf etmiştir. 


Azerbaycan'da gerçekleştirilen her uluslar arası toplantıya kablan Türk temsilcileri, Kıbrıs konusunu gündeme getirerek, o toplantıdan Türkiye'nin tezine uygun destek kararının çıkmasını sağlamışlardı. Türk Büyükelçiliği temsilcileri, her yuvarlak masa toplantısında, panellerde, televizyon söyleşilerinde, yazılı basma verdikleri mülakat ve demeçlerde, Kıb-ns konusunu daima gündeme getirmişlerdir. Azerbaycan'dan ve Gürcistan'dan, yazılı ve görsel basın temsilcilerinin, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'ne gitmeleri sağlanmıştır. Azerbaycan'ın önde gelen etkili, siyaset, kültür ve sanat adamlan, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'ni tanıtan etkinliklere davet edilmişlerdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, dolaylı da olsa Azerbaycan'da kabul ettiren organizasyonlar yapılmıştır. Kıbns'tan sanat, siyaset, iş, bilim ve basın mensubu insanlann, Azerbaycan'daki etkinliklerde Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'ni temsil etmeleri sağlanmıştır. Azerbaycan devlet yetkililerinin bazen Karabağ sorunu ile Kıbns sorununu eşdeğer tutmalannı ileri sürerek, bazı çıkışlan ve menfi tutumlan olmuşsa da Büyükelçiliğin ikna edici çalışmalan sonucu pek problem haline getirilmemiştir. 


Büyükelçi Faruk Loğoğlu zamanında, 1997"de Kıbrıs"tan İsmet Kotak (Kıbns Bayrak Radyo-TV Temsilcisi) başkanlığında bir heyet Bakü"ye gelmişti. Azerbaycan Kültür Üniversitesi davet etmişti. Azerbaycan Televizyonu Genel Müdürü, Türkolog ve milletvekili Prof. Dr. Nizami Hudiyev"den görüşmek için randevu aldım. Heyetle birlikte Az-TV"yi ziyaret ettik. Nizami Hudiyev ile olan görüşmemizi Az-TV, bir saate yakın canlı yayınladı. Azerbaycan Devlet Televizyonu ile Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti televizyonlannm işbirliği yapması-ran duyurulması, hem Büyükelçi Faruk Loğoğlu"nu hem de Kıbrıs'tan gelen heyeti memnun etmişti. Zaten o tarihten sonra da Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyetinin Temsilciliği, Bakü'de açılarak çalışmalara başladı. Temsilciliğe Ayfer 


Erkmen atanmıştı. Azerbaycan'ın her resmi toplantısına Ayfer Bey'in davet edilmesine özen gösteriliyordu. Azerbaycan'daki yabana temsilcilikler ile Azerbaycan yöneticilerinin beyinlerinde yer etmesi için biz, özellikle Ayfer Bey'e, "Sayın Büyükelçim" diye hitap ediyorduk. Büyükelçi Kadri Ecvet Tezcan zamanında, KKTC'nin kuruluş yıldönümleri için Azerbaycan'dan gönderdiğimiz basın mensuplan, yayın organlannda günlerce Kıbns Türk halkının hürriyetlerini nasıl kazanıp, bağımsız bir devlet olduğunu, yayın organlanndan duyurdular. Devletin yayın organı olan Halk Gazetesi, Aganise Sultanova'nm seri yazısını, Kurtuluş Günün Kutlu Olsun Kıbns Türkü başlığı ile verdi. Diğer resmi ve yan resmi gazeteler de yazı serilerini aşağıdaki başlıklarla yayınladılar: 


* Adalet Gazetesi: 25. Yılın Şerefli Yolu, 


* Tanıtım Gazetesi: Elesger Siyablı: Rauf Denktaş; Kahraman Halkın Mücahit Lideri. 


* Millet Gazetesi: 20 Temmuz Kıbns Türklerinin Özgürlük Günüdür. 
* Azadlık Gazetesi: Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 25 Yıllığını Kutluyor. 


* Ekspres Gazetesi: Türkün Büyük Bayram Günü: Bugün Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyetinin yaradılmasından 25 yıl geçiyor. 


* Yeni Müsavat Gazetesi: Bugün Kıbns Türklerinin Bayramıdır. 


Kıbrıs'a gidip dönen Milli Medis'in yayın organı Azerbaycan Gazetesi'nin yazan Fazıl Elesgeroğlu ve Kafkaslarda yo-rumlanyla tanınan Ayna (Zerkalo) Gazetesi'nin yazan Nura-ni, Rusça "Kıbns Türk Cumhuriyeti" adlı bir kitap yayınladılar. Azerbaycan Televizyonu, Milliyet Gazetesi'nin eski Bakü muhabiri Rehber Beşiroğlu ile oğlu Kalbinur'u, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'ne, devletin yayın organı olan Az-TV min temsilcileri olarak görevlendirdi. Baba-oğul, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'ni Azerbaycan kamuoyuna tanıtan çok değerli programlar yaptılar. Bu olumlu ve Kıbns'ın Azerbaycan devletince tanınmasının yolunu açan, Azerbaycan Türklerinin Kıbns Türklerini, Türk dünyasının önemli bir parçası olduğuna inandıran yayınlara rağmen yukanda sözünü ettiğim gibi, bazı resmi kuruluşlar, aksi 


yönde politikalar izliyor, aksi yönde girişimlerde bulunuyorlardı. Bunlara en açık örnek, Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun tutumuydu. 


Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun, eski Komünist Partisi'nin ileri gelen, mafya ilişkileri olan, astığım astık kestiğim kestik tutumuyla bilinen bir başkanı vardı. Bu zatın girişimiyle Mart 1999'un başında, Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nın, hazırlık çalışmalan yapmak için Kıbns Rum Kesimi'ne gidecekleri duyumunu aldık. Büyükelçi Kadri Ec-vet Tezcan, Haydar Aliyev'e giderek, futbol takımının bütün masraflannın KKTC tarafından karşılanacağını, dolayısıyla futbol takımının KKTC'ye gitmesini sağlamasını teklif etmişti. Büyükelçi Tezcan, Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nın Ada'da olduğu günlerde, Ermenistan Dışişleri Bakam'nın da Kıbns Rum Kesimi'nde bulunacağını, Aliyev'e hatırlatmıştı. Aliyev; "Ben emir veririm, Kuzey Kıbns'a giderler, siz emin olabilirsiniz." şeklinde söz vermişti. Ne var ki, bu durum, Aliyev'in her zamanki tutumuydu. 
Azerbaycan Milli Futbol Takımı, Ermenistan Dışişleri Bakam'nın olduğu günlerde, Kıbns Rum Kesimi'ne gitti. Bu durum bizi fevkalade üzmüştü. 
Çünkü Rum kesimi, Abdullah Öcalan'a pasaport vermişti. Oldum olası PKK'nın, ASALA'nın himayedarlığını yapıyordu. Bunu da Azerbaycan yönetimi iyi biliyordu. 12 Mart 1999 günü Büyükelçi Kadri Ecvet Tezcan ve diğer müşavir arkadaşlanmı-zın bilgilerinin olduğu açıklamalar yapmaya başladım. Azerbaycan kitle iletişim organlan ile Azerbaycan'da temsilciliği bulunan Türkiye'nin yayın organlan, bu açıklamalara iki-üç gün çok geniş yer verdi. 


Azerbaycan yetkililerinin yaptığı işlemin yanlış olduğunu, bu davranışların kardeş Türkiye'yi üzen ve onun milli menfaatlerine aykın olan politikalar olduğunun yorumunu yaparak, Futbol Federasyonu yetkililerini tenkit ettiler. 525 Gazetesi, 12 Mart 1999 tarihli sayısında, "Türkiye'den Azerbaycan'a itiraz" manşetini atarak, geniş bir yazı yayınladı. Verdiğim aşağıdaki açıklamayı da sütunlarına taşıdı: 


"Rum kesimi, Abdullah Öcalan'a pasaport vermiş, PKK ve ASALA terör örgütlerine ülkedeki kamplarda eğitim vermiş, Ermenistan Dışişleri Bakanı Vardan Oskanyan ile Azerbaycan aleyhine olan ikili anlaşmalar imzalamıştır. Azerbaycan'ın bu tutumunu anlamak mümkün değildir. Türk Milli Futbol Takımı, Dağlık Karabağ veya Ermenistan'da hazırlık 


çalışmaları yapsa Azerbaycan nasıl karşılardı? Azerbaycan Milli Futbol Takımiru, Ermenistan'a, Dağlık Karabağ'a davet etselerdi Azerbaycan gider miydi? Hâlbuki Azerbaycan'ın milli bir meselesi olan Karabağ, Türkiye siyasetinin bir parçasıdır. Türkiye, Azerbaycan'ın aleyhine olacak hiçbir girişimde ne bulunur ne de Azerbaycan'a zarar verilmesine müsaade eder..." 


Eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, eski Milli Meclis Başkanı İsa Gamber, Azerbaycan'ın bu tutumuna karşı olduklarına ve Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'nin yanında yer aldıklanna dair geniş açıklamalar yaptılar. 


DEPREM YARDIMI: PETROL 


Türkiye'de 1999 yılında meydana gelen deprem afeti, Azerbaycan'da çok büyük üzüntüyle karşılandı. Yüzlerce insan Büyükelçiliğe gelip üzüntülerini bildirdiler, baş sağlığı dilediler. Siyasi parti liderleri, hükümet temsilcileri, Büyükelçi Kadri Ecevet Tezcan'ı arayıp, nasıl yardım edebileceklerini sordular. Azerbaycan televizyonlan ve gazeteleri, depremin meydana getirdiği yıkımı, günlerce ekranlannda ya da sayfa-lannda halka duyurdular. 
Bazı gazeteler, Türkiye'deki deprem bölgelerine muhabirlerini gönderdiler. 
Siyasi partiler, devlet kurum ve kuruluşlan, gazeteler, televizyonlar, depremzede-lere yardım kampanyası başlattılar. ANS Televizyonu'nun, on gün süren yardım kampanyasına, halk, dört yüz bin dolar civarında yardımda bulunmuştu. Hele yaşlı bir AzerbaycanlI Türk kadınının, on bin manat (yaklaşık 2,5 dolar) emekli maaşını Ziraat Bankası'nın Bakü Temsilciliği'ne götürüp yatırması, öğrencilerin harçlıklarını, işçilerin bir günlük yevmiyelerini, ev kadınlarının mutfak masraflannın bir bölümünü bağışlamalan, bizleri çok duygulandırmışh. Zar zor geçinmeye çalışan ressamlar, açbklan satış sergilerinin gelirini bağışlamışlardı. 


Haydar Aliyev, bir buçuk milyon dolarlık petrolün Türkiye'ye gönderilmesi için Azerbaycan Petrol Şirketi'ne talimat vermişti. Ham petrolü, Azerbaycan Devlet Demiryol-lannın tanker vagonlan Türkiye'ye götürecekti. 
Azerbaycan Devlet Demiryollan Genel Müdürü Ziya Memmedov, (Şimdiki Ulaştırma Bakanı) katarlann Türkiye'ye hareketi için bir tören düzenlemişti. 
Büyükelçiliği temsilen törene ben katıldım. Ziya Memmedov, Devlet Başkanı Haydar Aliyev'in, Türkiye'deki depremzede kardeşlerin acılannı ve sıkınblannı paylaştığını belirterek, katarlardaki petrolü bağışladığına dair bir konuşma yaptı. Gazeteciler, televizyon temsilcileri de töreni izliyorlardı. 


Benim de bir konuşma yapmam gerekiyordu. "Azerbaycan topraklannın sağladığı, Azerbaycan işçilerinin emeği ve alın teri karşılığında üretilmiş olan ve AzerbaycanlI Türklerin malı olan bu petrolün önemim, Türkiye çok iyi bilmektedir. Onun için bu petrolü çıkaran Azerbaycan işçisine ve Azerbaycan halkına, ülkem adına teşekkür ediyor, şükran-lanmı sunuyorum." dedim. Televizyonlar ve gazeteler, bu konuşmamı yayınladı. 
Haydar Bey, "Bakın, görüyor musunuz, işçilere, ahaliye teşekkür ediyor. 
Emri ben verdim. Benim adım geçmemiş..." diye sitem etmişti. 


TUTUKLANAN GAZETECİ 


Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra Türkiye'den gazeteciler, Kafkaslara özellikle Azerbaycan'a sıkça geliyorlardı. Kafkaslara dair haber ve bilgileri, hem dünya kamuoyuna ve hem de Türk kamuoyuna duyuruyorlardı. Bu, Kafkaslar için özellikle bağımsızlığım kazanmış ülkeler ve bağımsızlık mücadelesi veren (Çeçenler gibi) topluluklar için bulunmaz bir nimetti. Çünkü bu coğrafyaya dönük pek çok haber ve bilgileri Rusya'daki haber ajansları, gazeteler ve televizyonlar vermiyorlardı. Dünya yayın organları ise Rusya'nın güdümündeki haber organlarından haber ve bilgileri alıyor, yayınlıyorlardı. Kafkaslar coğrafyasına gitmek isteyen gazeteciler, ancak Moskova üzerinden geçebiliyorlardı. Onun için Türkiye'den Kafkaslara, özellikle Azerbaycan'a gelen gazetecilerin gördükleri işler, buralar için hayati önemdeydi. 


Bakü'de TRT ve Anadolu Ajansı, geçici görevle sürekli temsilciler bulunduruyordu. Hürriyet, Günaydın, Türkiye, Zaman gazeteleri ile TGRT, NTV ve Samanyolu Televizyonlarının temsilcileri sürekli görevliydiler. 
Büyükelçiliğimizle bu basın kuruluşları arasında da sıkı bir işbirliği vardı. 


AzerbaycanlI yetkililer, meslektaşlarımızın çalışmalanna zaman zaman güçlük çıkarıyorlardı. Bazen de engelliyorlardı. Hür basın kavramını anlamıyorlardı. İstiyorlardı ki hep kendi dediklerini konu edinsinler. Onun için de bu meslektaşlarımızın hepsini takip eden bir KGB elemanı vardı arkalarında. Bu durumu zaman zaman yetkililere duyurmamıza rağmen yine de tekrarlanıyordu. 


Haşan Cemal, 1998'de petrol, petrol boru hatları, Kafkas-lardaki durum, Rusya'nın Kafkaslara karşı tutumu gibi konulan yazmak için Bakü'ye gelmişti. Coğrafyanın gerçeklerini kaynağından öğrenip aksettirmek istiyordu. Bunun için Aliyev ile görüşmeyi arzu ediyordu. İki gün beklemesine rağmen Aliyev'den randevu haberi gelmiyordu. Nihayet Aliyev'in özel kalem müdürü Tariyel Bey'e telefon edip, randevu isteyen yazann Türkiye'de etkinliğini uzun uzun arılattım ve aynca bu gazetecinin Ermenilerin şehit ettiği Cemal Paşa'nın torunu olduğunu Aliyev'e iletmesini söyledim. Tariyel, on dakika sonra aradı "Prazident sizi gözleyir." dedi. 


Büyükelçi Faruk Loğoğhinun misafiri olarak Büyükelçilikte kalan Haşan Cemal'e durumu ilettim. Birlikte Cumhurbaşkanlığına gittik. 


Aliyev, bizi küçük salonda karşıladı. Haşan Cemal'in sorduğu sorulan dikkatle dinledi ve cevaplandırdı. 


Meslektaşlanmm Türkiye'den gelmeden veya geldikten sonra Büyükelçiliğe uğrayıp çalışmalannm kolaylaştınlması için yardım istemeleri beni sevindiriyordu. Onlan yönlendirmek değil, sağlam ve doğru bilgileri almalan sırasında güçlüklerle karşılaşmamalan için devletimiz, beni, orada görevlendirmişti. Aynca ben de bir gazeteciydim. Onlarla olmaktan mutluluk duyuyordum. Azerbaycan'a özel olarak gelen Mehmet Ali Birand, Füsun Mutlu, Mustafa Balbay, Haşan Cemal, Leyla Tavşanoğlu, Zeynep Göğüş, Yunus Şen, Örsan K. Oymen, Lale Sanibrahimoğlu gibi gazetecilerin bu konudaki dikkati ve yaklaşımlan beni mutlu etmişti. Aynca Azerbaycan ve Kafkaslara dönük yazı ve haberler, hem ülkemizde ve hem de Kafkaslarda ilgiyle izleniyordu. Çünkü kaynağından edindikleri bilgilere dayalı haber ve yazılan, coğrafyanın gerçeklerini aksettiriyordu. Ama bazen Türkiye'den gelen meslektaş-lanmız, Azerbaycan bürokrasisinin özelliklerinden habersiz olduklan için büyük engellerle karşılaşıyorlardı. 
Bunlardan biri de TGRT Televizyonu ve İHA mensubu Ali Kaçan'ın karşılaştığı durumdu. 


Ali Kaçan'ın, Azerbaycan'da on beş gün kaldıktan sonra Türkiye'ye dönüşünde Bakü Bine Havalimanında başına bir olay gelmişti. Ali Kaçan, Azerbaycan'a girerken, üzerindeki döviz miktannı belirtmeden, hava limanından giriş yapmış. Çıkarken de gümrük görevlileri, ne kadar dövizinin olduğunu sormuşlar, o da söylemiş. Ali Kaçan, "Sen döviz kaçınyorsun." diye tutuklanmış. Üzerindeki parayı, kamerasını, cep telefonunu, bilgisayannı, çantasındaki elbisesini ve giyeceklerini, hatta kravat ve deri kemerini dahi almışlar. On beş gün tutuklu kalan Ali Kaçan, durumunu Büyükelçiliğimize bildirdikten sonra Başsavcı Yardımcısı İsa Necefov'a resmi bir yazı yazdım, durumu anlattım ve sonra Sava ile görüştüm. Ali Kaçan'ın parası ve eşyası iade edildi ve Azerbaycan'dan çıkışı sağlandı. 


X. BÖLÜM 


PKK AZERBAYCAN'DA 


Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçiliği Basın Müşavirliğine atanmamdan önce Azerbaycan'ın siyasi, sosyal ve etnik yapısı konusunda yeterince bilgim vardı. Ülkenin güney bölgesinde Astara ve Lenkeran vilayetlerini kapsayan sözde Talış-Mugan cumhuriyetinin Albay Ali İkram Hümbetov tarafından kurulduğu da dünyanın gündemindeydi. Küçücük bir coğrafya olan Kafkaslarda ona yakın muhtar cumhuriyet ve üç de bağımsız devlet vardı. Bu coğrafyada onlarca dil ve ırk olduğu bilinen bir gerçekti. Yalnızca Dağıstan'da yirmiye yakın dil konuşuluyordu. Stalin'in problem yarat-bölbirleştir-yönet sisteminin uygulandığı bölge, Kafkaslar coğrafyasıydı. 
Stalin, komünist dünya için tehlike olarak gördüğü toplulukları, uluslan ve devletleri hedef alıyordu. Onları önce birbirleriyle olan veya olması muhtemel problemlerini hayata geçiriyor, çatıştırıyor ve içlerindeki kültürlü, fikri yapısı güçlü, milliyetçi aydınlan ya kurşuna diziyor ya da bir daha geri dönmemek üzere Sibirya'nın çöllerine ve buzlanna sürüyordu. 
Geri kalan nizalı, ayn ırklardan olan iki toplumu da bir otonom devletin terkibinde birleştiriyor ve öyle idare ediyordu. Karaçay-Çerkez, Çeçen-İnguş, Gabardin-Balkar, Oset-Gürcü, Ermeni-Azerbaycan vs gibi birtakım muhtar yönetimler kurmuştu. 


Azerbaycan'da Talışlar, Lezgiler gibi birtakım topluluklar, ülkenin belirli yerlerinde yaşıyorlardı. Ülkenin üst düzey idarecileri, Ruslar ve Ermenilerden meydana geliyordu. Azerbaycan'ın yönetim kadrolannda Türk asıllılara çok ender rastlanıyordu. Onlar da ya Ermenileşürilmiş ya da Ruslaştınlmış kimselerdi. Komünizmin en takdire değer özelliklerinden biri idare çarkına getirileceklerin etnik yapısını, aile özelliklerini, ideolojilerini, kişilik yapısını detaylıca inceleyen raporlan, o kişilerin dosyasında bulundurmasıdır. "Kim kimdir?" şeklinde ifade edilen bu sisteme göre, hem komünist dünyasında ve hem de hedef olarak aldığı ülkelerde en iyi 


uygulayan ve ona göre işlerini gören bir düzendi. Komünist sistem, Azerbaycan'da da "Kim kimdir?" tespitini titizlikle hazırlıyor, ona göre de ülkenin idaresine getirilebilecekleri önceden tespit ediyordu. Oldum olası ülkenin yönetimine, etnik yapısında karışıklık olmayan birilerine görev verilmiyordu. Bazı istisnalar da elbette oluyordu. Bu kişiler de Lenin'i, Stalin'i, Kuruşçev'i ya da Brajnev'i, Andropov'u, kendi ana babasından ya da soyundan sopundan üstün tutanlardı. Mir-cafer Bağırov, Dr. Neriman Nerimanov, Haydar Ailyev gibileri bunlardandı. 


Yüzeyden de olsa Kafkaslar ve Azerbaycan hakkındaki bu tür bilgilerimin içinde özellikle Güney Kafkaslarda, yani Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'da Kürt etnik yapısına dair bilgim çok azdı. Yurt dışında bir göreve atanma arifesinde bu konuda yurt dışına diplomatik statüyle görevlendirilenler gibi bana da fazla bir bilgi ve doküman verilmemişti. 
Düşünüyorum da belki de bizim devletimizin bilgi depolarında yoktu ki bizleri de bilgilendiremediler! Sadece çatal ve bıçak, yemekte nasıl kullanılır, el nasıl sıkılır, hangi davette ne tür elbise giyilir, yemekte hangi içki içilir gibi şeyleri on-on beş gün boyunca öğretirler (!) 


1994 yılındaki ilk günlerim Azerbaycan'da yaşayan insanlann kimler 
olduğunu öğrenmekle geçti. Rahmetli dostum ve arkadaşım Milli İstihbarat Teşkilatı Temsilcisi Fatih Eren"den1” Azerbaycan'ın etnik yapısı hakkında çok geniş bilgi almıştım. Azerbaycan'da Kürt kökenli insanlann oldukça fazla ve yönetimde etkili olduklannı öğrenmiştim. Kürt kökenlilerin, özellikle ülkenin batı kesiminde, Gencebasar, Karbağ havalisi denilen bölge ve Ermenistan ile komşu olan Nahçıvan, Zen-gezur, Kelbecer, Hocavend, Kubatlı, Daşkesen, Lâçin, Hanlar gibi vilayetlerde 1800'lü yıllanndan itibaren yaşamaya başlamışlar. Ülkenin en genç sanayi şehri Sumgayıt”? ve Başkent 


Bakü'deki Kürt kökenliler ise Haydar Aliyev'in görevde olduğu dönemlerde (1968-1986 ve 1993-2002) önemli kuruluşlarla devletin temel kurumlannda görevlendirdiği insanlardı. 


Komünizm ve emperyalizm, saf, ürkek, uyum yanlısı Kürt-leri, tarih boyunca iğfal etmiş, kandırmış ve kendi emelleri için kullanmıştır. Kürtlerin yaşadıkları topraklar genellikle Türklerin çoğunlukta olduğu topraklardır. 
Bu topraklar, yer üstü ve yer altı kaynaklar bakımından zengin, komşulannı kontrol edebilecek, hâkim olabilecek bir coğrafyadır. Batılı emperyalistler ve Çarlık Rusyası, Osmanlı Devleti'ni parçalamak, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesini engellemek için 1900'lü yılların başından itibaren bu coğrafyaya hâkim olmaya çalışmışlar, ancak başanlı olamamışlardı. Tek tük, molla kılıklı bazı Kürt aşiret ağalan Batılıların ve Rusya'nın aleti olmuşlarsa da hiçbir şey elde edemedikleri gibi, masum, saf Kürtlerin de kanlannın dökülmesine sebep olmuşlardır. Irak, Suriye'deki 


komünist yönlü Baas Partileri ile İran'daki sıkı şahlık ve totaliter molla rejimi, Kürtlerin bu ülkelerde fa-alleşmelerini engellemiştir. 


Demokrasiyle idare edilen, Kürtlerin, rahat ve hür, Türklerle kardeşçe birlikte yaşadıklan Türkiye, her zaman komünizmin ve emperyalizmin hedefi olmuştur. Hele Türkiye'nin gelişmesiyle Kürtlerin de yaşadığı Güneydoğu Anadolu'daki Dicle ve Fırat havzalarındaki kalkınma, hem komşu ülkeleri ve hem de onlan ellerinin altında tutan komünizm ile emperyalizmi rahatsız etmiştir. Dide-Fırat boylannda inşa edilen barajlarla bu ırmaklara gem vurulması, herkesi rahatsız etmiştir. Komünizmin dağılmasıyla Kafkaslann ve bölgenin enerji kaynaklannın Türkiye üzerinden dünya pazarlanna çıkanlması niyetleri de Türkiye'ye karşı rahatsızlıklan daha da alevlendirmiştir. Sömürgedler, büyüyen ve gelişen, Kafkaslarda, Ortadoğu'da, Akdeniz'de etkisi artan, hudutlarına sığmayan bir Türkiye'nin yolunu, yine tarihte olduğu gibi (1925-1926 ve 1936-1937), kesmeye çalıştılar. Asya ve Afrika'yı Avrupa'ya kara, hava ve deniz yollarıyla ve petrol ve doğalgaz boru haüanyla birleştiren coğrafyanın, dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinin, demokratik, laik ve çağdaş hayat tarzı yükselmiş, güçlü ekonomisi, yüz milyona yaklaşan (Yurt dışında yaşayan vatandaşlarıyla) eğitimli genç nüfusa sahip olan bir Türkiye'nin içine nifak sokmaya çalıştılar. 1970'li yıllarda soyu ve sopu belli olmayan, bazı kaynaklara ve iddialara göre Ermeni kökenli, Anadolu'da doğmuş genç insanlara, yurt içinde ve yurt dışında cemiyet ve demek kurdurdular. Bunlar arasında özellikle Devrimci Doğu Kültür Ocakları PKK'ya dönüştürülerek, yurt dışına çıkarıldı. PKK'nın militanları, Lübnan, Suriye ve Filistin'de eğitildiler ve silahlandırıldılar. Birçok ülkede temsilcilikleri açıldı. İnsan ve uyuşturucu kaçakçılığından tehdit ve şantajla hırsızlık, soygunculuk gibi suçlar yoluyla külliyetli miktarda para topladılar. Komşumuz olan ülkeler Irak, İran, Suriye, Lübnan, Filistin, Yunanistan, Ermenistan, Kıbns Rum kesiminde PKK'nın eğitim kamplan kuruldu. PKK'run sözcülüğünü yapan radyo, televizyon, gazete ve dergilerin, haber ajanslannın kurulmasını sağladılar. 


PKK'YI KİM KURDURDU? 


PKK'nın ilk yıllanndaki kuruluşunu, teşkilatlanmasını, eğitilmesini, eylemlerine verilen desteği, komünist sistem ve onun temsilcisi Rusya 


sağlıyordu. Haydar Aliyev, 1965-1980 yıllannda Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Azerbaycan KGB Başkanı idi. 1980-1986 yıllan arasında ise Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin Komünist Partisi Politbürosu Üyesi ve Başbakan Birinci Yardımcısı görevini yürütüyordu. 
Hem Azerbaycan'daki hem Moskova'daki görevi sırasında Ortadoğu, Kafkaslar, Türkiye ve bazı İslam ülkelerinden sorumluydu. Politbüro'da, bu coğrafyalara dair hazırlanan stratejiler, Haydar Aliyev ve onun yardımcısı Yahudi kökenli Yevgeni Primakov tarafından uygulanıyordu. PKK'nın Türkiye'de kurulup, Lübnan ve Suriye'de teşkilatlan-dmlması, büyütülmesi, eğitilip silahlandınlmasıyla Taşnak-sütyım liderinin AzerbaycanlI gazetecilere dediği gibi, o zamanlarda bu gibi işlerle komünizmin en güçlü kuruluşu olan Bakü'deki KGB teşkilatı görevlendirilmişti. 1984 yılına kadar PKK'yı perde arkasından idare eden KGB'ye, en büyük destek, İsrail, Kafkaslar ve Ortadoğu'daki Yahudi kuruluşlarıydı. Bu konudaki en uygun insan ise Yahudi asıllı KGB'nin görevlendirdiği Primakov idi. Zaten Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, Haydar Aliyev'e hitaben "PKK'yı sen kurdurdun." dediği içindir ki hakkında soruşturma başlatılmış, yurt dışına çıkışı yasaklanmış, aylarca mahkemelerde süründürülmüştü. 
Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, prostat kanserinden hayatını kaybetti. 
Hastalık, Elçibey'in Keleki'ye gitmesinden sonra ortaya çıkmıştı. Bakü'den Keleki'ye giden doktorun, Aliyev'in bilgisi dâhilinde, KGB'nin yönlendirmesiyle hareket ettiği, Azerbaycan'da devamlı söyleniyordu. Bu bilgiler bize de çeşitli kaynaklardan geliyordu. Elçibey'i kontrol eden doktor, kanser olduğu bilgisini, ancak hastalığın Azerbaycan'da tedavi edilemeyecek bir safhaya geldikten sonra verdiği belirtiliyordu. Elçibey'in, Bakü'ye döndükten sonra Aliyev hakkındaki "PKK'yı sen kurdurdun." 
demesiyle yurt dışına çıkışı yasaklandı. Dolayısıyla yurt dışında tedavi imkânlarının yolunu tamamen kapattılar. Hastalık, tedavi edilemeyecek aşamaya geldikten sonra hem mahkemeye son verildi ve hem de yurt dışına çıkma yasağı kaldırıldı. Elçibey, 2000 yılında tedavi için Ankara'ya gediğinde, iyileşme imkânı artık kalmamıştı. Dolayısıyla günümüzde prostat kanserinin kolayca tedavi edileceği zamanda Elçibey'e durumu anlatıl-madığı gibi, yurt dışında tedavi imkânlarının yollan da kesilmişti. 
Söylenenlere göre, Elçibey, bile bile ölüme gönderilmişti. E&er Elçibey ölmeseydi 2003 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, yüzde yüz Cumhurbaşkanı seçilirdi. 


1994 yılından sonra da Batılı ülkeler Yunanistan, İtalya, Fransa, Almanya, 
Belçika, Bulgaristan gibi ülkeler, PKK'nın dallanıp budaklanmasına uluslar arası bir terör örgütü seviyesine çıkmasına yardım ettiler, beseleyip palazlandırdılar. Amerika Birleşik devletleri ve İngiltere ile İsrail'in istihbarat organları, hem PKK'nın hem de PKK ile göbek bağı olan Ortadoğu'daki Kürt oluşumlanyla işbirliği yaparak, Türkiye'ye aba altından sopa göstermeye başladılar. 


Komünizmin yetiştirmesi, Bakü KGB'sinin idare ettiği ASALA, 1984 jalına kadar ellinin üzerinde Türk diplomat ve görevlisini şehit etmiş, onlarca dış 
temsilciliğimizi basmış, onlarca insanımızı yaralamıştı. ASALA, 1984 
yılında Lübnan'ın Sidon şehrinde, PKK ile bir anlaşma imzalayarak, görevini PKK ya devretmişti. O tarihten sonra PKK'nın içinde Ortadoğu'daki Ermeni asıllılar, Ermenistan uyruklu Ermeni-ler, Rusya Federasyonu'ndan giden insanlar doldurulmaya başlandı. PKK Kafkaslarda ve Rusya'da faaliyetlere başlamış oldu. 


Komünizm döneminde Rusya'nın uluslar arası terör teşkilatlarını bağımsızlık savaşı veren kuruluşlar olarak kabul edip, her bakımdan desteklemekten, 1990'lı yıllarda da vaz geçmemişti. Zaten Batılı ülkeler de bağımsızlık harekâtının nerede bittiğini, terör hareketinin nerede başladığını kesin olarak ayırt etmiyorlardı. Çünkü hedef olarak kabul ettikleri ülkelerde terör olaylannı başlatıyorlar, destekliyorlar ve sonra da "Onlar bağımsızlık mücadelesi veriyorlar." diyerek, amaçlarına ulaşıyorlardı. Rusya, Komünizm döneminden kalma "nifak sok, böl, parçala, yut ya da istediğin gibi yönet" alışkanlığını hala devam ettiriyordu. 


SAMİR'İN PKK BELGESELİ VE ÖLÜMÜ, ÖCALAN KİM? 


1994 yılının sonuna doğru Azerbaycan Televizyonu, "Kanlı İz ve 
Daşnaklar" adlı iki ayn belgesel film yayınlamıştı. Ermenilerin Kafkaslarda ve Türkiye'de meydana getirdiği katliamlar ve terör olaylannın sergilendiği belgesellerin yapımcısını merak etmiştim. Televizyonda çalışan dostum Sayat Ağababalı'dan beni o yapımcıyla tanıştırmasını rica ettim. Samir Eskerhanov, 1963 doğumlu, İngilizce, Fransızca ve Rusça bilen, bir zamanlar KGB'de savaş muhabirliği yapmış, Azerbaycan'ın Türk asıllı ailelerinden birine mensuptu. Samir Eskerhanov, az konuşan ve çok iş yapanlardandı. Zaman zaman buluşur, yaptığı işler, Kafkaslar, Komünizm, 


Türk dünyası, Türkiye ve dünyadaki terör olaylan hakkında konuşurduk. 
Samir'i büyükelçilikteki arkadaşlarla da tanıştırdım. PKK konusunda bir belgesel yapma isteği vardı. O zamanlar PKK'nın birçok ülkede olduğu gibi, Rusya'daki eğitim yerleri ve merkezleri bilinmiyordu. Burhan Basgün ve Aydın Güler ile görüştürdüm. 1995 yılında Türkiye'yi de içine alan ve Ermenistan, Rusya, Almanya, Mısır, Lübnan, İsrail, Suriye gibi ülkelerde üç ay boyunca "Rus gazeteci" hüviyetiyle araştırmalar yaptı ve Azerbaycan'a döndü. Yunanistan yetkilileri Sa-mir Eskerhanov'un ülkelerine girmesine izin vermemişlerdi. Anlaşılan Rus KGB'si Samir'in gerçek kimliğini Yunan yetkililere söylemişlerdi. Samir Bakü'ye döndükten sonra araştırmalarını Azerbaycan Televizyonu'nda 12 bölüm olarak yayınladı. Sovyetler Birliği'ni ilgilendiren bölümlerin birçoğunun yayınlanmasına Azerbaycan Televizyonu yetkilileri izin vermediler. 


Samir Eskerhanov, kız kardeşi ile birlikte çalışıyordu. 1997 yılında Türkiye'de basılan ve Rusça olan "Tutum" adlı bir dergiyi yayınladılar. 
Televizyonda yayınlayamadıklan dokümanın bazılarını bu dergide yayınladılar. Derginin "Terörizm ve PKK" şeklindeki anonsları televizyonlarda günlerce halka duyuruldu. Azerbaycan'da iş yapan Türk firmaları verdikleri reklam ve ilanlarla dergiyi desteklediler. Dergi yayma başladığı günlerde Samir Eskerhanov, bir gece televizyondan çıkıp evine giderken, iki el ateş edilerek, ayağından vuruldu. İyileştikten sonra dergiyi yeniden yayınlamaya başladı. Ama bir gün Samir Eskerhanov'un kalp krizinden öldüğü haberi geldi. 


Samir bekardı. Daha sonra babasının evine gittiğimde kız kardeşiyle yayınlanmayan belgeleri ücreti karşılığında bize vermesini kararlaştırdık. 
Böylelikle maddi sıkıntı içinde olan ailesine bir desteğimizin olacağı kanaatindeydim. Ne var ki aradan geçen birkaç günden sonra kız kardeşi beni aradı ve "Bey, kusura bakma. Belgeleri size veremeyeceğiz. Onlan biz daha sonra yayın haline getireceğiz." dedi. Hâlbuki ben teklifte bulunduğumda çok memnun olmuşlardı. Anlaşılan PKK'nın onu yıllarca destekleyip büyüten, insanlığın başına 


bela edenlerin bağırsaklarının daha fazla ortaya dökülmesini istemeyenler, Samir'in ailesini bir şekilde ikna etmişlerdi. 


Rahmetli dostum Samir Eskerhanov ile Azerbaycan'da Kiril alfabesiyle yayınlanan Zaman Gazetesi, 17 Mayıs 1995 tarihinde başlayan ve birkaç gün devam eden bir mülakat yayınlandı. Samir Eskerhanov, bu mülakatta şunlan anlatmıştı: 


" Moskova'nın merkezinde Partizanskaya sokağındaki 25 numaralı çok katlı binada Kürt Toplulukları Konfederasyonu bürosu vardı. Bu binanın, dıştan bakıldığında hiçbir yerinde federasyonla ilgili bir işaret ya da yazı görülmüyordu. İçeriye girdiğinizde, duvardan duvara PKK'nın bayrakları ve Abdullah Öcalan'ın posterlerinin asılı olduğunu görüyordunuz. PKK'nın yayın organlarım, ilanlarını, çeşitli dillerdeki propaganda afişlerini basan matbaa, yayın organlarının idarehaneleri, radyo, kaset, film üretecek stüdyolar, kültür merkezi ve bu merkezin uygulama eğitimi veren bilgisayarlar ve televizyonlarla donatılmış sınıflan vardı. Moskova'daki bu merkez, Rusya ve Kafkaslardaki, Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'daki diğer merkezlerin beyni gibi çalışıyordu. Merkezde, Türkiye ve Türkiye dışındaki Türk temsilcilikleri ile Türk vatandaşlarına dönük uygulanacak terör, cinayet, gasp, kundaklama gibi olayiann ve bu olaylarda kullanılacak araç-gereçlerin eğitimi veriliyordu. Merkezin müdavimleri genellikle Rus, Ermeni ve diğer halklara mensup insanlardı. Kürt asıllı olanlar ise çok azdı. 
Moskova'daki bu Kürt Topluluklan Konfederasyonu Merkezi'nin başkanı Ahmet Dere ile bir mülakat yapmıştım. Ahmet Dere, şöyle dedi: 


"Konfederasyonumuzun bazı üyeleri, Rusya dış istihbarat servisinin başı olan Yevgeni Primakov ile görüşüyorlar. Rusya'nın yetkili şahıslan Moskova'nın merkezinde olan bizim bu teşkilatın faaliyetlerinden habersiz değillerdir." 


Merkezde beş dilde yayınlanan gazeteler, dergiler, açık şekilde Türkiye'deki devleti yıkmaya davet eden sloganla-n yayınlıyorlar. Hem de gazeteler ve dergiler, adreslerini açıkça yazıyorlar. Her şey legal şekilde oluyor. Yani bugün Rusya'nın başkentinde açıkça Türkiye'nin aleyhinde kuvvetli propaganda yapılmaktadır. İlginç olan, bu Yevgeni Prima-kov, Ankara'da bulunduğu zaman Rusya ile Türkiye arasında terör teşkilatlarının ülkelerdeki mevcut hükümetleri devirmeye davet eden grupların faaliyetlerini karşılıklı olarak yasaklayan anlaşma imzalamıştı. Nedense imzalanan bu anlaşmadaki listeye Moskova'da bulunan bu merkezin adı 


konulmamıştı. İlgi çekicidir, Türkiye tarafı bugün kadar Moskova'daki merkezin terör faaliyetlerine dair rahatsızlığını resmi olarak bildirmedi. 


PKK'nın Moskova'da yerleşmesi. Kuzey komşumuzun Kafkaslardaki olaylara nezaret ve tesir etme imkânlarını daha da genişletmişti. Mesela Ahmet Dere, Kürt halkının temsilcisi olduğunu iddia ederek, diyordu ki; "Azerbaycan petrol boru hattının Doğu Anadolu'dan geçmesine izin vermeyeceğiz." Bu açıklamayı kimin sipariş ettiğini açıklamaya ihtiyaç yok. ( O tarihlerde Azerbaycan'da petrol anlaşması imzalanmıştı. Rusya'nın hayati mesele olarak ele aldığı petrol ve gaz boru hatlarının Türkiye'den değil, Rusya Federasyonu topraklarından geçerek Novorosisk limanına gitmesini istiyor ve bunun için de her çareye başvuruyordu. TE.) Abdullah Öcalan'ın Kürt halkıyla hiçbir ilgisi yoktur. Onun nereden geldiği, PKK lideri olarak tespit edildiği büyük bir sual altındadır. Türkiye'de Kürt köylerinde binlerce insanın ölümüne ferman vermiş bir kişinin Kürt milletinden olduğunu söylemek yersizdir. Onun hakkında birçok kaynakta araştırma yapmış, bilgi toplamış birisi olarak diyebilirim ki o Kürt değildir. 
Beynelmilel kozmopolit bir ruhla eğitilmiş, beyni ihtilalci komünizmle doldurulmuş bu adam, kendisinin birçok selefleri gibi milli mensubiyet dışındadır. Bütün kaynaklar, yalnız onun 21 yaşından sonraki hayatı hakkında bilgiler veriyorlar. Ankara'da üniversiteye gitmesine kadar Öcalan'ın nerede yaşadığı açık değildir, bulunmuyor. Hatta onun tamamıyla başka bir milletten olması ve Abdullah Öcalan olarak adlandırılması yeni bir olaydır. Şahsen benim, onun sosyalist bir ülkede ve dolayısıyla komünizmin vatanı olan Kızıl İmparatorluk bünyesinde yetiştirilerek, Yakın Şark'a gönderilmesi büyük bir ihtimaldir. Vaktiyle 


SSCB içinde özel çocuk eğitim müesseseleri bu tür maksatlar için hizmet veriyordu. Mesela "Kalinin Çocuk Evi", Öca-lan gibileri yetiştirilirken, onlann hangi bölgelerde mesken tutması da önceden hazırlanan senaryoya uygun olarak gerçekleştirilir. Öcalan'ın ilk önce Lübnan'a ve daha sonra Suriye'ye yerleştirilmesi, mümbit Türkiye ve Türkler aleyhtarlığının olduğu, mümbit, sosyal, siyasi ortamın olmasıyla ilgilidir. Suriye'de olmasının sebebi, onun bir koz olarak ileri sürülmesidir. Dicle-Fırat ırmakları ve bunların üzerinde kurulan, suyu kesen stratejik barajlar, Suriye ve Irak'ın en büyük derdidir. Dolayısıyla suya karşı PKK'yı bir koz olarak kullanıyorlar. 
Avrupa Birliği'nin terörizme karşı mücadele karan alması üzerine terör 


teşkilatı olan ASALA lağvedildi. İşsiz kalan ASALA militanlan da PKK'ya geçtiler. Ondan sonra da Öcalan ile Ermeni din adamlanyla ilişkileri artarak devam etmiştir. Büyük Ermenistan ideali için Ermenilerin PKK ve onun liderini yönlendirmeleri ve istifade etmeleri bir gerçektir." 


AZERBAYCAN'DAKİ KÜRT MERKEZİ Abdullah Öcalan'ın yetiştirilmesi gibi Azerbaycan'da da Kürt asıllı insanlar yannlar için eğitilip hazırlanmıştı. 
Kimisi orduda kimisi Komünist Gençler Teşkilab'nda kimisi üniversitelerde kimisi orta tahsil mekteplerinde kimisi KGB ve polis teşkilatında görevlendirilmişlerdi. 1970'li yıllarda PKK'nın aktifleşmesine paralel olarak Samir Eskerhanov'un gezip gördüğü Moskova'daki Kürt Halklan Konfederasyonu Merkezi, SSCB dağılmadan kurulmuştu. Bu merkeze bağlı olarak Azerbaycan'da da Ronayi Demeği faaliyet gösteriyordu. Kaf-kaslann en yaygın ve etkili Kürt kuruluşu, bu Ronayi Demeği idi. Ronayi'nin başında Prof. Dr. Şamil Esgerov ve Kamil Hasanov vardı. Ronayi Demeği, yasal olarak Bakü hava limanına giden yolun üzerindeki büyükçe bir binada çalışıyordu. Devlet bütçesinden pay alıyor ve Denge Kurda, Yekbun ve Diplomat adlı gazeteleri düzenli olarak yayınlıyordu. Ronayi Demeği, bir kültür merkezi kisvesi altında konferanslar, pa- 


neller düzenliyor, Abdullah Öcalan'ın görüşlerini dile getiriyor, onun posterleri, rozetleri, Büyük Kürdistan (Azerbaycan'ı da içine alan) haritalarını bastırarak, Azerbaycan'daki orta ve yüksek okullarda okuyan gençlere dağıtıyordu. Azerbaycan'a gelen PKK'nın önde gelen temsilcilerini karşılıyor, ağırlıyor ve Azerbaycan'daki Kürt kökenli gençlerle Azerbaycan 
dışından gelen gençlerin katıldığı toplantılar düzenliyordu. Hatta 1996 
yılında böyle bir toplantının resimlerini ve haberini yayınladığı için o dönemlerde Azerbaycan'ın en yüksek tirajlı gazetesi olan Avrasya Gazetesi'nin idare binası ve matbaasını, Ronayi Demeği'nin başkanlan Kamil Hasanov ve Şamil Es-kerov ile 7-8 PKK militanı basmışlardı. 
PKK'lılar bu baskında gazetenin yöneticilerini ve çalışanlarını tartaklamışlardı. Fİ 


Ronayi Demeği, Azerbaycan'da bulunan Kürt aydınlan ile "Büyük Kürdistan" idealinin hayata geçirilmesi için büyük gayret sarf ediyordu. 
Türkiye"den gelen Kürt kökenli işadamlan ile sıkı işbirliği içindeydi. 
Türkiye'den, İran'dan, Suriye'den, Gürcistan'dan ve Ermenistan'dan okumak 


için Azerbaycan'a gelen Kürt kökenli gençlerle çok kısa sürede ilişki kuruyor, onlan yönlendiriyor, bazılannı da Suriye ve frak'taki PKKkamplannagönderiyorlardı. Ronayi Demeği'nin Kuzey Irak'taki Mesut Barzani, Talabani ve Suriye'deki Abdullah Öcalan, Moskova ve Kafkaslardaki Kürt kuruluşlany-la koordinasyonu ve işbirliğini, bu demeğin başkanı Şamil Eskerov'un oğlu (1992'ye kadar Azerbaycan'da, bu tarihten sonra da Moskova'da yaşayan), Hejar Eskerov yürütüyordu. Hejar Eskerov, 
1992 yılına kadar Bakü'de günlük olarak yayınlanan Azerbaycan 
Cumhurbaşkanlığının resmi yayın organı Azerbaycan Gazetesi'nde çalışıyordu. Aynca Hejar Eskerov, Mesut Barzani'nin Rusya ve Kafkaslar müşaviri idi. PKK'nın önemli militanlanndan olan Dilan kod adlı teröristin Kafkaslara sık sık gelişinde, Hejar Eskerov ve Ronayi Demeği'nin temsilcileri karşılıyorlar ve ağırlıyorlardı. 


1 


Osman (iezeker; 1990-1994 yılları arasında Emniyet Müdürü olarak Kars'ta görev yapmıştı. Haydar Aliyev de o zamanlar Nahçıvan”da Meclis Başkanı olarak bulunuyordu ve elbette iğneden ipliğe her şeye muhtaç bir adamdı. 
Osman (ie-zeker ile doğal olarak ilişkiler kunnuştu. Aliyev Cumhurbaşkanı olduktan sonra Osman (iezeker'in Bakü'ye tayin edilmesini, bizim devletin üst kademelerinden istemiş, (iezeker ile Komiser Ali, 1994 yılının başında Bakü Büyükelçiliği'ne atanmışlardı. Büyükelçilikteki görevlerinin ne olduğu bir zaman anlaşılamadı. Ama Osman (iezeker'i Bakü'ye gelişinde Azerbaycan emniyetinin üst düzey yetkilileri karşılamıştı. Özellikle İçişleri Bakanı Kürt kökenli Ramil Usubov ile Osman (iezeker'in ilişkileri hem sıkı ve hem de derindi. Osman (iezeker”in Rövşen Cevadov ile de Kenan <iürel ile de çok sıkı ilişkileri vardı, (iezeker, daha Bakü'ye gelir gelmez üç işyeri açtı (Kafe, restoran ve sandviççi.). Halen Bakü'de çeşitli işyerleri olan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. 


2 
Anadolu Ajansı Bakü Temsilciliğinin 1995 yılında AZ 0058 numaralı YT-İDA imzalı haber bülteninden. 


3 


Elçin Efendiyev; hala Başbakan Yardımcısıdır. İyi bir roman ve hikâye yazandır. Dürüst bir kültür adamıdır. 


4 


Aliyev zamanında sonradan Azerbaycan"n Çin Büyükelçisi olarak atanmıştı 


O yıllarda Bakürde telefon santralleri yetersiz ve görüşmeler hala merkezi sant- 


5 


7* 10-17 Mart 1995 tarihlerinde Azerbaycan”da cereyan eden olaylara dair bilgiler yıllardır Türkiye ve Azerbaycan kitle iletişim organlarında yayınlandı. Elbette içlerindeki bazıları, biraz olsun gerçekleri aksettirdi, ancak Türkiye”de yayınlanan iki kitap tam olmasa bile yazarlarının, olayiann içindeki şahıslar tarafından kaleme alındığı için önemli sayılmalıdır. Bunlardan biri 15 yıl Türkiye”de sürgünde yaşamış AzerbaycanlI Türk Yarbay Nevruz Haşan BozarganİTnın kaleme aldığı 
2005 yılında Elips Yayıncılık tarafından basılan "Azerbaycan (ierçeği: Şah- 
Mai.” Diğeri ise ihtilalde elebaşılık yapmakla suçlanıp Azerbaycan'dan bin bir güçlükle Aliyev”in elinden alınarak Türkiye'ye getirilen Prof. Dr. 
Perman Demirkol'un kaleme aldığı 2002 yılında Der Yayınevi tarafından basılan “Diktatörleri Uyku Tutmaz” adlı kitaptır. 


6 


Ermenistan, Azerbaycan, Karabağ ve etrafındaki vilayetler sorununu çözmeye çalışan Türkiye” deki liderler, siyasetçiler boşuna gayret sarf etmesinler. İş, Rusya ve problemleri olan bu ülkelerin liderleri ile halklarına bağlıdır. Onlar ise böyle bir zahmeti, riski, özveriyi göze alamıyorlar. 
Bekliyorlar ki bu milli problemleri birileri gelsin, halletsin. Kendilerinden de hiç kimsenin burnu kanamasın. ) 


7 


Askar A kayev”in eşi ile Ter Pecrosyan'ın eşi, Moskova'da aym yurtta kalmış ve çok yakın dostlukları olmuş, ilişkilerini her zaman devam ettirmişlerdir. 


8 


Ağ Ev, 1970'li yıllarda Brejnewin Bakü'yü ilk ziyaretinde kalnıası için özel 


olarak yaptırılmıştır. Mahzen katlarda sinema salonları, spor salonları, saunalar, 


özel yapılmış duvarlarından akan sulartn olduğu, havuzlu mağaralar bulunan 


ağaçlar içindeki iki katlı binadır. 


g 


Resmi için Belgeler bölümüne bakınız. 


10 


Fatih Eren İle 1964 yılında Milli Türk Talebe Birliği’ nde tanışmıştım. 
Kendisiyle o teşkilatta uzun yıllar birlikte çalışmıştık. Rahmetli aynı zamanda çok iyi bir 


folklorcuydu. 


11 


Avrasya (iazetesi”ni Bakü'deki Hürriyet ve (itinaydın gazetelerinin ve daha sonraları NTV Televizyonu”nun Bakü temsilciliklerini yürüten İrfan ve Rıdvan Sapmaz kardeşler yayınlıyorlardı. Bu iki kardeş de o dönemlerde ülkemiz ve Azerbaycan için çok değerli gazetecilik hizmetleri yapmışlardır. 


Vekil Mustafayev, Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev”in kız kardeşinin damadı ve halen Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı General Beyler Kyübov”ıın kardeşidir. 


Hejar Eskerov, 1992 yılında Elçibey'in iktidara gelmesiyle Vekil Mustafayev (Kürt Musto) ile birlikte Azerbaycan'ı terk etmişlerdi. Vekil Mustafayev, Kazakistan'a geçerek, PKK'nın Orta Asya temsilcisi, Hejar Eskerov da Moskova'daki merkezde yönetici olarak çalışmalarına devam ettiler..”” Hejar Eskerov”un 2007 yılında Moskova'da yayınlanan Kızıl Kürdis-tan Uğrunda adlı bir kitabı yayınlanmıştır. Kitabın büyük bir bölümü, Kürdistan ideolojisi ve bu ideolojinin propagandasını kapsamaktadır. Kitapta 1990'ın ilk yıllarında Azerbaycan'daki Kürtçülerin bölücülük yönünde önemli adımlar attığı yazılmaktadır. Bir bölümde Hejar Eskerov, şöyle demektedir: 


" Yoldaş Gorbaçov'dan sizlere selam getirmişem. Size Kızıl Kürdistan ile ilgili mutlu haberler vermek istiyorum. İstiyorum, bilesiniz ki, birkaç aya kadar Azerbaycan'ın dâhilinde öz muhtariyetinizi ilan edeceksiniz. Artık Azerbaycan liderliği ilede konuşmalarımız oldu. Bakü'ye gittiğinizde yerli televizyonlarda propaganda işini güçlendirin. Kürtçe gazete kurun. Mihail Gorbaçov'un yardımcısı Gennadi Revenko'nun Kremlin'deki çalışma odasından çıkan Azerbaycan Kürtleri, sevinç gözyaşlarını tutamadılar. 
Çünkü Kızıl Kürdistan kurulması için onlara en yüksek seviyede razılık verilmiştir." 


O dönemde Azerbaycan'ın lideri Ayaz Muttalibov idi. Hejar diyordu ki, "Kızıl Kürdistan meselesi SSRİ, yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği dağıldıktan sonra Rusya'nın önemsediği bir konuydu. Ultra milliyetçilerin iktidara gelmesi bu planın gerçekleşmesini engelledi. 
(Elçibey'in iktidara gelmesi konu ediliyor. TE.) Elçibey'in Türkiye ile haddinden fazla siyasi işbirliği yapması, bu planın bozulmasına sebep oldu. 
Vekil Mustafayev, Kızıl Kürdistan'm kurulması için en büyük fedakârlıkta bulunanlardan biridir. Lâçin, Ermeniler tarafından işgal edildikten sonra Vekil Mustafayev, Erivan'a gitti. Kürtler, 9 Haziran 1992 tarihinde Erivan'da büyük bir 


miting düzenlediler. Mitingde, Kürt devletinin kurulması, Kızıl Kürdistan'ın hayata geçirilmesi için gerçek bir adımdı/" 


Bu ahmak ideolojinin gerçekleşmesi için Vekil Mustafa-yev'den başka kimler gayret sarf etmiştir. Bu insanlar arasında vaktiyle Gorbaçov'un 


yardımcısı Revenko'nun kabulünde bulunan Oktay Babayev, Kinyas Haayev ile Latif Memmed, İrade Tagıyeva vardı.?" 


AZERBAYCANDA KÜRTÇÜLÜK VE PKK BAZI YETKİLİLERİN HİMAYESİNDE GELİŞİYOR 


Büyükelçilik olarak zaman zaman Ronayi Demeği'nin Türkiye aleyhinde Azerbaycan'da yürüttüğü faaliyetleri, fotoğraflar ve ses kayıtlan ile Azerbaycan yetkililerine verip, engel olmalannı istiyorduk. Azerbaycan yetkilileri, sanki ağız birliği etmişler gibi, "Bizim haberimiz yok, bakalım, araştıralım, görelim neyin nesidir. Sizi bilgilendiririz." derlerdi. Bir süre sonra biz tekrar müracaat ettiğimiz zaman da "Bilirsiniz, orası Kürt kültür demeğidir. Kendi dillerini, adet, anane ve geleneklerini, kültürlerini geliştirmek için çalışıyorlar. O konuda faaliyet gösterme hukukuna da sahiptirler. Türkiye aleyhinde bir faaliyetlerini görmedik." cevabını veriyorlardı. 


Azerbaycan'daki sıkı komünist rejim iflas ettikten sonra milli akımlar yükselmeye başlamıştı. Ülkedeki birçok etnik kökene mensup olan insanlar vardı. Talışlar, Lezgiler, Ruslar, Ermeniler, Kürtler, Tatar Türkleri ve çoğunlukta olan Türkler yaşıyorlardı. Bağımsızlıktan sonra Ermenilerin hemen tamamı (ana ya da baba tarafından Azerbaycan vatandaşı olanlar hariç) ülkeyi terk etmişlerdi. Rus ırkından ise sadece beş yüz bine yakın insan kalmıştı. Lezgiler ile Talışlar zaman zaman mensubiyetlerini sergileyen davranışlarda bulunmalanna rağmen fazla etkili değillerdi. 
AzerbaycanlI Türkler ile kaynaşmış olan Kürt kökenliler ise ülkenin dünyaya açılmasından sonra kıpırdanmaya başlamışlardı. Devletin önemli yerlerin- 


8* Sebuhi Memmedli, Heyar”ın Azerbaycan'daki Dostları Kimdir? 
Azerbaycan 


de görevli oldukları için de oldukça cesurdular. 1990"h yıllara kadar birlik ve beraberliklerine ihtiyaç duymayan Kürt kökenliler, bu tarihten sonra kendilerinin de bir millet olarak devletlerinin olması için zeminini müsait gördükleri Azerbaycan"n batısında bir devlet kurma özentisine girdiler. 
Onlardaki bu arzuyu, Güney"deki Birleşik Azerbaycan tehlikesini 


engellemek için çırpman İran ile nüfusunun ve ekonomik gücünün günden güne eridiğine bakmadan "Büyük Ermenistan" ya da iki Ermenistan sevdasında olan Erivan yönetimi körüklemeye başlamıştı. 


Sınırların açılması, insanlann ülkeler arasında gidip gelmesi, ticari ilişkilerin artması, kitle iletişim araçlarının dünyayı küçültmesi gibi sebepler, dünyada olup bitenlere ait bilgilerin yayılmasını ve insanlan daha çok etkilemesini sağladı. Azerbaycan'a komşu ülkelerdeki Kürtçülüğe dayalı fikirler ve olaylar, ülkenin Kürt kökenli vatandaşlannı, daha çokyaşadık-lan devletin ve hâkim olan milletin aleyhine yönlendirmeye 
başlamıştı. Hele PKK'nın komünist ideolojik yapısı, komünist Rusya'nın 73 
yıl besleyip büyüttüğü beyinlerin, henüz temizlenmediği bir kertede Kürt kökenli Azerbaycanlılan iğfal etmesi kaçınılmazdı. Dolayısıyla PKK, Azerbaycan Kürtlerince kısa sürede benimsendi. Önceleri genç Azerbaycan Kürtleri, PKK'nın terörist özelliklerini değil, diğer ulusçu kavramlan-nı benimseyip hayata geçirmeyi tercih ettiler. Ne var ki kazın ayağı öyle değildi. PKK'nın peşine düşen gençleri kendi baş-lanna bırakmadılar. 
Göğüslerine Abdullah Öcalan'ın büyük Kürdistan'ın rozetlerini taktılar. 
Üniversite kampuslarında, okulların sınıflannda slogan attırdılar. 
AzerbaycanlI Türklere saldırttılar. Kavga ve gürültünün olmadığı Azerbaycan'daki okullan savaş alanına döndürdüler. İktidardaki Kürt kökenliler bu gençleri emelleri için kullanmaya başladılar. Kürt kökenli Bakanlar, idarelerin başında olanlar, milletvekilleri, ülkenin yer altı ve yer üstü varlıklannın gelirleriyle yurt içinde ve yurt dışında ticari imparatorluklar kurmaya başladılar. Ülkenin en tepesindeki (Nahçıvan dâhil) yetkililer, bu gidişi görüyorlardı ve biliyorlardı. Kürt kökenliler, bu gidişi daha da besliyorlar, özendiriyorlar ve yardıma oluyorlardı. Diğerleri de bunlann gazabından korktuklan için seslerini çıkara-mıyorlardı. 


Azerbaycan komşu bir ülkeydi. Ermenistan'dan, İran'dan ve Türkiye'den gidilmesi kolaydı. 1993 yılından itibaren yurt içinde ve dışında sıkıştınlan PKK, kendileri için müsait ortamı bulunan Irak, Ermenistan ve Azerbaycan'a yöneldiler. Üç ülkede de sosyalist ve komünist rejimin etkileri halen devam ediyordu. Bu ülkelerde PKK'nın komünist ideolojisine uygun ortamlar vardı. Kendilerini himaye edecek, yardım edecek mihraklarla kolayca işbirliği yapabiliyorlardı. İrak ve Azerbaycan'da Kürt kökenli insanlann olması ve Azerbaycan'da hâkimiyette bulunmalan, PKK için 


bulunmaz bir nimetti. Moskova'da bulunan koordinatör kültür merkezi de boş durmuyordu. Özellikle Ermenistan ve Azerbaycan'daki Kürt kökenli komünistler ile onlann demek ve partilerine yardım ederek, talimatlar vererek, PKK ile süratle işbirliğine girmelerini sağlıyordu. Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreteri ve halen milletvekili olan Ramiz Ahmedov gibileri yukanda adı geçen Ronayi Demeği yetkilileri ve üyeleri ile halen Azerbaycan Milli Meclisi üyesi olan 27 PKK sempatizanı Kürt mafyası gibiler Moskova merkezinin emirlerini harfiyen yerine getiriyorlardı. Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreteri Ramiz Ahmedov, terörist başı Abdullah Öca-lan ile Atina'da ve Sen Petersburg'da defalarca görüştüğünü ve işbirliği karan aldıklannı açıklıyordu. "PKK Kürt halkının özerkliği ve gelişmesi için kurulmuştur, PKK Kürt halkının geleceğidir..." şeklinde açıklamalar yapıyordu. Dolayısıyla PKK liderleri, zaten var olan bu ilişkilerini daha da geliştirmek, Azerbaycan'da ve Ermenistan'da daha da güçlendirmek için Azerbaycan'a ve Ermenistan'a daha sık gidip gelmeye başladılar. 


Kara ve hava yollarıyla ülkeye gelenler, güya bizlere, yani 


Türkiye Büyükelçiliğine çaktırılmadan (1) karşılanıyor, gerekli yardım ve yataklıktan, uyuşturucu, silah vs kaçakçılıkta işbirliği yapıldıktan sonra uğurlanıyorlardı. 1998 yılının bahar aylarıydı. Azerbaycan Milli Tehlikesizlik Bakanlığı (KGB) ile yakın ilişkisi olan üst düzey bir şefin akrabası olan, Türkiye'yi seven ve milliyetçi bir dostum bana telefon etti. 
Büyükelçiliğin önündeki parkta görüşmek istediğini söyledi. Dışarıda görüşmek istemesini anlıyordum. Çünkü Büyükelçiliğimizde KGB'nin emrinde mahalli çalışanlarımızın olduğunu iyi biliyordu. Dostumla buluştuğumuzda "Turgut Bey, bu sabah Bakü'ye uçakla dört PKK elebaşı geldi. Hava alanında onları karşıladılar. Şimdi KGB binasındalar. Bilginiz olsun." dedi ve gelenlerin adlarını verdi. Ben de bu listeyi büyükelçilikte görevli arkadaşlarımıza ulaştırdım. Akşam saatlerinde de dostum ile Büyükelçilikteki görevli (Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatının üst yöneticisi. 
TE.) arkadaşımı, Ocakbaşı restoran'da buluşturdum. Görevli arkadaşımız ve Büyükelçiliğin diğer ilgilileri KGB'ye gittiler. Elebaşıların Türkiye'de arandıklarını ve suçlu olduklarını, Azerbaycan için de tehlikeli olabileceklerini söylediler. Aldıkları cevap her zaman olduğu gibi aynıydı: "Doğrudur, bu insanlar Bakü'ye gelmişlerdir, ancak şimdi nerededirler 


bilgimiz yok. Araştıralım, size haber veririz." Ama ertesi sabah bizim görevlilerimizin gözü önünde, hava alanından Moskova'ya dört elebaşı, KGB'nin elemanları tarafından yolcu edilmişlerdi. PKK, Azerbaycan'ı Rusya Federasyonu'na, Orta Asya Cumhuriyetlerine ve Avrupa ülkelerine gidiş yolu olarak da kullanıyordu. Ama Azerbaycan hükümeti, bunlara engel olmuyor, inkâr ediyor, hatta yardıma oluyordu. 


Azerbaycan iktidannın PKK'ya karşı bigâneliği, hatta zaman zaman gizli yardımlan, ülkedeki Kürtçüleri cesaretlendirmişti. Kürt kökenli Azerbaycan vatandaşı, Türkiye vatandaşı, İran vatandaşı olan Kürtlerin kurduklan; kurumlarda kuruluşlarda, mağazalarda, fabrikalarda çalışacak insanlan, Kürt kökenlilerden almayı tercih ediyorlardı. Yeni kurulan bir petrol dağıtım şirketi, istasyonlannın, tabelalarını, PKK renkleriyle süslenmiş ve PKK'nın kartalını amblem olarak koymuştu. Bu petrol şirketinin, Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kardeşi milletvekili Celal Aliyev'in sahibi olduğuna dair neşriyatı, Azerbaycan basını günlerce yazmıştı. Bu iddialara karşı Celal Aliyev, hiçbir cevap vermemişti. 


Türkiye'den gelen Kürt kökenli insanlar, Azerbaycan'da birçok alanda iş yapıyorlardı. Kurdukları müesseselerde genel olarak Kürt kökenli insanları çalıştırıyorlardı. Bazıları Irak'tan, bazıları İran'dan ve bazıları da Türkiye'den gelmişlerdi. Bazıları da Azerbaycan vatandaşıydılar. PKK, Azerbaycan'da kurduğu örgüt marifetiyle hem bu Kürt kökenli iş adamlanndan hem de Türk iş adamlanndan haraç topluyordu. Toplanan paralan, çeşitli yollardan Türkiye'ye ve Abdullah Öcalan'a gönderiyorlardı. 
Milli İstihbarat Teşkilatı Bakü Temsilcisi Burhan Basgün, konuyu şöyle özetlemişti: 


"PKK Türk iş adamlanndan para topluyordu. Ama somut olarak şunlardan alıyordu diyemem. Azerbaycan istihbarat örgütü bunu biliyordu. Yaptığımız araştırmalara göre, bu listeleri ve bilgileri vermeleri gerekiyordu. Ama vermiyorlardı. Biz kendimiz tespit ediyorduk. 1995-1996 yılında PKK'nın Azerbaycan sorumlusunu tespit ettik. İkna edip Türkiye'ye gönderdik. O halen hapistedir. PKK'nın Azerbaycan'da kimden ne kadar para topladığını, ne kadar aidat adı altında haraç aldığının listesini bize vermişti. Bu bilgileri Azerbaycan istihbaratı da yönetimi de biliyordu. Onun kim olduğunu Azerbaycan devleti biliyordu. Kürt kökenliler ve PKK'lılar, Bakü'de bilardo 


salonlan, kahvehaneler, lokantalar çalıştın-yorlardı ve biz onlan biliyorduk. 
PKK'nın çalışmalannı onlar vasıtasıyla öğreniyorduk. PKK'nın Azerbaycan sorumlusunu da o vasıtayla tespit etmiştik." 


KÜRTÇÜ PKK İŞBİRLİKÇİSİ TÜRKİYE'YE DAVET EDİLİYOR 


PKK'nın ve yandaşlarının Azerbaycan'daki faaliyetleri, Büyükelçiliğimiz tarafından sıkı sıkıya takip ediliyordu. Ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, dini, zirai, askeri ve kitle iletişim alanlanndaki Kürtçü ve PKK yandaşı girişimler, ilgili müşavirlikler tarafından Azerbaycan yetkililerinin çıkardıkları zorluklara rağmen gerçekleşmeden engelleniyordu. Bazen görevli arkadaşlarımızın ya farkında olamamaları ya da olayiann nerelere varabileceğini düşünmeden veya dostluk ilişkileri olan, kendilerine birtakım ayncalıklı ortam yaratmış sıkı işbirliği yaptıklan üst düzey Kürt kökenli PKK sempatizanı Azerbaycan yetkililerini kıramadıklan için vahim hatalar yapılabiliyordu. Bunlardan biri de 1998 yılında yaşanmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'nm sıkı işbirliği vardı. İçişleri Bakanlığımız, Azerbaycan İçişleri Bakanlığı üst düzey yetkililerini Türkiye'ye davet etmişti. Azerbaycan gençlerine Türkiye'deki polis kolejlerinde, Polis Akademisi'nde belirli kontenjanlar aynlarak, eğitim ve öğretimlerine imkân sağlamışta. (Gerçi bu öğrencileri Azerbaycan yetkilileri hep kendi yakınlan ve yandaşlanndan seçiyorlardı. Büyükelçilikte görevli arkadaşlann bu konuda bir dahli olmuyordu. TE.) Azerbaycan polisinin giyim kuşam, haberleşme dhazlan, polislerin belirli sürelerle Türkiye'de eğitilmeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanıyordu. 


İçişleri Bakanlığımızın davet talebi, Büyükelçilikteki İçişlerine bağlı Emniyet Müşaviri olan arkadaşımıza gelmişti. O arkadaş da Azerbaycan İçişleri Bakan Yardıması ile beraber bir grup üst düzey görevlinin listesini yapıp, Türkiye'ye gönderilmesini sağlamıştı. O günlerde Büyükelçinin bilgisi ve önerisiyle eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey ile eski Milli Meclis Başkanı Müsavat Partisi Genel Başkanı İsa Gamber'i, Büyükelçilik Müsteşan Ümit Yardım (Türkiye'nin şimdiki Tahran Büyükelçisi. TE.) ile Ziyarete gitmiştik. Odaya girdiğimizde Elçibey, her zamanki nezaketiyle ayakta kapının önünde bizi karşıladı ve elimizi sıktı. Oturmamız için yer gösterdi. Ne var ki Elçibey'in suratı asıktı. O her zamanki sevecen ve 


yumuşak yüz hatlanndan eser yoktu. Gergindi ve kaşlan çatıktı. Kelimeler ağzından zoraki çıkıyordu. Her zaman muhatabının yüzüne ışıltılı gözlerle bakarak konuşan Elçibey, karşıki duvara bakarak konuşuyordu. Biz ileteceğimiz konuya daha girmeden birdenbire ayağa kalktı ve hırsla adeta bağırarak, şöyle dedi: 


"Siz o Sefirlikte ne iş görürsünüz, Sefir ne iş görür? Sizler büyük Atatürk'ün kurduğu büyük Türkiye'nin temsilcileri değil misiniz? Siz, Mehmetçiğin binlerce şehit vererek savaştığı PKK'nın Azerbaycan'daki temsilcisi olanları, Türk düşmanmı nasıl Türkiye'ye davet edersiniz? Üste gel (artı) onu, PKK ile mücadele konusunda verilen konferanslara iştirak etmesine sebep olursunuz? Siz burada neye bakarsınız?" 


Elçibey'in, hırsından dudakları titriyordu. Bir sigara yaktı, dumanını öfkeyle içine derin derin çekti ve pencerenin kenarına gitti, öylece dışanya bakmaya başladı. Ümit Yardım ile ben öylece kalakalmıştık. Birbirimizin yüzüne dahi bakamı-yorduk. Sanki o listeyi ikimiz hazırlamış gibiydik. Ümit Bey iletmemiz gereken konuyu benim söylememi işaret etti. Ben de alelacele söyleyeceklerimi söyledim ve öylece çıkıp doğruca Büyükelçiliğe gittik. 
Ümit Bey hemen telefona sanldı, Ankara'yı aradı. Durumu anlattı. Meğerse Jandarma Genel Komutanlığınca verilen konferans o sırada devam ediyormuş. Adamı (Ronayi Demeği'nin Başkanı) hemen konferans salonunda çıkarmışlar. 


Ertesi gün bizim Elçibey'e ve İsa Bey'e götürdüğümüz konunun gereği Azadlık ve Yeni Müsavat gazetelerinde yayınlanmıştı. Öyle zannediyorum ki Azerbaycan ordu mensuplan, Elçibey'in ve İsa Bey'in bu görüşlerinden memnun olmuşlardı. Elçibey"i ve Büyükelçiliğimizi sarsan bu davet konusunu MİT Temsilcisi Burhan Basgün ile konuştuğumuzda, şöyle demişti: 


"İçişleri Bakan Yardımcısı, Ronayi Demeği Başkanı'nın damadıdır. Adamın alnında PKK'lı olduğu yazmıyor ki Ankara'dakiler de bilsin. Toplantıya sokulması, davet edilmesi büyük bir hatadır. Öyle zannediyorum, davet listesini İçişleri Bakanlığının Büyükelçilikteki Temsilcisi Osman Gezeker'in hazırlamış olması gerekiyor.? Çünkü Osman Gezeker'in Azerbaycan İçişleri Bakanlığı ile geniş ilişkileri vardı. Bu adı geçen şahısla da vardı. Aslında 


liste yapılırken bizimle ve gerekirse Büyükelçiliğin diğer görevlileriyle işbirliği yapılmalıydı." 


AZERBAYCAN BASINININ PKK MÜCADELESİ 


PKK'nın ve PKKya yardım eden, destek olan Kürtçülerin Azerbaycan'da, Kafkaslarda, Rusya'daki faaliyetleri, ülkemizdeki yıkıcı ve bölücü faaliyetleri, Büyükelçiliğimiz tarafından daima Azerbaycan kamuoyuna aksettiriliyor, ilgili kurum ve kuruluşlar da bilgilendiriliyordu. 
Büyükelçiliğin bu konudaki yoğun çalışması ve Azerbaycan'ın uyanık milliyetçi ve vatansever kesiminin konunun üzerine daha fazla gitmesinin etkileri, 1996 yılından itibaren görülmeye başlandı. Gazeteler, televizyonlar her gün PKK ve Kürtçülerle ilgili bilgileri sayfalarında ve ekranlarında yoğun şekilde ve birbirleriyle yarışırcasına vermeye başladılar. Tabii ki bu konuda başvurdukları ilk merci, Türkiye Büyükelçiliği idi. PKK'nın ülkemizde ve yurt dışında ülkemiz aleyhine gerçekleştirdiği anarşik olaylara, Güneydoğu Anadolu'da gerçekleştirdiği saldın, kundaklama, bombalama, genç-ihtiyar demeden insanlanmızı katletmelerine dair basılı ve görüntülü yayınlar, fotoğraflar, filmler, bolca dağıtılıyordu. Gazeteler, televizyonlar, radyolar; Büyükelçilerimiz, Türkiye'den gelen üst düzey devlet adamlan ve benimle mülakatlar, röportajlar, konuşmalar yapıyorlar ve bunlan da yayınlıyorlardı. Gazetelerin başyazarlan, köşe ya-zarlan, gün 
olmuyordu ki PKK konusunu işlemesinler. Altan Karamanoğlu'nun 1995 
Mart ayında Türkiye'ye dönmesinden sonra Büyükelçi olarak atanan Ömür Orhun, Faruk Loğoğlu, Kadri Ecvet Tezcan gibi değerli diplomatlann değerli görevleri yanında, PKK ile mücadeleyi her zaman ön planda tuttular. Çünkü PKK ve Kürtçü lüğün Türkiye'ye olduğu kadar Azerbaycan'a da büyük zarar vereceğini ve bir baş belası olacağı bilindndeydiler. Kafkaslarda önü kesilen PKK'nın ve 


liginde olmayan Emniyet Müşaviri unvanıyla 1994 yılında Bakü'ye atanmıştı. Osman (iezeker, emekli olduktan sonra Bakü'de kaldı. Halen Azerbaycan'daki işadamlarından birisidir. 


Kürtçülüğün hem diğer ülke ve topluluklara sıçraması, oralarda üslenerek güçlenmesi önlenmiş olacağını iyi biliyorlardı. Bu konuda Büyükelçiliğin bütün kadrosu yoğun ve dikkatli bir işbirliği içindeydiler. Askeri Ataşeler General Engin Alan, General Saldıray Berk, General Sadık Ercan ve 


yardıma Askeri Ataşeler; Azerbaycan ordusuna eğitim vermek üzere geçici olarak Bakü'ye gelen subayların tamamı, her türlü imkân ve becerileriyle PKK ve Kürtçülüğün Kafkaslarda boğulması için gayret sarf ediyorlardı. 
Büyükelçilik nezdindeki başta MİT görevlileri olmak üzere bütün Müşavirler ile Büyükelçiliğin kâtipleri ve müsteşarlan, sözleşmeli görevlilerinin bu konudaki gayretleri ve üstün çalışma azimleri unutulamaz. 
Bu insanlar Azerbaycan iktidannın vurdumduymazlığını ve hatta yandaşlığa varan himayeci tutumlanndan, korkmadan ve çekinmeden görev yapıyorlardı. Sürekli tehdit telefonlan geliyordu Büyükelçiliğe. Evlerimize tehdit mektuplan bırakılıyordu. Sürekli bilileri tarafından takip ediliyorduk. 
Tabii bu tehditlerin, takiplerin, rahatsız etmelerin bazılan provokasyondu. 
Bazılan da kuzey ve güneydeki komşu ülkelerin çok sayıdaki ajanlannın ya da Azerbaycan'da kullandıklan adamlan vasıtasıyla oluyordu. Onun için de Büyükelçilikteki görevli her arkadaşımıza kendilerini korumak amacıyla silah alınmıştı. Ben silah almamıştım, çünkü biliyordum ki Aliyev'in bilgisi olmadan Azerbaycan'da bir sineği bile hiç kimse öldüremezdi. Aliyev de Türkiye'nin görevli bir diplomatının öldürülmesine razı olmazdı, her halde. 


Devletimizin ve büyükelçiliğimizin o yıllardaki PKK'ya ve Kürtçülüğe dönük yoğun çalışması, Kafkaslarda etkiliydi. El-birliğiyle ve etkili bir koordinasyon sonucu Azerbaycan'daki kitle iletişim araçlan, PKK ve Kürtçülüğe dair yayınlarını yoğunlaştırmıştı. Milliyetçi, uyanık vatansever Azerbaycan Türklerinin söz sahibi olduğu iletişim araçlan, kendi ülkeleri için de bir tehlike olan PKK ve Kürtçülüğün elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkanlmasmdan sonra yayınlarını daha da yoğunlaştırdılar. Onun için Azerbaycan yazılı basını, televizyon ve radyolan sürekli röportaj ve mülakat talebinde bulunuyorlardı. Biz de bütün müracaatlan karşılamaya çalışıyorduk. Çünkü biliyordu ki dünyanın hiçbir bağımsız ülkesinde bizim milli konularımızı Azerbaycan'daki gibi sahiplenmiyorlardı. Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye ile ilgili konular böylesine her gün etkili bir şekilde işlenip yayınlanmıyordu. Özel iletişimin daha yeni yeni filizlendiği ülkedeki gazetecilik yapma dürtüsü ve heyecanı, çok yüksek düzeydeydi. 
Gazetelerde, ajanslarda, televizyon ve radyolarda çalışanlar genç, vatansever, istidatlı, dünyayı araştıran, soran, doğru bilgi ve haberleri yayınlamak için canla başla üstelik çok az bir ücret karşılığı çalışan gazetecilerdi. Hemen hepsi yüksek öğrenim görmüş, Rusça yanında bazı dileri biliyorlar ya da öğrenmeye çalışıyorlardı. Ülkede, yayından önce 


uygulanan ağır sansüre rağmen inandıkları yazılan yazıyor, haberleri veriyor, röportajlan yapıyorlardı. Bu sevgi, saygı ve dostluk duygulanyla dolu olan gazetecilerin, televizyonculann ve radyoculann PKK ve Kürtçülüğe dönük yayınlannı gönlüm isterdi ki hepsini olduğu gibi bu kitaba alayım. Bazı haber, makale ve araştırmalann ana başlıklannı ancak örnek olsun diye buraya alabileceğim. Yer veremediğim diğer yayınların sahipleri, başyazarlan, yazarlan, programcılan, karikatüristleri, teknik adamlan beni bağışlasınlar. Öyle zannediyorum ki Türkiye Türkleri, Azerbaycan'da Türkiye'ye duyulan bu kaygıyı, dikkati, hassasiyeti, sevgiyi ve birlikteliği her tür olumsuzluklara rağmen iyi değerlendireceklerdir. 


* Zaman Gazetesi; 13 Mayıs 1995, Samir Eskerhanov; "Terör, en korkunç siyasi tazyik ürünüdür." 


* Zaman Gazetesi; 17 Mayıs 1995, Samir Eskerhanov; PKK'nın Moskova'daki bürosunun faaliyetleri, Rus idaresinin bilgisi dahilindedir. 


* Muhalefet Gazetesi; 29 Ekim 1997, Anar Mehdiyev-Zahid Seferoğlu; Bakü Büyükelçisi O. Faruk Loğoğlu: Türkiye, tehlikeleri defedecek güçtedir. 


* Zaman Gazetesi; 20 Mayıs 1995, Samir Eskerhanov; PKK uluslar arası komünist terör teşkilatıdır. Ben ne kadar Papua kabilesindenimse PKK'nın da o kadar Kürt halkıyla ilişkisi 


* Ekspress Gazetesi; 3 Kasım 1998; "Kürtler ve siyasette Kürt kartı. 


* Azatlık Gazetesi; 15 Haziran 1996, Bahaddin Haziyev; PKK-Kürt sendromuna hükümetin desteği var mı? 


* Cumhuriyet Gazetesi; 20 Kasım 1998, Sadrettin Sultan; Terörcü narkobaron PKK lideri, Apo'yu Türk düşmanlan destekliyor. 


* Cumhuriyet Gazetesi; 20 Kasım 1998, Ebulfez Elçibey; Terörcü PKK ile ilgili ortaya çıkan duruma Türk Cumhuriyetleri iradelerini göstermelidir. 
Türk Cumhuriyetleri susuyorlar. Rusya ve Avrupa; PKK terör teşkilatını terörist değil, siyasi bir kuruluş gibi kabul ettirmek istiyorlar. 


* Respublika Gazetesi; 24 Aralık 1998, Sayyad Ağababalı; Beşeriyetin en büyük belası PKK terör teşkilatıdır. 


* Yeni Azerbaycan Gazetesi; 2 Aralık 1998; Azerbaycan komünisti, Kürt teröristini destekliyor. 


* Avrasya Gazetesi; 23 Aralık 1998, Ülker İsmayil kızı; Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreteri Ramiz Ahmedov ile PKK aynı merkezden kaynaklanıyor. Milletvekilleri diyor ki "O bir manevi teröristtir." 


* Azaldık Gazetesi; 22 Aralık 1998, Büyükağa Ağayev; PKK'yı temize çıkaran komünist Ramiz Ahmedov'u kim konuşturuyor? 


* Devran Gazetesi; 23 Aralık 1998, C. Caferli; Komünist Partisinden Feridun Hasanov, " Ramiz Ahmedov Öcalan'ı desteklediği için onun tayıdır. 
Şerefi, liyakati olan adam Öcalan'ı destekler mi? Şerefi, liyakati olan adam 
35 Bin Türk'ün kanını akıtan adamı över mi? Komünistim, Türk'üm, tabi ki 
Türk'ü, Türk savunmalıdır." 


* 525 Gazetesi; 19Aralık 1998, K. Hamzaoğlu; Öcalan'a Azerbaycan'dan destek. 


* 525 Gazetesi; 19 Aralık 1998, Ebulfez Elçibey'in hapsi ile kimler ilgileniyor? Elçibey "Bu suç işi değil siyasi oyundur. 


Birçok yüksek rütbeli devlet adamlan açıkça benim hapsedilmemi ve bununla da muhalefeti zayıflatmak istiyorlar." (Elçibey "PKK'yı Haydar Aliye ile Primakov kurdurdu." Şeklindeki açıklamasından sonra mahkemeye verilmişti. (TE.) 


* Ekspress Gazetesi; 21-23 Kasım, Hekim Gemberli; Türkiye Büyükelçiliği Basın Müşaviri Turgut Er: "İtalya da Suriye gibi, Rusya gibi Türkiye ile anlaşarak Öcalan'ı teslim etmek mecburiyetindedir. İtalya bir eşkıya grubuna göre, ilişkileri kesemez." 


* Ekspress Gazetesi; 21-23 Kasım; Yüzlerce Türk öğrenci İtalya Büyükelçiliğinin karşısında "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." sloganlan söyleyerek İtalya'yı telin ettiler. Öğrenciler, eğer İtalya Öcalan'ı vermezse 


binlerce öğrenciyle yine İtalya Büyükelçiliğinin önünde olacağız." dediler. 
(*** Büyükelçilik Basın Müşavirliği, İtalyanca olarak hazırlanan ve İtalya Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı'na hitaben binlerce protesto kartı bastırmış, Azerbaycan Üniversite Gençliği imzasıyla postalanmıştı. Bkz: Belgeler bölümü.) 


* Şark Gazetesi, 25 Ekim 1998, Melahat Rızayev; Türkiye Büyükelçiliği Basın Müşaviri Turgut Er, PKK gibi bir terör örgütü Kafkaslann sulh ve sükünetini, banş içinde mutlu yaşamasını bozar. Onun için Kafkaslılar özellikle Azerbaycan ayık olmalıdır. PKK yalnız Türkiye'nin değil, bütün Türk dünyasının problemidir. Çünkü Türk'ün düşmanıdır. Öcalan bir yılandır. Azerbaycan hudutlannda dolaşmaktadır." 


* Anavatan Gazetesi; 5-11 Ağustos, Tünzale Refik kızı; Türkiye Büyükelçiliği Basın Müşaviri Turgut ER, "PKK Terör örgütü Azerbaycan'ın başına bela olacak." 


* Ekspress Gazetesi; 22-23 Ekim 1998; Türkiye, Suriye'ye son şans verdi. 


* Yeni Müsavat Gazetesi; 26 Ekim 1998, Turgut Er; "Kafkaslarda Apo'ya yer olabilmez. PKK'ya destek verenleri Suriye'nin talihi bekliyor. Suriye, Apo'ya PKK'yı himaye etmekle uluslar arası birlikten tecrit olundu. 
Ekonomisi zayıfladı, tek başına kaldı." 


* Azatlık; 3 Ekim 1998, Elhan Şahinoğlu; "Türkiye müttefikimiz değilse o zaman nedir?" 


* Yeni Müsavat Gazetesi, 5 Kasım 1998; Rusya PKK Terör örgütü başçısına sığınma veriyor? 


* Avrasya Gazetesi; 5 Ocak 1998; Rusya, Öcalan'a sığınma hakkını kabul etti. 


* Avrasya Gazetesi; 20 Kasım 1998: İnsan kasabı Öcalan geri verilsin. 


* Hergün Gazetesi; 20 Kasım 1998; İnsan kasabı Türkiye'ye teslim edilmelidir. 


* 525 Gazetesi; 21 Kasım 1998, Kamuran; "Türkiye, İtalya'yı boykot etti. 
Kanlı Terörcü Abdullah Öcalan'a sığınma hakkı vermek niyetinde olan Italya Hükümeti, içinden çıkılmaz bir vaziyete düştü." 


* Yeni Müsavat Gazetesi; 20 Kasım 1998, Nadir Azeri; "İtalya, PKK ile olumsuz işbirliği yapıyor." 


* Cumhuriyet Gazetesi; 20 Kasım 1998; Azerbaycan Türkleri de İtalya mallarını almasın, boykot etsinler. 


2 Olaylar Gazetesi, 21-23 Kasım 1998, Binlerce Azerbaycan ve Türk 
gençleri İtalya'yı telin etti. 


* Panorama Gazetesi, 3 Aralık 1998, Asya Haazade; "Ankara, Bakü'den destek bekliyor. Türkiye Büyükelçiliği, Abdullah Öcalan'ın teslim edilmesi meselesinde susmasından rahatsızdır." 


* Yeni Müsavat Gazetesi; 12 Haziran 1999, Nadir Azeri; "Avrupa'daki bazı kuruluşların PKK"alara desteği devam ediyor. PKK'nın televizyonu yeniden çalışmaya başladı." 


* Yeni Müsavat Gazetesi: 2 Ekim 1998; P. Fasino: İtalya Türkiye'ye saygısızlık etmiştir. 


* Yedigün Gazetesi: 2 Ekim 1998; İtalya parlamentosu ayrımcıları kucakladı. 


* Zaman Gazetesi: 1 Ekim 1998, Faruk Aslan; İtalya"da PKK-Ermeni oyunu. 


* Olaylar Gazetesi: 7-13 Ağustos 1999; Hagani İsmail; Azerbaycan'da PKK terörüne meydan var mı? Azerbaycan Cumhuriyetinde ve iktidarında Yezidi Kürt asıllı şahısların olduğu biliniyor. Azerbaycan iktidarına karşı Türkiye iktidarında muayyen itimatsızlık meydana gelmiştir. Çünkü Milli Tehlikesizlik Nazırlığı bir tek PKK'cıyı bile tutuklamamıştır. 


* Adalet Gazetesi: 17 Şubat 1999; Türkler Abdullah Öcalan'ın kollanna kelepçe vurup ülkelerine götürdüler. 


* Devran Gazetesi: 12-18 Ekim 1999; C. Guliyev, Kürdistan şitilliği her halde Ermenistan'ın kurulmasından sonra şimdi de Azerbaycan topraklannda böyle ihtimali gerçekleştirmek isteyenler var. 


XI. BÖLÜM 
İSTENMEYEN ADAM (Persona non grata) 


1999"un Ekim ayı idi. Azerbaycan"daki görev sürem dolmuş, on ay da geçmişti. Hatta sekiz ay önce Basm-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, yasal görev süremin dolduğuna, merkeze döneceğime dair bir yazı göndermiş, hazırlıklarımı yapmamı istemişti. Büyükelçi Kadri Ecvet Tezcan da Azerbaycan'daki kitle iletişim organları temsilcilerinin, Bakü'deki Büyükelçiliklerin, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin katıldığı (250 kişi katılmıştı) bir uğurlama kokteyli vermişti. Eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, Müsavat Partisi Genel Başkanı İsa Gamber, eski Dışişleri Bakanı Tevfik Kasımov, eski Moskova Büyükelçisi Hikmet Hacızade, Halk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mahal İsmail, Demokrat Parti Başkanı İlyas İsmailov, Azadlık ve Yeni Müsavat Gazetelerinin genel müdürleri gibi dostlarım ve Büyükelçilikteki arkadaşlarım ile Azerbaycan'daki Türk işadamları ve bazı kuruluşlar, "Güle güle." yemekleri düzenlemişlerdi. Ne var ki, on ay geçmesine rağmen tayin kararnamem bir türlü gelmiyordu. 
Hatta Yeni Müsavat Gazetesi, ikinci sayfasında dört sütun üzerine, yan şaka yan ciddi bir başlık atarak, "Turgut Er Bey, Azerbaycan'dan niye gitmiyor?" 
diye de sormuştu. 


1999 yılı Eylül ayının sonuna doğru, devlet yayını olan Panorama 
Gazetesi'nin müdürü Ayaz Kocayev (Aynı zamanda bir TV'nin de haber müdürüydü), telefon ederek, Büyükelçi Kadri Ecvet Tezcan ile PKK konusunda bir mülakat yapmak istediklerini söyledi. Kadri Bey'e bu isteği ilettim. Devlet gazetesinde böyle bir mülakatın yayınlanmasının iyi olacağına dair kanaatimi de söyledim. Kadri Bey, "Bu konuda devletimizin görüşünü biliyorsunuz. Bu isteği yine siz karşılayınız." dedi. Ama benim ısranm üzerine talebi kabul etti. Ayaz Kocayev ile mülakatta ben de bulundum. Kadri Bey, sorulan sorulara verdiği cevaplarda, gerçekten devletimizin ve milletimizin milli problemi olan bu konuyu çok iyi değerlendirdi. Belli ki daha önce Merkez'deyken çalıştığı Dışişleri Bakanlığı İstihbarat Genel Müdürlüğü'nde konuyu iyi öğrenmişti. 


Büyükelçi'nin mülakatı bir türlü yayınlanmıyordu. Büyükelçi de ben de 
meraklanıyorduk. Bir taraftan da Cumhurbaşkanı Demirel'in 18 Ekim 1999 
tarihinde Azerbaycan'a yapacağı resmi ziyarete hazırlanıyorduk. Yine o günlerde Azadlık Gazetesi Genel Yayın Müdürü Gündüz Tahirli telefon etti. 
PKK konusunda benimle bir mülakat yapmak istediklerini söyledi. Sabah toplantısında, her zamanki gibi bu isteği dile getirdim. Büyükelçi de toplantıya katılan müşavir arkadaşlar da mülakat isteğini, her zaman olduğu 
gibi, yine benim karşılamamı söylediler. Gündüz Tahirli'ye 4 Ekim 1999 
günü için randevu verdim. Mülakata, gazetenin röportaj muhabiri Jale Müttelimova geldi. Eski Hatai Savası ve öldürülen Omon kuvvetleri komutanı Rövşen Cevadov'un yurt dışına kaçmış olan kardeşi Mahir Cevadov'un İran'da bulunduğunu, Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan ve İran istihbarat teşkilatı Ettalat ile işbirliği yaptığını, Osman Öcalan'ın büyük miktarda eroin ticaretiyle meşgul olduğunu, Türkiye'de aranan birçok PKK mensubuyla birlikte İran'ın Azerbaycan hududunda toplandıklarını anlattı. Dolayısıyla Türkiye'de yeniden aktifleşeceklerini, bu durumda Türkiye'nin ne yapmak istediğini sordu.” Ben bu durumda Azerbaycan güvenlik kuruluşlarının dikkatli olması gerektiğini, daha geniş bilgilerin Azerbaycan istihbarat kuruluşu tarafından verilebileceğini özetle söyledim. 


kiyeli güvenilir bir kaynaktan elde ettiğimiz bilgiye göre, silahlı PKK'lı teröristler Azerbaycan'a gelecekler. Aynı kaynak, PKK'nın İran'da uzun zamandan bu yana eğitildiklerini, İranlıların bu konu için çok para harcadıklarını, PKK'lılann eroin ticaretini Azerbaycan üzerinden gerçekleştirdiklerini de kaydetti. Kaynağın daha sonraki açıklamaları ise Abdullah Öcalan yakalanmadan önce, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile ilgili oldu: Süleyman Demirel, Haydar Aliyev ile olan baş başa görüşmelerinin birinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği KGB'si mektebinin yetiştirdiği hâlihazırdaki Azerbaycan Milli Tehlikesizlik Nazırlığı MTN (KGB) çalışanlarının dışındaki elemanlann, Öcalan'ın yakalanmasında yardımcı olmasını rica etmiş. Haydar Aliyev, kendisinin ve Azerbaycan'ın başını derde sokmak istemediğini söylemiş. Dolayısıyla Aliyev'in etrafında PKK yandaşlan olduğu için Süleyman Demirel'e hayır demiş." 


Bu haberin altındaki imza da benimle söyleşi yapan Jale Mütellimova'nındı. 
Jale Mütellimova'nm, aynı tarihli gazetenin 7. sayfasında; "Beyler Eyübov, 


Azerittifak ile işbirliği kurmuş." başlıklı çift sütun üzerine ve Eyübov'un fotoğraflı bir yazısı daha yayınlanmıştı.? Yazıda şöyle deniliyordu: "Yine adının açıklanmasını istemeyen kaynak, Azerittifak'm, Zakatala, Şeki, Balaken vilayetlerinin tarım ürünlerinden elde ettiği gelirin tamamı, Beyler Eyübov'a ulaştınlıyor. Onun elde ettiği gelirin 96 30'u, bilinen sebeplerden dolayı Türkiye'ye gönderilmektedir." Aynca yine Jale Mütelli-mova imzalı aynı tarihli gazetenin 5. sayfasında, "Bakü Bine Havaalanı'ndan beş milyar dolarlık eroin geçirilmiş. Mahir Cevadov diyor ki; bu paranın iki milyan PKK'nın hesabına yatırıldı." başlığı altında Mahir Cevadov ile telefonda yapılan bir söyleşi yer almıştı. Mahir Cevadov, şöyle diyordu: 


" Konuşmak istemiyordum, ama söyleyeyim. Bu gerçektir ki, Azerbaycan'da yüksek mevkidekiler arasında PKK ile işbirliği içinde olanlar vardır. Hatta onlardan bazılan, kazandıklan paralann bir kısmını PKK'nın muhtelif ülkelerdeki teşkilatların hesabına yatırıyorlar. Öcalan tutuklanmadan önce Bakü hava alanında 5 milyar dolarlık eroin geçirdiler. 
Gerçek olduğunu biliyorum ki, halen hava alanından yüksek miktarda para ve kıymetli eşyayı, Haydar Aliyev'in doğrudan emri olmadan geçirme imkânı yoktur. Sonradan bildirdiler ki, eroini, hava alanından Türkiye'ye giden uçağa koydular. Eroinden elde edilen gelirin iki mil-yan, PKK'nın İstanbul'daki teşkilatına verilecek. Tabii ki silah alımı ile başka işlerde de kullanılacak." 


Jale Mütellimova'nın, aynı gazetenin aynı gün yayınlanan yazılanna göre, haber kaynağının ben olduğum imajı verilmeye çalışılmıştı. Çünkü manşette benimle yapılan söyleşide adım açıkça yazılmıştı. Diğer iki haberde ise "Türkiye'den bir kaynaktan alınan bilgilere göre." denilmişti. 
Hâlbuki bu üç başlık altındaki bilgiler bana ait değildi. Anladığım kadanyla Jale Mütellimova, Azerbaycan KGB sinin (MTN) baskısı ya da tehdidi sonucu benimle mülakat yapmıştı. Çünkü Jale Mütellimova gibi çocuk denilebilecek yaşta ve hiçbir şeyi doğru dürüst bilmeyen birinin bu bilgilere sahip olmasının ve cesaret edip yazmasının imkânı yoktu. Yazdığı bilgiler, ancak Azerbaycan KGB'sinde ya da Haydar Aliyev'de olabilecek bilgilerdi. 
O tarihten sonra da Jale Mütellimova ortalıktan kayboldu. 


Bu yazılann yayınlandığı günlerde, Büyükelçilik olarak bir taraftan da Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, 17 Ekim 1999 tarihinde yapacağı 


resmi Ziyaretin hazırlıklannı yapıyorduk. 8 Ekim 1999 günü Büyükelçi Kadri Ecvet Tezcan, beni telefonla odasına çağırdı. İçeride MİT Bakü Temsilcisi de vardı. Her ikisinin de yüzleri asıktı ve üzgün görünüyorlardı ya da ben öyle zannettim. Büyükelçi Tezcan; "Turgut Bey, çok üzgünüm size bunu duyurmaktan. Aliyev, sizin süratle 


Azerbaycan'ı terk etmenizi istiyor..." "Neden." diye sorduğumda, şu cevabı verdi: "Güya siz Azerbaycan muhalefetini, muhalefet basınını yönlendiriyor ve yardım ediyormuş-sunuz. Azerbaycan'ın iç işlerine kanşıyormuşsunuz. 
Dahası PKK konusunda iktidarın üzerine çok gidiyormuşsunuz. Bizi çağırdı, bunlan söyledi." 


Söylenecek bir şey yoktu. Haydar Aliyev'in, 1995 yılından itibaren benim Azerbaycan'daki çalışmalanmdan rahatsız olduğunu zannediyordum. 
Devletimizin çıkarları, milli politikalarımız neyi gerektiriyorsa Ankara'dan aldığım talimatlar ve Büyükelçiliğimizle koordineli ve paralel yürüttüğümüz çalışmalar doğrultusunda görev yapıyordum. Yeni bağımsızlığını kazanan ve Kafkasların en önemli Türk devleti olan Azerbaycan'ın bağımsızlığının gelişmesi, dünya devletleri arasında saygın bir yer alması için çaba gösteriyordum. Azerbaycan'ın çağdaş, demokratik bir hukuk devleti olarak gelişmesi, toprak bütünlüğünün sağlanması, içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasi güçlükleri bir an önce atlatması için devletimizin bütün gücüyle yardıma olması, elçiliğimizdeki diğer arkadaşlarımın olduğu gibi, benim de önceliğimdi. Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin fertten ferde değil, halklar ve iki devletin müesseseleri arasında köklü olarak kurulup geliştirilmesiydi amaamız. Azerbaycan ile Türkiye Cumhuriyeti arasında kurulacak güçlü ve sağlam ilişkiler, Kafkaslarda hem banşı sağlayacaktı hem de diğer Türk Cumhuriyetleri ve Türk topluluklarının beraberliklerini güçlendirecekti. Bizim görevimiz Azerbaycan'ın problemlerinin sulh ve sükünet içinde, demokratik kurallar çerçevesinde ve kardeşçe çözül-mesiydi. Muhalefet ile iktidar arasındaki keskin karşı duruşun düşmanlığa çevrilmeden, oturup konuşarak çözmeleri için gayret sarf eriyorduk. Çünkü mevcut yönetim, muhalefete, demokratik kurum ve kuruluşlara, özgür basına tahammül edemiyor, Stalinvari usullerle demokratik ve hür bir toplumun temeli olan bu kurumlan yok etmek istiyordu. 


Benim görevim, basınla demokratik kuruluşlarla kültür ve sanat dünyasıyla siyasi partilerle olan ülkemizin ilişkilerini gücendirmekti. Türkiye'nin milli meselelerinin (PKK, Kıbns, Ermeni, Avrupa Birliği, Türk-Yunan ilişkileri vs.) Azerbaycan kamuoyunca, basınınca, siyasi partilerince, iktidannca benimsenip desteklenmesiydi. Yeni tanıdıktan Türkiye'yi ve in-sanlannı reddetmek değil, sevip benimsemelerini sağlamaktı. Batılı ve Rus sömürgecilerin, akbabalann kokusunu alıp yeniden üşüştükleri Azerbaycan'ın milli servetleri olan petrol ve gazının getireceği imkânlardan, karşılığını vererek, ülkemizin de yararlanmasıydı. 


Bir basın müşaviri olarak, hem Büyükelçiliğimizin sözcülüğünü yapıyor ve hem de Azerbaycan'da gerçekleştirilen kongre, panel, konferans ve benzeri çalışmalara katılıyordum. Davet edildiğim siyasi partilerin kongrelerine, toplantılanna, yemeklerine, kokteyllerine, zamanım elverdiğice muhalefetiktidar aynımı gözetmeden gidiyordum. Bu ilişkilerimin sonucu olarak da elbette insani duygular çerçevesinde birçok siyasi parti ve hükümet yetkilileriyle dostluğum olmuştu. Önceki bölümlerde değindiğim gibi, tayinimin ilk yıllannda, Azerbaycan iktidannın basına dönük bilgi yönlendirilme ihti-yaçlannı, talep ettikleri müddetçe elimden geldiği kadar karşılıyordum. Hatta Aliyev'in yurt dışı seyahatlerinde beraber götüreceği gazetecilerin, özellikle Azerbaycan'da yoğun şekilde çalışan çok sayıdaki Türkiye'den olanlann tespitini, zaman zaman benden istiyorlardı. 


Haydar Bey, zaman geçtikçe Türkiye'ye daha az ihtiyaç duymaya başladı. 
Türkiye'yi, olabildiğince hem kendisinden hem de Azerbaycan'dan, çeşitli entrikalara başvurarak uzaklaştırmayı gerçekleştirdi. Türkiye'den gelen Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Kuvvet Komu:-tanlan gibi yetkilileri 1996 yılına kadar hava alanında kendisi karşılar, büyük törenler düzenler, gelenlere çok büyük yakınlık gösterir, aşın tezahürlerde bulunurdu. Türkiye'den gelen iş adamı ya da devlet kurumlan temsilcilerini hemen kabul eder, onlara saatlerce ilgi ve yakınlık gösterirdi. 
(Azerbaycan petrollerini dağıttıktan ve pazarladıktan sonra Türkiye'nin aracılığı ile Amerika ve Batılılarla ilişkilerin kurulmasının ar- 


dmdan, Türkiye'den alacaklarına ihtiyacı kalmadıktan sonra. Ne zaman ki ayağı yere bastı, Türkiye'ye artık eskisi kadar ihtiyacının olmadığını hissetti, Cumhurbaşkanı hariç hiçbir yetkiliyi, kendisi değil, muhatabına 


karşılattı. Görüşme zamanlarını kıstı. Birçok özel ve resmi kurum ve kuruluş temsilcilerine ya randevu vermedi ya da günlerce Bakü otellerinde bekletti. 


Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Aliyev ile olan sıkı dostluğunu göz önüne alarak, Azerbaycan'da işi olan özel ve resmi kuruluş temsilcilerinin sıkıntılarının giderilmesi, rahat çalışabilmeleri için zaman zaman mektup yazıyor, ilgilenmesini rica ediyordu. Aliyev de 1996 yılına kadar bu mektupların gereğini severek hemen yerine getiriyordu. Bu tarihten sonra ise 1998'de görüştüğü Büyükelçimize, "Cenap sefir, rica edirem Süleyman Bey'e deyin, ben diyebilmirem, daha az name göndersin. Çok gönderir. Ben cınp abram onları." demişti. Aliyev, "Beni buraya Süleyman Demirel getirdi, şimdi de koruyup saklamalıdır." dediği insana böyle davranmaya başlamışb. Stalin döneminde, "Stalin'in kılıcı" unvanıyla anılan Gürcü hemşerisi Beria'nın Gürcistan'dan Moskova'ya getirilmesinde aracı olan Politbüro Üyesi ve Dışişleri Bakanı Molotof'un, güçlendikten sonra karısını hapishanelerde (Yahudi kökenli olduğu gerekçesiyle) çürüten zihniyetin eğitiminden geçmişti Aliyev de. Onunu için bu tutumu olağandı. 


Azerbaycan bağımsızlığını kazandığı günden itibaren Bakü'ye tayin edilen görevlilerin hepsini, şu veya bu yolla Azerbaycan'dan göndermişti. Bir ben kalmışbm. Beni de bu bahaneyle sınır dışı ediyordu. Benim görev sürem zaten on ay önce dolmuştu, kararname bekliyordum. Kısa zamanda ülkeme dönecektim, ama bu şekilde değil. 


Büyükelçi Kadri Ecvet Tezcan, Cumhurbaşkanı gelmeden, 11 Ekim 1999 
tarihinde Nahçıvan'a gidecekti. Gitmeden önce "Turgut Bey, Panorama gazetesinin benimle yaphğı söyleşi yayınlanmadı. Lütfen bant çözümünü getirtin, hem yeniden bir gözden geçireyim ve hem de ilave edeceğim şeyler var." dedi. "Kadri Bey, söyleşi dört dörtlük bir söyleşi oldu, bırakın öyle kalsın." dedim. Ne var ki Büyükelçi Tezcan, benden sonra mahalli sekreter Jale Aliyeva'ya emir vermiş, "Turgut Bey söyleşiyi getirtsin, sen bana Nahçıvan'a faksla gönder." demiş.” Ben de söyleşiyi verdim, Jale Nahçıvan'a gönderdi. Büyükelçinin söyleşiyi niçin istediğini anlamıştım. 
Kadri Bey'in orada söylediği bir cümle vardı ki Haydar Aliyev yönetimini kız-dırabilirdi. Söyleşiyi yapan Ayaz Gocayev, "Yeri gelmişken, Azerbaycan'da bazı güçlerin PKK ile çalıştıkları hakkında sözler yayılıyor. 


Sizce bu tür ilişkilerin olması, Türkiye-Azerbaycan dostluğuna tesir edebilir mi?" şeklinde bir soru sormuştu. Büyükelçi Kadri Ecvet Tezcan da "... 
PKK'ya Türkiye'de, İran'da, Azerbaycan'da destek veren insanlar var. Ama devletlerin dostluğu halklann dostluğundan kaynaklanır... Azerbaycan-Türkiye dostluğunu, isteseler bile hiç kimse bozamaz. Güçlü Azerbaycan devleti, PKK'yı destekleyen bazı grupların üstesinden gelme gücündedir..." 
cevabını vermişti. Kadri Ecvet Tezcan, Nahçıvan'a gönderilen söyleşi metninde yer alan "... PKK'ya Türkiye'de, İran'da, Azerbaycan'da destek veren insanlar var." cümlesindeki "Azerbaycan'da" kelimesini çıkarmış ve yerine "Avrupa'da" kelimesini koymuş. Ben daha önce bu değişikliği yapacağını, o zamanki Büyükelçilik Müsteşan'na da MİT Temsilcisi'ne de Türk Silahlı Kuvvetler Ataşesi General Sadık Ercan'a da hem söylemiş hem getirttiğim metni vermiştim. Fakat onlar inanmamışlardı. Gazete devlete aitti. KGB'nin kontrolünde, onlann yönlendirmesiyle yayın yapıyordu. 
Zaten bu söyleşiyi de son yıllarda PKK'nın Azerbaycan'da himaye edildiğine dair gazetelerinde sıkça yazılar yayınlanması ve devletin suçlanması üzerine yapılmıştı. Büyükelçiye de Azerbaycan devletinin PKK ile yakınlığının olmadığını söyletmek istemişlerdi. 


Ama Büyükelçi, "Azerbaycan'da da PKK'ya destek verenlerin olduğunu" söylemişti. Yazıyı 15-20 gün yaymlamayıp tutmuşlardı. Yurt dışı edilmem söylendikten sonra Kadri Ecvet Tezcan da bu ifadeyi değiştirme ihtiyacı duymuştu. Dolayısıyla Aliyev yönetimi, bir taşla iki kuş vurma hesabı yapmış, hem beni yurt dışına atmış hem de Büyükelçiye, PKK'ya Azerbaycan'da destek olunmadığını söyletmişlerdi.”” Panorama gazetesi, Büyükelçi ile yaptığı söyleşiyi 13 Ekim 1999 tarihinde yayınladı. 7. sayfada altı sütun üzerinde "PKK'ya Türkiye'de, İran'da, Avrupa'da destek verenler var." başlığı atılmıştı. 


Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ziyaretiyle ilgili Basın Müşavirliğinin üzerine düşen bütün hazırlık çalışmalarını tamamlamıştım. Demirel, otuza yakın gazeteciyle 17 Ekim 


1999 tarihinde Bakü'ye geldi. Cumhurbaşkanlığındaki görüşmelerden sonra 
gelen gazetecilere Ocakbaşı restoranda akşam bir yemek verdim. Yemekten sonra misafirlerime "Değerli meslektaşlarım, yann sizinle olamayacağım için üzgünüm. Kusura bakmayın, daha önce görevlendirildiğim bir konu 


için Nahçıvan'a gideceğim." dedim. Ertesi gün, Büyükelçilik, süresi dolmuş diplomatik pasaportumu, 18 Ekim 1999 gününe kadar uzattı. Yani 18 Ekim günü Azerbaycan'ı terk etmem gerekiyordu. Türkiye'ye uçak olsun veya olmasın ya da uçak iptal edilse bile Azerbaycan'da kaçak olarak kalacaktım. 
Pasaportumun uzatılmasını da Müsteşar Ümit Yardım'a imzalatmışlardı. 
Biletimi, THY Bakü Bürosu'ndan almaya dostum, üç yıl çok şeyi birlikte paylaştığımız Ekonomi Müşaviri Mustafa Adıgüzel ile birlikte almaya gittik. 


18 Ekim 1999günü öğleden sonra Bakü BineHavaalanindan 
Büyükelçilikteki görevli MİT Temsilcisi, Kara Kuvvetleri Ataşesi Albay Ulvi Alpat, Müsteşar Ümit Yardım, Ataşe Ufuk Süer, Ekonomi Müşaviri Mustafa Adıgüzel, genç diplomatlar Şebnem-Can İncesu, rahmetli dostum Eyüp Barkan, diğer Müşavir arkadaşlar ve çok sayıda KGB görevlisi (1) eşliğinde beni Türkiye'ye yolcu ettiler. 


Hiç kimseye duyulmamıştım. Çünkü belki de diplomasi tarihinde ilk defa böyle bir olay, benim başıma geliyordu. Devletimin Cumhurbaşkanının resmi bir ziyaret için bulunduğu ülkeden aynı gün, ülkemin ve milletimin baş belası olan PKK'nın, görevli olduğum ülkede himaye edilmemesi için yaptığım çalışmalardan dolayı istenmeyen adam olarak (Persona non grata) yurt dışı ediliyordum. Ülkemin Cumhurbaşkanının bilgisi olduğu halde "Niye?" diye sormuyor, belki de karşısındaki 1967 yılından beri dostu, komünizmin yetiştirmesi olan Aliyev'in ikram ettiği "Grant" viskisini, beyaz Azerbaycan cevizi eşliğinde yudumluyorlardı. 


XII. BÖLÜM 
O ZAMANKİ TÜRK DİPLOMATLARI ANLATIYOR 


Azerbaycan bağımsızlığını kazanır kazanmaz Türkiye, bu bağımsızlığı tanıyan ilk ülke olduğu için diplomatik statülü ya da başka adlarla giden görevlileri Bakü'ye ilk gönderen ülke oldu. Bu ilk giden görevliler bin bir güçlükle karşılaştılar. Hayat standartlarının çok uzağındaki şartlar içinde yaşayarak, olağanüstü çalışmalarla görevlerini yerine getirdiler. Eğer bugün bağımsız, hür, birçok şeye sahip bir Azerbaycan Devleti varsa Türkiye'de ve Azerbaycan'da uzun yıllar bu ülke için çalışan, o topraklara dönük görev yapan bu insanlara, Azerbaycan Türkleri borçludur. Onlara şükran 


duymaları, Azerbaycan Türklerinin boynunun borcudur. Aynen 1918 yılında Anadolu'nun bağrından kopup gelerek, binlercesinin, kardeş Azerbaycan topraklannda şehit olan Türk Kafkas Islam Ordusu'nun kahramanlan gibi. 


Biz de bu insanlardan bazılannın, 1994-1995 yıllarındaki olayiann içinde bulunan bu değerli görevlilerden bazılannın (ilişki kurabildiklerimin) yaşadıklanna dair kanaatlerini bu kitaba taşıdık. Bunlann her biri, tarihi belge niteliği taşıdığı için yann Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin gerçek tarihini yazacak olanlann yararlanması gereken bilgiler olduğu için aşağıdaki bölümde yer verdik. 


General Saldıray BERK 
1996-1998 Türk Silahlı Kuvvetler Ataşesi 
SORU: Bakü'ye gittiğinizde Azerbaycan Ordusu ne durumdaydı? 


CEVAP: Azerbaycan'a ilk gittiğimde Ermenilerle olan savaştan dolayı halk da ordu da bıkmış durumdaydı. Ordunun öncelikle subay kademesi ve astsubay kademeleri eğitim ba- 


kımından ihtiyaca cevap veremeyecek haldeydi. Tabii kendileri de eğitiyorlardı. Bize göre birliklerde zafiyet vardı. Kara Kuvvetleri Komutanımız geldiğinde yapacağımız faaliyetler hakkında verdiğimiz brifingde, yapacağımız faaliyetleri anlatırken, bunları bizim eğitmemizi anlattık. Komutanımız kabul ettiler. 


Azerbaycan ordusunda Ruslann etkisi var mıydı yok muydu? Tabii Ruslann etkisi vardı. Yapacağımız faaliyetleri akşam söylüyordum, sabah yapılmıyordu. Savunma Bakanı Sefer Abiyev, bana şöyle güzel bir şey söyledi: "Saldıray Paşa, sen 200 yıl Rus hakimiyetinde yaşamış bir ülkenin askerlerindeki geleneği iki-üç gecede kaldırmak istiyorsun." 


Ben kendilerine hak veriyordum, bu mümkün değildi. Olaylar geliştikçe, tabii "Tamam, yapanz." diyor, aradan on gün geçiyor on beş gün geçiyor, ortada bir şey yok. Zorlamalarla gün geçiyordu. O bakımdan Azerbaycan ordusu, o zaman tamamen başındaki subayı, astsubayı ve generaliyle Rus ya da Sovyet kafasında olan gizli kadrolann etkisi altındaydı. En büyük direnci de zaten onlardan görüyorduk, gizli kadrolardan görüyorduk. Ama eğitimi engellemeye çalışıyorlardı, daha sonra bunları aşmaya çalıştık. 


SORU: Paşam, Merkez Karargâh Komutanı General Sadı-kov da bu direnenlerin içinde miydi? 


CEVAP: Olabilir, General Sadıkov da olabilir, hala oradadır. Kendisi Karargâh Reisi, yani bizdeki Genelkurmay İkinci Başkanı seviyesindedir. 
Bunun dışında birkaç tane daha Rus kökenli general vardı. Azerbaycan ordusunda akrabalan var, her kademede vardı. 


SORU: Paşam ABD'nin o zaman Kafkaslarda askeri faaliyetleri var mıydı? 
Şimdiki durum nedir? Çünkü Nasos'ta hava üssü, Salyan'da deniz üssü kurulduğu söyleniyor. Azerbaycan da bunu doğruladı. 


CEVAP: Benim zamanımda Amerikahlann bir askeri etkinliği yoktu, ancak bazı faaliyetleri vardı. Şu anda fazla Amerikanlaşıyorlarmış, onu ben duydum, şimdi. O zaman yoktu. Amerikalılardan o zaman, az da olsa gelenler vardı. Ama şimdi çok fazla baskılan var. ABD'ye şu ana kadar bir üs vermediler, bildiğim kadarıyla, orası halen Azerbaycan'ın kontrolünde devam ediyor. Ruslann her zaman tesiri var ve baskılan devam ediyor. 
Ruslar daha hâkim ve daha baskındır. 


SORU: PKK ve Kürtçülük faaliyetlerine karşı Azerbaycan yetkilileri o zaman niçin etkili tedbir almıyorlardı ya da ala-mıyorlardı? Çünkü PKK'nın faaliyetleri çok genişti. 


CEVAP: Onlarla ilgili olarak o zamanki Azerbaycan'ın siyasi hayatında etkili olan grup Nahçıvanlılardı. Nahçıvan-lılardan hatta bazı bakanlar ve yöneticilerin de Kürt kökenli olduklan biliniyordu, mesela İçişleri Bakanı Rami! Usubov gibi. O bakımdan bunlann PKK yanlısı ya da Kürt milliyetçiliği faaliyetleri, Ranoyi Demeği, MED TV ile faaliyetleri ve bunlann da etkileri vardı. 


SORU: Haydar Aliyev ile sık sık görüşürdünüz. Aliyev nasıl birisiydi? 
Türkiye'ye mi yoksa Rusya'ya mı daha çok dost veya yakındı? Türkiye'yi niye durmadan tehdit ediyordu? Türkiye'nin uzakta kalması için bazı taktikler üretiyor ve uyguluyordu? Oğlunun kumar oynaması konusunda kendi kendisine devlet çevrilişi düzenlendiği iddialannda Türkiye'yi hemen uzak durması için şantaj diyemeyeceğim, ama tavır-lan oluyordu. 


CEVAP: Bir kere ben, Türk Silahlı Kuvvetler Ataşesi olarak gittiğimde, benim isteklerimden dolayı Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin yapısıyla ilgili reformu konusundaki tekliflerimize hayır diyemiyordu. Bizim Silahlı Kuvvetlerin yapısına benzetmek için yaptığımız çalışmalarda bazı yerleşmiş eski sistemleri değiştirmede zorlanıyorduk. Savunma Bakam'nın Aliyev'den izin alması lazımdı. Benim Aliyev'den Bakandan istediğim hiçbir şeye hayır demediler. Haydar Aliyev çok deneyimli bir politikacıdır. KGB'ye girmiş, orada general olmuş, politbüroya yükselmiş, hatta o zamanlar ben Rusya'da 


Askeri Ataşe iken çok etkiliydi. Bir kere Ruslara bir gönül bağı var. Ama her taraftan, Batı'dan gelecek her türlü yardımlar veya 


Batiya yakınlığı da mutlaka devletini Batıya da yanaştırmak istiyordu, münasebetleri geliştiriyordu. Türkiye'deki zafiyetten Haydar Aliyev faydalandı. Ama Türkiye'yi hep kullandı, zafiyetini çok iyi bilirdi. Tek bir şeyden çekinirdi, Türk Silahlı Kuvvetlerinden. Genelkurmay Başkanı geldiğinde Doğan Güreş olsun, İsmail Hakkı Karadayı ya da Kıvnkoğlu olsun bir devlet başkanı gibi karşılardı. Silahlı Kuvvetlerin Türkiye'deki etkisini, yani halk arasındaki sevgisini bilirdi. TSK konusunda gayet olumlu düşünceleri vardı. 


SORU: Görev sürenizde Nahçıvan'da bir dikimevi fabrikası kurmuştunuz. 
Askerin üniformasının dikilmesi, pejmürde halden kurtulması için. Z18'da, Gala'da, Salyanski Kazarmasinda ve yeni karargâhlarda tamiratlar ve orduevleri yaptırdınız. Azerbaycan ordusunun apoletlerinden kıyafetlerine kadar hepsini bizim orduya benzer ya da eşdeğer benzer duruma getirdiniz. 
Hatta söyledikleri marşlar, bizim askerin söylediği marşlarla aynı oldu. 
Astsubay ve Harp Okulu'nda Türkiye'nin uzmanlan tarafından sürekli eğitim verildi. Araç, gereç ve mühimmat desteği sağlandı. Paşam, bütün bunlar ne içindi? 


CEVAP: Biz orada her şeyden önce, subay ve astsubay yetiştirmek için çalıştık. Yetiştirdiğimiz personel bellidir. Başlangıçta komutan yetiştirmek istedik. Genelkurmay'dan heyet geldikten sonra olaylar hız kazandı. 
Komutanlık kursu açtık subay ve astsubaylara. Daha sonra Aliyev'den ve Savunma Bakanindan Harp Okulu'nun kurulması için izin aldık. Bizim Genelkurmay'ın emirleri doğrultusunda şu andaki Salyanski kışlasındaki Harp Okulunu da aynı yerde değil de her yıl bir sınıf alarak başka bir yerde, yani Zığ da, elbisesine, yatağına, bilgisayanna, smıflann masalanna ve mutfağına kadar, Harp Okulu talebelerinin her şeyini aldık. Silahlı Kuvvetlere girecek öğrencileri biz seçtik. Tabur ve takım komutanlanndan bir kısmını, Hava Harp Okulu'ndan mezun ettik. 1997 mezun-lannı Türkiye'ye getirdik. Elbiselerine kadar, dâhili ve harici elbiselerine kadar aldık. Onlar için biz Menteş kamplannda eğitim çalışmalan yaptırdık. 


Kurs sonuna kalan bu çocuklar marşlar söyleyerek Azad-lık Meydanına geldiler. Türkiye'ye götürdüğümüz taburu alıp getirdiğimizde, 


AzerbaycanlIlar, Azadlık Meydanında, onlar ilk defa Harp Okulu Marşını söylediler. Orada yürüyüş yaptıklarında "Aaa bunlar Türk, Türk neferleri gelmiş" diye hayret edip alkışlayanlar olmuştu. Sonra 1998'de ikinci sınıfı aldık, 1999'da Menteş'e getirdik. Sonra da ilk mezunlarını verdi. Harp Okulu sistemini orada kurduk. Harp Akademisi sistemini kurduk, akademi binasını onardık. Bizim öğretmenler geldi. Daha sonra astsubay okulunun temeli atıldı. Benden sonra da askeri lise kuruldu. Cephedeki tugaylar ve kolordulara birer danışman teklifimizi kabul ettiler. İşleri bittikten sonra kolorduya çektik. Savunma Bakanlığı karargâhına da danışman verildi. 
Sonra Azerbaycan ordusunun rütbe ve işaretlerini değiştirdik. Bunlan yaparken tabii çok büyük bir inanç vardı. Hastanelerde büyük tamirat yaptık, onardık. Sonra bizim gelip kalabileceğimiz binalan yaptırdık. 
Başlangıçta vermek istemediler. Sonra o da kabul gördü. Orayı da onardık. 
Azerbaycan subayının her şeyine kadar yaptık. Ha, tamam oldu mu, tam olduğunu söyleyemeyiz. Lider kadrosu, askere gelen erleri eğitebilecek bilgi ve beceriye sahip oldular. 


Bando kıyafetleri konusunu Genelkurmay'a teklif ettim, kabul ettiler. 
Zannediyorum 50 takım bando takımı kıyafeti getirttik. Rusya Büyükelçiliği'nin açılışı vardı. Onlar görüyorlardı, gerçi ben oradaki Rus Ataşesine söylüyordum. Farkındalar, zaten işi biliyorlar. 


Azerbaycan dağlarında "Önce Vatan" diye yazdırmamızın sebebi; önemli olan, önce toprağın kutsallığını anlatmaya çalıştık. Türk olarak, orada Karabağ bırakılıp, Ermeni-ler tarafından işgal edilmesini hazmedemedim. 
En büyük noksanlık, personelde bu duygunun olmamasıydı. Bizde her şey vatandır, har şey topraktır. Ondan dolayı onu anlatmaya çalıştım. Önce Vatan yazısını onun için yazdırdık. Vatandan, topraktan daha kutsal bir şey olamaz. Onlara bunu aşılamaya çalıştım. (Aşılayabildiniz mi?) Aşıladım, yani şu anda ama hiç olmazsa şu anda yüzde 50 seviyesinde toprağı ile ilgili tutumlarının mükemmel olduğunu tahmin ediyorum. Evet, var. Şu var, tabii ki Sovyetler Birliği zamanından kalma personel hala Sovyetler Birliği fikrine bağlı olabilir. Ama yetişen yeni nesil, yetişen genç subaylar, bize daha yakın, işi kavramış olarak, ne yapacaklarını biliyorlar ve eskilerin yerlerini alacaklarına eminim. Hepsinin odasında Atatürk'ün resmi var. 
Önemli olan bu. Aşıladık. 


Şunu söyleyeyim, Azerbaycan'da gitmediğim, girip çıkmadığım yer kalmadı. Her sahada onlara yardımcı olmaya çalıştım. Azerbaycan ordusu güçlensin diye bir hayli para akıttık. 


Aliyev, devlet çevrilişi dönemlerinde devlette Sovyetler Birliği dönemine bağlı grupların varlığının farkındaydı. En tehlikelileri de tahmin ediyorum. 
(Suret Hüseyinov, Cevadov, Meclis Başkanı Guliyev-TE) Bunlan yavaş yavaş saf dışı etti. 


Orada görev yapan arkadaşlarıma her zaman şunu söylemişimdir. Bir kere Azerbaycan halkı Türk'tür, babalan Türk'tür. Orası da bir Türk toprağıdır. 
Biz toprağımızı nasıl koruyorsak Azerbaycan'daki Türk toprağını da öyle korumalıyız. Türk Cumhuriyetlerini de öyle korumamız lazım. Orası da vatan toprağıdır. Oralardaki halk da Türk halkıdır. .... Ben orada görev yaparken Haydar Aliyev bana şöyle demişti: "Saldıray Paşa sen gönlünü verdin." derdi. Hakikaten ben gönlümü verdim. Bakın ben hep şunu söylerim, orası Türk toprağı ve orada yaşayan insanlar da tarih boyunca Türk"tür. 


1918"lerde Osmanlı Devleti parça parça olmuş, hem savaşıyor hem kendi toprağını bırakmış, Azerbaycan"a Nuri Paşa komutasında yardım için ordu göndermiş. Türk'ün büyüklüğü işte buradadır. Azerbaycan" kurtanyor, Azerbaycan demokratik ve bağımsız bir devlet olarak kuruluyor. Onlar bu Azerilerin Türk olduğunu bilmiyorlar mıydı, niye gönderdiler oralara? 
Elbette biliyorlardı ve ora da bizim "toprağımız" diye gönderdiler. 


Ertuğrul GÜVEN 
MİT Temsilcisi-Darbe Teşebbüsü ile Suçlandı: (1994-1995) 


"Rövşen Cevadov ile bir şekilde tanışmıştık. Bu tanışma ailece olmuştu. 
Hatta evlerine de gitmiştim. Babası ve annesi ile de tanışmıştım. Benim evime de gelirlerdi zaman zaman. Onunla da bu ilişkilerimiz tamamen hem Türkiye hem de Azerbaycan menfaatleri ve ilişkileri doğrultusunda oluyordu. Nitekim bu 2 Ekim 1994 olaylarında Suret Hüseyinov ile Rövşen Cevadov birleşmişlerdi ve darbe dedikleri yani hükümeti devirme girişimleri olmuştu. O dönemde Rövşen Cevadov"u, Büyükelçi Altan Karamanoğlu ile konuşarak ikna ettik ve Haydar Aliyev"in yanma 


gönderdik. Cevadov, öldürülmekten korkuyordu. Aliyev'den teminat almıştık. Aynca Aliyev'e de CevadovA uygun bir görev vermesinin yararlı olacağını söylemiştik. O şekilde darbe önlendi. Ama daha sonraki gelişen şartlarda yeni olaylar çıktı. Bu yeni olaylar da Rövşen Cevadov'un öldürülmesi ile sonuçlandı. Olaylar ilk etapta Gence'de başlayan bir hareketti. Gence'deki olaylarda orada işin üzerine gidilmesi gerektiği düşünülerek, Haydar Aliyev'in adamlan tarafından Rövşen Cevadov suçlandı. Omon karargâhı, Türk subaylar tarafından eğitilmiş askerler ve ağır silahlarla çevrildi. Orada açılan ateş sonucu Cevadov'un yaralandığını öğrendik. Rövşen Cevadov'un bu yaralanma sonucu hastaneye giderken kan kaybından öldüğünü öğrendik. 


Abdülkadir Bey, Din İşleri müşaviri idi. Onun olaylardaki rolü, Ferman Demirkol'un akrabası ve yakın arkadaş olmasından ileri geliyordu ve Ferman Demirkol, darbe olarak ad-landınlan olaya soyunduğu için tabii aranıyordu. Kendisini yakaladıklan zaman hapsedeceklerini ya da öldüreceklerini ileri sürdüğü için Abdülkadir Sezgin tarafından evinde saklandı. Daha sonra Abdülkadir Sezgin'e bunu teslim etmesi söylendi ve Sezgin Demirkol'u Aliyev'e, savaya ya da ilgili kimseye teslim etmedi. 
Mahkemeye çıkanlmadı. Türkiye'den Başbakanlık Müsteşan Ali Naci Tuncer ve İstihbarattan bir arkadaşımız uçakla geldi ve bu şahıs, Aliyev ikna edilerek alınıp Türkiye'ye getirildi. Ferman Demirkol bu işte baş sorumlulardan biri olarak değerlendirildi. 


Büyükelçi Altan Karamanoğlu da ben de Ferman Demirkol"a bu işlere girmemesini söylemiştik. Hatta Büyükelçi ile tartıştı Ferman Demirkol. 
Fakat bizi dinlemedi. Kenan Gürel ile Ferman Demirkol vasıtasıyla tanıştım. Kenan, Cevadov'un çok yakın adamıydı. Kenan Gürel vasıtasıyla Rövşen Cevadov'un etrafındaki olaylardan haberdar oluyorduk. Bu şekilde bize yardımı oluyordu. Kenan ile Rövşen yakın arkadaştı, yani yakın adamıydı. Onun için Rövşen ile ilişkilerimizi Kenan sağlıyordu. Çok da fayda sağladık. 3 Ekim 1994 olaylarında Rövşen Cavadov'un Haydar Aliyev'in yanma gönderilmesinde ve o olayın önlenmesinde çok rolü oldu. 
Rövşen Cevadov ile Engin Alana Paşa'nın darbe olaylan konusunda ilişkileri olduğunu zannetmiyorum. Engin Alan Paşa, Azerbaycan'a geldikten sonra olaylar geliştikçe sürekli istişarelerde bulunuyorduk. Türk devletinin izleyeceği poli-tikalan tespit etmek istiyorduk. Mesela ben o 


konuda hayli endişeliydim. Sayın Karamanoğlu'ndan rica ettim, dedim ki Türk devletinin Aliyev'e karşı izleyeceği politikanın resmen bana verilmesini istemiştim. O da Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın'a ki o sıralarda V Vashington'da idi, benim yanımda telefon etti. Murat Karayalçın da "Tamam, ben Dışişlerine yazılı olarak veriyorum, onlar size verecek." 
dedi. Bahsettiğimiz yazı geldi ve bizim Haydar Aliyev'in başta kalması ve desteklenmesi yönündeki politikayı aynen takip etmemiz gerektiği ortaya çıktı. Biz de aynen devam ettik. Benim endişem birtakım talimatlar geliyordu, çelişkiler oluyordu. Benim Merkez'den aldığım talimatlar ile Dışişlerinden gelen emirler arasında çelişkiler oluyordu. Ben biraz endişelendim. Biraz da benim o dönemin Müsteşan ile sürtüşmemden kaymaklanan endişelerim oluyordu. Bundan endişelendiğim için dış politikanın tespitinin yazılı olarak bana verilmesini talep etmiştim, hakikaten de geldi. Gerçekten de bizim izlediğimiz politika, yani Haydar Aliyev'in desteklenmesi, Sayın Demirci'm izlediği politika doğrultusunda olması yolundaydı. Fakat bu durum daha sonra benim aleyhime döndürüldü ve ben suçlanmaya başlandım. Haydar Aliyev'in yanına Büyükelçi Altan Karamanoğlu, Engin Alan Paşa ve ben, bir de Başkatip Vural Altay gitmiştik. 


Aliyev'e söylediğimiz şeyler şuydu: 3 Ekim 1994 olaylarından sonra gelişen şartlarda halkın iktisadi bakımdan çok sıkıntıda olduğunu, bu sıkıntıdan kaynaklanan şartlar da Suret Hüseyinov, Ayaz Muttalibov ekibinin, Bakü'nün içinde ve dışında, taşra şehirlerinde halkı tekrar örgütlemeye çalıştıklarım ve bunlann Haydar Aliyev'i devirmek için bir girişimlerinin olabileceğini, halkın sıkıntılan göz önüne alındığında bu konuda tepki verebileceklerini anlatmaya çalıştık. Bunlan anlatınca, Aliyev biraz öfkelendi, biraz kızdı ve "Bu konuya ben göğsümü açanm, 2 Ekim'de olduğu gibi halkı toplanm, ondan sonra, hiçbir korkum yok." dedi. Öfkeli bir konuşma oldu. İşte halk eskisi gibi sizi tutmuyor, sevmiyor, anlamındaki benim konuşmam olunca tabii Altan Bey'in de benzeri bir konuşması olunca, buna çok kızmış. Daha sonra anladık. 


Bizler oradan medyunu şükran ile aynldık. Yani kovulmamız falan söz konusu değildir. Aliyev çok memnundu, hatta "Başa düştüm, benimle ilgilendiniz" dedi ve not tuttu. Kovulmamız söz konusu olmadığı halde, Türkiye'ye geldiğinde televizyona çıktı ve ben onlan kovdum falan dedi. 


Ben, Uğur Dündar ile televizyondaki konuşmamda "Vural Altay, Büyükelçi Karamanoğlu, General Engin Alan Paşa da Aliyev ile konuşmamızda vardı. 
Hepsi tanıktır. Haydar Aliyev kovdum diyor, ama doğru söylemiyor." 
dedim. 


Haydar Aliyev, "Ben yine halkı toplanm." deyince, "Biz sizin iyiliğiniz için buraya geldik." dedim. Yani sizin baştan gitmenizi veya bir hükümet değişimi olmasını arzu etmediğimiz için biz buraya geldik, bu yüzden bu bilgileri size aktanyoruz. Yann bunun tedbirini alırsınız, kötü bir durum ortaya çıkmaması için gayret ediyoruz deyince, "Ben, anladım" dedi. Yine kâğıt kalemi aldı ve dediklerimizi not etti. Yine Rövşen ile aralanmn iyileştirilmesi konusundaydı ve ondan sonra diğer bazı konularda da bilgi verdik. Bu Cevadov'un endişesi de kendisinin öldürüleceği konusundan ileri geliyordu. Ceva-dov, Suret Hüseyinov ekibiyle birleşip biraz da canını kurtarmaya gayret ediyordu. Bunu önlememizin sebebi de buydu. Fakat Gence'deki olaylar çıktıktan sonra Cevadov'un bir organize faaliyetinin olduğunu zannetmiyorum. Yani öyle bir faaliyeti yoktu. Omon karargâhına çekilmiş, duruyordu. Gence'deki olaylar kim tarafından ve nasıl çıkarıldı, o da bizim bilgimiz dışında. O bakımdan Omon karargâhının bombalanmasının hangi ihtiyaçtan doğduğu, üzerinde tartışılması gereken bir konu. 


Bir de bizim orada ASAM, yani Avrasya Stratejik Araştırma Merkezi kurma olayı var. TİKA, Dışişleri Bakanlığina bağlı bir örgüttü. Orası da Dışişlerinin kurduğu bir örgüttü. Başına da Ferman Demir kol'u getirmişlerdi, Dışişlerinin tayini ile. O vesileyle tabii Türk kuruluşu olduğu için Ferman ile tanışmıştık. Yani onunla tanışmamız oradan başlıyor. 
Ferman Demirkol, Haydar Aliyev'in, yani Milli Meclis'in danışmanlığını da yapıyordu. Azerbaycan vatandaşı da olmuştu. 


Ferman Demirkol ile konuştuk. Burada çok güzel bir ortam yaratabiliriz, dedik. Stratejik Araştırma Merkezi kurulacaktı. Ferman, ben organize ederim dedi, hatta siz yardıma olabilirseniz, katkılarınız olabilirse dedi. Ben de memnuniyetle dedim. Din Hizmetleri Müşavirliğinin orada, Abdülkadir Bey bize imkân tanıdı, bir oda verdi. Ondan sonra orada toplanmaya başladık, yani toplam 5 veya 6 kere toplandık, zannediyorum. 


Bu çalışmalardan Büyükelçinin haberi elbette vardı. Bu legal bir kuruluştu, hiçbir zaman illegal bir kuruluş değildi. Asım Mollazade, Tevfik Kasımov gibi siyasetçileri de çağırıyorduk oraya. Tabii engel olamıyorduk, iç politikadan dış politikadan konuşuluyordu. Birtakım şikâyetler oluyordu mevcut iktidardan. Tabii tenkit edici, eleştirici konuşmalar da oldu. Biz dedik ki Azerbaycan ile Türkiye arasında problem yaratacak konuşmalar istemiyoruz burada. Böyle bir organizeden hoşlanmıyoruz. Sadece dış politikadan, mesela Azerbaycan'ın Rusya ile İran ile ve komşu ülkelerle ilişkilerini dile getirelim. Mesela Tevfik Kasımov gibi Dışişleri Bakanlığı yapmış ve bu konuda geniş bilgileri olan kimseler vardı orada. Ondan sonra burada bilgileri toparlayalım ve bu kuruluşu Azerbaycan'a hediye edelim dedik. Onlar alsınlar yürütsünler, yani çok güzel bir ortam ve çalışma olacak diye düşündük. Bu şekilde organize etmeye çalıştık. Ferman da başındaydı, bu işi götürüyordu. MTN'den (KGB) zaten te-lefon dinlemeleri yapılıyordu. Onlar da biliyorlardı gelişmeleri. Zaten büyük ihtimalle gelenlerin arasında MTN, yani Azerbaycan İstihbarat Servisi'nin elemanları da vardı. Bizim aslında sakınacak bir şeyimiz yoktu, ama savcılık el atmaya başlayınca yani gizli faaliyet şu bu falan denilince ben de elimizdeki kasetleri veririm dedim. Yani saklamadık, ne konuşulduysa orada vardı. 
Zira zamanındaki tedbirli davranışımız, ileride kitap haline gelsin diye ve gizli kapaklı bir şey olduğu düşünülmesin diye verdim savalara, ne varsa. 
Suç unsuru bulamadıkları için bir şey yapmadılar, ama daha sonra yukarıdan gelen talimat ile birkaç kişiyi tutuklamaya kalktılar. 


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk Bakü'ye geldi. 
Kendisiyle görüştüm. Şahsi problemlerim vardı. Azerbaycan ile ilgili değildi. Müsteşar Sönmez Koksal ile aram açıktı. Açıkça Türkiye'ye döndüğümde Müsteşarlık görevini almak istiyordum. Nuri Gündeş Bey'in çok yakın arkadaşıydı Cindoruk. Bana tavsiyelerde bulundu. Olaylarda adı geçen bir isim Ayvaz Gökdemir Bey idi. Kendisiyle tanışır ve görüşürdüm. 
Müşterek dostlarımız vardır. İlişkimiz Türkiye'deyken de başlamıştı. 
Bakü'ye gittiğimde bana birkaç defa telefon etti. Olaylan duyunca hatta Büyükelçi'nin telefonundan aradı beni, ne oluyor ne bitiyor diye. Büyükelçi yoktu, görevliler söyledi, ben de gittim telefonun başına. İşte önce 2 Ekim olaylan, sonra 13 Mart 1995 olaylan hakkında. Ama bana kesin olarak ne bir telkinde bulundu ne de Aliyev indirilsin falan demedi. Zaten Ayvaz Bey'in ilgisi yoktu. 


ALİYEV'İN ÜLKEDEN KAÇMASI ENGELLENDİ 


Azerbaycan'da ciddi bir darbe teşebbüsü olduğuna ben inanmıyorum. Ekim 
1994 olayları ile Mart 1995 olayları arasında çok büyük fark vardır. 
Azerbaycan'da "silahlı deste" dedikleri üç silahlı güç vardı. Biri Başbakan Suret Hüseyinov'un elinde, biri İçişleri Bakan Yardımcısı Albay Rövşen Cevadov'un elinde, biri de Milli Meclis Başkanı Resul Guliyev'in elinde. 
Bunlann dışında bir silahlı güç yoktu. Bizim TSK orada eğitim falan yaptınyordu, ama daha yetişmiş doğru dürüst bir birlik falan yoktu ortada. 
Bu durumda tabii Aliyev çok zayıf durumdaydı. Elinde bir silahlı güç olmayınca ve Suret ile Cevadov birleşince kıpırdayacak hali kalmamıştı. Bu durumda yapacak tek şey, hatta uçağı hazırlatıp kaçmaya hazırlandığını Altan Bey bana söyledi. "Adam kaçacak, buna engel olmamız lazım" dedi. 
Onun üzerine biz Kenan'ı devreye sokup Cevadov'a telkinde bulunmaya çalıştık. Olayı bu şekilde önledik. Bu birinci olaydı. Daha sonra ikinci olayda bir çalışma vardı, ama bu Türk hükümeti tarafından değil, Suret gibi Ruslara yakın, Ayaz Muttalibov gibi kendi iç bünyelerinden yine de dış baskı ile olan olaylardı. Türkiye'nin bu konuda bir faaliyeti olduğuna ben inanmıyorum. Böyle bir şey yok. 


Türk devletinin, oradaki müşavirlerinin, bizlerin, yani mümkün değil böyle bir şey. Olsa zaten çoktan giderdi Aliyev. Başta kalması mümkün değildi. 
Ben böyle bir organize faaliyet yapıldığına inanmıyorum. Zaten kalkıp da devletin resmi politikasını istememin sebebi de budur. Yani nedir bu olay diye çözmeye çalıştık. Ortalık toz dumandı, herkes birbirini suçluyordu. 
Yani mesela Ayvaz Gökdemir'e ben acıdım, adam gazetelere çıktı. Adam tu kaka oldu. Bazı insanlar, gerçekten de bana olduğu gibi, suçlandı. Gerçekte durumlar tamamen tesrsti, hatta ben Cumhuriyet gazetesine verdiğim demeçte de söyledim, biz oradaki birinci darbeyi önledik dedim. Zaten İkincide de orada darbe olduğuna inanmıyorum. Şimdi şunu da düşünüyorum, Haydar Aliyev elinde tek silahlı gücün olmasını isteyen devlet adamıydı ki bunda da haklıydı. Bir devletin elinde tek bir silahlı güç olur. Bu da devletin elinde olur. Dağınık olan silahlı güçleri toparlaması gerekiyordu. Toparlaması için de Cevadov'u harcaması gerekiyordu. Diğeri zaten kaçtı gitti olaydan sonra. Böyle-ce de Aliyev toparladı zaten. Ama şimdi biz birinci olayda Cevadov'u Aliyev'e yolladık ki şartlar zaten bu noktaya getirdi. Bundan dolayı da bize karşı bir tavır aldı Aliyev. Yani orada 


bu işi yaşamış, olayiann içinde yer almış insanlar olarak bizim de orada kalmamız hoşuna gitmedi. Karamanoğlu ile beraber Türk Hava Yollan uçağı ile geri döndük. Karamanoğlu Aliyev'e gitti, vedalaştı geldi. Ben dönmedim zaten, bize dönmeyin dediler. Ben de geldim, emekliliğimi istedim ve ay-nldım. 


SORU: Haydar Aliyev" iktidara getirenlerin Türkiye ile Suret Hüseyinov olduğu söyleniyordu. Resul Guliyev"in parasal gücü vardı. Elinde silahlı gücü de vardı. Suret" Başbakan yaptı, ama o bazen Aliyev'i dinlemiyordu. 
Ondan kurtulmak istiyordu. İlk önce Suret Hüseyinov"dan kurutuldu. 
Türkiye"yi de uzakta tutmak istiyordu. Rövşen Cevadov"dan ve Resul Guliyev"den kurtulmak istiyordu. Bu kişilerden bu olaylar vasıtasıyla kurtuldu. 


CEVAP: KGB'de yetişmiş, tecrübeli bir adamdır. Yorumunuza katılıyorum, aynı istikamette düşünüyorum. Şimdi, Demirel'in, Aliyev'in Cumhurbaşkanı olmasında büyük katkısı olduğunu biliyoruz. Hatta bir toplantıda, "Beni sizin Prezidentiniz buraya getirdi, ben kendim istemedim ki." dediğini de biliyoruz. Şimdi, bunu Demirel niye getirdi? Bir defa, KGB'de çalışmış, Azerbaycan'ı çok iyi tanıyan, Sovyet sistemini bilen birisi. Diğer taraftan İran ve komşu ülkelerle ilişkileri çok iyi bilen biriydi, Aliyev. Türkiye'ye dert açmasın, zaten Ruslan da ikna eder. Zeki ve yetişmiş bir adam diye düşündü. Zaten Sovyet sistemi içinde ikinci adam konumuna gelmiş biri. 
Demirel de Türkiye'ye bağlıydı, değildi meselesini ikinci plana atarak, Türkiye'yi buradaki olaylara dâhil etmemek, sorun yaşanmasını önlemek adına bunu teşvik etmiştir. Aldığımız bilgiler bunlan gösteriyor. Diğer taraftan ortaya konulan veriler de gösteriyor ki Azerbaycan devlet değildi. 
Aliyev, kendisini iktidara getirenlerden kurtularak, devlet olmak amacını taşıyordu. Arkasından bizim gibi bu olayların detaylarını fazlasıyla bilen adamlardan da kurtulması gerekiyordu. Türkiye'yi de uzak tutmak, yani rahat çalışmak amacındaydı. Nitekim Bakü-Ceyhan konusunda Türkiye ile oynadı. Çok büyük tavizler koparmak istiyordu. Yani Ferman gibi Rövşen gibi heyecanı olan adamların yapacağı iş değildi ihtilal yapmak. Rövşen'in öldürüleceği belliydi, zaten kendisi de korkuyordu. Omon'un başındaki biriydi. Sürpriz olmadı. O uydu telefonu meselesine gelince efendim bunlar darbe amaçlı değildi. Ben bunlan söylemek mecburiyetindeyim. Birkaç 


kişiye verildi bunlar. Ama bu Aliyev'e karşı değil, aksine bu dp bir istihbaratı paylaşmak ve işbirliği yapmak içindir. 


Burhan BASGÜN Milli İstihbarat Teşkilatı Bakü Temsilcisi - 1995-1998: "Mayıs 1995 tarihinde Bakü'ye akrediteli MİT Temsilcisi olarak atandım. 
Benden önceki Müsteşar Yardımcımız Bakü Temsilcisi Ertuğrul Güven, darbeyle ilgisi olduğu iddiasıyla istenmeyen adam olarak Türkiye'ye geri dönmüştü. Haydar Aliyev ile üç saatlik bir görüşmem sonucu Türkiye'yi ve Ertuğrul Güven'i, Büyükelçi Altan Karamanoğlu'nu suçlamıştı. 
Azerbaycan'a tayin olduktan sonra dosyalan inceledim. Şöyle bir durum karşıma çıktı: 


1994 yılının Ekim ayında Rövşen Cevadov, darbeye teşebbüs etmeden önce 
hazırlık yapıyormuş. Bunu Türkiye Büyükelçiliği ve Ertuğrul Bey haber alınca böyle bir darbe girişiminin Azerbaycan'ı istikrarsızlığa sürükleyeceğinden hareketle Rövşen Cevadov'un darbe yapmasını önlemişler ve Aliyev ile görüştürmüşler. Ve Haydar Bey ile Rövşen Cevadov'un arasını geçici bir süreliğine de olsa bulmuşlar. Rövşen Cevadov, reform istemiştir. Halkın refaha kavuşması, rüşvetin önlenmesi bakımından reformlar istemiştir. Bu teklifleri Büyükelçi ile 


Ertuğrul Bey, Haydar Bey'e götürmüş. Haydar Bey de "Peki, kabul ediyorum/" demiş. Mart'a kadar sürer. Ve Rövşen Cevadov da kabul etmiş. 
Mart ayı geldiğinde herhangi bir reform olmayınca Rövşen Cevadov tekrar darbe hazırlıklarına başlamış. Bir de Büyükelçilik ile Ertuğrul Bey, bu darbe girişiminin Azerbaycan'a zarar vereceğini, kardeş kavgasının çıkacağını düşünerek, yeniden Aliyev'e gitmişler ve Aliyev ile Rövşen Cevadov'un ilişkilerini güçlendirmek veya ortak bir noktada anlaştırmak istemişlerdir. Fakat Haydar Aliyev, Ekim'den Mart'a kadar gerekli hazırlıkları yapmıştır. Darbeye karşı altyapıyı hazırlamış ve ondan sonra Rövşen Cevadov'un teklifini kabul etmeyerek, ani bir baskınla Rövşen Cevadov'u ortadan kaldırmıştır. 


Şimdi dersiniz ki, Türkiye Cumhuriyeti bu darbenin içinde var mıydı yok muydu? Türkiye Cumhuriyeti bu darbenin içinde olmadığını, bir istihbaratçı olarak önümdeki resmi dosyalara dayanarak iddia ediyorum. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Haydar Aliyev'e karşı bir darbe yapılmasını istemiş olsaydı, Haydar Aliyev'e düzenlenen üç suikast, hafızam yanılmıyorsa üç suikast 


haberini vermez, ona suikast düzenlenmesine göz yumardı. Haberi Türk istihbaratı vermiştir Haydar Aliyev'e, bu önlenmiştir. Aynca yapılacak olan darbeleri, yurt dışındaki toplantıda haber verip, apar topar Aliyev'i Türkiye'ye çağırıp, buradan da Azerbaycan'a gönderip, Bakü'de olmasını sağlamazdı. Haydar Aliyev, yurt dışındayken darbeyi yaptırabilirdi. Bu darbe girişimlerinde, suikast girişimlerinde Türk istihbaratına dayanarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti gerekli bilgileri vermiştir. 


Bir de Haydar Aliyev'in sürekli olarak iddia ettiği bir konu vardır: Uydu telefonu. İki uydu telefonu gönderiliyor Türkiye'den. Biri Nahçıvan'da Ebulfez Elçibey'e, biri de Türkiye'den gönderilen beş görevlinin Azerbaycan'daki olaylan ve bilgileri anında Merkez'e bildirmeleri için. Bu uydu te-lefonlan Azerbaycan devletinin bilgisi dâhilinde ve Haydar Aliyev ile anlaşarak gönderilmiştir. Elçibey'in Türkiye ve dünya ile irtibatı olsun diye, güvende olsun diye verilmiş- 


tir. Hatta yine Aliyev ile yapılan anlaşma sonucu Elçibey'in yanına iki de güvenlikçi verilmiştir. Elçibey'in ihtiyaçlarını ve güvenliğini Türkiye Cumhuriyeti ön planda düşünmüştür. 


Bakınız, Türkiye'nin ihtilal ile hiçbir alakası yoktur. Çok iyi niyetle başlanılan bir operasyon, yapılan hatalardan dolayı aleyhe dönüşmüş. 
Aslında bu aleyhte de değil. Bakın, orada Haydar Aliyev'in uyguladığı bir taktik vardır. Haydar Aliyev ile görüştüğüm üç yıl içinde, yapmış olduğum görüşmelerde edindiğim kanaat şudur Haydar Aliyev, kapı arkasında başka konuşurdu, kapı önünde başka şey konuşurdu. Kapı arkasında Türkiye'nin darbeyi önlediğini, darbeyi kendisine haber verdiğini, suikastı haber verdiğini söylerdi. Dışanya çıktığı zaman, yani Azerbaycan kamuoyunun yanında veya dış dünyaya karşı Türkiye'yi suçlardı. "Türkiye darbe girişiminde, bana karşı saldın girişiminde bulundu." derdi. Benim değerlendirmem şudur: 


Rusya'ya "Ha, bak Türkiye beni istemiyor, ben sizden yana olduğum için. 
Azerbaycan'dan yana bir politika izlediğim için Türkiye beni istemiyor. 
Bana darbe yapıyor." diyerek, Rusya'nın siyasi desteğini kazanmaya çalışmıştır. 


Haydar Aliyev'in deneyimli olduğunu, kurnaz olduğunu söylememiz, bilinen şeyi tekrar etmektir. Seçimle iş başına gelmeyen yöneticiler, iktidan ele geçirdikten sonra kendilerine tehlikeli olarak gördükleri insanlan yavaş yavaş tasfiye ederler. Bu bir yerde diktatörlüğün temel kuralıdır. Haydar Aliyev'in yapması da doğal bir şey. Bütün diktatörler, tehlikeli insanlardır. 
Mesleğim gereği Haydar Bey ile 6-7 defa yüzyüze yakın görüşmemiz oldu. 
Haydar Aliyev, insanlan kullanmayı çok iyi bilir. Bakın ben bir diplomatım. 
Diplomat olmama rağmen yani akredite edilen bir diplomatım. Bana Haydar Aliyev şunu demiştir; "Burhan Bey, benimle ne zaman görüşmek istersen, hiç randevu falan almana gerek yok, araya bir başaksmı koymana gerek yok, direk bana gel." Ben bundan şu mesajı almıştım: Senin Milli Tehlikesizlik Nazan'na söyleyemeyeceğin bir şey varsa onu atla, bana gel. 
Şimdi bu o liderin, bir kişinin bir kişiyi rahatlıkla kendi yörüngesine sokma girişimidir. Benim böyle bir şey yapmam demek, Azerbaycan'a ihanet olmaz mı? Çünkü bir, Nazırlığı saf dışı edeceğim; iki, kuruluşumla Nazırlığın arasını açacağım, güvensizlik doğacaktır. Derken ben tarafsızlığımı kaybedip, orada taraf olacaktım. Hâlbuki böyle değil. Ben Azerbaycan ile ilgili alacağım, Azerbaycan'ın bekasıyla güvenliğiyle ilgili alacağım bir haberi, elbette ki hiyerarşik bir sitemde Haydar Aliyev'e ulaştırmak görevim. Ama hiyerarşik sistemde bir tıkanma olursa kendi ülkem kanalıyla Haydar Aliyev'e ulaştırmak, burada da bir tıkanma olursa, tıkanmadan şunu kastediyorum; haberleşme de bir engel falan olsa o zaman Azerbaycan'ın bekası için Haydar Aliyev'e söylemeyi bir görev olarak görürüm. Ama böyle bir durum hiçbir zaman olmadı. 


Haydar Bey bana bir şey anlatmıştı. "Suret Hüseyinov darbe girişiminde bulunacaktı. Bakü'den Gence'ye gittim, kendisiyle görüştüm. Suret bana dedi ki, sen Meclis Başkanı ol, ben de Cumhurbaşkanı. Ben de ona dedim ki, sen daha gençsin, devlet tecrüben yok. Ben yaşalı bir adamım, koca bir kişiyim. Cumhurbaşkanı ben olayım, sen başbakan ol. Biraz benim tecrübelerimden faydalan. Ondan sonra ben çekilirim, sen Cumhurbaşkanı olursun, dedim." 


Haydar Aliyev, insanlan kazanmak için iyi ilişki kurup, hediye ve rüşvet ile yanma çekmeye çalışırdı. Eğer buna muvaffak olamazsa baskı yapardı. 
Çeşitli cezai müeyyideler uygulama yönüne giderdi veya ekonomik bakımdan dalını kolunu budardı. Bunda da başanlı olamazsa ortadan 


kaldıracak şekilde düzenlemeler yapardı. Haydar Bey, her vesileyle Rusya'ya sempatik gözükmek, Türkiye'yi baskı altına almak, sindirmek, amacına yönelik olarak sık sık darbe ile Türkiye'yi tehdit ederdi. Bağlantıyı kurmaya çalışırdı. Bundan da biz çok rahatsızdık. Bunu Türkiye'ye defalarca dedik. Burada resmi ağızlardan açıklama yapılmasını söyledik. 
Ama hiçbir şey olmadı. 


Bizim Müsteşar, Sönmez Koksal Bakü'ye gelmişti. Haydar 


Bey ile bir görüşme oldu. Haydar Bey, Türkiye'nin kendisine darbe yaptığını, Ertuğrul Bey'in burada bu darbenin içinde bulunduğunu, şunu bunu Müsteşar'a anlattı. Müsteşar Sönmez Koksal, bundan çok rahatsız oldu. Aynı toplantıda ben ve Milli Güvenlik Bakanı Namık Abbasov da vardı. Haydar Bey'in yanından çıktıktan sonra Milli Tehlikesizlik Nazırlığı'na gittik. Müsteşar Milli Tehlikesizlik Nazın'na şöyle dedi: 


" Sayın Abbasov, benim devlet terbiyem bir Cumhurbaşkanı ile tartışmaya uygun olmadığı için ben Aliyev'in iddialarına karşı bir şey söylemedim. 
Doğrusu suikast girişimlerini Haydar Bey'e biz haber verdik. Darbe girişimlerini biz Haydar Bey'e bildirdik. Kopenhag'dan Türkiye'ye getirilişini, oradan Azerbaycan'a gönderilişini de bu şekilde Cumhurbaşkanı'nın önüne çıkarak, o ihtilal girişimlerinin durdurulmasını ve planlamalarını biz yapbk. Ben döndüğüm zaman Sayın Cumhurbaşkanı Demirel'e, Haydar Bey'in konuşmasını tırnak içerisinde aynen aktaracağım." 


Bu görüşmeden sonra MTN'den çıktık ve Büyükelçiliğe geldik. 
Müsteşanmız Büyükelçilikten hava alanına gidecekti. Yani Milli 
Tehlikesizlik Nazırlığı'ndan çıkıp Büyükelçiliğe gelişimizde geçen 15 
dakikalık süre sonunda Nazırlıktan bana telefon geldi ve karşımdaki kişi, "Burhan Bey, ne olursunuz, Haydar Bey, Sönmez Koksal Bey ile görüşmek istiyor." Biz hava alanına gideceğimizi söylediğimde, adeta yalvarırcasına "Ne olursunuz, görüşmeden gitmesin, bekliyorlar." dedi. Müsteşanmız tekrar Cumhurbaşkanlığı sarayına gitti ve Haydar Bey ile görüştü. Ben ise Müsteşar Bey ile durumu görüşme imkânı bulamadım. Tahmin ettiğime göre, Haydar Bey, iddialanna açıklık getirdi Müsteşar'a. 


Müsteşanmız Türkiye'ye döndükten kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, bir açıklama yaptı ve Haydar Bey'e karşı olan darbe girişimlerini veya suikast teşebbüslerini, Türk istihbaratından aldığı habere dayanarak, Haydar Aliyev'e bizzat kendisinin bilgi verdiğini söyledi. Ondan sonra Haydar Bey, bu tür iddialarda bulunmadı. 


Türk Milli İstihbarat Teşkilatı da eerek Rusya olsun gerek 


Amerika olsun gerek Azerbaycan olsun, diğer ülkelerin istihbarat servisleriyle işbirliği yapar. Benim Azerbaycan'da bulunuşumun bir sebebi de buydu. Terör, uyuşturucu kaçakçılığı, nükleer silahlarla ilgili alacağımız bilgileri, karşılıklı olarak birbirimize vermekti. Bu çerçevede buraya PKK da giriyor. Azerbaycan'da PKK'nın uzantısı olan yan kuruluşlarından biri hava alanı yolu üzerinde Azerbaycan devletinin vermiş olduğu bir binada faaliyet gösteriyorlardı. Kürt kültür merkezlerinin yeri Azerbaycan devletine ait bir yerdi. Bunlar vermişti. Ve burada resmen eğitim yapılıyordu. Televizyon için anten kurulmuştu. Yayınlarımızdan izleniyordu. Kültürel faaliyetler gösteriyorlardı. Ben bunlan birkaç defa Milli Tehlikesizlik Nazın Namık Abbasov”a söyledim. Namık Abbasov da bana, "Biz bunlan bu şekilde kontrol altında tutuyoruz. Eğer biz bunlan bu binadan çıkanrsak o zaman kontrolümüzden kaçar." demişti. 


Azerbaycan istihbarat servisi bize bu konuda bir bilgi vermedi. Biz bu bilgileri kendi imkânlanmızla alıyorduk ve aldığımız bilgilerden hareketle şunlar şurada şu gün toplantı yapmıştır, şu konuşmalar yapılmıştır vs gibi malumatımız vardı. Nazır'a "Bize bu konuda hiçbir şey söylemediniz" dediğimde, Bakan Bey, "Vay, bizim çocuklar atlamışlar bunu, bu konuda bilgi derleyememiştir." cevabını verdi. 


Bu olaylar bize, Azerbaycan istihbarat servisinin bize karşı samimi olmadığını gösterdi. Bizim, Başsavcı Eldar Ha-sanov ile Aliyev'in akrabası olan Cumhurbaşkanlığı Özel Kuvvetler Komutan Yardıması Beyler Eyübov ve başka yetkililerin Kürtçülükle ilgili olduklarına dair aldığımız haber ve bilgiler konusundaki şüphelerimizi de doğruluyordu. Deniliyordu ki, Azerbaycan yönetiminin bu PKK ve Kürtçü teşkilatlarla işbirliği ve dirsek teması vardır. Türkiye aleyhinde bir kozu ellerinde bulundurmak için bize bilgi vermiyorlardı. Haydar Aliyev'in Kürt kökenli olduğuna dair kuvvetli 


iddialar vardı. Ebulfez Elçibey'in Aliyev'e "PKK'yı sen kurdurdun" şeklindeki iddiasına karşı dava açıldı, ama sonuçlanmadı. Sürüncemede bırakıldı ve öylece kapatıldı. 


Yani bu da bütün iddialarda bazı şeylerin açığa çıkmaması için sürüncemede bırakılan bir davranış, bir taktiktir. 


Görevim gereği her kesimle ilişkim vardı, görüşür sohbet ederdik. Bu çerçevede Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Kerimli ile görüşmelerim, Milli Tehlikesizlik Nazırlığinı rahatsız ediyordu. 
Milli Tehlikesizlik Nazırlığı bekliyordu ki onlardan aldığım bilgiyi kendilerine ileteyim. Ve bu konuda çeşidi defalar sitemde bulundular. Beni Müsteşarlığa da şikâyet ettiler. Ben kendilerine söyledim; "Biz Azerbaycan'ın siyasi bütünlüğünden, toprak bütünlüğünden ve istikrarından yanayız. Azerbaycan'ın içindeki gruplar arasında bilgi edinip de bunu Azerbaycan yönetimine vermek, bizim görevimiz değildir. Biz herkesle aynı mesafede dururuz. Alırız bilgiyi Ankara'ya göndeririz." Bu konuda tek bir bilgi vermedim. Fakat Azerbaycan'ın bütünlüğü aleyhine herhangi bir bilgi alırsak size veririz demiştim. Ama gerek Müsavat Partisi gerek Azerbaycan Halk Cephesi Partisi, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne, siyasi istikrarına yönelik en küçük bir faaliyette bulunmadığını görüyordum. Hep birlikten, beraberlikten, ekonomik kalkınmadan yana tavırlar takındıklarına ben şahit oldum. 


Fethullah Hoca grubunun faydası yoktu diyemem. Oradaki kuruluş amaçlan belli. Orada lise açtı, işyerleri açtı, üniversite açtı. Düşünebiliyor musunuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada bir lise açmıştır, Fethullah Gülen Grubu ise orada 13 tane lise açmıştır. Türkiye Cumhuriyeti açtığı okula öğretmen gönderemezken, Gülen grubunun açtığı okula öğretmenler, genç elemanlar geliyordu. Öğretmen fazlalığı vardı. Şimdi ben bunu neden faydalı gördüm? 
İlk etapta büyük yaran vardı. Şimdi, orada imkânsızlıklar içinde kıvranan Azerbaycanlllara ve onlann çocuklanna eğitim veriliyordu, Ama eğitim verilirken Türk aksanlı oluyordu. Bu çocuklar, Türk aksam ile eğitim veriyorlardı. Yani Türkiye ile olan bağlan güçlendiriyorlardı. İlk etapta bunun faydası var. ama sadece erkeklerin orada eğitilmesi, kızlarla erkeklerin bir arada eğitilmemesi laiklik ilkesiyle ters düşen bir olaydır. 
Orada Fethullah Gü- 


len felsefesini ve ideolojisini ortaya koymaktadır. Kısa vadede çok büyük faydası var, ama uzun vadede faydası mı zaran mı var, o tartışılır bir konu. 
Şimdi bir ekol yetişiyor. Belli bir felsefeyle yetişen insanlar, gelecekte devlet yönetiminde görev alacaklar. Eğer bu Fethullah Gülenci olarak yetişmişse onun sistemini ve onun felsefesini o ülkeye getirmeye çalışacaklardır. Tamam, Atatürk aleyhine bir şey demiyorlar, ama Atatürk lehinde de bir şey demiyorlar. Ha, diyorsan ki Atatürk portreleri var, ama hocalan namaz kılıyor. Veya o felsefeye göre düşüncelerini ortaya koyuyor, öğrenci de ona bakıp hocasını taklit ediyor. Bu uzun vadede olan. Ama burada bir boşluk vardır ve bu boşluğu biri doldurmazsa bir başkası doldurur. Gönül ister ki her tarafta da açsın. Fethullah Gülen'in açacağı bu okulları, bir de şunu düşünelim, acaba Fethullah Gülen'in menfaati ne? 
Rusya'da açıyor, Türk Cumhuriyetlerinde açıyor. Bu kadar cansiperane çalışmasındaki amaç ne? Bu olayı düşünüyorum. Ama bakın, öğretmenleri olsun oradaki koordinatörleri olsun, çok disiplinli, çok çalışkan ve çok sosyal insanlar. Ama maalesef ve maalesef bizim eğitim görevlilerimiz ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin orada açmış olduğu lise elemanları, onlar kadar faal ve sosyal değillerdi. 


Metin KUMAL 
Bakü Büyükelçiliği Tarım Müşaviri -1994 -1998 


Azerbaycan'a ilk gittiğimde ülke büyük bir yoksulluk içindeydi. Hava alanına indiğim zaman harap bir ülkeye girer gibi oldum. Hava alanından Bakü'ye giderken, yollardaki ve caddelerdeki umumi görünüm, harap ve bitap düşmüş bir şehir görünümündeydi. Ev bulmak güçtü. Yeme içme sıkıntılıydı. Sanki sefalet ve perişanlık içindeki bir ülkeydi. Öğle yemeklerimizi, lokanta olmadığı için eski bir binadan düzenlenmiş, tahta masa sandalyeler serpiştirilmiş, lokantamsı bir yerde, ancak peynirli pide yiyebiliyorduk. İhtiyaç maddelerimizi, Amerikan Büyükelçiliği ile ortaklaşa Trabzon'dan getirtiyorduk. Su, sabun, diş macunu, yağ, zeytin vs gibi temel ihtiyaç maddelerini bulmak mümkün değildi. 


Azerbaycan'da gıda meselesi fevkalade bir problemdi. Özellikle tahıl meselesi çok büyük sıkıntıydı. Ülkede kuyruklar vardı. O zaman hükümet bile suya ambargo koymuştu. İran'dan sıkıntı vardı, buğday gelmiyordu. 
İnsanlar kuyruklarda sabaha kadar bekliyorlardı, bir ekmek, o demiryolu ekmeği tabir edilen siyah ekmeği alabilmek için. İnsanın kafasına atsanız yaracak şekilde, yıkanmamış buğdaydan, mayası gelmemiş bir hamurdan yapılmış o ekmekler, taş gibi ekmekler. Dolayısıyla sıkıntı büyüktü. 


Ben o zaman hükümetle temasa geçtim. Başbakan Tansu Çiller idi. 
Gerçekten hükümet de Tanm Bakanı da anlayış gösterdiler ve Azerbaycan'a hemen buğday gönderdiler. Hatırladığım kadarıyla on bin ton buğday sevkiyatı yapıldı. Azerbaycan bu yardımdan biraz nefes aldı. Tahıl Nazırlığı vardı, biz buğdayı bunlara teslim ettik, dağıttık. Değirmenlerin durumu büyük problemdi. Onlan düzelttirdik. Fınnlar büyük problemdi. Fınnlar düzenlendi. Tahıl da biraz rahatlayınca yeniden güzel ekmekler çıkmaya başladı. Ekmek mayası meselesi düzeltildi. Mayalan Türkiye'den getirttik. 
O zaman yardım da yapıldı kendilerine. Daha sonra Husar vilayetinde örnek bir çiftlik kurduk. Türkiye'deki modem çiftçiliği ve modem işletmeciliği orada uyguladık. 


Kurduğumuz örnek çiftlikteki ekim törenine Başbakan Yardımcısı Tanm Bakanı İrşad Aliyev, Büyükelçiliğimizin Müşavirleri ve elbette Büyükelçi 


katıldı. Tanmcılığın geliştirilmesi ve çağdaş tanmın yapılması için konferanslar, paneller düzenledik. Türkiye'den getirttiğimiz film ve yayınlan yetkililere ve halka dağıttık. Rusya ve İran'ın ambargo uyguladığı, Azerbaycan tanmına Türkiye'nin yaptığı tohumluk ile modem ekim, biçim ve yetiştirme konulanndaki destek ve gayretleriyle uygulanan ambargonun etkilerinden sıynlmış oldu. 


Değirmen, maya, ekmek, tohumluk meseleleri bir hayli halledilmişti. O zamanlar yiyecek buğday temin etmek için Başbakan Yardımcısı Abbas Abbasov, neredeyse Türkiye'de Toprak Mahsulleri Ofisi'nde sürekli bulunuyordu. Tabii oradaki işadamlanmızın da başarılı olması için Azerbaycan'a hizmet etmeleri için ticari muhitin geliştirilmesi için Büyükelçilik olarak destekliyor, yardıma oluyorduk. Onlann problemlerine sahip çıkıyor ve ilgileniyorduk. Özellikle Azerbaycan hükümetiyle ve devlet yetkilileriyle olan meselelerde yardıma oluyorduk- Amaamız bizim canımız kadar sevdiğimiz Azerbaycan'a yardım etmekti. İş adamlanmızdan oraya gelip fedakârlık gösterenler, emeğiyle, sermayesiyle Azerbaycan ekonomisini kalkındıran, Azerbaycan'ın dışanya olan ihtiyaç-lannın giderilmesi için ve aynca Rusya'ya muhtaç olmaması, İran'a muhtaç olmaması, başka ülkelere muhtaç olmaması için gayret gösterdik. Hepimiz de onlann bu çabalanna katkıda bulunuyorduk. Arkadaşlar gece gündüz gayret ettiler, yardım ettiler. Onlarla beraber oldular. Onların problemlerini çözmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Dediğim gibi hem Azerbaycan'a olan sevgiden hem de görevimiz gereği bu çalışmayı yürüttük. 


Biz, görevle gittiğimizde, iktidarda Haydar Aliyev ardı. Karabağ işgal edilmişti. Biz oradayken 6 rayon (Vilayet) Er-meniler tarafından işgale uğradı. 1.200.000 kaçkın insan vardı. Kendi vatanlarında göçmendiler. 


Haydar Aliyev reel politikaa bir adamdı. Haklan kendi açısından, kendi menfaatinden değerlendiren, kendi ikti-dan için değerlendiren, yeri geldiğinde idealist, saf, yeri geldiğinde gaddar olabilen bir adamdı. Her telde oynayabilen bir adamdı. Elçibey ise Türk dünyasının yetiştirdiği ender insanlardan biriydi. Vatanperver, idealist, ülkücü, mefküreci, modem bir insandı. Büyük Türkçü bir adamdı. Haydar Bey ise öyle değil. Haydar Aliyev, her telde oynayan, kendi iktidannı sağlama almak için o günkü 


şartlar neyi gerektiriyorsa ona göre davranıp, herkesi kullanarak yönetimini sürdürüyordu. Veri gelmiş milliyetçiden istifade etmiş, Ermeni'den istifade etmiş, yeri gelmiş PKK'dan istifade etmiştir. Günün şartlanna göre adapte olan bir yapıdaydı. Dış ilişkileri, iç ilişkileri neyi gerektiriyorsa anında o yapıya bürünürdü. Azerbaycan milliyetçisi olurdu, Türk milliyetçisi olurdu, ülkücü olurdu. Herkesi rahatlıkla kullanabilirdi. Yeri gelirdi Türkiye'yi, yeri gelirdi Rusya'yı, yeri gelirdi Bab ülkelerini severdi, onlara methiyeler dizerdi. Haydar Bey, ben merkezli bir adamdı. Ben yaşayacağım, benim dışımdaki tufan anlayışındaydı. Haydar Bey, hali ve tavırlarıyla komünist değilmiş gibiydi. Komünist dünyada yetişmiş, orada okumuş, oradan yükselerek gelmiş, 75 yaşına gelmişti. 75 yıllık Yani, olur mu Kâni? 75 yıl komünist felsefeyle büyümüş, Kani olmaz. Diyorsunuz ki Haydar Bey, bir gecede abdest alıp namaz kılsın, Müslüman olsun... Türkiye'de değişenler oluyor. Haydar Bey'in de yaşı müsait olsaydı o da "Ben değiştim, geliştim." 
diyebilirdi. 


Azerbaycan'ın istikrarsız bir dönemiydi. Haydar Aliyev, istikran sağlayabilmek için bir takım suni olaylar yaratıyordu. Bu tutum yanlıştır ya da doğrudur, fakat benim intibam buydu. O zamanki Azerbaycan hükümeti, hatta o zamanki Azerbaycan yöneticilerinin sırf istikran temin edebilmek için veya kendisine muhalif olarak gördüğü bir kısım güçleri ezebilmek için ve ortadan kaldırabilmek için bir takım suni olaylar yaratılıyordu. Bundan amaç neydi? O yıllarda İktidarın karşısındaki muhalefeti tamamen yok edebilmek, sindire-bilmekti. Onlan ortadan kaldırabilmek için ona göre düzenlenmiş olaylardı. 


Suret Hüseyinov meselesine gelirsek, bu kişi siyasi bir güçtü. Haydar Bey'in karşısında bir otorite kurmaya çalışıyordu. Azerbaycan yönetimini ele geçirmeye gayret ediyordu. O dönemde Haydar Bey de tabii yönetimini ona teslim etmemek için elinden gelen mücadeleyi yaptı. Sonra iki güç 
orada mücadele etti ve malum Suret kaybetti, Haydar Bey kazandı. 1995 
yılının Ekim ayındaki Rövşen Cevadov meselesinde Türkiye'nin belki ufak tefek yanlışlan olmuş olabilir. Onu çok da bilmiyorum, ama bana göre, o olay, Haydar Bey'in Türkiye'ye karşı bir komplosuydu. Rövşen Cevadov'u ortadan kaldırabilmek için ülkedeki tek güç olan Omon teşkilatını hedef almıştı. Gerçekten de o yıllarda Omon birlikleri Ermenilere karşı çok başanlı mücadele etmişti. KGB'deki tecrübesini de kullanmak suretiyle 


Türkiye'nin birtakım yanlışlarını da çok iyi değerlendirerek, Rövşen Cevadov'u da ortadan kaldırdı. Bana göre orada Türkiye'nin bazı yanlışlan ve kusurlan olmuş olabilir, ama bu tamamen Haydar Bey'in bir komplosuydu. Benim kanaatim budur. Ama tabii elimde delil yok, ben siyasi bir kişi değilim. Orada takip ettiğim olayların bende bıraktığı intiba budur. 


İzzet DAĞISTANLI 
Anadolu Ajansı Bakü Temsilcisi - 1994 -1998 


Ben Azerbaycan'a 1994 yılının Ağustos ayında geçici görevle gitmiştim. Siz yoktunuz, Moskova'daydınız. Bir hafta kaldım ve döndüm. Tekrar sürekli görevle Eylül 1994 tarihinde Bakü'ye gittim. İlk gelişimde lokantalar yok gibiydi. Olan da da yiyecek bir şey yoktu. Ruslar zamanından kalma kara bir ekmek vardı. Ekşiydi, bir lokma almış yutamamıştım. Gözlerim dolmuştu. Burası Bakü, ülkenin başkentiydi. Sovyetlerin eğlence merkeziydi. Başkent Bakü'de durum buysa diğer şehirler ve köyler acaba ne durumdaydı? O kadar ki bir milyon iki yüz bin kişi yersiz yurtsuz kaçkının vaziyeti nasıldı? Onlar muhakkak açb, şehidi, her şeye muhtaçtı. 


Rusya ve İran ambargo uyguluyordu. Türk Kızılayı elinden geleni yapıyor, büyük gayretler sarf ediyordu. Fakat Azerbaycan'a girişteki gümrükler, Kızılay'ın yardım taşıyan konvoy halindeki ihtiyaç maddelerini taşıyan TIR'lannı geçirmiyorlardı. Ankara'dan bana faks gelmişti, 17 TIR'lık Türk Kızılay yardım konvoyu Azerbaycan'a hareket etti, geliyor, karşıla, görüntüle ve haber olarak bize geç diye. Aradan bir hafta geçti ortada kamyonlar yok, işte nerede diye araştırdık. Türkiye'den şu tarihte çıkmış şu tarihte İran'a girmiş, İran'dan şu tarihte çıkmış, üç gün geçmiş, Bakü'ye ulaşmaması mümkün değil. Siz girdiniz devreye, aradınız, sordunuz, kamyonlar İran-Azerbaycan sınır kapısı gümrüğünde bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Anlaşıldı ki İran-Azerbaycan sınır kapısındaki Astara gümrüğünde yetkililer rüşvet istemişler. Vardım getiren şoförler de "Kardeşim, biz size insani yardım getiriyoruz, bunlar ticaret malı değil. 
Hem bizler şoförüz, bizde para ne gezer." demişler. Gümrükteki görevliler de "Bunun bize ne faydası var, biz özümüze bakanz." cevabını vermişler. 


TIR'lar gümrükte günlerce bekledi. Büyükelçilikten sizler devreye girmeseydiniz belki de o kadar kaçkının acil ihtiyaçlarını karşılayacak Zaruri ihtiyaç maddeleri bozulacaktı. Ama Azerbaycan halkı o ilk yıllar özellikle Bakü dışındaki halkın tavırları benim öz akrabalarımın sıcaklığıyla doluydular biz-lere karşı. Ne yazık ki görev yaptığım 4 yıl içinde her geçen ay, her geçen hafta bu sıcaklık azaldı ve buz gibi bir hava ile 1998 yılında geri döndüm. 


Bakü'deki görevime başladıktan sonra Büyükelçilik mensuplarıyla tanıştım. 
Diplomatik statüdeki müşavirlerle tanıştım. Hepsi de Türkiye'de devletin üst kademelerinde görev yapmış insanlardı. Özellikle seçilerek Bakü'ye gönderilmişlerdi. Bana öyle geliyordu. O kişilerin tesadüfen orada olmalarına pek ihtimal vermiyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim, ben Bakü'ye endişeli gelmiştim. Büyükelçiliğe çok mesafeli olacağımı düşünüyordum. Ama bir anda kendimi büyükelçiliğin içinde, sanki oranın bir personeli gibi buldum. Türkiye'nin diğer yurt dışı temsilciliklerine gittiğimizde görüyorduk ki Büyükelçilik olsun, ekonomi müşavirliği olsun, ticaret, tanm, kültür, maliye vs olsun, bütün müşavirlikler ayn ayn yerdedir. 
Aralannda bir koordinasyon yoktur, aynca dışandan gelenlere karşı da pek mesafeli dururlardı. Burada öyle değildi. Sanki böyle tek bir bakanlığın can dğer kuzu sarması elemanlan gibiydiler, oradakilerin hepsi. Yani birtakım takılmalardan ya da belli noktalardaki görüş aynlıklanndan insanlar geçinemiyorlarmış gibi gözükse de çok iyi ilişkiler içinde olduklarını, birbirlerini sanki tamamlayan kişiler gibiydiler. Tecrübeleri ve özellikleri itibariyle birbirlerini destekliyorlardı. Çok ilginç bir kadro vardı. Böyle bir kadronun bir başka ülkede bir başka şekilde oluşabileceğini ben doğrusu sanmıyorum. 


Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra Türkiye'den daha ziyade genç insanlar gelmişlerdi. Kimisi öğrenci, kimisi dönerd, kimisi lokanta, eğlence yerleri açmış, işletiyorlardı. Buralar çok seviyeli ve pınl pınl yerlerdi. 
AzerbaycanlIlardan parası olan üst düzey yetkililerin beğeniyle şaşkınlıkla ve severek gittikleri mekânlardı. Bu genç Türkler, bazı hatalarının dışında Azerbaycan toplumuna çok büyük katkılarda bulundular. Çok güzel işler yaptılar. Yemek kültürünü, eğlence kültürünü, servis kültürünü geliştirdiler ve genç kuşak AzerbaycanlI Türkleri bir okul gibi, bir ihtisas eğitim kurumu gibi yetiştirdiler. Bunlan iş ve meslek sahibi yaptılar. Bu genç Türkler, 


Bakü'ye 500 dolarla gitmişler ve yine 500 dolarla döneceklerini söylüyorlardı. Hatta bu idealist, Kafkaslara sevdalı olanların öncüleri, sizin dediğiniz gibi "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kafkaslardaki uç beyleri" olmuşlardır. 


Kafkaslardaki bu uç beylerinden biri olan rahmetli Eyüp Barkan (Radikal Gazetesi genel yayın yönetmeni İsmet Berkan'ın amcazadesi. TE.), böyle demesine rağmen Türkiye'ye 500 dolarla değil, maalesef bir tabut içinde döndü. Eyüp Barkan'ın bir av gezisinde geçe çok içki içtiği ve doğal gaz zehirlenmesinden öldüğü söylendi. Ben buna sizler gibi hiçbir zaman inanmadım. Eyüp Barkan, çok aktif birisiydi. Türkiye'den gelen işçi olsun, işadamı, öğrenci ya da bürokrat olsun hepsine öncülük ederdi. Sırası geldiğinde, milli meseleler gündeme geldiğinde oradakileri sokaklara döker, Türk bayraklanyla gösteriler organize ederdi. Bakü'deki Türk vatandaşlan da AzerbaycanlI vatansever Türkiye sevdalıla-n da Eyüp Barkan'ın eceliyle öldüğüne inanmadılar. Aynen 2001 yılında Güneydoğu gazisi Askeri Ataşe Tuğgeneral Zeki Durlanık'ın "kalp krizinden öldü" uydurması gibi. Bu tür olaylar Bakü'de her zaman oluyor ve bir Allah'ın kulu aksini düşünüp ne tahkikat açıyor ne de böyle bir talepte bulunuyordu. 


Bakü'ye Çeçenistan bahanesiyle ya da Azerbaycan'daki olaylan aksettirmek, yazmak için gelen bazı vatandaşlanmız 


olan gazeteciler de sık sık Bakü'ye geliyorlardı. Bakü'de açılan yeni kumarhanelerde, eğlence yerlerinde sabahlara kadar vakit geçiriyorlardı. 
Fakat ne Azerbaycan'a dair olaylan derinliğine yazarlardı ne de Çeçenistan'a gidebilirlerdi. Ama gazetelerinde "Ben Çeçenistan'dayken..diye başlayan yazılan çıkardı. 


Anadolu Ajansı ile TRT'den birer aylık geçici görevle Bakü'ye gelen bütün arkadaşlarım, objektif habercilik yapmışlardır oralarda. Büyük bir özveriyle çalışmışlardır. Onlann geçtikleri haberler sayesinde hem Türk kamuoyu olup bitenlerden sağlıklı bilgi almış ve hem de Azerbaycan'a ambargo uygulandığı dönemlerdeki olaylar ve özellikle enformasyon ambargosu, Anadolu Ajansı ve TRT gibi ku-rumlann haber akışıyla yıkılmıştır. Yani Rus basınının tek yanlı haberleri bu arkadaşlarımız sayesinde kınlmıştır, hiç değilse bir orta yol bulanabilmiştir. 


Bu noktada öncelikle ortaya şunu koyalım; dünyadaki bütün devletler oraya 20-30 yıllık enerji politikalannı belirleyerek, Bakü'ye ne almak istediklerini bilerek gelmişlerdir. Türkiye'nin ise oradan ne almak istediğini hala bildiğini ben zannetmiyorum. O izlenimi de Bakü'de bulunduğum dört yıl boyunca hiçbir şekilde almadım. Türkiye sadece orada iç kamuoyuna, medyaya, gelecek seçimlere oynamak için yok % 1 paydı % 2 paydı, bilmem ne payıydı gibi şeylerin peşindeydi. Haydar Aliyev herkesi toplayıp, bütün Büyükelçileri toplayıp, ders verir gibi bir şeyler anlatıyordu. 
Şu kadar payı şuraya, bu kadar payı buraya vereceğiz diyordu. 


Türkiye'nin orada ciddi hiçbir politikası olmadı. Yeri gelmişken ilgi çekici bir olayı aktarmak isterim; dönemin Enerji Bakanı Veysel Atasoy ve yanındaki 5-6 kişi ile birlikte Milli Meclis Başkanı Resul Guliyev'in bürosuna gitmiştik. Bizimkiler yüzde 0.75 artırmak için neler yapanz, yüz bin dolar bilmem bonus verelim, 1 milyon dolar bilmem ne ödeyelim peşindeydiler. Orada iken, Türkiye"ye çok net olarak Şahde-niz profesi teklif edildi. % 50-50 birlikte yapalım dedi Guliyev. Siz de oradaydınız. Ben de hasbelkader nasıl olduysa orada kalmıştım. O teklifi duyan 6-7 kişiden iki kişiyiz biz şurada. Türkiye o projenin ve teklifin üstünde bile durmadı. 
Hatta TPAO'nun yetkilileri o zaman "Ne çıkacağı belli değil, petrol 
konsorsiyumuna gidilirken öyle 96 50'lerle filan girilmez, % 3, % 2, % 1 
bize yeterlidir. Siz bu konudan anlamazsınız." diyorlardı. Türkiye Azerbaycan'da hep % 1, % 2'lerle uğraştı. Fakat daha sonra Şahdeniz'in, dünyanın en fazla doğalgaz rezervi olan yatağı olduğu anlaşıldı. Bu gerçek ortaya çıktı. Şimdi ise bizim doğalgazda çektiğimiz sıkıntı ortada. 


Büyük konsorsiyumdaki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nm payının 96 
1,75'ten % 6,75'e yükseltildiği anlaşmanın imza törenine Başbakan Tansu Çiller de gelmişti. Ben Ankara'ya haber yazdırmak için Gülistan Sarayı'nda alt kattaki bir yerden telefon bağlatmaya çalışıyordum. Bu arada üst kattaki tören bir türlü başlamıyordu. Töreni aşağıdaki kapalı devre yayın yapan bir TV'den de izleyebiliyorduk. Bizim imza atacak olan Bakan'ın sandalyesi boştu, Bakan bekleniyordu. Bakan gelmediği için tören uzuyordu. O sırada bir baktık pencereden, rahmetli Veysel Atasoy benim bulunduğum yerden cama vuruyordu. Gülistan Sarayı'nın kapılan kapalıydı. Haydar Aliyev salona girdiği için bütün kapılar kapatılırdı. Kapıda askerler ve güvenlik görevlileri var. Bizim Bakan, kapıya vuruyordu, yalnızdı. Yanında bir 


görevli olsa her halde bu duruma düşmezdi, diye düşündüm. Kapıyı ısrarla çalıyor, oradaki görevliler de "Çek git." diyorlardı. Veysel Bey, "Yahu ben Türkiye'nin nazmyım. Yukanda imza atacağım." diye bağınyor, dinleyen yoktu. O sırada siz aşağıya indiniz ve sizin girişimlerinizle ancak içeriye girebilmişti. Bizler de sizin çabalannızla o salona girebilmiştik. Bırakın salona girmeyi, imza töreninin yapıldığı salona bile bizleri almıyorlardı. 


Türkiye'nin Azerbaycan'daki Büyükelçiliği ile oradaki Türk vatandaşlarının hatta AzerbaycanlI Türklerin ve bizim gibi diplomatik statüde olmayan kuruluşlann temsilcilerinin, yani TİKA, TSE, TRT, AA, TPAO gibi kuruluşlann ilişkileri fevkalade uyumlu, birlik içinde, kucaklayıcı, sahiplenid bir düzeydeydi. Bir gazeteci olarak bazı gözlemlerim elbette var- 


dır. Büyükelçilik personeliyle ve bunlann çalışmalarıyla da ilgili gözlemlerim vardır. Mesela Büyükelçilikte sizin teşkil ettiğiniz Azerbaycan'ın bazı rayonlarma düzenlenen geziler vardı. Hafta sonlarında işadamlannı da gazetecileri de alıp giderdiniz. Hepsine de iştirak ediyordum. Azerbaycan'ın bütün rayonlanna, kasaba ve köylerine gidiyorduk. Otobüslere arabalara Türk bayraklannı asıyorduk. Büyükelçinin arabası en önden giderdi. Onun önünde Bakü emniyetinin tahsis ettiği polis eskortu olurdu. Rayonlann girişinde oranm valisi, emniyet müdürü ve diğer yetkililer karşılıyordu. Beraberimizde gelen iş adamlan, gezdiğimiz bölgelerde iş yapma imkânlannı araştınr ve çoğu kez de orada yeni yeni gelişmekte olan özel sektörle ortak iş yaparlardı. Büyükelçilik müşavirleri ve uzmanlan, gezdiğimiz yörenin her konudaki potansiyelini tespit ederlerdi. Edindikleri bilgileri hem Azerbaycan'ın üst düzey yetkilileriyle paylaşırlar hem de Ankara'yı bilgilendirirlerdi. Halk, bizim bu gösterişli ziyaretlerimizden çok büyük bir sevinç ve kıvanç duyardı. Mücavir vilayetlerdeki bir gezide iki aksakal, yani yaşını başını almış, sözü sohbeti dinlenir bu kişilerden biri; "Ay oğul, siz Türk gardaşlanmız tez tez buralara gelin. Bu topraklar yüz yıllardır Türkiye Türklerine hasret kalmıştı. Daima o Urusun (Ruslann) uğursuz ayaklan hasırdı bu torpaklara. Şimdi görürsünüz, iki ay ulduzlu bayrak var orada, bak." demişti. Böyle diyerek valiliğin önündeki Büyükelçiliğin arabasındaki ve otobüsümüzün üzerindeki bizim bayrağımızla valiliğin önündeki direkte asılı Azerbaycan bayrağını gösteriyordu, koca Kafkas Türkü. 


Benim gibi, birlikte gezdiğimiz gazeteciler de o yörelerdeki halktan haber niteliği taşıyan bilgi topluyorlar, haber ve röportajlar yapıyorlar, filmler çekiyorlardı. Sizin başlattığınız ve uzun yıllar devam eden bu toplu seremonili ziyaretler, Bakü'deki diğer Büyükelçilikleri ve özellikle Rus Büyükelçiliğini hem kıskandırmış ve hem de rahatsız etmişti. Ben yurt dışında belki 25-30 Büyükelçiliğimizin yemeklerinde ya da kokteyllerinde bulundum. Hep soğuk gelirdi bana. Ama Bakü Büyükelçiliğindeki sıcaklığı ve yakınlığı, doğallığı hiç birinde görmedim. Bakü'de pijamalı bir Büyükelçi gördüm. 


Bir baba, bir ağabey gibiydi, bize karşı. TRT'den olsun bizim Anadolu Ajansı'ndan olsun ya da geçici olarak Türkiye'den gelmiş olanlardan olsun kamı acıkan, Büyükelçiliğin mutfağında kamını doyururdu. O Büyükelçiler Altan Karamanoğlu ile Ömür Orhun idi. 


1994 yılındaki Büyükelçi Altan Karamanoğlu idi. 3 Ekim 1994 tarihinde 
Suret Hüseyinov olayı patlamıştı. Sokağa çıkma yasağı vardı. Biz de Büyükelçilikteki mutfaktan bozma Basın Müşavirliği odasında sizlerle beraber sabahlamıştık. Gündüz TRT'nin yayınladığı olaylara dair bir haberden dolayı Suret Hüseyinov telefonla Büyükelçiliği tehdit etmişti. 
TRT Muhabiri Kemal Aslan, bizleri de atlatıp TRT'ye haber geçmek istemiş. Ama Türkiye ile haberleşme o yıllarda çok güçtü. Kemal Aslan, Büyükelçinin odasında Türkiye'de numara çevirir gibi aranabilen bir telefon olduğunu öğrenmiş. Kemal Aslan, tabii bizi de atlatacak ya, orada gazetecilik heyecanı da var. Televizyonlardan, şurada burada yapılan sohbetlerden, bir haber derlemiş. Gece belli bir saatten sonra Büyükelçi en üst kattaki rezidansına çekilmiş. Sanıyorum bir ara siz de dışarıya çıkıp evinize gitmiştiniz. Bizler de sizin odanızda, yani Basın Müşavirliği çalışma odasında otururken, Kemal Aslan, Büyükelçinin makam odasına girmiş. 
İşık mışık da yakmıyor ki aşağıdan gören olur diye. O Ankara'ya direkt telefonu kaldırıp, TRT Haber Merkezi'ne haberi yazdınyor ve telefonu kapatıyor, karanlıkta. Aceleyle telefonu kapattığını zannediyor, ancak ahizeyi yerine tam oturtamıyor. Sabah mesaisine gelen Altan Bey de telefonun açık olup olmadığına doğal olarak dikkat etmiyor. Zaten Büyükelçi sürekli hareket halinde, Cumhurbaşkanlığında, şurada burada koşuşturuyor. 


Ankara'dan Dışişleri Bakanlığından Bakü'yü direkt telefondan sürekli arıyorlar. Fakat hat meşgul. Ankara'da herkes panikliyor. Telefon hattının sürekli meşgul olması dolayısıyla Ankara'dan teleksle Bakü'ye mesaj gönderiyorlar. O zaman telefonun açık kaldığı anlaşıldı. Şimdi soru, telefonu kim kullandı, gece ne oldu? Gece aşağıda kalan üç kişiyiz. Bir TRT kameramanı, bir TRT muhabiri bir de ben. Ben Büyükelçinin odasında öyle bir telefon olduğunu o güne kadar hiç bilmiyordum. Ama Kemal Aslan da dürüst ve düzgün bir arkadaşımızdır. Konu açılınca zaten kendisi hemen ortaya çıktı ve telefonu kendisinin kullandığım söyledi. O babacan, Büyükelçi Altan Karamanoğlu'nun bir tek o gün hiddetlendiğini gördüm. 


Aynı günün sabahı bir arkadaşla 8. kilometredeki olay yerine gidiyorduk. 
Omon karargâhı orada, Cevadov da içerideydi. Hükümet kuvvetleri karargâhın etrafını çevirmişti. Tanklar, toplar, zırhlı askeri araçlar ve askerler vardı Ama ne silah sesi vardı ne de ahali sokakları terk etmişti. 
Karargâhın biraz uzağındaki semt pazannda insanlar, olağan alış verişlerini yapıyorlardı. Bazı askerler de o pazardan alış veriş yapmışlar, ellerindeki torbalarla bağlı oldukları birliklerinin yanına gidiyorlardı. Hatta Omon kuvvetlerinden bazıları da yine aynı pazardan domates, salatalık, peynir, ekmek gibi bazı yiyecekleri almışlar, karargâha giriyorlardı. Belli ki kimse kimseye bir şey demiyordu. Deyim yerindeyse kardeş kardeşe geçiniyorlardı. Yani aralarına başkaları girmediği müddetçe birbirlerine kurşun sıkacak durumları yoktu. 


Haydar Aliyev, KGB'de yetişmiş, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Politbürosu üyesi olmuş, kurnaz tilki gibi bir adam. Aliyev, kendisinin göreve getirilmesinde ön saflarda olanlardan kurtulup, rahat etmek istiyordu. Ama 1994 yılının başlarında ayağını basacağı bir zemin henüz yoktu. Asnn kontratı adını verdiği uluslar arası petrol konsorsiyumunun ortaklık anlaşmasını imzaladıktan sonra ayaklan yer etmişti. O zeminde Amerika vardı, Türkiye vardı, Batılı büyük ülkeler vardı. Bu zemini bulduktan sonra kendisini güçlü hissetti. Ve yanındaki bütün engelleri, tabir yerindeyse dikenleri temizlemeye başladı. Dolayısıyla ilk önce kendi ayağı ile tuzağa düşen Suret Hüseyinov'u, ondan sonra da Rövşen Cevadov'u temizledi. Devlet çevrilişleri bahanesi içine Türkiye'yi ve Türk Büyükelçiliğini de katmıştı. Çünkü Türkiye'den çekiniyordu. Bakü'de sanki seçilmiş gibi 


Türkiye'den gelmiş üç bin genç insan, üniversitelerde okuyordu. Hepsi de birlik ve beraberlik içinde bir yumruk gibiydiler. 


KORKUT EKEN NİÇİN BAKÜ'DE? 


Türkiye Aliyev'i devirmek isteseydi bırakın oradaki Engin Alan gibi bir generalin komutasında olan Türk askeri gücünü, bu zıpkın gibi gençleri devreye sokar ve Aliyev'i devirirdi. Hâlbuki Başbakan Suret Hüseyinov işin içine girdiği ve Gence'deki adamlarını devreye soktuğu günün ertesinde, Korkut Eken'in Başkanlığında 16 kişilik bir tim, Bakü'ye gelmişti. 
Büyükelçi ve General Engin Alan ile görüştüler. Bu özel tim, Haydar Aliyev'i korumak için ayrıntılı tedbirler aldı. Yani Suret Hüseyinov'un Haydar Aliyev'e herhangi bir şey yapmasını engellemek, Aliyev'i korumak, gerekirse Suret Hüseyinov'u bertaraf etmek üzere Korkut Eken ve ekibi Türkiye'den gönderilmişti. 


İkinci olay, yani 10-17 Mart 1995 tarihlerindeki Rövşen Cevadov olayı ise tamamen Haydar Aliyev'in Cevadov'u ortadan kaldırma planının bir neticesiydi. Türkiye'yi de işin içinde göstermesi, Türkiye'nin orada biriken ve gün geçtikçe artan gücü ve Azerbaycan Türklerinin Türkiye'ye gün geçtikçe daha çok inanarak bağlanmasıydı. Azerbaycan halkı, Türk Büyükelçiliğini, haksızlıklara karşı koruyucu, can güvenliğini sağlayıcı, Rus tehlikesine karşı büyük bir hami olarak görüyordu. 


KIZILAY'IN YARDIMLARI 


Sadece Türk Kızılayı, 40 binin üzerindeki kaçkını besliyordu. On binlerce muhtaç insana Türk devleti yardım ediyordu. On binlerce insana Türk vakıfları destek oluyordu. AzerbaycanlI binlerce genç, 'Türkiye'deki üniversitelerde, Harp Okullarında, polis kolejlerinde, Türkiye devleti tarafından burslar verilerek okutuluyordu. Bu okulları bitiren genç AzerbaycanlI 


Türk çocukları, ülkelerine birer Türkiye ve Türklük sevdalısı, bilgili, çağdaş bilim ve düşünceyle demokratik hayatın değerlerini özümsemiş olarak dönüyorlardı. İşte Haydar Aliyev'i endişelendiren de korkutan da buydu. 
Onun için Türkiye'yi Azerbaycan'dan uzak tutmak için bin bir türlü 


provokatif eylemlerle bin bir türlü entrikalarla Türkiye'yi suçladı. Bu emelinde de başarılı oldu. 


Abdülkadir SEZGİN 
Din İşleri Müşaviri; 21 Mayıs 1992 - 25 Mayıs 1995 


Azerbaycan'da insanlar, bir ateizm döneminden kurtulmuş olmaları sebebiyle büyük bir heyecan yaşıyorlardı. Herkes kütüphanelerindeki ateizm kitaplannı sokaklara atmış, çöpe atmış, yakmışlardı. Dindar olmak istiyorlardı, ancak dindar olmak neydi? Nasıl dindar olunurdu? Bu din hangi dindi, hangi mezhepti? O konularda bilgileri yoktu. İran, Azerbaycan'daki bu boşluğu doldurmak istiyordu. Ancak halkın Sovyetler Birliği döneminde, İran'a karşı tiyatro, sinema filmleri ve sanatla uyanık hale getirilmiş olması, İranlı mollalara güveni fazla geliştirmiyordu. Çok ciddi propaganda ve gayret sarf etmeleri lazımdı. Tamamı Şii olan Gence'de bile İranlı mollalara karşı çok ciddi tepkiler vardı. 


Bağımsızlıktan sonra Bakü'ye ilk gelmiş ve mabet açmış din, Kırişind dinidir. 8. Km'de açılmış bir Kırişind mabedi vardı, benim gittiğimde. Bu mabette, Kırişind dinini anlatan ve Stockholm'de Azerbaycan Türkçesi ile basılmış bir birinden farklı boyutta çok sayıda kitap bedava dağıtılıyordu. 
Bu arada Suudiler, Kafkaslara henüz çok fazla gelmemişlerdi. Ama İranlılar, Afganlar ve başkaları da Bakü'de faaliyet gösteriyorlardı. Bölgede, 
Afgan mücahitleri de vardı. Fakat Veh-habiler etkili değillerdi, 1995 
yılından sonra geldiler. Bunlar Filistinlilerle birlikte örgütlerini kurdular. 
Moskova merkezli bir Vehhabi hareketinin şubesi biçiminde çalışıyorlardı. 
Hatta bir ara Bakü'deki mescitlerin bir kısmında, Göy Mescit (Yeşil Cami) dâhil, İslam Bumin diye Azerbaycan Türkçesiyle 


Moskova'da basılmış bir kitap da dağıttılar. Bu kitapta "Eğer Türkiye ile beraber olursanız kurtulduğunuz ateizme yeniden dönersiniz." şeklinde ifadeler yer alıyordu. Atatürk'ün Türkiye'ye ateizmi getirdiğini, din düşmanı olduğunu anlatan bir kitaptı. O dönemde İran'ın faaliyetleri çok daha etkili görünüyordu. Ancak ben halktaki yüksek dini heyecanı, Türk muhabbetini, Türkiye'ye olan güveni, tarif edemeyecek durumdayım. O kadar yüksek bir heyecan vardı ki caddede yürürken bile yanımızdan geçenler, geri dönüp yüzümüze bakıyorlar ve "Aaa bu Türk." diye birbirlerine işaret ediyorlardı. 


Yanımızdan geçenlerin bazılannın kollan bize sürtünerek geçerlerdi. Bu hareketleri "Bir Türk'e dokunmak" şeklinde anlattıklanna çok şahit olmuşumdur. Büyükelçiliğe gelip oradan bililerini evlerine götürüp misafir etmek ya da çay ikram etmek için AzerbaycanlI Türklerin günlerce gelip gittiklerini bilirim. 


Bu tür davetlere Büyükelçinin bilgisi dâhilinde bazen ben de gittim, yemeklerini yedim, çaylannı içtim. Yemeklerde alabildiğine zengin bir içki ikram ediyorlardı. Din adamı olmamız ve dindar olmamızdan fazla etkilenmiyorlardı. İkram için yani içki vs konusunda bir problem de yoktu. 
Onlar içkinin haram olduğunu da bilmiyorlardı. Zaten Bakü'nün suyu da içilmedıği için su yerine içki içiliyordu. 


Türkiye'ye olan güvenin sonucu Türkiye'den beklentileri de fevkalade yüksekti. Zaten bu kadar yetişmiş, entelektüel, iyi okumuş ve ateizmi anaokulundan itibaren yıllarca ders olarak öğrenmiş insanlann birden bire dindar olmasını beklemek mümkün değildi. Okullarda dini eğitim verilmesi ve insanlann dini bilgileri öğrenmesi gerektiğine inandığımız için de ilk defa Büyükelçilik olarak Bakü'de bir İlahiyat Fakültesi açılmasına öncülük ettik O yıllarda kanunlarda dini eğitimle ilgili hükümlerde, mevzuatta ve yönetmeliklerde birtakım sıkıntılar vardı. Yasalara göre dinlerin okullarda okutulması yasaktı. 


Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey imzasıyla çıkan kararnameyi burada özellikle belirtmek isterim. 1992 yılının sonu veya 1993 yılının başıydı, o dönemde iki ayn kararname çı-kanldı. Birinci kararnamede Azerbaycan'ın eğitim kanunlarında Eğitim Bakanı'na verilen bir yetkiye dayanılarak İslam Dini'nin üniversitelerde okunabilir bir din olduğu kabul ediliyordu. İkinci kararnamede de bu kararname-ye dayanarak, devlet üniversitelerinde bir İlahiyat Fakültesi açılmasına imkân sağlandı. Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'in şifahi emri ve Azerbaycan eğitim Bakanı Feridun Celilov'un imzasıyla bu işler yapılıyordu. 


İlahiyat Fakültesi, Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla açıldı. Yaptığımız anlaşmaya göre, bu fakülte, Azerbaycanll gençleri okutacak, okulu bitirenler yüksek lisans ve doktora-lannı Türkiye'de yapacak ve Diyanet Vakfı bu gençlere dok-toralan bitinceye kadar hem Bakü İlahiyat Fakültesi'ne hem de doktora yapanlann burslannı ve diğer maddi 


durumlannı karşılayacaktı. Bu gerçekleşti. Bakü İlahiyat Fakültesi mezun verdi. Bu mezunlar geldiler Türkiye'deki İlahiyat Fakültelerinde master ve doktora yaptılar ve ülkelerine dönmeye başladılar. O yıllarda bizdeki İmam-Hatip Liselerine benzer beş tane İlahiyatçı Meslek Okulu açtık. Bu okullarda öğretmenlere, ilkokul, ortaokuldaki öğretmenlere, velilere ve İmam-Hatip sınıfında okumayan vatandaşlara ve öğrencilere de kurslar verdik. Dolayısıyla insanlar dini doğru bilmeleri ve anlamalan yolunda çok ciddi gayretlerimiz oldu. 
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Arifoğlu, Rauf; Parlamento”da PKK Hedesi, Yeni Müsavat (1azetesi, Bakü 22.05.2002. 
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12.1988 tarihli 525 adlı gazetenin manşeti şöyleydi: Öcalan”a Destek, Devran 
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Osman (iezeker'in kimliği ve görevleri hakkında aşağında bilgi verilmiştir. 
1990-1993 yıllarında Kars Emniyet Müdürlüğü yapmış, Haydar Aliyev”in Nah-çıvan Meclis Başkanlığı zamanında ona bir hayli yardımda bulunmuştu. Aliyev Cumhurbaşkanı olduktan sonra Cumhurbaşkanı Demirel'e rica ederek, Azerbaycan Büyükelçiliğine tayin edilmesini istemişti. Türkiye'nin hiçbir dış temsilci- 
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Beyler Eyübov: Önceki bölümlerde bu konuda bilgi verilmişti. 
Tekrarlarsak, bu kişi Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutan Yardımcısı ve general rütbelidir. Haydar Aliyev”in kız kardeşinin damadıdır. Lâçin'de Kızıl Kürdistan'ı kuran Albay “Kürt Musto” denilen Vekil Mustafa'nın kardeşidir. Beyler Eyübov”un, Azerbaycan'daki militan Kürtçüler ve PKK mensuplarını ve Azerbaycan'da faaliyet gösterenleri koruyup sakladığı, Azerbaycan basınında zaman zaman yer almaktadır. Beyler Eyübov da bu 


konuda hiçbir zaman bir tekzip ya da açıklamada bulunmamıştır. Halen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev”in yanında çalışmak- 
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Jale Aliyeva: Büyükelçiliğe mahalli sekreter olarak Altan Karamanoğlu zamanında alınmıştı. Türkiye Türkçesi'ni çok güzel konuşuyordu. Bir Türk genciyle evlenmiş ve daha sonra ayrılmıştı. Bir çocuğu vardı. İhtiraslı, sempatik, gösterişli genç bir hanımdı. Milli İstihbarat Teşkilatı Temsilcilerinin ısrarlarına rağmen gelen Büyükelçilerin hiç biri işten çıkarmamışlardı. Hatta Büyükelçiliğimiz maaşına önemli bir de zam yapmıştı. Ben Jale Aliyeva”ya her yıl bir rütbe verirdim! Yüzbaşılıktan Albaylığa kadar yükseltmiştim! Jale Aliyeva, 2007 yılında yapılan Azerbaycan Milli Meclisi seçimlerinde milletvekili seçildi! Hizmetlerinin karşılığını aldı. Daktilo! Jale ya da Albay Jale! 


Azerbaycan vatandaşlan Şii ya da Sünni ayınmı olmaksızın Türkiye'ye güveniyorlardı. Türkiye'den adeta bir kur-tancılık bekliyorlardı. Bizim Azerbaycan'daki faaliyetlerimizin temeli daha çok Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey zamanında atıldı. Elçibey'den sonra Aliyev döneminde bizim cami yaptırma, din görevlileri gönderme faaliyetlerimize engel olunmaya başlandı. 


Haydar Aliyev'in Meclis Başkanlığına getirildiği günlerde çok yoğun bir Rus organizasyonu vardı. KGB'nin yürüttüğü söylenen veya bilinen, "Haydar Aliyev kahramanı gelecek, yoksulluk sona erecek." şeklinde bir slogan vardı. Herkes zengin olacak, bütün dertler bitecek, hatta Karabağ kurtulacaktı. Onun için halk, ufak tefek kusurları görmek yerine kahraman Haydar Aliyev'in gelişini heyecanla bekliyordu. Haydar Aliyev taraftarları son derece aktif ve yoğun çalışan eski KGB mensuplarıydı. Onun için de halkı etkiliyorlardı. Zaten, radyo, televizyon ve gazeteler ne söylerse ne yazarlarsa halk onlara inanıyordu. Haydar Aliyev, Suret Hüseyinov gibi birtakım adamlan son derece kötü kullandı. İdareyi ele almak amacıyla Ermenilerin memleketi işgal etmelerine müdahale edemediler, oradan çekilen kuvvetlerle Bakü'de Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'in iktidannı ele geçirdiler. Karabağ ve civannda boşaltılan, boş kalan vilayetlere Ermeniler yerleşti. Hâlbuki Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra tek Rus ordusunun, askerinin olmadığı bağımsız cumhuriyet Azerbaycan idi. Onu da Cumhurbaşkanı Elçibey iktidara gelir gelmez sağladı. Donanmayı, hava kuvvetlerini, silahlan, Ebulfez Elçibey paylaştırdı. Askerleri de kendi yurtlanna gönderdi. Kafkaslarda tam bağımsız ve Türkleşmiş bir Azerbaycan ortaya çıktı. Diğer Türk Cumhuriyetleri hala Rusya'nın nüfuzu altındadır. 


Bakü'de şimdiki Şehitlik Camii denilen, yani Kirov'un heykelinin olduğu 
yerdeki caminin yapılması için emri, Ebulfez Elçibey verdi. (Bu cami, 2009 
yılında İlham Aliyev zamanında kapatıldı ve hala açılmadı. TE.) İnşaat başladıktan kısa bir süre sonra Şeyhülislam AUahşükür Paşazade'nin kışkırtmasıyla inşaat durdurulmuştu. Büyükelçi Altan Karamanoğlu ile düzenlenen toplantıya gittik, niye durdurduklannı sorduk. Dediler ki "Siz Sünni minaresi yapıyorsunuz. Hâlbuki Bakü'nün çoğunluğu Şii'dir." Şii veya Sünni minarenin nasıl olduğuna dair hiç bir bilgileri de yoktu. 


Kendilerine dedik ki "Taşın toprağın dini mezhebi olmaz. Yaptığınız iş yanlıştır." Toplantıya katılan mimarlar, mühendisler, ustalar, belediyeciler Nuh deyip Peygamber demiyorlardı. Karşı çıkıyorlardı. Büyükelçi Altan Karamanoğlu ayağa kalktı ve "Beyler, ben Türkiye Büyükelçisiyim. Buraya armağan olarak bir cami yaptınyoruz. İnşaatı hiç kimse durduramaz. İnşaat devam ediyor. Toplantı bitmiştir." dedi ve toplantıyı terk edip çıkıp gitti. 
Herkes şok oldu, ne diyor bu adam diye. Ama inşaat da 


devam etti. 


Azerbaycan'da iç güçlerin yanı sıra, dış güçlerin de etkili olduğunu anlamamız lazımdır. Sovyetler Birliği'nden aynlan her yerde en büyük güç Rusya'dır. Aynca Azerbaycan ile ilgili olarak da İran'ı çok önemli bir güç olarak saymamız lazımdır. Haydar Aliyev'in gelişinde iç güçlerle beraber bu iki gücün de Aliyev lehinde faaliyet gösterdi. O gelmeden önce, Türk tüccannı, Türk iş adamını, Bakü'de çalışan sanayicinin birtakım tesisler kurmuş, üretim yapanların itibarlan, maİİannın insanlar tarafından çok yüksek kıymetlendirilerek öncelikle alınması, ilgi gösterilmesi, fevkalade yüksekti. Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'in karanyla Meciis'in karanyla Latin harflerine geçilmişti. Şehir, kasaba, köy, vilayet, cadde, sokak ve yer adlan ile levhalar kısa bir sürede Türkçe isimleriyle değiştirilmişti. 
Okullarda da Kiril harflerinden Latin harflerine geçiş, birinci sınıftan başlamıştı. Böylece Türkiye ile bütünleşme ve Türkiye ile hareket etme gibi çok hızlı bir reformun ilk adımlan hayata geçirilmişti. 


Aliyev'in iktidara gelişiyle birlikte Azerbaycan'da bir Türk düşmanlığı geliştirildi. Türk esnaf dükkânını açamaz hale geldi. Yatınmcı ve sanayici yaptığı tesisi bırakıp kaçmak zorunda kaldı. Türkiye ile gidiş gelişlerde, vizelerde, otellerde vb alanlarda sıkıntılar başlamıştı. Bunun Türkiye'den bililerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığına dair bir bilgim ve belgem yok. 
Yani Başbakan Süleyman Demirel'den mi başkasından mı kaynaklandığı konusunda herhangi bir yorumum yok. Ancak Azerbaycan'da aydınlar arasında, akademik çevreler arasında konuşulan bir konu var; rahmetli Özal ve Türkeş Elçibey'i istiyordu. Süleyman Demirel'in, 1966'larda Başbakan iken tanıştığı, KGB ve daha sonra politbüro üyesi Haydar Aliyev ile yakınlığı vardı. O, başından itibaren, Elçibey gelmeden önce de Haydar Aliyev'in Azerbaycan'a başkan olmasını istiyordu. Özal'ın ölümünden sonra 


Türkeş'in yalnız kaldığım ve bu sebeple Elçibey'in iktidan kaybettiğini, Haydar Aliyev'in Bakü'ye dönmesi ve Cumhurbaşkanı olmasının Demirel tarafından 


istendiğine dair aydınların görüşü vardır. Benim de bir bildiğim var. O da Mehmet Ali Bayar, o zamanlar Büyükelçilik Birinci Katibi idi, yanlış hatırlamıyorsam. O kendisini Süleyman Bey'e çok yakın hisseder ve "Süleyman Amca" diye bahsederdi. Gerçi daha sonra da başdanışmanlığını yaptı. Mehmet Ali Bayar, bir ara Süleyman Bey'e şöyle demişti: 


"Her ikisini birlikte getirelim. Biri Cumhurbaşkanı olsun biri de Meclis Başkanı olsun. Öyle bir ahenk kuralım ki ülkeyi birlikte yönetsinler. Çünkü halkın bir kısmı hala eski KGB ve komünist partisi geleneği alışkanlığıyla Haydar Aliyev'in gücü, psikolojik tesiri olacağını hesap ediyorlar. İkisini birden getirelim, Azerbaycan'da huzur ve banş olur, istikrar olur." 


400 GENÇ KATLEDİLDİ 


Süleyman Demirel'in daha sonraki yıllarda "Keşke Mehmet Alenin söylediğini yapsaydık, o zaman doğru söylemiş." diye pişmanlığını ifade ettiğini duydum. Eğer o görüş olmuş olsaydı belki Azerbaycan bu karışıklıkları yaşamaya-bilirdi. 


Ekim 1994 ve Mart 1995 olaylarının sorumlusu olarak suçlanan Rövşen Cevadov'u ben şahsen tanınm. Son derece delikanlı ve yiğit bir adamdı. 
Azerbaycan Stratejik Araştırma Merkezi'nin çalışmalarında tanıdım. 
ASAM, benim kurduğum ve başkanı olduğum Azerbaycan'a Hizmet Vakfı'nın bir organıydı. Başkanlığını da Prof. Ferman Demirkol yürütüyordu. Burada, Azerbaycan'daki mevcut siyasi partilerden her birinden birer kişi, üniversitelerden tarih, sosyoloji, edebiyat, kültürle ve stratejiyle ilgisi olan insanlar vardı. Mesela eski Dışişleri Bakanı Tevfik Kasımov vardı bu merkezde çalışanlar arasında. Başka yerimiz olmadığı için hafta sonlan mekânımızda toplanıyorduk. 


Rövşen Cevadov'u ASAM toplantılannda tanıdım. Son derece gayretli, Azerbaycan devletine ve milletine yürekten bağlı, Türklüğüne aşkla sanlmış, Karabağ savaşlan sırasında ve Ermenistan da büyük kahramanlıklar göstermiş Özel Kuvvetlerin başkanı ve İçişleri Bakan Yardımcısı idi. Bütün arzusu Karabağ'da başan göstermeye ve işgal altındaki topraklan kurtarmaya yönelikti. Onun için de Savunma Bakanı ya da Yardımcısı olmak istiyordu. Bu konuda Türkiye Büyükelçisinin de Haydar Aliyev nezdinde girişimlerde bulunduğunu biliyoruz. Büyükelçinin bu girişiminden sonra "Adam birtakım şeyler istiyor, acaba gözü büyük yerde mi." diye Aliyev, başka kaygılarla karşıladı. Adam Türkiye taraftan filan diyerek, Rövşen Cevadov'u ciddi bir tehdit olarak görmeye başladı. 
Ancak Büyükelçinin araya girmesiyle birinci dönemde iş kapandı. Suret Hüseyinov ise o dönemde temizlenmiş oldu, aradan çıkanldı. 


İkinci ihtilal girişimi dedikleri bir garip olaydır. Bütün dünyada ihtilaller fiili bir dunundur. İhtilal yapacak güçlerin devleti ele alması, hükümeti ele geçirmesi, devletin birtakım mekanizmalanna karşı sivil veya askeri harekat yapmakla mümkün olabilir. Hâlbuki Rövşen Cevadov'un ihtilal yaptığını 


söylediği toplantıda, Rövşen Cevadov, birtakım Gence ve Kazak çevresindeki kendi birliklerini kontrol altına almak ve denetlemek üzere gitmişken, Bakü'de ihtilal yapacağı dedikodusu çıktı. Haydar Aliyev'in dönüşünden sonra Bakü'ye geldi. Televizyonlardan "Hain" olarak ilan edildikten sonra onu yolda öğreniyor ve Bakü'ye dönüyor. Yani ortada hükümete yönelmiş bir iktidar için mücadelesi yok, fiili bir durum yok. 
Herhangi bir devlet dairesinin veya askeri birliğin basılması söz konusu değil. Böyle bir olayda devlet, Nahçıvan'dan getirdiği ve Türk Ordusu tarafından eğitilmiş askerlerle Rövşen Cevadov'un komutanı olduğu Omon birliklerinin 8. kilometre çevresindeki karargâhı gece basılarak, içeride bulunan yaklaşık 400 genç insan katledildi. 


Rövşen Cevadov, olayda yaralı olarak teslim oldu. Beyaz bayrak açıp arkadaşlanyla birlikte teslim olmak isterken vuruldu. Ambülânsa konuldu ve ölünceye kadar hastaneye götürülmedi. Kan kaybından dolayı öldüğüne dair çok ciddi bilgiler vardı. Yaklaşık 400 adam, işgal kuvvetleri tarafından öldürülmüş ve bunlann gizlice gömülmeleri sağlanmış, isim listeleri de kimler olduğu da yayınlanmamıştır. Sadece ölenlerin aileleri biliyor. Yani bu olaya bir "devlet çevrilişi" ya da Türkiye'deki deyişiyle ihtilal demek, insafsız bir şey olur diye düşünüyorum. Çünkü ne Rövşen Cevadov ne askerlerinden herhangi bir karakol işgali, herhangi bir devlet dairesinin çevrilmesi, kuşatılması gibi bir şey yoktu. Hatta bir ara Rövşen Cevadov, belki benim ofisimdedir diye askerler geldi. Gelenler, Rövşen Cevadov'un adamlanydı, komutanlarıydı, rütbelerini bilemiyorum. Onlara ne olduğunu sordum, bana "Haydar Bey çağırmış efendim, acaba burada mı, Ferman Bey, Rövşen Bey?" filan diye sormuşlardı. Ben de orada olmadığını söyledim. Haydar Bey ile görüşmeye gideceklerini söyleyerek gittiler. 
Cumhurbaşkanlığı özel kaleminde 5-6 saat kadar oturmuşlar ve daha sonra Haydar Aliyev bunlarla görüşmüş. Onlara demiş ki; "Sizler benim aslanlanmsınız, kaplanlanmsınız. Rövşen Cevadov benim canımı emanet ettiğim adamdır. Nahçıvan'dan Bakü'ye dönerken sadece oğlum Rövşen Cevadov gelip beni karşıladı, hava alanında." 


Haydar Aliyev, çok büyük yağ çekerek onlann gönlünü almış, oyalamış Rövşen Cevadov'un önde gelen komu:-tanlannı. Meğer o saatlerde Nahçıvan'dan askeri birlikler Bakü'ye geliyorlarmış. Onlar gelinceye kadar bunlardan korkusu varmış. Belki ihtilale kalkarlar, bir yeri çevirirler, 


Haydar'ı öldürürler diye korkulan varmış. Aliyev, bunlara "Rövşen evladıma selam söyleyin, kendisine iyi baksın aman ha. Size minnettanm, sizlere güveniyorum." Taflanyla uğurlamış. Sonra o gece 400 kişi orada, Nahçıvanlılann kurşuni anyla hayatlarını kaybettiler ve Rövşen Cevadov gibi bir vatansever de öldürüldü. Tek arzusu, Azerbaycan'ı Ermeni işgalinden kurtarmak olan bir adamı da katletti. 


"DİN İDEOLOJİSİNİN HUKUKU OLMAZ" 


Ben Ebulfez Elçibey hayranıyım. Belki objektif otamayabilirim, onu baştan söyleyeyim. Elçibey Şii idi, ben Sünni'yim. Cumhurbaşkanı olmadan önce, halk harekâtının lideri olduğu dönemde, Cumhurbaşkanı olduğu zamanlarda buluşur dini sohbetler yapardık. Bir görüşmemizde Elçibey şöyle demişti: 


"Azerbaycan bayrağı üç renklidir. Yukarıdan aşağıya doğru en üstte mavi, ortada kırmızı ve altta da yeşil renk vardır. Ortadaki kırmızı bölümde ayyıldız vardır. Mavi Türklüğü, kırmızı çağdaşlığı ve yeşil de İslamiyet'i anlatır. Biz dini ideolojimizi şöyle ifade ediyoruz: Türklük ve muasırlıkla razılaş-mış İslam." Elçibey'in ifadesi, Türkiye Türkçesi ile şöyledir: Türklük ve çağdaşlıkla bağdaşmış bir İslam Dini. Bunu söylerken de dedi ki; "İslam'ın Türklüğün realize olan ay yıldızın muasırlık üstünde çağdaşlığa, çağa damgasını vuracak biçimde olması gerektiğini ifade ediyoruz. Eğer Türk dünyasında yaşayan Hıristiyan, Musevi, şaman, dinli ya da dinsiz, kim varsa, İslam, Şii, Sünni, Türklük ve çağdaşlıkla banşık bir şekilde anlarsa dinini, problemi çözmüş oluruz. Dinin adına ister Hıristiyan de ister İslam de ister Yahudi de, Türklük ve çağdaşlıkla banşık olursa bütün problemlerimizi hallederiz." 


Bu son derece orijinal, doğru ve çağdaşlan arasında da fazla bilinmeyen önemli bir görüştür. Başka şeyi de Şiilikle ilgili pek çok şeyi de ondan öğrendim. Bu mesele çok orijinaldir. Bir gün bana dedi ki; "Bilirsen mi Şie'nin hukuku yoktur." "Nasıl olur Bey" dedim. "Şie başlangıçta bir ideolojidir. Din ideolojisinin hukuku olmaz." cevabını verdi. Dedim ki "Bey, devlet oldu Şiiler, yüzlerce yıldır devlet yönetti." Dedi ki "Zaten problem devlet olunca başladı. Bir baktılar ki hukuk olmadan sırf ideoloji ile heyecanla isyanla devlet olmuyor. Kalktılar, araştırdılar, kendilerinin kullanacağı bir hukuk aradılar. Sünni-Şafi hukukunu kendilerine yakın buldular. Halen kullandıklan hukukun % 80'i böyledir. Bu kadar geçen yüz 


yıl içerisinde bunun ancak 96 20'sini Şiileştirebil-diler." dedi. Elçibey"in dine bakışı, dünyaya bakışı, Atatürk"e bakışı, Türkiye"ye bakışı fevkalade önemlidir. 


Bir konuyu daha aktarayım; Nahçıvan'da kışın hava sıcaklığı geceleri -35 -40 dereceye düşer, gündüzleri de -10 -15 dereceye yükselirdi. Doğalgaz da elektrik de Ermenistan'dan geçiyordu. Ermeniler gazı da elektriği de kesmişlerdi. Elektrik yok, odun sobası yok, kömür sobası yok, ısıtıcı yok, o tür şeyler yok. Hep doğalgaz ile ısınmışlar. O şartlarda Türkiye Elektrik Kurumu, -35 -40'larda İğdırdan hat çekti, direk dikti ve Nahçıvan'a elektrik verdiler. İnsanlar ısınmak için değil, ekmek yapabilmek için parklardaki ağaçlan kesmişler ve sokaklarda kazanlann içinde ekmek yaptılar. 
Tavalarda, tepsilerde, tencerelerde ekmek pişirdiler. Çünkü finn yakarak ekmek yapma gibi bir işlem yoktu. Çünkü buna uygun finn yoktu. 


Elçibey, o günlerde Cumhurbaşkanlığı makamında bana dedi ki; "Abdülkadir Bey, Nahçıvan, Türkiye olmasa ölecekti. Bütün halk ölecekti, açlıktan ölecekti, soğuktan ölecekti. Dünyada hiçbir devletin adamlan, teşkilatı, eksi 35-40 derece soğukta direk dikip, hat çekerek elektrik geçirmez. Bunu ancak Türkler yapar. Biz Türkler olarak bunu başardık. 
Nahçıvan'ın elektriği sizden, ısıtması sizden, çöreği, elbisesi sizden. 1920 
yılındaki Ruslarla yapılan anlaşmada Türkiye'nin hukuku da var, idaresi Türkiye'nin dışında olamaz diye. Ne olur söyleyin de bir vali tayin etsinler. 
Ankara Nahçıvan'a bir vali tayin etsin." 


Ben dedim ki; "Bey, sen Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında ayn bir devlet başkanısın. Ayn bir devletin başkanı olarak böyle bir şey söylemek sana yakışıyor mu?" Bana şöyle dedi: 


"Kül başına (ölesin, başına toprak ekilsin), ay gardaşım, eğer ben bunu sana anlatamayacaksam kime anlatınm. Bizim başkentimiz Ankara'dır. Ben Büyük Türk devletinin Kafkaslar valisiyim. Ankara bunu anlayıncaya kadar da böyle devam edeceğim. Bunu herkese anlatacağım. Eğer federasyonu, Türk federasyonunu kurmayı hayal etmiyorsanız, Kafkaslar valisini doğru adam seçmeyecekseniz, bu işi kuramayız. Yalnız büyük federasyonda Ankara çok batıda kalır. Gönlüm Tebriz'in başkent olmasını istiyor." 


Elçibey'in bu bakışı da Türk milletine ilgisi de son derece önemli bir adımdı. 


Suret Hüseyinov'un Gence'de ihtilale teşebbüs ettiğinde, Petrol Bakanı Sabit Bağırov, Amerika'daydı. Dönüşünde Bakan değildi, görevden alınmıştı. Kendisiyle yaptığımız bir görüşmede, ABD'ye niçin gittiğini sormuştum. Şunlan söyledi: 


"Hocam, Elçibey on gün daha iktidarda kalmış olsaydı Ermenistan ile sorunları hallediyorduk. Elçibey Amerikalılarla temasa geçmişti. O zamanlar Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı aynı zamanda ABD'de bir üniversitede öğretim üyesi ya da rektördü. Elçibey anlatmış, demiş ki; "Bir buçuk-iki milyonluk Ermenistan Azerbaycan'a kafa tutsa ne olur tutmasa ne olur? Petrolü yok, doğalgazı yok, madeni yok, çalışacak insanı yok, üretecek bir şeyi yok, burada açlıktan ölür. En iyisi bu petrol boru hattını Ermenistan'dan geçirelim, Türkiye'ye en yakın ve kısa yol odur. Oradan alacağı kira, bir buçuk milyon adamın yıllık gelirini 30 bin dolar seviyesine yükseltir. Ermenistan işgal ettiği bizim topraklarımızı bıraksın, biz de Bakü-Ceyhan ham petrol boru hattını Ermenistan'dan geçirelim. Oradan alacağı parayla her yıl, Paris gibi yaşasın, Amerika'daki insanlar gibi yaşasın. Biz buna razıyız. Yeter ki bizim topraklarımızı bıraksın." 


Sabit Bağırov, Amerika'ya, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile bu işlerin görüşmesine gitmiş. "Tam anlaşmayı sağlamak ve maddeleri görüşmeye geçmek üzereydik ki Elçibey gitti ve biz hükümetten düştük. Bana kalırsa bu ihtilal, petrol boru hattının Ermenistan'dan geçmesini ve Azerbaycan topraklarının serbest kalıp Azerbaycan'a iade edilmesini engellemek için yapılmış bir çalışmadır." demişti. Bunu da Sabit Bağırov'dan duyduğum bir bilgi olarak nakletmek istedim. 


Dr. Mustafa GÖRÜRYILMAZ TRT Bakü Temsilcisi -2001-2004 


Büyük babam, Birinci Dünya Harbi'ne katılmıştı. Üç ağabeyi, arkadaşları ve akranlarıyla birlikte Kaf Dağı'ndan yükselen imdat çığlığının yardımına koşan kahramanlar arasında yerlerini almıştı. Büyük babam, savaşa gitmiş, Ermeni-Rus askerlerine karşı Doğu Anadolu ve Kafkaslarda savaşmıştı. 
Fakat ne yazık ki üç ağabeyi eve dönememişti. O karlı kış günlerinde Büyük babamın aklımda kalan belki de en önemli cümlesi şu olmuştur: 


"Türk evladı devletine bağlı, milletine sadık olur." 


Türklerdeki vatan ve toprak kavramı, tarihin en eski ve bilinmeyen dönemlerinde şekillenmiştir. MÖ 209 yılında, babası Tuman'ın yerine tahta çıkan Büyük Hun Hakanı Mete'nin, ülkenin doğusunda yaşayan Proto-Moğol Tung Hu kavmine karşı yaptığı akının sebebi ve bu konudaki uygulaması, Çin kaynaklarında bütün ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. Tarihi belge incelendiği zaman, atamız olan Büyük Hunlardaki vatan kavramının ve bu anlayışın, değerinden hiçbir şey kaybetmeden günümüze kadar ulaştığı görülecektir. 


Mete Han'ın, çok sevdiği atını ve arkasından karısını Tung Hu'lara vermesi, daha sonra da sınırdaki işe yaramaz, ıssız, çorak toprak parçasını istemeleri karşısında takındığı tavrı her Türk evladının çok iyi öğrenmesi gerekir. 
Çünkü o olay, Türklerdeki vatan kavramını anlatan belki de en güzel hadisedir. 


Türk Cumhuriyetleri bağımsızlığını kazandıktan kısa bir süre sonra gazeted olarak 1992 yılının bahar aylarında Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine görevli olarak gitmiştik. Bu iş seyahatleri daha sonraki yıllarda da devam etti. Bu bakımdan gittiğimiz devletlerin siyasi ve idari yapısı ile basında ve toplumlardaki gelişmeleri, yıllar itibariyle gözlemleme ve kıyaslama imkanı bulduk. 


1992'de Azerbaycan'a ilk gittiğimizde derin bir hayal kı-nklığına uğramıştık. Hava alanında uçaktan inip de pasaport kontrolü için dar bir salona adeta takıldığımızda, kendi kendime "eyvah" demiştim. Çünkü o görüntü, binanın durumu ve insanlann yüzlerindeki umutsuzluk ve karamsarlık, biz-leri de derinden yaralamış ve kahretmişti. Artık ekonomik ömrünü tamamlamış ve adeta çağdışı kalmış araçlardan birine atlayıp Bakü'ye ulaşmıştık. Fakat içecek bir yudum temiz su bulmak neredeyse imkânsızdı. O yıllarda Bakü'de kapalı mekânlara girmek de adeta cesaret işiydi. Çünkü kapıdan girer girmez insanın içini dışına çıkaran bir koku ile karşılaşıyorduk. Bu kokunun, sabun ve temizlik maddelerine katılan bir maddeden kaynaklandığını, sonradan öğrendik. Oteller, binalar, evler, büyük bir yorgunluk ve bakımsızlık içindeydi. Cadde ve sokaklarla binaların girişleri çöp dağlarıyla doluydu. Neredeyse orta boy bir kedi büyüklüğündeki lağım fareleri sokaklarda gönüllerince cirit atıyorlardı. 


Sokak kedileri ise bunlara yaklaşmak şöyle dursun, uzaktan bakmaya bile çekiniyorlardı... 


Elçibey, Azerbaycan'da yapılan ilk demokratik seçimden Cumhurbaşkanı olarak çıkmıştı. Seçimi kazandığının anlaşılması üzerine bir basın toplantısı yapmıştı. Elçibey, konuşmasında, "Bütün Azerbaycan-Güney Azerbaycan" gibi bazı terimleri de kullanmıştı. Bu sözleri duyar duymaz kendi kendime, "Eyvah, bunlan söylememeliydi. Söyledikleri doğruydu, ama dile getirmemeliydi." diye düşündüm. Çünkü bu ve benzeri görüşler, bir dönem Türkiye'de "Irkçı-Turancı" diye suçlanma ve aşağılanma sebebiydi. 
Bulgaristan diktatörü To-dor Jivkov, 1984 yılında yaklaşık 350 bin Türk'ü, Edime önlerinde Kapıkule sırunna yığınca, Türkiye'yi yönetenler, -Kıbns hariç- Türkiye dışında da Türklerin yaşadığını iç kamuoyunda "resmi" olarak tanımak mecburiyetinde kalmışlardı. Bu bakımdan Elçibey'in yukandaki sözleri karşısında kendi kendime "eyvah" demiştim, "Elçibey'in ve dolayısıyla Türk dünyasının başını kısa sürede yiyecekler" diye düşünmüştüm. 


Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Altan Karamanoğlu, Kurban Bayramı vesilesiyle kurban kesecekti. O yıl, Bakü'de bizim gibi görevli olarak bulunan gazetecileri de Büyükelçilik binasına davet etmişti. Hem bayramlaşma ve hem de kurban kesimi törenine katılacaktık. Bizler de bu davete seve seve iştirak ettik. Büyükelçilik binasının önündeki 26'lar Bağı denilen parkta, kurbanlar kesilmişti. Büyükelçiliğin az sayıdaki personeli ile yedi-sekiz Türk gazetecinin, kurban kesilirken hep bir ağızdan tekbir getirdiğini duyan çevreden geçenler, çevremizde toplanarak dualara katılmışlardı. Dualar ve tekbirler eşliğinde kesilen kurbanlar fakir fukaraya dağıtılmıştı. 


Azerbaycan'da yaşayan soydaşlarımız, kapıların açılmasından sonra Bakü'ye giden Türklere karşı evlerini, ocaklarını açtılar, yiyeceklerini paylaştılar. Bir yerden bir yere gitmek için yoldan geçen herhangi bir araca elinizi kaldırdığınız zaman sürücüler sizin Türk olduğunuzu anlayınca bırakın para almayı, evine götürüp yoksul sofrasında mutlaka misafir etmek için çırpınıyorlardı. Otomobiller ve toplu taşıma otobüslerinin durumu gerçekten perişandı, ancak içindeki insanların, Türkiye'den giden 


kardeşlerini görünce yüzleri, her şeyden önemlisi gözlerinin içi gülüyordu. 
Bu mutluluk, sanıyorum kelimelerle anlatılamaz, ancak ve ancak yaşanır. 


Azerbaycan'daki Türkiye Türklerine karşı olan sevgiyi, Bakü'deki siyasi iktidarın birtakım manevraları da değiştirmeye yetmedi. Rövşen Cevadov'a isnat edilen ihtilal teşebbüsünün yıldönümüne rastlayan günlerde TRT Muhabiri olarak yine geçici görevle Bakü'de bulunuyordum. 
Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Prezident Aparatı denilen Cumhurbaşkanlığı çalışma binasında bir toplantı yapmıştı. Toplantıya 
merkez ve taşra teşkilatındaki asker-sivil-yargı mensubu yaklaşık 300 
kişilik üst düzey devlet görevlisi katılmıştı. Basın mensubu olarak bizler de "darbenin yıldönümü" toplantısına davetliydik. 


Haydar Aliyev'in Bakü'de yaptığı o konuşmanın haberini, bir gazeteci olarak, o gün yazmamıştım. Bu tutumum, meslek hayatım boyunca kaleme almadığım birkaç haberden birisini teşkil etmiştir. 


TÜRK YILDIZLARI BAKÜ'DE 


TRT Bakü Temsilciliği görevine atanmıştım ve büronun açılışı da 1 Haziran 
2001 tarihinde yapılmıştı. Kafkaslarda tartışılan en önemli konu, Hazar'ın 
statüsü meselesiydi. Azerbaycan basını, İran'ın, Ermenistan'a uygulanan ambargoya hiç aldırmadığını, Erivan yönetiminin ihtiyaç duyduğu petrol, doğalgaz, buğday ve temel tüketim maddelerini ihraç ettiğini yazıyordu. 
İran uçakları, Azerbaycan hava sahasını Hazar Denizi üstünde ihlal ederek, Bakü'ye 140 km kadar yaklaşmışlardı. Bu bir gövde gösterisiydi, Azerbaycan'a gözdağıydı. Bu durum, Azerbaycan'da yine gergin günlerin yaşanmasına yol açmıştı. Halktaki moral bozukluğu ve endişe her yerde görülüyordu. 


Azerbaycan'daki bu korku ve endişeyi dağıtmak üzere, tıpkı 1918 yılında olduğu gibi, yine Türkiye yardıma koştu. Her ne kadar aylar öncesinden planlanmış olsa da Türk Yıldızlarının Bakü'ye gelecek olması bizleri de oldukça heyecanlandırmıştı. Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk yıldızlarının nasıl bir gösteri yaptığını ve bu gösterinin zamanlamasının ne anlama geldiğini bir gazeteci olarak bizler biliyorduk. Fakat Bakülü meslektaşlarımızın ve halkın bu konuda biraz daha bilgilenmeye ihtiyaçları vardı. 


Azerbaycan Harp Okulu'nun mezuniyet töreni yaklaşıyordu. Hem bu mezuniyet törenine katılmak ve hem de Bakü semalarında bir gösteri yapmak üzere Türk Yıldızlan hava gösteri ekibi nihayet Bakü'ye geldi. 
Basın yayın organlan günler önceden yapbklan yayınlarla halkı gösterilere hazırlamışlardı. İlk gösteri, 24 Ağustos 2001 tarihinde Azadlık meydanı merkez olmak üzere Bakü'nün sahil kesiminde yapıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren meydan hınca hınç dolmuştu. Körfezin doğu kesimindeki petrol rafinerisinden Azadlık meydanına, oradan batı kesimdeki Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nin olduğu bölüme kadar kilometrelerce alan, insan seliyle kaplanmıştı. Gösteriyi evinin balkonundan ya da damından seyretme imkânı olanlar da yerlerini almışlardı. Nihayet beklenen an geldi ve çelik kanatlar, gösteriye başladılar. 


Uçaklar gösteri yaparken, bir Binbaşı da yapılacak akrobasi hakkında yerden halka bilgi veriyordu. Uçakların hangi yönden geleceklerini, hangi uçağın nasıl bir gösteri yapacağını anlatıyordu. Aradaki boşlukları doldurmak için de uçakların hareketlerine uygun düşen kahramanlık şiirler okuyordu. Binbaşının mikrofondan okuduğu şiirlerden biri de şu şekildeydi: 


Kahramanlık ne yalniz bir yükseliş demektir Ne de yıldızlar gibi parlaytp sönmemektir Olmezliği düşünmek boşuna bir emektir Kahramanlık saldırıp bir daha dönmemektir. 


Uçakların gösterileri ve Binbaşının okuduğu şiirler, alanı dolduranlar tarafından çılgınca alkışlanıyordu. Çelik kanatlı Türk Yıldızları, gösterinin sonunda, beyaz renkli sislerle Bakü semalarında bir kalp şekli çizdiler. İşte bu işaret, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkinin bir göstergesiydi. 


Azerbaycan Harp Okulu mezuniyet törenlerine katılmak üzere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu da Bakü'ye gelmişti. 
Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i ziyaret etti. Görüşmeye yerli ve yabana basın mensuplan yoğun ilgi göstermişti. Basına açık bölümde, görüşmenin ana konusu, Türk Yıldızlannın gösterisiydi. Haydar Aliyev, gösteriyi, Cumhurbaşkanlığı binasından seyrettiğini söyledi. Aliyev, Bakü ve çevresinde yaşayanlann ve hatta Azerbaycan'ın pek çok yerinden insanlann, bu gösteriyi seyretmek için şehre akın ettiğini bildirdi. Devlet kurumlarının verdiği bilgiyi de aktaran Aliyev, Türk Yıldızlan gösterisini, yaklaşık 2,5 milyon insanın seyrettiğini kaydetti. 


Azerbaycan Harp Okulu mezuniyet törenleri, 25 Ağustos 2001 tarihinde Z1ğ'daki okul komutanlığında yapıldı. Ankara'daki Kara Harp Okulu mezuniyet törenlerini gazeted olarak da izlemiştim. Azerbaycan Harp Okulu öğrendleri, tıpkı Ankara'da olduğu gibi, tamamen çimlendirilmiş olan futbol sahasına çıkışlanndan tutun da törenin sonuna kadar büyük bir disiplin ve vakarla gösterilerini tamamladılar. Gösteriler biz gazetealerde de gerçekten büyük bir hayranlık uyandırmıştı. Genç teğmenlerden tutun da öğrencilerin her türlü hareketleri, giyim ve kuşamları, yürüyüşleri, attıkları adımlar ve söyledikleri marşlar, tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri ile aynıydı. Bir an tören yapılan yerin Azerbaycan olduğunu düşünmesek, burasının Ankara'dan hiçbir farkı yoktu. Göze çarpan tek farklılık, öğrenci taburlarının ya da sınıfların başında yürüyen komutanlann tek tük de olsa bıyıklı olmalarıydı. 


Türk Yıldızlan, Kara Harp Okulu mezuniyet törenlerinde de bir gösteri yaptı. Gösteriler, Bakü sahilinde olduğu gibi büyük bir hayranlık uyandırdı. 
Tribünleri dolduran daveüiler ve askeri öğrencilerin aileleri, çılgınca alkışladılar. 


O günden sonra Azerbaycan halkına büyük bir güven geldi. Türk Yıldızlarının gösterisi, arkasından da Harp Okulu'nun ilk mezunlannı vermesi, AzerbaycanlI Türklerde büyük bir coşkuya yol açmıştı. Bizi tanıyan gerek halk kesiminden insanlar ve gerek gazeteci arkadaşlanmız ve dostla-nmız, Türkiye'nin her hal ve şartta yanlannda olduğunu bir kere daha görmekten duyduklan mutluluğu dile getiriyorlar ve Türkiye nezdinde bize teşekkür ediyorlardı. 


Azerbaycan askeri okullannın bu duruma gelmesini Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun Bakü'deki uyanık vatansever temsilcileri sağlamışlardı. General Engin Alan, General Saldıray Berk, General Sadık Ercan ve rahmetli General Zeki Durlanık gibi komutanlann hizmetleri unutulacak gibi değildir. 


Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra TRT 1 yayınlarının ülkede seyredilebilmesi için Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı TİKA ile Az-TV arasında belli bir ücret karşılığında anlaşma yapılmıştı. TRT Genel Müdürü Kerim Aydın Erdem döneminde, yani 1990'lı yıllann başında, Azerbaycan'da vericiler kurulması için iki ülke yetkilileri görüşmeler 


yapmışlardı. Daha sonra 1996 yılında, Azerbaycan tarafı, vericileri kendilerinin kuracağını belirterek, Türkiye'den yaklaşık 5 milyon dolar almışlardı. Fakat vericiler bir türlü kurulmamış ve verilen para da uçup gitmişti. 


Aradan geçen yıllar zarfında TRT yayınlan Azerbaycan'da seyredilemez hale gelmişti. Temsilciliğimiz açıldığı zaman ilk olarak ele almamız gereken konu buydu. Büromuzda görevli AzerbaycanlI muhabir arkadaşlarımızla bir değerlendirme ve tespit yaptık. Azerbaycan'ın kuzeyinde Babadağ, kuzeybatıda Toğuz-Kazak, güneyde Astara civarındaki dağlarda ve Bakü merkezde olmak üzere dört ya da beş bölgede vericiler kurulmasının faydalı olacağını düşündük. Bu vericiler sayesinde TRT yayınlarının, Tebriz'den Hazar Denizi'nin güney sahillerine ve Türkmenistan'ın batı bölgelerine, Dağıstan'a, Gürcistan ve hatta Gabardin-Balkar'a kadar ulaşması sağlanacaktı. Vericilerin kapasitesi ile inşa edilmesi gereken yerlerin durumunu ve mali yapısı hakkındaki çalışmayı tamamladıktan sonra Büyükelçilik yetkilileriyle konuyu müzakere ettik. Bu arada, Türk Silahlı Kuvvetler Ataşesi rahmetli Tuğgeneral Zeki Durlanık ile de görüşüp, konu hakkında desteklerini istedik. Zeki Paşa, bebek katilleri olan PKK'lı teröristlere karşı Güneydoğu'da çarpışmış bir askerdi. Son derece sert görünmesine rağmen, gerçek bir beyefendi, nazik ve kibar, albn gibi kalbi olan babacan bir insandı. Yani gerçek anlamda bir Türk generaliydi. Zeki Paşa, beni dinledikten sonra şöyle dedi: 


"Mustafa, genel müdürüne selam söyle, kendi ülkesinin bir bölümündeki vatandaşına teknik altyapı bakımdan TRT'yi seyrettiremiyorlar. TRT yayınlarını önce Türkiye'nin yüzde 90-95'ine götürsünler. Ama buna rağmen bu teşebbüsü bütün varlığımla destekleyeceğim." 


Bizim ana fikrimiz şuydu: İki ülke yetkilileri arasında varılacak mutabakat uyarınca tespit edilen yerlerde inşa edilecek vericilerin, teknik malzemesinin Türkiye'den getirilmesi ve TRT personeli tarafından kurulmasıydı. Kurulduktan sonra bunlar Azerbaycan'a devredilecekti. 
Vericilerdeki kanallardan Azerbaycan ve TRT'nin TV ve radyo yayınlan yapılacaktı. Aynca artan frekanslan Azerbaycan tarafı kendi ülkesindeki özel TV ve radyolara da kiralayabilecekti. Bizim arzumuz, Azerbaycan'a yakışır dünya standartlannda bir verici-yayın alt yapısının kurulmasıydı. 


Azerbaycan tarafı ise daha önce olduğu gibi, "Parayı verin, biz yapalım." 
diyecekti. Bu duru- 


mu bildiğimiz için bu isteğin kesinlikle kabul edilmemesi gerekiyordu. 


Konu, Ankara'ya intikal ettirildi. Her kuruluş üstüne düşeni yaptı ve harekete geçildi. Türk dünyasından sorumlu Bakan Abdülhaluk Çay, resmi ziyaret amaayla kısa bir süre sonra Bakü'ye geldi. Bakan'ın temasları çerçevesinde, TİKA tarafından, TRT'nin yıllardır ödenmeyen 950 bin dolar yayın borcu ile yeni vericilerin 'TRT tarafından kurularak Azerbaycan'a hediye edilmesi projesi de bulunuyordu. Azerbaycan tarafı, Bakan Çay'a, temasları sırasında 950 bin dolarlık yayın borcunun ödenmediğini hatırlattı. 
Bakan Çay da şöyle dedi: 


"Biz Türkiye olarak, Azerbaycan'ın bağımsızlığından bu yana yalnızca TİKA üzerinden 275 milyon dolar yardımda bulunmuşuz. Biz bu parayı ne yaptığınızı, nereye harcadığınızı ve ne zaman geri ödemeye başlayacağınızı soruyor muyuz? Üstelik biz 6-7 milyon dolarlık vericiler kurmayı planlıyoruz. Siz kalkmışsınız 950 bin doların hesabını yapıyorsunuz." 


İki ülke arasında vanlan mutabakat uyarınca TRT, PTT ve ASELSAN'dan beş kişilik uzman mühendis ekibi Bakü'ye geldi. Bu ekip, AzerbaycanlI meslektaşlarıyla birlikte, bizim daha önce yapmış olduğumuz çalışma çerçevesinde ülkenin çeşitli bölgelerinde verici kurulabilecek yerlerde ölçümler yaptılar. Raporlarını hazırlayarak, ilgili yerlere sundular ve Türkiye'ye döndüler. Aradan bir süre geçtikten sonra Azerbaycan devleti, sudan bahanelerle vericilerin kurulması için yapılan çalışmaları rafa kaldırdı. Her halde Azerbaycan'ın İranlı ve Rus dostlan yine devreye girmişlerdi. 


TRT Bakü Temsilciliği olarak görevimiz, haber hizmetinin dışında, televizyon için programlar de çekmekti. Azerbaycan'ın güzelliklerini, kültürel değerlerini, Türkiye ve bölge ile ortak özelliklerini öne çıkaran programlar hazırlıyor, birlik ve beraberliğin pekişmesi için üstümüze düşeni yapmaya çalışıyorduk. Bunun için çeşitli haber programlar, belgeseller ve kültürel programlar yapıyorduk. 1918 yılında Mehmet Emin Resulzade ve arkadaşlannın öncülüğünde bağımsız demokratik Azerbaycan Halk Cumhuriyeti kurulmuştu. Bunun üzerine Ermeni Taşnak ve Rus Bolşevikler, 


Azerbaycan'ı işgal etmişler, Bakü, Şamahı, Kuba gibi bölgelerde Türklere yönelik katliamlara başlamışlardı. Osmanlı Devleti, Türk Kafkas İslam Ordusu'nu, Karkaslardan yükselen imdat çığlığı karşısında kardeşlerinin yardımına göndermişti. 1918 yılındaki o savaşları konu alan bir belgesel çekmiştik. 1914 yılında seferberlik ilan edilmesi üzerine silah altına alınan 
1315 doğumluların, yani on beş yaşındaki Türk gençlerinin vatan 
savunmasına koşmalarının aziz hatırasını yaşatmak için belgeselin adını da On Beşlilerin Türküsü koymuştuk. Belgeselde, Bakü'nün kurtuluşu, Azerbaycan, Karabağ ve Dağıstan'a yapılan askeri harekât ile o bölgedeki Türk şehitliklerinin hikâyesini anlatmıştık. Çektiğimiz öteki belgeseller ve programlar gibi, On Beşlilerin Türküsü de Azerbaycan'da büyük ilgi görmüştü. 


Azerbaycan'da üç ayn basın meslek kuruluşu vardı. Bunlar Azerbaycan Gazeteciler Birliği, Yeni Nesil Gazeteciler Birliği ve Gazetecileri Koruma Komitesi'dir. Bu meslek kuruluşlan, her yıl bir araya gelerek, Kafkaslarda hür basının kurucusu sayılan Haşan Zerdabi adına Medya Açan ödülü verirler. Belgesel dalında da bizim hazırladığımız On Beşlilerin Türküsü belgeselini Medya Açan ödülüne layık buldular. Azerbaycan Milli Tehlikesizlik Nazırlığı (Milli Güvenlik Bakanhğı-MTN) ile Karabağ Azadlık Teşkilatı da Kara Kalkan Ödülü verdi. Bazı kuruluşlar da "Azerbaycan'ın devlet kuruculuğuna katkılardan dolayı" hazırladığımız belgeselleri ödüle değer buldular. Tarihi, İsa'dan Önce 14. bin yıllarına kadar uzanan Gobustan kaya ve duvar resimleri, Kafkaslarda Köroğlu, San Türkeşler (San Başlar), Kalpak, Tar, Nevruz Bayramı gibi programlanınız, halk ve basın camiasında büyük ilgi görmüştü. 


Türkiye ile Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki tarihi ve kültürel yönleri öne çıkaran programlarımız, bölgede dikkatle takip ediliyordu. İki ülke arasında halktan halka ve devletten devlete olan münasebetlerin artınlması için kannca karann-ca üstümüze düşeni yapmaya çalışıyorduk. Bir gün, Haydar Aliyev'in aniden rahatsızlandığı ve uçakla Türkiye'ye götürüleceği haberi, siyasi kulislerde ve basın camiasında bomba gibi 


patladı. Aliyev, Ankara'daki Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesine götürüldü. Biz de işin haber yönüyle ilgilendiğimiz için gerekli çalışmalarımızı yürütüyorduk. Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev komadaydı. 


Başbakan Arthur Rasizade istifa ettirildi. Verine, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisinde koma halinde bulunan Haydar Aliyev'in imzasıyla oğlu İlham Aliyev, Başbakanlığa getirildi ve Cumhurbaşkanlığına vekâlet etmeye başladı. Ülkedeki yönetim ve siyasi tartışmalar bizim işimiz değil, o bakımdan bunlara girmeyeceğiz. Fakat Aliyev'in yerine yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminden de gazeted olarak bahsetmemiz gerekiyor. 


VAYIN SKANDALİ 


15 Ekim 2002 tarihinde Azerbaycan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi 
yapılacaktı. Seçimlere üç gün kala TRT 2 haber kanalından ilgili arkadaş arayarak, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında bir canlı yayın yapacaklarını söyledi. Programa Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mehmet Nevruzoğlu'nun stüdyodan katılacağını, ülkedeki önde gelen muhalefet partilerinin genel başkanlannın da Bakü'den telefonla iştirak etmesini istediklerini bildirdi. Ben bu duruma hayret etmiştim. Arkadaşa, TRTnin muhalefet temsild-lerirti programlara çıkarmak istediği konusunda bir politika değişikliği yapmaya başlayıp başlamadığını sordum. Çünkü Azerbaycan yönetimi, ülkedeki muhalefet partilerinin kamu yayına kuruluşlarına çıkmasına tahammül gösteremiyordu. TRT 2 kanalındaki arkadaş da yapılan işlemin normal bir ha-berdlik işi olduğunu, dost ve kardeş Azerbaycan'da yapılacak seçimlerde adayların tanıtılmasından tutun da ülkedeki seçim havasının Türkiye ve dünyaya yansıtılmasının doğallığını anlattı. Bir haberd olarak bu görüşlere katıldığımı ve memnun olacağım, ancak Azerbaycan'daki durumun biraz farklılık arz ettiğini bildirdim. Buna rağmen gerekli hazırlıklara başlayıp, ilgili kişilerle temasa geçtim. Müsavat Partisi Genel Başkanı ve muhalefet partilerinin ortak Cumhurbaşkanı adayı İsa Gamber ile Milli İstiklal Partisi Genel Başkam 


Etibar Memmedov'un, yapılacak canlı yayına Bakü'den telefonla katılması için gerekli görüşmeleri yaptık. Isa Gamber ile görüşürken o da TRT'nin politikasında bir değişiklik olup olmadığını sorma ihtiyacı duymuştu. 


TRT 2 kanalında saat 15.30'da başlayacak canlı yayın için Bakü ve Ankara'da bütün hazırlıkları tamamlamıştık. Artık programın başlamasını bekliyorduk. Yayına on dakika kala Ankara'daki arkadaş arayarak, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi'nin TRT'ye geldiğini ve yayına katılacakların adlarını öğrenince itiraz ettiğini, ısrar edilmesi halinde kendilerini, konuyu bir devlet meselesi haline getirmekle tehdit ettiğini bildirdi. Bu şartlar altında Bakü'deki konukların programa katılmalarının doğru olmayacağını söyledi. Biz de durumu İsa Bey ve Etibar Memmedov'a üzülerek bildirmek zorunda kaldık. 


15 Ekim 2003 Çarşamba günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini 
izlemek amacıyla Türkiye'den canlı yayın yapılmasını sağlayan up-link cihazı getirtmiştik. Bu dhaz sayesinde bir yandan seçim günü hazırladığımız haberleri görüntülü olarak Ankara'ya geçtik bir yandan da Bakü'den sürekli canlı yayınlar yaptık. Seçimi izlemek üzere AGİT, Türkiye ve Avrupa Parlamentosu'ndan milletvekilleri ile Bakü'ye gelen gazetedlerin katıldığı canlı yayınları gün boyu sürdürdük. Azerbaycan Merkez Seçim Komitesi'nin haberlerini de anında dünyaya duyurduk. 


Ertesi gün öğle saatlerine doğru, Azerbaycan Televizyonu Genel Sanat Yönetmeni (Genel Müdür Yardımcısı) ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı'nda haber ve program işlerini yürüten dostum telefonla arayarak, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, TRT'nin seçim boyunca yapmış olduğu tarafsız yayından dolayı bizleri tebrik ettiğini ve bunu iletmek üzere kendisini görevlendirdiğini söyledi. Ben de Azerbaycan'ı kendi vatanımız gibi gördüğümüzü ve görevimizi, habercilik kurallan çerçevesinde yapmaya çalıştığımızı belirterek, TRT Temsildliğinde görevli arkadaşlanm adına kendilerine teşekkürlerimi sunduğumu ifade ettim. 


SAHTE SEÇİM VE DEVLET TERÖRÜ 


Seçim günü akşama doğru Azerbaycan Müsavat Partisi taraftarları, seçimde hile yapıldığını öne sürerek, parti binası önünde toplanmaya başlamışlardı. 
Sahil Parkı denilen yerdeki eski adı Lenin Müzesi olan Halı, Kilim ve El Sanatları Müzesi'nin arkasındaki parti binası önünde toplanan protestocuların sayısı, hava karardıktan sonra hızla artmıştı. Bunun üzerine resmi polisler yolun karşı kaldırımında üçerli sıra halinde dizilmişlerdi. 
Saatler 22.00 sularında protestocu kalabalık akşam saatlerine nazaran giderek azalmaya başlamıştı. Durumu yerinde gördükten sonra arkadaşlarımız orada kaldı ve ben büroya döndüm. Bakü saatiyle gece yansı 01.00 sulannda muhabir ve kameraman arkadaşlanmız büyük bir heyecanla kan ter içinde Temsilcikten içeriye girdiler. Parti önündeki durumu anlattılar. Muhabir arkadaşımız hemen haberi yazmaya koyuldu. Biz de çekilen görüntüleri seyretmeye başladık. 


Görüntülere göre, Cumhurbaşkanı Adayı ve Müsavat Partisi Genel Başkanı Isa Gamber, saat 22.30 sulannda parti binası önünde toplanan kalabalığa hitaben bir konuşma yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığını, 


ancak sandıktan çıkamadıklannı, çünkü Bakü'de Merkez Seçim Komitesine bildirilen sayım sonuçlannda hile yapıldığını kaydetmişti. Bu sonuca rağmen ülkenin demokratikleşmesi için siyasi çalış-malan sürdüreceklerini ifade etmişti. İsa Gamber, vaktin gece yansına yaklaştığını belirterek, parti önünde toplanan insanlara teşekkür etmiş ve sessizce dağılarak evlerine gitmelerini istemişti. İse Gamber, bu konuşmadan sonra Müsavat Partisi Genel Merkezine giden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcileri ile görüşmeye geçmişti. 


Görüntülerde, gece saat 23.00 sıralannda bir hareketlilik gözleniyordu. 
Öndeki üçerli sıra halinde ve birer adım aralıkla yaklaşık elli metre boyunca dizilmiş resmi polislerin arkasında bir grup daha vardı. Bunlann üzerinde siyah renkli ve özel kuvvetlerin giydiği üniformalara benzeyen giysiler bulunuyordu. Yüzlerinde de kar maskeleri tabir edilen siyah başlıklar vardı. 
Bu kara giysili yaklaşık 100 kişilik grup, ellerindeki sopalan sallayarak resmi polislerin arasından hızla geçtiler ve parti önünde bulunan yaklaşık 
200 kişilik sivil insanlara saldırmaya başladılar. Ortalık bir anda kan gölüne 
döndü. Binanın içine giren bu özel giysili eli sopalı kişiler, önlerine gelenin kafasını gözünü patlatmaya başladılar. Bu arada parti önüne getirilen otobüs ve minibüslere de yerde yatanlan sürükleyerek dolduruyorlardı. 


Görüntülere dikkatlice bakınca bir polis minibüsünün içinde cam kenannda oturanlardan birinin Ankara'dan tanıdığım Attila Kaya olduğunu gördüm. 
Bir başka otobüse de sille, tekme, tokat ve sopalarla dövülerek Suat Başaran bindiriliyordu. Görüntülere göre, tanıdığım bu kişilerin durumu çok kötüydü. Gerçi otobüs ve minibüslere doldurulanlann neredeyse tamamı kan revan içindeydiler. 


Arkadaşlar yazılan haberin montajına başlamışlardı. Müsavat Partisi binasının önündeki olaylann görüntüsünü up-link ile ham olarak Ankara'daki TRT'ye geçmeye başladık. TRT, Avrupa Yayın Birliği üyesi olduğu için görüntüleri Eurovisi-on merkezine de gönderiyordu. Böylece Bakü'deki olaylar, bir anda bütün dünyaya yayılmış olacaktı. 


Görevli arkadaşlar görüntüleri Ankara'ya geçerken, ben de hemen telefona sanidım. Ankara'daki dostlanmdan bazılannı arayarak, Attila Kaya ve Suat Başaran'ın dövülerek gözaltına alındıklannı bildirdim. Hemen arkasından da Büyükelçilikte görevli bir dostumu arayarak, onu da çekilen görüntüler 


hakkında bilgilendirdim. Bu kişilerden Attila Kaya'nın halen Ülkü Ocaklan Genel Başkanı ve iktidar ortağı olan MHP'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu söyledim. Suat Başaran'ın da aynı şekilde MHP MKYK üyesi olduğunu bildirdim. Bu durumun, sabah Türkiye'de duyulmasından itibaren MHP camiasının ayağa kalkacağını, iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasına kadar uzanabilecek sıkıntılann ortaya çıkabileceğini anlattım. Dostum da bana hak verdi ve Büyükelçi'yi uyandırarak konuya ilişkin bilgi vereceğini söyledi. 


Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye'nin Azerbaycan'ı "bir kere daha yalnız bıraktığı" şeklinde propagandalar almış yürümüştü. Sandık sonuçlarının gerçeği yansıtmaması, muhalefet partilerine mensup olanlann önce parti önündeki sokakta, sonra da Azadlık meydanında kıyasıya dayak yemesi gibi olaylar, bu kanaati, halk nezdinde gittikçe güçlendiriyordu. Bir kere Azerbaycan'daki oyunu Türkiye kurmamıştı. Türkiye dışındaki devletler karar vermişler, Ankara da buna uymak mecburiyetinde kalmıştı. 
Bu gerçeği, o günlerde Azerbaycan'da anlatmanın imkânı da maalesef bulunmuyordu. 


XII. BÖLÜM 
ELÇİBEY-MUSTAFA BALBAY GÖRÜŞMESİ 


Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay'm, Ebulfez Elçibey ile yaptığı, ancak şimdiye kadar yayınlanmayan mülakatı: 


Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsildsi Mustafa Balbay, Bakü'ye 23 
Ağustos 1998 tarihinde geldi. Balbay, Orta Asya ülkelerine yaptığı geziden dönüyordu. Türkmenistan'da tanışıp arkadaş olduğu AzerbaycanlI bir Türk'ün evinde misafirdi. Azerbaycan kültür, sanat ve siyaset adamlarından randevular aldım. Zamanım elverdikçe randevulara birlikte gittik. Haydar Aliyev ve Ebulfez Elçibey ile görüşmek istiyordu. Aliyev'in özel kalem müdürü, Aliyev'in yurt dışı seyahate gitmek için hazırlık yaptığını belirterek, özür diledi. Elçibey ise Balbay'm Gürdstan'a gideceği gün öğleden sonra randevu verdi. Balbay, 29 Ağustos 1998 tarihinde saat 21.00'de tren ile Tiflis'e hareket edecekti. Elçibey'in yanından geç çıkmıştı. 
Bu yüzden alelacele saat 18.30'da rahmetli Eyüp Barkan'm işlettiği Hazar'ın kıyısındaki Sinema Kulüp restoranına yemeğe gittik. Sohbetimiz uzadı. 


Balbay, treni kaçırmamak için aceleyle istasyona gitti. O telaşla Elçibey ile yaptığı söyleşinin el yazısıyla yazılı metnini masada unutmuştu. Bu metin, hiçbir yerde yayınlanmamıştı. Eski Cumhurbaşkanı Elçibey öldüğü için de önemli bir belge niteliği taşıdığına inanıyorum. Değerli gazeted ve yazar dostum Mustafa Balbay'm affına sığınarak aşağıya aynen alıyorum. 
İnanıyorum ki sevgili Balbay, hoşlukla karşılayacaktır. Çünkü Azerbaycan-Türkiye ilişkileri bakımından önemli bir belgedir. 


SORU: İktidardaki hatalarınız neydi? 


CEVAP: Kul hatasız olmaz, ama neye göre? Amacım koltukta kalmak olsaydı böyle olmazdı. Çok hatalanm oldu, ama ben Cumhurbaşkanı için doğmamışım ki. Milli Mücadele ba- 


kımından düşünürsek hatalarım çok az. Ben nasıl Cumhurbaşkanı olurum da millet beni başkan seçer? Benim memleketimde Rus ordusu vardı. Başka liderler bunu kabul etti. Ben Moskova'da Yeltsin ile konuştum... 
Döndüğümde Ruslan çıkardım. Ne işleri var, kardeşim? Yeltsin bunu beklemiyordu. Azerbaycan bir memleketse ben de Cumhurbaşkanı isem... 
Yani ben bunu hata saymıyorum. Olabilir, ben hâkimiyetimi yitirmişim, ama milli devletimi yitirmemişim. Hiç kimse kalkıp da benim Azerbaycan'a zarar verdiğimi söyleyemez. Ben milletin cumhurbaşkanıyım. 
Cumhurbaşkanlan görüşmeler yapıp, öpüşüp, anlaşmalar imzalamazlar. 
Cumhurbaşkanla-n halkın iradesini yerine getirirler. Mehmet Emin Resulzade de bunlan yaşadı. Büyük Atatürk de bu belalarla yüzyüze geldi, ama iradesini koydu. Diyorlar ki bana, Rusya'ya iyi dav-ransaydın, İran'a iyi davransaydın. İran"a ben nasıl iyi davranayım? 30 milyon Türk"ün orada bir okulu yok. Ben onlarla nasıl dost olabilirim? Bir okulu bile yok kardeşim, vermiyorlar. 30 milyon Türk"e bir devlet versinler, onlarla dost olayım. Rusya'ya düşman değilim. Ordusu çıktı buradan. Onlarla ilişki kurarım. Ama petrol Rusya'nın arazisinden geçecekmiş! Senin ne ilgin var? 
Petrol benim. Bunu ben Türkiye'den geçiriyorum. Sana ne? Sen kimsin? 
Anlamıyorum. Petrol benim, istiyorum ki Ceyhan'a gitsin. Sen kimsin, o kim? Fransa böyle istiyor, Rusya şöyle istiyor. Kim benim bu politikamı yanlış sayıyorsa bugün öyle düşünüyor. 10 yıl sonra tarih benim doğru olduğumu gösterecek. Ben doğru yolda gidiyorum. Ama doğru yolun tezatlan var. Benim hâkimiyetten uzaklaşmamın şartı o ki, biz doğru 


yoldaydık. O doğru yol Rusya'ya, Ermenistan'a ve İran'a hayırlı değildi, Avrupa devletlerine de. Onun için bizi hâkimiyetten indirdiler. 
Azerbaycan'da ve Türkiye'de bazı çevreler de vardı. Fakat oldu, bitti. Şimdi yeniden başlayalım. 


S: Ekim ayında seçim var, özgür olacak mı? 


C: Yok, inanmıyorum. Haydar Aliyev, sözde demokrasi var, özgürlük var, diyecek. Ama bu, demokrasi olmayacak. Aliyev buna izin vermez. Devlet televizyonuna Aliyev'i çıka- 


nrlar, ancak bize izin vermezler. Bıraksınlar, konuşalım milletin önünde. 
Kim ne yapmış, kim ne yapıyor, anlatalım. Benim iktidarda bulunduğum bir yıl içinde, benim atadığım bir kişinin bir lira yolsuzluk yaptığını ispatlasınlar. Hepsi idealist insanlar. Yatakhanelerde yaşadılar. Dışişleri Bakanımız yurt dışına giderken borç para alırdı. Paramız yoktu. Devlet bütçesine para yığmaya çalışırdık. Biz geldiğimizde hâzinede 3 milyon dolar vardı. Alb ayda 200 milyon dolar yığdık. Nice milyar Manat yığdık... 
Şimdi oturduğum ev kira. Şimdi bana ev vereceklermiş. 


S: Siz şu anda kendinizi yasal Başkan olarak mı görüyorsunuz? 


C: Yok, hayır. Geçen yılın Temmuz ayında benim görev sürem doldu. Ben ondan sonra kendimi yasal başkan saymıyorum. Gence'deki katliamın sonucu iktidara geldi. Kanun yoluyla gelmedi. Halk oylaması yaptı, ama benim kahlmama izin vermedi. 


S: İktidarınızın son günlerinde Türkiye'den beklediğiniz desteği, yardımı görebildiniz mi? Bu konuda Türkiye'ye kırgın mısınız? 


C: Ben Türkiye'ye hiçbir zaman kırılmam. Türkiye'nin yolunda beni assalar da ben yine kırılmam. Azerbaycan da Türkiye de benim devletimdir, cumhuriyetimdir. Cumhuriyetimiz diyorum, sevgim o kadar büyük ki kırılmam, kınlamam. Ama ben Türkiye'yi (darbe günlerinde) işe sokmak istemedim. Rusya, Özel Antiterör Timi Alfa'yı buraya göndermiş. Bütün güçleri burada, insanlan önceden hazırlamışlar. O durumda Türkiye'yi işe kanşbnrsam, Rusya ile yüzyü-ze kalırdı. Bunu istemedim. İç savaş hazırlanmışh. Bunu engellemek için hâkimiyetten çekildim. Ermenistan'da 


da aynı şey oldu. Petrosyan da iç savaş çıkmaması için çekildi. Halk ikiye bölünmüştü. Rusya; Azerbaycan'da, Ermenistan'da, Gürcistan'da, Moldova'da, Tacikistan'da ve başka yerlerde hep iç savaşlar hazırladı. Biz izin vermedik buna. Rusya, Kaf-kaslardan çekilmek istemiyor. Çeçen yenilgisini hazmetmek istemiyor. Ama sonunda gidecek Karkaslardan. 
Zamanında 


Balkanlarda da direnmeye çalıştı, artık orada yok. Küba'da da direndi, artık yok. Rus imparatorluğu çöküyor. 


S: Seçime yine de katılacak mısınız? 


C: Evet, demokrasi için katılacağız. Seçim özgür olmayacak, ama demokrasi mücadelesi için katılacağız. Gerçek yüzlerini halka göstermeye çalışacağız. Hâkimiyet için mücadele etmeyeceğiz, ama demokratik sistemin içine girebilmek... Aliyev iktidara geldiğinde baskı yönetimi kurmak istedi. Ama biz demokrasi yolunda bazı adımlar attığımız için partimizi ve gazetelerimizi kapatamadı. 


S: Ferman Demirkol ile görüştünüz mü? 


C: Birçok şeyi bir arada sordunuz. Susurluk başka bir konu. Kumarhaneler de başka bir konu. Kumarhane, Topal ve Haydar Aliyev'in oğlu İlham Aliyev ile bağlı bir meseledir. Ben bilmem. Bir gazetede İlham'ın Topal'a altı milyon dolar borcu olduğu yazıldı. Diğerinde 500 bin dolar. Bu çok büyük bir meseledir. Gerçeğin hemen ortaya çıkması zor. Bunun için soruşturma açılmalı. Mahkeme organlan araştırmalı, sonucuna bakmalı. 
Buna bir ferman (emir) ile başlayalım ve bir fermanla son verelim demek mümkün değil. Bugün kim gizlerse gizlesin, yann ortaya çıkacak. Ben Haşan Hasanov'un bir suçu olabilir diye düşünüyorum. Ama Hasanov belki de 15. adam. Onun üstünde başkalan var. Kim bunlar? Halk biliyor... Ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler adamdan adama kurulmaz. Yahu kardeşim, bir adama göre, devlet ile devlet arası mı kurulur? Yani devletin siyaseti adamlara mı bağlanır? Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan kardeş bir memlekettir. Bunun siyaseti büyük esaslara dayanır, millete dayanır. 
Millete dayanan bir siyaset, nasıl iki adamla bağlı olur?.. Ha, petrolü buradan vermem, oradan veririm. Kardeşim, sen kimsin? Bu çok komik bir durum. Elçibey indnecekmiş, Aliyev indnecekmiş. Bunun milletimizle ne 


alakası var? İçinden birisi kumarbaz çıkacak, birisi yalana çıkacak, biri eroinman çıkacak. Bunun milletimizle ne alakası var? Yann, diyelim bir hırsız Türkiye'den gelip Azerbaycan'da birisini öldürecek. Bunun milletle ne alakası var? Türk-Azeri ilişkileriyle ne alakası var? Hiçbir alakası yok. O olur, bu olur. Siyaset büyük meseledir. 70 milyon Anadolu Türkü ile bugün doğuda (Güney Azerbaycan) yerleşen 40 milyon Türk, ancak şu anda özgür olan 8 milyon Azerbaycan Türkü'nün ilişkisidir bu. Siyaset bu ilkelerle olur. 
Onun için Susurluk'ta ne olursa olsun bir şey olmaz. 


Ferman Demirkol ile görüşüp bu işe iştirak etmişim diyorlar. Ben böyle bir şeye iştirak etmem. Defalarca bildirdim ki, ben Moskova ve Tahran'm çocuklarıyla iş görmem. Kimdir Moskova çocukları? Orada MİT raporunda Ayaz Muttalibov'un adı geçiyor. Ben onunla aynı sırada oturmam. Orada Suret Hüseyinov'un adı geçiyor. Suret Hüseyinov, gelip benim hâkimiyetimi devirmiş. Ben onunla nasıl otururum? Nasıl olur? Yani adama sorarlar. 
Suret Hüseyinov, Rusya'nın yardımıyla beni hâkimiyetten indirmiş, darbe yapmış. Ben şimdi onunla nasıl birlikte olurum? Ben Türk'üm. Benim siyasetim liyakatin üstüne kurulmuş bir siyaset. Türk liyakatine ne halel getirirse ben ona gitmem. Ben Moskova, Tahran çocuklarıyla iş görmem. 
Ben onlarla olmam. Bana hâkimiyet lazım değil, Başbakanlık lazım değil, Cumhurbaşkanlığı lazım değil. İlk önce, ben bir Türk'üm, sade bir Türk. 
Çok sadeyim... Milletimin ruhuyla yaşıyorum. Ben biraz ruhsalım diyebilirler. Türkiye'de demişler ki, "Elçibey o kadar ruhsaldır ki, şiir yazıyor." Eee, Türk şiir yazmaz mı? Türk ne vakittir şiiri sevmemiş? Yavuz Selim divan yazmış, Şah İsmail gibi bir adam Türkçe divan yazmış... Ne olmuş yani? Böyle şeylerin düşünülmesi Türkiye'de iyi değil... Bana koltuk lazım değil. Ve yola çıktık, yolumuz aydınlıktır. Hedefimiz milletimizin özgürlüğü ve bağımsızlığıdır. Büyük hedefimiz, bütün esir Türklerin özgürlüğüdür... Doğu Türkistan, Irak, Bab Trakya, Kıbns vs 300 milyon Türk'ün askeriyim. Politika böyle konuşulmazmış. Nasıl konuşulur? O da iyi bu da iyi... Rusya, İran, Çin... Hepsi için iyi! 


Ben, Ferman Demirkol ile görüştüm, köyde (Keleki). Gelmiş, bir dizi meseleyi görüşmüşüz. Ben sordum; dedi Bakü'den geldim, Türkiye'ye 


gidiyorum. Seni görmek istedim, hiç görmemiştim, dedi. 


S: Kim olarak geldi sizlere? 


C: Ferman Demirkol gibi. Vatandaş olarak geldi. Türkiye'den ne isteğin var dedi. Dedim, hiçbir isteğim yoktur. Bakü'de ne var, dedim. Bakü'de bir işler hazırlanır dedi. Ne hazırlanır? Filan filan istiyor. Ben de bunlann benzerini bilirdim. Ben bilirdim, bir ayaklanma hazırlanıyor. Bir karşı duruş var. 
Ferman Demirkol bana gelmeden önce de Aliyev ile Ruşen Cevadov arasında bir vuruşma vardı. Aliyev, yapmayın dedi. Cevadov, kabul etmedi. 
Orada (Cevadov'un yanında) silahlı iki bin kişi vardı. Cevadov kimdir? 
İçişleri Bakan Yardımcısı. İkisi de devlet tarafındaydı yani bu meselenin. 
Başkası dâhil değil. Moskova'dan belli kuvvetler gelmek istiyor. Ben biliyorum, işitmişim ki Aliyev'e karşı bir şey var. Aliyev hâkimiyetini korumak istiyor. Yani bu, iktidar içinde bir savaştı. Allah etmemiş, yann Türkiye'de Başbakan'a karşı polisin bir kısmı çıkmış, böyle bir şeye kalkışmış, onun gibi. Mesu t Yılmaz diyor ki polisin bir kısmına, onlar bırakmıyor. Bunun gibi bir şey. Yani hâkimiyet içinde bir savaş. Kim hâkimiyeti ele geçirebilir diye. Cevadov, Aliyev'den, Guliyev'i iktidardan uzaklaştırmasını, yerine başkasını getirmesini istedi. Neden? Çünkü Cevadov, Guliyev'e düşmandır. Söz konusu olan buydu. Ferman Demirkol da bana bunlan konuştu. Sonra dedi ki, orada gruplar var, adamlar seni istiyorlar. Ben de dedim ki bunlar çok hain adamlar. Bunlar pis adamlardır. 
Rusya'nın adamlandır. Bunlarla hiçbir zaman yakın olmak olmaz. Kimdir bunlar? Ayaz Muttalibov gitmiş Moskova'da oturmuş; diyor, "Ben yüzde 5() AzerbaycanlIyım, yüzde 50 Rusyalıyım." Yahu bundan nasıl bir Cumhurbaşkanı çıkar? Allah etmesin, Sayın Demirel, "Ben yan ABD'liyim, yan Türkiyeliyim" demiş gibi. Ne derler adama? Böyle Cumhurbaşkanı olur mu? Böyle şey olur mu? Suret Hüseyinov, Moskova askeri teşkilatının ajanıdır. Bununla nasıl iş görebilirsin? Nasıl oturursun? Ben bunun ajan olduğunu öğrenince işten uzaklaştırdım. O da (Hüseyinov) benim aleyhime çalışmaya başladı. Moskova ona "buyur, yürü" dedi... 


S: Ferman Demirkol'un sizden bir talebi oldu mu? 
C: Hayır. Bana, senden hiçbir talebim yoktur, dedi. 
S: Bir kere mi görüştünüz? 

C: Evet, bir kere. Bir-iki saat kadar. 


S: Zamanım hatırlıyor musunuz? 


C: Tam hatırlamıyorum, ama o hadiselerden bir iki ay önceydi galiba. 
S: Susurluk raporuna sizin isminizi neden karıştırdılar o zaman? 


C: Ferman Damirkol benimle görüştüğü için. Onun adı geçiyor bu meselede, karışmış. Benimle görüştüğü için beni bu işe davet ettiği sonucunu çıkarmışlar. Bu mümkün değil. Gidip sorsunlar Ferman Demirkol'a. On kere sorsunlar. Ben bir şeyden korkmuyorum. Ben bir şey gizlemiyorum. O zaman Aliyev'in iktidardan gitmesini istiyordum. Çünkü kanunsuz Cumhurbaşkanı idi. Benim yerimi tutmuştu. Ben bunu istemiyorum, şimdi de istemiyorum, gitsin. Gizlemiyorum, ama ben bunu Moskova'nın adamlarıyla yapmam. Tahran'm adamlarıyla yapmam. 
Tahran'dan bir adam cesaret edip de bana diyemez, "Gel birleşelim." 
diyemez. Rusya da diyemez. Cesaret edip, gel seninle Aliyev'in üstüne gidelim." Ben gitmem. Zaten diyemezler. Rusya biliyor. Ben ordusunu kovaladım buradan. Sonradan yazdılar, Tahran'dan adamlar gelmiş bana, Aliyev'e karşı birleşelim diye. Evet, ben Aliyev'in gitmesini istiyorum, ama onlann eliyle iş görmem. Kendim görürüm. Çıkanm, bu adam şöyle yaptı, ülkeyi, halkı yoksullaştırdı, gitmeli derim. Suret Hüseyinov kimdir gidip onunla işbirliği yapayım yahu? Bu kim, çete başı. Rusya'nın getirip koyduğu bir insan. Kimdir o? Ayaz Muttalibov kimdir? Bana Türkiye'den bir adam gelse ve bu işi yapalım dese bile koymam. Kendim yapacağım. Ya seçim yoluyla ya gazete yoluyla... Aliyev'in iktidan zamanında iki milyon insan ülkeyi terk etmiş. Bu adamın hâkimiyette kalmaya hakkı yoktur. 
Ermeniler bir milyon AzerbaycanlI Türk'ü kovmuştu, Aliyev iki milyonu. 
Demek ki Ermeni'den daha fazla zaran dokunmuş bu millete. ... ABD'nin gönderdiği yardım paralannı yediler. Büyük hırsızlan gizlemek için küçük hırsızlan (Hasanov) hapishanelere atarlar. Susurluk'ta da öyle şey var... 
Devletler birbirlerine karşı susabilir, ama mafya susmaz. Mafyanın 50-100 milyon dolan gidiyor. Onu bırakmazlar. Şekilleri (fotoğraflan) çıkacak, gazetelerde. Ne çıkacak belli değil. Olabilmez ki bir kumarhanede bir adam altı milyon dolar kaybetsin, o adamın şekilleri (fotoğraflan) olmasın. 
Çekmişlerdir. Zaman zaman gazetelerde çıkacak. Nereye kadar gizlersin bunu? 


S: İktidardan gitmenizde Türkiye'deki bazı güçlerin rolü olduğunu söylemiştiniz. Şimdi aynı çevreler sizi bu rapora da onlar mı karıştırmıştı? 


Kim bunlar? 


C: Olabilir. Türkiye'de çok az, Allah'a şükür ki çok az bir kesim var. Bazısı milliyetçi diyor, onun için istemiyor, bazısı demokrattır diyor. Benim Türkiye'deki bütün partilere, liderlerine saygım var... Bazılan beni istemiyor. Olsun, istemesin. Bir laf vardır, ben para değilim ki herkesin hoşuna gideyim. 


S: Ama demek ki bu sözünü ettiğiniz insanlar devlet içinde de var ki adınız rapora girebiliyor? 


C: Tabii, tabii, devletin içinde var. 
S: Demirel ile hiç konuştunuz mu? 


C: Yok. Nahçıvan'da iken bir kere aradı. Sonra konuşmadık. Cumhuriyet Bayramı'nda tebrik yazmıştım. Cevap gönderdi, çok sağ ol diye. 


S: Mart 95'te Aliyev'e darbe girişimini izlerken, aslında oyunu başka ülkeler oynuyor, Türkiye bir şekilde tuzağa düşürülüyor izlenimine kapıldınız mı? 


C: Daha önce de söyledim, dünyada Azerbaycan ile Türkiye'nin arasının iyi olmasını istemeyen güçler var. Bozmak için uğraşırlar. Böyle şeyleri de kullanırlar. Yani Rusya istemez, İran, Irak istemez, Fransa istemez. 
Almanya ister, İsrail karşı değil. Ama Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini devlet başkanlan değil, halk belirliyor. 


S: Aliyev'e darbe girişiminde Tahran'ın adamı kimdi? 
C: Muttalibov hem Rusya'nın hem de Tahran'ın adamıydı. 


Burada Tahran'm başka adamlan var. İsimlerini şu an açıklamak istemiyorum. 


S: Darbe girişiminden kim kârlı çıktı? 
C: Aslında darbe girişimi çok yoktu, biraz vardı. Aliyev büyüttü ve kullandı 


bu işi. Olduğundan büyük gösterdi. Türk Büyükelçisi, Cevadov ve taraftarlarının beyaz bayrak çektiğini, teslim olacaklannı Aliyev'e bildirdi. 


Aynı şeyi Amerikan Büyükelçisi de yaptı. Muhalefette bir heyet oluşturduk. 
Kan dökülmemesi için arabuluculuk yapmak istedik. Ama Aliyev dinlemedi, üzerlerine gitti, bile bile. Adamlar beyaz bayrak çekmiş. Kendi gücünü göstermek istedi Aliyev ve ezdi. 


S: Aliyev, sizin döneminizde alınan kredi ile ilgili açıklama yaptı ve sizi eleştirdi... 


C: İşin aslı öyle değil. Turgut Özal ve Başbakan Demirel ile konuşmuştuk o zaman. Yurt dışında elçilik açacağız, paramız yok. 15 milyon dolar faizsiz kredi verin, üç yıl sonra ödeyelim, dedik. Hemen kabul ettiler. Parayı bunun için almıştık. Onlar iktidara gelince o paranın on milyonunu otel ve kumarhane (Avrupa Oteli) açılması için kullandılar. 


XIV. BÖLÜM 


CUMHURİYETİN İLANININ 72. YILDÖNÜMÜ İÇİN NELER 
YAZDILAR? 


Büyükelçilik olarak Cumhuriyet'in 72. yılının kutlama hazırlıklarına başlamıştık. Büyükelçinin başkanlığında bir toplantı yapıldı. Müşavir arkadaşlarımızın önerileri değerlendirildi. Gerekli işbölümü yapıldı. Basın Müşavirliğinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir dergi yayınlaması kararlaştırıldı. Dergide yer almasını kararlaştırdığımız AzerbaycanlI yazarlann yazılan, Müşavirliklerin Cumhuriyet döneminde ülkemizin gelişmesini sergileyen resimli ve istatistiklere dayalı yazılan ile diğer dokümanlar derlendi. Hatta derginin baskı masraflannı karşılayacak reklamlar bile Azerbaycan'da temsilciliği olan Türk kuruluşlanndan sağlandı. Ama Azerbaycan bürokrasisi, böylesine bir derginin, yabana (!) 
Büyükelçilikler tarafından yayınlanamayacağını söyledikleri için baskıya hazır olan derginin basımından vaz geçildi. Cumhuriyetimizin ilanının 72. 
yıldönümü için Azerbaycan'ın önde gelen insan-lanndan istediğimiz aşağıdaki iki yazının sahibi de rahmetli oldu. Biri, Türk dünyasının yakından tanıdığı, Türkçü ve milliyetçi şair Bahtiyar Vahapzade'ye, diğeri de yine Türklük sevdalısı, Türkiye sevgisiyle dopdolu olan sevgili dost, yazar ve Azerbaycan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haa Haayev'e aittir. 
Yazılann ikisi de hiçbir yerde yayınlanmamıştır. (Her iki yazar da, yazılannı Türkiye Türkçesi ile yazmışlardır. TE.) 


TÜRKİYE CUMHURİYETİ Bahtiyar VAHAPZADE - Şair-Yazar Ben çocukken Azerbaycan'da en çok söylenen; 


Yaşa, bin yaşa Mustafa Kemal Paşa... 


Bu şarkının benim kalbimde bıraktığı iz dünyayı kavradıktan sonra beni Türkiye sevgisine getirmiştir. Bu güzel şarkı benim çocuk kalbimde Mustafa Kemal Paşa'nın, ölmez, kahraman hayalini yaratmıştır. Ben o zaman, bir süre geçtikten sonra bugün adını fısıldadığım, o büyük insanın anıt mezarının önünde, bir gün onun hatırasına başımı eğeceğimi hiç de tahmin edemezdim. 


Türkiye'nin şerefini, Türk halkının kudretini bütün dünyaya tanıtan büyük sultanlar ve büyük devlet önderleri çok olmuştur. Onlann tamamı biri birinden yalnız adlan ve fetihleri ile farklaşmış, yeni yönetim usulü ve devlet kuruluşu ile halkı yönetmişlerdir. Fakat Türkiye'nin tarihinde, Atatürk ilk defa devlet idare usulünü değiştirmiş, yeni bir sistem yaratmış ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. 


Büyük reformcu Atatürk'ün, en büyük hizmetlerinden biri de dini devletten ayınp, laik bir devlet kurmasıdır. 


Bu yeni usul; yalnız devlet usulü idaresini değil, milletin psikolojisini, ruhunu, dünya görüşünü, etrafında geçen olaylarla ilişkisini, en önemlisi de düşüncesini ve şuurunu değiştirmiş, onu çağdaş millet düzeyine kaldırmıştır. Bu ise cemiyette de öncü ihtilal idi. 


Aynı zamanda 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuri-yeti'ne, bin yıllık tarihi ve büyük devletçiliğin kökü olan Os-manlı Devleti'nin kanuni devamı gibi değerlendirmeliyiz. Çünkü Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni hiçten değil, büyük devletçilik yeteneğine sahip olan, cesur bir milletin kudreti sayesinde kurabilmişti. 1918 yılında birçok devletin saldınsına uğradığı zaman Türk halkı, yumruk gibi birleşti. Çanakkale Savaşinda Atatürk'ün askerlerine "Ben size ölmeyi emrediyorum." sözünü yerine getirip gerçekten hepsi bir kişi (erkek) gibi ölüme hazır olduklannı bildirdiler. 
Kendilerinden daha çok sayıda olan düşman ordulannı mahvettiler. 


Türkiye Cumhuriyetinin bölünmezliğini temin etmek için onun üniter bir devlet olması, Anayasa'da belgelenmiştir. Ancak yazık ki yakın günlerde, Türkiye'nin tanınmış sanayicisi 


Sakıp Sabana, PKK'nın bölüştürücü talepleri ile bağlı "Bask modelini uygulamalıyız" diye bir beyanat vermişti. Onun bu anlamsız talebini, Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Alparslan Türkeş çok güzel cevap 

vermişti. O diyordu: 


"Sakıp Ağa, sen siyaseti oyuncak mı sanıyorsun? Kalkıp "Bask sistemini gerçekleştirelim" diyorsun. Bask sisteminin ne olduğunu sen biliyor musun? Bu Türkiye'yi parçalayıp sonuçta Türk milletini mahvetmek demektir. Rahmetli Atatürk bu devleti böyle düşünmemiştir. Sakıp Ağa, sen Atatürk'ten daha da akıllı mısın? Türkiye üniter bir devlet olarak kalacaktır." 


Büyük Atatürk, Türk devletinin dış siyasetini "Yurtta sulh cihanda sulh." 
ilkesi üzerine kurmakla temel ilkeyi yaratmış oldu, onu insanlığın güzel kaynaklarına yöneltti. 


Bu Cumhuriyet, 72 yıl zarfında bugünkü seviyesine birden bire gelmemiştir. 
Zor olayları aşmış, büyük gelişme yolu geçirmiştir. Türkiye'yi dünyanın en demokratik, en seviyeli, en kudretli devletleri ile kıyas etmek olur. 


Son yıllara kadar Rusya imparatorluğunun baskısı albnda yaşayan, şimdi artık istiklâlini kazanmış beş Türk devleti için Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu gelişme yolu bir örnektir. Bu işte Türkiye her zaman, her konuda bizim arkamızda durmuş, tarihte olduğu gibi, bugün de bize yardım elini uzatmaktadır. 


Atatürk, Türk dünyasının, bütün Türk halklarının işbirliği ve manevi birliği konusunu, devlet siyaseti seviyesine yükselten ilk Türk devlet adamıdır. 
1933 yılında söylediği bir konuşmada demiştir: 


"Bugün Sovyetler birliği dostumuzdur, komşumuzdur. Onun idaresinde dili bir, dini bir öz kardeşlerimiz var. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. 
Köklerimize dönmeliyiz... Bütünleşmeliyiz." 


Atatürk, bununla büyük Türkçü İsmail Gaspıralı'nın; "Dilde, fikirde, işte birlik." isteğini sade bir arzudan çıkarıp, ona gerçek siyaset özelliği vermiştir. 


Sakıp Sabana, PKK'nın bölüştürücü talepleri ile bağlı "Bask modelini uygulamalıyız" diye bir beyanat vermişti. Onun bu anlamsız talebini, Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Alparslan Türkeş çok güzel cevap 

vermişti. O diyordu: 


"Sakıp Ağa, sen siyaseti oyuncak mı sanıyorsun? Kalkıp "Bask sistemini gerçekleştirelim" diyorsun. Bask sisteminin ne olduğunu sen biliyor musun? Bu Türkiye'yi parçalayıp sonuçta Türk milletini mahvetmek demektir. Rahmetli Atatürk bu devleti böyle düşünmemiştir. Sakıp Ağa, sen Atatürk'ten daha da akıllı mısın? Türkiye üniter bir devlet olarak kalacaktır." 


Büyük Atatürk, Türk devletinin dış siyasetini "Yurtta sulh cihanda sulh." 
ilkesi üzerine kurmakla temel ilkeyi yaratmış oldu, onu insanlığın güzel kaynaklarına yöneltti. 


Bu Cumhuriyet, 72 yıl zarfında bugünkü seviyesine birden bire gelmemiştir. 
Zor olaylan aşmış, büyük gelişme yolu geçirmiştir. Türkiye'yi dünyanın en demokratik, en seviyeli, en kudretli devletleri ile kıyas etmek olur. 


Son yıllara kadar Rusya imparatorluğunun baskısı altında yaşayan, şimdi artık istiklâlini kazanmış beş Türk devleti için Türkiye Cumhuriyetinin, bu gelişme yolu bir örnektir. Bu işte Türkiye her zaman, her konuda bizim arkamızda durmuş, tarihte olduğu gibi, bugün de bize yardım elini uzatmaktadır. 


Atatürk, Türk dünyasının, bütün Türk halklannın işbirliği ve manevi birliği konusunu, devlet siyaseti seviyesine yükselten ilk Türk devlet adamıdır. 
1933 yılında söylediği bir konuşmada demiştir: 


"Bugün Sovyetler birliği dostumuzdur, komşumuzdur. Onun idaresinde dili bir, dini bir öz kardeşlerimiz var. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. 
Köklerimize dönmeliyiz... Bütünleşmeliyiz." 


Atatürk, bununla büyük Türkçü İsmail Gaspıralinın; "Dilde, fikirde, işte birlik." isteğini sade bir arzudan çıkanp, ona gerçek siyaset özelliği vermiştir. 


Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 72. yıldönümü vesilesiyle ben bütün Türk halkını yürekten kutluyorum. Ona yürüdüğü yolda büyük başanlar diliyor ve arzu ediyorum ki bizim devlet bayraklarımız her zaman bir arada dalgalansın. Ulu Tanrı, bizi bir daha bir birimizden ayırmasın. 


TÜRKİYE SEVGİSİ Hacı HACIYEV - Azerbaycan Gazeteciler Cemiyeti Başkant 


Bu duygu iki yüz yıllık ayrılığa rağmen Azerbaycan insanının kalbini daim ısındırmıştır. Dünyaya göz açarken, çocukluk yıllarında, düğünlerde böyle bir şarkı işidrdim; "Yaşa, yaşa bin yaşa, Mustafa Kemal Paşa." Fakat sonralan bu güzel nağme yasak oldu ve yeni nesle yetişmedi. Ama Türkiye unutulmadı. Çünkü Türkiye muhabbeti yüreklerde yaşamaktaydı. Bu muhabbet, 1918 yılı Eylül'ün 15'i impuls veriyordu ve büyük neslimiz hemin günü minnetle hatırlıyordu. O gün Türk askerleri Bakü'ye dâhil olarak, Azerbaycan Türklerini yok olma tehlikesinden kurtarmışlardı. 
Babalarımız bu olayları döne döne, göğüs dolusu söylüyorlardı. Hepsinin kalbinde, gizli bir Türkiye sevgisi vardı. Bu sevgi nesilden nesle geçmekteydi. Bizler Türkiye'yi yakından duymasak da Sovyet propagandasına ve bazı satkınlann çabalanna rağmen Türkiye sevgisini yüreklerden çıkarmak imkânsız idi. 


Türkiye, Azerbaycan Türklerinin kalbinde ayn bir yer tutmaktadır. Takip ve diğer sebepler yüzünden, kendi vatanını terk etmek mecburiyetinde kalan birçok soydaşlanmız, Türkiye'ye gitmişlerdir. Bu ülkeyi kendilerine ikinci vatan yapmışlardır. Azerbaycan'ın istiklali uğrunda yorulmaz mücadeleciler Mehmet Emin Resulzade ve arkadaşlan ve buna ilave olarak İkinci Dünya Harbi'nde Almanlara esir olmuş binlerce soydaşımız, bu ülkede kendilerine itibarlı sığınacak bulmuşlardır. 


Bildiğiniz gibi, Türkiye, hiçbir zaman Azerbaycan'ın esirliğiyle banşmamış, Azerbaycan'ın nihayet bağımsız devlet haline geleceğine ümitler beslemiş ve buna inanmıştır. Büyük önder Atatürk'ün kütüphanesinde Mehmet Emin 


Resulzade'nin "Azerbaycan Cumhuriyeti" kitabının yer almasını da bunun ifadesi gibi görmek lazımdır. 


Azerbaycan Türkü bütün hayab boyunca Türkiye'den manevi kuvvet ve ilham almıştır. Bizden büyük nesil, Ab-dülhak Hami t, Namık Kemal, Mehmet Akif, Tevfik Fikret ile nefes alıyordu. Bizim neslimiz ise etkiyi, Nazım Hikmet'ten, Aziz Nesin'den, Necip Fazıl'dan, Yaşar Kemal'den, Emel Saym'dan, Adnan Saygun'dan, Ulvi Cemal Erkin'den ve tek tek Azerbaycan'ı ziyaret eden güzel Türk insanlarından almış ve onlan büyük bir Türk milletinin temsilcileri gibi kalbimizi sevinçle doldurmuşlardır. Ve bunu aynca ifade etmek istiyorum ki, bizler, Nazım Hikmet'i Azerbaycan'da bir komünist gibi değil, bir Türk oğlu gibi kucaklamıştık. 


Son yıllarda Türkiye'ye gidiş gelişler kolaylaşınca bu ülkeyi görmek ve 
onun insanlan ile temasta olma aşkı, daha da fazla oldu. İlk defa, 1978 
yılının sonbahannda Türkiye seferine çıkarken, sevincimizin hududu yoktu. 
Bu bizim için en büyük ziyaret idi. Nihayet biz kendi kardeşlerimizin toplu halde seslerini duyacaktık. Bu duygu ile Moskova'dan uçakla Ankara'ya yol aldık ve Anadolu'nun Karadeniz kıyılanna yetişirken heyecanım daha fazla oldu. Biz, Azerbaycan'dan gelmiş 15 kişilik gazeteciler grubu, ilk olarak, büyük bir duygu, bazen de gözyaşlan içinde dahi önder Atatürk'ü ziyaret ettik. Bu söylenmesi imkânsız olan bir duygu idi. 


Şimdi, uzun süren aynhktan sonra biz yeniden kardeş Türkiye ile kavuşmuştuk ve bu kavuşmanın 1918. yılda olduğu gibi, önemi misilsizdir. 
Çünkü istiklâl uğrunda mücadelemizde bizi tam destekleyen, tek Türkiye Cumhuriyeti ve onun halkıdır. 


Bu kardeşliğimiz az zaman içinde bütün alanlarda -siyasette, ekonomide, kültürde, dil birliğinde- olumlu sonuçlannı vermektedir. 


Bu gün Türkiye'mizin lâik bir devlet olarak hızla kalkınması, dünyanın güçlü ve büyük ülkeleri arasında yer tutması, bizleri hadsiz seviyede sevindiriyor. Türkiye'nin bütün Türk halklarıyla o çerçevede Azerbaycan ile sonsuzluğa kadar var olacağına hiçbir şüphemiz yoktur. 


Bu büyük bayram dolayısıyla büyük Türkiye'ye ve onun halkına uğurlar diliyor, saygı ve tükenmez sevgilerimizi sunuyoruz. 
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Birinci Kâtip Vural Altay, Milli İstihbarat Temsilcisi Fatih Eren, Turgut Er. 
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Resim 16: 30 Ağustos 1996, Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü münasebetiyle verilen kokteylde, Ataşe Binbaşı Kudret Bey, Nevin Alan, 


Türk Silahlı Kuvvetler Ataşesi General Engin Alan ve Turgut Er. 


Resim 17: 1918'de Azerbaycan'ı Ermenilerden kurtarmak için şahit düşen 
28. Tabur Komutanı Yüzbaşı İzzet Bey'in Şamahı Acıdere'deki “Garip Türk Mezarı” (1996). Türk Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan uğrunda şehit düşenlerin şehitliklerinin yerini yıllarca araştırıp tespit etti. Çeşitli zor- 


luklara rağmen onlarca şehitliği yaptırmayı başardı. 


Resim 18 : 1996'daki Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 
Gülistan Sarayı'nda verilen resepsiyondan, (Soldan sağa); 
Azerbaycan Dışişleri Bakanı 
Hasan Hasanov, Turgut Er, 


Burhan Basgün. 


Resim 19 : 1997'de Azerbaycan'da yayına başladığı günden itibaren Türkçe yayın yapan Burç FM Radyosu'nun açılış konuşmasını yaparken. 


Resim 20 : Devlet Bakanı Namık Kemal Zeybek, Çağ Şirketlerinin mensuplarıyla. 


Resim 21 : 1998'de Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, beraberinde Türkiye'den gelen Generaller, Azerbaycan Savunma Bakanı Sefer Abiyev, Büyükelçi Kadri Ecvet Tezcan, Büyükelçilik Emniyet Ataşesi Cemil Tombul (Şimdiki Iğdır Emniyet Müdürü.) 


Resim 22 : Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Haydar Aliyev ile yaptığı görüşme, (soldan); General Saldıray Berk, Büyükelçi Kadri Ecvet Tezcan, Orgeneral Karadayı, ve Türk generaller. 


Resim 23 : Haydar Aliyev'in Hasan Cemal'i kabulü (1998). 


Resim 24 : 1997'de Azerbaycan'daki işadamları, Ocakbaşı Restoran'ın sahibi Eyüp Barkan, Ekonomi Müşaviri Mustafa Adıgüzel, Turgut Er, Ataşe Aydın Güler, bir yemekte. 


Resim 25 : Azerbaycan'ın dünyaca tanınan Büyük Renkârı (Ressamı) Prof. 
Mikayıl Abdullayev ile 1997'de atölyesinde. 


Resim 26: 1996'da Başbakan Mesut Yılmaz ve eşini Büyükelçi Ömür Orhun, 
2. Kâtip Ayşegül Kandaş,ve Büyükelçilik mensupları, Bakü Havaalanı'nda 


yolcu ederken. 


Resim 27: Müsavat Partisi Genel Başkanı İsa Gamber (sağdan üçüncü) ve parti yetkilileriyle bir yemek (1996). 


Resim 28 : 1996'da TC Bakü Büyükelçiliği her hafta sonu Azerbaycan ve Türkiye basın mensupları ve Azerbaycan'daki Türk işadamlarıyla birlikte Azerbaycan'ın vilayetlerini ziyaret edip, halkla görüşüyordu. Yukarıdaki fotoğrafta Büyükelçi Ömür Orhun başkanlığında Ağcabedi'deki Karabağ göçmenleri (kaçkınları) için Türk Kızılayı'nın kurduğu çadır kenti ziyareti. 


Resim 29 : Şehitler Hıyabanı'ndaki Şehitlik Camii, 1993 yılında Ebülfez Elçibey'in izniyle yapımına başlanmıştı, 1997. (Şimdi kapalı.) 


Resim 30 : 1997'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin Bakü'deki Salyanski askeri karargâhında yaptırdığı ve Türkiye'den eğitim için geçici olarak giden subayların kaldığı Orduevi. Azerbaycan'daki gazetelerin genel yayın müdürlerine verdiğimiz bir yemek. Soldan sağa; Turgut Er, Devlet yayın organı Halk Gazetesi Başyazarı ve Genel Yayın Müdürü Mahal İsmail, Avrasya Gazetesi Genel Yayın Müdürü İrfan Sapmaz, Hergün Gazetesi Genel Yayın Müdürü Rıdvan Sapmaz, Azerbaycan Gazetesi Genel Yayın Müdürü, Askeri Ataşe General Saldıray Berk, Büyükelçi Faruk Loğoğlu, Ayna Gazetesi Genel Yayın Müdürü Elçin Şıhlı ve diğer genel yayın müdürleri. 


Resim 31 : 1997'de TC Bakü Büyükelçiliği mensuplarından (Sağdan) TSE Temsilcisi Selim Çelebi, Maliye Müşaviri rahmetli Lütfü ... Ekonomi Müşaviri Mikail Develioğlu, Türk işadamları ve Turgut Er'in, Azerbaycan'daki Astara (İran hududu) vilayetini ziyareti. 


iğ a < 4 í y d 
Resim 32 : 1997'de Ataşe Aydın Güler, Ekonomi Mustafa Adıgüzel ve Müşaviri Turgut Er. 


Resim 33 : 30 ağustos 1998'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin tamir edip donattığı Zığ'daki Harp Okulu'nun açılış günü. General Saldıray Berk'in süresi dolmuştu. Yerine General Sadık Ercan atanmıştı. Harp Okulu'ndaki devir-teslim yemeği (Sağdan); Harp Okulu'nun Azerbaycan yetkilisi Albay, General Sadık Ercan, General Saldıray Berk, Turgut Er, Reyhan Berk, Kara Kuvvetleri Ataşesi Albay Ulvi Alpat'ın eşi. 


Resim 34 : 1998'de Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun Haydar Aliyev ile görüşmesi (Soldan); General Saldıray Berk, Büyükelçi K. Ecvet Tezcan, Orgeneral Kıvrıkoğlu, Tuğgeneral Nejat 


Bek. 


Resim 35 : Elçibey, 1998'de Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Türk subaylar ve diğer konuklarla. 


Resim 36 : 27 Ekim 1998'de Bakü Eğlence Merkezi'ndeki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Elçibey ve konuklar. 


Resim 37 : 1998'de Bakü Bine Havaalanı'nda Haydar Aliyev, Mustafa Adıgüzel, KKTC Temsilcisi Ayfer Erkmen, Aydın Güler ve Turgut Er. 


Resim 38 : 1998'de Büyükelçi Faruk Loğoğlu, mahalli sekreter Jale Aliyeva (şimdi milletvekili), Basın Müşavirliği Sekreteri Fatma Gurbanova'nın düğününde. 


Resim 39 : 1998'de Ağcabedi, Berde'deki Türk Kızılayı'nın çadır şehirlerini ziyaretten dönüş. İran sınırı yakınlarında Aras Irmağı'nın kıyısındaki mola yerinde Azerbaycanlı gazetecilerle birlikte. 


Resim 40 : 1998'de Prof. Ressam Nadir Abdurrahmanov, Turgut Er, 


Türkiye'den bir misafir, Ekonomi Müşaviri Mustafa Adıgüzel. 


Resim 41 : 1998'de soldan; Yeni Azerbaycan Partisi Gençler Teşkilatı Başkanı Ramil, Büyükelçilik Müsteşarı Ümit Yardım (şimdi Tahran Büyükelçisi) ve Turgut Er. 
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Resim 42 : 1998'de eski Cumhurbaşkanı Elçibey için düzenlenen doğum gününde Müsteşar Umit Yardım, TC Devlet Nişanı verilen Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu. 


Resim 43 : 1999'da Azerbaycan'ın özel televizyonu ANS Televizyonunun kuruluş yıldönümünde TV çalışanlarıyla birlikte. 


Resim 44 : Mart 1999'da yurt dışı edilmeden önce Büyükelçi K. Ecvet Tezcan'ın beni uğurlama kokteylinden, (Soldan); Ekonomi Müşaviri Mus- 


tafa Adıgüzel, Büyükelçi Tezcan, sonda Ümit Yardım. 


Resim 45 : 1999'da Büyükelçilikteki kokteylde ANS TV muhabirleri Böyük Seva Hesenova ve Gülşen Aliyeva. 


m” E- “A bə... 
Resim 46 : Bakü Türk Şehitliği. 1918'de Azerbaycan'ı Ermeniler, Ruslar, İranlılar ve İngilizlerden kurtarmak için Anadolu'dan kopup gelen Türk gençlerinin yattığı şehitlik. Yapılması için yıllarca mücadele edildi. Türk Silahlı Kuvvetler Ataşesi General Sadık Ercan'ın gayretleriyle yaptırılarak 
2000 yılında açıldı. 


Resim 47 : Türk Kızılayı'nın kurup işlettiği ve kırk bin kaçkının barındığı Ağcabedi-Berde kamplarında çadırlarda doğup büyümeye çalışan Azerbaycan'ın çileli çocuklarıyla. 
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Belge 1: Büyükelçi Altan Karamanoğlu ile Basın Müşaviri'nin (Turgut Er) darbecileri yönlendirdiğine ilişkin ATA Faks'ın 1 Nisan 1995 tarihli 


nüshası. Aynı gün Büyükelçiliğimiz Azerbaycan güvenlik güçleri tarafından basıldı. 
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Belge 2 : Günaydın Gazetesi'nin, 8-9 Haziran 1999 tarihli “Süleyman Demirel vaktiyle KGB'den aldığı yardıma göre mi susuyor?” şeklindeki manseti. 
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Belge 3 : 10-11 Haziran tarihli Meridian başlıklı yayının 8. sayfasında, “Süleyman Demirel'i avlamak için ALAGÖZ operasyonu uygulanmış.” başlıklı yazı. 
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Belge 4: Haydar Aliyev'in Ermeni komünistlider Şaumyan”ın doğumunun 
100. yıldönümünde yaptığı konuşmanın yer aldığı kitabın kapağı. 
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Belge 5 : Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'i devirmek için Moskova'daki çalışmaları açıklayan belgenin Rusça metni. (Haziran 1993.) 
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Belge 6 : SSCB Başsavcılığı ile Azerbaycan Savcılarının Aliyev hakkında 
1988 yılında Bakü'de yaptığı ortak araştırma sonucu hazırlanan raporun 1. 


sayfası. (Tamamı 5 sayfa.) 
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Belge 7 : Azerbaycan Milli Meclisi”nin sürgündeki eski Başkanı Resul Guliyev'in, Haydar Aliyev hakkında yaptığı suç duyurusunun kapağı. 


(Tamamı 18 sayfa.) 


B VOGLIAMO CHE ABDULLAH OCALAN, CHE  RESPONSAMLE DELLE MORTE DE TERNTAMILA PERSONE, DI CUI MAGGIOR PARTE DONNE E HAMBINI, VENGA CONSEGNATO ALLA REPUIMILICA TURCA. 


E OCALAN PER 15 ANNL HA CONDOTTO IN TURCIMA UNA GUERRA FONDATA SULLA CRUDELTA E LA MALVAGITA. E UN DEI PIU SANGUINOSI TERRORISTI DEL SECOLO. 


E SUA RESTITUZIONE PMIMOSTRARA LA FEDELTA DEL rOroLoO TTALİANO AGLI TDEALİI DI GIUSTIZIA E PACE DELL"UMANITA, ASPETTIAMO PALLO STATO ITALIANO UN PASSO QUI CHE SERVA QUESTI MEAL, 


IL POPOLO DILLI AZERHANAN 


HIS EXCELLENCY OSCAR LUIGI SCALFARO 
OFFICA OF THE PRESIDENT 

PLAZZO DEL WUIRINALE 

00157 ROME-ITALY 


HIS EXCELLENCY ROMANO FRODI 
OFFICE OF THE PRIME MINISTER 
PALAZZO GHIGI 

PIAZZO COLONNA 370 

00187 ROME-ITALY 


Belge 8 : Terörist başı 
GIANFRANCO FINI Abdullah Öcalan'ı 
ALLEANZA NAZIONALE (AN irki b 

VIA DELLA SCROFA 39, Türkiye'ye teslim et- 
00186 ROME-ITALY meyen İtalyan yetkililere Azerbaycan 
WILLER BORDON gençliğiningönderdiği 
ALLEANZA DEMOCRATICA (AD) protesto kartları. 
VIA BELSIANA 35, (Kartlar, Bakü Basın 
00187 ROME-ITALY Müşavirliği tarafından 


LA REPUBBLICA bastırılmıştı.) 


PİAZA-INDIPENDENZA 118, 
06185 ROME-ITALY 
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- Yari gəlmişkən, bə zən Azarbaycanda da be'zi lerin PKK nə baron .— yayılır. Sizcə bu cür hatların siması (həsi qəd yycan felə ney s əl Imos ... 

~ Diqqətinizə Bir şey çatdırım. PKK-ya Türkiyede İranda da dəstok veton adamlar ver. Amma dövlatlarin deotləğu xalqların dostluğu asılıdır. Əgər xalqlar bir- biri də mahrlbandarsa, o zaman dövlətlər başqa cür hərəkət edə bilməz. Azərbaycan-Türkiyə dostluğunu, öğüt islessiar belə, heç vaxt poza bilməzlər. Çünki hu İkİ xalq eyni xalqdır, Bünzi raranallığtar ola biler və man inanıram ki, güçlü Azerbaycan dövləti PKK-ns dastokisyan bezi grupların öbzişəinden əl İzinrindadır. 


Belge 9 : Büyükelçi Kadri Ecvet Tezcan”ın Panorama gazetesine verdiği mülakatın değiştirilmeden önceki “... PKK'ya Türkiye'de, Iran'da ve Azerbaycan'da destek veren adamlar var...” cümlesi ve mülakatın yayınlandıktan sonra gazetedeki başlığı: “PKK'ya Türkiye'de, Iran'da ve Avrupa'da destek verenler var.” 


Tə"siyçi: Suleh Məmmədəy Heynəlxulq işgüzur gözet 
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TÜRKİYƏ CUMHURİYYƏTİ BÖYÜK ELÇİLİYİNİN 
MƏTBUAT RƏHBƏRİ TURQUT ƏR CƏNABLARINA 


Hörmətli Turqut bəyl 


“Ekonomiks qəzetinin 04-10.03,98-ci il tarixli 07 N-li sayında “Xəzər nefti və kürd problemini birləşdirən nədir? adlı məqalədə qardaş Türkiyə Cumhuriyyətinin dövlət maraqlarına uyğun olmayan fikirlər səslənmiş, ifadələr işlənmişdir. 

Bu diqqətsizliyə görə qəzetimizin kollektivi sizdən üzr istəyir və nəzərinizə çatdırır ki, müəllif Elnur İmanov cazalandırılmışdır. 


Hörmətlə, f 
“Ekonomiks” qəzetinin 7/4 i 


baş redaktoru: / ii di Elxan Qaraxanlı 


Ünvan: Rəsul Ran küç., 13, Telefon/faks 94-35-52 


Belge 10 : Azerbaycan devlet yetkililerinin aksine Azerbaycan basını, Türkiye'nin milli meseleleri konusunda çok dikkatli ve hassastı. 


AZORBAYCAN XALO 
CƏBHƏSİ PARTİYASININ 


SƏDRİ 


Noos w2 »fevrul yesi 


Bakı şəhəri, Xəqani küçəsi 33, 
Tel/Faks: (99 412) 38 35 76 


Türk dünyasının büyük sanatçısı, sevimli insan Barış Manconun vefatı haberi bizi sarsıtdı. Barış bey Azerbaycanda en sevilen bir sanatçı idi ve kendisi de Azerbaycanı çok sevirdi. Barış Manco söylediyi şarkılara dünyada barışı, dostluğu ve kardeşliyi terennüm ediyordu. Barış bey türk dünyasının birlik ve dayanışmasına hizmet eden sanatı ile tüm dünya türklərinin hatırasında ebedi yaşayacakdır. Barış Manco sanatı ölmezdir. 

Barış Manconun ailesine büyük sanatçının vefatından dolayı derin hüzn ve kederimizi bildiriyor, Türkiye halkına ve tum dünya türklerine baş sağlığı veriyoruz. 


SL . Elçibey 
7 


Belge 11 : Ebulfez Elçibey'in Barış Manço'nun ölümü üzerine yaptığı açıklama. 


Apar IIIA .—.—.-—.t.... “ 
ə A a a m 


— 


TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ 
SÜLEYMAN DƏMİRƏL CƏNABLARINA 


TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ BAŞ BAKANI 
BÜLƏND ECEVİT CƏNABLARINA 


TÜRKİYƏ BÖYÜK MİLLƏT MƏCLİSİNƏ 


TÜRKİYƏ SƏFİRLİYİNİN MƏTBUAT 
ATTAŞİSİ 
TURQUT ƏR CƏNABLARINA 


Türkiyə qardaş xalqına baş vermiş təbii fəlakət nəticəsində çoxlu insan tələfatı və yaralananlar olmuşdur. 

Qardaş Türkiyə xalqının kədərini öz kədərimiz hesab edib, Nizami rayonu Azad İstehlakçılar Birliyinin Kollektiv Şurasının və Birliyin 
7823 nəfər üzvləri adından, şəxsən öz adımdan dərin hüznlə baş sağlığı 
verir və onlara səbr diləyirik, 


NİZAMİ RAYONU AZAD İSTEHLAKÇILAR 
BİRLİYİNİN SƏDRİ: 


Tahir Bərxudar oğlu XUDİYEV 


Belge 12 : 1999'da ülkemizin uğradığı deprem felaketi, Azerbaycan halkını da yürekten yaralamıştı. 


Belge 13 : Rusların korkulu rüyası Çeçenistan Kara Kuvvetleri Komutanı Ruslan Gelayev (Hamzat), 1995. 


“iğ iya ətə əəə KISA ETEKLİ ÇİLLER A nəva car Curry b Arrey Güle. x bin boyin 


MAŞKOLUNƏ TAKTI Bakani a Q Aym bapa a anh CDer de baich baria dar apis itama bad va et: Taidan Ç bərin rea wai ov gb DD çon: 


Belge 14 : 1995'de Başbakan Tansu Çiller Bakü'de. Çiller'in başında olduğu hükümet, 25 gün önce Aliyev'i devirmek mi istedi? Eğer öyleyse yanındaki 
bu Devlet Başkanı'nın tavrını neye yormalı ya da bu Devlet Başkanı'nın 20 
gün önce söyledikleri böhtan (iftira) mıydı? 


